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Juli / Augustus (vervolg op blz. 11)

Kerkdiensten

9ko=kinderoppas : Zondag 14 juli Zondag 21 juli Zondag 28 juli Zondag 4 augustus  Zondag 11 augustus
10.30 uur: ke Gezamenlijke Gezamenlijke Gezamenlijke Gezamenlijke
ADRIAEN ds. Hans Schaap dienstin de PK dienstin de PK dienst in de PK dienstin de PK
JANSZKERK
Kasteelweg 50
10.00 uur: ko +kn | 10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur: ko +kn | 10.00 uur:ko + kn | 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds.J. Slager ds.D. Mager mw. K. Koppenaal |ds. C.L. de Rooij ds.D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 gezamenlijk AJK | gezamenlijk AJK | gezamenlijk AJK  |gezamenlijk AJK
10.00 uur: 09.30 uur: 10.00 uur: 09.30 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Ds.mw. T. Hiemstra| Ds. E. Bijl Ds. J. H. Langelaar | dhr. G. Heester Ds. mw. T. Hiemstra
Groene Tuin 353 dienst is in Bolnes dienst is in Bolnes

Collecte: Diaconie

Kerk aan de Maas
Collecte: Bolnes

Collecte: Diaconie

Kerk aan de Maas
Collecte: Bolnes

Collecte: Diaconie

10.00 uur: 10.00 uur; 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |dhr. A.A.Hofland | prop. J. Bos dhr. D. van Dijk ds. G.J. dhr. D. van Dijk
Noordermeer
10.30 uur: 10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. den Toom Dhr. M. Boot Ds.F .P. Treep
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, mw. M. Verzendaal| dhr. G. Barendrecht| dhr. K. v.d. Niet dhr. Emile Boleij, dhr. Ad Besems
Maasstadzaal geestelijk verzarger geestelijk verzorger
Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis
11.00 uur:
SMEETSLAND
Dhr. A. A. Hofland
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-15866402

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 98

schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26

ds.dirkvanvreeswijk@

kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema

06-46 64 22 98

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schroder

dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

Groene Tuinkerk

Mw. M.van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt

06 - 36541515

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06-497473 56




Van de redactie

Het thema van dit kerkblad is op weg
gaan.
We staan vlak voor de zomervakantie.

= Rooster kerkdiensten ... 2
Misschien heeft u al plannen om op
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als een volk,
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liefde, genade en kracht op weg gaan.

Ik wens u een goede vakantie en veel
leesplezier.

Hartelijke groet,

Heleen Maas.
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iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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ie uw mensen onderweg
et blindelings laat gaan:
wij danken u dat gij ons zegt
de letters van uw Naam.

Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




Overdenking

God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet

aan wie oprecht hun weg gaan. — Psalmen 84:12

Op weg gaan

Het is zomer. Zeker als je gebonden bent aan de
schoolvakantie is dat een moment waarop velen er even
tussenuit zijn. Bij het thema ‘op weg gaan’ of ‘'onderweg
zijn’ moest ik denken aan de diverse pelgrimsliederen die
we in het Psalmboek in de Bijbel kunnen vinden. Een
bekend Pelgrimslied is Psalm 121. De Heer houdt de wacht
over je gaan en je komen, staat daar. 'Psalmen voor nu’
heeft dat als volgt vertaald: ga je naar huis of trek je erop
uit: God helpt je altijd weer. Dat is de ervaring van vele
gelovigen altijd weer. Dat hij ons bewaart en beschermt als
we onderweg zijn. Als je deze zomer erop uit trekt, hoop en
bid ik dat we allemaal weer veilig terug zullen komen!

Een ander bekend Pelgrimslied is Psalm 84. In het oude
Isra€l reisden de meeste mensen niet zo veel. Het leven
speelde zich vooral af in en rond het dorp waar men
woonde. Af en toe trok men naar Jeruzalem om daar één
van de grote feesten te vieren. Sommigen waren wel dagen
te voet onderweg. Een bezoek aan de tempel in Jeruzalem
was een hoogtepunt dat de alledaagse sleur doorbrak.
Terwijl men onderweg was, zong men dit soort liederen. En
op een gegeven moment zag men in de verte Jeruzalem
liggen en riep men het uit: Hoe lieflijk is uw woning! Wat
een feest is het om thuis te komen op de plek waar God
woont. De dichter kijkt met enige jaloezie naar de musjes
en de zwaluwen die het tempelcomplex in- en uitvliegen.
Er is geen betere plek om te zijn dan de plek waar God
woont...

Voor ons is er geen tempel meer om naar toe te reizen. Toch
kun je in zekere zin zeggen dat ons hele leven een soort
pelgrimsreis is. We zijn als reizigers onderweg naar Gods
grote toekomst. We moeten ons hier op aarde niet te veel
settelen. Door de eeuwen heen voelen veel christenen zich
door deze Psalm gesterkt als zij de dood onder ogen zien.
De dood is voor de gelovige een eeuwig thuiskomen bij
God! Maar ook als je midden in het leven staat, is het goed
om te beseffen dat je onderweg bent. Je mag met de
Psalmdichter je verlangen uitzingen dat je in Gods
nabijheid wilt zijn. Dat verlangen is geen uiting van
ontevredenheid, maar bepaalt je bij de plek waar je echt
thuis mag zijn: in de aanwezigheid van je liefhebbende

Schepper. Ik geloof dat het juist dit verlangen naar God is,
dat ons in dit leven op de been houdt.

Soms gaat de reis door een donker dal, zegt Psalm 84 ook.
Het kan voelen of we dan alleen zijn. Toch is dat niet het
geval. Hij schijnt met de zon van zijn liefde op ons. Ik moest
denken aan het lied 'There was Jesus”

All those lonely roads | travelled on
(There was Jesus)
On the mountains, in the valleys
(There was Jesus)
In the shadows of the alleys

(There was Jesus)

In the fire, in the flood
(There was Jesus)

Always is and always was
No | never walk alone (Never walk alone)
You are always there.

Op alle eenzame wegen die ik bewandelde — daar was Jezus
Op de bergen, in de dalen — daar was Jezus

In de schaduwen van de steegjes — daar was Jezus

Hij is en was er altijd bij

Nee, ik loop nooit alleen

U bent er altijd!

Ik hoop en bid dat dat ook jouw ontdekking zal zijn: dat er
geen weg is waar je op wandelt (hoe donker of moeilijk
ook), of de Heer is je daar al voor geweest. Dat er geen plek
is waar hij je niet weet te vinden. Dat het licht en de
warmte van de zon van zijn liefde tot je zullen doordringen.
‘Genade en glorie schenkt de HEER|, zegt de Psalm. “Hij
weigert zijn weldaden niet aan wie oprecht hun weg gaan.”
Houd je daaraan vast als je onderweg bent.

Ik las ergens dat er in het oude Israél versterkte burchten
waren, waar reizigers de nacht konden doorbrengen, veilig
voor rovers en wilde dieren. Zo gingen zij op reis, van
burcht naar burcht, “van kracht tot kracht” (vers 8 in de
H5V). Zo is de zondagse dienst in onze kerken als het ware
ook een plek voor reizigers onderweg, waar je op adem
kunt komen en we elkaar mogen bemoedigen. Laten we zo
als Pelgrims onderweg gaan en blijven!

Uw dienaar, Hans Schaap




Groen Geloven
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“Elke laag van de bevolking moet hier iets
kunnen kopen, vandaar dat we werken met prijs-
categorieén. Kleding in categorie 1 is het goed-
koopst, 6 is het duurst. Minima kunnen hier dus
terecht, studenten weten ons te vinden, maar er
komen ook duurzaamheidsshoppers en echte
vintage-liefhebbers langs. De opbrengst komt
ten goede aan ons werk elders.” Agnes Smeman
is floormanager van de ReShare Store in Gronin-
gen. Samen met een aantal vrijwilligers runt ze
deze tweedehandskledingzaak van het Leger des
Heils, waar je ook terecht kunt voor een praatje.
"We bekijken eerst wat hier ingeleverd wordt.
Wat we kunnen gebruiken komt in de winkel,

de rest sturen we naar onze loods in Deventer.
Daar wordt alles gesorteerd wat binnenkomt bij
onze eigen winkels en bij partners als Scapino,
IKEA en Dobbi, en wat aangeleverd wordt via

de honderden ReShare kledingcontainers die
overal in Nederland staan. Een klein deel van de
herdraagbare kleding en de schoenen wordt via
de winkels een volgende bestemming gegeven.
Het meeste gaat naar asielzoekerscentra, naar
de inlooplocaties van het Leger des Heils of naar
noodgebieden in het buitenland. Wat kapot is

Tekst en beeld: Dick Vos

ED GOED DOORGEVEN

ReShare

of versleten, wordt gerecycled. Deels worden er
poetsdoeken van gemaakt of plaids voorin de
auto.Van een ander deel kan door vervezeling
nieuwe stof gemaakt worden, die bruikbaar is
voor nieuwe kleding!

Duurzaamheid staat centraal in dit concept van
het Leger des Heils, benadrukt Smeman. Samen
met diverse partners wordt gestreefd naar 100%
hergebruik en een volledig circulaire textielke-
ten. Dat levert snel veel op voor mens en milieu,
want de kledingindustrie is een van de meest
vervuilende industrieén op aarde. Door recycling
wordt substantieel bespaard op het gebruik van
katoen, olie, water, pesticiden en de uitstoot van
Co..

De locaties van kledingcontainers en andere
inzamelpunten zijn net als de adressen van de
16 ReShare Stores te vinden op de website van
dit onderdeel van het Leger des Heils.
www.reshare.nl

Wat kapot is of versleten,
wordt gerecycled



Jim Reeves

Nu dan eindelijk een stukje over Country zanger Jim
Reeves. Hij is deze maand 60 jaar geleden overleden (31
juli 1964). Alhoewel hij geen christelijke opvoeding
heeft gehad bij mijn weten, heeft hij wel een paar mooie
Gospel albums opgenomen. Ik geef een beknopt
overzicht van zijn loopbaan.

James Travis Reeves werd geboren op 20 augustus 1923
in Galloway in Texas, een kleine plattelandsgemeen-
schap nabij Carthago. Hij was de jongste van 9 kinderen
van Thomas Reeves en Mary Adams. Zijn vader stierf
toen hij 1 jaar was. In zijn kinderjaren was hij bekend als
Travis. Hij won een atletiekbeurs voor de universiteit
van Texas om spraak en drama te studeren, maar na 6
weken stopte hij al om te gaan honkballen. 3 jaar lang
speelde hij dat en raakte aan zijn heupen geblesseerd
en stopte daarna.

Hij werd in 1943 opgeroepen voor het leger, maar werd
afgekeurd vanwege zijn heup. Hij begon daarna te
werken als radio dj en zong live. Daarna kreeg hij een
contract, zong in de band van Moon Mullican en werd
later country zanger.

Hij was een Crooner vanwege zijn lage baritonstem en
kreeqg als bijnaam Gentleman Jim. Zijn eerste succes was
in 1953 met Mexican Joe, | love you (duet met Ginny
Wright) en Bimbo dat op nummer 1 kwam in Amerika in
1954. Hij zong ook duetten met de grootse countryster
ooit, Patsy Cline. Zij overleed al in 1963.

Reeves speelde een belangrijke rol bij het creéren van
een nieuwe stijl van countrymuziek met violen en
achtergrond arrangementen die snel bekend werd als
de Nashville Sound. Hij is ook verantwoordelijk voor het
populariseren van vele gospelsongs, waaronder We
thank Thee, Take my hand Precious Lord, Across the
bridge en Where we 'll never grow old.

Jim trouwde op 3 september 1947 met Mary White. Ze
bleven helaas kinderloos.

Op 31 juli 1964 verlieten hij en zijn zakenpartner en
manager Dean Manuel (tevens de pianist van zijn
begeleidingsgroep Blue Boys) Batesville in Arkansas op
weg naar Nashville in een 1-motorig Beetchcraft
Debonair vliegtuig. Jim bestuurde het toen een hevig
onweer losbrak. Ondanks waarschuwingen van de
verkeersleiding werd het toestel geraakt door de
bliksem.

—

Na 2 dagen zoeken hebben zijn vrienden en country
zangers Chet Atkins en Marty Robbins het wrak met de
lichamen gevonden.

Na zijn dood waren er postuum hits. Bekende hits van
Jim zijn o.a. | love you because, He'll have to go en Adios
Amigo.

Er werden ook liedjes door andere artiesten gecoverd en
er was ook nog een ode aan hem door Cowboy Gérard
de Vries. Hij deed dat met de Rodeo Riders en stond 1
week in de top 40 in 1965.

Jim maakte ook verschillende Gospelbums: God be with
me, 20 gospel favorites, We thank Thee, The New Gospel
recordings, Classic Country gospel en 12 songs of
Christmas.

Ronald van Pelt

rpelt48@upcmail.nl

Advertentie
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Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Van der Wiel Makelaardij
%, 010-497 84 41

& www.wielmaknl =info@wielmak.nl Q Bredencord 2, Rotterdam



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Eens zal de bazuin klinken
Zal ons nieuwe lichaam blinken
Dan komt Hij eraan
Dan zullen wij achter Hem aan gaan

Eens zal de bazuin klinken
Dan zal iedereen dat horen
De levenden
En de doden

Eens zal de bazuin klinken
Zal Het Levende Water komen
En voor altijd in ons blijven stromen
Dan zullen wij niet meer dorsten

Eens zal de bazuin klinken
In de hemel en op de aarde
Met een grote waarde
Eens zal de laatste bazuin klinken

Bidden

Handen vouwen
Ogen sluiten
We doen een gebed
Het is niet moeilijk, iedereen kent het

Het staat ook in de Bijbel
Die lees je vast wel
Jezus Christus onze Redder
Leerde ons zelf het Onze Vader

Vertel je zorgen
Straks of morgen
Vertel je problemen
Of je geheimen

Want Hij zal luisteren
Waren zijn apostelen vurig aan het bidden
Stond hij plotseling in hun midden
Hij toonde zijn littekens in Zijn handen
Zijn zij en voeten

Handen vouwen
Ogen sluiten
We beginnen met het gebed
Het is niet moeilijk, iedereen kent het

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Puzzelen en lezen

1 2 3 |4 s |6 |7 |8
Horizontaal
1 Kerkhervormer 9 Wild zwijn 10 Zo snel mogelijk (Eng. afk) 9 10
11 Lichamelijke opvoeding (afk.) 12 Amerikaanse spaceshuttle
(1985-2011) 16 Aardappelras 17 Schotse rok 18 Bazige vrouw T L w13
19 Loofboom 22 Schaakniveau 23 Het op weg gaan 26 Zijrivier
van de Donau 27 Aanwijzing 28 Verbruikt 29 In hoge mate

vloeibaar 31 Licht hout voor modelbouw 33 Heilig boek van de
canon van het hindoeisme 34 Cilindervormig voorwerp 35 Be-
hoefte 36 Boom uit de berkenfamilie 38 Voegwoord 39 Euro-
pese ruimtevaartorganisatie (Eng. afk.) 41 Spaanse rivier
42 Heilwens 44 Kloosteroverste 46 Zuid-Amerikaanse struisvo-
gel 47 Per expresse (afk) 48 Plons 50 Halfwoestijn in Israél
52 Bezit 55 Op dit moment 56 Binnenwater 57 Spijskaart
59 Patriarch.

Verticaal

1 Vereerd overblijfsel 2 Stad in Portugal 3 Symbool voor ijzer
4 Stad in Algerije 5 Model 6 Fotografische term 7 Brandstof-
opslagplaats 8 Zienswijze 13 Delicaat 14 Zijrivier van de Rijn
15 Boeddhistisch heiligdom 20 In tegenstelling tot (afk)
21 Oud-Nederlands woord voor voederbak 23 Qude lengte-
maat van zes voet 24 Geleerd 25 Schouderbelegsel 28 Ge-
meente in Moord-Brabant 30 Egyptische staatsman (1918-
1970) 32 Gemeente in Zuid-Holland 33 Heidemeertje 35 Het
goedgunstig handelen van God 37 Toestand waarin de zielen
gereinigd worden van personen die stierven in vriendschap
met God, zonder dat ze volledig zuiver waren (r-k.) 40 Opper-
viaktemaat 42 Kruiswond van Jezus 43 Vaartuig 45 Luim,
humeur 47 Pastabereiding 49 Maal 51 Boek van Jane Austen
53 Vangwerktuig 54 Doctorandus (afk.) 58 En dergelijke (afk.).

2Wim De Weerd: - wiww.crossworldcommisnication.com

Bijbelleesrooster juli

Psalm 88
Handelingen 9:1-1%9a
Nandedingen 3:195-11
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Psalm 28

Marcaes 6:1-fm
Poalm 117
Romainen 15:1-13
Romeinen 15:14 24
Romeinen 15:25-33

Tacharia 6:9-15
Efeaites 4:1-6

Eferidrs 4:7. 16

Marzus 7:1-11

Marcus F14-13

Paalm 19

Efmabds 4:17=5:2
Efeniérs 5:3 10
Deuteroreamium R:1-6
Dautesonomium §: /- 20
- Marcus 7-24-30
o L, 1 Korintiges 15:1-11
Fomeinen 15:17-27 1 Korintides 15:12 19
Warcus 6b-13 1 Koeintiers 15:00-34
Marcirs 6:14 79 1 Eorintigns 15:3u-49
Fleviers 1:1-14 ] i 1 Kodintiges 15:50- 54
[leziérs 1:15-23 Pualm 110-89-98
facharia 1:1-6 Marcus 3137
Zacharia 1.7-17 . Paalm 118:97- 104
Facharis 2:1-9 tfersdrn 521-33
Marcass 65:30-44 - Fhesier fi:1-9

Efeziers 2:1-10 Efeides 5:10-24
Efegirs 2:11-22 0 Psalm 115105 112
Zacharia 2:10 17 Mareus B:1-13
Facharia 3:1-10 F Marcus §:14-21
Eacharka 4-1-14 ] Marcim B:22-26
Zacharia 571-11 Deuterorumium B:1-14
Marnus 5:45-52 Devteronomium 15 25
[Ffegiers 3:1-13 Dewterorwmiam 10:1-11
Flesirers 3-14-21 0l Deytefonomium 10:13-21
Zacharis 6:1-B terd Tacharia 7:1-14
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Wijze Woorden

De schoenen

Een student maakte een wandeling met zijn professor en ze spraken over filosofie. TijJdens de wandeling zagen ze een
paar oude schoenen op het pad liggen, waarvan ze dachten dat ze toebehoorden aan een arme man die op een veld in
de buurt werkte en die bijna klaar was met zijn dagtaak.

De student wendde zich tot de professor en zei: “Laten we een trucje uithalen: we verstoppen zijn schoenen, en
verstoppen ons achter die struiken, en wachten op zijn reactie als hij ze niet kan vinden.

“Mijn jonge vriend,” antwoordde de professor, “we moeten ons nooit amuseren ten koste van de armen. Je zou jezelf veel
meer plezier kunnen geven. Stop een muntje in elke schoen, en dan verstoppen we ons en kijken we hoe de ontdekking
hem beinvloedt”

De student deed dat, en ze verstopten zich allebei achter de struiken in de buurt. De arme man was snel klaar met zijn
werk en kwam over het veld naar het pad waar hij zijn jas en schoenen had achtergelaten. Terwijl hij zijn jas aantrok,
stopte hij zijn voet in €én van zijn schoenen maar toen hij iets hards voelde, boog hij zich neer om te voelen wat het was
en vond de munt. Verbazing en verwondering werden op zijn gezicht gezien. Hij keek naar de munt, draaide hem om en
keek er steeds weer naar. Hij keek toen aan alle kanten om zich heen, maar er was geen persoon te zien. Hij stak het geld
in zijn zak, en ging verder met het aantrekken van de andere schoen, maar zijn verbazing werd verdubbeld bij het
vinden van de andere munt. Zijn gevoelens overwonnen hem: hij viel op zijn knieén, keek op naar de hemel en sprak
luidkeels een vurige dankzegging uit, waarin hij sprak over zijn vrouw, ziek en hulpeloos, en zijn kinderen zonder
brood... De student stond daar diep geraakt, en zijn ogen gevuld met tranen.

“Welnu,” zei de professor, "ben je nu niet veel meer tevreden dan als je je voorgenomen trucje had gespeeld?” De
student antwoordde: "U hebt me een lesje geleerd dat ik nooit zal vergeten. Ik voel nu de waarheid van Jezus' woorden,
die ik nooit eerder begreep: ‘Het is zaliger om te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35)

Auteur: Peter Briscoe
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vervolg augustus Kerkdiensten
.
10.30 uur 10.00 uur 10.00 uur: 10.00 uur:
ds. Simon van ds. D.van Ds. L. J. Scholten | Dhr. Emile Boleij
der Vlies Vreeswijk
10.30 uur ;2'? ”:r: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.30 uur:
ds. Hans Schaap : .v'_ Ds. F.P. Treep Mw.M. Verzendaal | Ds. E. van Halsema
Vreeswijk

Kerkdiensten Aafje locatie Smeetsland (Pietersdijk 60 Voor meer informatie:

Rotterdam lsselmonde) Cees van der Waal
06-81424045
Voor de zondagse eredienst die éénmaal per maand cvdwaal@aafje.nl
wordt gehouden, zoeken we nog enkele vrijwilligers die

zo nu en dan willen meehelpen. Het betreft bewoners

halen en na afloop weer terugbrengen naar de afdeling.

Lijkt het u/je wat om ééns een viering mee te maken, bel

me gerust of stuur een berichtje.

Kijktip

Seizoen 4 van The Chosen is beschikbaar. The Chosen is
een TV-serie over Jezus, gezien door de ogen van zijn
volgelingen. Net als een historische roman zit er uiteraard
ook fantasie in, maar met veel respect voor de Bijbeltekst.
De serie is gemaakt met een missie: dat meer mensen,
ook in onze moderne beeldcultuur, Jezus leren kennen.
Als je de serie nog niet kent, kun je het beste bij seizoen 1
beginnen. De serie is gratis te zien. Ook alle oude
afleveringen zijn terug te kijken. Scan de QR-code om de

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer infoermatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl

serie te vinden.
ﬁ%
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Advertenties

, TIMMERMAN NATUURSTEEN

Mieuwerkerk (Zeeland}
Hellevoetsiuis, Rollerdam
Berkel en Rodenrijs, Goes

Grafgedenkstenen
Traditionaal en eigentijds
In alle prijsklassen

MNatuursteen of glas/AVS
Deskundig advies

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL
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VANAF HET DIJKJE

Juli en augustus

Terwijl ik dit schrijf is het vrijdag 28 juni.

Het kerkblad is voor de maand juli vanaf de tweede

zondag tot en met het eind van de maand augustus, de
periode van de zomervakantie dus, tussen twee kerkelijke
seizoenen in.

Wanneer u dit leest zal mijn afscheid (7 juli) waarschijnlijk
al geweest zijn en heb ik reeds de AOW-en
pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikt...

Terugblik pinksterviering

Ook al ligt pinksteren alweer een aantal weken achter ons,
ik blik hier nog graag even terug op de pinksterviering van
zondag 19 mei. We mochten die zondag samen met de
gemeente van Bolnes Pinksteren vieren, met als
hoogtepunt toch wel de doopgedachtenis. Prachtig,
ontroerend, indrukwekkend. En ook de schikking (zie foto)
mocht er weer zijn.

Wwrenag ® st e e e Ll b
g cadhg o e e
e ]
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Na mijn afscheidsdienst op zondag 7 juli is het
preekrooster gevuld met gastvoorgangers. En in de
zomermaanden zijn er ook vier gezamenlijke diensten met
de gemeente van Bolnes, om en om in Kerk aan de Maas
en de Groene Tuinkerk. De startzondag staat voor zondag
15 september gepland (en die van de kerk van Bolnes 14
dagen eerder).

Gesprekskring en gebedskring

De gezamenlijke koffieochtend van de beide ‘kringen’ op
woensdag 29 mei bij Paviljoen Struis was gezellig (zie ook
bijgaande foto), met dank ook aan de Wijkbus voor het
vervoer en het CvK voor wat betreft de kosten. Daarna
kwam in juni de gebedskring nog een keer bij elkaar op
woensdag de 12e en de gesprekskring op woensdag de
26e.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

== S

Beide ‘kringen' voor vertrek naar Paviljoen Struis

In de gebedskring stond psalm 93 centraal, en in de
gesprekskring deelden we onze lievelingsliederen met
elkaar. De eerstvolgende gesprekskring is op woensdag
28 augustus, onder leiding van Marjan van Weerden.

Pastoralia

Op 6 juni overleed Wilhelmina de Groot - Molengraaf
(Miep) in de leeftijd van 97 jaar. Ze woonde aan de
Rekerdijk. Miep was een bekend gezicht in de kerk. In
vroeger jaren heeft ze het nodige kinderwerk gedaan, ze is
diaken geweest, tot over haar 80e vrijwilliger in Antonius
en in het voorjaar van 2019 deed ze nog mee in de
commissie Toekomst...

De dankdienst voor haar leven was op donderdag 13 juni,
en werd op verzoek geleid door Ria Keijzer. Vanuit de kerk
was de begrafenis op begraafplaats lJsselmonde.

Dat Miep de Groot moge rusten in vrede bij God, en laat
haar nagedachtenis haar naaste familie en ons allen tot
zegen zijn.

In de pastorale raad van maandagavond 10 juni, de
afrondende vergadering van het seizoen werd het spel Ik
geloof in jou geintroduceerd (zie foto).

Spel ‘Ik geloof in jou’
Omgaan met dementie binnen
jouw gelootsgemoonschap

Het spel is ontworpen en uitgegeven door ‘Samen
dementievriendelijk| en speciaal bedoeld voor kerkelijke
gemeentes. In de kast in de kerkenraadskamer liggen
twee exemplaren, te leen voor wie het spel eens wil
spelen...



Van alles voor het laatst...(3)

Ja, het is een feit: van alles 'voor het laatst, allemaal
kleine afscheidsmomenten, door de week en op
zondag, richting zondag 7 juli...

Van de werkgemeenschap op 14 mei tot de
gesprekskring op 26 juni, van de wandelgangen tot
digitaal... en dan moet de eigenlijke afscheidszondag
nog komen! Het is een proces van afronden, loslaten en
overdragen...

Zondag 7 juli 2024
Van de afscheidsdienst op zondag 7 juli ligt de opzet
van de liturgie klaar. Het thema van de dienst is "Over
vliegen en vangen" geworden, ontleend aan het beeld
van de trapeze-werkers van Henri Nouwen (1932-1996).
Dit voorjaar kwam,
postuum uit, het boek:

"De vlieger en de vanger"

Henri Nousven

Camdve Worrr. B

Na 7 juli komt er een nieuwe fase, voor de gemeente en
voor mij. U daarvoor ook langs deze weg alle goeds
toegewenst, en Gods zegen!

Mijn agenda gaat er heel anders uitzien, ik ben
benieuwd. lk hoop voor nog ongeveer een dag in de
week aan de slag te kunnen gaan bij het Centrum voor
Levensvragen Drechtsteden / Gorinchem e.o. (waar ook
Ridderkerk onder valt) - voor geestelijke verzorging in
de eerste lijn.

Tot slot

Ik sluit graag af met een tekst van Andries Govaart,
lied 820 (hetis ook de wegzendingstekst in de
afscheidsdienst op 7 juli).

"Als op het einde van de weg een nieuwe weg zich

ontrolt, als we adem, woord en brood hebben gedeeld,

geproefd, geef, dat wij elkaar los kunnen laten,
in vertrouwen op uw zegen, en wij weer lachen
als we elkaar weer zien".

lk wens u een heel gezegende zomer toe!

ds. Hermie Hummel

Mobiel 0615 8664 02

Email na 7 juli: hphummel1957@gmail.com

Inzameling voor Stichting 'Ontmoeting'
Ea,{' 1oeting

Onlangs hebben we in onze kerk een inzameling
gehouden van artikelen voor 'Ontmoeting’ die dagelijks
mensen ontmoeten die alles zijn kwijtgeraakt: hun huis,
hun werk en hun familie. Velen van hen zijn
afgeschreven door de maatschappij. Juist voor deze
mensen willen zij er zijn. Ontmoeting biedt dak-en
thuislozen professionele hulp, gedreven door onze
christelijke naastenliefde. Samen met de hulp van onze
gemeente kunnen we hen perspectief bieden!

Deze actie is zo goed verlopen dat we voortaan elk
kwartaal een inzameling willen gaan houden. dan gaan
we per thema inzamelen, bijvoorbeeld: artikelen voor
badkamer, keuken of schoonmaak.

Als dank op onze inzameling ontvingen we een
bedankkaart met de volgende tekst:

aesk_heer, MRVTOWAY,

Mmc bekonkt woor de boocirr.lmfa
per d..p, “b thaus havena %dw
mMocktes, on oA LL.

Loe hbltr onze clae, hool ey BL"
aanndn malke, !

Ll holdosr i M.ﬁAUF erj Getonev -
Aesrdl .

koSl groet,

Sticlha Onﬁmeﬂiwj
Thoawia Usselmonde
gb\]dkf\wyﬂj (2g

Let dus op de aankondiging van de nieuwe inzameling
in de hal van de kerk, en tijdens de afkondigingen in de
kerkdiensten.

Alvast bedankt namens de diaconie.

Actie zonnepanelen

Deze actie heeft het mooie bedrag van € 4.171,00
opgebracht. Daarmee werd het doel van de actie zo
goed als bereikt. Alle gulle gevers worden hierbij
hartelijk bedankt! Inmiddels zijn de acht extra panelen
op het bovenste dak van de kerk geplaatst en doen hun
werk.
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BLOEMENDIENST
Zondag 12 mei

11 mei werd mw.
Oudenaarden uit
Smeetsland 79 jaar
12 mei mocht mw. Boertje
uit Meerweide haar 73e verjaardag vieren.
Zondag 19 mei

Op 13 waren jarig mw. van der Hoest zij werd 93 jaaren
dhr. Helleman werd 80 jaar

Zondag 26 mei
Mw. Valster werd op 26 mei 97 jaar

Zondag 2 juni

Vandaag kreeg Ria Keijzer de bloemen na een operatie,
en mw. Smeding uit Meerweide werd op 4 juni 98 jaar.
Zondag 9 juni

Vandaag werd mw. Louter 85 jaar dat ze helaas in het
ziekenhuis moest vieren.

Ook ging er een boeket naar de fam. Fokkema die op 13
juni 55 jaar getrouwd waren.

Zondag 16 juni
12 juni werd mw. de Klerk 90 jaar

Zondag 23 juni
De fam. Gille was op 26 juni 66 jaar gehuwd.

Alle jarigen en jubilerende echtparen van harte
gefeliciteerd namens de gemeente.

Op 24 mei kregen we via Dikkie van Hengel een

giftvan €5,—

Reini en ik waren erg benieuwd of de nieuwe
bloemenkist achter in de kerk zijn werk deed, dus
hebben wij op 9 juni de inhoud van de kist geteld en
waren zeer blij verrast over het geweldige bedrag dat er
inzat: € 154,40

Alle gevers heel hartelijk bedanki!

Hartelijke bloemengroeten van

Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

VOORTGANG VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Om iedereen p de hoogte te houden van de
activiteiten in de beroepingscommissie, kunnen we u
het volgende mededelen:

Eris in de afgelopen tijd contact gelegd met drie
beroepbare predikanten, die graag wat meer informatie
wilden hebben en waarvan er uiteindelijk één wel
serieus interesse had.

Met deze kandidaat hebben we gesprekken gevoerd en
wij hebben als commissie een aantal kerkdiensten
beluisterd en bekeken (via internet).

Helaas heeft deze kandidaat ons laten weten toch niet
voor onze gemeenten te kiezen, waardoor we dus weer
verder op zoek moeten gaan.

U kunt ons daar ook bij helpen, door aan zoveel mogelijk
mensen te laten weten, dat we op zoek zijn naar een
predikant.

De volledige vacature is op de website van Bolnes te
vinden:
https://www.pgbolnes.nl/over-ons/vacature-predikant/
Dus zegt het voort...

namens de beroepingscommissie,
Carla Tims

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

14-07: Dhr. G.J. Buizer

21-07: Dhr. J. Verschoor (dienst is in Bolnes)
28-07: Mw. D. van Hengel

04-08: Dhr. J.FK. Jungheim (dienst is in Bolnes)
11-08: Dhr. A. van Splunter

18-08: Dhr. R.A. de Bruin

25-08: Dhr. J. Jongenotter

01-09: Dhr. AJ. Kooiman

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Burerau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Verhuisd,
Dhr. S. van Keulen, Haagoord 7,
naar Arenastraat 7.

Verhuisd, (binnen Sonneburgh):
Mw. 5.H. Los - Beukelman, van huisnummer 105,
naar huisnummer 67.

Verhuisd, (blijven voorkeursleden):
Dhr. D.J. Jongenotter, van: Dordtsestraatweg 43,
naar: Albrandwaardseweg 102, Poortugaal

Mw. A.C. Blokland, van: Ravenswaard 445,
naar: Pascalweg 41.

Mw. C.A. Kamerman, van: Schinnenbaan 330,
naar:Spinozaweg 451.

Overleden:
Mw. Wilhelmina de Groot - Molengraaf,
geboren 11 oktober 1926, overleden 6 juni 2024.



DAGTOCHT NAAR DE POSBANK

Gaat u mee met de busreis naar de Veluwe? Op
woensdag 11 september hebben is er weer een
gezamenlijke busreis van de beide kerken gepland.
We vertrekken om 10.00 uur bij de Kerk aan de Maas,
instappen bij Groene Tuinkerk om 10.15 uur, en we
hopen om 18.00 uur weer terug te zijn. Wilt u alvast
deze datum reserveren in uw agenda?

Een tipje van de sluier van het programma:

11.30 uur: Verwachte aankomst bij Bospaviljoen 't
Leesten in Ugchelen. Prachtig gelegen midden in de
natuur. . Het paviljoen staat op hoogte met een super
ruim vionderterras met zicht op de speelweide, tussen
het groen en de vogels. In het informatiecentrum van
Staatsbosbeheer vindt u de winkel alwaar artikelen te
koop zijn om mee de natuur in te gaan zoals wandel- en
fietskaarten, maar ook natuurboeken en verrassende
souvenirs voor jezelf, of om weg te geven.

De interactieve expositie over de omgeving van 't
Leesten is leuk voor jong en oud. Ontdek allerlei
natuurweetjes en doe de test om er achter te komen
hoe groen jouw boswachtershart is.

4 | B
12.00 uur: In het Bospaviljoen gaat u voor de lunch
genieten van een 12-uurtje, bestaande uit: een
boterham met ham en kaas, een boterham met een

kroket, een bolletje rundvleessalade en een drankje.
13.00 uur: Na de lunch stappen we in de touringcar en
maken we onder leiding van Veluwegids Irene een
prachtige Posbanktocht. Onderweg zal de gids u op
boeiende wijze vertellen over de omgeving en
bezienswaardigheden. Via een schitterend gebied
koersen we zuidwaarts. We gaan verschillende
landschappen doorkruisen, waar veel over te vertellen
valt door de gids.

We rijden richting het prachtige landgoed Rozendaal
met zijn beroemde Kasteel en gaan met de touringcar
door het park Veluwezoom omhoog via erg smalle
wegen en een aantal scherpe, steile haarspeldbochten!
U kunt genieten van fraaie uitzichten! Bovenop de
Posbank bij het uitzichtpunt stoppen we even. U kunt
kijken tot in Duitsland en de Achterhoek en Liemers.
15.00 uur: Na deze prachtige rondrit komen we terug bij
Bospaviljoen 't Leesten waar u de gelegenheid heeft om
nog wat rond te kijken en voor eigen rekening
eventueel nog een consumptie te gebruiken.

16.00 uur: We vertrekken met de touringcar en rijden
weer huiswaarts.

18.00 uur: Verwachte terugkomst in [Jsselmonde en
Ridderkerk.

De intekenlijst komt nog in de Groene Tuinkerk en voor
meer info of inschrijving kunt u ook contact opnemen
met Dikkie van Hengel of Ton den Hartog.

Er zijn 60 plaatsen samen met Bolnes meer is niet
mogelijk. De eigen bijdrage is 50 euro.

Reageer dus snel !

CURSUS WERKEN MET DE AED
Eris een AED geplaatst in de hal van de Groene
Tuinkerk.

Een AED is een hulpmiddel
wat gebruikt moet worden
bij een hartstilstand.

Wanneer iemand onwel of bewusteloos raakt en er is
geen ademhaling, en hij of zij reageert nergens op dan
moet er vanuit gegaan worden dat er een hartstilstand
is.

Er moet dan begonnen worden met reanimeren.

De AED is hierbij van levens belang.

Eris een mogelijkheid om een korte cursus te volgen
waarbij je leert wat een AED kan en waar je hem voor
nodig hebt.

Tevens wordt er uitgelegd hoe en wanneer je moet
reanimeren.

Geef je op bij: Ton den Hartog 0638 1319 25

De cursus is vrijwillig en zonder kosten.

Wordt gegeven in de Groene Tuinkerk door Ton den
Hartog

De cursusdatum volgt na voldoende inschrijving.
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GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN

PROTESTANTSE
GEMEENTE TE

~ BOLNES

De Kerk aan de Maas en de Groene Tuinkerk houden deze
zomer vier gemeenschappelijke diensten:

Op de zondagen 21 juli en 4 augustus in Bolnes,

Op de zondagen 14 juli en 28 juli in lJsselmonde.

Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen
die diensten (kunnen) bezoeken. Velen zullen hierbij
gebruik maken van eigen vervoer. Voor anderen kan het
vervoer naar Bolnes een probleem zijn.

Daarom het volgende:

*Degenen die op 21 juli en/of 4 augustus met hun eigen auto
naar Bolnes rijden en anderen een lift willen geven, en
degenen die van deze service gebruik willen maken, kunnen
een mailtje sturen naar scriba@groenetuinkerk.nl of
jamkooiman@tele2.nl

De intekenlijsten invullen die in de hal van de kerk liggen
kan ook.

Let op: de diensten in Bolnes beginnen om 09.30 uur.
Het vertrek vanaf de Groene Tuin is daarom uiterlijk om
09.10 uur.

Namens de kerkenraad,
Karel Jungheim.

GA €R OP UIT D€zZe ZomeR!

Heb je deze zomer nog geen plannen gemaakt om op weg
te gaan, maar wil je er wel graag even tussenuit om te
relaxen, te bezinnen, je te laten inspireren? Ga dan één of
meerdere dagen naar een van de christelijke festivals, die
ook dit jaar weer georganiseerd worden. Ik noem er een
paar:

De zomerconferentie van New Wine, Liempde
Bijvoorbeeld één dagje of meerdere dagen naar het
landgoed. Wat is er zoal? Het podium met diverse
sprekers, foodtrucks, een boekentent en zesduizend
christenen: dat is een kleine samenvatting van
Zomerconferentie New Wine (20-26 juli). Wil je niet blijven
slapen, dan kun je ook losse tickets kopen voor een dag
vol muziek, theater, samenkomsten en workshops.
https://zomerconferentie.new-wine.nl/

Oecumenisch festival Keiland, Terschelling

“Kunst, Kerk en Kamperen” is de samenvatting van Keiland.
In hartje zomer (28 juli-3 augustus) geniet je een week
lang van creatieve workshops, gebedsvieringen én vrije
tijd om het eiland te verkennen. Voor kinderen, tieners en
jongeren is er een apart programma. Wie kom je er tegen:
christenen van baby's tot (over)grootmoeders/-vaders. En
heel wat predikanten en kerkelijk werkers. (zie je die ook
eens ‘s ochtends vroeg klungelen rond een tent @))
https://keiland.nl/

Upgrade Festival, Kapelle

Dit festival gaat om elkaar ontmoeten en verbinden. Op
16-18 augustus kun je net buiten het Zeeuwse Kapelle
kamperen en luisteren naar artiesten en sprekers. Met op
zaterdag een Silent Disco.
https://www.upgradefestival.nl/

Kloosterfestival, Diepenveen

“Dichter bij God zijn, dichter bij jezelf” In Klooster Nieuw
Sion leef je drie dagen lang op het ritme van het
getijdengebed en maak je kennis met het kloosterleven.
In augustus zijn twintigers en dertigers welkom op het
Kloosterfestival. Naast stilte en rust is er livemuziek,
kloosterbier en veel gezelligheid.
https://www.nieuwsion.nl/

Voor iedereen een inspirerende zomer!
Marjan van Weerden — Kerkelijk werker
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Periodieke schenking

Jaarlijks vragen wij aan onze leden of en hoeveel ze dat
jaar willen bijdragen voor de actie Kerkbalans. Deze gift
is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als het bedrag
boven een bepaalde drempel uitkomt. Hoe hoog deze
drempel is hangt van uw inkomen af.

Als u de gift voor een vast
bedrag voor minimaal 5
jaar toezegt en betaalt en
dit vooraf in een
overeenkomst met ons
vastlegt, dan is het
gehele bedrag van de gift
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie
kunt u lezen op de website van de PKN via

onderstaande QR-code.
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De Belastingdienst heeft een formulier waarmee de gift
vastgelegd kan worden. Dit formulier vult uin en
ondertekent u. Daarna ondertekenen wij het formulier
en leggen wij het in onze administratie vast. Wij
verwerken het als een toezegging voor Kerkbalans voor
de komende jaren. U zorgt er vervolgens zelf voor dat
het bedrag jaarlijks overgemaakt wordt. Als u liever
heeft dat wij de gift (in termijnen) incasseren dan
hebben we daarvoor ook een formulier. Beide
formulieren kunt u op onze website vinden met
onderstaande QR-code,

Of ga naar kerkinijsselmonde.nl. Kies vervolgens voor
'Meedoen’ -> 'Geven/Financieel’ -> 'Belastingvoordeel
Met vriendelijke groet,

periodieke giften’

namens het College van @Jﬁ_’uh&{lﬁf@
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Annet de Ruiter
Penningmeester
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\_ PKN 23
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Overledenen
Datum Naam Leeftijd
11 mei mw. P. Stuurstraat-in't Veld 95 jaar
29 mei dhr. J.L. Schouten 56 jaar
31 mei dhr. C. Ouwens 78 jaar
1 juni mw. C. Siermans 92 jaar
3 juni mw. J.G. van Oossanen-Mulder 92 jaar
9 juni dhr. M. Krijgsman 68 jaar
21 juni mw. A.A. van den Dool 84 jaar
L B
-

Gollecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad
Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Mei Kerkapp Bankrekening Totaal

Collecte diaconie €611,00 € 11050 € 721,50

Collecte kerk £72900 € 166,50 € 895,50

Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zonda Digconie Kerk Digconie Kerk

5 mei € 735 € 735 €23,95 €42,42
12 mei € 550 € 5,50 €31,93 €23,15
19 mei €22,23 €22,22 €41,20 €114,65 Scan de QR code met
26 mei €21 €21 €24,10 £78,85 de camera van uw

telefoon of tablet.
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Van de predikant

Rondom de diensten

Als dit kerkblad uitkomt, hebben we in korte tijd een
aantal bijzondere en feestelijke diensten achter de rug!
Wat mooi is het dat we samen Gods goedheid mogen
vieren en onze dankbaarheid mogen uiten, in het
jubileumweekend en de diensten van belijdenis en
doop.

Zondag 14 juli is de laatste zondag voor de zomerstop. lk
hoop dan zelf voor te gaan en in deze dienst zal een
kindje worden gedoopt.

De zondagen 21 en 28 juli, 4 en 11 augustus is de
Adriaen Janszkerk gesloten. 4 weken lang is er dan een
gezamenlijke dienst in de Pelgrimskerk.

Zondag 18 augustus is de eerste dienst na de zomerstop.
Dan zal onze "buurman” ds. 5imon van der Vlies van de
Maranathakerk bij ons voorgaan.

Zondag 25 augustus mag ik na mijn vakantie zelf weer
voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Geboren

We ontvingen een geboortebericht van Novi Helene
Scherpenzeel, dochtertje van Dennis en Margreet
Scherpenzeel. Ze is geboren op 17 mei jl. Op de kaart
staat: 'Onze lieve dochter / Een volmaakt geschenk / Van
onze Vader / Nieuw leven / Geborgen in zijn hand. We
feliciteren Dennis en Margreet van harte en wensen hen
als gezin Gods rijke zegen toel

Belijdenis en doop

Op 23 juni jl. hebben Annemijn van Heiningen, Hanjo
Schaap, Rinske Schaap en Pieter van Voorden openbare
belijdenis van het geloof afgelegd.

Op 7 juli (dat ligt nog voor ons als ik dit schrijf) zullen
Daniél Klootwijk en Stephanie Soares Jamal hun geloof
belijden en gedoopt worden door onderdompeling in
de Maas.

Op 14 juli zal de doop worden bediend aan Novi
Scherpenzeel.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

We wensen deze jonge mensen en ook de kleine Novi
Gods goedheid toe!

Huwelijksjubilea

Corien en Wilbert van der Stelt-Prins waren 21 mei jl. 25
jaar getrouwd. Bart en Geraldine Geervliet waren 20 juni
jl. 12,5 jaar getrouwd.

We feliciteren beide echtparen van harte met dit mooie
jubileum en wensen hen, met hun gezin, alle goeds en
Gods zegen toe voor de toekomst!

Nieuwe leden

Peter van der Duijn Schouten en Renate van der Linden
uit Ridderkerk hebben besloten zich aan te sluiten bij
onze gemeente. We heten hen van harte welkom en
hopen dat de gemeente een plek zal zijn waar ze
mogen ontvangen en bijdragen.

Gebedsmoment

Sinds een aantal maanden was er een wekelijks
gebedsmoment op woensdagavond in de Adriaen
Janszkerk, bij wijze van experiment. Hoewel het fijn was
om met de paar aanwezigen te bidden, is de conclusie
dat een wekelijks gebedsmoment voor de meesten niet
haalbaar blijkt te zijn. Inmiddels hebben we ook een
paar keer samen gebeden met gemeenteleden van
Meer dan Beverwaard. |k word van deze
gebedsmomenten wel enthousiast. We moedigen
elkaar aan en bidden voor elkaars gemeenten.

Voor het komende seizoen zal het wekelijkse
gebedsmoment vervallen, maar willen we wel (in
principe) elke 2e woensdag van de maand een uur
samen blijven bidden met Meer dan Beverwaard, om en
om in de Adriaen Janszkerk en in House of Hope
Beverwaard. Voor de zomermaanden is het om
praktische twee keer achter elkaar in House of Hope
Beverwaard (hoek Eckartstraat/Oude Watering):
woensdag 10 juli en woensdag 14 augustus, van 19:30
— 20:30 uur. ledereen van harte welkom om daarbij aan
te sluiten.



Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de

consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag
1 oktober 2024 hoop ik te starten met een nieuw seizoen
van de Bijbelmorgen.

Ontvangen
Op 13/5 en 30/5 ontving ik tweemaal een gift van €50,-
voor de kerk, waarvoor hartelijk dank.

New Wine

Zoals ieder jaar, zullen we ook deze zomer van 20-26 juli
weer met een groep uit |Jsselmonde op de
zomerconferentie van New Wine zijn. Als je een dagje
langs wilt komen, ben je van harte welkom! Je moet dan
wel even een dagkaart bestellen via de website. Laat even
wat weten, zodat we elkaar in die week kunnen
ontmoeten.

De serie is gemaakt met een missie: dat meer mensen,
ook in onze moderne beeldcultuur, Jezus leren kennen.
Als je de serie nog niet kent, kun je het beste bij seizoen 1
beginnen. De serie is gratis te zien. Ook alle oude
afleveringen zijn terug te kijken. Kijk via het Nederlandse
youtube kanaal van The Chosen OF via de speciale The

Chosen app (even een account aanmaken, ook NL

Kijktip

Seizoen 4 van The Chosen is beschikbaar. The Chosen is
een TV-serie over Jezus, gezien door de ogen van zijn
volgelingen. Net als een historische roman zit er uiteraard
ook fantasie in, maar met veel respect voor de Bijbeltekst.

Felicitaties

Op 7 mei vierde mevr. PF. Wolters - Karman haar 80ste
verjaardag. Op 11 mei werd mevr. J. J. Klem - v.d. Berg 95
jaar. 7 juni mochten dhr. en mevr. Krijgsman - van Engelen
gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn.

Allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente van de
AdriaenJansKerk. We wensen u voor de tijd die voor u ligt

Gods onmisbare Zegen toe! -
s =
= ;

Oproep verspreiding kerkblad
In de AJK worden de kerkbladen
altijd bij de bezorgers
thuisgebracht. Dit wordt in de
winter- maanden (oktober t/m
april) door de heer J. van Balen
gedaan. Wij zijn nog op zoek
naar iemand die ditin de

dinsdagmiddag en deze
uiterlijk woensdag bijde 10
bezorgers afleveren.

Voor meer informatie en
aanmelden kun je contact
opnemen met Bastiaan de
Ruiter (06 -229 32 635)

zomermaanden (mei t/m
september) wil doen.

Het gaat dan om het ophalen
van de kerkbladen in de
Pelgrimskerk op

ondertiteling).

Uw dienaar, Hans Schaap

Vervoer naar de kerk

Bij verhindering graag

14 juli Aad de chauffeur bellen:
21 juli Aad Roelof Hazewindus
28 juli Roelof 06 578 55 400

4 aug Aad Bastiaan de Ruiter
11 aug Aad 06 229 32 635

18 aug Roelof Aad Schuijer
25 aug Bastiaan 06 286 26 274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer: 0180412141

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas

- Kinderprogramma en tienerdienst zijn
nog niet bekend voor de zomermaanden
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Op weg gaan

Als je je een pelgrim weet en voelt, dan weet je dat je een
mens bent die onderweq is. De Hebreeén-schrijver heeft
dat schitterend verwoord over de aartsvaders, 'Zij allen
zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze
geen werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een
glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op
aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te
spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een
vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland
waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze
daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit
naar een beter vaderland: het hemelse!

Op doorreis. Dat besef is er lang niet altijd. Je moet er
soms weer bij worden bepaald, mee worden
geconfronteerd. In de komende weken wordt er heel veel
gereisd, we "vliegen” heen en weer. Dat kan een mens
goed doen: even rust, even de ontspanning, even de zon,
vul maar in. Maar echt op adem komen doe je bij God.

o

En daarom blijven elke zondag (en in het buitenland nog
wel vaker) de deuren van de kerk geopend staan om de
lofprijzing ‘gaande te houden;, om te bidden, om het
Woord van God te horen, om de Zegen te ontvangen, om
tot rust te komen. Elders in dit Kerkblad zijn alle gegevens
over de kerkdiensten te vinden.

Voor een ieder: een zomer toegewenst onder Gods zegen.

Als je op reis gaat, maar ook als u/jij thuis blijft. En waar je
ook bevindt: goede, gezegende diensten voor onderweg.

Omazien naar elkaar

Mevr. E. (Elske) van der Biezen-Nijenhuis (Verpleeghuis
‘Joachim en Anna’; Slinge 70; 3085 EW Rotterdam) heeft
afgelopen maand opnieuw een CVA heeft gehad. Ze is
momenteel weer stabiel, maar ze heeft

verlammingsverschijnselen. De toestand van dhr. C.E.
(Ernst) Evers, herstellend van een val, verslechterde
tijdens zijn verblijf in 'de Twee Bruggen’ waardoor hij
opgenomen werd in het Maasstad-ziekenhuis. Echter een
wonderlijke verbetering volgde, waardoor hij onlangs
kon worden overgebracht naar ‘Intermezzo Zuid’
(Motorstraat 110; 3083 AP Rotterdam). ‘Mijn tijden zijn in
Uw hand’

Mevr. A.A. (Anneke) van Damme, kwam heel ongelukkig
te vallen. Momenteel verblijft ze in 'Smeetsland’
(Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam). Daar zal ze nog
geruime tijd moeten revalideren. Gods sterkte
toegebeden. Dat wensen we ook mevr. A.P. (Alice)
Dorr-Walraven toe; ze verblijft vanwege onrust en
verwardheid in ‘Smeetsland’ in ‘De Koningshof’
(Spinozaweg 451, 3076 EW Rotterdam)

De kracht en nabijheid van God toegebeden voor een
ieder die te maken heeft met zorgen, ziekte, lijden of
verdriet.

Een bericht van een aantal weken geleden: goede,
geruststellende uitslagen kregen zowel dhr. F. (Frans)
Bouman als onze koster Ronald van Pelt te horen. Daar
zijn we met hen God dankbaar voor. Nog meer
uitgesproken dankbaarheid: met mevr. A.J.W. (Ans) van
Dalen - Vis gaat het weer wonderlijk goed. Ze bedankt
ook u en jou voor het meeleven: kaartjes, aandacht en
gebeden. Het heeft haar goed gedaan. Ook een hartelijke
groet van mevr. Y.E.M. (Yvonne) van Campen-Jansen
naar u, jou toe, ook de dank voor elk kaartje of telefoontje.
Ondertussen verblijft ze al weer geruime tijd in de
‘DrieMaasStede’ (Voorberghlaan 35; 3123 AX Schiedam).
Ze denkt vaak terug aan de tijd met haar man Teun in de
Pelgrimskerk. Ook mevr. J. (Janna) Lems-Henstra wil u,
jou van harte bedanken voor alle vormen van aandacht
die ze ontving rondom de ziekte en overlijden van haar
dochter Anje; maar ook voor haar 90-ste verjaardag. De
uitslagen van de medische onderzoeken die ze onlangs
ontving waren geruststellend.

Ton en Marga den Daas-Wragge (Kreileroord 99; 3079 NB
Rotterdam) waren op 25 juni j.I. 60 jaar getrouwd.
Nogmaals een hartelijke felicitatie en Gods zegen voor de
komende tijd.

Afsluitend, voor degene die geslaagd zijn voor een
examen of ‘bevorderd zijn": een giga felicitatie. Geniet
ervan. Mocht je niet tot die gelukkigen behoren: sterkte
bij de volgende poging!




Vakantie

Wij zijn vrij/afwezig vanaf 12 juli tot en met 10 augustus.
Louise den Hartog (tot 31 juli) en Wim Biezepol (vanaf 1
augustus) zijn in deze weken de pastorale
aanspreekpunten. Hun tel.nrs. kunt u vinden op de
zondagsbrief of in de gemeentegids. Daarnaast is voor
hele dringende pastorale zaken ds. Corbert de Rooij onze
pastorale achterwacht.

~

’Eloemen
De bloemen zijn de laatste weken namens
de gemeente van de Pelgrimskerk met een
groet en ter bemoediging gegaan naar:

B ) ) 12 mei fam. Siahaija
Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en 19 mei i TR DElsi
Dirk van Vreeswijk 265 dhi. PM. Haze
2 juni mw. Seitink-Jansson
9 juni dhr. Evers
16 juni mw. Dorr
23 juni mw. Jumelet
A ¥

Ter inspiratie - column Leo Fijen

Aangeraakt

In de duinen van Egmond aan Zee ligt een akker met een geneeskrachtige
bron. Daar worden in de zomer de mooiste vieringen gehouden, ter

Leo Fijen is bekend van zijn boeken herinnering aan Adelbert. Samen met Bonifatius en Willibrord kwam hij
en televisieprogramma's over aan land om in onze streken het christendom te brengen. Adelbert ging
kerken en kloosters. Plekken die hij op weg, als een pelgrim, zoals wij met velen er in de zomer op uit trekken.
zelf ook frequent bezoekt. De Waar Bonifatius en Willibrord verder trokken, bleef Adelbert hangen in de
inspiratie die hij daar opdoet, deelt regio van de duinen. De reden was simpel. Een duinbewoner met de naam
hij hier graag met u. Eggo ontfermde zich over Adelbert. Hij verleende gastvrijheid en sloot

vriendschap. Wie je ook bent en waar je ook naartoe gaat, vergeet nooit
deze les: voordat je op weg gaat en voordat je over het geloof wilt praten,
wees gastvrij en sluit vriendschap. Gastvrijheid en vriendschap gaan
vooraf aan het delen van je geloof en aan het op pad gaan als pelgrim. En
dan is er nog een andere dimensie van de pelgrimage. Dat leerde ik van
twee mensen die zijn opgestaan in hun leven. Ze waren verslaafd, dakloos,
bodemloos en grenzeloos. Ze deden alles wat God verboden had. En toch
kregen ze een nieuwe kans op de weg van het leven. Ze bestaan echt en
hebben namen van deze tijd, Stephanie-Joy en Martinus. Beiden hebben
hun leven omgekeerd en zijn opgestaan. Ook hier was de reden
eenvoudig. Omdat er die ene mens was die hen aanraakte en hun nabij
was met steeds weer die vraag: wil je opstaan en me volgen? Als je op weg
gaat deze zomer, kun je niet zonder mensen die aandacht voor je hebben
en je zelfs aanraken om je de hand te reiken. Sluit vriendschap, koester de
gastvrijheid en laat je aanraken, dan kan het gebeuren dat je deze zomer
op weg gaat en thuiskomt bij je naaste, bij Ged en bij jezelf.

Wi je spstaan en me

ualgen
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Samen

Oplossing puzzel /Oecumenische gesprekskring: De De bijeenkomsten vinden plaats op D
| zin van ziekte 10 september, 15 oktober, 19 |

In het seizoen 2024-2025 bespreekt november, 14 januari, 11 februari, 18

de oecumenische gesprekskring het maart en 22 april.

nieuwe boek van Alain Verheij, De

zin van ziekte. Hoe kijkt de wereld Van de deelnemers wordt een
aan tegen zieke mensen? Hoe bijdrage van € 15 verwacht voor
probeert men hen uit beeld te koffie en thee.

houden? Hoe werkt tijd voor zieken?

Aanmelding bij het

De kring komt samen in de kerkkantoor van de

kerkenraadskamer van de Remonstrantse P8 130 Yo Sionto
Remonstrantse Arminiuskerk, Gemeente Rotterdam:

Museumpark 3, tegenover het administratie

Museum Boijmans van Beuningen. et e

De bijeenkomsten zijn op E;:;dam'm 0f 010436

dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

INSTRUMENTAAL ZOMERAVONDCONCERT
Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse
Op vrijdag 12 juli 2024 wordt er een instrumentaal concert!
zomerconcert gegeven in de Hervormde Kerk van Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.
Hoornaar. Musici zijn Leon Koppelman (panfluit en harp)
en Jan Peter Teeuw (orgel en piano). Het thema van het
concert is ‘Schepping; en rondom dat thema klinken
klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze
solo’s... Daarnaast is er een improvisatie op verzoek en "

enkele keren samenzang. Kortom: een ontspannen en —
muzikale avond voor het hele gezin! M 2 B4
Het concert begint om 20:00 uur. De kerkdeuren aan de Z O M E \ C O N c E R

Dorpsweg 10b gaan een halfuur voor aanvang open. De
toegang is € 10,00 (kinderen tot 12 jaar gratis). Na afloop

zijn er cd’s en bladmuziek van Leon en Jan Peter te koop.

Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof 7

Theologische Vorming

Dan Is de cursus Theologische Yorming voor Ceinteresseerden lats voor u! L - N Lk Ceinteresseerden

in het komend lesseizoen dar loopt var september 2024 1ot begin mel 20025 - Botterdam
i

gegEven in o

Kerkgeschiedenis, Rabbinica, Fllosofie, Cemeente-opbouw, Spiritualiteit

worden lessen achital vakken Oude an Nieuwe Testament

&n Werelagodsdiensten

D lesson worden gegever foor arvaran or rehousinste jacanten

Daarbl} s ook veel ruim anderling gesprek, een elemer jat
huidige cursisten Zeer gewsardeerd wordl
De lessen worden gegeven op woensdagmaorgen van 10 1300 uks -

Zij vinden plaats In Vexanderkerk, Soringerstraat 340, Rotterdam

De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn; € 240

{ AFYL

Graag tot ziens op de cursus in de Alexanderkerk | . = v E R D l E I I N G
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. B. de Ruiter
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com

010-483 07 64

06 - 229 32 635

06-31969486

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 16 augustus 2024
18.00 uur voor het magazin van
september 2024 met het thema:

Vrede

druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 47902 94
Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk (0.a. VVB)....cccceeeeee...NLT0 INGB 0000 1886 02

of ... NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconi€.. s NLO T INGB 0000 2056 29
Zending....ne e NL32 INGB 0000 5634 99

NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tnw. ). Busse - Dekker ewef MK 1. van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
NLOS5 INGB 0000 2864 68

Project Werelddiaconaat.........cnees
Bloemendienst......comommman,

(V23 15 1 [0 ][0 S S S
Collectebonnen. .

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010- 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba: Dhr. Henk de Jong
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

Diaconie:

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 00000316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06-13556585en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Kik en de muizen zijn buiten. Op het kerkplein staat
een bus in de stralende zon. Er staan mensen omheen,
tieners van het jongerenkoor en ook ouders. Ze
hebben tassen en rugzakken bij zich. ‘Daar moet ik
meer van weten!’ piept Missy Muis. Zij sprint weg

en verbergt zich achter een sporttas die naast de bus
staat. Even later komt ze terug en doet verslag:

‘De tieners gaan drie dagen weg! Naar een boerderij in
Stoppelveld! Met een escape room! En een klompen-
sjoelbak!’ De muizen schreeuwen door elkaar: ‘Ik wil
0ok mee! Ik wil 66k weg!". ‘Dat kan toch niet,’ bromt
Kik, ‘le komt nooit in die bus. En stel je voor dat je
zoekraakt!” Maar Missy gaat ervandoor.
De anderen snikken: ‘We zien P

haar nooit meer terug.’ PD
(o . pe
e 2T @{’

Woordzoeker

Je gaat op weg ...
en wat neem je NIET mee?
In deze woordzoeker zitten
15 woorden verstopt.
Je vindt ze horizontaal,
verticaal en diagonaal
(niet achterstevoren).
Een letter kan meerdere
keren gebruikt worden. M8
Streep de woorden die je ) |
vindt, weg. Dan vertellen
de letters die overblijven
wat je echt NIET mee
hoeft te nemen!

Jezus zei: Maak je niet bezorgd over wat je zult eten
of wat je moet aantrekken. God zorgt voor de vogels
en de bloemen, Hij zal ook voor Jullie zorgen,
Zoek eerst de nieuwe wereld van God, en de rest
krilg Je er vanzelf bij! Naar Mattelis 6:2.5-3¢

e neusje uit een roze rugzak vol hippe kleren...

Terwijl de jongeren afscheid nemen en instappen, klimt
Missy in een roze rugzak vol hippe kleren. De chauffeur
is bezig alle bagage in te laden. Maar het past niet.

Het is veel te veel! Hij klimt de bus in en roept ‘Luister
allemaal! Jullie mochten één grote tas meenemen. Wie
heeft er méér dan EEN ingeleverd?’ Veel handen gaan
omhoog. ‘Wie meer dan TWEE? Wie meer dan DRIE?’
Uiteindelijk moeten vier tieners uitstappen. Ze moeten
hun spullen in één tas doen. Wat overblijft wordt in de
pastorie gezet. Dan vertrekt de bus. De muisjes treuren:
‘Arme Missy. Ze is weg. Maar in de pastorie piept een
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