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Van de redactie
Het thema van deze februari-editie
is: Rechtvaardigheid

Dat moest ik eerst even uitzoeken:
Rechtvaardigheid betekent dat je een
ieder geeft wat hem of haar toekomt.
De begrippen rechtvaardigheid en
gerechtigheid worden door elkaar
gebruikt. Gerechtigheid ligt in het
verlengde van barmhartigheid: je
actief inzetten voor de ruimte van een
ander. Dat vereist oefening, want hetis
niet makkelijk mensen toe te laten die
anders leven dan je zelf gewend bent
of goed acht.

De basisregels voor het samenleven,
waarmee de rechtvaardigheid wordt
vormgegeven, worden in Leviticus
19:18 afgesloten met de opdracht:
"heb je naaste lief zoals jezelf".

Dit is ook een stevige basis voor ons
diaconaat.

Uit het verhaal van de broden en de
vissen leren we dat het leven goed is
als mensen samen delen. Zoals ook de
kinderen op de foto van de voorpagina

Jezus identificeert zich met hen uit de
samenleving die het niet zo makkelijk
hebben en roept allen die hem willen
volgen op om hetzelfde te doen. Dit
gaat veel verder dan geld geven in een
collectezak voor een goed doel; hier
gaat het om optrekken met de minsten
in de gemeenschap en je er mee
verbinden.

In deze editie hebben we weer uw
favoriete rubrieken geplaatst.

Onze prijskerstpuzzel heeft toch een
aantal goede inzendingen opgeleverd.
U leest hierover meer!

We wensen u weer veel leesplezier.

Gerrit Buizer
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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echtigheid is als de machtige
bergen, uw rechtvaardigheid als de
wijde oceaan.

Psalm 36,7

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 20217



Overdenking

Rechtvaardigheid

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie

voor Mij gedaan.” — Matteus 25:40

Terwijl ik dit artikel schrijf is het de ‘week van gebed voor
de eenheid van christenen, die jaarlijks in januari plaats
vindt. Het thema van deze gebedsweek was dit jaar: doe
goed, zoek recht, n.a.v. Jesaja 1:17. Het materiaal was dit
jaar ontwikkeld door kerken uit de Amerikaanse staat
Minnesota. Een aantal keer kwam daarin de moord op
George Floyd naar voren in 2020, die een wereldwijde
golf van verontwaardiging ontketende om het
diepgewortelde racisme en de ongelijkheid wereldwijd
aan de kaak te stellen. 'l can’t breathe| waren zijn laatste
woorden (“ik kan geen adem halen”). Deze gebeurtenis
werd bekend doordat iemand de moed had om het te
filmen en online te plaatsen. Voor George Floyd was het
te laat, maar hopelijk voor vele anderen niet.

Het nadenken en bidden over rechtvaardigheid in deze
week bracht voor mij ook de vraag naar voren: welke
stemmen worden er niet gehoord, van mensen in de
wereld, in Nederland, in Rotterdam, in lJsselmonde, in
mijn omgeving? En hoe kunnen wij als volgelingen van
Jezus opkomen voor mensen van wie de stem niet wordt
gehoord?

In de kerk horen we vaak dat ‘God met ons is’ En dat
geloof ik ook. Hij komt naar ons toe en zoekt ons op en is
altijd dichterbij dan wij denken. Dat is het evangelie.
Maar daar stopt het niet. Uiteindelijk gaat het er niet
alleen om dat we geloven dat ‘hij met ons is; maar dat wij
hem volgen in wat hém aan het hart gaat. De grote vraag
is: zijn wij met hém - in zijn compassie voor
rechtvaardigheid en zijn diepe verontwaardiging over
het onrecht in deze wereld? Ben ik met hem? En hoe
komt dat tot uiting in mijn leven, in mijn keuzes en in
mijn houding naar mensen?

In Mattels 25 stelt Jezus dat elke goede daad die wij
bewijzen aan de geringste mensen — zowel christenen als
niet-christenen — in feite een daad is aan hem. Een pittige
tekst in de Bijbel, waarin we zien dat Jezus niet alleen
onze Redder is, maar ook onze Rechter die ons zal
richten. Ik heb vroeger altijd geleerd dat we niet gered
worden door onze goede daden, maar door te
vertrouwen op het werk van Jezus voor ons. Dat geloof ik
nog steeds met mijn hele hart. Maar ondertussen zijn
mijn daden wel heel belangrijk! Geloof zonder werken is
dood, zegt de apostel Jakobus.

We moeten die twee niet tegen elkaar uitspelen: geloof
en onze inzet voor rechtvaardigheid. Ze horen helemaal
bij elkaar! Een prachtig voorbeeld vind ik altijd moeder

Teresa (1910-1997), die zich
in de sloppenwijken van
Calcutta inzette voor de
armen. Zij heeft daarmee
velen geinspireerd. Zij was
in de eerste plaats een diep
gelovige vrouw, die leefde
met Jezus en hem wilde
volgen. Vanuit dat geloof ontving ze de kracht en de
compassie om er voor de armen te zijn. Zonder dat diep
gewortelde geloof had ze dat niet volgehouden. Het
dienen van de armen was voor moeder Teresa een daad
van aanbidding van God. Ze ontmoette Jezus in de
armen.

Ik vraag me wel eens af: waar zou Jezus te vinden zijn als
hij vandaag als mens op aarde zou zijn? Zou hij in onze
mooie kerken komen, te gast bij onze goed verzorgde
diensten? |k denk dat hij vooral te vinden zou zijn bij de
geringste mensen in onze samenleving, bij de mensen
wiens stem niet wordt gehoord. Omdat zijn hart naar hen
uitgaat...

Wat kunt u, jij en ik doen om meer oog te hebben voor
deze geringe mensen die zo belangrijk zijn voor God?
Om hun stem te horen en een verschil te maken in hun
leven? Het is een vraag waar ik geen makkelijk antwoord
op heb, maar die ik mezelf wel voortdurend wil blijven
stellen.

Ik sluit deze overdenking af met een gebed uit het
materiaal van de week van gebed:

God van gerechtigheid en genade,

Laat ons de onderdrukking om ons heen echt zien,
Dat we niet blind blijven voor onze eigen voorrechten
En het gebrek aan kansen voor dnderen.

Dat we met open ogen en harten werken
Aan het vergroten van gelijkwaardigheid.

Wij bidden in de naam van Jezus
Die de menigte zag en medelijden met hen had.

Amen.

Uw dienaar, Hans Schaap
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Wat zijn de taken van.....?

Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam in diverse functies. Een aantal van deze functies is kerkordelijk
vastgelegd. In deze serie artikelen willen we meer informatie geven over de inhoud van deze functies. Vorige maand

zijn we gestart met een interview en uitleg over de jeugdouderling. Deze maand is de ouderling aan de beurt.

Wal zijn de taken van een ... [}ll[l(?]'lillg'.’

Een ouderling heeft een indrukwekkend pakket aan taken

ten dienste van de gemeente. De grote gemene deler is de
zorg voor de gemeente. Gelukkig draagt een ouderling die
zorg niet alleen.

Hel ambl van ouderling
De taken van een ouderling zijn beschreven in de kerkorde
en bestaan uit:

* De zorg voor de gemeente als gemeenschap. Dit doet
een ouderling niet alleen, de hele kerkenraad is hiervoor
verantwoordelijk. Toch zijn het de ouderlingen die met
extra aandacht naar dit onderwerp mogen kijken. Hoe
vormen wij een gemeenschap van Christus? Hoe zit het in
deze gemeente met de relatie met God, met elkaar en de
wereld om ons heen?

* Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de
bediening van Woord en sacramenten. ledere kerkdienst
heeft een ‘ouderling van dienst’ die ook het
consistoriegebed uitspreekt. Bij de handdruk aan het begin
van de dienst draagt de ouderling van dienst de
verantwoordelijkheid over aan de predikant. Bij de
handdruk na afloop wordt die verantwoordelijkheid als het
ware 'teruggenomen. Dit ritueel betekent dat de predikant
niet in zijn of haar eentje verantwoordelijk is voor wat er
tijdens de kerkdienst gebeurt. Je bent als kerkenraad, en
meer specifiek als ouderlingen, samen met de predikant
verantwoordelijk voor de bediening van het Woord en de
sacramenten, dat wordt uitgedrukt in die handdruk.

Een helangrijke bijdrage leveren aan
de bloei van de gemeenlte

In de kerkenraad wordt ook aandacht geschonken aan de
inhoudelijke bezinning op de verkondiging en de
sacramentsbediening. Ten slotte kun je ook denken aan de
taak van de ouderling bij de sacramenten, zoals aanwezig
zijn bij doopgesprekken of de bediening van het
avondmaal.

* De toerusting van de gemeente tot het vervullen van
haar pastorale en missionaire roeping. De gemeente is
een missionaire gemeenschap, de leden hebben hierin een
opdracht en de kerkenraad draagt daar de
verantwoordelijkheid voor. Ook juist als het gaat om het
toerusten van de leden. De missionaire roeping kan belegd

zijn bij een missionaire ouderling, een missionaire
werkgroep of een evangelisatiecommissie.

* De herderlijke zorg (pastoraat) in de vorm van
daadwerkelijke nabijheid en persoonlijke aandacht,
namens de Herder. Uiteindelijk is Hij het die zorgt. In de
kerk geven we die zorg gestalte door betrokken te zijn op
elkaar. De predikant en de ouderlingen bewaken dat
samen, geven er ook zelf gestalte aan, gaan erin voor, maar
uiteindelijk is het iets van de hele gemeente: we
bevorderen de onderlinge zorg. Het heeft ook met
onderling pastoraat te maken: gemeenteleden staan elkaar
bij, helpen en bemoedigen elkaar.

* Het opzicht. Als ouderling ben je samen met de
predikanten medeverantwoordelijk dat de leden van de
gemeente op de weg van het belijden van de kerk blijven
en om hen daar zo nodig op aan te spreken. Er kan iets
misgaan in de gemeente, qua gedrag of qua het belijden
van de kerk. Daar kunnen gemeenteleden elkaar op
aanspreken.

* De verzorging van de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale
aard is de verantwoordelijkheid van de
ouderling-kerkrentmeester.

kiansen

* De breedte van de rol geeft je de kans om een belangrijke
bijdrage leveren aan de bloei van de gemeente.

* Het menselijke aspect inbrengen in
kerkenraadsvergaderingen: wat je hoort in je pastorale
werk kan van belang zijn om in de kerkenraad te bespreken.
Wat leeft er in de gemeente, wat speelt er, moeten we daar
als kerkenraad iets mee? Daarbij gaat het om meéér dan de
onderlinge gemeenschap, het gaat altijd om die
drievoudige verbondenheid: met God, met elkaar en met
de wereld om ons heen.

* Je verdiepen in de betekenis van de eredienst en welke rol
jij als ouderling daarin mag vervullen.

Bron: https://protestantsekerk.nl/verdieping/
wat-zijn-de-taken-van-een-ouderfing/



Nieuw gemeentelid

In deze rubriek stellen nieuwe gemeenteleden zich aan ons voor. Deze maand maken we kennis met
Henri, Hanneke, Lars en Levi Bontenbal uit de Pelgrimskerk.

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Henri, Hanneke, Lars en Levi Bontenbal. We
wonen aan de Koninginneweg in Rotterdam
lJsselmonde.

Henri is werkzaam als kamerlid voor het CDA in de

Tweede Kamer en Hanneke is verloskundige in Charlois.

Lars (12 jaar) is dit jaar gestartin de 1e op de Guido de
Bres en Levi (10 jaar) zit in groep 6 van de
Rehobothschool in Ridderkerk.

Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?
We zijn ongeveer 18 jaar lid geweest van de
Hillegondakerk in Hillegersberg.

Aangezien Lars en Levi ouder worden en we het fijn en
belangrijk vinden dat ze een fijne vriendengroep in een
kerk in de buurt vinden en we het ook goed vinden om
een kerk in je eigen buurt te bezoeken, zijn we verder
gaan kijken.

Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?
Het is een gemeente in de wijk, in onze eigen buurt. We
zijn erg hartelijk ontvangen.

Ook Lars en Levi voelden zich als snel op hun plek. We
vinden het ook mooi dat de kerk echt oog heeft voor de
buurt.

Waar genieten jullie van?

We houden er van om samen met het gezin
gezelschapsspelletjes doen. Henri en Hanneke houden
van boeken lezen en detectives kijken. Lars en Levi
houden vooral van Duckies lezen en gamen.

We genieten van mooie natuur en cultuur, met name als
we bijvoorbeeld op vakantie zijn in Frankrijk. Daarnaast
kunnen we erg genieten van een avondje klassieke
muziek in de Doelen.

Wat zouden jullie aan de lezers mee willen geven?
Dank voor de gastvrijheid die we hebben ervaren. We
hopen de komende tijd veel nieuwe gemeenteleden te
leren kennen.

Interview gedaan door: Heleen Maas.




Kunst en het verhaal

Jezus in het huis van Maria en Martha

Johannes Vermeer
1654 - 16556

Rijksmuseum Amsterdam

Om de schilderijen van Vermeer beter te begrijpen
verdiepen we ons in het begin van zijn carriére.

De jonge Vermeer was ambitieus maar ook zoekend. In een
poging historisch schilder te worden maakte hij een aantal
grote historiestukken.

Eén daarvan is dit schilderij van een Bijbelverhaal.

Vermeer zocht naar een stijl die bij hem paste en
experimenteerde met licht, perspectief en inhoud.

Zelfs de grootste schilders moeten oefenen, fouten maken
en leren.

De Jonge Vermeer wilde dus hisoriestukken schilderen.
Religieuze, historische en mythologische voorstellingen.
Nfiet gek, want historieschilders kregen het meeste
aanzien. Dit werk was een van zijn eerste pogingen en het
grootste schilderij dat hij ooit maakte.

De achterste vrouw, Martha, bedient Jezus en verwijt haar
zus Maria dat ze alleen maar naar Hem zit te luisteren.
Jezus wijst haar terecht. Martha zou net als Maria het
spirituele belangrijker moeten vinden dan het materiéle.

Vermeers signatuur is lastig te vinden. Op dit doek werd
het pas in 1901 ontdekt. Daar op het randje van het bankje
waar Maria op zit. Eerst konden kunstkenners niet geloven
dat dit een echte Vermeer was, maar al snel beseften ze dat
dit vooral bewijst dat Vermeers eerste werken ontzettend
verschillen van zijn latere. Al zijn er ook overeenkomsten.

Kijk eens naar hun gezichten. Vermeer was toen al
gefascineerd door licht en schaduw. Vermeer was niet in
één dag meester-schilder. In dit schilderij zien we hem
worstelen. De smalle gang is bijvoorbeeld raadselachtig
ingedeeld met onduidelijke doorgangen en openingen.
Links onderin gaat ook iets mis! Achter Maria's krukje gaat
de vloer naadloos over in de muur.

Het samenbrengen van ruimtes was niet Vermeers sterkste
kant. Of Vermeer zelf ook ontevreden was weten we niet,
maar hij schilderde hierna bijna alleen nog maar ruimtes
met hooguit twee muren.

Dat zegt misschien genoeg....

Tekst: Gerrit Buizer



Groen Geloven

“Wij mensen zijn geroepen om Gods schepping
op een zorgvuldige wijze te beheren. Om de
aarde als de tuin van God te verzorgen en te
koesteren. Onze wereld heeft een sacramentele
dimensie: ze verwijst naar de Schepper. Wie

de schepping schendt, schendt de Schepper.”
Met die woorden verwijst monseigneur Gerard
de Korte, bisschop van Den Bosch, tijdens een
congres in Nijmegen naar de encycliek Laudato
Si'van paus Franciscus.

Maar een goede hovenier zijn, is makkelijker
gezegd dan gedaan. Door overconsumptie is de
relatie tussen de mens en de aarde uit balans
geraakt. “De stikstofcrisis maakt duidelijk dat de
huidige voedselproductie ons natuurlijk kapitaal
aantast’, legt De Korte uit. “We overschrijden

de draagkracht van het natuurlijke systeem en
putten de bodem uit. We worden geconfron-
teerd met de ecologische schaduwzijden van de
gouden jaren van de groei.’

Om de grote uitdagingen rond sociale gerechtig-

heid en duurzaamheid aan te kunnen, vraagt

paus Franciscus om een ecologische bekering.
"Minder is meer, geeft hij aan’, aldus De Korte.
“God krijgt zijn eer alleen als mensen zich ont-

Tekst en beeld: Dick Vos

MINDER 15
MEER

De uitdaging van
Laudato SI’

plooien in zijn naam zonder dat dat ten koste
gaat van Gods schepping.”Wat daarvoor nodig
is, is het inoefenen van een ecologische spiritua-
liteit - een nieuwe omgang met andere mensen,
met andere schepselen en met de Schepper.
Eenvoudig is dat niet, weet De Korte. In de
transitie die nodig is om Gods aarde als ons
gemeenschappelijk huis bewoonbaar te houden,
komt het aan op leiderschap, langetermijnvisie,
uithoudingsvermogen en hoop. “Hoop is een
deugd en is anders dan optimisme. Een optimist
kijkt om zich heen, vindt dat het allemaal prima
gaat en denkt dat alles wel in orde zal komen.
Hoop in christelijke zin is een houding, een keuze
die moet worden ingeoefend. Vaak een koppige
keuze in een donkere wereld. Hoop is een hou-
ding van: en toch! Een houding vanuit het geloof
in de belofte dat onze God niet alleen het eerste,
maar ook het laatste woord heeft”

Christelijke hoop is een
koppige keuze




Swing low, sweet chariot

Deze keer over de geschiedenis van de Afrikaans-
Amerikaanse spiritual Sweet low, sweet chariot.

Het is een van de bekendste christelijke hymnes
afkomstig uit vroegere tradities. De compositiedatum is
onbekend. Wel werd het in 1867 opgenomen in de
bundel Spirituals uitgegeven als Slave songs of the
United States. J.B.T. Marsh neemt een vroegere versie
van de tekst en melodie op in zijn publicatie uit 1876,
The story of the Jubilee Singers with their songs. De
vroegst bekende opname van het lied werd in 1894
opgenomen door het Standard Quartette.

Swing low, sweet chariot is gecomponeerd door Wallace
Wallis, een van de vrijgelatene Choctaw in de oude
Indiaanse Territoriale stad Hugo in Oklahoma na 1865.
Mogelijk is hij geinspireerd door de aanblik van de Red
River waaraan hij zwoegde, die hem deed denken aan
de rivier de Jordaan en aan de profeet Elia.

Sommige bronnen beweren dat dit lied en Steal away
(ook gezongen door Willis} teksten hadden die
verwezen naar de Underground Railroad. Dit was de
vrijheidsbeweging die zwarte mensen hielp te
ontsnappen uit de zuidelijke slavernij via de Ohio rivier
naar het noorden en Canada.

Alexander Reid, een dominee aan de Old Spencer
Academy, een kerkschool in Choctaw, hoorde Willis
deze twee liederen zingen en hij vertaalde de woorden
en melodieén. Hij stuurde de muziek naar de Jubilee
Singers van de Fisk University in Nashville Tennessee. Zij
maakten hetliedje populair tijdens een tournee in
Amerika.

In 1939 werd het lied door Nazi's in Duitsland als
ongewenst en schadelijk genoemd. Het beleefde een
opleving tijdens de burgerrechtenstrijd in de jaren 60 en
ook in de folkmuziek door een aantal artiesten. Joan
Baez zong het in 1969 tijdens het Woodstock Festival.

Mahalia Jackson en BB King zongen het ook. Eric Clapton

had er een top 40 hit mee in 1975.

Het lied beschrijft het verlangen om net als Elia door een

hemelse wagen naar Gods woonplaats gedragen te
worden. In andere spirituals zoals Michael row the boat
ashore en Deep river wordt de rivier de Jordaan gezien
als een doodsrivier die overgestoken moet worden om
naar het vredevolk en paradijselijk leven bij God te
komen.

Ook het Bijbelse verhaal dat Mozes mag uitkijken over
het Beloofde Land vanuit het Overjordaanse maar eerst
moet sterven, draagt bij aan het beeld van de Jordaan
als doodsrivier.

Het lied heeft het thema van de dood om het publiek te
herinneren aan de glorie die in de hemel wacht. Als
christenen geloven ze dat ze de aardse wereld van lijJden
zullen overstijgen en tot rust zullen komen in hun
laatste thuis bij God.

In het refrein van Swing low sweet chariot word dit
herhaald: Kom er aan om mij naar huis te brengen.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl

JOAN DAL/
LINT Al
WOODSIH Wk




Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Jona

Jona, waarom luisterde je niet
Jona, dacht je dat God jou niet ziet
Jij moest naar de grote stad Nineve
Maar je ging met een schip naar Tarsis mee

Toen verzeilde je in een storm
Die werd heviger en was enorm
Maar jij lag te slapen
Jouw schuld maar jij had niets in de gaten

Je werd uiteindelijk wakker gemaakt
Angst had je medepassagiers erg geraakt
Het lot werd geworpen, eerlijk en was gepast
Je werd op jouw verzoek gejonast

Sindsdien werd dat zo genoemd
Toen werd de zee stil
En jouw naam alsnog beroemd

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen
met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Ik schrijf een liedje

Ik schrijf een liedje dat jij nog niet kent
Over de liefde, dat jij gelukkig bent
Ik schrijf een melodietje dat jij nog niet kent

Bij het liedje over de liefde dat jij nog niet kent

Ik schrijf een liedje, dat jij nog niet kent
Over God, die jou door en door kent
Ik schrijf een melodietje dat jij nog niet kent
Bij het liedje over God, die jou door en door
kent

Ik schrijf een liedje en een melodietje
Over God die jou door en door kent
Over liefde, dat je gelukkig bent
Dat jij Hem ook kent

Ik zing een liedje over God die ons allemaal
kent
Over Zijn liefde en dat Hij ons allemaal kent
Hij maakt geen verschil tussen jou en mij
In zijn ogen zijn we allemaal gelijk, ik en jij

Lz Bt




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Berouwvol 11 Voorvechter van een godsdienst 12 Wind-
richting (afk) 13 Vervelend 14 Kledingstuk 15 Schaakniveau
17 Tekort 18 Land in Azié 19 Franse herdershond 20 Optreden
(Eng) 21 Tweetal 22 Sportgebeurtenis (afk.) 23 Predikants-
woning 25 Grieks eiland 26 Die van Amazon 28 Vanachter in
het klassement 32 Symbool voor platina 33 Loofboom
34 Hartstochtelijk 35 Verstikken 38 Tijding 39 Kameelkleurig
41 Vorstenvermaker 42 Dik stuk brood of viees 43 Spaanse
hertog (1507-1582) 45 Opperviaktemaat 46 Kijkkast 48 Schijn-
heilige, femelaar.

Verticaal

1 Het Nederlandse en het Viaamse fuseerden in 2021 2 Onder
voorbehoud (afk) 3 Koning in het land der blinden 4 Open
strook in een bos § Schimmig & Bloeiwijze 7 Symbool voor
argon 8 Groep rond Henny Vrienten 9 Stad in Turkije
10 Beroep 14 Natuurgebied 16 Ruimtehond (1954-1957)
17 Spelonk 19 Vervoermiddel 21 Marterachtig roofdier
23 Hooghartige houding 24 Voorteken (Lat) 26 Doos zonder
deksel 27 Tosca' bijvoorbeeld 29 Stakker 30 Deel van een
vishengel 31 Franse rivier en departement 34 Freak
36 Autochtone Nieuw-Zeelander 37 Oud-spits van Oranje
40 Politicus van de ChristenUnie 43 Hooghartige houding
44 Onafhankelijk 46 Predikante (Lat. afi.) 47 Persoonlijk viw.

wiww. wimdeweerdr com

belleesrooster februari

Spreuken 20:1-10
Spreuken 20:11-20
Spreuken 20:21-30
1 Korintiérs 1:18-31 | Wat niets is. heefl God nitgekozen
| Korintiers 2:1-9 | Wat het oor niet heeft gehoord

1 Korintidrs 2:10-16 | Spreken vauuit de Geest
Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt

Sprenken 21:12-21 Wie alrijd maar feestvienm
Spreuken 21:22-31 | Het paard wordt gereedgemaakl
Mattedss 5:1-10 Gehukkig
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Marens 5:11-20

70 moet jullie licht schijnen

Matteds §:21-32

Gal je eerst verzocuen

Matieds 5:33-48
Sprenken 22:1-8

Wees volmaski
Een goede naam

Spreuken 22:9-16

Een zuiver hant

Spreuken 22:17-29

Len aandachtig oor

Psalm 24

Hef uw hoofd omhoog

1 Korintiérs 3:1-9a

U bent Zijn akker

1 Korintiérs 3:9b-23

U bent zijn bouwwerk

| Korintiérs 4:1-13

Wie denkt u wel dat n benr?

1 Koriutiers 4:14-21

Opvoedkunde

Mattedls 6:1-18

Bid als volg!

Marmens 6:19-34

Kijk naar de vogels

Mantes 7:1-12

Zock en je zult vinden

Romeinen 3:1-11

Leven i vrede met God

Romeinen 5:12-21

Door één mens

Romeinen 6:1-15

In dienst van God

Romeinen 6:15-23

In dienst van de gerechtigheid




Gezamenlijke berichten

'h_.'-

Uitnodiging Solidariteitsmaaltijden

De gezamenlijke diaconieén van de Adriaen Janszkerk, De
Emmatisgangers, Groene Tuinkerk en de Pelgrimskerk
nodigen u uit voor de solidariteitsmaaltijden (soep en
brood), die wij in de 40 dagentijd organiseren. Er kunnen
per avond 50 mensen deelnemen.

Op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 maart 2023 staat de soep
weer klaar in de Groene Tuinkerk, Groene Tuin 353, 3078
KG Rotterdam.

Aanvang 18.00 uur, inloop 17.45 uur.

Tijdens de maaltijd komt iemand van het Leger des Heils
vertellen over hun werk in Rotterdam lJsselmonde en
daarbuiten. Aan het einde van de maaltijd komt de
collectebus langs voor een vrije gift die bestemd is voor
het Leger des Heils.

Wensboom

De gezamenlijke diaconieén willen alle mensen die
meegeholpen hebben de cadeautjes te kopen
bedanken voor hun medewerking.

De ouders waren erg blij
£* met de pakjes en dat

. zullen de kinderen ook
" geweest zijn, denk ik.
Jammer dat we hun
gezichtjes niet kunnen
zien. Er zijn 140 kinderen
die een cadeautje
hebben gekregen. We
hopen volgend jaar weer
een beroep te mogen
doen op u allen.

Gezamenlijke diaconieén

Opgeven kunt u zich bij uw kerk waar de intekenlijsten
klaar liggen of bij onderstaande contactpersonen:

Emmatsgangers: Riet Schenkeveld 010483 5080
Groene Tuinkerk: Jieles Tims 010 482 6477
of 06 81828475
Pelgrimskerk: Arie Vlot 010 482 4162
Adriaen Janszkerk: Wil Schuijer 0180412141

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieén

Kerstpuzzel
De oplossing van de kerstpuzzel was: Ik wens je lichten
vrede toe.

Uit de inzenders van de juiste
oplossing zijn drie winnaars
getrokken. Zij hebben
inmiddels een lekker
pakketje van De
Alexanderhoeve ontvangen.

Nogmaals gefeliciteerd.

Geef Rotterdammers een warme Kerst

Dankbaar zijn we voor de enorme opbrengst van de actie
‘Geef Rotterdammers een warme Kerst. Op dit moment
staat de teller op € 75.537,- en er komt nog steeds geld
binnen. Donaties van diaconieén, opbrengsten van
collectes en giften van particulieren.

Op 23 december jl. hebben we aan het Fonds Bijzondere
Noden Rotterdam een cheque overhandigd met de stand
van zaken op dat moment van €59.232,-. Toen gaf het
Fonds al aan dat zij met dit bedrag honderden

Rotterdammers de winter door kunnen helpen.

Veel dank voor de inzet die jullie hebben getoond om dit
resultaat te bereiken en goed om ook op deze manier te
merken dat we in Rotterdam naar elkaar om willen zien en
elkaar ook daadwerkelijk willen helpen.

Hartelijke groet,

SAMEN )t
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VANAF HET DIJKJE

Februari

De maand januari 2023 is zo'n drie weken oud terwijl ik de
kopij voor dit kerkblad van februari aan het schrijven ben.
Met de feestdagen alweer ruim achter ons is het inmiddels
langer licht aan het worden maar tegelijkertijd toch nog
geen voorjaar - ook al zouden we ook dit laatste
misschien al wel willen.

Schikking kerstmorgen 2022

Kerkdiensten / de 40-dagentijd begint

De eerste zondagen van februari 2023 tellen we nog als
‘zondag na epifanie, maar op woensdag 22 februari is het
aswoensdag en begint de 40-dagentijd van dit jaar.
Zondag 5 februariis het ‘zondag Werelddiaconaat, en dan
hoop ik in Smeetsland voor te gaan. Op zondag 12
februari hoop ik bij ons in de kerk voor te gaan en dat
zelfde geldt ook voor zondag 26 februari, de eerste
zondag in de 40-dagentijd.

sl E

bleef S , macht
bracht 2wl
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De liturgiecommissie buigt zich weer over de rode draad
voor de zondagen in deze periode, maakt een keuze voor
de nieuwe Paaskaars en geeft de diensten in de Stille
Week vorm en inhoud. Er komt ook dit jaar weer een locaal
40-dagentijdboekje uit, van een aantal Ridderkerkse - en
lJsselmondse kerken, waaronder de onze.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Het boekje sluit aan bij het landelijke jaarthema 'Aan tafel!’
In februari zijn deze boekjes beschikbaar.

Gebedsweek voor de Eenheid

Terwijl ik dit schrijf,a is juist vanmorgen de cecumenische
gebedsdienst in de parochiekerk geweest, in het kader
van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen.
Net als vorig jaar mocht ik ook nu daarin mee voorgaan,
en heb ik onder andere de overweging gehouden. Het
was opnieuw een betekenisvolle gebedsdienst, met koffie
en nagesprek.

Gesprekskring en gebedskring

De maandelijkse gesprekskring werd gehouden op
woensdag 25 januari (laatste woensdag van de maand om
10.30 uur). Voor de kring van februari zullen we een
andere datum zoeken in verband met aswoensdag.

U hoort nog.

De datum voor de
gebedskring is woensdag
8 februari om 12.00 uur.

Pastoralia

Op 30 december .. overleed mevrouw Neeltje van Driel -
Veldhoen (Nel), in de leeftijd van 89 jaar.

Ze woonde in Sonneburgh. Op zondag 1 januari hebben
we haar in de zondagse kerkdienst herdacht. Haar
uitvaartdienst in onze kerk en aansluitend de begrafenis
op begraafplaats lJsselmonde waren op donderdag

5 januari j.l. en werden op verzoek door ds Jaap Brederveld
geleid. Dat zij moge rusten in vrede bij God, en laat haar
nagedachtenis haar naaste familie en ons allen tot zegen
zijn.

Collega Marjan van Weerden en ik zijn allebei
‘serst-aanspreekbaar’ voor zes pastorale secties.

Marjan heeft allereerst de secties 6 t/m 8 en 10 onder haar
hoede, met daarbij Meerweide (sectie 5.1) en Sonneburgh
(sectie 5.2),

Ik heb allereerst de secties 1t/m 5 en sectie 9 onder mijn
hoede.

Het is fijn wanneer u het ons laat weten mocht u behoefte
hebben aan pastoraal contact met ons.

Januari is voor mij meestal een maand die begint met
uitrusten van de drukke november- december periode,
gevolgd door het maken van de nodige lijstjes en
planningen. Ook nu was en is dit niet anders.

En daarbij is het rooster van voorgaan in 2024 () ook
alweer aan de orde geweest.



Wisseling(en)

Omdat dit rooster doorgaans zo ver in het voren wordt
ingevuld vraagt dit ook zo ver in het voren nadenken
over vakantieweken en dergelijke.

Toch was het deze keer speciaal omdat 2024 ook het jaar
is waarin ik, bij leven en welzijn, halverwege het jaar met
emeritaat ga...

Samen met de nieuwe preekvoorziener, Mathea van
Dam, heb ik er dus nu al naar gekeken op welke
zondagen ik in 2024 hoop voor te gaan in onze kerk.
Mathea is Elly Oorebeek opgevolgd. Elly, ook langs deze
weqg bedankt voor je inzet als preekvoorziener, en
Mathea veel succes!

Tot slot
U bedankt nog voor de kerst- en nieuwjaarsgroeten die
ik mocht ontvangen. Van mw B mocht ik opnieuw een
gift ontvangen ter waarde van €100,- voor de
bestrijding van de energiekosten van de kerk; onze
hartelijke dank hiervoor.

De Aktie Kerkbalans 2023 is nog niet
afgelopen terwijl ik dit schrijf. "Geef
vandaag voor de kerk van morgen”
is daar het motto van.

Actie
Kerkbalans

Geeft u ook? Eind januari, begin februari zal er voor onze
kerkelijke gemeente over Kerkbalans meer bekend zijn.

En ik sluit hier nu graag af met het eerste couplet van het
lied ‘Samen geloven' (dat we op 20 januari in de
gebedsdienst ook zongen):
Samen bidden, een stil gebaar;
samen geloven, Gods woord is waar;
mensen die vieren, de zon en de maan,
mensen die samen Zijn weg willen gaan.
Mensen veel geluk.

Het ga u goed!

Met vriendelijke groet, e
ds. Hermie Hummel

06-158 66402

OPROEP

Zaterdag 25-02-2023 wordt er een gezamenlijke lunch
georganiseerd voor alle leden van de Groene Tuinkerk
en Kerk aan de Maas te Bolnes.

Het begint om 13.00 uur tot +/- 15.00 uur op de locatie
Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56 te Ridderkerk.
Wel van tevoren tot 18-02-23 opgeven i.v.m. inkoop.
Toegang is natuurlijk gratis

Er komt in de Groene Tuinkerk en in Bolnes een lijst te
liggen waarop je kan intekenen.

Als u vervoer nodig hebt en als u nog met vragen zit ,
opgeven bij: Ton den Hartog tel: 0638 1319 25.

30-dagentiid
Wie voor Pasen veertig dagen (dus geen zondagen)

aftelt, komt ieder jaar weer op een woensdag uit. Dit
jaar begint de 40-dagentijd op woensdag 22 februari.
Op deze Aswoensdag’ wordt er in de katholieke traditie
gevast en een speciale viering gehouden die in het
teken staat van boete en berouw.

Je ontvangt een askruisje op je
voorhoofd om je er aan te
herinneren dat de weg naar
Pasen op de kalender ook jouw

levensweg bepaalt. b a
Ook in PKN-kringen wordt het populairder de laatste
jaren. We beseffen dat we tijdelijk op deze aarde zijn en
dat we worden opgeroepen ons naar het licht van
Christus te richten. ‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult
gij wederkeren! (Gen. 3,19) Of in de woorden van de
NBV21: stof ben je, tot stof keer je terug. Bekeer je dus
naar het Licht van het leven, opdat je leeft. Houd je niet
bezig met nutteloze zaken of alles wat je van de weg
brengt, verspil je energie er niet aan, laat je niet
afdwalen, maar houd je ogen steeds gericht op het licht
dat Christus is en kom tot leven!

vasten is dan geen doel op zichzelf, zo

zegt ook Anselm Grin in zijn boekje
(2002) over vasten.

M ?
Ik heb het er weer eens bij gepakt, al ER N IET
is het al oud, toch blijft het actueel. 40 DAGEN BEEN
“Het vasten is evenwel een beproefd FACEBOOK!

middel van geestelijke ascese, dat ons,

samen met gebed en aalmoes, tot de

juiste houding ten opzichte van God en “{;"555
de mensen kan brengen. (...) T
Vasten is bidden met lichaam en ziel” (...)

Dan is onze relatie tot God niet meer alleen een zaak van
het hoofd, dan zeggen we tot God niet meer slechts
vrome woorden, maar dan belijden we Hem met ons
lichaam dat we naar Hem verlangen, dat we zonder

Hem leeg zijn, dat we zijn aangewezen op zijn genade,
dat we van zijn liefde leven ... (Vasten, p.92).

Je mag dat vasten — ook binnen de Protestantse kerk -
letterlijk nemen, maar je kunt het ock veelzijdiger zien.
Alles wat je opslokt, teveel je aandacht afleidt als je er
teveel van tot je neemt, daarvan mag je een tijdje vrij
zijn, Een dag of veertig dagen lang. Zelf ga ik dit jaar
proberen om minder te Facebook-en. Dat is best goed
voor me, voor een tijdje.

En veertig is trouwens een bijzonder getal....
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In de bijbel komt het getal vaak voor als het over Bedankje

wachten en vasten gaat. Noach moest na de zondvloed Hartelijk dank voor de bloemen die ik kreeg van de kerk
veertig dagen wachten totdat de Ark weer open kon. en ook voor kaarten en telefoontjes, dat heeft me goed
Mozes bieef veertig dagen en nachten op de bergomer ~ 9edaan, iedereen bedankt!

Groetjes,

de tien geboden te ontvangen. De Israélieten trokken
veertig jaar door de woestijn. De vluchtende Elia liep
veertig dagen en nachten door de woestijn tot hij bij de
berg kwam. Jona krijgt te horen dat het nog maar
veertig dagen zal duren of God zal de stad verwoesten.
Jezus trok zich veertig dagen terug in de woestijn. En
tussen Jezus’' verrijzenis en hemelvaart zitten veertig
dagen. Kortom, genoeg reden om die veertig dagen
serieus te nemen.

Reneée Tamse

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,

of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

En wat zou u/jij kunnen doen dit jaar om op weg te gaan Ovarieden:

naar Pasen? Dat de 40-dagentijd ons dit jaar mag

. | Mw. Neeltje van Driel - Veldhoen,
vernieuwen!

geboren 25 juni 1933, overleden 30 december 2022.

: Mw. van Driel woonde Ravenswaard 349.
Marjan van Weerden,

kerkelijk werker
BERICHT VAN DANK

Lieve mensen van de Groene Tuinkerk,

De kinderen en ik zijn ontroerd door de overweldigende
belangstelling bij het afscheid van Arie van der Pol.

Het is voor ons een troost om te merken dat hij op zijn
eigen vriendelijke en bescheiden manier ook voor jullie
zoveel heeft betekend. Dank jullie wel.

Een hartelijke groet, mede namens Martin en Jolanda en
hun gezinnen,

Wil van der Pol — Wiist.

BLOEMENDIENST
Zondag 18 december
De familie Maijers was
op 21 december 55 jaar
getrouwd. Zij werden
door de gemeente
hartelijk gefeliciteerd.

Zondag 25 december

Elly Oorebeek werd bedankt voor het jarenlang maken
van het preekrooster. Dus verdiende zij een bloemetje
voor haar inzet en ontving applaus in de kerk ter
ondersteuning.

Het Kerstengelproject vervolg...

De Kerstengelen van de Groene Tuinkerk zijn weer
geland na gedane arbeid. Tijdens de afgelopen
Adventstijd zijn er een
aantal engelen
‘anoniem’ zeer actief
geweest in onze ge-
meente met het

Zondag 1 januari
Mw. V.d. Graaf in Sonneburgh werd op 2 januari 94 jaar

en ontving de bloemen vanuit onze kerk. )
bezorgen van kleine

presentjes (zie een
voorbeeld hiernaast) bij diverse adressen.

Als contactpersoon van de Kerstengelen heb ik leuke
reacties gekregen van mensen, die een attentie in hun
brievenbus vonden; de bezoekjes van de engelen
werden erg op prijs gesteld.

Voor herhaling vatbaar!

Zondag 8 januari
Mw. Mandemaker werd op 11 januari 95 jaar en werd

door onze gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 15 januari
Mw. Tamse kreeg de bloemen ter bemoediging na haar
ziekenhuisbezoek.

Giften Carla Tims, contactpersoon van de Kerstengelen.

Op 19 januari heb ik via Elly Oorebeek een gift

ontvangen van € 30,--Hiervoor hartelijk dank. VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.
05-02: Dhr. AJ. Kooiman  12-02: Dhr. G.J. Buizer
19-02: Dhr. J. Verschoor  26-02: Mw. D. van Hengel
05-03: Dhr. J.EK. Jungheim

Met vriendelijke bloemengroeten,
Reini van der Meer en Joke Busse 06-486 962 35
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Bedankt! namens de Diaconie

Afgelopen periode hebben we jullie
verschillende keren gevraagd te
doneren of mee te doen aan
initiatieven van de diaconie.
Bedankt voor jullie betrokkenheid.
We delen graag een paar bedankjes
die we kregen:

» Samen010 schrijft: "Dankbaar zijn
we voor de enorme opbrengst van
onze actie ‘Geef Rotterdammers een
warme Kerst. Op dit moment staat
de teller op € 75.537,- en er komt
nog steeds geld binnen. Donaties
van diaconieén, opbrengsten van
collectes en giften van
particulieren.’

+ Cadenza zegt: ".. deze bijdrage zal
vanzelfsprekend ten gunste komen
van onze bijzondere groep cliénten,
die bij ons in hun laatste levensfase
verzorgd worden. Juist met extra’s
kunnen wij het verblijf van onze

cliénten en hun naasten
veraangenamen.’

» Door de Wensboomactie van de
Voedselbank hebben we zo'n 140
kinderen in lJsselmonde en
Beverwaard een kerstcadeautje
kunnen bezorgen.

« Stichting Ontmoeting is heel blij
met de gift en heeft een heel fijne
middag voor de cliénten kunnen
organiseren met een gezellige
maaltijd waarbij een accordeonist
speelde.

En verder plaatsen we af en toe
oproepjes voor spullen, hulp en
dergelijke in de kerkapp. Het is fijn
om te merken dat daar altijd reactie
op komt en dat we daardoor

mensen in de knel bij kunnen staan.

Elisabeth, Wil en Jonna

'/Ir(erkbalans
De actieperiode voor Kerkbalans is
inmiddels afgelopen. Vele
gemeenteleden hebben hun
toezegging voor 2023 inmiddels
doorgegeven. Hartelijk dank
daarvoor!

Is het er bij u nog niet van gekomen
om uw toezegging door te geven? U

Kerkapp, per mail naar
penningmeester.cvk@kerkiniijsselmonde.nl
of door uw antwoordenveloppe bij
de Adriaen Janszkerk of de
Pelgrimskerk in de brievenbus te
doen.

Annet de Ruiter
College van Kerkrentmeesters

2023
Actie

kunt dit nog steeds doorgeven via de

. Kerkbalans |

N

Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad
Als u de OR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen.

December Kerkapp Bankrekening
Collecte diaconie € 866,00 € 113,00
Kerstpakketten Voedselbank € 721,00 € 60,00
Collecte kerk € 960,00 £ 296,50
Totaal €2.547,00 € 469,50

Vioor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt
verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en
de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Scan de QR code met de camera van uw

telefoon of tablet.

A
i N
Overledenen:
Naam Leeftijd Overleden
Mevr. J.H. van den Beukel-Aldershof 91 jaar 13-12-2022
Dhr. C.J. Padmos 86 jaar 14-12-2022
Mevr. TN. Kroon 69 jaar 16-12-2022
Dhr. A.G. Berkhof 80 jaar 17-12-2022
Mevr. A. de Gast-de Bruin 93 jaar 19-12-2022
Mevr. W.M. Capitein-Groeneweg 88 jaar 21-12-2022
Dhr. W. Smitshoek 88 jaar 26-12-2022
Dhr. 5.M. Keikes 89 jaar 31-12-2022
Mevr. E.J. Heerschap 82 jaar 04-01-2023
Dhr J. Kleppers 71 jaar 07-01-2023
L8 P
/ N




Van de predikant

Rondom de diensten

Er is al weer een maand voorbij van het nieuwe jaar
2023! We begonnen het jaar met Psalm 19:9 Gods
woorden geven vreugde en licht. In een tweetal
diensten stonden we stil bij de vraag hoe je de Bijbel
kunt lezen en hoe je met moeilijke teksten in de Bijbel
kunt omgaan. Het thema voor de maand februari is: hoe
leidt God ons?

Zondag 5 februari mag ik zelf voorgaan. Na de dienst is
er een gemeentebijeenkomst, zie onder. Ock zondag 12
februari hoop ik zelf voor te gaan in een dienst waarin
we ook het Avondmaal zullen vieren.

Zondag 19 februari is Dirk van Vreeswijk onze
voorganger. Zondag 26 februari zal Bram Dijkstra bij ons
voorgaan.

Overleden

Op 20 december jl. is overleden dhr.

- Cor Padmos op de leeftijd van 86 jaar.
| De laatste tijd woonde hij aan de
! Tiesselinswaard. Voor corona bezocht
hij geregeld de diensten in de
- Adriaen Janszkerk, maar de laatste

' tijd niet meer. In de laatste periode

! B werd hij steeds eenzamer en stiller.

We wensen de nabestaanden Gods nabijheid toe.

Jubileum

Op 18 januari was het echtpaar Wagenaar-de Wachter 55
jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte met deze
mijlpaal en wensen hen Gods nabijheid toe voor de
toekomst.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Nieuwe ouderling

Uit de laatst gehouden verkiezing
van ambtsdragers is (vanuit de AJK)
Ferdy van Mastrigt benoemd tot
ouderling. We zijn blij te kunnen
meedelen dat hij zijn benceming
heeft aanvaard. We wensen hem
vreugde en vrede van God toe in
deze beslissing, dat hij met de aan
hem geschonken gaven en talenten mag bijdragen aan
de opbouw van de gemeente. Op zondag 5 maart zal de
bevestiging plaats vinden.

Gemeentebijeenkomst

Op zondag 5 februari is er aansluitend aan de dienst een
gemeentebijeenkomst bedoeld voor ontmoeting en
informatie/gesprek. Het s fijn als we dan allemaal iets te
eten meebrengen, zodat we ook samen kunnen
lunchen. Zie ook de berichten in de kerk app en mailing.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in
de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op
dinsdag 7 februari is er weer Bijbelmorgen over de brief
van Jakobus: Leef je geloof! ledereen van harte welkom.

Uw dienaar, Hans 5chaap

Advertentie

Q VAN DER WIEL

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel
Van der Wiel Makelaardij
L. 010-497 84 41

& www.wielmak.nl =info@wielmak.nl  Q Bredencord 2, Rotzercam



Felicitaties
Namens de gemeente van de Adriaen JanszKerk zijn er
bezoeken gebracht bij de volgende jarigen :

17 december : mevr. G. Stoutjesdijk - Naaktgeboren, 90 jaar

25 december: mevr. Rog - Harteveld, 85 jaar
25 december : dhr. CJ. Wolters, 80 jaar

Dhr. en mevr. Van Balen - Joosten mochten op 29
december hun 55-jarig huwelijksjubileum vieren.
Op 18 januari van dit nieuwe jaar waren dhr. en mevr.

Wagenaar- de Wachter eveneens 55 jaar getrouwd.

ledereen van harte geluk gewenst!
Veel Zegen voor de toekomst

Giften

Wijkkas AJK

Ontvangen via mw. van der Kruit een gift van € 20 van mw.

B.

Hartelijk dank daarvoor,

Bastiaan

Bastiaan

Bijbelse dagboekjes
Lieve mensen,

De dagboekjes hebben opgebracht € 100. Alle gevers
hartelijk dank hiervoor.

Hartelijke groeten,
Corrie Jumelet

bellen:
Roelof Hazewindus 06 5785 5400
Bastiaan de Ruiter 010413 7669
Aad Schuijer

Wil Schuijer
Collecteopbrengsten Vervoer naar de kerk
Zondag  Diaconie  Kerk 5 februari
4 dec €19,50 €19,50 12 februari Roelof
11 dec €13,25 €13,25 19 februari Aad
18 dec €21,00 €21,00 24 februari Roelof
24 dec € 212,10 -> Voedselbank 5 maart
25 dec € 69,35 € 69,35

Oppas en kinderprogramma
Er is wekelijks kinderoppas in de ruimte met
de glazen wand achter de koster.

Kinderprogramma 5, 19 en 26 februari.
Tienerdienst op 12 februari.

Heb je hart voor kinderen en zou je bij het
kinderwerk willen helpen, graag!

Aanmelden kan bij Renata van Mastrigt
06-24 916 845

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer: 0180412141

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Y

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl

Bij verhindering graag de chauffeur

06 2862 6274
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Bij de diensten

Ik kijk terug op hele mooie activiteiten en diensten
rondom en met Kerst. Met groot en klein hebben we de
geboorte van Jezus Christus mogen vieren en gedenken.
Een ieder die op welke manier heeft “meegedaan’,
nogmaals hartelijk dank.

De komende weken geen overladen programma aan
bijzondere kerkdiensten. Het zijn de reguliere diensten die
de boventoon voeren. Maar soms is niks beter dan die
regelmaat. Op de zondagsbrief wordt u, jij verder op de
hoogte gehouden. Hele goede en gezegende diensten
toegewenst.

Gedoopt: Julia de Jong

Op 22 januari
hebben we de
Heilige Doop
maogen
bedienen aan
Julia Maria
Christine de
Jong, dochter
van Henk en
Christine. In de dienst lazen we o0.a. Psalm 8; een psalm
waarin de verwondering over de Schepper, Zijn schepping
en het geschapene de boventoon voort.

Of met de woorden van een rabbijn, ‘leder kind, dat
geboren wordt, is een teken van de komst van de Messias!
Julia kreeg als dooptekst mee: 'Zelfs kleine kinderen
zingen over u. Uw macht is zo groot dat u al uw vijanden
verslaat! (Psalm 8:3 BGT). Nogmaals vreugde en zegen
toegewenst naar Christine en Henk toe, met jullie kinderen
Eline, Naomi en Julia.

Omzien naar elkaar

Mevr. E.W. (Liesbeth) Somers-Jeths kwam bij een bezoek
aan haar nicht in Belgié heel naar te vallen. Vanwege een
fractuur in haar bekken revalideert ze, na een
ziekenhuisopname, in Aafje Schiehoven (Hamakerstraat
77,3052 JA Rotterdam / kamer 1.06). Maar er is hoop dat
ze binnenkort naar huis kan terugkeren. Ook mevr. L.
(Joke) Nicolai-Blom kampt nog altijd met pijn. Bij haar is
een wervel verschoven. Sterkte, u beiden! Dhr. J.A. (Jan)
Karels kreeg bij controle in het ziekenhuis een positief
bericht te horen over de doorbloeding van zijn voet. Daar
zijn we, met Jan en Loes, God dankbaar voor.

In de afgelopen maand overleed de vader van Kumara
Sendanayaka na een kort ziekbed op 92 jarige leeftijd.
Nogmaals, Gods troost toegebeden voor jou in dit
verdriet.

Oock goed om enkele “verhuisberichten” door te geven.
Dhr. M.W. (Maarten) van der Werken (voorheen
Reyerdijk) verblijft nu in Aafje De twee bruggen
(Pascalweg 41, 3076 JK Rotterdam / kamer 3.06). En mevr.
A.M. Daams-van Lutterveld heeft een kamer gekregen in
Sonneburgh (Ravenswaard 5; 3078 PG Rotterdam / kamer
95). En tenslotte, we wensen Peter en Wilma Dekker-Put
al het Goede toe in hun nieuwe leefomgeving in

Alblasserdam

Raadpleeg bovenal ook wekelijk onze zondagsbrief, ook
om voor o.a. de zieken te bidden of om naar hen een
kaartje te sturen. We wensen een ieder die zorgen en
verdriet hebben Gods nabijheid toe.

Bijbelochtend

Op 15 februari hopen we weer een Bijbelochtend te
houden in de Pelgrimskerk (inloop 09:45 uur; aanvang
10:00). We lezen en bespreken hoofdstuk 15 van het
Bijbelboek Handelingen. Van harte welkom, ook als u, jij er
nog niet eerder erbij kon zijn.

Giften

In de afgelopen maand ontving ik een gift van € 50,-
(bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en één
van € 25,- (bestemd voor de stookkosten). Nogmaals dank!

Tenslotte

En, ik schreef het al eerder, heeft u, heb jij vragen,
opmerkingen? Ik ben telefonisch en via de mail
bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Dus heeft
u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak van de
mogelijkheid gebruik!

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van
Vreeswijk.




Kroonjaren Pelgrimskerk
tijdvak september t/m december 2022

In deze periode werd er bij 1 gemeentelid die de leeftijd
van 90 jaar bereikte een boeket bloemen gebracht. Ock
ging er naar 5 gemeenteleden die de leeftijd van 85 jaar
bereikten een bos bloemen. 3 gemeenteleden die de
leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, ontvingen eveneens
een mooi boeket.

Via Antoinette Schram van mevr. R. ontvingen wij € 10,-
als gift. Hartelijk dank.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Jenny Neele, Antoinette Schram, Hennie
Schreuder en de heer Hans Welter.

Met vriendelijke groet,

Nel van Oers
Collecten:
zondag diaconie kerk. overig
20-nov-22 € 120,45 Cadenza € 0,00
27-nov-22 € 19,85 €18,75 €31,40
kopieerap
paraat
4-dec-22 €7230 €114,60
11-dec-22 €10,05 €17,15
18-dec-22 €41,10 €35,50 €23,80
zending
24-dec-22 £187,31 £€0,00 £€50,00
gift bijbelse
dagboekjes
25-dec-22 €53,50 €55,35
31-dec-22 € 2,00 €31,00
1-jan-23 €18,70 €21,00
8-jan-23 €35,60 £€26,80 €20,00gift
15-jan-23  €17,75 €18,40

Gift:

Eris een gift van € 20.00 via mw van O van mw van Z
ontvangen voor de
kerkrentmeesterHartelijkdankhiervoor

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging vanuit de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

25 december  dhr. Bretveld

1 januari 2023 dhr Evers

8 januari mw de Vlieger-Sprokholt
15 januari mw Nicolai

Oproep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een
instrument kunnen bespelen en graag deel uit willen
maken van de gemeente muziekgroep. We willen graag
nummers van onder andere Opwekking, Sela en vele
andere artiesten ten gehore brengen. Ben jij
geinteresseerd? Kom eens kijken op een oefenavond,
elke woensdag om 20.00 uur in de kerk of neem contact
op met Jos Domenie (06-23060967), Jet Karreman
(06-57885726) of Marinke Roos (06-44886031)

Hopelijk tot gauw!
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De digitale 40-dagenretraite 2023 van de
jezuieten

Christelijke Rechtvaardigheid en
Oratorium vrede omhelzen

elkaar is de titel van

Vereniging
"Ridderkerk" de digitale
§ 40-dagenretraite in
’ . 2023. De retraite gaat
CRATORILM www.40dagenretraite.org

op Aswoensdag (22

februari) van start en eindigt met Pasen. Het is
. de achttiende digitale retraite van de jezuieten.

FCLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite

Zaterdag |18 februari 2023 in de TLevenshron aan inschrijven via www.40dagenretraite.org.
de Jan Luykenstraat 1O in Ridderkerk.

Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur,

Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

Mel medews king van

Het Nationaal Svmfonisch Kamerorkest zondag 12 februari
Organist  : Rert den Hertog Voorganger: Ds. R. J. van Amstel.
Sopraan  : Saejeong Kim Organist: Martin Mans.
Alt ¢ Yvonne Kok ; Medewerking: "Interkerkelijk Koor Kairos"; o.Lv.
Tenor 5 William Knight

Arie de Korte.os";
zondag 19 februari
Voorganger: Ds. P. Vermaat.
. . _ Organist: Martin Mans.
e sl e ok e e Medewerking: "Strijens Christelijk Gemengd
Koor"; o.l.v. Adri Poortvliet.

Bas : Tiemo Wang

Onder lelding van dirigenl André Vis
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 -483 82 37
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 17 februari 2023

18.00 uur voor het magazin van maart
2023 met het thema:

Soberheid

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25

Piet van Rikxoort, 06-27 314093

Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of cccvrevvirnnn NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tn.v. ). Busse - Dekker ewor MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
.NLO5 INGB 0000 2864 68

Project Werelddiaconaat........cce.....
Bloemendienst.....ermiomin

Kerkradio. i csssssssssianes
Collectebonnen. . ncieions

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Annet de Ruiter

Diaconie:

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27

23



24

De muizen hebben zich verstopt in de keuken. Ze
wachten geduldig tot de dominee en mevrouw Bontje,
de kosteres, na de koffie weer aan het werk gaan. Dan
liggen er altijd koekkruimels en daar zijn de muizen dol
op! Deze keer ligt er iets veel groters. Een cracker! Ze
staan er met z'n allen omheen. Wie krijgt hem? ‘IK!’ gilt
de brutaalste. ‘Nee, IK wil hem!’ gilt een ander. ‘Nee,
IKKE!!" Het wordt duwen, graaien en vechten. Eén
muisje staat aan de kant, Mieke, die altijd door haar
broers omver wordt gelopen. ‘Waaacht!’ gilt ze boven
alles uit. "We moeten iets afspreken!!l’ Gelukkig wordt
het stil. Erom vechten, daar is niemand voor. ‘Laten

we het aan Kik vragen!’ zegt Mieke. Samen slepen
ze de cracker door de kerk.

f Rechtvaardigheid 1[Kﬂl(

Als de muizen hun vreselijke probleem hebben
uitgelegd, zegt Kik: ‘Je kunt hem toch eerlijk in stukken
breken?’ Maar natuurlijk! Tevreden slepen de muizen
de cracker naar hun huis onder het orgel. Kik doet een
dutje. Hoe lang hij heeft geslapen weet hij niet, maar
ineens zit Mieke naast hem. ‘Er is iets gebeurd, Kik’
zegt ze. ‘Mijn broer heeft de helft gehouden en de
andere helft mochten we verdelen. Dat is toch niet
eerlijk!’ Kik zwijgt. “Wat hebben jullie toen gedaan?’
vraagt hij. ‘Wij’, zegt Mieke, ‘hebben onze helft eerlijk
verdeeld. Maar ik voelde me ROT. Kik snapt het.
Onrechtvaardigheid doet pijn. Dan klaart Mieke op.
‘Gelukkig was de cracker helemaal niet lekker”

Wie enkel maar schattig is, lief en aardig
is niet qutomatisch ook rechtvaardis.
Wie altijd maar Ja' zegt met zachte stem
die zet zichzelf op een soort van rem.
Die kan enkel buigen, bukken en knikken
als anderen stiekeme kunstjes flikken;
die glimlacht en weifelt en kijkt steeds weg
als er vals wordt gespeeld of iets haars gezegd,
of als er gestolen wordt, of gepest.

Die is niet rechtvaardiger dan de rest. o

Haal je voet van de rem, en geef tegengas
als iets echt oneerlijk is in de Klas,
niet om zelf populairder te worden,

maar om eerlijkheid zeff, om de hogere orde.

Als je 't maar vitspreekt, zonder te eisen,
en zohder te schreeuwen en te krijsen,
als Je 't maar ultspreekt, flink en waardiy:
it is niet ok8. it is niet rechtvaardiy’.

Uit de Bijbel

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer
en grote liefde voor zijn geboden.

Ben je mild en vrijgevia, doe je eerlijk zaken,
dan gaat het je goed. Je rechtvaardigheid

houdt altijd stand. (naar Psalm 12)

Teksten: Marjet de Jong
Tekenirigen: M, Jurrigns



