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December Kerkdiensten

Zondag 18 december -Zlhl'ﬁ!lzld-nnh-

4e Advent Kerstavond
10.30 uur: kn 10.30 uur: m 10.30 uur: kn 22.00 uur: kn Vervolg diensten op
ADRIAEN ds. J. Schaap ds. J. Schaap ds. D. van Vreeswijk| ds. J. Schaap bladzijde 14.
JANSZKERK Viering Heilig
Kasteelweg 50 Avondmaal

10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko +kn 19.30 uur: ko + kn Vervolg diensten op

PELGRIMSKERK ds. D. van Vreeswijk dhr. N. Bontenbal | ds.J. Schaap ds. D. van Vreeswijk| bladzijde 14.
Reyerdijk 51 Samendienst

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 14.30-17.00 uur Vervolg diensten op
GROENE TUINKERK |Ds. C.L. de Rooij Mw. ds. H.P. Hummel | Ds. J. Brederveld bladzijde 14.
Groene Tuin 353 | 2e Advent 3e Advent Heilig Avondmaal | Kerstherberg

Collecte: Kerk en Collecte: Kerk en diverse activiteiten

kerkelijke activiteiten| Collecte: Diaconie | v alddiaconaat

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Vervolg diensten op
Nw. SONNEBURGH |ds. A. Christ ds. A.A. Hofland ds. A.LA.den bladzijde 14.
Ravenswaard 5 Besten
10.30 uur: Zat. 17 december
MEERWEIDE 14.30 uur:KERSTVIERING
Dhr. M. Boot Ds E.A. van Halsema
mmv : 'de Zaaiers'
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Vervolg diensten op
MAASSTAD Dhr. A. Besems Pastor E. Boleij Mevr. D. van der bladzijde 14.
Ziekenhuis Hijden
11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Dhr. G. Heester Ds. E. Lingen
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Groene Tuinkerk Meerweide

Mw. ds. H.P. Hummel Ds. E.A. van Halsema Mw. M.van Weerden

06-15 86 64 02 06-46 64 22 98 06-140509 68
predikant.groenetuinkerk@gmail.com rianne.van.halsema@aafje.nl groenetuin kerkelijk@gmail.com
Adriaen Janszkerk Smeetsland Contact pastoraat
Ds. J. Schaap Mw. Karin Bos Adifaen lancrkerk 2t
010-3040233 Ivo van Bennekom

06-36 438398 karin.bos@aafje.nl 06-51501803
schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk Sonneburgh,

Ds. D. van Vreeswijk locatie Ravenswaard Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

06-36586496
Gea de Kwant-van der Vlist

gea.dkwant@sonneburgh.ni
dinsdag en woensdagochtend aanwezig
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Van de redactie

Deze decembereditie heeft als thema
Vrijwillig. We zijn echt ontzettend blij
met alle vrijwilligers in de kerken die

zoveel mooi werk doen!

Zeker in een drukke decembermaand
wordt het voor velen zwaar met allerlei
activiteiten van werk, school en kerk
om alle ballen in de lucht te houden.

In deze roerige tijden waarbij we van de
ene crisis naar de andere gaan, is het
goed om even stil te staan bij wat echt
belangrijk is. Wat fijn dat je dan je rust
en een lichtpunt dicht bij God kan
vinden. Want dat is het idee van Kerst:
God met ons!

Voor mij voelt de decembermaand als
één lang feestje en dat komt ook door
alle verjaardagen bij ons in de familie.
Gezellig de kaarsjes aan in huis en
heerlijk eten en drinken met elkaar.

Maar het kan zijn dat je deze maand en
Kerst juist als een verplicht nummer
ziet met de gebruikelijke familie-
bezoeken en etentjes. En Kerst kan ook
heel eenzaam zijn als je dierbaren extra
mist. Weet je dan altijd welkom bij je
kerkelijke familie op die dagen!
Hopelijk wordt het in deze donkere
dagen toch wat lichter in je hart!

Zoals je kunt zien in dit kerkblad zijn er
genoeg activiteiten en kerkdiensten
rond de Kerst om uit te kiezen. Ook
voor de kinderen wordt er veel
georganiseerd. Met natuurlijk veel
dank aan de hulp van alle vrijwilligers!

Mamens de hele redactie fijne

Kerstdagen en een mooi 2023
gewenst!

Germa van Veen ’
Redactielid '

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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ees stil voor God de HEER, de
- dag van de HEER is nabij!

Sefanja 1,7

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021



De engel en de ster

Op de avond voordat Jezus geboren werd was het enige
dat vanuit de hemel nog moest gebeuren het ophangen
van de kerstster die de herders en koningen moest wijzen
waar Jezus was geboren. Drie engelen maakten ruzie wie
het mocht doen: "Ik mag het doen, want ik ben de oudste!"
"Nee, ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik."
"Nee, ik!" De Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie
bij zich. "Stop met dat gekibbel," zei hij. "Wie de stal opvult,
waar straks mijn Zoon geboren zal worden, die mag de
kerstster ophangen.”

De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel
daalde als eerste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een
klein sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" riep het
sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen tijd
voor." Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. De
engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld.
De engel pakte het dier bij zijn horens en bracht hem naar
de stal. Hij vond ook nog een paar muizen en een paar
vogels die wel een slaapplekje wilden op de balken onder
het dak van de stal. De engel was tevreden. De Heer zou
vast trots op hem zijn.

Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij
kwam onderweg het kleine sterretje tegen. "Mag ik met je
mee?" vroeg het sterretje. "Nee," zei de engel, "daar heb ik
het veel te druk voor." Op het veld bij de stal verzamelde
de engel alle balen stro die hij kon vinden. Zo konden
Jozef en Maria straks lekker zacht zitten en met een beetje
stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun
kindje. De Heer zou trots op hem zijn.

Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de
kleinste van de drie en had geen idee waarmee hij de stal
moest vullen. Onderweg kwam hij hetzelfde kleine
sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met je
mee?" "Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we
elkaar wat gezelschap houden." Samen daalden ze af naar
de aarde. Toen hij bij de stal kwam, schrok de engel. Het
was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen
zien. Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een
lampje aan. In het warme licht zag hij de dieren en het stro
waarmee de andere twee engelen de stal al hadden
gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog verder kon
vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug.
Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje
aan de donkerblauwe hemel.

lee [ 1)
s Uijze Woorden

In de hemel ging het engeltje direct naar de Heer om te
vertellen dat hij niets had gevonden om de stal mee te
vullen. Maar de Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij
hebt de stal gevuld met licht! En datzelfde licht zal ook van
de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar eens naar de
ster die je aan de hemel hebt gehangen.’ De kleine engel
keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine
sterretje, was uitgegroeid tot een prachtige stralende
kerstster. Met een lange staart van licht wees hij de weg
naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren in de
stal.

Vertaling: Esther Kooij Bron:
http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/153-de-e
ngel-en-de-ster




Overdenking

Vrijwillig

Op 7 december vindt in ons land de ‘Nationale Dag van de Vrijwilliger' plaats, internationaal wordt die op 5 december
gehouden. Voor de redactie van ‘Kerk in [Jsselmonde’ was dit aanleiding om in dit decembernummer extra aandacht te

besteden aan het thema ‘vrijwillig! Wat komt daar in mee?

Onlangs moest ik mijn herhaalprik met het nieuwe vaccin
tegen corona halen. Mij werd een locatie in Capelle aan
den lJssel toegewezen. Met de fiets toog ik van ons huis in
Rotterdam Nesselande naar de mij onbekende priklocatie.
In Capelle verdwaalde ik, bij het zoeken naar de juiste weg
viel mijn oog op een opvallend hart met de tekst ‘Ode aan
de vrijwilliger’ op de gevel van een gebouw. Ik stapte van
de fiets en nam er een foto van.

Later las ik op internet dat het grote hart op buurtcentrum
‘De Fluiter’ op de ‘Nationale Dag van de Vrijwilliger’ 7
december 2021 onthuld werd. Stadsdichter Jarred
Sewsingh schreef het gedicht, Daniel Markides ontwierp
het kunstwerk: een groot hart met opvallende letters in
rood en wit. Het is goed om vrijwilligers een keer in de
schijnwerper te zetten, om een ode naar hen toe uit te
spreken zoals in dit hart:

‘Ode aan de vrijwilliger’
Wanneer je zoveel liefde en saamhorigheid hebt
dat je die wilt delen met anderen
op wat voor manier dan ook
&én op één, samen, in of met een groep
gedaan omdat het goed voelt
niet omdat het moet.

Vrijwilligers worden wel het ‘cement van de samenleving’
genocemd. Als alle vrijwilligers zouden ophouden met hun
inzet zou ons land behoorlijk ontwricht raken.

Veel vrijwilligers hebben een kerkelijke achtergrond. Zo
drijven de voedselbanken, met meer dan 13.000
vrijwilligers, voor het grootste deel op kerkelijke
medewerkers en locaties van kerken. Ook
schuldhulpmaatjes zijn voor een deel kerkelijk betrokken.

Momenteel is de huisvesting van vliuchtelingen met een
verblijfsvergunning actueel, de noodopvang van
asielzoekers schiet ernstig tekort. Opmerkelijk is dat de
PKN heeft aangeboden om vluchtelingen tijdelijk op te
vangen. Het gaat om duizenden vluchtelingen met een
verblijfsvergunning: kleinschalige opvang in leegstaande
huizen, pastorieén, bij mensen thuis en in kerkgebouwen.

Met belangstelling volg ik de berichten uit Bleiswijk, één

van de gemeenten waar mijn man en ik
als predikanten aan verbonden waren.
Daar is tijdelijk een deel van de
kerkzalen ingericht als verblijf voor een
gezin met een verblijfsvergunning. In
het kerkblad staan oproepen voor
vrijwilligers, op facebook worden foto's
van de schoonmaakploeg gedeeld.

Wat drijft vrijwilligers?

In het opvallende hart op de muur van een buurthuis in
Capelle wordt gesproken over ‘liefde en saamhorigheid,
‘de wil om te delen’ en ‘gedaan omdat het goed voelt, niet
omdat het moet. Aansprekende taal voor de wereld
buiten de kerkmuren!

: el lielz,
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daan omdat het

Binnen de kerkmuren kunnen we ook andere woorden
gebruiken. Zo heeft Paulus het in 1 Korinti€rs 12 over de
‘gaven van de Geest' die aan iedereen worden
uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar: we troosten
elkaar, helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar
binnen &n naar buiten. Met Pinksterlied 672: 3:

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.



Levend lidmaat, daar zit ook in: ieder draagt het ‘ambt
aller gelovigen, mag bezield worden door de Heilige
Geest om het geloof handen en voeten te geven.
Vrijwilligers binnen de kerk noemen vaak als motivatie
voor hun inzet dat je niet alleen voor jezelf [eeft. Van huis
uit kreeg men mee dat ‘God liefhebben en de naaste als
jezelf' bij elkaar haren.

De vrijwilligers in de verpleeghuizen waaraan ik als
geestelijk verzorger verbonden ben hebben soms in hun
levensloop ervaren dat leven kwetsbaar is: in het gezin
van afkomst heeft iemand een handicap, het omgaan met
mensen die extra begeleiding nodig hebben is hun
tweede natuur. Kerkvrijwilligers zijn soms ook familieleden
van cliénten, na het overlijden van hun naaste gaan ze
vaak door met dit vrijwilligerswerk. Hun motivatie? “Als ik
ooit een vorm van dementie krijg of een somatische ziekte
waardoor ik extra zorg nodig heb, dan wil ik ook graag naar
een kerkdienst blijven gaan”.

De zorg voor zieken is één van de werken van
barmhartigheid. Ook bij vrijwilligers die zich inzetten voor
diaconaal werk aan vluchtelingen, gevangenen of mensen
met schulden worden als bronnen van inspiratie vaak de
‘zeven werken der barmhartigheid’ uit Matteds 25
gencemd: ‘“Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de
onaanziensten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie
voor mij gedaan’”.

Vrijwilligers zetten zich 'Pro Deo’ in: 'voor God, ze doen het
‘om niet’ In het woord 'vrijwillig’ komt mee dat je er niet
voor betaald wordt. In onze zorgcentra krijgen ze wel een
Kerstattentie, jaarlijks is er een gezellig etentje en
reiskosten worden vergoed. Hun inzet is vrijwillig, maar
niet vrijblijvend. Als je een keer niet kunt blijf je niet
zomaar weg, want je wordt gemist. Het is nodig om
vervanging te zoeken.

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.

Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->

010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Onlangs leidde ik gesprekskringen op afdelingen voor
mensen met dementie. Met een kerkvrijwilliger reed ik
met een tas vol attributen op de fiets vanuit een grote
locatie naar een kleine locatie vier kilometer verderop. De
twee gesprekken over ‘het goede leven als je in een
zorgcentrum woont’ waren geanimeerd. Mensen van
allerlei gezindten deelden wat moeilijk was als je
afhankelijk bent. Ook kwamen er verhalen over hoe men
het volhield. Er werden zegeningen geteld, er werd
gezongen, gelachen en een traantje weggepikt. Ook mijn
vrijwilliger had inhoudelijke inbreng. Toen we aan het eind
van de ochtend terugfietsten zei hij: “Wat ben ik blij dat ik
dit mee heb mogen maken, een ochtend met een gouden
randje. Ik kwam om te helpen, maar wat heb ik veel
ontvangen!”

Ds Rianne van Halsema
Geestelijk verzorger Meerweide




Kerstherberg 2022

24 december

Kerst: ‘Geschenk uit de hemel’

Komt u Kerst met ons vieren?

U heeft het vast al in uw agenda staan:

De kerstherberg van 24 december. Dit wordt een
programma in twee kerkgebouwen tot 17.00 uur. Dus: in
onze Groene Tuinkerk en in de Kerk aan de Maas in Bolnes.
Daar worden van 14.30 uur tot 17.00 uur overeenkomende
inloopactiviteiten aangeboden.

Wij heten u welkom in het kerkgebouw aan de Groene
Tuinkerk te lJsselmonde.

Vanaf 14.30 uur kunt u er binnenlopen om de gezellige
kerstsfeer te proeven, rond te kijken of mee te doen aan
het programma. Er is plaats voor iedereen. Neem dus
gerust familie, buren en vrienden mee.

Vanaf 17.00 uur gaat het programma verder in de Kerk aan
de Maas. Voor vervoer kunt u zich opgeven bij Gerrit
Buizer 010-4830764.

We willen u nu alvast enthousiast maken door het noemen
van de onderdelen:

De opening in Bolnes wordt om 14.30 uur verricht door
wethouder Fleur Stip van Ridderkerk. We kunnen deze
opening via een TV-verbinding meebeleven. Daaraan
werkt een Dickenskoortje mee, met enkele bekende
gezichten.

Aansluitend in beide kerken (tot 17.00 uur):

* Welkom in het Kerstcafé, met bar, wensboom, puzzeltjes
en ontmoeting; koffie en thee met iets lekkers;

* Creatieve workshops voor jong en oud met Carla Tims en
Els den Hartog;

* Bezichtiging van de engelententoonstelling, de
Adventstafel, het werkstuk “Bloemen spreken’, de
expositie van lopende kerkelijke projecten;

* Om 15.30 uur: pubquiz door Hans Luijendijk;

* Tussen 16.00 en 17.00 uur: verhalentheater door Joop
Verschoor.

Voortgangsprogramma, samen, in Bolnes. Kerk aan de

Maas, Pretoriusstraat 56 te Ridderkerk

*17.30 uur: Mini-musical “Wie verdient een standbeeld?”;

*18.00 - 19.00 uur: Maaltijd met koffie/thee toe.
Aanmelding is gewenst, voor 18 december,
06 - 26741631, Zandink.voort@gmail.com, (Femke
Zandink). Kosten: een vrije gift. Er is plaats voor
maximaal 80 mensen;

*19.30 - 20.00 uur: Volkskerstzang;

*20.30 - 21.30 uur: Vroege kerstnachtdienst met het
kerstprojectkoor

*22.30 - Einde programma.

Houdt u van zingen?

Doe dan mee met het kerstprojectkoor. Repetities:
dinsdagen 13 en 20 december, van 19.30 - 21.30 uur.
Leiding: Wim Keijzer (Bolnes) en Wim Smit, orgel
(IJsselmonde).

Aanschuiven op de eerste repetitie mag enaangekondigd,
maar aanmelding wordt op prijs gesteld via 06-50228250,
ria.keijzer@casema.nl of de intekenlijsten aan de
kerstpilaar in de twee kerken. Koorervaring is niet vereist.

Engelententoonstelling

Tijdens de openstelling van de Kerstherberg op 24
december a.s. in de Groene Tuinkerk ('s middags van 14.30
- 17.00 uur) is er een kleine

tentoonstelling rond engelen.

Heeft u een kunstwerk, aandenken of

voorwerp, dat te maken heeft met

engelen en wilt u dat ook aan

anderen laten zien? Neem het mee

en schrijf er iets bij over de herkomst

en waarde, die het voor u heeft.

Inleveren kan op zondag 11 en 18 december voor of na de
kerkdienst.

Het Kerstengelproject

De komende weken zitten we in de Adventstijd, dat is een
tijd waarin we verwachtingsvol toeleven naar Kerst.
Kerstmis is het feest van licht, hoop en nabijheid bij uitstek.
Maar het is 66k het feest waarin engelen een bijzondere rol
spelen! Soms komen engelen onverwachts, soms is er lang
om gebeden én soms worden ze door mensen op weg
gestuurd. Vanaf 27 november start in de Groene Tuinkerk
ons Kerstengelproject.

Vier weken lang zullen er Kerstengelen (gemeenteleden)
anoniem op weg zijn naar mensen - jong en oud - die wel
wat extra aandacht verdienen.

De engelen doen een kieine attentie in de brievenbus, met
daarbij een klein briefje met de tekst:

“Hartelijke groet van uw kerstengel” Geniet er maar van, als
er een engel bij u langskomt!

Als u een reactie wilt geven op of over het
Kerstengelproject, 6f een boodschap kwijt wilt aan de
engel, kan dat via ons mailadres:
kerstengel.groenetuinkerk@gmail.com

Doet U mee?

Vriendelijke groet van Carla Tims



Kerst en sterren, ze horen bij elkaar. Kijk maar eens om je heen, je
ziet ze overal deze tijd van het jaar. Ock in de bijbel speelt de ster
een belangrijke rol in het kerstverhaal. We kennen waarschijnlijk
allemaal wel het verhaal over de wijze mannen uit het oosten die
de ster volgden.

Heb jij ook zo zin om je huis te versieren voor de Kerst? Met deze
zelfgemaakte kerststerren van papier haal jij de kerstsfeer in huis
en ze zijn gemakkelijk zelf te knutselen. Je kunt zowel grote
papieren sterren vouwen om op te hangen of kleine sterren
maken als versiering in de kerstboom.

1. Vouw een vouwblaadje twee keer dubbel tot een driehoek en
knip aan de dichte kant in tot ongeveer 1 cm van de rand.

2. Vouw het vouwblaadje open. Smeer wat lijm op de punt van het

binnenste vierkantje en plak de zijkanten aan elkaar in een rondje.

Draai het vouwwerk dan om en plak aan deze kant de stroken van het volgende vierkant
aan elkaar. Daarna draai je het werkje weer om en plak je de volgende stroken aan elkaar
en dat herhaal je nog een laatste keer met de buitenste rand van je vouwwerk.

3. Nu heb je één van de 8 punten van je kerstster klaar. Herhaal nu stap 1 toten met 3
voor nog 7 vouwblaadjes. Je kunt ook een origami kerstster maken met 6 of 7
vouwblaadjes, maar dan wordt je ster iets minder vol.

2

Als je alle vouwblaadjes af hebt, pak je alle punten bij elkaar en die niet je aan elkaar vast. Buig de punten dan in
het rond en niet de zijkanten van alle punten aan elkaar vast.
Je origami kerstster is nu klaar.

Stap 1 Neem een vierkant vel papier en vouw een schuin kruis
Stap 2 vouw een recht kruis

Stap 3 knip het rechte kruis tot de helft in

Stap 4 maak 4 punten vouw de buitenkant naar het schuine kruis
Stap 5 doe lijm 1 driehoek van iedere punt

Stap 6 plak de driehoeken in elke punt vast

Stap 7 herhaal stap 1 tot en met & met een 2de vel papier

Stap 8 plak de 2 halve sterren tegen elkaar
L}
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Prijspuzzel

Dit keer een puzzel waarmee u een leuk prijsje kun winnen. De oplossing komt
onder de puzzel te staan als u de genummerde vakjes goed invult. Onder de
goede inzenders verloten we 3 verassingen. Inzenden kan tot en met 31
december per e-mail naar redactie.ajk@gmail.com of bij een van de kerken in de
brievenbus. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.
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Horizontaal

1 Rede op en rond 25 december 12 Geschenk van de wijzen uit het oosten 18 Straat in
Amsterdam 19 Voorzetsel 20 Steenvrucht 22 Stad van de opera 'Rigoletto' 24 Berg van de tien
geboden 26 Kerstbrood 27 Internetextensie van Griekenland 28 Gebergte op Kreta

30 Oevergewas 32 Asvaas 33 Zoon van Noach 34 Dierenverblijf 35 Ritmische beweging

37 Verschil tussen uitgaven en ontvangsten 38 Op grote afstand 39 Regisseursteken (Eng.)

40 Voetbaltoernooi in Qatar in 2022 (afk.) 41 Barbecuelocatie 42 Oosters bordspel 43 Vrij van
doping (Eng.) 46 Keltische taal 48 Internetextensie van Zweden 49 Scheidsrechter 51 Moment
voor goede voornemens 55 Onder andere (afk.) 56 Poinsettia 59 Zangstuk 60 Broer van 11
verticaal 61 Lidwoord 62 Elektrische scooter om rechtop te staan (1-4) 65 Jezus als pasgeborene
68 Speler 70 Copieuze, uit verschillende gangen samengestelde maaltijd 74 Rookbladeren 78
Middel voor positiebepaling (Eng. afk.) 79 Betaaldvoetbalclub 81 Italiaanse groet 83 Leer van
Jezus Christus 87 Symbool voor zilver 88 Italiaans kerstbrood 90 Buitengewoon begaafd

93 Symbool voor lithium 94 Platte steen 97 Comfort 98 Familielid 99 Aartsmoeder (0.a. Genesis
20:12) 101 Bijbelse stad ten zuiden van Babylon 102 Tot op dit ogenblik 103 Onbepaald vnw.
104 Dit volstaat! 106 Kerstkribbevulling 108 Amfibie 109 Telefoonkaart 110 Luxewagen met
vierwielaandrijving (Eng. afk.) 112 Poolverblijf 114 Tussen sep. en nov. 115 Persoonlijk vnw.
116 Rivier in Zwitserland 117 Hongaarse componist (1811-1886) 119 Bijbelse berg 122 Schilder
(1541-1614) die viermaal de Tempelreiniging uitbeeldde (2,5) 123 Rolsteen 124 Leiding van
bijvoorbeeld glasvezel 126 Kerstgevogelte 127 Lied van Irving Berlin, gezongen door o.a. Bing
Croshy (5,9).

Verticaal

2 Zoon van Juda (Genesis 38:7) 3 Boek 4 Muziekstijl 5 Kleurnuance 6 Springstof (afk.)

7 Tandglazuur 8 R.-k. geestelijke 9 Beurscomplex in Amsterdam 10 Aankondiging van de Heer

11 Bijbelse moordenaar 12 Reinigen 13 Voetbalteam uit Milaan 14 Bijbelse streek ten zuiden van
Moab 15 Opstootje 16 Oosterlengte (afk.) 17 Christelijke organisatie 21 Viering zoals Kerstmis
23 Muze van de sterrenkunde 25 Voertuig van de Kerstman 27 Plaats in Zeeland

29 Bovenafsluiting 31 Opera van Puccini 34 Stekelige kerstplant 36 Zoetwatervis 37 Muzieknoot
38 Stad in Italié 39 Symbool voor cerium 44 Militaire rang (afk.) 45 Eikenschors 46 Schaakkleur
47 Heerser ten tijde van de geboorte van Jezus (7,2,5) 48 Paranormale zitting 50 Uitroep van
protest 52 Vragend vnw. 53 Kledingstuk 54 Roepnaam van Abraham Lincoln 57 Europese
kanarie 58 Geitenbaardje 63 Dicht 64 Stad in Frankrijk 65 Karaat (afk.) 66 Lichaamsdeel waarmee
Eva werd gemaakt (Genesis 2:4b - 3:24) 67 Voetbalterm 69 Componist van het kerstballet 'De
notenkraker' 71 Cubaanse muziek 72 Slaperig 73 Overhellen 75 Tropische vogel 76 Niet
teruggeslagen opslag 77 Kolenemmer 80 Turkse titel 82 Bovenste halswervel 84 Idool 85
Vrijgevig 86 Rivier in de provincie Utrecht 88 'Water verandert in bloed' bijvoorbeeld 89 Oudste
van een groep 91 Voorzetsel 92 Eerzucht 95 Reus (nephil) en zoon van Arba

96 Landbouwwerktuig 97 Laag 100 Zelfhulpgroep voor alcoholisten (afk.) 101 Plaats in Flevoland
103 Geschenk van de wijzen uit het oosten 105 Het teken / 107 Vereerd symbool bij primitieve
volkeren 108 Kerstboomversiering 109 Palmmeel 110 Trage, intieme dans 111 Bolgewas

113 Streepje 116 Zeevogel 118 Duw 120 Verouderde beveiliging voor spooroverwegen

121 Kloosteroverste 122 QOude lengtemaat 125 Stad in de VS (afk.).
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Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

Dieper kerstverhaal

Keizer Augustus had een plan
Zei "Wat ben ik toch een machtig man"
Hij dacht na en nam een besluit:
Ik voer een decreet uit
Ik wil weten hoeveel mensen hier wonen
En laat iedereen naar hun geboorteplaats komen

Ook Jozef moest hier gehoor aan geven
En moest zich met zijn zwangere vrouw Maria
laten inschrijven
Op de stoffige wegen
Kwamen zij duizenden mensen tegen
's Avonds zei de herbergier
"Komen jullie maar hier
Jullie kunnen niet op straat blijven wachten
Jullie moeten overnachten
Zoveel mensen overal
Alles is vol, maar ik heb nog wel een stal"

Een baby werd in een voederbak geboren
Je kon overal engelengezang "Ere zij God" horen

Engel

Engel, verschijn aan mij
Engel, wacht op mij
Engel, ik ken jullie namen wel
Gabriel, Michael en Rafael
Uit het oude Israél
Engel, wacht op mij
Engel, verschijn aan mij

Boodschapper van "Vreest niet"
Boodschapper die je weinig ziet
Boodschapper met een blinkend gewaad
Boodschapper met een wit gelaat
Boodschapper van het Licht
Boodschapper, schijn in mijn aangezicht

Reddende engel
Beschermengel
Gevallen engel
Zing je eigen lied in de hoge
Bewaak de levensboom
Loop langs de met bloedbeverfde deurposten
Zit op de weggerolde steen

Boodschapper van het grote Nieuws
Boodschapper van de Waarheid
Engel, verschijn aan mij
Engel, wacht op mij
Engel met je blinkend gezicht
Engel, altijd staande bij het Licht




Nieuw gemeentelid

In deze rubriek stellen nieuwe gemeenteleden zich aan ons voor. Deze maand maken we kennis met
Henk en Christine, Eline, Naomi en Julia de Jong.

Kunnen jullie jezelf voorstellen?

Wij zijn Henk en Christine, Eline en Naomi en Julia de Jong.

We wonen sinds 5 jaar op Rotterdam Zuid. Henk is
geboren in Rotterdam en opgegroeid in Ridderkerk.
Christine is geboren op Sri Lanka, geadopteerd,
opgegroeid in Congo (Afrika) en Rotterdam. Als gezin
hebben we het verlangen om Jezus te volgen, met vallen
en opstaan. En Zijn licht en liefde uit te dragen op de plek
waar God ons nu heeft gebracht.

Hoe zijn jullie bij de Pelgrimskerk terecht gekomen?
We wonen op de Zuider Kerkedijk en wilden ons graag
aansluiten bij een kerk in de buurt. We vinden het fijn om
te weten dat er nog andere christenen in onze buurt
wonen. Samen sta je tenslotte sterk.

Adventproject Levenslicht

Dit jaar volgen wij met de kinderen het adventproject van Kind op Zondag. Het thema van het project is:
Levenslicht. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht
sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt vaak
omschreven als licht. In het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).

Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een

Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

We ervaren deze gemeente als warm en als een stabiele
factor in deze roerige maatschappij. We vinden het mooi
om te zien dat mensen in deze gemeente met allerlei
verschillende (kerkelijke) achtergronden samen God
dienen en prijzen.

Waar genieten jullie van?

Wij genieten als gezin van Gods schepping: de natuur,
dieren. Henk houdt van een goede film en Christine van
een mooi boek. Eline en Naomi houden van lezen en
samen spelen, knutselen en tekenen. We luisteren en
maken graag muziek.

Wat zou je aan de lezers mee willen geven?

Wij willen de lezers graag meegeven dat God overal op
deze aarde is (voor ons concreet Europa, Azié en Afrika),
Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Als onze
wereld steeds lijkt te veranderen, voor God is er niks
nieuws onder de zon. Hij heeft de controle en voert Zijn
plan uit. Laten we elke dag verlangend uitzien naar Zijn
wederkomst, terwijl wij Zijn zaken hier op aarde
behartigen.
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belangrijke rol spelen. Dit zijn de vrouwen die voorkomen in de stamboom van Jezus, zoals beschreven in Mattéus 1.
Elke zondag horen we de verhalen van een van deze vrouwen en hoe zij betrokken zijn bij het leven zodat Jezus
geboren kon worden. Dit gaat niet op historische volgorde, maar zoals wij zelf van de stamboom benaderen, namelijk je
bent een kind van je moeder, je oma, je overgrootmoeder enzovoort. Zo komen eerst Batseba (27 november), dan Ruth
(4 december), dan Rachab (11 december) en tenslotte Tamar (18 december aan de beurt. Zo gaan wij met de kinderen
steeds verder terug de bijbelse geschiedenis, terwijl wij wachten op de geboorte van Jezus.

Voor de gezinnen met kinderen is er een adventsboekje ‘Levenslicht’ waarbij voor elke dag van de week een
andere activiteit centraal staat rondom de verhalen en het thema, zo kunnen kinderen samen met hun ouders
ook toeleven naar het Kerstfeest. Voor elk gezin is er een boekje beschikbaar. Vraag er naar in de kerk bij de

leiding van de kinderdienst.

Namens de stuurgroep Kinderwerk Pelgrimskerk



December vervolg Kerkdiensten

ST Zondag 25 december Zaterdag 31 december Zondag 1 januari
D 10.30 uur: kn gezamenlijke dienstin| 10.30 uur:
ADRIAEN ds. Hans Schaap de Groene Tuinkerk | ds. Hans Schaap R e
}MZKEHK . eerdere diensten in
l{ame'w&QSB december.
10.00 uur: ko + kn gezamenlijke dienstin| 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK. Ds. D. van Vreeswijk de Groene Tuinkerk Nog niet bekend Zie blz. 2 voor de
Reyerdijk 51 Samendienst eerdere diensten in
december.
N ) 10:00 uur: 19.00 uur: 10.15 uur: Nwj receptie
GROENE TUINKERK Mw. ds. HP. Hummel | Mw.ds. H.P. Hummel | 11.00 uur: 2o b Fvoorde
Groene Tuin 353 mmv. "de Zaaiers" Gezamenlijke dienst | Mw. ds. H.P. Hummel eardors disnEton i
Collecte: Kinderen in | Collecte: Diaconie Collecte: Kerk en december.
de knel Kerkelijke activiteiten
09.45 uur: 10.00 uur: Nog niet bekend Zie blz. 7 voor de
Nw. SONNEBURGH Dhr. R.L. Antes Dhr. RL. Antes T
Ravenswaard 5 december.
MEERWEIDE
.00 uur Zie blz. 2 voor de
M’S‘!'STAD Pastor H eerdere diensten in
Ziekenhuis Wolterink At
SMEETSLAND

Josags 10519 0gmoed kaml voor 00 val
Josaia 102027 |Hog oven

Jorsag 10.20-34 Nigtsontziends machi
Jossa 11.1-10 Advent Il - D ol van lsai
Josap 1111168 |Con rest zal lerugkeron
Joaa 1218 H Zull w0r Zingen
Fikpponzen 31-11 | Wal s waardevel?

T ikppenzon 3.12-21 |Op

Josaa 1315
Josag 13618 D g van do HECR

Josaa 1210 142 |Advent W - Dabol govaten

Josaa 143 11 Lo van ons?

Jooaa 141227 (3evallon Slod

Jooaa 14 24 32 Whe 2al de HLLR leponhoudon?
Iikppenzen 4 1.9 |Vieugde

ikppenzon 4 10 23 | Volkdsan

Iatons 1117 Vooroudens

I atods 118 25 Advent IV - God mol on!

Homenen 1.1 15 [Voranpen naar Rome

Romaoingn 116 52 |Onzichiaie Hehbaar pemaakt
Romewnen 21 16 | Geon onderschesd

|Psam 14 Nict o7

Titus 1:1 16 Hopo cisen

Tiws 2:1 15 Woorschiifien woor jong en oud

Titus 31 14 Eerste Kerstaag - Do alijd hil gocon
Romeinen 217 20| THartsgestolihond

Romainen 3.1 8 U Jodon &ls oeest

Romeinen 39 20 [ e wet loert s vt 2onde 15
Homenen 331 51 |Kun @ ji: ergens op kien voorstaan?
Homeinen 4.1 12 |Abraham e verbinder
Homesnen 413 25 |Uoor het geloot
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“Ik ben altijd erg onder de indruk van groepjes
christenen die gewoon maar aan de slag gaan.
Goedgemutst organiseren ze een stekjesmarkt
of een vegetarische maaltijd voor de kerk en pro-
beren ze het kerkbestuur te overtuigen van het
belang van zonnepanelen, isolatie en fairtrade
koffie. Spiritualiteit bevindt zich nooit ap ijle
hoogte, spiritualiteit krijgt vorm hier beneden’”
Voor GroeneKerken schreef theatermaker en
kerkjournalist Kees Posthumus een serie artike-
len over wat er zoal aan duurzaamheid gedaan
wordt in de kerken en hoe dat theologisch
onderbouwd is. Ter gelegenheid van het tienja-
rig bestaan van GroeneKerken is er een boekje
van gemaakt: Geloofen een hoop zonnepanelen.
De voorbeelden vanuit heel diverse geloofsge-
meenschappen zijn aangevuld met verhalen,
interviews, liederen, gebeden en recepten. “Ook
met cartoons en grapjes, want samen optrek-
ken tegen de klimaatcrisis mag best iets vrolijks
hebben - de onmacht voorbij. De oogst is vooral
dat de klimaatbeweging inmiddels heel breed
is in de kerken. Duurzaamheid is niet meer het
speeltje van de progressieve hoek.”

Het klimaat gaat Kees aan het hart. Hij eet sinds

Tekst en beeld: Dick Vos

DESEHEPPING IS EEN CADEAU

10 jaar GroeneKerken

zijn zeventiende vegetarisch en scheidt zijn

afval tot de laatste snipper papier. Dat is ook een
geloofszaak. “De schepping is prachtig. Ze is een
cadeau van God aan ons, waar we goed voor
moeten zorgen. Christenen en kerken zouden
voorop moeten lopen als het gaat om het be-
houd ervan.”

“Ik verbaas me over het gemak waarmee groot-
ouders plaatjes op Facebook zetten met teksten
als: wij zijn nu in Alicante, we zijn nu hier of daar.
Hoe kijk je aan tegen je eigen gedrag als je zo-
maar overal heen vliegt, zou ik ze willen vragen.
Je kleinkinderen groeien op in een wereld waarin
conflicten dreigen over schoon water, over
droogte en overstromingen. Een wereld waarin
oorlog kan uitbreken om de schaarse energie-
bronnen. Zouden we er niet voor zorgen dat ook
voor degenen die na ons komen een fijne wereld
overblijft?”

www.keesposthumus.nl
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Zoals elk jaar weer behandel ik de mooiste kerstliedjes
die ooit gemaakt zijn:
*

O little town of Betlehem
Is een kerstlied gebaseerd op een tekst in 1866
geschreven door Philip Brooks. Het was populair aan
beide kanten van de Atlantische Oceaan maar op
verschillende tonen: in Noord-Amerika bekend als 5t.
Louis dat geschreven werd door Lewis Redner,en in
Engeland en lerland bekend als Forest Green verzameld
door Ralph Vaughn Williams en gepubliceerd in 1906 in
English hymns. Er zijn versies o.a. Elvis Presley, Chris
Eaton en Sir Cliff Richard als Little town.

)
In dulci jubilo
Dit is een 14e eeuws kerstlied waarvan de tekst wordt
toegeschreven aan de Duitse mysticus Heinrich Seuse
en het jaar van het ontstaan is waarschijnlijk 1328.
Kenmerkend aan het lied is de ongewone afwisseling
van Latijn en middeleeuws Duits, ook wel macaronisme

genoemd. Er zijn ook Nederlands-Latijnse varianten
bekend. Componisten en musici die dit lied bewerkt

hebben, zijn o.a. George Philip Telemann, Johann *

Sebastian Bach, Franz Listz. Het werd in 1975 een hit
voor Mike Oldfield die bekend werd door Tubular bells.

Coventry Carol

Een Engels lied uit de 16e eeuw als deel van The pageant

of the shearmen and tailors. Het is gebaseerd op de
kindermoord die werd uitgevoerd door koning Herodes.
De exacte datum van de tekst is onbekend, het werd in
1392 genoemd. O.a. John Denver zong dit lied op zijn
Kerstalbum Rocky Mountain Christmas.

In Betlehems stal

Dit lied is geschreven door Jan de Liefde. De melodie is
van William Croft en heeft als naam Hanover. Het staat in
de volgende bundels ELB 103 en Johannes de Heer 612,

Advertentie

VAN DER WIEL

We ma=en Liond

Van der Wiel
Makelaardij

Snelen goedin
woningaankoop en

-verkoop.

www.wielmak.nl

Gloria in Excelsis Deo

De tekst kan verwijzen naar de Gloria mis, Gloria in
Excelsis Deo van Bach en Handel en Eer zij God in onze
dagen. De oorspronkelijke Franse versie Les Anges uit
del18e eeuw is gebaseerd op het verhaal over de
geboorte van Christus. Er zijn versies in meer talen, de
Nederlandse tekst is geschreven door Willem Barnard,
en als Gezang 134 bekend in het Liedboek van de
Kerken 1973. Naast de bewerking door hem komt er ook
een variant voor Engeltjes door het luchtruim zwevend.

Ronald van Pelt
rpelt48@upcmail.nl
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HET LOT VAN EEN KERKVRIJWILLIGER

Ze hadden hem eigenlijk om de tuin geleid, met de
mededeling dat hij donderdagavond om acht uur in de
kerkzaal moest komen om met €én van zijn vrijwilligers
te klussen in de geloofsgemeente. Toen hij daar
aankwam was het nog donker in het gebouw. Toen hij
de zaaldeur opende gingen plotseling vanzelf alle
lichten aan en keek hij recht tegen een groot bord aan.
In een flits las hij de tekst, die zo plotseling in zijn
gezichtsveld was gekomen:

"25 JAREN KERKVRIUJWILLIGER."

Achter dat bord in de zaal stonden wel meer dan 40
gemeenteleden, die hem wel bekend voorkwamen.
Ineens ging het orgel spelen en begonnen ze
gezamenlijk een lied te zingen, waarin hij in flarden
regelmatig zijn naam en zijn werk hoorde verkondigen.
Daarna kwamen de toespraken. Hij werd in het zonnetje
gezet.

Er kwam een heel groot boeket witte en rode rozen.
Voor iedereen in de zaal was er een kopje thee of koffie
en gebak. Hij kon de moed niet
opbrengen om zelf een
dankwoord uit te spreken. Hij was
helemaal beduusd door deze
onverwachte gebeurtenis. Hij
was, altijd al een beetje verlegen
en bleef liever op de achtergrond.
Bij het einde van de huldiging
kwam de scriba nog even naar
hem toe met een mededeling, maar in zijn emotie kon

hij het niet meer echt opnemen.

Toen hij buiten in zijn auto stapte, kwamen in flarden
herinneringen langzaam een beetje terug. Wat had de
scriba ook weer gezegd, zoiets als: Buitenland, Frankrijk,
rivier, vakantie en dat ene losse woord: 'Lot. Hoe hij
verder goed thuis was gekomen, kon hij de volgende
dag niet meer herinneren en die nacht had hij niet veel
geslapen.

De volgende middag kwamen in zijn geheugen weer
wat losse flarden terug van de woorden van de scriba.
Zou het soms zo zijn, dat ze had gezegd, dat ik als dank
voor dit jubileum een mooi reisje kreeg aangeboden?
Ze had toch Frankrijk gezegd en het woord vakantie en
een rivier, maar wat moest dan dat woord “Lot”
betekenen? Dat woord dat hij alleen uit de Bijbel kende
bij Genesis hoofdstuk 19.

In de avond had hij op zolder nog zijn oude schoolatlas
opgezocht, om op de landkaart van Frankrijk iets op te
zoeken met het woord “Lot”. Tijdens de zoektocht op de

landkaart, in het zuiden van Frankrijk vond hij
uiteindelijk een rivier met de naam de “LOT". Dat zou
een hele mooie vakantie kunnen worden in Zuid
Frankrijk.

De volgende dag lag er een enveloppe in zijn
brievenbus afkomstig van de kerk. Toen hij hem
openscheurde zag hij een brief en een los kaartje. De
tekst van de brief was uiteindelijk wel een beetje
teleurstellend voor hem.

Als waardering voor 25 jaren
actief vrijwilliger zijn in de kerk,
bieden wij je een gratis lot aan
van een grote loterij, waarvan
de opbrengst geheel bestemd
is voor een Stichting die
buitenlandse Vluchtelingen in
Nederland behulpzaam is. De
hoofdprijs is een vakantiereis
van vijf dagen naar Parijs met
een verblijf in een fraai hotel in
het centrum en een gratis
vaartocht op de Seine.

Kerkvrijwilligers werken
spontaan, langdurig, gratis en met plezier. De hoofdprijs
van de loterij, die hij met veel geluk had gewonnen,
heeft hij afgestaan aan iemand uit de kerkgemeente die
heel arm was en nog nooit op vakantie was geweest in
zijn leven.

Hij had eigenlijk geen tijd voor een vakantie, nog zoveel
werk te doen in het kerkgebouw. Hij wilde het geen dag
missen. Nog steeds een trouwe vrijwilliger zijn ook nog
met plezier na die 25 jaren.

Frits van Veldhoven
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Gezamenlijke berichten e

Kerkvrijwilligers gevraagd voor
Sonneburgh Ravenswaard

Elke zondag is er in Sonneburgh
Ravenswaard een kerkdienst. We zijn als
stichting heel blij dat we dat elke week
kunnen aanbieden aan de bewoners
van de verzorging en aan de serviceflat.
Er zijn vrijwilligers die mensen ophalen,
koffie schenken, liturgieén uitdelen en
de kerk klaarzetten. We komen
vrijwilligers tekort en zoeken met spoed
vrijwilligers erbij die zich beschikbaar
willen stellen om mee te draaien in het
team van kerkvrijwilligers.

Zou u ons willen helpen?

Graag aanmelden bij
gea.dkwant@sonneburgh.nl of bellen:
06 365 86 496

Gea de Kwant-van der Vlist

Geestelijk Verzorger Sonneburgh
Ravenswaard

Kerstuiering

A l Voor senioren
i T

Koffie — Viering — Lunch

De Adriaen Janszkerk, Groene Tuinkerk en Pelgrimskerk nodigen u uit voor
de jaarlijkse gezamenlijke Kerstviering voor senioren. Tijdens de koffieen b
de lunch is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten!

Dinsdag 20 december 2022 in de Groene Tuinkerk
Inloop met koffie vanaf 10:00 uur
Om 11:15 uur begint de viering m.m.v. koor De Zaaiers
Om 12:15 uur is er een lunch
Om ongeveer 13:45 uur ronden we af.

Geef u op vé6r 15 december bij:
Corrie Biezepol (Pelgrimskerk) - corriebiezepol@hotmail.com - 0623000933

Mathea van Dam (Groene Tuinkerk) - marithea@ziggo.nl - 0642427749
Adrie Fonteine (Adriaen Janszkerk) - a.jfonteine@gmail.com - 0636529733

Laat u het weten als vervoer een probleem is?
De toegang is gratis. Er zal een collecte zijn voor de Voedselbank.

We zien u graag op dinsdag 20 december in de Groene Tuinkerk!

De voorbereidingsgroep Kerstviering senioren

Wensboom in de kerken

Evenals vorig jaar willen we weer wensbomen neerzetten  Hoe kunt u meedoen:

in de kerken. In deze (kerst) wensboom hangen kaartjes
met wensen van kinderen van wie het gezin met een
minimum inkomen moet rond komen. De opzet is dat

- U neemt een kaartje mee uit de boom, daarop staat
vermeld een nummer, de wens van het kind, de leeftijd en
of het een jongen of een meisje is.

bezoekers worden uitgenodigd een presentje te kopen en - U koopt een cadeautje van ongeveer € 7,50, pakt dat in
dat onder de boom te leggen. Vele leden deden aan deze  en u plakt het kaartje op het pakje en levert dat weer in bij

actie mee, waardoor de kinderen met de kerst een extra

cadeautje hadden.

de kerk. Wij zorgen dan dat de cadeautjes bij de
voedselbank koamen.

De wensbomen staan van 4 tot en met 18 december in de volgende kerken:

Contactpersoon: Telefoonnummer:
Adriaen Janszkerk Wil Schuijer 06-30721980
Groene Tuinkerk Gerrit Buizer 06- 23659447
Kerk aan de Maas (Bolnes) Rien Verwijs 06-12121594

Riet Schenkeveld
Jonna Bakker

06-36583051
06-54237778

Parochie De Emmaiisgangers
Pelgrimskerk

Namens de gezamenlijke diaconieén, alvast dank voor uw medewerking.




VANAF HET DUKJE

December

Het kerkblad van december is het kerkblad van de
advents- en kerstperiode. En het is ook zo dat december
voor de één doorgaans een gezellige maand is, maar voor
de ander juist meer een maand waarin eenzaamheid nog
meer dan anders gevoeld wordt.

Advent en kerst op zondag

In de week na de gedachtenisdienst (dus in de week van 20
november) bereidt de liturgiecommissie de rode draad
voor de adventszondagen voor, uitlopend op
kerstmorgen. Wat de Schriftlezingen en de liturgische
schikkingen betreft volgen we het leesrooster en het
thema van de PKN Aan tafel! De adventskalender 2022
(van Petrus/PKN) sluit hier bij aan.

Zelf hoop ik bij ons in de kerk voor te gaan in de dienst op
de derde adventszondag (11 december) en in de viering
op kerstmorgen (zondag 25 december). Op zondag 11
december staan de Kerstattenties voor de gemeenteleden
van 80+ (en de gemeenteleden in de verpleeghuizen)
weer klaar in de kerk, verzorgd door de contactpersonen
van de pastorale raad. Aan de kerstmorgenviering hoopt
ons koor De Zaaiers muzikale medewerking te verlenen.

Advent en kerst door de week

Wie weet vliegen er dit jaar wel een paar (kerstlengelen
door lsselmonde en Beverwaard! Het zou zomaar kunnen
dat er anoniem &én bij u langs komt tijdens de
adventsweken, en dat u daarna een kaart of een klein
cadeautje in uw brievenbus vindt met als afzender 'van uw
kerstengel....

Hebt u al in uw agenda staan dat we op dinsdag 20
december weer een gezamenlijke seniorenkerstviering
met hervormd Usselmonde hopen te houden, weer net als
voor de coronatijd bij ons in de kerk? Elders in dit
kerkblad kunt u er meer over lezen.

En hebt u 6ok al in uw agenda staan dat op
zaterdagmiddag 24 december onze kerk een Kerstherberg
geworden is? Elders in deze kolommen leest u ook hier
meer over.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

De gesprekskring en de gebedskring

Op de laatste woensdagochtend van november komt de
maandelijkse gesprekskring nog een keer bij elkaar. Als
altijd om 10.30 uur. In december is er geen gesprekskring.
De gebedskring is op de tweede woensdagochtend van
december om 12.00 uur. Welkom! (U mag er ook gewoon
bij aanwezig zijn zonder dat u zelf hardop bidt of u kunt
een gebed aanvragen).

Pastoralia

Er gebeurt best veel aan lief en aan leed. In de pastorale
raad passeert dit regelmatig de revue en we zien de
contacten die gelegd zijn ook op de contactlijst staan. In
de vergadering van de pastorale raad in november (het
was de laatste van dit kalenderaar) hebben we afscheid
genomen van Wouda Jongeotter als contactpersoon en
haar bedankt voor haar echt jarenlange trouwe inzet! Per 1
januari stopt ze er mee, wat inhoudt dat er per januari
weer een vacature ontstaat.

Niet ver voor de sluitingsdatum van het inleveren van de
kopij kregen we bericht dat ons oud-gemeentelid en
tevens oud-musicus / organist Arie van der Pol is
overleden op 17 november.

Mocht u om de één of andere reden behoefte hebben aan
pastoraal contact met en/of een pastoraal bezoek van
Marjan of mij, laat het ons dan vooral weten. Voorbede of
een dankgebed vragen voor 's zondags in de kerkdienst
kan ook. Mijn aanwezigheid in de kerk op de woensdag-
ochtenden tussen 10.00 uur en 12.00 uur zal in de
decembermaand wat onregelmatiger zijn. leder die het
nodig heeft: kracht en sterkte toegewenst en toegebeden!
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Aan de overkant van het Dijkje, vervolg...

Op donderdagmiddag 17 november is de gezamenlijke
gesprekskring van gemeenteleden uit onze kerkelijke
gemeente en die van Bolnes 'Op zoek naar God' alweer
afgerond. Na drie bijeenkomsten smaakte dit naar meer!
Het is dan ook de bedoeling om er een vervolg aan te
gaan geven in 2023. U hoort en leest daar nog over. En
een wat uitgebreider verslag van mijn hand over de
middagen in oktober en november zal in het volgende
kerkblad van onze beide gemeentes komen te staan.

Kerstviering

Zoals u weet is ook de Kerstherberg op zaterdag 24
december iets gezamenlijks, gecoordineerd door
collega Ria Keijzer. De voorbereidingen beloven iets
moois...

Tot slot

Eind oktober mocht ik weer een gift ontvangen, ter
waarde van €100,- . De gift kwam van mw B. en is
bestemd voor de Kerk. Onze hartelijke dank!

Inmiddels ben ik van start gegaan met het vervolgtraject
over ‘leiderschap’; met dit traject bij het Instituut voor
Undefended Leadership in Amersfoort hoop ik tevens
mijn totale permanente educatie af te ronden (ergens in
de loop van dit seizoen denk ik). Het is boeiende
thematiek!

En ik sluit hier deze keer nu graag af met het eerste
couplet van lied 441, een adventslied:

Hoe zal ik U ontvangen,

wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!

O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,

U waardig welkom heet...
(Sytze de Vries).

Een goede decembermaand toegewenst,

en ook alvast GEZEGENDE KERSTDAGEN!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Actie
Kerkbalans

“GEEF VOOR JE KERK"

Jaarlijks houden wij in januari de Actie Kerkbalans, met
voor het jaar 2023 opnieuw het thema “Geef vandaag
voor de kerk van morgen”,

Deze actie is bedoeld om de jaarlijkse kosten en
opbrengsten van onze kerk in balans te brengen. Om
alle activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap ook in
het nieuwe jaar weer te kunnen voortzetten, doen wij
begin volgend jaar wederom een beroep op u.

Begin 2023 krijgt u de bekende kerkbalans-envelop
thuisbezorgd. Op het daarin bijgevoegde toezeggings-
formulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2023
kunt geven en ook of u voor het bedrag van € 17,50 ons
kerkblad wilt blijven ontvangen.

De door ons opgestelde en door de kerkenraad
goedgekeurde begroting voor 2023 is in beknopte vorm
bijgevoegd. De envelop wordt in de periode van 16
januari tot en met 26 januari weer bij u opgehaald.

Voor 2023 verwachten wij € 4.200,00 extra nodig te
hebben om de inkomsten en de uitgaven in balans te
brengen. Wij doen daarom een dringend bercep op u
om uw bijdrage, indien mogelijk, zodanig aan te passen
dat onze kerk ook in het nieuwe jaar financieel in balans
zal zijn.

Uw antwoord op Kerkbalans 2023 zien wij met veel
vertrouwen tegemoet. Ten slotte nog een dringende
oproep. Degenen die begin dit jaar bij de actie
Kerkbalans 2022 financiéle toezeggingen hebben
gedaan maar nog niet alle bedragen naar onze
bankrekening hebben overgemaakt, verzoeken wij
vriendelijk om dat voor het einde van dit lopende
kalenderjaar alsnog te doen. Bij voorbaat dank
daarvoor!

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene
Tuinkerk




Een bloemengroet
uft de

Groene Tuinkerk

\ Het bleemen fonds

Ihs‘rl

Zondag 16 oktober

11 oktober mocht mw. M. de Groot haar 96e verjaardag
vieren. Ze was aanwezig in de kerk en de mededeling
werd met applaus ontvangen. De fraaie ruiker kon ze
zelf mee naar huis nemen.

Zondag 23 oktober
Mw. Van Dorsten kreeg de bloemen ter bemoediging

omdat ze weer thuis was gekomen na opname in het
ziekenhuis.

Zondag 30 oktober
Mw. Kruithof werd op 2 november 85 jaar en mw. Maijers
kreeg de bloemen ter bemoediging.

Zondag 6 november

Vandaag gingen de bloemen naar 2 zussen.

Mw. Huisman in Meerweide vierde op 4 november haar
97e verjaardagen haar zus mw. Van Esveld kreeg de
bloemen ter bemoediging na een operatie.

Zondag 13 november

Fam. Van der Linden waren op 10 november 40 jaar
getrouwd, en kregen de bloemen met felicitaties en een
vriendelijke groet vanuit de gemeente.

Wie krijgt er bloemen:

Tevens wil ik weer even duidelijk maken voor wie de
bloemen bestemd zijn.

De jarigen van 80, 85 en 90 jaar krijgen de bloemen voor
hun verjaardag en na 90 ieder jaar.

Oock krijgen de leden die in een verpleeghuis wonen
ieder jaar een verjaardagbloemetje.

Het kan ook voor komen dat iemand om een bepaalde
reden de bloemen krijgt met zijn/haar verjaardag terwijl
ze geen kroonjaar hebben.

Als iemand in het ziekenhuis gelegen heeft geven we
ook de kerkbloemen, maar dan moeten we het wel
weten, dus graag doorgeven!

De bloemen kunnen de zondag voor of de zondag na de
verjaardag gegeven worden.

Met vriendelijke bloemengroeten,
Reini van der Meer en Joke Busse 06-486 962 35

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,

of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd vanuit Meerweide naar Koningshof te
Rotterdam Lombardijen:

Dhr. C. Hess, Grote Hagen 98

Mw. E. Fousert — Noordegraaf, Grote Hagen 98.

(Her) ingeschreven, uit den Bilt (als voorkeurslid):
Mw. |.T. de Rooij.

o 0 =P =

Engelen gezocht

U kunt een engel zijn of worden!

Door om te zien naar elkaar kunnen mensen engelen
zijn voor een gemeentelid, buurtgenoot of iemand
anders.

In de Adventstijd brengt u — anoniem!- als Kerstengel
vier weken lang éénmaal per week een kleine presentje,
dat door de brievenbus past bij uw bezoekadres.

Hoe meer Kerstengelen er kunnen én willen uitvliegen,
hoe meer mensen er met een bezoekje verrast kunnen
worden.

U kunt zich aanmelden als engel tot in de 1e week
advent, maar ook bezorgadressuggesties zijn voor die

datum welkem bij kerstengel.groenetuinkerk@gmail.com.

Namens het organisatieteam
Carla Tims

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren momenteel mw. Fisscher en mw.

Harmsen.

04-12: Dhr.l. Jongenotter

11-12: Dhr. AJ. Kooijman

18-12: Dhr. GJ. Buizer

24-12:Vervoer Kerstherberg + kerstavonddienst Bolnes
aanmelden G.J. Buizer 010-483 07 64

25-12: Dhr. ). Verschoor

31-12: Mw. D.van Hengel
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Begroting 2023

Begroot Begroot  Begroot Werkelijk

2023 2022 2021 2021
Inkomsten
Vaste Vrijwillige Bijdragen 50000 48000 50000 55569
Collecten 2500 3000 2500 3716
Giften 7000 6000 5000 10347
Kerkomroep 100 100 0 129
Verhuur pastorie en zalen 33000 26500 25200 27205
Exploitatiekeuken 3500 7000 7600 2527
Opbrengst kerkblad 2000 2000 2000 2187
Rente opbrengst 0 0 0 10
Incidentele baten 0 0 130
Uit voorziening pastoraat 9600 9600 9600 9600
Uit algemene reserve thv onderhoud 4000 4000 0 0
Uit bestemmingsfonds kerkomroep 900 900 770 966
Uit bestemmingsfonds kerkelijke activiteiten 0 0 0 965
Door te zenden collecten en giften 6000 5600 4400 6644

118600 112700 107200 119865

Tekort 4200 4300 4600

122800 117000 111800 119865
Uitgaven
Kosten Predikant 48000 46600 45500 42943
Kosten Kerkelijk werker 17000 16100 15400 15424
Preekvoorziening 4000 4000 4500 3569
Vergoedingen vrijwilligers (kosteri en organisten 7300 7000 7000 7282
Kosten Erediensten 500 500 500 1767
Quotum en solidariteitskas 4100 4200 4500 4164
Huisvestingskosten 25000 19600 15900 25413
Kosten exploitatiekeuken 800 4000 4000 621
Kosten kerkblad 3200 2300 2100 2419
Algemene kosten 6200 6100 6400 6616
Naar bestemmingsfonds exploitatie keuken 700 1000 1600 -95
Afdrachten door te zenden collecten en giften 6000 5600 4400 6644

Voordelig saldo 0 0 0 3098
122800 117000 111800 119865

verminderen.
Voor bezoek- en begeleiding in het kader van het
pastoraat is, naast het werk van onze predikant, ook

Toelichting op de begroting 2023 van de
Gereformeerde kerk van Rotterdam-lJsselmonde
De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde

begroting geeft voor 2023 een tekort aan van
€ 4.200,-. Deze begroting is opgesteld mede op basis
van de vastgestelde meerjarenbegroting.

Hoewel we een tekort begroten voor het jaar 2023 kan
gesteld worden dat de financiéle positie van onze kerk
er op dit moment nog redelijk goed voor staat. Dit
wordt mede veroorzaakt door extra verhuur van het
kerkgebouw en de ontvangst van een aanzienlijk extra
bedrag in de vorm van een erfenis.

Wel moet worden opgemerkt dat de huidige situatie
rondom de energieprijzen voor een belangrijke
onzekere factor zorgen in relatie tot de te verwachten
uitgaven. Er zijn en worden verschillende maatregelen
enomen om het energieverbruik zoveel als mogelijk te

voor 2023 weer een post opgenomen voor een kerkelijk
werker. Een belangrijk deel van de daarmee gepaard
gaande kosten zullen worden gefinancierd uit de
reserve pastoraat.

Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren
vertrouwen wij erop dat het tekort kan worden gedekt
door de actie Kerkbalans die in januari 2023 zal worden
gehouden.

Deze begroting is voorlopig goedgekeurd door de
kerkenraad en ligt ter inzage voor de gemeente in de
kerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Karel Jungheim, voorzitter, penningmeester
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Bijbelse dagboekjes 2023

De dagboekjes voor 2023 zijn beschikbaar voor wie Senioren-Kerstviering
belangstelling heeft. Wie een dagboekje wil Dinsdag 20 december a.s. zal er weer een
ontvangen via de diaconie, kan contact opnemen voor senioren-Kerstviering worden gehouden voor alle
Meerweide, Sonneburgh en de Pelgrimskerk met ouderen van de gereformeerde kerk (Groene
Jonna Bakker tel. 06 54237778 en voor de Adriaen Tuinkerk) en de Hervormde Gemeente (Adriaen
Janszkerk met mevrouw Jumelet tel. 010-48 20 432. Janszkerk en Pelgrimskerk). Zie de uitnodiging die in
dit blad staat afgedrukt. Geef u op bij genoemde

Met vriendelijke groeten, personen, zodat we een idee hebben hoeveel
uw diaconie mensen er komen.

L > .

(/I;ouwen aan de kerk

In november heeft u een brief of e-mail ontvangen met een verzoek om een bijdrage te doen aan
de actie 'Bouwen aan de kerk' Als u al een bijdrage gegeven heeft, dan willen we u daarvoor
hartelijk danken. Als u nog geen bijdrage gegeven heeft, dan kunt u dit alsnog doen via de
kerkapp, door een overschrijving op NL12 INGB 0000 031620 o.v.v. Bouwen aan de kerk of door de
QR-code van het betaalverzoek te scannen.

Kerkblad

ledere maand maken we een mooi en informatief kerkblad voor u. Dat is echter niet gratis. De
kosten hiervan zijn circa € 700 per uitgave. Als Hervormde Gemeente maken we geen gebruik van
abonnementen, maar we zouden het wel op prijs stellen als u als lezer een bijdrage wil doen om de
kosten te dekken. In de brief die u bij dit kerkblad ontvangt leest u meer hierover.

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter
Penningmeester

L
(:: - g, W
ollecte AJK en PK / bijdrage kerkblad Overledenen
Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk Naam Overleden

App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent Leeftijd
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is Mw J. Kool- Worms 11-10-22

dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. 97 jaar
Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een Mw L.M. van der Ent- den Broeder 18-10-22

bijdrage voor het kerkblad doen. 94 jaar
Mw C.A. van der Sluis- van Noord 22-10-22

Oktober Kerkapp Bankrekening 95 jaar
Collecte diaconie € 543,00 € 12500 Mw H.J. Gravestijn 25-10-22

Collecte kerk € 581,50 € 352,50 91 jaar
Totaal €1.12450 € 477,50 Dhr G. de Groot 1-11-22

90 jaar
Dhr P. Heijstek 2-11-22

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt 94 jaar

verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en
de Pelgrimskerk in dit kerkblad.
Scan de QR code met de camera van uw
telefoon of tablet.
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Van de predikant

Rondom de diensten

Het is weer Advent en we maken ons op om Kerst te
vieren: het feest waarin we vieren dat God in Jezus naar
deze wereld is toegekomen. Afgezien van de
Kerstdiensten (waarbij het thema uiteraard min of meer
vast staat) wil ik in de Adventstijd stilstaan bij het thema
gebed — het maandthema van december.

In de dienst van zondag 4 december mag ik zelf
voorgaan en zal ook het Heilig Avondmaal worden
gevierd. Op 11 december zal ik ook zelf spreken. Omdat
de kinderen dan in de kerk blijven, willen we daar in de
dienst ook aandacht aan geven. Zondag 18 december is
Dirk van Vreeswijk onze voorganger.

Op Kerstavond, zaterdag 24 december, is er weer een
Kerstnachtdienst. Leden van het voormalige CFlJ
(Christelijk Fanfarecorps lJsselmonde) zullen aan deze
dienst muzikale medewerking verlenen. Op 1e Kerstdag
25 december is er een Kerst-gezinsdienst. In beide
diensten mag ik zelf spreken.

Zaterdagavond 31 december is er een Qudejaarsdienst
in de Pelgrimskerk. Dit is een gezamenlijke dienst voor
AJK en PK, waarin ikzelf mag voorgaan. Omdat
Nieuwjaarsdag dit keer op zondag valt, hebben we ook
op zondag 1 januari gewoon dienst. Ook in deze dienst
hoop ik zelf voor te gaan. Ben jij er ook weer bij om het
nieuwe jaar goed te beginnen, met God?

Overleden

Op 22 oktober jl. is overleden mw. Cornelia Arina van der
Sluis-van Noord, op de leeftijd van 95 jaar. Mw van der
Sluis woonde de laatste paar jaar in een tehuis in Berkel
en Rodenrijs, waar ze haar vertrouwde omgeving van
lJsselmonde erg miste. Op 28 oktober was er een
afscheidsdienst in de kapel van de begraafplaats
Charlois, waar we stil stonden bij woorden van troost uit
Psalm 42, waarna ze op de begraafplaats aldaar is
begraven. We wensen haar dochters, kleinkinderen en
verder familie Gods nabijheid en troost toe in het gemis.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 20 november jl. was de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en zijn de namen genoemd van hen die
vanuit de kring van onze gemeente of verbonden met
onze gemeente het afgelopen jaar overleden zijn. De
volgende personen zijn in de dienst herdacht:

5 januari Simon Michel Joosten 80 jaar
14 januari Arie Jan de Schipper 85 jaar
16 februari Marina Maria Elisabeth Kraets-de Looze 91 jaar
25 februari Johanna Sara Kole-Meijer 77 jaar
2 april Jannigje Ouwens-de Koning 92 jaar
10 mei Willeen Joanne Giséla Havenaar 25 jaar
27 augustus Rinus Kole 82 jaar
27 augustus Arie Bonte 78 jaar
25 september  Theo Arie Salij 65 jaar
22 oktober Cornelia Arina van der Sluis-van Noord 95 jaar

Zieken

Dhr. Ben Thommis moest onlangs een
hart-catheterisatie ondergaan.

Dhr. Arjan Riedijk moet binnenkort een knie-operatie
ondergaan.

We wensen hen een goed herstel en Gods nabijheid toe.

Nieuwe leden

Fam. Surjokusumo met hun twee jonge kinderen Julia en
Noah hebben zich aangesloten bij onze gemeente. We
heten hen van harte welkom en hopen dat onze
gemeente voor hen een plek mag zijn waar ze zich thuis
voelen!

Kerstviering in en voor de wijk
Op zaterdag 17 december zal de Boog weer een
Kerstspeurtocht organiseren in en voor de wijk,
vergelijkbaar met wat we vorig jaar hebben gedaan. Dat
betekent dat niet alles zich zal concentreren op het
Kerkplein, maar dat groepjes mensen een wandeling
door de wijk kunnen maken en op verschillende
plekken een “post” is waar iets wordt uitgebeeld van het
Kerstverhaal en er wat te eten en drinken is. Houd de
aparte berichtgeving in de gaten voor de concrete info
m.b.t. tijdstip e.d.




Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de consistorie-ruimte van Collecteopbrengsten

Zondag  Diaconie  Kerk
2 okt €1350 €13,50
9 okt € 5,00 € 485
16 okt €525 € 525
23 okt €11,75 €11,75
30 okt € 9,10 € 9,10

de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 6 december is er weer Bijbelmorgen over
de brief van Jakobus: Leef je geloof! ledereen van harte welkom.

Uw dienaar, Hans Schaap

Vervoer naar de kerk Oppas en kinderprogramma
4 december Roelof Bij verhindering graag de Er is geen kinderoppas, wegens het ontbreken
11 december  Bastiaan  chauffeur bellen: van leiding.
18 december  Roelof Roelof Hazewindus 06 5785 5400 Kinderprogramma 4, 18 en 25 december.
25 december Aad Bastiaan de Ruiter 010413 7669 Tienerdienst op 11 december.
1 januari Bastiaan  Aad Schuijer 06 2862 6274 of Heb je hart voor kinderen en zou je bij het
0180 412141 kinderwerk willen helpen, graag!
Felicitaties
Op 14 oktober vierde mevr. C. Korte — van der Borden Van harte gefeliciteerd namens de gemeente van de
haar 95ste verjaardag. AdriaenJanszKerk.
Op 16 november mocht dhr. C van Vessem zijn 80ste
verjaardag vieren. Wij wensen u Gods Zegen voor het nieuwe jaar.

Wijkkas AJK
Ontvangen van de inloopfamilie via Jaap de Pater € 100.

Hartelijk dank daarvoaor,
Wil Schuijer

Brief van de taakgroep

Terugkijken op de afgelopen jaren met de blik op de toekomst.

Het is misschien een rare zin om mee te beginnen maar het is denk ik wel wat we gedaan hebben als taakgroep. We
denken dat het goed is om jullie allemaal als gemeente eens mee te nemen in de plannen en ideeén die we als
taakgroep hebben. We zijn ontzettend dankbaar dat we in vrijheid bij elkaar mogen komen en samen Gods naam te
verhogen. We zien op andere plekken in de wereld hoe moeilijk het is om gemeente van God te zijn. Het is belangrijk
om bij al onze plannen en idee€n nooit te vergeten dat we bezig zijn voor het Keninkrijk van onze Hemelse Vader.

Gemeente-zijn brengt ook een hoop praktische zaken met zich mee. Juist die zaken willen we even nader toelichten. We
zullen dit punt voor punt doen om zo een duidelijk overzicht te maken.
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Kerkgebouw

Zoals iedereen weet zijn de energieprijzen momenteel

y gigantisch hoog. We hebben daarom de
verwarming in de kerk ook een paar graden
lager staan dan gebruikelijk. Laten we metz'n
allen goed in de gaten houden dat we alle
deuren achter ons dicht doen.

Onderwijs en prediking
Dit seizoen werken we met de thema's van de Alpha-cursus
als maandthema's. Onze eigen predikant Hans Schaap
kiest daar per maand een aantal passende deel-thema’s

bij. Het gaat om onderwijs over de basis-thema’s van het
christelijk geloof, maar dat wil niet zeggen dat het alleen
maar basic blijft. Binnen deze thema's wordt ook
verdieping aangebracht. Ook is er ruimte om af en toe een
thema-dienst te houden over een ander onderwerp dat
leeft. Voel je vrij om daarin ook thema's aan te dragen bij
Hans of bij de leden van de taakgroep. We streven ernaar
dat het onderwijs in ieder geval eens per 4 - 6 weken wat
meer diepgang krijgt, in een dienst waarin de kinderen
hun eigen programma volgen.
Naast de preek op zondag is er
ook ruimte voor verdieping in
de huiskringen. Deze werken
dit seizoen met het Bijbelboek
Jakobus, Leef je geloof.

Pastoraat

We zijn op dit moment aan het bekijken hoe we het
pastoraat voor 2023 vorm gaan geven. We willen hierin
een wat meer betrokken en actieve rol innemen. Zodra we
dit hebben vastgelegd zullen we dit verder
communiceren. We denken hierbij aan allerlei zaken zoals:

. regelmatig een gezamenlijke maaltijd
' -~ opzondag na de dienst of het
T ¥ inplannen van samenkomsten met

leeftijdsgenoten / mensen in een
verschillende levensfase.

We willen nogmaals benadrukken dat we graag op de
hoogte blijven als er dingen zijn in jullie leven waar je
ondersteuning, gebed of gewoon even een gesprek voor
wilt hebben. Denk hierbij aan ziekte, ziekenhuisopname,
financiéle problemen of bijvoorbeeld eenzaamheid. Weet
dat je altijd bij ons terecht kunt voor een luisterend oor of
andere vormen van hulp. Als je hierin een rol wilt spelen
en ons pastorale team wilt versterken horen we dit graag!

Jeugdwerk

De afgelopen jaren is er heel wat jeugd bijgekomen en
hebben we een goede fundering neergelegd voor het
jeugdwerk. We willen dit gaan uitbreiden in 2023. Denk
hierbij aan het versterken van de onderlinge band bij de

jongeren en het uitbreiden van het programma wat er nu
is. We zijn ontzettend dankbaar voor de steeds groter
wordende groep jeugd en de manier waarop ze bezig zijn
met het geloof. We zijn inmiddels ook gestart met een
opvang voor de allerkleinsten in ons midden. Dit kunnen
we alleen maar doen als we voldoende mensen hebben
die hierin willen helpen. We zoeken echt nog wat hulp
voor de diverse groepen. Wil je 1 keer in de maand op
zondag helpen hierin? Geef je dan op bij ondergetekende.

Muziek/techniek/beam/stream

De afgelopen maanden hebben we apparatuur voor
muziek, beam en stream vernieuwd. We merken hierdoor
een duidelijke verbetering in de kwaliteit. We zijn
dankbaar voor de muziekgroep en de wijze waarop ze ons
muzikaal begeleiden. Er staan voor dit punt nog een
aantal zaken op de agenda die aangepakt moeten
worden. De twee belangrijkste zijn een vast podium
voorin de kerk en een tafel voor de techniek achterin de
kerk, waarin de apparatuur netjes is weg gewerkt. Als je
hiervoor gereedschappen hebt of hierin handig bent,
horen we het graag.

De beamers in de kerk zijn al vrij oud en
binnen afzienbare tijd aan vervanging
toe (zoals u m.n. aan de lichtsterkte van
de linkerbeamer kunt zien). We zoeken
nog mensen die één keer per maand
willen helpen om het techniek-team te

versterken en mee te doen in bediening van geluid, beam
en stream.

Zoals hierboven duidelijk wordt, is er behoorlijk wat vraag
naar mensen die een steentje willen bijdragen. Het
werken in de kerk en in Gods Koninkrijk is een dankbare
en mooie taak. Als je twijfelt op welke manier je een
bijdrage kunt leveren, meld je dan bij €én van de leden
van de taakgroep, zodat we samen kunnen kijken op welk
vlak u of jij je het beste kunt inzetten.

Door middel van deze brief hopen we dat het voor
iedereen duidelijk is waar we mee bezig zijn, waar we
aandacht aan willen geven maar ook waar we nog hulp bij
zoeken. Mochten jullie nog andere punten hebben laat
het dan alsjeblieft weten aan ons?

Namens de taakgroep AJK,
Ivo van Bennekom, ouderling




Op weg naar kerst, het Christus-feest!

MNog even en dan mogen we het feest vieren van Christus’
komst in onze wereld. Dat mo-gen we vieren, bezingen.
Daar mogen we intens dankbaar voor zijn, dat God heeft
omge-zien naar deze wereld. Dat God mens is geworden.
Dat Hij in Jezus Zijn barmhartigheid en liefde heeft willen
laten zien. En dat een ieder bij Hem mag horen en komen.
Dat is ook het onderliggende thema van het kerstproject,
‘levenslicht! Een aantal vrouwen “met een geschiedenis”
worden heel nadrukkelijk in de stamboom van de Here
Jezus genoemd. Ze mogen erbij horen!!

Er wordt in de komende weken veel aangeboden (zie voor
een compleet overzicht ook elders in dit kerkblad). De
volgende momenten ‘springen’ er wat uit:

- Een samenkomst voor de ouderen in de Groene Tuin
kerk (dinsdagmiddag 20 dec.; aanvang 10:00 uur)

- Voor de kinderen (en hun (grootjouders) wordt er op
vrijdagavond 23 december een lampion-optocht
georganiseerd met warme choco bij de Pelgrimskerk. We
starten om 18:30 uur.

. - De kerstavonddienst op
J zaterdag 24 december
(19.30 uur) willen we het
karakter geven van een
volkskerstzangdienst. De
hele bekende liederen
zullen we dan met el-kaar

zingen. Voor een aantal
mensen is zo'n dienst dé gelegenheid om de kerk (weer
eens) te bezoeken. Het zou fijn zijn als de wat meer
gesettelde kerkgangers hen op die avond omringen. Om
hen bijvoorbeeld voor of na de dienst aan te spreken.
Soms is dit hét contactmoment om mensen weer bij het
Evangelie te betrekken. Of pro-beer eens iemand mee te
nemen naar één van de diensten. Dit alles geldt ook voor
de kerstmorgendienst op zondag 25 december. Dat
belooft een feestelijke samen-dienst te worden.

= Oud- en nieuwjaar vallen dit jaar op zaterdag en zondag.
Op beide dagen zijn er kerkdiensten; let wel, op 1 januari
beginnen we om 10.30 uur. Na afloop van de
och-tenddienst op 1 januariis er gelegenheid om
koffie/thee/ fris te drinken, maar bo-venal om elkaar het
Goede en Gods zegen voor 2023 toe te wensen.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avands en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

Gezamenlijke dienst met de PERKI-gemeente

Wellicht ligt dit kerkblad nog net op tijd op uw deurmat
om u/jou te herinneren aan de gezamenlijke dienst die we
houden op 4 december met onze zusters en broeders van
de PERKI-gemeente. Fijn dat het weer mogelijk is om met
elkaar datgene te vieren wat ons ten diepste bindt: het
Evangelie van Jezus Christus. Een ieder van harte welkom.

Omzien naar elkaar

De onderzoeken bij mevr. H. (Bep) van Ree-de Roock zijn
achter de rug. Het is nu afwachten op de operatie(datum).
Nogmaals veel sterkte toegewenst. Met Ronald van Pelt
en Hans Welter gaat het naar omstandigheden weer
goed. Dat geldt ook voor ook Arnout Ooms. Hij moest
worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een zware
longontsteking. Wim Biezepol onderging een
knieoperatie. We bidden om kracht, sterkte bij het
revalideren. Dat ook voor Klaasjan Dijks. Hij onderging
een "hersteloperatie” aan zijn rug. Mevr. E.A. Vlasblom -
Mlinar herstelt nu in het Aafje Revalidatie Maasstad
Ziekenhuis. Sterkte, hopelijk vermindert de pijn aan haar
been snel.

We willen in onze voorbede ook denken aan hen, jong en
oud, die worden geconfronteerd met verdriet, of met zorg
of met angst. Gods nabijheid voor een ieder.

Hen die ons zijn voorgegaan

Op zondagochtend 20 november, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, zijn de namen gencemd van de
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn ontslapen.
Zo stonden we stil bij het overlijden van:

« Ares Rolf Ludwig Bierlee. Hij overleed op 15 november
2021 in de leeftijd van 82 jaar.

- Margien Kruisinga-Snijder. Zij overleed op donderdag
16 december 2021 in de leef-tijd van 99 jaar.

» Adriana Cornelia Peiman-5Stok. Zij overleed op
donderdag 16 december 2021 in de leeftijd van 82 jaar.

- Jozina van der Schoor-Holster. Op maandag 11 april
2022 overleed zij in de leeftijd van 88 jaar.

- Willeke Havenaar. Zij overleed op dinsdag 10 meiin de
leeftijd van 25 jaar.

« Dirkje Westerbeek-Grinwis. Op maandag 15 augustus
2022 overleed zij op 90-jarige leeftijd.




Wij hebben hen herdacht, maar niet alleen hen, maar
ook al die anderen die in het afge-lopen jaar zijn
overleden. Zo werden ook de namen genoemd van
Trijntje Noordhuis, van Marco Giuseppe Benedette
Randolfi, van Koen Raaphorst en van Richard
Dorsman. Maar we stonden ook stil bij hen die niet bij
name werden genoemd of al langere tijd ge-leden zijn
overleden. Mensen die ons lief waren en zijn. Personen
met wie we ons ver-bonden voelen en wiens gemis we
nog dagelijks voelen. We hebben hen mogen
toever-trouwen aan de liefdevolle handen van God, de
almachtige Vader.

Johannes op Patmaos schrijft: "En ik hoorde een stem uit
de hemel zeggende: Schrijf: Zalig zijn de doden die in
de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij
rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen
nal’

Bijbelochtend

We lezen verder uit het Bijbelboek Handelingen. Voor
de komende keer, woensdag 21 december, de
hoofdstukken 11, 12 en 13. Om 09:45 uur staat de koffie
al klaar; we star-ten om 10:00 uur. Van harte welkom,
ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

Vacatures

In de taakgroep zijn we druk bezig met de vacatures in
de kerkenraad. Als we alleen al naar de ‘bemensing’
kijken in de Pelgrimskerk, dan snapt een ieder dat het
“kwetsbaar is”. Bid dat er viouwen en mannen zullen
opstaan om dit werk ook op te pakken. En neem
uw/jouw verantwoordelijkheid als er daadwerkelijk een
beroep op u/jou wordt gedaan..

Tenslotte
Heeft u vragen, opmerkingen? |k ben telefonisch en via
de mail bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Dus heeft
u/heb jij behoefte aan een ge-sprek, maak van de
mogelijkheid gebruik!

L PURINEE o,
In Christus verbonden,
ook namens Jeannette,
Dirk van Vreeswijk.

- _npgeven}

Pelgrimskerkplein

Wy Van harte y@lkoml
»
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Collecten

zondag diacenie kerk
16-okt-22 €28,55 € 3545
23-okt-22 £15,95 € 19,25
30-okt-22 €47,50 € 25,75
02-11-2022 €00,00 €185,00
06-11-2022 € 28,15 € 34,10
13-11-2022 €57,30 € 4235
Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter
bemoediging gegaan naar:

mw Santos- Bakker
mw Vlasblom

18 september
25 september

2 oktober mw Visser

9 oktober mw Tuinman

16 oktober fam de Jong

23 oktober mw v/d Ree- de Rock
30 oktober Hans Welter

6 november fam Schras

13 november mw Dorsman

Bedankt:

Hartelijk dank voor de mooie plant, lieve kaarten,
telefoontjes en persoonlijke gesprekken die ik mocht
ontvangen na het overlijden van mijn zoon Richard.

Dit medeleven heeft mij en mijn familie goed gedaan.

Pie Dorsman-Fortuin
.8 ; :
: e

- 23 decembe™ B_%} uur Lampiori- op.:ht met warme choco op het

-24;iecgmber 1930 uur Kerstavonddienst in de Pelgrimskerk
* 23, det;ernber 10,00 uus Kerst—Samendienst in de Pelgrimskerk
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Samen

Kerstzangavond Goudswaard locatie Podium Islemunda

Op DV maandagavond 19 december wordt
in de Hervormde Dorpskerk van
Goudswaard de jaarlijkse kerstzangavond
gehouden. Medewerkenden aan deze
avond zijn Christelijk Koor '‘Rejoice’ o.l.v. Jan
Peter Teeuw, muziekvereniging 'Volharding
Korendijk' o.l.v. Henk de Vos, Corné van der
Giessen (panfluit) en Florian van der
Reijden (piano). Ds. K. Budding verzorgt
een korte overdenking.

s Adres

Het belooft een afwisselend programma te
worden! Naast koorzang en instrumentale
muziek is er ook veel samenzang van .
bekende kerstliederen.

Madat de brandweerman Tom Hatcher zijn vrouw verliest aan kanker,
stort zijn leven compleet in. Hij gaat niet meer naar de kerk en hij is boos

De avond begint om 19.30 uur. De deuren
van de kerk zijn een halfuur voor aanvang
geopend. De toegang is gratis. Wel is er bij
na afloop een collecte voor de onkosten.

op God. Tot overmaat van ramp wordt zijn dochtertje ook nog ziek. Hij
uit zijn woede in agressie en raakt volledig de weg kwijt. Dan ontmoet
hij verpleegster Marissa en krijgt hij hulp van een dominee die zijn leven

Jong en oud hartelijk welkom op en geloof verandert.

deze sfeervolle kerstzangavond!
SRR S & & & & EEE

Geef Rotterdammers een Kerst. Met de actie wordt geld Wist u dat iedere maandagavond van 19.30 -

warme Kerst! ingezameld voor het Fonds 21.45 uur een heel leuk koor in de

Door de hoge energieprijzen Bijzondere Noden Rotterdam. Pelgrimskerk repeteert ?

komen veel van onze Het Fonds Bijzondere Noden kan Dit koor heet Gemengd Koor Chapeau en

stadsgenoten in de kou te staan. snel handelen bij financiéle zoekt nieuwe

In de aanloop naar Kerst willen noodsituaties. Zo kan zangers en

we dat als christenen niet laten bijvoorbeeld voorkomen worden zangeressen!

gebeuren. Want Kerst is een dat mensen met Kerst in de kou

feest van warmte en licht voor zitten. Het repertoire van

iedereen. Chapeau is breed:
Ook in het nieuws en via van Bach tot

Daarom vragen we als bekende Rotterdammers wordt Beatles en van

Rotterdamse kerken aandacht aandacht gevraagd voor de Mozart tot Musical.

voor de actie geef actie. Op 23 december wordt de U bent van harte

Rotterdammers een warme opbrengst van actie bekend welkom om eens te komen kijken, luisteren
gemaakt. en mee te zingen bij onze gezellige

repetities!

Geven kan op rekeningnummer
NL21 TRIO 0338 8152 28, t.n.v. Graag aanmelden met een mailtje naar
Stichting Samen 010 o.v.v. Geef chapeau.secretariaat@gmail.com.
Rotterdammers een warme Kerst Meer informatie over onze geschiedenis en
of via de doneerknop op optredens is te vinden op onze website
www.energiebankrotterdam.com www.koorchapeau.nl.
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Samen

Kijkt u ook zo uit naar de Kerstdagen?

Voor de één een gezellig samenzijn, voor de ander de
geboorte van Jezus.

Dagen die druk zijn en gevuld met allerlei bezigheden.
Wat is er dan leuker en ontspannender dan heerlijk
genieten van Kerstliederen die gezongen worden door
diverse koren.

Met die gedachte houdt 7th Street Pop & Rockkoor op
17 december in de Pelgrimskerk een kerstfestival
genaamd "Jingle all the Way".

Er zullen diverse koren optreden zoals het Rotterdams
Operakoor, Gospelkoor Chananja, popkoor Something
Else en nog vele andere. De hele dag zal gevuld zijn met
muziek.

De entree bedraagt € 5,00 p.p. Dit is inclusief een kopje
thee koffie of fris.

Meer informatie over aanvangstijden kunt u vinden op
onze website:
https://popenrockkoor7thstre.wixsite.com/korenfestival

Zangdiensten Breepleinkerk
Zingen maakt Blij , aanvang 17.00
uur

zondag 11 december

Voorganger: ds. Bert Noteboom.
Organist: Martin Mans.
Medewerking: Chr. Mannenkoor Prins
Alexander; o.l.v. Arjan Breukhoven.
Fluit: Lydia van Mourik

| Zendingserfgoedkalender 2023

Wij als zendingscommissie Groene Tuinkerk

willen u graag weer wijzen op het beschikbaar komen
van een wederom fraaie en kleurrijke zendingskalender
voor 2023,

Het thema luidt: Een nieuwe weg met Christus, naar het
verhaal van de Emmaiisgangers.

De weergegeven Bijbelverhalen zijn ontworpen door de
tot nu toe bekendste Chinese christelijke kunstenaar, de
heer He Qi.

Maar deze zouden nooit zo
bekend zijn geworden, als
deze niet kunstig op
traditionele wijze
geweven zouden zijn door
vrouwen van de Tujia
minderheid in China.

Is uw enthousiasme
gewekt dan kunt u voor €
9.- een exemplaar
bestellen bij Mw. D. van
Hengel.

E-mail:
dvhengel@gmail.com

Namens de zendingscommissie GT-kerk van harte
aanbevolen.

Dikkie van Hengel & Bram van Splunter

HOOP
Jevermia 29: 11

januari

Ik ken de plannen die Ik met u heb:
ze hebben uw heil op het cog,
niet uw onhell &n barekden u

een hoopvelle toekomst,

Nieuwjaarsdag

zondag
1 januari

De Weind 64 | 8561 JB Balk | 06 10 91 94 33 | advanleeuwen@bijbeiverenigingnl | www.bijbelverenigingnl
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010-413 76 69
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 16 december 2022

18.00 uur voor het magazin van januari
2023 met het thema:

Praten

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25

Piet van Rikxoort, 06-27 314093

Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of cccvrevvirnnn NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tn.v. ). Busse - Dekker ewor MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
.NLO5 INGB 0000 2864 68

Project Werelddiaconaat........cce.....
Bloemendienst.....ermiomin

Kerkradio. i csssssssssianes
Collectebonnen. . ncieions

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Annet de Ruiter

Diaconie:

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Kik houdt van december, als de kerk versierd wordt
voor Kerstmis. Maar dit jaar klinkt er geruzie. Meneer
Blok heeft een donzige sneeuwman meegebracht die
danst en licht geeft en steeds hetzelfde liedje zingt: ‘Let
it snow, let it snow...". Kosteres mevrouw Bontje is er
helemaal niet blij mee. “Meneer Blok,” foetert ze,

“dit is toch geen passende versiering voor onze kerk?!”
“lawel!” zegt hij. “Want Kerst is een VROLIJK feest en
iedereen houdt van sneeuw, nou, dan komen ze vralijk
binnen, een witte Kerst voor niks!” Mevrouw Bontje

wordt rood. “U hebt het mis, de mensen komen voor f

stilte en verwondering over de geboorte van
het kind Jezus!” :
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Uit de Bijbel

God, ik ben rustiy en stil,

ik voel me veilig bij U,

zoals een kind in de armen
vah zijn moeder. Psalm 1342
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“lJa, precies,” zegt meneer Blok, “midden in de
winternacht was dat! Het HAGELDE en 't SNEEUWDE
en 't was er zo KOUD, dat zingen we toch? Dus ... Let it
snow!” Mevrouw Bontje moet bijna huilen. Ze zet de
sneeuwman op OFF. “Meneer Blok, snap het nou: die
sneeuw en die kou is PURE ELLENDE voor de jonge
familie. Z6 arm was het Jezuskind toen hij op aarde
kwam! Voor ons!” Eindelijk wordt meneer Blok stil.
“0. Zo had ik het nog niet bekeken. Tja.” Hij pakt de
sneeuwman en vertrekt. De zucht van mevrouw
Bontje weerklinkt door de stille kerk.

Een paar weken later heeft meneer Blok een roze
engel bij zich. Haar ogen geven licht. Ze draait heen

en weer en zingt ‘Stille Nacht’. Nou vooruit.
Die mag blijven. In het zaaltje.

Teksten: Marjet ge Jong
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