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Van de redactie

Met enige trots presenteren we ons
zomernummer van dit jaar.

Een mooi gevulde editie ditmaal
met het thema 'Eten’.

De volledige redactie werkt elke
keer weer mee om het blad te
vullen met nieuws en wetens-
waardigheden vanuit onze kerken.
Natuurlijk vindt u de vaste
rubrieken zoals het kerkrooster - nu
voor juli én augustus- op
verschillende pagina's.

Maar leest u vooral ook het
indrukwekkende verhaal van dhr.
Van Veldhoven, natuurlijk ook
gebaseerd op het thema Eten,
getiteld "geef ans heden ons
dagelijks brood"

Daarnaast kunt u dit keer twee
interviews lezen. Een met
Buurtpastor Martin Padmos, maar
ook een over de kinderdienst met
Antoinette Schram , deze verhalen
vervullen ons met vreugde om op
te nemen in ons kerkblad.

We blikken even terug naar
geslaagde acties in de wijk met
Hemelvaart sdag en de High Tea
van Serve the City, maar brengen u
ook op de hoogte van zaken die in
het verschiet liggen.

Een sprekende foto over eten op de
voorpagina die bij mij de gedachte
opriep: Zou die smulpaap, voor zij
het eerste frietje uit het bakje
pakte, bij haarzelf gedacht hebben:
'Heer, zegen deze spijze, amen'?

Mocht u op vakantie gaan deze
zomer, een mooie reis en fijne
streekgerechten
toegewenst!

Gerrit Buizer

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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ndde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de
Schriften voor ons ontsloot?’

Lucas 24,32




Overdenking
s

Aan tafel!

Hierbij geef Ik jullie alle zaauu

nten en alle vruchtbomen op

de aarde, dat zal jullie voedsel zijn...(Genesis 1,29).

Thema

Het is juli geworden, de zomervakantie staat voor de deur,
en deze kerkbladeditie is het zomernummer van 2022,
Het thema is ETEN, en dat is zo gekozen heb ik begrepen
vanwege International Vegan potluck day op de eerste
zondag van augustus (dit jaar op 7 augustus).

Ik kende deze themadag zelf eigenlijk niet en toen ik -op
internet- ging kijken kwam ik tegen dat de focus op
plantaardige gerechten ligt (vegan) én "
dat iedereen iets te eten meeneemt dat day
dan ergens samen opgegeten wordt

(potluck).

Op zich een mooi idee vind ik! Bij allerlei andere recent
ontstane themadagen zoals bijvoorbeeld de ‘warme

truiendag’ hebben we dus ook deze dag in augustus!

Wat eten we vandaag?

Wat hebt u, wat heb jij vandaag zoal al gegeten of wat
gaat u, ga jij vandaag nog eten? Dat zal best wel het één
en ander zijn, en is het vaak ook niet vanzelfsprekend dat
het er is, dat we het hebben? Hoe dan ook, voeding is
belangrijk, en dan vooral natuurlijk goede voeding. Het
verdient onze aandacht. We weten allemaal dat het eten
van verse groente, vers fruit, vis, noten, volkoren brood en
yoghurt goed is. We weten ook dat eten {net als drinken)
op zich een basisbehoefte is, en laten we vooral niet
vergeten dat we er ook van mogen genieten, ook als we
alléén eten...

In de bijbel komen we regelmatig iets tegen over eten,
over voedsel, over lichamenlijk- én over geestelijk voedsel
Ik neem u en jou er hier nu graag een stukje in mee.

In de bijbel
Helemaal in het begin van de bijbel heeft God het al over
eten, over voedsel. Nadat Hij de mens gezegend heeft
zegt Hij 'lk geef jullie alle zaaddragende planten en alle
vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel
W zijn...' (Genesis 1, 29).
P L Dit wordt ook wel het Genesisdieet genoemd:
DPEE'E granen, peulvruchten, noten, zaden, groenten,
W vruchten, kruiden en specerijen. Het is een
“% vegetarisch dieet met veel vezels en
koolhydraten, en met weinig vet. Het al dan niet eten van
vlees is hier nog niet aan de orde, dat komt later pas.

Gast aan tafel

In de bijbel heeft 'samen eten’ meer dan eens een diepe
betekenis, vanwege de wederkerige relatie, de
genegenheid waarin er een vriendschapsverbond
gesloten wordt zoals -bijvoorbeeld- ook in Laodicea: Ik sta
voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de
deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten, ik
met hem en hij met mij (Openbaring 3, 20). Samen eten
heeft regelmatig iets van een hoogtepunt.

Ook Jezus eet vaak bij mensen wanneer Hij bij hen te gast
is. Hij komt bij heel verschillende mensen over de vlioer —
zowel bij vrienden als Maria, Marta en Lazarus als bij
tollenaars en zondaars zoals Zacheus. Hij doorbreekt
daarmee regelmatig de eetcultuur van rangen en standen,
en het gaat bij Hem zeker om meer dan om het formele of
het louter rituele...

De Maaltijd

Jezus eet ook speciaal met zijn leerlingen en Hij stelt het
-heilig Avondmaal- in waarbij Hij zelf de gastheer is. Bij de
viering van de Maaltijd in de kerk worden we genodigd
om brood en wijn te ontvangen aan de Tafel als uit de
hand van de Heer'; er is sprake van gemeenschap en er is
genoeg voor iedereen, om van te leven en van uit te
delen. Als Opgestane eet Jezus met de zijnen opdat ze van
Hem zouden getuigen, en als Bruidegom nodigt Hij uit
voor het toekomstige grote Bruiloftsmaal (vlg.
Openbaring 19, 9). Gods koninkrijk, een grote maaltijd,
allerlei mensen mogen komen. Zo is het hele leven feitelijk
bedoeld: een gemeenschap, gericht op elkaar, genietend,
in rust en vrede, met bij het eten ruimte voor een goed
gesprek en het delen van verhalen...

Aan tafel!

Aan tafel! is het jaarthema dat de landelijke PKN aanreikt
voor het nieuwe seizoen. In de Groene Tuinkerk beginnen
we er op startzondag, 18 september, mee. Bij dit thema
gaat het van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van
verbinding, van het nodigen van gasten tot het samen
eten dat het lichaam voedt maar ook de ziel. Ik ben
benieuwd naar de uitwerking! Maar eerst nu nog de
zomer; geniet ervanl.

En: eet smakelijk!

ds. Hermie Hummel



Onze gastpredikant

Interview met.........

Martin Padmos

Wat is uw naam, en in welke kerkelijke gemeente bent U
werkzaam?

Ik ben Martin Padmos en ben buurtpastor van Wijkgebouw
de Bron in Rotterdam Crooswijk.

Hoe bent U tot het geloof gekomen?

Ik ben heel behoudend opgevoed en op school heb ik veel
kennis opgedaan van de bijbel en van God en goddelijke
zaken. Mijn ouders waren gelovige mensen die zeker een
grote invloed hebben gehad in mijn geestelijke vorming.
Preken en dagboeken van Spurgeon hebben een grote
bijdrage geleverd in mijn geloofsleven. Methodische
boeken om lessen voor kinderen voor te bereiden hebben
ook een grote rol gespeeld zodat ik meer en meer de
liefde van God en de krachtige doorwerking van de
Heilige Geest begon te ervaren.

Hoe bent U tot het besluit gekomen om buurtpastor te
worden?

Mijn vader was voorganger dus ik heb het voorgaan in
diensten van huis uit meegekregen. Toch was ik eerst
bedrijven adviseur en krediet adviseur bij de Rabobank,
maar ik voelde toch dat dit niet mijn levensroeping was.
Toen heb ik vervolgens 15 jaar in het onderwijs gewerkt,
met veel vreugde overigens. Samen met een vriend
hebben we toen de stoute schoenen aangedaan en
hebben we 5 jaar Godsdienst Pastoraal Werk opleiding
gedaan met goed gevolg.

In de stages die we
hebben voltooid groeit
dan het verlangen om
ook in deze sector je
werk te vinden.

Eerst parttime op school en parttime in de gemeenten en
daarna fulltime in Gods Koninkrijk.

Na diverse begrafenissen

te hebben geleid werd ik
ook gevraagd om te preken.
En zo werd ik buurtpastor!

Heeft U een echte roeping gehad?

Zowel voor de bekering als voor de roeping is het naar
mijn idee een groeiproces. Heel ouderwets zeiden mijn
voorouders dan: daar moet je voor ingewonnen worden.
Dat gaat meestal op een langzame manier en dat is
genade. Bij mij werken grote plotselinge veranderingen
niet zo goed, maar langzamerhand is in mijn leven het
schip die kant opgegaan en langzamerhand ben ik zowel
in het geloof als in het werk in Gods Koninkrijk gegroeid.

Heeft U er veel voor over gehad om dominee/predikant te
worden?

De studietijd van 5 jaar parttime studeren heeft wel veel
tijd gekost. Wat sociale contacten betreft, was het
magertjes maar mijn vrouw heeft altijd achter mij gestaan
en heeft heel veel daarvan opgevangen. Misschien offert
mijn vrouw meer op dan ik, ook nu nog moet ik zeggen!

Wat vindt U het belangrijkste van de Bijbel?

God houd van ons onvoorwaardelijk en vergeeft ons alles
en altijd. Die liefde en die zaligheid krijgen wij gratis maar
niet voor niets. Hij gaf zijn leven daarvoor. Het minste wat
we daarvoor “terug” kunnen doen is die liefde door te
geven en ook te beoefenen voor onze naaste. Hen te
helpen en te steunen, onvoorwaardelijk!! Dat vraagt van
ons ook offers. Wij mogen en moeten voor die ander in de
bres gaan staan zoals Jezus voor ons in de bres kwam
staan.

Kortom, een leven in dankbaarheid met
opofferende en onvoorwaardelijke liefde
voor God en naaste!



Wat vindt U het mooiste of leukste verhaal?

Het mooiste verhaal heeft ook met mijn roeping te maken.
Ik was voor mijn moeder de kleine Samuel. Mijn moeder
heeft veel gebeden of ik in Gods Koninkrijk mocht werken.
De gehoorzaamheid van Samuel en zijn biddende
moeder, dat is gewoon weg ontroerend. God gaat nog
steeds een soortelijke weg met mensen.

Wat vindt U het moeilijkste verhaal?

Openbaringen vind ik een moeilijk boek, omdat er veel
symboliek in staat. Mensen gaan dit heel snel letterlijk
invullen. Ik weet dat God dat zd niet bedoeld heeft maar
hoe dan wel!?

Er staan tegelijkertijd heel veel mooie

en bemoedigende dingen in, gelukkig !!

Wilde U altijd al in verschillende kerken preken als
gastpredikant?

Ja, ik heb het altijd zeer gewaardeerd dat er zoveel
verschillen zijn in geloofsbeleving en
kerkdienstbelevingen. We kunnen zoveel van elkaar leren
en het is prachtig om ander mans mening uit te leggen
aan andere die daar helemaal niet aan gedacht hebben.
Kijk, zo kan je er ook tegenaan kijken krijg ik dan wel eens
te horen.

Want met z'n allen zullen we de liefde van God uitstralen.
leder weer op zijn of haar eigen manier. Dat geeft de breedte
van Gods liefde weer!

Welke gebeurtenis is U in Uw predikantschap het meest
bijgebleven?

Ik was eens bij iemand die met waanbeelden te kampen
had. Ze vertelde me dat ik duivelse figuren op mijn
schouder had die haar wilde aanvallen. lk ging bidden
voor haar dat ze: 'én haar medicijnen weer moest nemen
én in de naam van Jezus de duivel van haar moest wijken!!'

Toen we onze ogen openden, glimlachte deze mevrouw en
zei: "Weet u dat nu Jezus in blinkend wit op uw schouder
zit"!

Ik zag er niks van maar ik geloofde wel dat zij het zagl.

Ze nam haar medicijnen weer regelmatig in en 3 weken
later ging het heel goed met haar.

Ze werd niet meer achtervolgd door duivelse figuren en las
elke dag in de bijbel.
We hebben God gedankt!

Wat vindt U het leukste in uw vakgebied?

De veelzijdigheid van het pastoraat en ook het voorgaan is
weer een heel ander mooi aspect van mijn werk. En dan
alle uitdagingen om mensen ook praktisch te helpen en
tegelijkertijd dit verbinden met de hulp die God ons
schenkt!!

Met welke groet naar onze lezers wilt u Uw verhaal
completeren?

Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte
schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus
kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest
blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen in staat zijn
de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen,
19 ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven
gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van
God.

(Efeziérs 3; vers 16b-19)



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.

Reiziger

Reiziger van het ochtendgloren
Waar je eens werd geboren
Op zoek naar een licht Het huis op de berg Sion
Dat zal schijnen in je gezicht

Langs het avondrood Het huis in de zon
Dwars door de dood Het huis op de berg Sion
Laat je olielamp branden Daar gingen alle volgelingen heen
Houdt hem vast met je beide handen Daar zaten ze bijeen

Het huis van waaruit de missie begon
Reiziger door de nacht

Met die sterrenpracht Daar verscheen Jezus na zijn opstanding
Langs de maan en de zon Aan Johannes Marcus, de rijke jongeling
Waar ooit het leven begon Het huis in de zon
Op zoek naar een morgen Het huis op de berg Sion
Zonder moeite en zorgen Het huis van waaruit de missie van de apostelen
Reiziger op je leven begon

Kom je vast andere reizigers tegen

Het huis van Maria, moeder van Johannes Marcus
Later een reisgezel van de apostel Paulus
Daar waren de apostelen in vuur en vlam

Weet je hoe dat kwam?
Met een geluid van wind en vuur als tongen
Door de Heilige Geest spraken ze andere talen

Johannes Marcus de rijke jongeling
Werd later een volgeling
Johannes Marcus derijke jongeling
Werd later een zendeling
Het huis in de zon
Het huis op de berg Sion
Daar gingen ze heen

Daar zaten ze bijeen
Het huis van waaruit de missie begon



Kunst en het verhaal

Jozef verklaart de dromen van de bakker en de schenker

Jan Mostaert
anno 1500

In de Bijbel wordt verteld hoe Jozef in Egypte gevangen
wordt gezet. Daar legt hij de dromen uit van zijn
medegevangenen.

Op dit schilderij is te zien hoe Jozef - de man in het rood-
de dromen van de bakker en de schenker van de farao
verklaart.

Hun dromen zijn in denkwolkjes boven hun hoofden te
zien, zoals in een moderne strip.

Het paneeltje is geschilderd door Jan Mostaert,

de belangrijkste schilder van Haarlem in de eerste helft

van de 16e eeuw.

Mauritshuis Den Haag

Over de afkomst van Jan Mostaert en zijn familienaam
bestaat een alleraardigste anekdote. Een voorvader van
Jan zou graaf Floris lll van Holland begeleid hebben op
kruistocht en zich tijdens de inname van Damietta
uitzonderlijk dapper hebben gedragen. Terwijl hij op de
vijand insloeg had hij maar liefst drie zwaarden bij het
gevest afgebroken. Er werd daarom van hem gezegd dat
hij zo sterk was als mosterd. Tegenwoordig wordt de
familienaam meer plausibel maar ook prozaischer
verklaard door het feit dat de familie stamde uit een
geslacht van mosterdmolenaars.

Tekst: Gerrit Buizer
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Kort verhaal:

{C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 370)

Op een dag vroegen enkele mensen aan een wijze: "Wat
moeten we doen om onze tijd goed te gebruiken?’ De
wijze nam een aarden pot en zette die op tafel. Daarna
nam hij twaalf grote stenen en legde die er zorgvuldig in.

Toen vroeg hij: 'ls deze pot vol? De mensen zeiden: ‘Ja!
Dan nam de geleerde een pot met kiezelsteentjes en goot
ze uit over de twaalf stenen. Ze vielen ertussen tot op de
bodem van de pot. De geleerde vroeg: ‘Is deze pot vol?
De mensen zeiden: Ja! Toen nam de wijze een zakje zand
en goot het voorzichtig leeg in de grote pot. Het zand
vulde de plaats tussen de grote stenen en de

Overweging bij het verhaal
C. Leterme

VAKANTIE!

Dit toverwoord betekent 'vrij zijn, vrij zijn van de gewone
verplichtingen. Vroeger namen mensen vrij om te helpen
bij het vele werk op het veld: maaien, de oogst
binnenhalen ... Juli en augustus zijn belangrijke
vakantiemaanden.

VAKANTIE!

Tijd voor sport en spel, voor festivals. Veel tijd om niets te
moeten: niet studeren, niet werken ... Een tijd zonder
huiswerk, taken, projecten .., een tijd zonder baas,
directeur, leraar ... Een tijd met alles een versnelling lager.

VAKANTIE!

Een tijd om alles terug op een rij te zetten en antwoorden
te zoeken op vragen als: Waar komt het in mijn leven op
aan? Wat is het belangrijkste? Waar geef ik voorrang aan?

Op de teksten van deze website is een Creative Commons Licentie van
toepassing. Bronvermelding: @Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme,
www.bijbelin 1000seconden.be Copyright: C. Leterme

De grote pot

kiezelsteentjes. De wijze vroeg opnieuw: ‘Is deze pot vol?’
De mensen zeiden: Ja. 'Goed, zei de wijze man. Hij nam
een kannetje met water en vulde de pot tot aan de rand.

Toen vroeg hij: ‘Is er iemand die weet wat ik hiermee over
de tijd heb willen zeggen?’ Niemand wist het. Toen zei de
wijze: Je moet eerst de grote stenen in de pot doen. Als je
eerst al die kleinigheden erin doet, krijg je die grote
stenen er nooit meer in. Zo gaat het ook met de tijd. Als je
die goed wilt gebruiken, moet je je afvragen wat de grote
stenen van je leven zijn. Wie kleinigheden als zand en
steentjes belangrijk vindt, zal merken dat zij zoveel plaats
innemen dat er geen tijd meer overblijft voor wat echt
belangrijk is!

Wat zijn de 'grote stenen’ in mijn leven?

VAKANTIE

Een tijd om met meer kwaliteit te leven: tijd maken voor
wie en wat ons dierbaar is. Een tijd ook van genieten van
zon en warmte, van vriendschap en genegenheid, van
alles wat echt belangrijk is.

André Cnockaert s.j.

In het woord vakantie is het
Latijnse vacuum, leegte,
besloten. Zoals de Franse
filosofe Catherine Clément
schreef: “De zevende dag is
die van de leegte’, zegt een

Slechts later kan je weer
beginnen te doen. Want,
zeg me, als je alleen en
voortdurend maar doet, is
dat wel leven?” Vakantie:
een tijd om weer te leven.
Een tijd om er te zijn: bij

oude rabbijn tot een
jongetje aan wie hij de
sabbatrust uitlegt. “Eindelijk
houd je halt. Je doet niets.

mezelf, bij haar, bij hem, bij
de kinderen, bij vrienden en
vreemden. En misschien
ook wat meer... bij Hem?
Een tijd van samen-zijn.




Scheppingskoekjes

Bijbels koken

Beste (over-)(groot-Jouders en iedereen die graag de geloofsverhalen in de bijbel doorgeeft aan de volgende generaties
klein en groter.
Dat kan op speelse wijze.

Deze zomermaanden staat het thema ‘eten’ centraal in het kerkblad lJsselmonde.

Een voorstel: koop eens een pak kant-en-klare bakmix voor koekjes.
En haal uw meest ouderwetse deegvormpjes uit het kastje. Neem er een bijbel bij.

Vertel het scheppingsverhaal met eigen woorden:
Op de eerste dag schiep God het licht.

Op de tweede dag schiep God de lucht.

Op de derde dag schiep God het land.

Op de vierde dag schiep God de lichtdragers.

Op de vijfde dag schiep God de luchtdieren en vissen.
Op de zesde dag schiep God de landdieren en mens.
Op de zevende dag rust God.

Eerst schept God dus het licht, de lucht, het land en
de zee.

Vervolgens komt er leven in de brouwerij: bomen,
planten en dieren.

En God zag dat het zeer goed was!

Het is fantastisch wat er allemaal in Gods wereld is
aan kleuren en soorten!

Voor de kinderen: Kijk eens hoeveel verschillende vormen jij kunt maken.
Tijdens het bakken: Hoe kunnen we daar dank U wel voor zeggen?

Praat samen over al die bijzondere dingen die God gemaakt heeft.
Zing ondertussen Lied 983 uit het liedboek: “Lieve boetseerder” (Oosterhuis).
Of luister/zing "God is de kunstenaar” (CD of youtube), een kinderliedje over de schepping. De tekst en de muziek zijn

geschreven door Henk Stel.

Er zijn meer mooie scheppingsliederen natuurlijk. En heb vertrouwen. Het komt echt goed. Vaak hoor ik tijdens
huisbezoeken over de zorgen van velen van u. Hoe geven we het geloof door? Met creativiteit en speelsheid.

We bidden er voor en houden de moed erin. En vergeet niet plezier te hebben.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker Groene Tuinkerk
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Geef ons heden ons dagelijks brood

In het land van Maas en Waal staat, ongeveer 13 kilometer
vanaf de rivier de Waal, een boerenbedrijf. Tussen de
boerderij en de rivier is een dorp. Op de voorgevel van die
boerderij, precies in het midden boven de grote
staldeuren, zit een natuurstenen blokje ingemetseld met
de cijfers 1631: de bouwdatum van weleer. Het jaartal is
inmiddels moeilijk leesbaar, maar geeft nog steeds aan
wanneer het boerenbedrijf begonnen is.

Vanaf het begin had men al gekozen voor een gemengd
bedrijf met landbouw en tuinbouw. Een kleine boomgaard
met wat appelbomen, perenbomen, een kersenboom en
twee pruimen bomen. De landbouw was gericht op het
telen van aardappels, uien en graan. De beperkte
tuinbouw was in perioden verdeeld met aardbeien,
tuinbonen, sla en andijvie in de zomer. En boerenkool en
andere koolsoorten in de herfst en spruiten in de winter.

Rond het erf van de boerderij liepen ook een paar varkens
en biggen. Zij waren de vleesverstrekkers in eigen huis en
haard. Ze hadden ook 14 melkkoeien, voor de
melkproductie en levering aan de plaatselijke
codperatieve melkfabrieken. De koeien stonden in de
lente, de zomer en de vroege herfst in de uiterwaarden
van de rivier de Waal. Het was voor de boer elke dag,
zeven dagen per week, een flinke afstand om daar steeds
naar toe te rijden met paard en wagen en de melkbussen,
om de koeien te gaan melken.

In de late herfst, de winter en de vroege lente
overstroomden de uiterwaarden vaak door het hoge
water van de rivieren en konden de koeien daar niet
blijven. In de herfst werden de koeien weer opgehaald en
liepen ze in een lange rij, samen met de boer naar de
boerderij. Ze brachten daar op de "deel” de winter door. In
de lente gingen de koeien met heel veel plezier weer
terug naar de rivieroever. Eerst 6 kilometer naar het dorp,
voor langs de oude Romaanse Hervormde kerk, opzij langs
de Gereformeerde kerk. Dan via het oude Gemeentehuis
en langs de buitenrand van het dorp met een bocht
rondom de korenmolen. En als laatste de kleine nieuwe

katholieke kerk met de begraafplaats. Hierna restte nog 7
kilometer over de zandweg naar de oprit van de hoge dijk
en de afdaling in het met prikkeldraad afgezette weiland
van de gepachte uiterwaarden.

Een kringloop van zich jaarlijks herhalende
werkzaamheden voor het voedsel: de melk, de
boter en de kaas en het vlees voor de bevolking
van ons mooie land. Al bijna vier eeuwen lang.

In het jaar 1929 was het enorme hoge water in de

Rijn en de Waal geheel onverwachts in die éne nacht van
midden september binnen gevallen. De boer had het
alarmerende nieuws niet vernomen en was die avond
gewoon gaan slapen. De koeien stonden nog steeds in de
uiterwaarden, maar nu bijna een halve meter onder water
gezet. Die nacht zijn de koeien zelfstandig door het
prikkeldraad uitgebroken, de dijk op geklommen en
afgedaald richting de stal. Zeven kilometer liepen ze naar
het dorp, in een rechte linie de oudste, als leider voorop.
Via de molen en de drie kerken hebben ze de afstand van
de resterende zes kilometers verder afgelegd naar hun
boerderij.

Om vier uur die ochtend hoorde de uit zijn slaap
ontwakende boer, als een wonderlijke droom, zijn koeien
loeien voor de grote staldeuren. En ze zijn met veel
eerbied van de boer binnen gelaten en met grote vreugde
daarna.

GOD heeft voor ons een levensroute bedacht, die wij in
eigen beslissing mochten of konden lopen.

Hij heeft laten zien, wanneer je deze route vaak loopt in de
goede richting, je de herkenningspunten gaat zien,
opslaan en onthouden.

JEZUS CHRISTUS loopt met ons mee. Hij kent de weg.

De route naar dat veilige eindpunt, dat wij zelfstandig heel
moeilijk kunnen vinden in ons leven. Laten wij het voedsel
zijn uit dit verhaal, het eten en het drinken en op tijd de
bedreigingen van de uiterwaarden aan de rand van onze
dwalingen kunnen verlaten. Omdat wij de route hebben
leren kennen in ons leven .

Frits van Veldhoven




Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

BESPRINGEN

Tuinieren met de natuur mee

De aarde teruggeven aan haarzelf, wil woon-
werkgemeenschap De Huijberg in Zuidwest-
Brabant. “De aarde is onze basis en levensnood-
zakelijk. Als we doorleven zoals we nu doen, is er
binnenkort weinig meer van over’, vertelt Marjan
Bosch. “Maar het is nog niet te laat, denk ik. Hier
proberen wij een stukje wal te zijn dat het schip
van verknoeien wil keren. In onze tuin bouwen
we die wal op met groenten, fruit, kruiden en
bloemen. Bezield en met liefde voor de aarde.”

Keurig aangeharkte zwarte akkers heeft de tuin
niet. "De bodem bedekt houden is belangrijk’,
legt Marjan uit. "Anders ontsnapt de CO2, de
voedingstoffen spoelen weg en het bodemleven
raakt verstoord. In de lente ontbloten we de aar-
de een beetje om te kunnen opwarmen. Zodra
de gewassen opkomen, bedekken we haar weer.
Afhankelijk van het gewas met compost, blad of
gemaaid gras — organisch materiaal dat verteert
en dan een voedingslaag vormt. De onkruidgroei
wordt er ook door onderdrukt en dat scheelt
wieden. Het gaat er niet om wat we mooi vinden,
maar om wat het beste is voor de aarde.”

Aan de tuin liggen de principes van permacul-
tuur ten grondslag: zorg voor de aarde, zorg voor

de mens en delen van overvloed. "Het is compact
tuinieren met de natuur mee. Alles op elkaar af-
stemmen, zodat de delen elkaar voeden in plaats
van in de weg zitten. Wonderbaarlijk is het om te
zien hoe het grasland van een paar jaar geleden
zich ontwikkelt. De diversiteit aan planten en
dieren neemt toe en we eten er inmiddels volop

]

van.

Wanneer de Huijberg meerdaagse activiteiten
organiseert voor gasten, maakt werken in de tuin
er gewoonlijk deel van uit."Met de handen de
grond in vinden de meeste mensen geweldig.

En dan niet zomaar de aarde bespringen, eerst je
eraan opladen.”

Midden in de tuin is een vijver aangelegd. Een
trekpleister voor leven. Een schakel ook tussen
de hemel waaruit het water valt en de aarde
waaruit het geput wordt, met de mens ertus-
senin. Water verbindt,

www.dehuijberg.n/

Alle leven op elkaar
afstemmen’
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Interview met Antoinette Schram

Antoinette is getrouwd met
Ton en samen hebben ze 2
kinderen. Ze hebben een
binnenvaartschip. S5inds
2015 gaan ze naar de
Pelgrimskerk omdat ze naar
een kerk wilden gaanin de
wijk waarin ze wonen. Sinds
kort is Antoinette gestart
met de opleiding
HBO-theologie. En voor
deze opleiding loopt zij
stage in de Johanneskerk.

Je doet samen met andere leiding de kinderdienstin
de Pelgrimskerk. Hoe gaat het in zo'n kinderdienst?
We hebben binnen de kinderdienst zo'n 30 kinderen in
de basisschool leeftijd, verdeeld over 3 groepen. De
jongste groep is groep 1,2 en 3. De middelste groep is
groep 4,5 en 6 en de oudste groep is groep 7 en 8. Zelf
geef ik leiding aan de middelste groep samen met
Marjolein Bol, Esther Dijks en Esther van lersel.

De eerste zondag van de maand is er geen kinderdienst,
dan zijn de kinderen in de kerk. Zo ben je als leiding één
keer per maand aan de beurt. We gebruiken de
methode van Bijbel Basics van het Nederlands Bijbel
Genootschap. Met deze methode behandel je in 4 jaar
tijd de hele bijbel, in 200 Bijbelverhalen, zodat de
kinderen de bijbel globaal leren kennen.

Er zitten in onze groep 12 - 16 kinderen. De kinderdienst
ziet er zo uit: Eerst is er een korte inleiding. Daarna lezen
de kinderen die dat willen vers voor vers uit de bijbel.
Aan de hand van dit bijbel verhaal stel ik vragen als: Wat
kunnen we ontdekken over God en aver de mensen in
dit verhaal? Hoe is God? Hoe kunnen we leven met
God? Hoe zie jij God? Etc. Daarna gaan we het verhaal
verwerken, dit kan zijn bijvoorbeeld een knutsel, een
puzzel, een proefje, etc. Bij het verhaal van Gideon
hebben we bijvoorbeeld kruiken gemaakt van klei.

Met biddag en dankdag organiseren we met het
kinderteam een 'kidspraise’ Tijdens deze kidspraise
besteden we met de kinderen aandacht aan het gebed.
De kinderen mogen zelf gebedspunten aandragen. We
leggen hierin ook uit wat bidden is en hoe je kunt
bidden.

Wat is je motivatie om te kiezen voor werken met
kinderen in de kerk?

Ik vind het belangrijk om de kinderen te leren wie God is
en wie Jezus is. Dat er op hun jonge leeftijd een basis
wordt gelegd. Op deze leeftijd maken kinderen een
keuze. De kinderen in onze groep zijn erg opgegroeid
met de bijbel, toch ontdekken zij nog nieuwe
perspectieven in een bijbelverhaal.

Van dienen in de kinderdienst leer ik zelf. Ik heb gezien
dat de Heilige Geest doorwerkt in bijvoorbeeld de
verwerking van het bijbelverhaal. Ik bereid mij goed
voor, maar God werkt door het kind heen en uiteindelijk
is het eindresultaat mooier dan ik het zelf had kunnen
bedenken.

Ik vind het waardevol dat we met ons team ouders
kunnen ondersteunen in hun geloofsopvoeding. Je
hebt elkaar daarvoor nodig. Zo hebben we kort geleden
boekjes over de 40 dagen tijd uitgedeeld, waarbij
ouders met hun kinderen zich kunnen voorbereiden op
Pasen op het niveau van de kinderen.

Wat vind je eventueel moeilijk in dit werk?

Onze huidige groep is niet moeilijk om te draaien maar
er zijn wel groepen geweest waarbij de interactie tussen
de kinderen moeilijk verliep. Als er bepaalde kinderen
zijn in een groep die veel aandacht naar zich toe
trekken, verliezen andere kinderen die aandacht. Ik wil
graag dat ieder kind zich gezien voelt, omdat God oog
heeft voor ieder kind.

Hoe was het om tijdens corona tijd online
kinderdienst te houden en hoe vonden de
kinderen dat?

Online kinderdienst houden vond ik leuk. Wat de
kinderen er zelf van vonden: De jongste groep was
moeilijk vast te houden voor de camera, de middelste
groep vond het leuk en de oudste groep vond het vaak
minder leuk omdat zij op school ook al digitaal les
kregen. Door de online kinderdienst konden we de
ouders blijven helpen bij de geloofsopvoeding. De
corona tijd was veel intensiever, we probeerden alle
kinderen in zicht te houden en ik was vaker aan de
beurt.



Merk je tijdens de kinderdienst dat de kinderen open
staan voor het geloof?

De groep waar ik leiding aan geef (groep 4,5,6) is
ontvankelijk voor het geloof. Zij laten geen twijfel zien.
Hun geloof is sterker dan mijn eigen geloof.

Zijn er wel eens thema's die je moeilijk vindt om over
te brengen aan de kinderen?

Het offer van Izadk vind ik een moeilijk verhaal. Bijna alle
bijbelverhalen hebben een heftige kant. Neem
bijvoorbeeld Pasen: De Heiland gaat aan het kruis. De
thema's die wij behandelen gaan vaak over Gods liefde
en Gods zorg voor ons. Maar in een bijbelverhaal ligt
veel meer kracht als je ook de gruwelijkheid ervan tot je
door laat dringen. Sommige kinderen pikken dat op. Wij
vertellen vaak meteen de positieve afloop: De ark van
Noach: Redding van de dieren en het gezin van Noach.
Pasen: De Opstanding. David & Goliath: David wint. De
gruwelijke kant wordt niet belicht. De kinderen in mijn
groep stellen nog geen kritische vragen bij de ark van

Noach. Maar als ze dat wel doen, vind ik dat best
moeilijk.

Je studeert nu theologie, wordt daarin aandacht
besteed aan kerkelijke activiteiten met

kinderen en geloofsopvoeding?

Nu niet, wel een instructie over catechese voor kinderen
vanaf de brugklas. Mijn studie richt zich meer op de
lerende gemeente waar ook de kinderen onderdeel van
uit maken. Wel heb ik webinars gevolgd van het
Nederlands Bijbel Genootschap over kindertheologie en
heb ik veel gehaald uit het boek: “Nooit meer een
kleurplaat”

Komen de kinderen ook naar je toe als zij ergens mee
zitten?

In de corona tijd ging ik zelf vragen aan de kinderen hoe
het met ze ging. En dan kwamen er wel dingen.

Tijdens het knutselen vraag ik ook tussen door hoe het
met ze gaat. Ze komen niet uit zichzelf naar me toe.

15
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Sister Janet Mead en het Onze Vader

Op 26 januari van dit jaar overleed de Australische
religieuze zangeres en lerares, Sister Janet Mead op 84
jarige leeftijd. In ons land was ze niet bekend, alleen van
1 singletje wat geen hit werd. De rockversie van The
Lord’s Prayer (Onze Vader) kwam in de tipparade op 2
maart 1974 maar werd geen succes. In Amerika was dat
anders, daar bereikte het zelfs de vierde plaats.

Ze werd geboren in 1938 in Adelaide, Australié en
formeerde op 17-jarige leeftijd een rockband met de
naam The Rock Band. Simpeler kan het niet! De band
voorzag wekelijks de eucharistieviering in de plaatselijke
kerk van muziek. Ze studeerde piano bij het Adalaide
Conservatorium voordat ze zich vervoegde bij de orde
van de Sisters of Mercy en muzieklerares werd op 2
katholieke scholen.

Sister Janet Mead en de
succesvolle rockversie
van het Onze Vader!

Ze begon begin jaren 70 onderzoek te doen naar het
Rock Mass concept en hoopte de kerkdienst
interessanter en toegankelijker te maken voor haar
leerlingen. Dit leidde tot succesvolle rockmissen in de
Adelaide Cathedral.

In 1973 begon ze met een professionele opname van
haar muziek voor scholen en kerken en ging naar
Sydney voor een opnamesessie bij Festival Records
geproduceerd door Martin Erdman. Dat label vroeg haar
een cover op te nemen van de Donovan song Brother
Sun, Sister Moon, dat werd geschreven voor de
soundtrack van de gelijknamige film van Franco
Zefferelli.

Producer Erdman wilde een rockarrangement opnemen
van The Lord’s Prayer, het Onze Vader, voor de b-kant.
Het was de eerste Australische zangeres (vorige keer The
Seekers dat was een groep) waarvan er in Amerika meer
dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht, een
gouden plaat. Mead schonk haar aandeel van de
royalities aan de liefdadigheid.

Het buitengewone succes van de single leverde ook een
album op getiteld With You | Am dat # 19 in de album
list bereikte. Haar tweede album A Rock Mass was een
volledige opname van een van haar rockmissen. De
opvolger van haar single was Take My Hand maar deze
kon niet evenaren met het succes van haar eerste single.

Ondanks de intense mediabelangstelling besloot ze
geen carriére in de popmuziek te maken omdat ze
bescheiden en mediaschuw was. Ze beschreef het
succes als een verschrikkelijke tijd in haar leven. Het
wereldwijde succes leidde tot zo'n druk dat ze zelfs een
geloofscrisis kreeg.

Haar derde album opgenomen in 1983, werd
opgeborgen in de kluizen van Festival Records nadat zij
zich teruggetrokken had uit de spotlights. De tapes
werden herontdekt door Erdman en sommige nummers
inclusief een nieuwe versie van The Lord's Prayer werden
bijgevoegd aan het album A Time To Sing uit 1999. Het
werd uitgebracht als onderdeel van de festiviteiten van
de 25 ste verjaardag van de hitsingle.

Haar liefde voor de muziek bleef en ze keerde toch weer
terug op het podium. In 2004 kreeg ze een Golden
Gospel Award als erkentelijkheid voor haar diensten aan
de Australische christelijke muziek.

Op het album With You Again en A Time To Sing zingt zij
diverse christelijke liederen en popsongs.

Het nummer The Lord's Prayer werd ook gezongen door
Mario Lanza, Susan Boyle, Elly en Rikkert en anderen.

Ronald van Pelt
r.pelt4d8@upcmail.nl




Terugblik op mooie Serve the City wijkaecties in

IJsselmonde

Bij de Serve the City Hemelvaartsactie hebben zich
dit jaar 630 vrijwilligers uit 60 kerken in 13 wijken in
Rotterdam ingezet voor hun wijk door rond de 50
mooie projecten te organiseren voor hun buurt met
Pasen en Hemelvaart.

In lJsselmonde werd een
feestelijk buurtfeest

| georganiseerd bij het
gebouw van Glorious
Chapel.

Met leuke spelletjes
voor de kinderen,
springkussen en een
dans optreden van
Talentz Skool.

Er werd heerlijk eten bereid en bezoekers konden
mee doen met de bingo.

High Tea

Op de zaterdag was er
een gezellige middag
voor ouderen in de
Groene Tuinkerk.

De bezoekers hebben
genoten van heerlijke
hapjes, zoals Mozzarella Caprese en wraps gevuld
met kip en roomkaas.

De zaal zat vol en mede door de vrolijke muziek was
er heel veel gezelligheid.

Dank aan alle vrijwilligers voor hun betrokkenheid
en voor de goede samenwerking. Het is een feest
om met christenen uit zoveel verschillende kerken
tot zegen te mogen zijn in deze mooie stad!

Bekijk de fota's van alle wijkacties op de website of
Facebookpagina van Serve the City:
www.servethecityrotterdam.nl

Samenwerkende wijkpartners in lsselmonde:
Casa de Restauracion Sinai, Glorious Chapel,
Groene Tuinkerk, Pelgrimskerk, PERKI Rotterdam,
R.K. de Emmaiisgangers en Youth for Christ

Serve the City is
een beweging van
christenen in
Rotterdam die zich
op een praktische
manier inzetten
voor hun stad en is
tevens een project
van Stichting
Samen 010.

Serve the City Rotterdam verbindt christenen van
diverse denominaties en culturen met elkaar om
samen het goede te zoeken voor hun stad en
stimuleert Rotterdammers om naar elkaar om te
zien.

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.

Soms ook naar hestemmingen buiten die wijken,

»

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wiikbusgrootiisselmonde®gmail.com

www.wbgij.nl
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Puzzelen en lezen

Horizontaal

2 Discipel van Jezus van Nazareth 9 Organisme viak na de
bevruchting 11 Indianentent 13 Scholing 14 Aantekenen
16 Onderwerp 18 Aangehecht takje 19 Vette vloeistof
22 Symbool voor neptunium 23 Uit kleine deeltjes bestaand
24 Het kortwieken van planten 26 Zacht en vettig 27 Zonder-
ling 28 Kluwen op het hoofd 29 Niet giftig 31 Lisbloem
32 Neusharen van een kat 34 Water in Noord-Holland en
Flevoland 36 Makers van "Studio Sport’ 37 Deel van de week
(afk.}) 39 Bokswedstrijd 40 Kopergravure 42 Slowaakse topwiel-
renner 44 Aantekening 46 Deel van een golfbaan 48 Land in
Azié 49 Stad in Italié 51 Vroomheid.

Verticaal

1 Confessie 2 Vrijwillige onthouding 3 Nummer (afk.) 4 Oude
eenheid van kracht 5 Katholiek 6 Griekse godin van de blinde
drift 7 Mijnheer de koning 8 Deel van Vaticaanstad (4-12)
10 Persoonlijk vnw. 12 Pastasoort 15 Blijkens de akten (Lat.
afk.) 17 Symboaol voor helium 20 Kleefstof 21 Krasse oude man
24 Zijrivier van de Moezel 25 Voorschrift, bevelschrift
27 Wereldkampioen wielrennen op de weg in 1979 28 Hippie-
musical 30 Ongewenste muuropening 33 Familielid
35 Drijvende kracht 38 Hoofdstad van Egypte 39 Bazige vrouw
41 Grote woonplaats 42 Sine tempore (afk.) 43 Herkauwer
45 Roepnaam wvan Dwight Eisenhower 47 Voegwoord
50 Muzieknoot.

duta 1 aug  [Lucas 12:22-34 Toargen e sorg

1di 2 aug Lucas 12:35-44 Ohmesrvechits, rmmar niet aneensacht
{wo 1 ang  |Lucas 12:49-54 Virede op aande

{do 4 ang |1 Koningen 7:1-12 13 jaar woor het paleis

ivr 5 ang 1 Koningen 7 Ontzapwokkond vakmanschag

|72 6 ang 1 Koningen 7: Alles met zorg bekleed

{70 7 ang | Koningza 7:40-51 Voltogiing

{ma & aug |1 Koningen 8:1-11 Inwijding

[di9ang |1 Koningea §:12-21 Gods woorden ultgekomen

{wo 10 aug

Py

1 Koniugen 8:22-32

Salurmio's gelbed

{do 11 wue

1 Komingen

Werhosor relis de wresmdeling

{vr 12 aug |1 Koningen 8:44-53 Ridden richting Ieruzaber
{za 13 ang |1 Koningen 8:54-60 Omvangriik wedeotter

{70 14 ang |1 Koningen 9:1-9 Nigts 2al God ontgaan

:I‘I'I:'L 15 ang |1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard.

;I‘ll 16 A 1 Komngen 10:1-2 Indrukwekkend bezoek
lwo 17 aug |1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom
{do 18 aug |1 Koningen 10:21-29 Het is poud dat daar blinkt
tvr 19 aug  [Lugas 13:1-9 Cerst de balk in je eigen oog

a0 20 aug

Lucas 13:10-21

Klednr begsn

{20 21 aug

Lucas 13:22-30

Wie grred worden

Lucas 13:31-35

Dric dagen

]
{ma 22 aug

Pzalm 112

Do mens met ontzag voor God

1 Koningen 11:1-13

Salomo's harem

1 Koningan 11:14-25

Tegenstanders

1 Koningen | 1:26-43

verscheuring in gang gezet

| Koningen [2:1-12

ermoed

{20 218 aug

i 29 aug

Ewri praanmibaie ran van God

20 aug

Misleid door een collega

lwo 31 aup

Ach mign broeder...,

Went et lever
iy wmeew den
veedrel
e het licheon
meor der fleding.




". Juli Kerkdiensten
ho=kinderoppas
= - Zondag 17 juli Zondag 24 juli Zondag 31 juli
10.30 uur: kn gezamenlijke dienst | gezamenlijke dienst
ADRIAEN dhr. Alco van inde PK in de PK Zie blz. 2 voor de
JANSZKERK Heiningen dishsien van
Kasteelweg 50 augustus.
10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK Ds. RJ van Amstel Dhr. J.L. den Toom Ds. C.L. de Rooij Zie blz. 2 voor de
Reyerdijk 51 diensten van
augustus.
10:00 uur: 10:00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK Mw. drs. M. Pieterse Mw. drs. M. Pieterse Mw. ds. H.P. Hummel Zie blz. 2 voor de
GEOEI"‘IE Tuil'l 353 djensfen van
Collecte: Kerk in Actie Collecte: Diaconie Collecte: Kerk augustus.
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:

Nw. SONNEBURGH
Ravenswaard 5

Dhr. M. Padmaos

Dhr. A.A. Hofland

Dhr. P. Huijser

Zie blz. 2 voor de
diensten van

GUQUSrUS.
10.30 uur 10.30 uur:
MEERWEIDE
Ds. E.A. van Halsema Dhr. M. Boot
MAASSTAD
Ziekenhuis
10.00 uur
SMEETSLAND Ds. E. Lingen
[vr i jul |2 Koriutiérs 13:1-13 [onderioek jessii
BijbE[IEESfDDSIEI'jU" a2 jul [Tacas 9:51-62 Goed te volpen?
o 3l |Tascas 10:0-16 Herauten
r ma 4 jul |Lucas 10:17-24 Mt belangrijksts effect
i ¥ jul  [Lucas |0:2%.37 Vragnn naar de Bekende wog?
wo 6 jul |Lucas 10:38=42 Mim noente rorg
f do 7 jul |Pyalw 140 Reel il vmrs bimlagers
iy - vr8jul |1 Kouingen 1:1-21 el vitgeiosgen koning
'y & F P '! } = 9 ul || Keningen 1:32-40 |uitgekozen kaning
H" (./' G F) f' ma L0 jul || Koningen 1:41-235 |Hechtvaardig en krachtige koning
( ma 11 jul |1 Koningen 2:1-12 | Oud zeor
H L:' U R Bld MI J \ di 12 jul |1 Kooingen 2:13-25 |Onachuldigvarrock?
. wo 15 jul| 1 Koningen 2:26-35 [Hinr sal ik sterien
do 14 jul |1 Kougen 2:36-46 |Faale wed
vr |15 jul |1 Koningen 3:0-1% | Menselijke wiphweid
7 16 jul || Kenngen 3:16-28 |Goddelijlos wijsheid
=0 |7 jul |Paalm 15 D valmaskss lsvernsweg
ma 18 jul || Koningen 4:1-20 |12 stammaen, 12 maanden
di 19 jul |1 Kooingen 5:1-11 | Overvoed
wo 20 jul | 1 Koolngew 5:15:32 [Handel in natun
do 21 jul |1 Kouingen 6:1-18 | 1ist huis van de )| ICER
vr 22 jul |1 Koningen 6:19-38 |7 jear voor de temesd
7 2 jul [Paalm 141 Ug U richt Ik miin open
=0 24 jul [Toscas 11:0-13 Gobediondorwis
w25 ]tl.l Lucas 11:14-28 Mat stamheld gealagon?
di 26 jul |Lucas 11:29-36 Manr dan Inna
wo 27 jul | Pualu 70 Ko speeligl
do 28 jul |Licas 11:37-44 Wk e diwnl dee schooihesdypeijs?
vr 29 jul |Tucas | ]:438-34 Hypocrithe
7 30 jul |Toeeas 12:1-12 \Wat de teest je ingeeft
20 31 jul |Lwcas 12:13-21 Winar is jouw schat?
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Gezamenlijke berichten

Energietoeslag

[Ta— Rotterdammers met een
laag inkomen kunnen tot
31 december 2022 een
energietoeslag aanvragen.
Deze toeslag is bedoeld

voor het betalen van de

energierekening.

De diaconieén van diverse kerken zijn druk bezig in
beeld te krijgen welke gemeenteleden (of niet leden) in
aanmerking komen voor deze extra energietoeslag van
800 EUR. Ook Schuldhulpmaatje doet het verzoek om
deze mogelijkheid tot extra energietoeslag onder de
aandacht te brengen omdat in de Gemeente Rotterdam
ongeveer 50% van de rechthebbenden de aanvraag nog
niet hebben ingediend.

Had u in januari 2022 een inkomen tot 140% van het
sociaal minimum, dan kunt u de energietoeslag van €
800,- eenmalig aanvragen.

140% van het minimum inkomen is voor een huishouden
(zonder vakantiegeld) netto per maand niet meer dan:
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen

21 jaar en AOW-leeftijd: €1.455
Gezin van 2 personen, allebei tussen 21 jaar en

AOW-leeftijd, met of zonder kinderen: € 2.075
Alleenstaande met AOW: £1615
Echtpaar, eén of allebei met AOW: €2.185

Heeft u een uitkering?

Ontving u in januari 2022 een uitkering van de gemeente
Rotterdam? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente
heeft het bedrag van 800 euro al op uw rekening gestort.
U heeft hierover een brief ontvangen.

Zelf de toeslag aanvragen

Had u in januari 2022 een inkomen lager dan 140% van
het sociaal minimuminkoemen?

Dan kunt u de energietoeslag van 800 euro zelf
aanvragen. U kunt direct gaan naar de pagina:

https://www.rotterdam.nl/loket/energietoeslag-aanvragen/

waar u inlogt met uw DigiD. Of u gaat naar de algemene
website van de gemeente (www.rotterdam.nl/mijn
loket) en logt hier in met uw DigiD.

Na het inloggen kiest u achtereenvolgens voor

o Informatie & Dienster

Belastingen, ultkeringen en toeslagen
Toeslagen

Energletoeslag

Energietoeslag aanvragen

U moet waarschijnlijk nogmaals inloggen met uw DigiD

en kiest dan voor
Start uw aanvraag

U komt nu in het aanvraagformulier waar al veel
gegevens voor u ingevuld zijn. Zelf moet u nog uw
e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer
invullen. Ook moet u een kopie van het ID bewijs van
uzelf (en uw partner) uploaden.

Hulp bij aanvraag energietoeslag op locatie

Als u dit te lastig vind, dan kunt u op veel plekken hulp
krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag.

Ga daarvoor langs bij een van de Huizen van de wijk bij
u in de buurt of neem contact op met de Diaconie.

Huis van de Wijk de Focus

Locaties Hulp bij aanvragen financiéle extraatjes

Oude Watering 324

3077 RE Rotterdam

Openingstijden: dinsdag en donderdag 13.00 tot 15.00
uur

Huis van de Wijk Grote Hagen

Locaties Hulp bij aanvragen financiéle extraatjes

Grote Hagen 92

3078 RC Rotterdam

Openingstijden: woensdag en vrijdag 10.00 tot 13.00 uur

Advertentie

Grafgedenkstenen
Traditionaal en

oigentijds

Natuursieen ol glas/RVS 303
Deskundig advies !

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

MNieuwearkerk (Zeeland)
Hellevoetshuts, Rollerdan
Berkel en Rodenrijs, Goes

In alie prijsklassen MNiauwe Croosw

Vakmanschap sings 1839




VANAF HET DIJKJE

Juli en augustus

De zomervakantie staat voor de deur, en deze editie van
het kerkblad beslaat deze hele periode. Het is tijd voor
een time-out, voor wat rust en ontspanning na een heel
seizoen, hetis tijd om op vakantie te gaan of om ten
minste een vakantiegevoel te hebben, hetis tijd om
nieuwe energie op te doen...

Kerkdiensten

De zondagse kerkdiensten gaan in de zomermaanden
gewoon door, en ook het koffiedrinken er na.

Wees dus welkom!

Zelf hoop ik zondag 10 juli bij ons in de kerk voor te
gaan in een dienst waarin we het seizoen afsluiten. Met
nog één keer het thema 'Van Uis de toekomst'en met
een terugblik op het seizoen dat we achter ons laten.
Verder hoop ik er zondag 31 juli te zijn en daarna weer
(na mijn zomervakantie) op zondag 28 augustus. Wat de
Schriftlezingen betreft kan het zijn dat ik deze paar keer
wat afwijk van het leesrooster. ..

Nog even terug...naar juni

Wat was het een inspirerende pinksterdienst op
zondag 5 juni bij ons in de kerk!
De doopgedachtenis was
ontroerend, en de na de dienst
uitgedeelde ankertjes gingen zo
hun weg, - ook nog in de week na
pinksteren en op de zondag er na
in Sonneburgh - als teken van
hoop...

Op zondag 26 juni mochten we weer het heilig
Avondmaal vieren.

En was er na de viering een gemeenteberaad.

De opkomst was prima en de sfeer was goed. De
aanwezige gemeenteleden gaven ruimhartig
toestemming om verder te gaan met het onderzoeken
hoe en waarin we als Groene Tuinkerk kunnen

samenwerken met de protestantse gemeente Bolnes.

Wordt (hopelijk) vervolgd na de zomer, met ook weer
een gemeenteberaad!

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, [Jsselmonde

De gesprekskring en de gebedskring

Het is de bedoeling dat beide 'kringen’ ook in de
zomerperiode in principe doorgaan.

Dus de gebedskring op de tweede woensdag van de
maand om 12.00 uur (13 juli en 10 augustus) en de
gesprekskring op de laatste woensdag om 10.30 uur
(27 julien 31 augustus).

De gesprekskring is zelfs ook zo begdnnen een aantal
jaren terug - als een 'zomer'kring. Het zijn altijd weer
mooie gesprekken die we in de 'kring’ mogen hebben;
na een korte opening ontwikkelen ze zich gewoon
spontaan. Zo kwam in juni onder andere naar voren hoe
belangrijk we (het werk van) de heilige Geest vinden...

Pastoralia

Mocht u behoefte hebben aan pastoraal contact met
en/of een bezoek van Marjan of mij, laat het ons dan
vooral weten, ook in de zomermaanden. We hebben
zoals u weet de pastorale secties onderling verdeeld en
bij vakantie vervangen we elkaar en/of is er een extra
achterwacht geregeld voor als het nodig mocht zijn (het
dagelijks bestuur weet hier van)..

Verder ben ik ook in de maand juli op de woensdag-
ochtenden zoveel mogelijk in de kerk aanwezig tussen
10.00 uur en 12.00 uur.

Sterkte en kracht toegewenst en toegebeden voor ieder
die dat nodig heeft.

Tot slot

Eind mei mocht ik van mw B een gift ontvangen van
€100,-, waarvan 50% bestemd voor de diaconie en 50%
voor de kerk. Onze hartelijke dank hiervoor!

Als gemeente van de Groene Tuinkerk hopen we het
nieuwe seizoen te openen in het weekend van 17 en 18
september, met een gemeente-activiteit op zaterdag (u
bent daar-over geinformeerd) en met de ‘start'dienst op
zondag die de liturgiecommissie gaat voorbereiden.

Het nieuwe jaarthema wordt Aan tafell en ik schreef er al
iets over in de overdenking vooraan in het kerkblad.

Graag sluit ik hier nu af met de woorden:
‘Aan U behoort o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee (...).
Laat dan mijn hart U toebehoren,
en laat mij door de wereld gaan met open ogen,
open oren om al uw tekens te verstaan...'
{uit lied 978).

Een goede, ontspannende zomer toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel
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BLOEMENDIENST

Zondag 22 mei
De bloemen gingen deze zondag naar Betty

Oudenaarden, zij was in mei jarig geweest, en kreeg op
deze manier de felicitaties van de gemeente.

Zondag 29 mei
Mevr. Valster werd op 26 mei 96 jaar, en ontving op deze

dag een mooie bos, met de groeten uit de kerk.

Zondag 5 juni
Deze zondag ging er een bloemstukje naar mevr.

Smeding, die werd op 4 juni 96 jaar, vandaar deze
bloemengroet.

En er ging een boeket naar fam. De Haan, die waren

8 juni 55 jaar getrouwd. Wij wensen hen nog vele jaren
samen toe!

Zondag 12 juni

Diane de Bruijn heeft weer een operatie ondergaan,
daarom kreeg zij een bloemetje ter bemoediging van
onze gemeente.

Zondag 19 juni
Deze week weer twee bossen bloemen voor in de kerk.

Eén voor mevr. Mandemaker, die verblijft in Smeetsland
aan de Pietersdijk en één voor mevr. Van Driel in
Sonneburgh voor hun beider verjaardagen.

Zondag 26 juni
Deze zondag gingen de bloemen naar mevr. Dikkie van

Hengel alvast voor haar 80e verjaardag die ze op 1 juli
ging vieren.

Allen die een verjaardag
of huwelijksjubileum vierden
van harte gefeliciteerd.

Met een vriendelijke groet,

Reini van der Meer en
Joke Busse

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Er zijn dit keer géén mededelingen van het kerkelijk bureau,
voor het kerkblad.

Groetjes,
Aad Maijers

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

17-07: Mw. D. van Hengel
24-07: Dhr. J.EK. Jungheim
31-07: Dhr. A. van Splunter
07-08: Dhr. R.A. de Bruin
14-08: Dhr. J. Jongenotter
21-08: Dhr. A.J. Kooiman
28-08: Dhr G.J. Buizer
04-09: Dhr J. Verschoor

AGENDA

Zaterdag 9 juli slot seizoen gemeente-etentje 16.00 uur
(dinerbuffet, opgave gesloten)

Zondag 10 juli slotzondag kerkdienst 10.00 uur
Woensdag 13 juli gebedskring 12.00 uur

Woensdag 27 juli gesprekskring 10.30 uur

Woensdag 10 augustus gebedskring (onder
voorbehoud) 12.00 uur

Woensdag 31 augustus gesprekskring 10.30 uur
Maandag 5 september dagelijks bestuur 10.00 uur
Zaterdag 17 september start seizoen met gemeente-
uitstapje (na opgave)

Zondag 18 september startzondag kerkdienst 10.00 uur
Maandag 19 september Kerkenraad 19.45 uur



Kort verhaal: De schat

(C. LETERME, Parels van verhalen, Averbode 2019, p. 143)

Een man was op vakantie bij de kust van Engeland. Daar
verkende hij grotten. In één ervan vond hij een tas vol
klompen klei, die hij uit de grot mee nam.

Terwijl hij wandelde langs de zee, gooide hij die klompen
klei een voor een in het water, zo ver als hij kon. Ineens
viel één van die klompen in stukken op de grond.

Binnenin de klei zat een mooie, kostbare edelsteen.
'‘Misschien moet ik de overgebleven klompen klei ook

openbreken’, dacht de man. Verbaasd keek hij op toen hij
zag dat in elke klomp een schat verborgen was.

In de twintig klompen klei die hij nog had, vond hij
edelstenen die duizenden euro's waard waren. Toen
bedacht hij dat hij zeker al zestig klompen klei met hun
verborgen schat zomaar in de zee had gegooid.

(Naar een Angelsaksisch verhaal)

Overweging bij het verhaal
(C. Leterme - juli 2020)

In dit verhaal word je heen en weer geslingerd tussen: dat kan en dat kan niet. Dat iemand een tas vol klompen klei vindt

... dat kan. Maar dat in elke klomp een edelsteen zit ... wie gelooft dat nu?

Maar stel je eens voor dat elke klomp klei een mens voorstelt. En dat elke mens diep in zich een schat is. Een edelsteen

waarmee die niet zomaar te koop loopt. Geef toe dat je dit verhaal dan niet langer meer benadert vanuit de vraag of dit
wel kan. Ineens heb je vrienden, familie, kennissen voor ogen die op het eerste gezicht gewoon zijn, Maar wanneer je ze

beter leert kennen schatten van mensen blijken te zijn.

Edele figuren die het leven mooi maken van wie hen omringen. Daar is vakantie een geschikte tijd voor: met wat tijd en
extra aandacht vind je zeker nog meer schatten en doe je zeker nog meer ontdekkingen.

Op de teksten van deze website is een Creative Commons Licentie van toepassing. Bronvermelding: @Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme,

www.bijbelin 1000seconden.be
Copyright: C. Leterme
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Jaarrekening 2021 Diaconie Gemeenteleden hebben recht van inzage. De volledige

De jaarrekening 2021 van de diaconie is in verkorte vorm jaarrekening is op te vragen bij Mark Engelbracht,

opgenomen. De jaarrekening is goedgekeurd en voorzitter van de diaconie. U kunt ook bij hem terecht voor

vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 4 april 2022.  andere vragen. Dit kan per email
diaconie@kerkinijsselmonde.nl of via (whatsapp)

06-42341965.

&M protestantse Hervormde gemeente te Rotterdam-lJsselmonde
“" Kerk College van Diakenen - Jaarrekening 2021
Verkort Overzicht

Begroting Rekening Rekening

2021 2021 2020

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 200 152 140
Opbrengsten levend geld 13.500 11.894 12.864
Door te zenden collecten en giften 6.100 3.025 4.957
Totaal baten A 19.800 15.071 17.961
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.100 882 1.091
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.650 5.654 5.614
Kosten beheer, administratie en archief 350 - 447
Rentelasten/bankkosten 450 396 391
Diaconaal werk plaatselijk 6.000 3.134 2758
Diaconaal werk wereldwijd 500 3.621 279
Afdrachten door te zenden collecten en giften 6.100 3.025 4 957
Totaal lasten A 20.150 16.712 15.535
Operationeel resultaat (A) -350 -1.641 2 426

K;Zoilecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad
Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk
App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 29 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is
dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden.
Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een
bijdrage voor het kerkblad doen.

Mei Kerkapp Bankrekening

Collecte kerk € 37250 € 25530 lﬁlgﬂﬁt__u--alh cagen
Collecte diaconie € 400,50 € 140,30

Juni

Collecte kerk € 266,50 € 255,30

Collecte diaconie € 23200 £ 178,00

Totaal €1.231,50 € 832,60

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt
verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en
de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Scan de QR code met de camera van uw
telefoon of tablet.




Kort verhaal: De rijke vader en zijn zoon

C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p.
209)

Eens nam een rijke vader zijn zoon mee naar het platteland
om hem te tonen hoe arme mensen leven. Ze brachten
enkele dagen door in de boerderij van een familie die het
niet erg breed had.

Op de terugweg vroeg de vader: 'Hoe vond je jouw
verblijf?’ ‘Fantastisch, antwoordde de zoon.

‘Heb je gezien hoe arme mensen leven?' 'O, zeker!

‘En wat heb je ervan geleerd? ‘lk heb gezien dat ze vier
honden hebben, terwijl wij er maar €én hebben. Wij

hebben een zwembad dat zo groot is als de helft van de
tuin en zij hebben een grote kreek om in te zwemmen. Wij
hebben lantaarns in onze tuin en zij hebben een hemel vol
sterren. Wij hebben een grote galerij voor het huis, zij
hebben de horizon. Wij hebben een domein, maar zij
hebben velden zonder eind. Wij kopen onze groenten,
maar zij kweken ze in hun tuin. Wij hebben muren rond
ons bezit om ons te beschermen, zij hebben vrienden die
voor hen zorgen!

De vader wist niet meer wat te zeggen.

Overweging bij het verhaal

(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 16 augustus
2018,p. 1)

Wie had zo'n reactie verwacht?

Je stuurt je zoon op vakantie in een arme omgeving zodat
hij de rijkdom van zijn eigen omgeving beter zou kunnen
waarderen en dan vindt hij dat de mensen in die arme
omgeving rijker zijn dan hij dat is.

Heeft het te maken met de manier van kijken?
Waarschijnlijk wel! Maar dan moeten we toegeven dat we
vaak te eng kijken en alleen oog hebben voor materiéle

rijkdom en te weinig voor de rijkdom van het leven zelf.
Vakantie kan die rijkdom op het spoor doen komen. Het
kan met minder! Men kan daar zelfs 'rijker’ van worden.
Niet dat men dan zoveel meer bezit, eerder dat men dan
zoveel meer ‘is’ en zo veel meer ziet.

Voor veel mensen zit de jaarlijkse vakantie er op. Maar het
leven en de omgeving van elke dag op een andere manier
bekijken, kan die vakantie veel langer doen duren en veel
intenser doen zijn. Leven is zoveel meer dan ‘bezitten’
alleen.

Op de teksten van deze website is een Creative Commens Licentie van toepassing. Bronvermelding: @Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme,

www.bijbelin1000seconden.be
Copyright: C. Leterme
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Van de predikant

Rondom de diensten

We zijn inmiddels in de zomertijd aangeland. Voor veel
mensen een tijd van ontspanning en rust. Voor anderen
misschien ook soms een wat eenzame tijd. Weet u en jij
in ieder geval welkom in de diensten om elkaar te
ontmoeten!

Op zondag 17 juli is dhr. Alco van Heiningen uit de
Pelgrimskerk onze voorganger.

Zondagen 24 en 31 juli is er GEEN dienst in de Adriaen
Janszkerk, u bent dan van harte welkom in de
Pelgrimskerk.

Zondag 7 augustus is ds. Langelaar onze gastvoorganger
en zondag 14 augustus dhr. Jos Refo van de Hoop.
Zondag 21 augustus hoop ik zelf weer voor te gaan na
onze vakantie. Zondag 28 augustus zal dhr. Martin
Padmos bij ons voorgaan.

Huwelijksjubileum

We feliciteren het echtpaar Piet &
Jacqueline van Hengel-van Stee met
hun 40-jarig huwelijksjubileum, op
10 juni jl en wensen hen samen met
hun kinderen alle goeds en Gods
zegen toe voor de toekomst.

Terugblik & vooruitblik kringen

Terugkijkend op het afgelopen seizoen moeten we tot de
conclusie komen dat — ondanks een mooie start in de
corona-tijd — de kringen het afgelopen seizoen niet zo
goed van de grond gekomen zijn. We willen ds. CorBert
de Rooij hartelijk bedanken voor zijn inzet om mensen
mee te nemen in de Bergrede. Ondanks de kleine
groepjes, waren het mooie en waardevolle gesprekken.

Bij navraag zo links en rechts waarom mensen niet of
maar heel beperkt hebben meegedaan met de kringen,
wordt vaak de impact van de corona-crisis genoemd.
Ondertussen blijft onze visie (als kerk) staan dat kringen
heel belangrijk zijn voor de opbouw van de gemeente.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Voor het komende seizoen willen we een doorstart
maken en enkele zaken wat anders organiseren. We
hopen op veel betrokkenheid van jong en oud! Meer
info volgt!

Terugblik op reis naar Israél

Velen hebben mij al gevraagd naar mijn belevenissen
van de reis naar Israél in juni jl. Het was een geweldige
ervaring, voor mij de eerste keer. We hadden een druk
programma met allerlei bezienswaardigheden, maar ook
diverse gesprekken met vertegenwoordigers van het
Jodendom. De Bijbelverhalen komen nog meer tot leven
als je eenmaal het land hebt gezien. Het is toch weer
anders dan ik mij in mijn hoofd had voorgesteld. De
ontmoetingen met Joodse gelovigen (waaronder enkele
rabbijnen) waren interessant, maar het laat ook een wat
onbevredigend gevoel achter: het grootste wat Israél
heeft voortgebracht wordt genegeerd en verzwegen.
Verreweg de meeste Joden hebben niets met Jezus.
Tegelijk mogen wij hoop houden dat Christus zich
opnieuw aan Isragl zal openbaren en dat wij samen met
hen de God van Israél zullen aanbidden.

Gift
Van N.N. ontving ik een gift van 50 euro voor de kerk,
waarvoor hartelijk dank.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt, ook in de zomer, iedere dinsdag samen
vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen
Janszkerk. Onlangs heeft de inloop afscheid genomen
van Nanno en Marrie Meijer — Kamp die zijn verhuisd
naar Franeker in Friesland, waar €én van hun kinderen
woont. De familie Meijer was eigenlijk betrokken bij de
Pelgrimskerk, maar voor de inloop en de Bijbelmorgen
kwamen ze al vele jaren trouw naar de Adriaen
Janszkerk. We zullen hen missen! We wensen het
echtpaar Meijer van harte Gods nabijheid toe bij deze
ingrijpende stap. Dat ze daar nog een goede tijd zullen
hebben samen.

Vakantietijd

In de schoolvakantie zullen wij als gezin ook weer enkele
weken met vakantie zijn. Als ik niet bereikbaar ben, kunt
u (bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden) contact
opnemen met één van de kerkenraadsleden. Zij weten
wie er als vervanger beschikbaar is in de vakantietijd.

Uw dienaar, Hans Schaap




Oppas en kinderprogramma

Eris geen kinderoppas, wegens het

ontbreken van leiding

Kinderprogramma 17 julien 7, 21 en 28 augustus (onder
voorbehoud).

Tienerdienst op 14 augustus (onder voorbehoud).

Het paleis met de gouden ramen
(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 55)

Lang geleden woonde een jongen in een klein huis op een
heuvel. ledere avond zat hij voor zijn huis. en keek naar het
huis aan de overzijde van het dal: een ongelofelijk mooi
paleis met ramen die fonkelden als goud. Hij droomde
over de edelen die in zo'n huis leefden en wenste om bij
hen te mogen zijn. Op een dag ging hij naar het huis toe.
Het was al avond toen hij er aankwam, In plaats van een
paleis was het een boerderij, met ramen van gewoon glas.
De oude man en zijn vrouw die er woonden ontvingen
hem vol liefde. Toen de jongen over zijn droom en zijn
teleurstelling vertelde, schudden ze verdrietig hun hoofd.
Omdat het te laat was om nog naar huis te gaan mocht hij
in hun huis overnachten. De volgende dag werd de
jongen heel vroeg wakker. Hij stond op, ging naar het
raam en zag in de verte, op de heuvel aan de andere kant
van het dal, een huis waarvan de ramen schitterden als

Overweging bij het verhaal

Collecteopbrengsten
Zondag  Diaconie  Kerk

1 mei €13,25 €13,25
8 mei €22,05 €22,05
15 mei £€26,85 €26,85
22 mei €1263 €1263
29 mei €19,95 €19,95

5 juni €36,10 € 36,10
12 juni € 450 € 450
19 juni € 1000 € 10,00
26 juni € 2703 € 2702

zuiver goud. Zo iets moois had hij nog nooit gezien! Ineens
besefte hij vol ontroering dat hij naar zijn eigen huis keek.
Toen hij later naar zijn huis met de gouden ramen
terugkeerde, was hij volmaakt gelukkig.

Foto van Vidar Nordli-Mathisen in Unsplash (detail)

Veel mensen kijken maandenlang uit naar de vakantie. Eindelijk tijd om naar een droomplek te gaan: een zonniger, meer
ontspannen plaats dan thuis. Net als de jongen uit het verhaal hierbij die droomt over het huis dat hij in de verte ziet,
dromen ze over die vakantie. Een paar weken verblijven ze op hun droomplek. Soms valt dat mee, maar soms ook niet:
te warm, te koud, te druk, te weinig comfort ... Zag men de vakantie als hét ideaal? Al vlug komt men tot de vaststelling
dat niet alles goud is wat blinkt. En dan denkt men aan thuis: de stress is er niet minder, het werk niet minder zwaar,
maar het is de plek met de vertrouwde warmte en gezichten. Zo werkt vakantie ... Hoe kort of hoe lang die duurt, of men
ver weg gaat of dichtbij. Bij het terug thuis komen bekijkt men zijn gewone leven anders en ziet wat men uit het oog
was verloren, wat men te gewoon aan het vinden was. Zo doet men voldoende energie op om er met een frisse kijk
weer tegenaan te gaan en voluit te genieten van gewone dagelijkse dingen.

Chantal Leterme

Op de teksten van deze website is een Creative Commons Licentie van toepassing. Bronvermelding: @Bijbel in 1000 seconden, Chantal

Leterme, www.bijbelin 1000seconden.be
Copyright: C. Leterme
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Het is zomer!

Geen bijzondere diensten in de komende maand., Want
het is zomer! Maar ik kijk terug op een afgelopen maand
waarin heel veel gebeurde: de Serve the City activiteiten
rondom Hemelvaartsdag; een zeer goed verzorgde
afsluitende maaltijd na een bijbelochtend. Maar ook een
samendienst waarin een aantal jongeren afscheid
namen van de kinder-kerk. Trouwens op heel veel
momenten werd een seizoen op een gezellige manier
afge-sloten. Veel redenen om God, maar ook elkaar, te
danken voor al het Goede in het afge-lopen
winterseizoen.

Ondertussen blijven elke zondag de deuren van de kerk
geopend staan om de lofprijzing ‘gaande te houden) om
te bidden, om het Woord van God te horen. Elders in dit
Kerkblad zijn alle gegevens over de kerkdiensten te
vinden. Goede, gezegende diensten

toegebeden.

Afsluitend, voor degene die geslaagd zijn voor een
examen of 'bevorderd zijn": een giga hartelijke felicitatie.
Geniet ervan, Mocht je niet tot die gelukkigen behoren:
sterkte bij de volgende poging! Voor een ieder: een
zomer toegewenst onder Gods zegen. Als je op reis gaat,
maar ook als u/jij thuis blijft.

Omzien naar elkaar

“Mijn tijden zijn in Uw hand .”. Na drie maanden zijn Joop
en Jacqueline Koudstaal-Zaanen nu al weer een aantal
weken samen thuis. Er is veel gebeurd in de afgelopen
pe-riode, Maar de dankbaarheid is er voor Zijn bewaring.
Heel veel sterkte, kracht en zegen toegewenst bij het
verder revalideren, Mevr. Corrie Biezepol moest een
paar weken ge-leden worden opgenomen in het
Maasstad-ziekenhuis. Een heel traject volgde.
Ondertus-sen zijn een aantal galstenen operatief
verwijderd. Corrie wacht nu op de volgende ope-ratie.
Dhr. Kumara Sendanayaka is geopereerd in het
Erasmus MC. Al met al een hele heftige ingreep. Na een
ruime week werd hij overgebracht in het
revalidatiecentrum In-termezzo. Hopelijk kan hij wel snel
naar huis, Dhr. Jan Karels is opgenomen in het
Maas-stad Ziekenhuis geweest voor een behandeling
aan zijn voet. Dat was nog niet afdoende, vervolg
afspraken en onderzoeken zijn nog gaande. Dat geldt
ook zo voor Ronald van Pelt; bij hem hebben al de

nodige onderzoeken plaats gevonden. Mevr. Margo
Groene-veld kwam ongelukkig te vallen. Ze heeft
enkele beenspieren gescheurd. Sterkte toege-wenst bij
het revalideren. Dat wensen we ook de anderen toe die
ook werken aan hun herstel, zoals mevr. M. (Mieke) de
Winter-Lammers en Ineke Lesage. Een ieder van harte
Gods nabijheid toegebeden, ook zij die zorgen of
verdriet hebben. Ook een hartelijke groet aan Herman
Elsenbroek vanwege de “schrik” van de brand vlak naast
zijn woning.

Geboren

Reinalt en Nelleke Polinder werden verblijd met de
geboorte van een zoon. Ruben werd geboren op
woensdagmorgen 1 juni geboren. De ouders zijn
dankbaar en enorm blij met deze gift. Reinalt is één van
onze gewaardeerde organisten. We danken opnieuw
God en bidden om Gods zegen voor dit jonge gezin.

Overleden

Op zondag 19 juni overleed in de leeftijd van 87 jaar
mevr. Arina 't Hooft - van der Heul. Zij was weduwe
van Jaap 't Hooft. De afscheidsdienst heeft op
donderdag 23 juni plaatsgevonden; aansluitend was er
de begrafenis op Charlois. ‘Wie hoopt op de Heer krijgt
nieuwe kracht. Dat was de wens, de hoop van mw. 't
Hooft. We willen opnieuw Gods troost toebidden voor
hen die haar zullen missen: met name haar dochters
Anne en Liesbeth met haar man Peter en haar zus Betsy
van der Heul.

Een hartelijke groet, Jeannette en Dirk van Vreeswijk




Kroonjaren Pelgrimskerk
tijdvak januari t/m april 2022

In deze periode werd er bij 1 gemeentelid die de leeftijd
van 95 jaar en 3 die de leeftijd van 90 jaar bereikten een
boeket bloemen gebracht. Ook ging er naar 5

gemeenteleden die de leeftijd van 85 jaar bereikten een
bos bloemen. Naar 2 gemeenteleden die de leeftijd van
80 jaar hebben bereikt ging eveneens een mooi boeket.

Gift: via Henny Schreuder van fam. M. € 5,00 ontvangen.
Hartelijk dank.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Jenny Neele, Hennie Schreuder en de heer Hans
Welter.

Met vriendelijke groet,
Nel van Oers

Collecteopbrengsten.

zondag diaconie _ Kerk

22-mei-22 38,50 38,90
26-mei-22 48,40 39,85
29-mei-22 22,95 27,90
5-jun-22 39,60 38,45
12-jun-22 28,05 21,00

Bedankje
Goedendag,
Namens mijn tante, Anneke van Damme Ravenswaard

461, vriendelijk dank voor de mooie plant en de kaart.

Groeten, Anneke van Damme en Jaap Nieuwdorp (neef)

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

22 mei mw. Schreuders- de Baat
29 mei mw. de Winter

5juni fam Polinder

12 juni Corrie Biezenpol

19 juni mw van Damme

26 juni mw Groeneveld

3juli  mw Kreukniet

Advertenties

@ VAN DER WIEL
We maken trond

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsseimonde@gmail.com




Samen

Oplossing puzzel iy Lelie zorggroe
| we ggroep

Wij zoeken jou!

Voor ons gezellig, open en betrokken thuiszorgteam van de
Leliezorggroep/Agathos in Rotterdam lsselmonde zoeken wij nieuwe
collega's.

Ben jij op zoek naar flexibel werk, wat past in je privé situatie dan ben je
bij ons op het juiste adres. Wij zoeken enthousiaste herintreders,
leerlingen, helpende die verder willen leren, verzorgende IG, (wijk)
verpleegkundige.

Voor meer informatie kun je bellen naar:
Esterde Groot 06 53597385
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o
o
Gerrianne de Bruin 06 83161770
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Theologische Vorming Geinteresseerden In de basiscursus worden de volgende vakken gedoceerd:

Rotterdam - elk jaar: Qude Testament, Nieuwe Testament en
Kerkgeschiedenis

3-jarige basiscursus op dinsdagochtend - gedurende één jaar: Diaconaat, Gemeenteopbouw,
Filosofie, Rabbinica en Spiritualiteit en

Locatie - gedurende twee jaar: Dogmatiek, Pastoraat, Liturgiek,

Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander Ethiek en Wereldgodsdiensten.

Op 30 augustus 2022 start de 3-jarige basiscursus met één  Het brede vakkenpakket en het enthousiaste

ochtendgroep. De groep bestaat uit drie lichtingen docentencorps staan garant voor een boeiende en
cursisten die samen de stof van één specifiek waardevolle cursus voor iedere belangstellende. Voor meer
jaarprogramma gedoceerd krijgen. Men komt wekelijks informatie: zie https://tvgrotterdam.nl

bijeen van eind augustus t/m mei, buiten de Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u contact
schoolvakanties. opnemen met mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671
De Basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke voor nadere informatie en opgave. Desgewenst kan
geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op informatie op papier toegezonden worden.

toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het
kerkenwerk.

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer
weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden,
dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming
Geinteresseerden (TVG-Rotterdam).

De basiscursus wordt gegeven te Rotterdam, kerkgebouw
“Alexanderkerk’, Springerstraat 340.

De cursusmorgen van 30 augustus is een
kennismakingsochtend voor geinteresseerden die
deelname overwegen en voor de nieuwe cursisten.
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010-413 76 69
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
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NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480
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010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 19 augustus 2022
18.00 uur voor het magazin van
september 2022 met het thema:

Duurzaam

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com
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Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
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Collectebonnen ...

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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NTMOETING ﬁ KK

Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten  ‘Kwaak’, groet Kik verlegen, ‘Ik ben op kwaakantie, kan

schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet ik hier kwaakamperen?’ ‘Natddrlijk,” zegt mevrouw Pad,
wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan ‘Drie personen?”Nee,” antwoordt Kik, ‘Alleen ik, Kik’.

op vakantie. Dat moet ik 66k doen, denkt Kikker, naar De pad wijst naar iets achter Kik ... ‘Enne, je reisgenoten
een weiland ver weg ... vreemde kikkers ontmoeten ... dan?’ Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-

Op naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt snuitjes. ‘Kiekeboe! Verrassing!!’ roepen ze, Kik zucht.
zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij

De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad
akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen

ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet.  het riet. ‘Is dit geen fijn plekje, aan het water?’ Maar
Er komt iemand op hem afdribbelen. ‘Bonjour! Welkém  de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht
in Pas-de-Poule!’ zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij
ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, / juffrouw Pad toch wat beter leren kennen...

mooie bultjes over haar hele lijf, oy 4 0 '

en prachtige ogen. )1/
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Dag vriendelijke vreemde, Dag vriendelijke vreemde, | 3 B~
ik spreek je taal Niet vioeiend, wees welkom in mjn land. < X f

maar kom vakantie vieren, Wat erg dat je moest viuchten.
Jouw land vind ik zo boeiend. Wil je eerst een boterham?

Kunnen wij hier logeren, Hier mag je veilig wonen Y
zeg voor een week of twee? ol is jouw hart Nog daar. . \_?} Y

We zullen woordjes leren Je moet op krachten komen,
en helpen met dlles mee!” wie weet voor hoeveel joar” |

Als mens elkaar ontmoeten
is iets wat Nooit verveelt.
Je weet al bij het groeten:

|
#

Uit de Bijbel ) A A==

Een heel eind buiten het kamp zette
Mozes een tent op. Die tent noemde hi) &2 (4
'de Tent om de Heer te ontmoeten. i
Ledereen die iets aan de Heer wilde vragen, = 4

9ing naar die tent buiten het kamp, @

Evodus 33,7 ;%j&; .hi & 4%}(
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Teksten: Uarjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrins




