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Van de redactie

Warmte. Niet altijd vanzelfsprekend
dat we mensen om ons heen
hebben die van ons houden. De
laatste tijd ineens ook heel
praktisch niet meer vanzelf-
sprekend. Het was massaal
schrikken toen we de energie-
rekening kregen. Toch kunnen we
blij zijn dat we hier tot voor kort
bijna niet over na hoefden te
denken.

Net zoals dat er vrede in Europa is.
Ik ben 55 en ben ontzettend
dankbaar dat ik nooit corlog
meegemaakt heb, geen honger
heb gehad, nooit heb hoeven
vluchten voor mijn leven. Heel
bijzonder dat we al een generatie-
lang zo comfortabel kunnen leven.
En natuurlijk, iedereen heeft zijn
verdriet en zorgen, maar een
uitspraak die ik altijd onthouden
heb, is: “Andere mensen zouden
dolblij zijn met de slechtste dag
van jouw leven!”.

Ondanks alles wat er mis is in onze
samenleving en achter de voor-
deuren, is het mooi om te zien dat
we met z'n allen zo warm gelopen
zijn voor de hulp aan de mensen in
Oekraine. Laten we deze periode
rond Pasen ook benutten om
warmte en licht te verspreiden in
onze omgeving. Een klein gebaar
kan heel veel betekenen. En ook al
heb je het minder getroffen en
maak je je zorgen, je kunt rekenen
op die Ene die altijd warmloopt

voor jou! '

Germa van Veen
Redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Overdenking

Gods weerbericht: warmte

“Hij is als een stralende morgenzon, die na de regens opkomt
aan een wolkenloze hemel, en met zijn warmte het jonge
groen laat opschieten...” (2 Samuel 23: 4)

Pesen 2022
Chaistus (s oﬁeﬁam

Op het moment dat ik dit schrijf schijnt de zon en

is het prachtig lenteweer. In het voorjaar loopt
alles weer uit, komt alles weer tot leven en wordt
het weer warmer. De kracht van het licht en de
warmte van de zon zijn voelbaar tijdens de
langer wordende dagen. Er zijn her en der
fluitende vogels, bloeiende bloemen en
knoppen aan de bomen. Het licht van de zon
verwarmt. In de bijbel wordt God, wordt Jezus
meer dan eens met de zon vergeleken, met
warmte (warm van liefde is God), met licht (licht
der wereld is Jezus). En half april mogen we ook
weer Pasen vieren, het feest der feesten van de
Opstanding, van nieuw licht en nieuw leven!

Veel mensen vinden doorgaans het weerbericht
belangrijk, en dan vooral met de hoop, met de
wens ‘als de zon maar schijnt’! Géds weerbericht
is goed, Hij is de Zon die warmte en licht geeft
om verder te gaan, om verder te gaan in dat licht
en met die warmte. De zon brengt licht, warmte,
vreugde, groei, kracht - de steunpunten van het
leven. Om naar te verlangen en naar uit te
kijken, elke dag maar weer. Om aan de
vooravond van een dag al bij te zeggen ‘oant
moarn' (ik schrijf dit viak na het weekend dat de
bekende weerman Piet Paulusma overleed).

Het bijbelvers boven aan deze overdenking, 2
Samuel 23 vers 4, komt uit de laatste woorden
van David voor hij stierf, na een bewogen leven.
Over de morgenzon die stralend opkomt aan
een wolkenloze hemel, na de regens, en die met
zijn warmte het jonge groen laat opschieten.
Een prachtig beeld over wie God is. En tegelijk
een prachtig beeld over wie wij mensen, in dat
licht, bij tijd en wijle zélf mogen en kunnen zijn
voor anderen: dat ook zij verwarmd worden en
opbloeien...

Ook de tekst van lied 1007 uit het nieuwe
liedboek is mooi om hier bij te lezen en te
overdenken, Brood zal ik geven, geschreven bij
de zeven werken van barmhartigheid. Het lied
eindigt zo: "Zo wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.. ..

o~

ds. Hermie Hummel



Onze gastpredikant

Wat is uw naam, en in welke kerkelijke gemeente bent u
werkzaam?

Janet de Vries.
Ik ben dominee in de Petrakerk (PKN en VEG) in
Lombardijen.

Hoe bent u tot het geloof gekomen?

Van huis kreeg ik het mee. En tijdens mijn middelbare
school en studie deed ik graag mee met evangelische
groepen. Later begon ik daarin ook weer iets in te missen:
meer diepgang, het diaconale en schoonheid.
Schoonheid in muziek en beeldende kunst.

Hoe bent u tot het besluit gekomen om
dominee/predikant te worden?

Tijdens de middelbare school ontstond mijn interesse voor
de grote vragen van het leven.

Waarom leven we, wat doen we hier op aarde, wie is God?
Hieruit volgde automatisch mijn keus voor de studie
theologie. Eerst nog niet met het idee om ook dominee te
worden. Preken leek me vreselijk.

Maar gaandeweg leer je dat en ging ik ook de andere
kanten van het vak zien zoals het pastoraat.

Ik begon het mooi te vinden om met mensen op te trekken
en daar de bijbel naast te leggen om te zien wat die ons te
zeggen heeft en hoe die ons kan helpen in onze levens.

Heeft u een echte roeping gehad?

Ik geloof dat ieder mens door de Eeuwige geschapen en
geroepen is om God te dienen met de gaven die hij heeft
meegekregen. Dat probeer ik te doen met de mijne. En ik
probeer dat al biddend samen met God te doen.

Heeft u er veel voor over gehad om dominee/predikant te
worden?

Nee. Ik heb genoten van mijn studie en mijn ouders
konden het financieel dragen.

Wat vindt u het belangrijkste van de Bijbel?

Dat we God er stukje bij beetje door leren kennen, dat erin
naar voren komt dat we mogen leven in de ruimte van zijn
genade en een geliefd kind van de Eeuwige zijn.

Wat vindt u het mooiste
of leukste verhaal?

Dat zijn er veel. Een van
de mooiste vind ik het
verhaal over de verloren
zoon, waarbij de andere
zoon minstens zo
boeiend is als degene
die al zijn geld opmaakt

Psalm 62 is een van mijn favoriete Psalmen:
— over de stilte-.
En de barmhartige
Samaritaan,
omdat dat gaat
om doen wat je
kunt, maar meer
dan dat ook weer
niet hoeft.

Wat vindt u het
moeilijkste
verhaal?

Als ik moet preken
volg ik het liefst
een leesrooster
zodat ik
regelmatig word uitgedaagd om over teksten te preken
die ik lastig vind. Dat vind ik leuk. Maar Job blijf ik moeilijk
vinden.

Aan de ene kant is het bevrijdend dat we die waarom-
vraag kunnen blijven stellen, samen met Jezus en bijv. ook
met de schrijver van de Klaagliederen, maar aan de andere
kant, waarom er zoveel leed is blijft toch wel een hele
lastige.

Wilde u altijd al in verschillende kerken preken als
gastpredikant?

Ergens eenmalig voorgaan terwijl ik er de mensen niet ken
vind ik helemaal niet leuk. Maar zodra ik er wat mensen
ken en wat bekend raak met de situatie wordt het beter te
doen.

Wat vindt u het leukste in uw vakgebied?

Dat het zo veelzijdig is. Ik werk met alle leeftijden, met
mensen uit alle verschillende maatschappelijke klassen,
met gelovigen en ongelovigen en de bijbel blijft
onuitputtelijk.

Met welke groet naar onze lezers wilt u uw verhaal
completeren?

Ik hoop dat u plezier hebt in uw leven, dat u ontspannen
kunt leven samen met de Eeuwige en met mensen om u
heen en met alles wat er op uw pad komt — ook als dat
soms moeilijk is.

Dat u plezier beleeft aan uw
kerkelijke gemeenschap, datu
zich er thuis voelt en datu
tegelijkertijd ruimte over kunt
houden voor mensen die anders
in het leven staan en u van hen
kunt blijven leren.



Kunst en het verhaal

Mozes en de kroon van de Farao
Jan Steen 1670

Jan Steen is vooral bekend als schilder van genrestukken,
vooral uit het dagelijks leven, maar hij heeft ook een paar
historiestukken geschilderd.

Dit schilderij vertelt een episode uit de kindertijd van
Mozes, een apocrief verhaal dat niet in de bijbel is
opgenomen. Wat zien we hier nu precies?

De raadgevers van de Farao zagen in de kleine Mozes het
kind dat volgens de vertellingen Egypte ten gronde zou
richten. Om hem te testen zetten ze hem een kroon en
een schaal met gloeiende kooltje voor. Zou hij de kroon
pakken, dan was het bewijs geleverd dat Mozes een
gevaar voor de Staat vormde.

Mauritshuis Den Haag

Maar het kind pakte in al zijn onschuld de spannende
gloeiende kooltjes en stak die in zijn mond. Hij brandde
zich natuurlijk, en zocht onmiddellijk troost.

Jan Steen bracht het verhaal als een amusante klucht in
beeld met veel aandacht voor het chagrijn van de Farao,

het louche gekonkel van zijn adviseurs en het gejammer
van de peuter.

Daarnaast wist hij heel goed verschillende materialen te
suggereren zoals de glanzende stoffen van de kleding van

Mozes pleegmoeder en het vat met de gloeiende kooltjes
natuurlijk.




Hoe zat het ook alweer?

Tekst: Sipke Draisma

Palmzondag

Palmzondag is genoemd naar de
palmtakken waarmee de mensen
zwaaiden toen Jezus als een koning
Jeruzalem binnenreed. De mensen legden
zelfs hun kleren op de weg zodat Jezus
daar overheen kon rijden. En ze riepen:
‘Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer, Hosanna in den hoge! Maar als de
mensen beter gekeken hadden, dan
hadden ze gezien dat Jezus geen gewone
koning is. Hij rijdt op een ezelsveulen, hij
zit niet hoog te paard. Soms zien mensen
alleen wat ze willen zien. Dat is van alle
tijden.

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt Jezus
een maaltijd met zijn vrienden. Het wordt
zijn laatste avondmaal. Jezus wast de
voeten van zijn leerlingen om te laten

zien dat je, als je wilt heersen, vooral
moet dienen. Hij deelt brood en wijn en
zegt tegen zijn leerlingen dat, als zij dat
blijven doen, hij bij hen zal zijn. Daarom
doen we dat in onze kerken nog steeds en
we weten dan Jezus in ons midden.

Goede Vrijdag

Merkwaardige naam, Goede Vrijdag, want
het is de dag waarop Jezus ter dood
veroordeeld wordt. Hij wordt aan een
kruis geslagen. Dat betekent een
afschuwelijke marteldood, waarbij je
uiteindelijk sterft door verstikking. Zijn
vrienden zijn die dag nergens te
bekennen, op één na: Johannes. Die staat
met Maria en met Maria Magdalena onder
het kruis als Jezus in de loop van de
middag sterft. Jezus wordt in een graf
gelegd en er wordt een dikke steen voor
gerold. Het lijkt erop dat dit einde verhaal
is voor Jezus.

Op de derde dag van Jezus’ dood snelt
Maria Magdalena naar het graf. Daar
aangekomen ziet ze dat het, op enkele
doeken na, leeg is. Ze rent naar de
leerlingen die nog verslagen bij elkaar
zitten, maar die denken dat ze het verzint.
Als ze zelf gaan kijken blijkt ze gelijk te
hebben. Als Maria Magdalena 's middags
ook nog Jezus tegenkomt - ze denkt eerst
dat het de tuinman is - weet ze het zeker:
Jezus is niet dood, hij leeft!



Een ontmoeting in de tuin

Tekst: ds. Irma Pijpers, naar Johannes 20

Het is vroeg in de morgen als Maria Magdalena naar
het graf loopt. Het natte gras kriebelt tegen haar
benen als ze de tuin in loopt. Ze merkt het niet. Haar
wangen zijn net zo nat als haar voeten.

Als een slechte film vullen de afgelopen dagen haar
gedachten. Steeds opnieuw duiken de beelden op
van die verschrikkelijke gebeurtenissen. Haar Jezus
is er niet meer. Machteloos heeft ze staan toekijken
toen hij gevangen werd genomen en werd
afgevoerd. Om haar heen schreeuwden de mensen
“Kruisig hem!” Met haar handen op haar oren
schreeuwde zij keihard: “HOUD JE MOND!" Maar
haar stem ging verloren in het geschreeuw.

Huilend slaat ze de hoek om en blijft dan met een
schok staan. Yoor haar ligt het graf, maar de zware
steen, waarvan ze al had gevreesd dat ze die niet
kon wegrollen, ligt niet meer op zijn plek. Het graf is
open en uit de verte kan ze al zien dat er niemand
meer in ligt. Ze kan haar ocgen bijna niet geloven.
“Nee, nee, nee.., mompelt ze, terwijl ze het graf in
rent. Het is inderdaad leeg. “Nee!” schreeuwt Maria
nogmaals terwijl ze het graf uit rent, in de hoop dat

ze nog mensen ziet. Het maakt haar niet uit, wie dan
ook. Als ze maar kan vragen waar hij is.

De tuin is leeg. Niemand te zien. Huilend gaat Maria
op de steen zitten. Ze huilt zo hard, dat ze de
voetstappen niet hoort aankomen. “Mevrouw,
waarom huil je? Wie zoek je?” hoort ze. “O meneer!
Heeft u mijn vriend gezien? Hij is weg... Hebben ze
hem meegenomen? Weet u waar Jezus is?” ratelt ze.
Ze hoopt zo dat hij wat gezien heeft.

“Maria’, zegt de man. Met een ruk kijkt ze op. Voor
haar ziet ze het vertrouwde gezicht. “Meester!”
roept ze. Zo snel als haar voeten haar kunnen
dragen, rent ze op hem af, haar armen gespreid.
“Raak me niet aan, dat kan nog niet’, hoort ze. “Maar
ga naar de stad en vertel wat je gezien hebt”. Het
kost haar moeite om Jezus weer de rug toe te keren.
Maar ze weet dat dit haar taak is. En zo snel als ze
kan, rent ze naar de stad. Dit moét iedereen horen!




Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Voor en na Pasen

Die angst en strijd van Hem in Gethsemane
Janee janee
Kan deze beker aan mij voorbij gaan
Vader wilt u mij sterken en bijstaan
Niet mijn wil zal gebeuren
Maar naar Uw wil zal het geschieden

Toen wist Hij het zeker
Ik drink die moeilijke, zware beker
Die angst en strijd in Gethsemane
het werd definitief ja, niet meer nee

Hoe hij heeft geleden
En zijn lichaam en bloed voor ons als losprijs
heeft gegeven
Zijn kruisdood was niet gewoon
Hij was Gods enige eigen zoon
Zelfs God heeft hem toen verlaten
Om ons te kunnen aannemen

Hij was net zoals ons een mens heel gewoon

Geen rouwadvertenties in de kranten

Geen foto's van doorboorde handen
Ook niet van de speerwond in zijn zij
Hij had ons zo lief hij deed dit voor jou en mij

Er was ook geen rouwkaart
Hij lag niet in een kist opgebaard
Er waren geen bloemen en toespraken
Maar men wikkelde hem in fijn linnen
En legden hem in een nieuw graf
Ze rolden er een steen voor, sloten het af
Ze hadden nog geen afscheid kunnen nemen
Omdat ze het nog niet hadden begrepen

Maar de engel heeft de steen weggenomen
En daarop zittend plaatsgenomen
Wachtend op die vroeg in de paasmorgen
terug zouden komen
Een vraag te stellen en zelf te beantwoorden
Om hen het grote nieuws te vertellen
Dat Hij leeft en is opgestaan
Dat hij hun vooruit naar Galilea zou gaan



De alpha cursus is in maart afgelopen en het is goed om u
en jou te laten weten hoe het gegaan is.

We zijn begonnen in oktober met een groepje van 6-8
mensen. De leiding bestond uit Gerdien Engelbracht,
Dylan van Goor, beiden vanuit de Adriaen Janszkerk, en uit
de Pelgrimskerk Johanna de Sterke en ds. Dirk van
Vreeswijk.

De mensen die meededen hadden weinig Bijbelkennis,
maar waren zeker geinteresseerd in het christelijke geloof.
Het blijft wonderlijk dat mensen op dit pad gebracht
worden, geloven in een hogere macht en ook ervaringen
hebben waardoor er voor hen duidelijk meer is tussen
hemel en aarde.

We begonnen als leiding rond half zeven, om eerst samen
met elkaar te bidden, de avond in Gods hand te leggen.
Stichting Alpha heeft mooie filmpjes en geeft een goede
lijn aan voor de avonden. Vooraf konden we nog wat
vragen bespreken of de onderwerpen die we graag aan
bod wilden laten komen.

Rond zeven uur komen de cursisten en begonnen we met
een heerlijke maaltijd. Bedankt voor de hulp en de
heerlijke gerechten! We hebben genoten en het was voor

de cursisten een uitje om de avond zo te beginnen. Het
thuisfront werd soms al tijdens de maaltijd op de hoogte
gesteld door foto's van wat er gegeten werd. Ook kon er
nog eens een maaltijd meegegeven worden, wat erg op
prijs gesteld werd.

Na de maaltijd is er een filmpje van Alpha dat ongeveer
een half uur duurt. Verschillende onderwerpen komen aan
bod, zoals 'Heeft Jezus echt bestaan?, 'Hoe kun je
geloven?, "Waarom is er ziekte?’, '‘Geneest God nog
steeds?), 'Bidden, waarom en hoe?. Onderwerpen waar we
allemaal van leren en ook stof tot nadenken geven.

Gaandeweg zijn er mensen afgevallen en nieuwe mensen
aangehaakt hoewel een vaste kern bleef.

Tijdens het Alpha weekend, even voor Kerst, konden we
een nachtje weg gaan. Hier is er gesproken over de Heilige
Geest en mochten we bidden met de deelnemers. Na een
paar weken rust gingen we verder in het nieuwe jaaren
konden we het programma helemaal afmaken.

Nu was het einde gekomen, maar een vast groepje van
drie wilde graag samen verder. Als leiding gaan we door in
een soort Beta groep, in een iets minder frequent ritme.
De Bijbel willen we met elkaar gaan lezen, omdat dit nog
erg nieuw is. We gaan rustig het Johannes evangelie door
en proberen het Bijbellezen aan hen te leren. Sommigen
zullen we in de kerk zien, maar anderen (nog) niet.

Het is soms een grote stap om te beginnen met een cursus,
maar we zijn blij dat we een vertrouwde omgeving

hebben kunnen creéren waar mensen graag naar toe
kwamen (en nog steeds blijven komen).

Blijf ons volgen voor als we weer een alpha cursus willen
beginnen. We zien zegeningen door de avonden! Alle eer
naar God die dit alles geleid heeft.

Groet van het Alpha team

De prachtige en
heerlijke taarten zijn
gemaakt door een
deelnemer!
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QUEEN FOR A DAY

Het was allang een echte jaarlijkse gewoonte geworden
bij deze Protestants - Christelijke Scholen Gemeenschap,
dat de leerlingen in de hoogste klas eind april met een
bus naar ltali€ gingen. Naar Rome, Florence en Vicenza,
om de oude kunst en de oude kerken te ontdekken uit
een tijd , dat de Moederkerk nog onverdeeld was.

Ze kwamen altijd weer terug met mooie verhalen en ook
met indrukwekkende impressies. Dat jaar lieten vele
ouders weten dat ze dat ook wel eens wilden beleven en
in het begin van het volgende jaar werd er door het
schoolbestuur besloten om het éénmalig eens te
proberen. De aanmelding was overweldigend: 80
personen wilden wel mee eind april. Dat werd dan ook
een dubbeldek bus.

Ook met deze reis gingen de geschiedenisleraar, de
godsdienstleraar en de leraar aardrijkskunde mee als gids
in hun eigen vakgebied. Ook bij de aanmelders was er
een persoon die heel veel kon uitleggen over de
kerkbouwkunst. We vertrokken, met spannende
verwachtingen, die eerste alternatieve excursiereis om
18.00 uur. De overvolle bus werd afwisselend bestuurd
door twee chauffeurs. De volgende morgen liepen we al
om 12.00 uur in Ravenna om de plaatselijke Palladio stijl
uit de Barok met veel uitleg te bewonderen.

Het is niet ¢énmalig gebleven dat ouders mee gingen: er
zijn nog veertien reizen gevolgd, waarvan nog drie naar
Itali& van noord naar zuid, naar oost en west, de andere
tien reizen naar de oude kerken van heel veel andere
landen in Europa. Het was een vast team geworden van
50 personen, 41 Hervormden , 4 Gereformeerden en 5
Katholieken.

Bij de vierde reis waren we tijdens de terugrit, weer even
terug in Rome. We besloten die morgen met de hele
groep een kerkdienst bij te gaan wonen in de Friezenkerk
vlakbij de 5t. Pieter. Deze Friezen waren een volksstam in
Nederland, die daar gekomen waren toen de Batavieren
door de grote volksverhuizing naar het zuiden waren
verplaatst. Deze Friezen woonden langs de hele
kuststrook van Normandié tot Polen en bouwden rond
1100 een Romaans broederschapskerkje in Rome. Deze
volksstam van de Friezen heeft geen directie verbinding
met de huidige bewoners van Friesland. Het oude

Friezenkerkje in Rome is later vervangen door de huidige
grotere kerk, die wel die historische naam bleef dragen
en ook die oude taalverbinding met ons land stevig bleef
vasthouden.

Twee personen gingen uit principe niet mee naar binnen.
Het werd een sobere, maar toch ook een
indrukwekkende kerkdienst in de Nederlandse taal. We
konden heel veel zingen bij de orgelmuziek: de psalmen,
de gezangen en de liederen die we kenden uit
onze verdeelde eigen kerken. Een aantal dames
uit onze groep droeg op deze dag een oranje
truitje met daarop tweezijdig de tekst “QUEEN
FOR A DAY". De Italiaanse mannen in de
Romeinse straten hadden daar die ochtend, op
weg naar de kerk, al heel raar tegen
aangekeken. Aan het einde van deze kerkdienst
stonden we op om de kerk te verlaten en toen
beseften we pas dat het die dag 30 april was,
Koninginnedag. Terwijl wij daar nog even stonden, ging

het grote orgel geheel onverwacht de muziek van het
Wilhelmus spelen. Er werd door iedereen plechtig mee
gezongen bij het eerste deel, bij het opvolgende zesde
deel werd het moeilijker.

MUN SCHILD ENDE VERTROUWEN
ZUT G, © GOD MUN HEER
OP U ZO WIL IK BOUWEN
VERLAAT MLJ NIMMER MEER

Er kwamen tranen in de ogen van velen. Maar met tranen
in je ogen en in je keel, kan je niet meer zingen. De
zangstemmen stokten en haperden en het orgel speelde
helemaal alleen nog door met zijn machtige tonen uit die
blinkende gegroepeerde pijpenwand, via de dubbele
klavieren en de voetpedalen, tot aan het einde van het
zesde deel van ons volkslied.

Toen we na het verlaten van de Friezenkerk gezamenlijk
buiten op een terrasje gingen zitten, bleef het een
kwartiertje heel stil. leder dacht na hoe de persoonlijk
beleving daar was geweest. Daarna kwamen de
gesprekken op gang: "Ik wist niet dat we in de afgelopen
jaren al zoveel naar elkaar waren gegroeid in de beleving
van ons Christelijk geloof’, “zal er nog eens een tijd
komen, dat we weer een gemeenschappelijke
ongedeelde Moederkerk mogen begroeten?”.

Op twee mei reden we in twee etappes terug naar
Nederland. Op de laatste dag, vier mei, stopten we langs
de snelweg op het uur van de dodenherdenking. Je
gedachten daalden daar, in de stilte, ongewild wat af
naar het idee dat zo'n jaarlijkse gemengde kerkentocht
de echte Eenheid van de Christenen zeer merkbaar kan
bevorderen door menselijk begrip, de erkenning en
wederzijdse verzoening. Want we hebben uiteindelijk
toch het zelfde einddoel in dit aardse leven.

Frits van Veldhoven



The Shepherds en The Seekers (deel 1 van 2)

Deze keer gaat het over de herders en de zoekers. The
Shepherds kwamen uit lJmuiden. Het trio bestond uit
Helena Schaap (1939- 2018), als solozangeres beter
bekend als Helen Shepherd, met haar 2 broers. Broer
Nico speelde op de contrabas en broer Jan die zich John

noemde op gitaar. Helen was de bekendste en voltooide
een klassieke opleiding, maar ze koos voor de lichte
muziek. Ze trad vanaf 1963 op met haar broers en het
orkest van Ted Powder waarmee ze door heel Europa
toerden. Helen trad ook solo op en zong op 5 februari
1966 het liedje Wereld tijdens de finale van het
nationale songfestival. Haar solo-optreden was min of
meer noodgedwongen omdat er geen groepen mee
mochten doen. Dat stond in het festivalreglement en
daarom verdwenen Nico en John als achtergrond-
zangers. Helaas eindigde ze op de derde plaats.

The Shepherds waren heel erg populair. Ze zijn bekend
geworden met de semi-religieuze single Dank U voor
deze nieuwe morgen op het EMI label, waarvan er
duizenden van zijn verkocht. Bij dat label kregen ze na 5
jaar ook een gouden ring met het logo van His Masters
Voice, de bekende hond met de platenspelerhoorn. Ze
hadden nog veel meerin hun mars. Aan hun
internationale Engelse liedjes voegden ze oude
Nederlandse volksliedjes toe. Het album Komt vrienden
in den ronde werd een hype. Veel christelijke gezinnen
hadden wel een lp van hen.

Bijna wekelijks kwamen zij op de tv en traden op in
liveprogramma’s. Ze speelden ook bij het huwelijk van
prinses Beatrix en prins Claus, de verloving van prinses
Margriet en Pieter en bij de geboorte van Willem
Alexander. Ze werden uitgenodigd bij de Snip en Snap
revue in Carré en twee seizoenen vierden ze daar
triomfen. Later werden ze bekend in Frankrijk, Engeland,
Japan en Amerika. Daarna werd Helen de vaste leading
lady bij het theater. De broers maakten een Ip met hun
moeder Moe. In oktober 1975 kwam er een einde aan de
originele Shepherds. Vanaf 1976 tot einde jaren 90 gaan
Helen en John toch weer aan de slag, nu met bassist
Onno de Jong als The New Shepherds. Broer Nico was
afgehaakt. Helen moest het na 1992 ook rustiger aan
doen, wel verleende ze haar zangstem aan het
luisterboek Bambi van Walt Disney.

Als duo gaan Helen en John in 2001 toch weer optreden.

In 2003 verschijnt het Kerstalbum Kerstboomkaarsjes
dat al in de jaren 60 verscheen als Eens werd geboren,
aangevuld met bonustracks. Broer John overleed in
2016 op 87-jarige leeftijd, 8 jaar eerder werd Helen
getroffen door een hersenbloeding. Zij overleed op
10 september 2018, ze was toen 78 jaar.

Dank U voor deze nieuwe morgen (ook bekend als Dank
U) is een christelijk lied, oorspronkelijk geschreven in het
Duits door Martin Schneider, een cantor uit Freiburg als
Danke fur diese guten Morgen.

Het is vertaald in het Nederlands door Jacqueline
Kuyper-Jurgens en Gert Landman en werd bekend in de
uitvoering van Helen Shepherd. De oorspronkelijke
versie werd in 1960 geschreven ter gelegenheid van een
wedstrijd die uitgeschreven was door de Evangelische
Akademie Tutzing in Beieren. Het doel was nieuwe
religieuze liederen te componeren die beter zouden
passen bij de muzieksmaak van de jeugd. In 1963 stond
het lied 6 weken in de Duitse hitparade en er werden
700.000 exemplaren van verkocht. Het lied is ook te
vinden in veel liedbundels zoals de Evangelische
liedbundel 168 en Johannes de Heer 885.

i N
Voor jou

Kom, ga mee, vergeet wat er was
Kijk en zie de wereld van ons
De tijd, de dag, ‘tis alles van jou
De tijd is kort, dus kom nu gauw

Ze zongen ook een nummer van The seekers, I'll never
find another you, vertaald als Mensen zoals wij. Het land
van mijn dromen was oorspronkelijk het lied Island of
dreams van een andere folkgroep, The Springfields, met
Dusty en haar broer Tom die het lied schreef.

De single Voor jou was een top 40 hit uit 1971 en bestaat
uit 4 regels die steeds herhaald worden. Het heette
oorspronkelijk Here's to you van Ennio Morricone en
Joan Baez.

De volgende keer vertel ik over de link met The Seekers
en de oorsprong van hun single Kumba yah.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl
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Week van het christelijke boek:
De nacht die mijn leven voorgoed veranderde

Van 6 april tot 16 april 2022 is de Week van het
Christelijke boek. Deze week begint met een lezing van
rabbijn Lody van der Kamp in de boekwinkel van
Rietschoten op Keizerswaard op woensdagavond 6 april
om 19:30.

Tijdens de lezing zal het actieboek “De nacht die mijn
leven voorgoed veranderde” worden besproken. Het
actieboek is een cadeautje van de christelijke
boekhandel wat klanten krijgen als ze in deze week (die
10 dagen duurt) een boek kopen vanaf € 15.

In "De nacht die mijn leven voorgoed veranderde" gaat
de Joodse Kasriél met zijn kleindochter Mirjam in
gesprek over zijn verleden. Kasriél was een kleine
jongen in Polen toen de oorlog uitbrak. Het lukt hem
om getto's en concentratieckampen te overleven en voor
zijn broertje te zorgen, maar daarvoor betaalt hij een
hoge prijs. Na de oorlog grijpt hij de kans om naar
Amerika te vertrekken en verbreekt alle banden met het
verleden. Als hij jaren later terugkeert naar Europa, praat
hij voor het eerst in zijn leven over het afschuwelijke
geheim en het schuldgevoel dat hem al die tijd heeft
verteerd. — Deze novelle is gebaseerd op een
waargebeurd verhaal.

ke

Entree is gratis, maar graag aanmelden via de mail:
boekhandel@vanrietschoten.nlin verband met de
voorbereidingen voor de avond. Bovendien zorgt de
boekwinkel er dan voor dat aanwezigen het actieboek
wat eerder in bezit krijgen, zodat je op 6 april met de
auteur in gesprek kunt over dit boek.

Boekentip: In het spoor van de Geest

Dit dagboek is voor de tijd van Pasen naar Pinksteren.
Deze tijd duurt 50 dagen en dit dagboek bereidt je voor
op de komst van de Heilige Geest, wie Hij is en wat Hij
doet. Het dagboek is geschreven door dominee
Vreugdenhil, predikant in Gouda. Hij heeft gewerkt in
Chili en heeft daardoor veel nagedacht over het werk
van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten.

Dit dagboek heeft een duidelijke structuur. Elke dag
heeft zes onderdelen die terugkomen en de lezer bij de
hand nemen. Na de introductie is er een aanwijzing
waardoor je stil kunt worden.

.:'-n" :

™

Mooi dat deze stap er in is gezet. Dit maakt je bewust dat
je niet zomaar even wat leest, maar er ook bij betrokken

moet worden om wat je leest te laten doordringen tot je
geest.

Deze vertraging is er ook door een leesvraag te zetten
voordat je het Bijbelgedeelte gaat lezen. De lezer weet
dan al waar hij op moet letten als het Bijbelgedeelte
wordt gelezen. Elke dag heeft ook een uitgebreide
overdenking. De schrijver deelt daarin zijn eigen
ervaringen en er wordt veel uitgelegd.
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Aan het eind van de overdenking is er een toepassing in
de vorm van een vraag om over na te denken of een
concreet punt om voor te bidden. Tenslotte is er bij elke
dag een kort gebed uitgeschreven en een lied waarbij
verschillende liedbundels zijn gebruikt.

De eerste dagen komt het onderwijs over de Heilige
Geest van Jezus uit het Johannesevangelie, de
hoofdstukken 14 tot 16. Vanaf dag 11 gaat het boek
verder met Handelingen. Daardoor komt het verhaal
van Pinksteren al ver voor Pinksteren aan bod. Dit lijkt
raar, maar de schrijver ziet het boek Handelingen als het
boek Handelingen van de Geest. Bij Hemelvaart en
Pinksteren zijn er toepasselijke lezingen en de
dagboekteksten staan stil bij deze feestdagen. Bij
Pinksteren wordt er verwezen naar wat je eerder hebt
kunnen lezen. Het geeft verdieping omdat je in deze 50
dagen veel gelezen en toegepast hebt over de persoon
en het werk van de Heilige Geest en daardoor weet wat
je viert met Pinksteren.

Al met al ziet het er mooi verzorgd uit en biedt dit
dagboek een houvast om meer te leren over de Heilige

Geest.

In het spoor van de Geest — Gerrit Vreugdenhil
Uitgeverij Jongbloed 116 blz. € 15,99

Antoinette Schram



Groen Geloven

Tekst: Dick Vos, beeld: Niek Stam

DI SUPERI\/\ARKT

Verschil maken door anders te consumeren

Welke keuzes maak je in de winkel? Laat je je
inspireren door Gods droom van een wereld
waarin genceg is voor iedereen? Pak je de goed-
kope kip, de scharrelkip, de biologische, of kies je
iets vegetarisch? “Door onze boodschappen kun-
nen we een andere wereld bij elkaar kopen’, stelt
Alfred Slomp. Onder de titel God in de Supermarkt
geeft hij workshops en lezingen over consumen-
tengedrag en duurzaamheid. Desgewenst vertelt
hij erover in de kerkdienst. Per slot van rekening
gaan meer dan tweeduizend Bijbelteksten over
armoede en recht doen aan je naaste.

“Gods hart ligt bij de armen en de meest kwets-
baren. Anders gaan leven is onlosmakelijk
verbonden met Jezus'boodschap: wat je aan de
minste van mijn broeders doet, doe je aan mij.
Als ik een spijkerbroek koop die gemaakt is voor
een hongerloon, is dat verbonden met de verde-
ling van de welvaart op de wereld. Als ik chocola
koop die gemaakt is door een kindslaaf, houdt

De wereld een zet in de

dat de kloof tussen arm en rijk in stand. Door
anders te consumeren, kunnen we het verschil
maken.”

In het Westen denken we vooral aan onszelf, ziet
Alfred. “Corona legt dat bloot. Er zijn genoeg
vaccins om de hele wereldbevolking te prikken,
maar wij houden ze voor onszelf. Terwijl het virus
zich daardoor ongebreideld kan blijven muteren
elders, wat we keihard terugkrijgen op ons eigen
bord. Corona laat ook zien dat het anders kan.

In Arnhem werden daklozen ondergebracht op
cruiseschepen. |k vroeg me werkelijk even af of ik
de bazuin van het Jubeljaar gemist had.”

Christenen zouden anders moeten gaan leven
uit liefde voor God en voor de schepping. “Laten
we goed nadenken over wat we eten, welke
kleren we kopen, welke telefoon, welke auto, en
hoe we reizen als we op vakantie gaan. Wanneer
40 procent van de mensen anders gaat denken,
gaat uiteindelijk iedereen mee, blijkt uit onder-
zoek. Als christenen vormen we zo'n 40 procent
van de samenleving. Laten wij het goede voor-
beeld geven en de wereld een zet geven in de
goede richting!”

www.godindesupermarkt.n/



Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Boheemse hoogleraar en voorloper van de Reformatie
(1369/1370-1415) 9 Een zekere 10 Frans departement 11 Kle-
dingstuk 12 Gewapend geleide 14 Vernevelaar 16 Voormalig
Ouastblokland 17 Midwinter 19 Schadelijke stof (afk.) 21 Bijbel
deel {afk,) 22 Persoonlijke uitstraling 23 Vrijmetselarij 25 Be
staan 26 Banaan (Ind. 27 Stad in Frankrijk 28 Sermoen
31 Luxueus verblijffscomplex (Eng.) 33 Gemeente in Gelderland
35 Chinese dynastie 36 Bezieling, vuur 38 Grand prix (afk.)
39 Niet blinkend 41 Hit van Heintje 42 Loofboom 44 Ziel
46 Gemeente In Zuid-Holland 47 Griekse godin van de dage-
raad 49 Vordering 50 Papegaal 51 Zuid-Afrikaanse geestelijke
en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1984.

Verticaal

1 Een van de grote profeten uit de Hebreeuwse Bijbel 2 Wind
richting tafk.) 3 Reden voor de brandstapel in de middeleeu
wen 4 Orgaan 5 Pauselijke zendbrief 6 Meedogenloos 7 Doven
8 Erwtenscep 13 Vruchtennat 15 Idee 18 Griekse sterkedrank
20 Duitse modeontwerper (1885-1948) 24 Opening 26 Welbe-
hagen 27 Wereldlijke achternaam wvan paus Franciscus
28 Griekse letter 29 Bolvormig 30 Equipe 32 Ervaring als bron
van kennis 33 Rivier in Duitsland en Nederland 34 Hoogvlakte
37 Duits vorstenhuis 38 Daad van religie 40 Hartstochtelijk
43 Gemaguilleerde hardrockgroep 45 Watervoge| 48 Afval van
hool.
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Niety
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VANAF HET DUJKJE

April

Dit kerkblad van april is tegelijk het Paasnummer — want
op zondag 17 april en op maandag 18 april is het Pasen!
Terwijl ik dit schrijf (zaterdag 19 maart) zitten we nog
midden in de 40-dagentijd, het is het weekend van de
derde zondag.

Het voorjaar heeft haar intrede gedaan, de
corona-versoepelingen zetten gelukkig verder door,
en... het is oorlog in Oekraine! Ook dit laatste gaat zeker
niet ongemerkt aan ons voorbij - we zien en horen er
dagelijks over, en de vliuchtelingenstroom heeft ook ons
land en onze stad bereikt. Ondertussen is het
hartverwarmend hoeveel hulpacties er op touw zijn
gezet, hoeveel geld eris ingezameld - hoe zal hetin

april zijn?

Kerkdiensten 40-dagentijd, Stille Week en Pasen
De liturgische schikkingen op de zondagen uit de
brochure van de PKN vormen met de aan-gegeven
Evangelielezingen en het diaconale project van Kerk in
Actie als tweede collecte.

Ook bereidt de liturgiecommissie de reeks van diensten
op Palmzondag, in de Stille Week en op Paasmorgen
voor. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag zijn er avond-diensten bij ons in de kerk:
donderdags een Avondmaalsviering, vrijdags het lezen
van het lijdensevangelie en zaterdags verstilling. Op
Paasmorgen wordt de nieuwe paaskaars binnen
gebracht.

lk mag in de hele reeks van kerkdiensten van
palmzondag (10 april) tot en met paasmorgen (17 april)
voorgaan. In de dienst op Palmzondag verleent een
trompettiste extra muzikale medewerking, en op Goede
Vrijdag en Paasmorgen ons eigen koor ‘De Zaaiers.

Op zondagmorgen 3 april hoop ik in de kerkdienst in
verpleeghuis Smeetsland voor te gaan.

40-dagentijdboekje 2022
Het was mooi om te merken dat het 40-dagentijdboekje
eind februari en begin maart goed aftrek vond binnen

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

onze gemeente (en een enkel boekje ook daarbuiten).
De zeven kruis-woorden leiden ons door de weken op
weg naar Pasen, met elke dag een bijbel- en
bezinningstekst. De moeite waard!

Gesprekskring en gebedskring

De eerstvolgende datum voor de maandelijkse
gesprekskring is woensdagmorgen 30 maart, de
daaropvolgende is (vanwege vakantie) nog niet zeker.
De gebedskring is op de tweede woensdag van de
maand; in maart was dit 9 maart, in april zal dit 13 april
zijn - in de 5tille Week. Welkom!

Pastoralia

Er mogen dan echt corona-versoepelingen zijn, corona is
nog niet helemaal weg - er zijn nog steeds mensen die
positief testen. In de ziekenhuizen vinden allerlei
uitgestelde operaties wel weer doorgang, zoals
bijvoorbeeld knie-operaties. En er zijn jubilea om bij stil
te staan of te vieren. Dit laatste geldt deze keer ook voor
mij, want ik ben op palmzondag 2017 als predikant
verbonden aan onze Groene Tuinkerk en datis nuin
2022 dus 5 jaar geleden.

In en om ons kerkgebouw is en wordt er hard gewerkt
om de komst van nieuwe huurders mogelijk te maken:
de Wijkbus. In verband hiermee verhuist de pastorale
werkkamer ‘De Zaaier' (boven) van zaal 1 naar zaal 2.

Tot slot

Vanwege de 40-dagentijd, de Stille Week en Pasen sluit
ik hier nu graag af met de PAAStekst uit het
40-dagentijdboekje (van Egbert Jan van der Scheer):

PASEN

Het nieuwe licht, het nieuwe Koninkrijk
De ochtendstond ontvouwt de dag.

De horizon hult zich in 't nieuwe licht.
Rond de plaats waar Hij begraven lag
hoort men verblijd een nieuw bericht.
Het graf geopend, Hij is opgestaan,
overwon de heerser van het dodenrijk,
en nood ons met Hem mee te gaan

als burgers van Zijn grote Koninkrijk

Een goede verdere 40-dagentijd, een betekenisvolle
Stille Week en een gezegend Pasen toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel
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Deze maand een bede om vrede...

Kom schepper, adem in ons hart
dat koud en eenzaam op jou wacht,
en vul ons met jouw warme gloed
die mensen anders leven doet.

Jij troost ons machteloos verdriet,
als jij niet komt bestaan wij niet,
jij bent het vuur dat ons ontsteekt,
de adem die ons leven geeft.

In jou zien wij de hand van God
door wie ons zwijgen spreken wordt
als hij ons aanraakt duizendmaal

en wij gaan spreken in zijn taal.

Verlicht ons duistere bestaan

en steek ons met jouw liefde aan,
neem onze zwakke twijfel weg
en zet ons wankel leven recht.

Maak ons toch los van alle kwaad
en breng ons vrede, vroeg of laat,
wijs ons de weg, de goede baan
die wij ons leven moeten gaan.

Geef ons van jou een nieuw gezicht,
een straaltje van Gods lieve licht,
dan worden wij, als jij ons helpt

een spiegelbeeld van Jezus zelf,

In een vrije bewerking van Veni Creator Spiritus op tekst van Michaél Steehouder. Het is goed om te bidden, met
elkaar en voor elkaar, dichtbij in IJsselmonde en verder weg in Oekraine en voor zoveel andere plekken op de
wereld waar ons gebed nodig is. We doen dit met een kleine groep rond het licht van een paaskaars. Het kan weer
in de kerk, we komen in de Groene Tuinkerk bij elkaar, iedere tweede woensdag van de maand rond 12.00 uur.
Dus wil je graag gebed, voor jezelf of een ander, bel of mail ons gerust. We bidden ook zonder namen te noemen.

Marjan van Weerden,
kerkelijk werker
06-14050968
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Zondag20 februari

Vandaag hadden we weer 2 mooie boeketten in de kerk:
€én was bestemd voor de heer Mudde hij werd vandaag
94 jaar en er was ook een boeket voor mevrouw W.
Jongenotter, zij werd op 21 februari 80 jaar, beide
jarigen kregen een hartelijke felicitatie van de
gemeente.

Zondag 27 februari
Op 26 februari was de familie Van Splunter 40 jaar

getrouwd, dus dat is een felicitatie en een bloemetje
waard.

Ook was er een boeket voor Sjaak van Dorsten, die na
een zware operatie weer thuis mocht komen uit het
ziekenhuis. We wensen hem veel sterkte met het
verdere herstel.

Zondag 6 maart
Op 3 maart was de familie Tims van de Krommenoord

50 jaar getrouwd, zij waren deze zondag in de kerk en
werden door vele aanwezigen hartelijk gefeliciteerd. Zij
konden een mooi boeket mee naar huis nemen.

Zondag 13 maart

Op 7 maart werd de heer Bax 90 jaar dus werd hij
namens de gemeente hartelijk gefeliciteerd en met een
mooie bos bloemen vereerd.

Een hartelijke groet van
Reini v.d. Meer en Joke Busse

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,

of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Er zijn deze maand geen mutaties van het kerkelijk
bureau.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

03-04: Dhr. G.J. Buizer
10-04: Dhr. J. Verschoor
14-04: Mw. D. van Hengel
15-04: Dhr. JEK. Jungheim
16-04: Dhr. J. van Splunter
17-04: Dhr. R. de Bruin
24-04: Dhr. J. Jongenotter
01-05: Dhr. AJ. Kociman

BERICHT VAN DE DIACONIE

De afgelopen maand heeft de diaconie meerdere keren
uw inzet gevraagd voor noodhulp.

Eris gecollecteerd voor Noodhulp in de hoorn van Afrika
vanwege de ergste honger in Kenia en Ethiopié van de
laatste 40 jaar. Onze diaconie heeft de collecte
aanbevuld tot een bedrag van € 1200,-

NOODHULP OEKRAINE

Ruim honderd miljoen euro! Dat is de fantastische
opbrengst van de landelijke Giro555-actiedag.
Hartverwarmend waren de reacties, vanuit heel
Nederland, en van jong tot oud.

Onze diaconie heeft namens u de gehouden collecte in
de offerkist en bijdragen via de bankrekening
aangevuld tot € 1500,-.

Dankzij uw bijdrage kunnen de aangesloten organisaties
- waaronder Kerk in Actie - voedsel, dekens, medicijnen
en brandstof uitdelen. Ook verlenen zij psychosociale
hulp aan mensen op de vlucht en aan achterblijvers. In
opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde
Oekrainers schuilen, op adem komen, en eten en
drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig transport, voor
wie dat niet zelf kan regelen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
De diaconie



Gebed voor Oekraine

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraine,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,

de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraiense gemeenschap in ons
land,

zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,

geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot
worden,

maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan
ook blijft dragen.

Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en
strijd gehoord worden,

geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede
gezocht en gevonden wordt.

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid,
vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge
liefde vaak zo ver te zoeken is,

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,

Amen

Collecte AJK en PK

Als u de QR code scant, komt u bij
‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier
kunt u uw saldo opwaarderen. Er
wordt 35 cent transactiekosten
gerekend. Voordeel van het
opwaarderen is dat alleen bij het
opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Daarom wordt er gewerkt
met opwaarderen, zodat vanuit dit
saldo wekelijks de collecten zonder
verdere kosten kunnen worden
gegeven.

Helpt u ons tijd te besparen? Betaal vanaf nu de
collecte via de App!

Ps. werkt de QR code nog niet, update dan de Kerkin
lJsselmonde App in de App-/Playstore.

Namens de Diaconie Namens College van
Kerkrentmeesters
Mark Engelbracht Annet de Ruiter

NB. Via de app kunt u ook een bijdrage doen voor
het Kerkmagazin!

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet.

-

Naam

e

Overledenen

Mevr. H. Barels - Tas

Mevr. W. van Vliet - de Bruijn
Mevr. M.M.E. Kraets - de Looze
Dhr. EW. Dongen

Mevr. 1.5. Kole - Meijer

Dhr. J. Verheul

Dhr. AR. Blomberg

Overleden

14-02-2022
17-02-2022
17-02-2022
19-02-2022
25-02-2022
03-03-2022
04-03-2022




Van de predikant

Rondom de diensten

Hoewel Corona op dit moment redelijk onder controle
lijkt, is er nieuwe onrust en onzekerheid in de wereld om
ons heen gekomen sinds de invasie van Rusland in de
QOekraine. We leven mee met het Oekraiense volk en
bidden om vrede, herstel en recht. Te midden van deze
onrust leven we toe naar de viering van Pasen: het feest
van de doorbraak van het leven dwars door de angst,
het lijden en de dood heen. Pasen is goed nieuws voor
ons en voor de wereld. Het maakt dat wij, ondanks alles
wat er om ons heen gebeurt, vol van hoop kunnen
blijven!

In het verleden hadden we in de stille week in de Adriaen
Janszkerk dagelijkse korte meditatieve vieringen. Dat is
enkele jaren geleden gestopt, omdat de belangstelling
wat terugliep. Op initiatief van ds. Dirk van Vreeswijk,
maken we dit jaar een soort doorstart met korte
gezamenlijke vieringen (stilte, muziek, Bijbel, gebed) op
witte donderdag en stille zaterdag, in de Pelgrimskerk.

Bij deze wil ik u en jou als betrokkenen rond de Adriaen
Janszkerk daar van harte voor uitnodigen.

Zondag 3 april hoop ik zelf voor te gaan. Zondag 10 april
is het Palmzondag. In deze dienst is ds. CorBert de Rooij
onze voorganger.

Op witte donderdag, 14 april is er dus een korte
gezamenlijke viering in de Pelgrimskerk, waarin ik voor
zal gaan (zie toelichting hierboven). Vrijdagavond 15
april staan we stil bij Goede Vrijdag, zowel in de Adriaen
Janszkerk als in de Pelgrimskerk (dus niet gezamenlijk).
In deze dienst hoop ik eveneens zelf voor te gaan en zal
ook het heilig Avondmaal worden gevierd.

Op 16 april, stille zaterdag is er dan weer een korte
gezamenlijke viering in de Pelgrimskerk (o.l.v. ds. Dirk
van Vreeswijk). In de Paasdienst zondag 17 april hoop ik
zelf voor te gaan. Zondag 24 april is ds. Dirk van
Vreeswijk onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Overlijden

We kregen bericht dat op 25 februari jl. is overleden mw.
Sonja Kole-Meijer, op de leeftijd van 77 jaar. Mw. Kole
woonde aan de C.D. Tuinenburgstraat in lJsselmonde,
maar verbleef de laatste maanden in hospice Cadenza.
Zeis op 3 maart begraven, na een afscheidsdienst in de
aula van de begraafplaats lJsselmonde. In deze dienst
stonden we stel bij God die, als de bergen rond
Jeruzalem, beschermend aanwezig is rond degenen die
op hem vertrouwen. We leven mee met haar man Rinus,
dochter Josephine en kleinzoon Maurice en wensen hen
sterkte en Gods nabijheid toe.

Zieken
Dhr. Adrie Fonteine moest opnieuw opgenomen worden
nadat hij last kreeg van complicaties als gevolg van de
operatie. Inmiddels is hij weer thuis herstellende en
maakt hij het goed. We wensen .

hem een goed verder herstel toe. o

Willeke Havenaar heeft, na een
geslaagde behandeling en
beenmergtransplantatie in 2020,
helaas te horen gekregen dat de
leukemie is teruggekomen. Ze
moest daarvoor opnieuw
worden opgenomen in het EMC
voor behandeling. Dat was heftig
nieuws, voor Willeke, voor haar

ouders en allen die om haar heen
staan... We leven met haar en hen mee en bidden om
Gods genezing en zijn nabijheid.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt weer iedere dinsdag samen vanaf 9:45
uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk.
We zijn in september weer van start gegaan met de
maandelijkse Bijbelmorgen, over het Bijbelboek
Openbaring. De volgende bijeenkomst is op 5 april.
Deze zal worden geleid door stagiair Johan de Vries.

Gift

Ik ontving een gift van € 200, waarvan € 100 voor de
diaconie / noodhulp Oekraine is bestemd en € 100 voor
de kerk.

Uw dienaar, Hans 5chaap
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Hervormde Vrouwendienst Adriaen Janszkerk

Vorig jaar is de HVD van de AJK opgeheven. Er was toen nog
een flinke som geld in kas waar een bestemming voor
gevonden moest worden. In november is daar een rolstoel met
brede bande voor gekocht om te gebruiken op de
begraafplaats 'Oud lJsselmonde' Daar was grote behoefte aan.
Er was toen nog een bedrag over van € 105,80 om te verdelen.
Door alle corona maatregelen heeft dat veel vertraging
opgelopen. We hebben nu een afrondend gesprek gehad. Er is
besloten € 50 aan de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk te
geven en de overige € 55,80 aan de wijkkas te schenken.

De dames van de HVD

Collecteopbrengsten
Oppas en kinderprogramma
Zonidag Misconie ek Eris geen kinderoppas, wegens het
6februari  €1412 €14,13 bg ) I _c‘?_p i
13februari €361 €26,10 GEEEREn YaRening _
20 februari €1873 €1872 Kinderprogramma 3, 10 en 27 april
27 februari €104,80 €0 Geheel voor Oekraine
Gift boemenfonds Gift wijkkas AJK
Ontvangen via Renata van Mastrigt van
Dhr. L. € 50 voor het bloemenfonds. Ontvangen van de HVD AJK 55,80,
waarvoor hartelijk dank
Wil Schuijer
Felicitaties

Op 24 februari mocht dhr. Krijgsman zijn 80ste verjaardag vieren.

Mevr. T. van de Pol - Groeneveld mocht eveneens haar 80ste verjaardag vieren
enwel op 11 maart jl.

Beide jarigen werden namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk bezocht
en gefeliciteerd!

Ook langs deze weg van harte gelukgewenst en Gods Zegen voor het jaar dat
voor u ligt.




Op weg naar Pasen

In deze lijdenstijd worden we heel nadrukkelijk bepaald
bij het kwaad van macht, geweld, vernietiging en dood
door de oorlog in Oekraine, met alle gevolgen van dien,
ook voor de rest van Europa. Op zondag 27 februari, toen
net de inval had plaats gevonden, zongen we in de dienst
gezang 285. Met die diepzinnige woorden:

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Kwaad, onrecht, schuld, lijden en dood mogen niet
verzwegen worden, maar moeten genoemd worden met
het oog op verzoening en opstanding. In het omzien naar
elkaar (zie hieronder) willen we vanzelfsprekend ook
bidden het volk van Oekraine, maar kunnen we ook
helpen door 0.a. onze gaven te geven op gironr. 555.

Op het moment dat u dit Kerkblad zijn we als gemeente
via Golgotha op weg naar Pasen. We willen in de stille
week, naast de gebruikelijke dienst op Goede Vrijdag,
twee vespers houden. En wel op Witte donderdag en
Stille zaterdag. Om ook op die dagen, in die vespers, te
proberen de unieke betekenis van het lijden van onze
Here Jezus tot ons door te laten dringen. We doen dat
gezamenlijk met de gemeente van de Adriaen Janszkerk.
Beide vespers zullen worden gehouden in de
Pelgrimskerk, aanvang 19:30 uur. De vespers zullen
hoogstens een half uur in beslag nemen, waarin de stilte,
het Weoord en het lied de toon zetten.

Op Goede Vrijdag willen we met elkaar ook het Heilig
Avondmaal vieren: 'doe dit tot Mijn gedachtenis'! De
gedachtenis aan Hem, Jezus Christus, de Vredevorst. Hij
die de vrede tot stand heeft gebracht tussen ons en God.
Op Pasen mogen we ons verheugen dat onze God een
levende God is. Het feest van de Opstanding mag ons
leven stempelen: een herboren leven! Mooi dat er daags
erna (2e Paasdag) er een Paaspraise wordt gehouden.
Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

Er kwam van meerdere kanten een verzoek om ook in het
kerkblad de namen van gemeenteleden in de
Pelgrimskerk te (blijven) noemen van hen met zorgen,
ziekte of verdriet te maken hebben. Om zo ook het
omzien naar elkaar in breder verband mogelijk te maken.
En met name vanwege dat mooie aspect van ‘meeleven’
willen we daar zeker gehoor aangeven. Wel zijn we
gehouden aan de privacy-afspraken. Adresgegevens
zullen we dus (vooralsnog) niet vermelden. Raadpleeg
daarvoor de gemeentegids.

Mw. J. (Janny) Schras-Tuil verblijft, op dit moment van
schrijven, nog altijd in het Aafje Zorghotel Maasstad
(Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam). De reden is dat het
bot nog niet goed genoeg aangegroeid is. Mevr. W. de
Vroome-Vos moest vanwege een longontsteking een
paar dagen in het ziekenhuis verblijven. Gelukkig is ze al
weer geruime tijd thuis; een dankpunt. Joop Koudstaal
kwam heel ongelukkig te vallen. Hij werd al twee maal
geopereerd aan zijn heup in het Maasstad-ziekenhuis;
maar helaas zonder resultaat. Ook hij is naar het Aafje
Zorghotel Maasstad overgebracht; in afwachting van de
(derde) geplande heupoperatie die nog steeds niet kon
worden uitgevoerd. De toestand van mevr. J. van der
Schoor — Holster is zorgelijk. Zij woont in Laurens
Dijkveld. Een ieder Gods nabijheid toegewenst. Ook voor
hen toe die met moeite, zorg en verdriet te kampen
hebben. We willen in onze voorbeden ook bidden voor

het volk van Oekraine, maar ook voor het (verdeelde) volk
van Rusland, maar ook voor het werk van Anna en Evert
Jan Romijn in Rusland onder de studenten.




Geboren: Laurens de Munnik
In het gezin van Jorijn en Emilie
de Munnik-Nicelai is op

23 februari jl. een zoon geboren.
Zijn naam luidt: Karel Laurens
Eduard. De ouders zijn God
dankbaar voor dit geschenk van
nieuw leven. Laurens is het
broertje van Seth en Willemijn.

Nogmaals van harte gefeliciteerd

en vreugde en Gods zegen toegebeden. Ook een
hartelijke felicitatie naar oma Nicolai toe en de andere
familieleden.

In Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

20 febr dhr Evers
27 febr mw de Vroome
6 maart fam de Munnik- Nicolai
13 maart dhr Koudstaal
Advertenties
( ﬁ VAN DER WIEL
\ We maken 't rond

Van der Wiel
Makelaardij

Snel en goed in
woningaankoop en
-verkoop.

www.wielmak.nl

VAN HARTE WELKOM BIJ HET

PAASONTBLT

0P EERSTE PAASDAG

o
\

WANNEER: 17 APRIL
WAAR: PELGRIMSKERK

TUD: B.45-9.45f?

Opgeven kan tm 10 april op de

lijst in de kerk of via ,,-’;r ‘yr
(06-49747356) <.
‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Samen

Vrijwilligers klaren de klus

Oplossing puzzel
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Zangdiensten Breepleinkerk “ Zingen maakt
Blij“: aanvang 17.00 uur

3 april The Martin MansFormation olv Martin
Mans, trompet Jantine Kalkman

Thema: Passie en Pasen’, voorganger ds. Erick
Versloot

10 april ZIM / Zaans Interkerkelijk MK / Hugo vd
Meij, ds. Arnold Vroomans

24 april Chr. Reiskoor Holland Zingt/ Andre v.Vliet,
ds. W.van Herwijnen

1 mei samengesteld MK / Willen Nijhof, ds. Koos
Staat

Samen

Een aantal vrijwilligers

van de Groene Tuinkerk
was vorige maand actief
met het verplaatsten van

8 m3 zand. Omdat de
vrachtwagen niet op de
juiste plaats kon lossen
moesten deze vrijwilligers
flink aan de bak.

Het zand moest worden
verplaatst voor de aanleg
van de nieuwe parkeer-
plaats van de wijkbussen.
Deze staan binnenkort niet
meer achter de Meerweide
maar naast de Groene Tuinkerk.

Odensehuis Rotterdam is
verhuisd! m Odanzehu
Odensehuis Rotterdam is een
laagdrempelig (inloop-),
informatie en
ontmoetingspunt voor
mensen met
geheugenklachten of
(beginnende) dementie, hun
mantelzorgers, familie,
vrienden en buurtbewoners.

U kunt gewoon bij ons
binnenlopen voor informatie,
een praatje, een kop koffie of
thee, of om mee te lunchen.
(Voor de lunch vragen wij een
bescheiden eigen bijdrage.)
Als u zin heeft, schuift u
gewoon aan bij de activiteit
die er op dat moment is.

Met de hulp van vrijwilligers
maken we Odensehuis
Rotterdam mogelijk.

Dit stuk is mede geplaatst omdat de lezers van het kerkblad de
komende maanden meer kunnen lezen over vrijwilligers die zich
inzetten op allerlei vlakken in onze kerken.

Loopt u gewoon eens bij ons
binnen voor informatie, een
praatje, een kop koffie of thee,
of neem deel aan een
activiteit. Odensehuis
Rotterdam is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
open tussen 10:00 en 14:30
uur. U vindt ons aan het
Goudseplein 245, 3031 ZH
Rotterdam.

Wilt u graag meer informatie?
Belt u dan gerust naar ons
secretariaat via tel. (010) 466
67 22 en vraagt u naar de
codrdinatoren van het
Odensehuis. Mailen mag ook:
odensehuis@samen010.nl.

Met vriendelijke groet,

Erica Meijerink en Mia Bronder
Codrdinatoren Odensehuis
Rotterdam

In deze rubriek plaatsen we beichten van (maatschappelijke) organisaties om samen activiteiten te ondernemen of waarin
christelijke activiteiten onder de aandacht gebracht worden. Kopij kunt u aanleveren bij redachtie.ajk@gmail.com
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Open repetitiedag Oratiumkoor Ridderkerk

De Christelijke Oratorium Vereniging Ridderkerk is na
alle lockdown beslommeringen weer van start gegaan
met repeteren in De Levensbron. Met veel
enthousiasme zijn we onder leiding van onze nieuwe
dirigent, Andre Vis, aan de slag gegaan met het
oratorium de Elias van Mendelssohn.

Heb jij altijd al willen zingen en zou je graag eens een
repetitie willen meemaken?

Op zaterdag 23 april organiseren we een Open Repetitie,
waar je van harte welkom bent.

We worden die dag

®
s e Christelijk
begeleid door sopraanen b Vnm:‘:.:« i
. - ———— Vereniging
stemcoach Mirjam Feijer @:u‘- 0 ik T
en onze dirigent.

Voor koffie/thee en lunch werdt gezorgd!

De dag begint om 10.00 uurin De Levensbron, Jan
Luykenstraat 10, 2985BV Ridderkerk. Er is voldoende
parkeergelegenheid en het O.V. stopt voor de deur. Kijk
ook eens op www.covridderkerk.nl voor meer

informatie over ons koor, of op de website van onze
nieuwe dirigent www.andrevis.nl. Wil je meer
informatie, bel dan gerust met onze secretaris mevrouw
Hennie Schreuder (06-20923691) of mail naar
secretaris@covridderkerk.nl

Op zoek naar vrijwilligers voor ons
project Donderdag Bijzonderdag &
Vrijdag Xtra Bijzonderdag!

Stichting Samen 010 organiseert tijdens alle
schoolvakanties voor kinderen van 6 t/m 10 jaar en van 11
t/m 14 jaar, die om welke reden dan ook nooit op vakantie
gaan.

Samen met onze vrijwilligers verzorgen we een complete
dagje uit.

Donderdag Bijzonderdag en Vrijdag Xtra Bijzonderdag
bestaat uit een leuk, gezond, educatief maar bovenal
gevarieerd programma. We houden rekening met de
interesse- en belevingswereld van kinderen en de
mogelijkheden die de stad Rotterdam biedt.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met de
kinderen tijdens de schoolvakanties er lekker op uitgaan!

- Ben jij tijdens de schoolvakanties beschikbaar? (Mei-
zomer- herfst en kerstvakantie 2022)

- Heb jij affiniteit met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10
jaar of in de leeftijd

van 11 t/m 14 jaar?

Wie zoeken wij?

- Vrijwilligers die willen inzetten om kinderen die niet op
vakantie kunnen een leuke dag te kunnen doorbrengen.
- Je hebt affiniteit met kinderen en weet ze aan te spreken
op hun gedrag.

- Je hebt inlevingsvermogen, bent sociaal en
communicatief vaardig.

Je bent in de schoolvakanties beschikbaar op de
donderdag of op de vrijdag.

Wat zit er in voor jou?

- Je reiskosten en toegang tot alle activiteiten wordt
vergoed.

- Je bent nuttig bezig.

- Ben je in bezit van een VOG? Zo niet, dan kunnen wij
vanuit Samen 010 dat gratis voor je aanvragen.

Wil je meer weten? Aanmelden?

Ben je na het lezen van deze vrijwilligersvacature
enthousiast geworden en wil je jouw tijd en energie als
vrijwilliger inzetten voor Donderdag Bijzonderdag Junior
of Vrijdag Xtra Bijzonderdag? Neem dan contact op met
Maria Tavares: mt@samen(10.nl of op telefoonnummer:
010-4666722
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 15 april 2022

18.00 uur voor het magazin van mei
2022 met het thema:

Eerlijk

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
Scriba: Vacant
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of oo NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

.NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tn.v. ). Busse - Dekker ewor MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02

Project Werelddiaconaat.................
Bloemendienst.....ermiomin

Kerkradio. i csssssssssianes

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en
Bastiaan de Ruiter (010-4137669),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:

Scriba:

Diaconie:

Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
...NL78 INGB 0003 6819 00

Collectebonnen ...

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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{af VREUGDE @  KIK

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn bloembak doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt opgestapelde muizen, 26 moeilijk is het toch niet?’ Kik
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden, houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
Hij leest: jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,

niks!!!" Even voelen de muizen zich oliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch belédfd? Dan kun je toch
nu al blij zijn?” En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. ‘Jal’ denkt hij. ‘Het is
belddfd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn.’ Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de \folgende week zal hij écht meedoen.

-

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Voor gasten, koorleden, dirigenten:
koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.

Is Pasen nu vreugde of verdriet? t Is niet te geloven, een Engel die zegt:

Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet. ‘Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd.

De Heer is gestorven, het is om te huilen! Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

Ik zou me het liefste nog willen verschuilen ~  Blijf niet bij het graf, je moet vérder gaan.

tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ... Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht,
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn?  Hij helpt me met opstaan en zegt in mijn hart:
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem, 'Niet huilen en somberen, kom uit de knoop. £
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem. (Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!”  /

Uit de Bijbel

Jezus zei: "Nu hebben jullie het moeilijk.
Maar straks zullen jullie mi) terugzien.
ban zullen jullie vol vreugde zijn,
en niemand kan die blijdschap
dah Nog van Jullie afnemen.

Johannes 16,22



