


Maart Kerkdiensten

10.30 uur: kn 10.30 uur: kn 10.30 uur: 10.30 uur: kn
ADRIAEN ds. J. Schaap ds. ). Schaap dhr. Martin dhr. Nico
JANSZKERK Padmos Bontenbal
Kasteelweg 50
10.00 uur: ko +kn 19.30 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds. D. van VreeswijK ds. D. van Vreeswijl ds. D. van Vreeswijk| ds. J. Schaap ds.dr. W. Dekker
Reyerdijk 51 Samendienst Biddag
16.00 uur: Verdieping
15.30 uur: Kidspraise| Jos Slager
10.00 uur: 10:00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Mw. ds. H.P. Hummel Dhr. M. van Welie Mw.ds.H.P. Hummel |Mw. M. van Weerden
Groene Tuin 353 1e 40 dagentijd 2e 40 dagentijd / 3e 40 dagentijd 4e 40 dagentijd /
Biddag Zomertijd
Collecte: Zending en Collecte: Kerken Collecte: Diaconie en Collecte: Kerken
40 dagentijd project 40 dagentijd project 40 dagentijd project 40 dagentijd project
10.00 uur: 15.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |dhr. M. Padmos dhr. R.L. Antes ds. A.LA.den ds. A. Christ ds. D. van Vreeswijk
Ravenswaard 5 Biddag Besten
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE
Dhr. M. Boot Ds. E.A. van Halsema
MAASSTAD
Ziekenhuis
Voorlopig zijn er
SMEETSLAND geen diensten
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker
Groene Tuinkerk '; Meerweide Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel Ds. E.A. van Halsema Mw. M.van Weerden
06-15 86 64 02 06-46 64 22 98 06 - 140 509 68 .
predikant.groenetuinkerk@gmail.com rianne.van.halsema@aafje.nl groenetuin.kerkelijk@gmail.com
Adriaen Janszkerk Contact pastoraat
Smeetsland

Ds. J. Schaap
010-304 0233
06-36 43 83 98

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180-619 307

Mw. ds. E. Lingen
06-816 663 10

schaapherder@solcon.nl {4 | elingen02@aafje.n 06-83811847
Sonneburgh, SR
. elgrimsker
. locatie Ravenswaard
Pelgrimskerk 010-4799111 mw. Louise den Hartog

Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

06 - 49747356
pastoraat@
kerkinijsselmonde.nl

Ds. A.L.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl




Van de redactie

Vrouwen, ongeveer de helft van de
bevolking bestaat uit vrouwen.
Vrouwen spelen dan ook een
belangrijke rol. Er is niet voor niets het

Vrouwen

gezegde: achter iedere sterlu_e man Rooster kerkdiensten k.
staat een sterke vrouw. Ock in de ] ]
bijbel komen veel sterke vrouwen voor. Van de redactie / inhoudsopgave 3
In de overdenking worden naar Sti :
iltepagina ... 4

aanleiding van een hongerdoek een pag )
paar voorbeelden besproken. Maar er OVE’deﬂk.‘ﬂg 5
staan nog veel meer sterke vrouwen in .
B T s e Onze gastpredikant .. 6

Gedichten ... 8
Afgelopen maand stond in het teken P
van de Olympische Spelen. Ik weet niet anpifGﬁEF{?CEpf """"" 10
of het je is opgevallen, maar de meeste Houvast 11
Nederlandse medailles zijn behaald i
door vrouwen. (6 goud, 2 zilver, 4 Muziek 12
brons, mannen: 2 goud, 3 zilver) Pure Boekbesprekfng ......... 13

irlpower!
e Groen geloven 14
Fysiek leggen wij vrouwen het nog Puzzelenenlezen ... 15
steeds af tegen de mannen, maar op i 5
allerlei andere fronten zijn de vrouwen Gezamenhjke berichten .. 16
in opmars. In de politiek bijvoorbeeld Groene Tuinkerk ... 17
zie je steeds meer vrouwelijke
ministers. En in het bedrijfsleven Hervormde gemeente 20
komen ook steeds meer vrouwen aan Adriaen Janszkerk 21
de top. En dat is voor ons allemaal .
goed, ook voor mannen. Want teams Pe’lg”mSkerk -------- 24
met veel diversiteit leveren betere Samen 26
prestaties. En dat geldt niet alleen voor i
genderdiversiteit, maar ook voor OP’C‘SS-'HQ PUZP-'EI --------- 26
culturele achtergrond en leeftijd. Hoe Servfcepagina a7
meer diversiteit, hoe meer je van elkaar ) .
kunt leren. En hoe meer verschillende Kmderpﬂgmﬂ --------- 28
kwaliteiten je verzamelt in een team.
Ook al vind ik het als vrouw leuk en
Pag. 8

belangrijk dat vrouwen op veel
gebieden steeds meer terrein winnen,
toch weet ik dat we niet zonder
mannen kunnen. We zullen elkaar altijd
nodig hebben, want: samen sta je
sterk!

Annet de Ruiter
Redactie AJK
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Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com




eer terug tot de HEER, ‘Jullie
God, want H dy is genadig en

lie devol geduldig en trouw, en
tot vergevmg bereid.

Joél 2,13

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004



Overdenking

Vircuwen in de 6%%9/

We gaan de veertigdagentijd weer in. In 1990 maakte de
Indiase kunstenaar Lucy D'Souza een hongerdoek voor de
veertigdagentijd en liet zich daarvoor inspireren door 3
oudtestamentische en 3 nieuwtestamentische
vrouwenverhalen.

Een hongerdoek was in de Middeleeuwen een manier om
alles op het altaar voor in de kerk aan het zicht te
onttrekken, om zo te versoberen. Eerst hing men alleen
een kale doek op, later kwamen er voorstellingen op, als
een echt bijbels stripverhaal. Zo kon iedereen de bijbel als
het ware ‘lezen’ In de 20e eeuw is deze oude middel-
eeuwse traditie weer in ere hersteld en wordt er jaarlijks
vanuit een ander land in de wereld een doek geschilderd.
In veel Europese kerken zie je er een hangen.

Een prent van het hongerdoek hier afgebeeld
heeft lange tijd bij mij thuis aan de muur
gehangen. Je kunt je gedachten bij wijze van
meditatie langs de verschillende
voorstellingen laten gaan en je afvragen

wat ze jou te zeggen hebben. En zie je er ook
iets van jezelf in terug? Dat kan regelmatig
weer iets nieuws zijn.

Laten we er eens naar kijken.

Centraal zien we een vrouw die deeg kneedt.
Dit deeg wordt gemaakt van het meel uit de
graankorrels van de aren die rondom haar
groeien en van zuurdesem. De ruimte waarin
de vrouw zit heeft de vorm van een aarden
voorraadpot voor meel. Lees hierbij Mattels
13: 33 (gelijkenis van het zuurdesem in het meel). Een
beetje zuurdesem kan een heel deeg doen rijzen.

Eenvoudige onopvallende mensen, die zoals deze vrouw,
hun dagelijks werk doen, laten het koninkrijk van de
hemel komen. Rond dit midden worden zes situaties uit
de bijbel getoond waarbij vrouwen als zuurdesem in het
deeg zijn. Bekijk de plaatjes met de klok mee.

Linksboven zien we de profetes Mirjam, Adrons zus. Ze
pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar,
dansend en op de tamboerijn spelend. En Mirjam zong dit
refrein: 'Zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp Hij in zee. (Exodus 15: 20-21). De
vogel verwijst naar het verhaal van Noach. Wanneer
zingen jij en ik een lied als dank, een loflied?

De Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua moesten van
de Egyptische koning elke pasgeboren jongen doden. Ze
weigerden dit te doen, omdat dit niet met hun geweten

overeenstemde. (Ex. 1: 15-21). Waar laten wij moedig ons

geweten spreken?

Ruth (Ruth 1-4) is hier als Moabitische geschilderd met een
donkere huid. Zij voelde zich zo verbonden met haar
schoonmoeder dat ze in een vreemd land wil leven. Ze
leest er de aren op de akkers. Ze is solidair en heeft
vertrouwen in de toekomst. Uiteindelijk gaat de familielijn
zelfs via haar door.

Maria bezoekt haar nicht Elisabet. Ze zijn beiden nogal blij
(armen in de lucht), in verwachting. En er is zelfs een
stronk van Isai te zien.

“Er schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot
bloei” (Jesaja 11:1) En “heersers stoot Hij van hun troon en
wie gering is geeft Hij aanzien” (Lc. 1: 41-56).

Jezus ging een huis binnen (lichtcirkel van de
deuropening). De vrouw van Syro-Fenicische afkomst
vroeg Jezus haar kind te genezen. (Mc. 7: 24-30) De
honden eten immers de kruimels op die de kinderen laten
vallen? Je ziet de hond en het zieke kind afgebeeld. Wat
een |lef heeft ze!

En dan Maria Magdalena (Johannes 20: 11-18), de eerste
verkondiger van de opstanding. Ze kijkt stralend. Met haar
rechterhand zie je haar een groet brengen en haar
linkerhand lijkt een gevend gebaar. Ze komt vanuit het
volle licht naar de leerlingen staand op een rij, die
benieuwd zijn wat zij hen te vertellen heeft.

Marjan van Weerden,
kerkelijk werker




Onze gastpredikant

Wat is uw naam en in welke kerkelijke gemeente

bent u werkzaam?

Matthijs van Welie, geboren op 29 maart 1957 in
Rotterdam-Hoogvliet. Ik hoop dit jaar 65 jaar oud te
mogen worden. |k ben getrouwd met Nel van Welie -de
Groot en samen hebben we twee dochters en twee zoons.
Ook zijn we inmiddels opa en oma van 5 kleindochters
van wie er helaas 1 is overleden. We zijn kerkelijk
verbonden aan de Pelgrimskerk.

Hoe bent u tot het geloof gekomen?

|k ben opgevoed in een gezin met gelovige ouders. Veel
broers van mijn vader waren in die tijd ambtsdrager. Dus
werd er bij ons thuis bij familiebezoek en verjaardagen
veel over het geloof gesproken. Als jongen boeide die
gesprekken mij al. Mijn ooms en vader waren het zeker
nietin alles met elkaar eens. Maar ze vonden elkaar altijd
weer als het over de Here Jezus ging. Ik was actief in het
kerkelijk jeugdwerk en het was voor mij eigenlijk
vanzelfsprekend dat ik in mij leven de weg van het geloof
wilde gaan. Toch ben ik later in mijn leven nog een aantal
jaren min of meer afgedwaald geweest.

Hoe bent u tot het besluit gekomen om
dominee/predikant te worden?

Als 20-jarige ben ik gaan werken als politieagent in
Rotterdam. Tijdens mijn opleiding werd duidelijk dat ik
talent had als hardloper. Ik werd uvitgenodigd voor de
wedstrijdselectie van de Rotterdamse politie. Ik boekte
goede resultaten en won verschillende prijzen. De sport
gaat dan je leven beheersen en alles moet ervoor wijken.
Ik ging in die tijd nog wel naar de kerk maar zat in de
dienst meer over mijn trainingsschema's te denken dan
dat ik naar de preek luisterde. In 1991 stortte er een
vliegtuig van El Al neer in de Bijlmer. Het was een grote
ramp met veel doden. Dat heeft God gebruikt om mij
weer te laten zien dat er belangrijker zaken zijn dan een
succesvolle hardloop carriére.

Ik ben toen gestopt met het lopen van wedstrijden. Ik ben
wel blijven hardlopen maar dan voor mijn gezondheid en
omdat ik het leuk vind. Ik heb hiervan ook geleerd dat
volgens mij het leven van een topsporter niet is te
combineren met het gaan van de weg van het geloof. Als
topsporter moet je een egoistische levensstijl leiden
anders kom je nergens. Je hebt geen tijd en gelegenheid
om er te zijn voor je naaste, je doet je partner en
eventuele kinderen te kort doordat de sport op de eerste
plaats moet komen. Het neemt je denken in beslag en
vrijwel al je tijd en energie gaan erin op. Het beheerst je

denken waardoor God niet meer op de eerste plaats komt.

Heeft u een echte roeping gehad?
Nadat God mij had stilgezet
en ik was gestopt als
wedstrijdloper kreeg ik het
verlangen om mij in te
zetten in het Koninkrijk van
God. Ik wist echter niet wat
God van mij wilde en ik
begon daarom te bidden.
Na enige tijd kwam onze
dominee bij ons op bezoek
en die vroeg of ik er ooit
over had nagedacht om
evangelist te worden. Er
was een vacature in de
oude wijken van
Rotterdam-Zuid en daarbij
was mijn naam gevallen.
Hoewel ik niet de juiste
opleiding had en er meerdere sollicitanten waren ben ik
toch aangenomen. Dat heb ik altijd gezien als het werk
van God. Anders was dit nooit gebeurt.

Heeft u er veel voor over gehad om
dominee/predikant te worden?

Ik heb mijn baan bij de politie ervoor opgezegd. En in de
tien jaar dat ik evangelist ben geweest hebben we erals
gezin volledig voor geleefd. Het is net als bij een eigen
zaak: Je hebt veel vrijheid maar je bent er nooit vrij van.
De grens tussen werk en vrije tijd is vrijwel afwezig. Mijn
vrouw en ook de kinderen waren er vaak volledig bij
betrokken en hebben mij geweldig gesteund. Zonder de
steun en de inzet van mijn vrouw had ik dit nooit kunnen
volhouden.

We begonnen met laagdrempelige diensten in de wijk
Katendrecht en ik was daarin de voorganger. Ik had
daarvoor eigenlijk geen opleiding voor maar de reacties
waren positief. Als jongen vond ik het vroeger op school al
heerlijk om een spreekbeurt te mogen houden. Ik kreeg
daar meestal een 9 of een 10 voor. Dus blijkbaar heeft God
mij daarvoor de nodige gaven gegeven die ik later nodig
zou hebben om in het openbaar te spreken. Vanuit de
kerken werd mij soms gevraagd om in de kerkdiensten
iets te komen vertellen over het werk wat ik deed. En na
verloop van tijd kwamen er ook vragen om eens voor te
gaan in missionaire diensten. Omdat ik geen dominee ben
wil ik liever geen structurele afspraken maken om in de
kerken te preken. Meestal belt men mij op om als invaller
te komen preken omdat een dominee ziek is geworden of
als een gemeente vacant is. lk doe dat inmiddels al meer
dan 25 jaar en ben nog steeds dankbaar dat ik dit zo mag
doen.



Wilde u altijd al in verschillende kerken

preken als gastpredikant?

Omdat ik geen dominee ben en geen eigen gemeente dien
heb ik altijd al in veel verschillende kerken gepreekt. Zelfs
wel eens in een Chinese gemeente of op allerlei campings
in het kader van het Dabar werk. In Ouddorp heb ik
gepreekt op een camping waar in het hoogseizoen 1.000
mensen naar de dienst komen. En een week later sprak ik
op een andere camping in een dienst waar naast het
Dabarteam alleen drie jongetjes in hun zwembroek zaten.
Ik vind het heerlijk om steeds weer te ervaren dat overal
mensen in heel verschillende kerken geloven in dezelfde
God.

Wat vindt u het belangrijkste van de Bijbel?

De kern van het christelijk geloof is samengevat in de
bekende woorden uit Johannes 3 : 16. Want God had de
wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.

Welke gebeurtenis is u in uw predikant-schap

het meest bijgebleven?

Als politieagent heb ik te maken gehad met een beruchte
vechtersbaas. Het was een grote, sterke man die werkte als
uitsmijter in een nachtclub op Katendrecht. Overal waar hij
zich vertoonde ontstond er opschudding en werd er
gevochten. Hij bezorgde de politie steeds weer handenvol
werk. Hij is niet oud geworden omdat hij door een schot
uit een vuurwapen om het leven is gekomen.

in de tijd toen ik als evangelist werkte op Katendrecht
kwam er op een dag een nog tamelijk jonge man bij onsin
de dienst die hetzelfde postuur had als die vechtersbaas.
Het bleek een zoon van hem te zijn maar hij was veel
zachtmoediger dan zijn vader. In een Alphacursus van het
Leger des Heils was hij tot geloof gekomen maar omdat
onze diensten bij hem in de buurt werden gehouden koos
hij ervoor om bij ons naar de diensten te komen. Vooral
ook omdat ik zijn vader had gekend heb ik het altijd een
enorm wonder gevonden als ik zijn zoon in de kerk zag
zitten.

Dat heb ik altijd gezien als het werk van God.

Anders was dit nooit gebeurt.

Wat vindt u het mooiste of leukste verhaal?

Er staan zowel in het Oude als Nieuwe Testament veel
mooie verhalen. Ik zou er zo tien of misschien wel twintig
kunnen noemen die ik allemaal even prachtig vindt. Als ik
toch iets moet noemen dan kies ik voor de wonderbare
spijziging. Jezus die van vijf broden en twee vissen een
feestmaal maakt voor duizenden. Het mooiste boek van
het Oude Testament vind ik Jesaja en uit het Nieuwe
Testament het evangelie van Johannes. Johannes 14 toten
met 17 spreken mij daaruit het meeste aan. Dat heeft er
ook mee te maken dat mijn vader deze hoofdstukken uit
zijn hoofd kende. Als wij ergens
gegeten hadden en we hadden
geen bijbel bij ons dan
declameerde mijn vader een
gedeelte uit één van deze
hoofdstukken. Dat heeft altijd
diepe indruk op mij gemaakt.

Wat vindt u het moeilijkste
verhaal?

Net zo goed als er veel mooie
verhalen in de bijbel staan zijn er heel veel die ik moeilijk
vind om te begrijpen. lk denk dan b.v. aan de kindermoord
in Bethlehem of dat er in de tijd van Elisa 42 kinderen
gedood werden door twee beren. Had God er niet voor
kunnen zorgen dat het anders was gelopen denk ik dan.
Omdat ik geloof dat God veel groter en wijzer is dan wij
zijn en omdat Hij toch door alle verdriet heen nog het
goede kan bewerken staat het mijn geloof niet in de weg.
Maar ik vind het wel erg moeilijk om over zulke verhalen te
preken.

Wat vindt u het leukste in uw vakgebied?

Mensen vragen weleens aan mij hoe ik te weten kom waar
ik over ga preken. Ik vind het steeds weer bijzonder dat
God dat in de meeste gevallen aan mij geeft. Als ik een
lange wandeling maak dan komt er altijd van alles in mijn
gedachten. En het gebeurt vaak dat ik dan thuiskom met
een preek die onderweg in mijn hoofd is gegroeid en die ik
dan alleen nog maar op papier hoef te zetten. Ook heb ik
vaak dat ik in gesprek ben met iemand en dat kan ook best
een kind zijn, en die persoon iets zegt waarvan ik denk:
"Daar moet ik toch eens over preken”.

Met welke groet naar onze lezers
wilt u uw verhaal completeren?
Sinds wij in 2005 in lJsselmonde zijn
komen wonen mag ik regelmatig
preken in de Groene Tuinkerk, de
Adriaen Janszkerk en de
Pelgrimskerk. In alle drie de kerken
heb ik bevlogen en bewogen
christenen mogen leren kennen.
Mensen die in gehoorzaamheid aan
God willen getuigen van het geloof wat in hen leeft. Op de
plaats waar ze hun leven mogen leiden. Binnen en buiten
de kerk. In Woord en diaconaat. De kerk in lJsselmonde
heeft diepe wortels. Al in de Middeleeuwen werd hier het
evangelie verkondigd. Maar belangrijker is dat als we Gods
voetstappen blijven drukken, Zijn weg blijven gaan, we
gemeenten zijn met toekomst. Omdat Jezus het heeft
gezegd: "Zie Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld"



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Eric-Jan Groen.

De weg

waar ik plezier maak is een weg
neem mij mee, ik volg je graag
ik kan niet zien wat er gaat komen
of wateris
maar ik weet, jij bent mijn weg, jij weet

kijk ik terug in de geschiedenis,

ik zie lessen, wat ik geleerd heb
dingen kwamen zo mooi samen

door de weg die ik volg
zo goed voor mij gezorgd
en ik pak nu alles aan
wat op mijn weg komt
wat mij stil wil laten staan!

wil ik rusten, kan ik het niet meer aan?
dat kan!
blijf lekker stil staan!
ga hangen, zitten, liggen
voel wat je wilt voelen
ombhels het
huil het er uit
laat het een parel worden
in plaats van een steen in je schoen
[weer een les in je bestaan]

en pas als jij verder wil
als jij denkt daar gaan we weer
dangaje
en anders blijf je staan

vraag niet waar het blijft
als jij er nog niet bent
vraag niet wie wordt mijn partner
als je diegene nog niet kent
soms rennen ze op je af
soms stormen ze je voorbij
je hoeft niet te rennen en te hijgen
[dat geeft maar pijn in je zij]

wie is in het nu, wie kan stilstaan of gaan?

dat ben jij!

een weg is een berg als je iets naars vreest te

zien
en het is altijd te lang
als je haast hebt bovendien
of als je
je hele leven wil overzien

maar de weg is het Nu
niet vroeger of later
net als jij

de weg is stilte de weg is ruimte
de weg heeft alles al in zich
en toont wat het heeft
wanneer de tijd daar is

de weg is het Nu
niet vroeger of later
net als jij



en als je wilt blunderen, ga je gang!
leef je uit
de weg is niet bang
alles mag

wees niet bang
wat je ook doet
welke route je ook kiest
weet dat je altijd weer invoegen kan

een dwaalweg toont ons
een extra gebied

nam je geen dwaalweg?
dan zie je het niet!

en later, op je weg, wie zwaait jou tegemoet?
het is wat jij leerde
het omhelst je
zo dankbaar
dat je deed wat je deed
jij dacht dat je dwaalde
maar dat deed je niet

je was aan het leren
in Liefde
alleen zag je het niet

je was aan het leren
woede, verdriet, je ogen gesloten
de weg zag je niet
je wilde niets zien
alleen schreeuwen en huilen
en alles vandien

en het mag er zijn

op jouw plaats je je weg
geen strobreed, geen balk, niemand die zegt
"doe even normaal, we zijn happy hier, gek!"

geen strobreed, geen balk, hoor wat je hart
zegt,

het was goed, nu neem ik mijn plaats weer in,

mijn plaats op mijn weg

Slapen

Liefste sluit je ogen
Laat het sterrenlicht er zijn
Wees stil en voel het stralen in je hart
Sluit je ogen
Niets hoeft nu even
Droom maar weg
Want jouw licht zal altijd schijnen

Mail uw eigen gedicht naar redactie.ajk@gmail.com
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DADELROLLETJES
(voor ca. 24 rolletjes)

Ingrediénten
Pannenkoeken:

- 130 g meel

- ca. 220 ml melk

- snuf zout

« 2 eieren

- boter/margarine om in te
bakken

Beleg:
« 200 g dadels

= 150 g zonnebloempitten
- ca. 50 g honing

= 100 g zachte boter

- 12 dadels ter versiering

Alternatief:
= 300 g ontpitte dadels
- . 0,1 Imelk

Bereidingswijze
Meng meel, melk en eieren tot
een beslag. Bak vier pannen-
koeken. Maak beleg door de
dadels te weken, samen met de
zonnebloempitten te pureren en
het mengsel toe te voegen aan
de zachte boter en honing. Of
pureer 300 g geweekte dadels
met ca. 1 dl melk. Smeer het
beleg op de pannenkoeken. Rol
ze op en snijd in stukjes. Halveer
12 dadels en prik een halve
dadel op elk rolletje. Serveer met
'palmtakjes’ (buxus).

Ter inspiratie -

DADELS VAN RECHT
EN VREDE

ertigdagentijd: een tocht van inkeer, via
woestijn naar paastuin. Het Joodse volk ging op
weg naar bevrijding in een land waar bomen
vrucht dragen, en waar vrede en recht heerst
(Deuteronomium 8,8). In het nieuwe testament
wordt Jezus uiteindelijk in Jeruzalem met palmtakken
onthaald.
Dadels zijn de vruchten van palmbomen. Gebakken in
koeken of gedroogd in de winter waren ze in Bijbelse tijden
al geliefd. Door hun rechte stam en zoete vruchten doen
ze denken aan rechtvaardigen: “Zo getuigen zij dat de Heer
recht doet” (Psalm 92,16).
Bij de versiering van de tempel werden zogenaamde
palmetten gebruikt, ornamenten in de vorm van palm-
bladen, als verwijzing naar rechtvaardigheid (1 Koningen
6,29-35; Nehemia 8,16 en Ezechiél 40,20-31;41,18-26).
Een tempel met poorten naar de vier windstreken en met
verwijzingen naar palmtakken roept het beeld op van
gerechtigheid voor allen: een beeld van de Rechtvaardige.m

Tekst en foto’s: Tini Brugge
Bron: naar een recept van Wijnanda Hagendoorm in: Natuur-

lijk Lekker — koken volgens het Genesis principe, KOK, 2014, en
Beatrijs Corveleijn osc in: Clara’s bron, Berne Media, 2017




Houvast

Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze
persoonlijke vraag. Ditmaal
ABDELKADER BENALI,
schrijver.

Het gemeenschaps-
gevoel van vasten geeft
veel vreugde

TKBEN GEWEND
OM VEEL RISICO TE
NEMEN'

k vind troost en houvast in het feit dat er mensen zijn
die zich opofferen voor anderen. Een tante van me gaf
een van haar dochters aan een kinderloos echtpaar,
vanuit de overtuiging dat die haar net zo goed of beter
konden opvoeden. lk kan me bijna niet voorstellen hoe
je zoiets als moeder kunt doen. Het is een soort pure goed-
heid. En ik geloof dat zulke mensen er altijd zullen zijn.

Ik noem mezelf moslim omdat de traditie als een spinnen-
web om me heen hangt, op een prettige manier. Maar ik ga
zelden meer naar de moskee, Wel vast ik een maand in het
jaar, samen met mijn vrouw, vooral uit solidariteit met haar.
Het is een lange maand, geen kinderachtig gedoe. Maar het
gemeenschapsgevoel en het proces van verstilling en verin-
nerlijking geven ook veel vreugde.

Ik ben opgegroeid met de basishouding dat je weinig kunt
veranderen aan de loop der dingen. Ik ben daardoor ge-
wend veel risico’s te nemen: ik beleg, ben amper verzekerd,
en vooral: ik schrijf romans. Als schrijver investeer je geld,
tijd en moeite in een boek, terwijl het rendement nihil kan
zijn. Ik schrijf omdat ik het als een opdracht zie ervaringen
te delen, anderen te inspireren.

Het Bijbelverhaal over Jezus die de woekeraars uit de tem-
pel jaagt, vind ik heel inspirerend. Jezus staat op en neemt
verantwoordelijkheid. Zo'n daad vind ik zingevender dan de
grote ideeén over hemel en hel, of over de zonde. m

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland.

Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga haar www.nd.nl/houvast
Scan onderstaande QR-code voor een unieke aanbieding en
maak kennis met het Nederlands Dagblad.

Tekst: Maurice Hoogendoorn
Foto: Dick Vos
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Michael row the boat ashore

Er zijn veel gospels die heel bekend zijn bij veel mensen.
Dat zijn We shall overcome, What a friend we have in
Jesus, Will the circle be unbroken, Swing low sweet
chariot en Michael row de boat ashore. Over dat laatste
nummer volgt nu wat meer informatie. Deze negro
spiritual is bekend onder 4 titels: Michael row the boat
shore, Michael rowed the boat shore, Michael row your
boat ashore en Michael row that gospel boat! Het wordt
vaak gezongen buiten bij het kampvuur en kerken door
het hele land.

Het verhaal van dit onvergetelijke lied is verweven met
de geschiedenis van Amerika en is ook gebruikt bij de
burgerrechtenbeweging.

De meeste mensen kennen alleen maar het refrein. Het is
een eenvoudige herhaling van Michael row the boat
ashore, Hallelujah (Michael roei de boot aan wal,
Halleluja), dat 2 keer wordt gezongen. Het is ook
makkelijk te leren voor kinderen met een lieflijke
melodie.

In het volledige lied gaat het echter over het oversteken
van de rivier de Jordaan. De Michael in het lied is
waarschijnlijk de aartsengel Michael. Er wordt
aangenomen dat Michael helpt om de zielen van de
doden naar de hemel te brengen. Het doet ook denken
aan de mythologie waarin de veerman Charon de
overleden zielen over de Styx vaart om ze te brengen
naar het dodenrijk of de gelukzalige velden. Het lied
werd mondeling overgegeven lang voordat het werd
opgenomen en hierdoor zijn er vele versies van in
omloop. In wezen beschrijven ze het vinden van God en
je familie aan de andere kant van de rivier in het
beloofde land.

Het lied werd gezongen tijdens de burgeroorlog op het
eiland 5t. Helena door voormalige slaven wiens
eigenaren het eiland hadden verlaten. Voordat de
marine van de Unie arriveerde om een blokkade af te
dwingen om een einde te maken aan de slavernij.
Charles Pickford Ware (1840-1921) die vanaf 1862 tot
1865 toezicht had gehouden op de plantages waar de
slaven gewerkt hadden, schreef het lied in
muzieknotatie toen hij de vrijgelatenen het had horen
zingen in een boot.

Het lied werd in 1867 gepubliceerd in Slave songs of USA
uitgebracht door een neef van Ware. Volksmuzikant en
pedagoog Tony Saleton herontdekte het lied in 1954 in
een bibliotheek in een exemplaar van dat boek.

Tony leerde het lied aan Peter Seeger (van wie ik ook al
meer verteld heb bij We shall overcome). En Peter leerde
het aan de folkgroep waarin hij zong,The Weavers. Zij
voerden het uit tijdens een reunieconcert op Kerstavond
1955. Dit werd in 1957 uitgebracht op het album The
Weavers Songbook. In hetzelfde jaar bracht folksinger
Bob Gibson het uit.

F D

Van gospel door vrijgelaten
slaven en burgerrechten-
beweging naar
kampvuurliedje!

- _J

Er kwamen ook versies uit met iets andere teksten door
Harry Belafonte, Peter Paul and Mary en Lonnie
Donegan (die zong ook Joshua fit the battle of Jericho).
Er is een Franse versie van Rika Zarai en een Duitse van
Ronny. In 1961 had de Amerikaanse folkgroep The
Highwaymen er een nummer 1 hit mee in zowel
Amerika als Engeland.

Dan nu een paar verschillende vertaalde teksten van het
lied:

O de Heer hij plantte daar zijn tuin

Hij heft de vrucht voor u op om te eten

Hij die eet, zal nooit sterven

Als de rivier overstroomt

en de tekst van The Highwaymen van 1961:
Michael, roei de boot aan wal

Zuster help het zeil te trimmen

Refrein

De rivier de Jordaan is koud en kil

Koud voor het lichaam, niet voor de ziel
Refrein

De rivier is diep en de rivier is breed
Melk en honing aan de andere kant
Refrein

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl
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§ voor iedereen
Prabtsiche acwioren
I woor de gemeente

PASTORAAT PROVOCATIEF
VOOR IEDEREEN PASTORAAT

Auteur: Auteur:
Nynke Marieke Sillevis
Dijkstra-Algra Smitt
ISBN: ISBN:
978-90435-37728 978-94932-20096
Prijs: Prijs:
€167 €1895

Recensent Teun-Jan Tabak
is journalist, gespecialiseerd
in kerkelijke en religieuze
berichtgeving.

ler inspiratie -

LUISTER NU EENS
GOED

astoraat is een vak apart. Er zijn hele leerscholen
over ontwikkeld over wat je allemaal wel en voor-
al niet moet doen, en hoe je als pastor of ouder-
ling de mist in kan gaan met goede bedoelingen.
Het woord verkandigen, een lied laten zingen,
een gebed schrijven: dat is allemaal eenrichtingsverkeer,
maar pastoraat is luisteren, de woorden wegen en dan liefst
iets zinnigs terugzeggen.
Die moeilijke, mooie en soms nietszeggende gesprekken
voeren we allemaal, maar als je van de kerk bent heet het
pastoraat en wordt er wat van je verwacht. Na 21 jaar is de
tiende en aangepaste herdruk verschenen van Pastoraat
voor iedereen, een handzaam en leerzaam boekje van Nynke
Dijkstra-Algra die jarenlang namens de PKN gemeente-
adviseur was. Ze zet helder uiteen wat pastoraat is, hoe
alle gemeenteleden die taak kunnen oppakken, wat de
valkuilen zijn en waar het bij luisteren om gaat.

En dan is er het nieuwe boekje Provocatief pastoraat

van diaconaal predikant Marieke Sillevis Smitt. Het staat
hoordevol aanwijzingen, vooral voor de lastige gesprekken
waarin mensen denken dat een pastoraal gesprek voor
alles oplossingen biedt, en die de pastor erop wijzen dat
hun probleem nu opgelost moet worden, Sillevis Smit pleit
ervoor om mensen tegemoet te treden met liefde, humor
eh een beetje uitdaging. leder mens raakt verwond in het
leven door ervaringen van verlies of onrecht. De pastor zal
compassie uiten met verdriet en pijn, maar als de pijn is
weggeébd kan de mens invloed uitoefenen op zijn gedach-
ten en gevoelens. Sillevis Smitt: “Je kunt de richting van de
wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.” De
pastor verleent de dienst van aandacht geven aan mensen,
maar is geen hulpverlener. De aandacht van de pastor voor
problemen is al een dienst die ruimte schept. De provoca-
tieve pastor kan mensen leren accepteren hoe het leven nu
eenmaal is. Twee leerzame boeken dus over pastoraat, de
deugd van het luisteren. |
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Groen Geloven

Tekst en beeld: Dick Vos

B1IBELSE OASE -

Kracht van boven, warmte uit de diepte

Als kind had emeritus pastoor Kees van Lent al
een eigen tuintje, in Israél raakte hij onder de
indruk van Bijbelse planten. Voor de ruimte rond
de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp zag

hij dan ook maar één mogelijke bestemming:
een Bijbelse tuin. Een ceder kwam er, hemelbo-
men, judaspenning, jakobsladder en veel meer.
Het werd een oase van ruimte en groen in een
omgeving van oprukkende verstening. “Mensen
moeten ergens tot rust kunnen komen, kinderen
moeten ergens kunnen spelen. In deze tuin ge-
beurt dat’, weet Van Lent. “De parochie had mis-
schien veel geld kunnen krijgen voor de grond’,
zegt Ria Stolk, een van de vrijwilligers. "Met zo'n
tuin zijn we eigenlijk veel rijker. We delen hier de
schoonheid van de schepping”Wanneer cate-
chesegroepen een puzzeltocht gaan doen in de
tuin, zorgt ze dat er vijgen, druiven en appels
liggen. “Om de schepping ook te kunnen voelen,
ruiken en proeven.”

Na de tuin moest ook het gebouw groener wor-
den. Achter de kerk werd een gat van 107 meter
geboord. Water van 12 graden wordt omhoog
gehaald en in een warmtepomp afgekoeld naar
8 graden. De energie die vrijkomt gaat naar de

vloerverwarming van de kerk, het water gaat
terug om beneden weer op te warmen. De
stroom voor de warmtepomp wordt opgewekt
door een serie zonnepanelen op het dak van de
kerk. “Kracht van boven, warmte uit de diepte’,
vat Van Lent het systeem samen. “Willen we nog
een tijdje blijven genieten van de aarde, Gods
geschenk aan ons, dan moeten we geen energie
weggooien.”

De tuin staat vol bronzen beelden: Job, Mozes,
Eva, Hagar en vele anderen. De meeste verwijzen
naar Bijbelverhalen. Tegelijk prikkelen ze om de
actualiteit van die verhalen opnieuw te verstaan
en er opnieuw over in gesprek te gaan. In het
beeld van Ruth - een sterke vrouw, maar toch
ook asielzoekster - komt bijvoorbeeld het hele
vluchtelingenvraagstuk mee.

In 2008 werd de tuin verkozen tot favoriete reli-
gieuze plek in Noord-Holland:
www.bijbelsetuininhoofddorp.nl

De schepping voelen,
rutken en proeven



Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Theoloog 11 Vogel die net als de tortelduif en de gierzwaluw
de tijd van zijn vertrek kent (Jeremig 8:7) 12 Soort straling (afk.)
13 Persoon die talmt 14 Is nu 1 met BNN 16 Gezond maken
17 Vuiligheid 19 Huis 20 Elektrisch deeltje 21 Topmanager
{Eng. afk.) 22 Emeritus (afk.) 23 Oorsprong 25 Mist 26 Loon
28 Driekamp 32 En dergelijke {afk) 33 Dierenverblijffplaats
34 Daad van affectie 35 Redenaar 38 Stuk voor stuk 39 Tabaks-
verbruiker 41 Stemming 42 Economische sector 45 Koning van
Bazan 46 Hoofdstad van Zuid-Afrika 48 Dogma.

Verticaal

1 Conflict 2 Handvat 3 Eerste van de drie hogere wijdingen
(r-k.) of protestants ambt 4 Hairstylingproduct 5 Wild zwijn
6 Mensaap 7 En andere (afk.) 8 Nagelaten krijgen 9 Stad in
Duitsland 10 Predikant 15 Schuilnaam 16 Gedroogd gras
18 Katholieke stad 19 Verbindingsstrook 21 Kamer met tralies
23 Bustehouder 24 Middag 26 Chinese braadpan 27 Overeen-
komst (Eng.) 29 Aziaat 30 Oud-Noorse dondergod 31 Oude lap
34 Gemeente in Flevoland 36 Rode schmink 37 Snelheid
40 Steenmassa 42 Bezinksel 43 Stuk perkament 44 Compagnie
(afk.) 47 Internetextensie van Roemenié,

www.wimdeweerdr.com

Bijbelleesrooster maart

Amos 4:4-13 Ondanks alles

Amos 3:1-9 Aswoensdag - Zoek Mij en leef]

Johannes 11:1-27 Het geloof geeft laven

Johannes 11:28-11 De dode komt tevoorschijn

Johammes 11:45-57 ledereen kijkt uit naar Jezus

Johannes 12:1-11 Lazarus weer in gevaar

Psalm 91 Toeviucht

Amos 3:10-20 Een kwade tijd

Amos 5:21-27 Liever recht dan offers

Amos 6:1-7 Overmoedig

Amos 6:8-14 Blijft er nog iemand over?

Johannes 12:12-19 Hosanna

Johanmes 12:20-36 Danderslag bij heldere hemel

Johannes 12:37-50 De dienaar van de HEER

Konntigrs 3:7-18

Een blijvende glans

Johannes 13:1-15 Het voorbeeld van Jezus

Konntitrs 4:1-12

Kwetsbare schatbewaarders

Johammes 13:16-30 De afgezant van God

Het zichtbare is tijdelijk

Psalm 103 Prijs de HEER

Konnfiérs 5:6-16

Een open boek

Koringitrs 1:1-11 Delen in lijden, én in troost

Korintifrs 5:17-6:10

Het nieuwe is gekomen

2
2
2 Konntigrs 4:13-3:5
2
2
2

Konmntigrs 6:11-7:4

Heilig jezelf

7
2 Kormbiérs 1:12-22  |laisja
2 Korinfigrs 1:23-2:13 |Bezoek brengt verdriet

2 Korintiérs 7:5-16

Oprecht verdriet

2 Korintiérs 2:14-3:6  |Een brief in het hart

Johannes 13:31-38

Heb elkaar lief

Psalm 125 Vrede over Israél

Johanmes 14:1-14

Vader en Zoon

15



16

Uitnodiging Solidariteitsmaaltijden
De gezamenlijke diaconieén van de Adriaen Janszkerk, De
Emmatisgangers, Groene Tuinkerk en de
Pelgrimskerk willen u uitnodigen voor de
solidariteitsmaaltijden (soep en brood), die wij in
de 40 dagentijd organiseren.

Dit jaar hebben we besloten om de maaltijden
overdag tijdens de lunch te doen en wel op de
dinsdagen 8-15-22-29 maart, aanvang is 12.30 uur,
inloop vanaf 12.15 uur.

Locatie is de parochie de Emmatsgangers,
Reijerdijk 67, Rotterdam lJsselmonde.

Per middag kunnen er ongeveer 40 mensen
deelnemen. U kunt zich per middag opgeven en
mensen die geen plek hebben zijn de volgende middag
het eerst aan de beurt. Dit alles ook nog onder
voorbehoud van corona maatregelen.

Tijdens de maaltijden komen mensen van een goed doel
vertellen over hun werk. Aan het einde van de maaltijd
komt de collectebus langs voor een vrije gift die bestemd
is voor de goede doelen. De goede doelen zijn dit jaar de
Pauluskerk en stichting ROS (Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt).

Informatie en opgeven bij Wil Schuijer 06 3072 1980 of
w.schuijer@hotmail.com

Met vriendelijke groeten,
de gezamenlijke diaconieén

Pauluskerk Rotterdam
wervin het kwade deor ﬁei‘j jtrfai.:’

Onze missie

De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep tot zotg voor de
gemarginaliseerde medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning,
geloofsverkondiging en actie. Alles versterlet.

Onze visie

Omdat wij een diaconaal misslonalr centrum willen zijn. streven wij naar barmhartigheid en
gerechtigheid, veede en heelheid van de schepping. Het gaat om individuele hulpverlening,
bezinning, geloofsverkondiging en actle. Alles versterkt elkaar. je geeft de mensen nlet alleen vis,
maar je leert hun tegelifikectijd zelf vissen. Daarbif is het van belang dat de mensen toegang hebben

tot de visvijver.

Stichting ROS

Missie

Duizenden Rotterdammers hebben geen geldige
verblijffspapieren. Zij leven te vaak in een
minderwaardige en afhankelijke situatie, zonder
controle over hun leven.

Volgens Stichting ROS zijn er drie opties:
doorprocederen voor een verblijfsvergunning,
overleven in de illegaliteit of terugkeren naar het
land van herkomst. Stichting ROS is hierin
neutraal, de keuze ligt bij de persoon die ons
benadert. Wel geven we realistische informatie
over de mogelijkheden en raden we zinloos
procederen altijd af. We bieden hulp in vele
vormen, maar streven altijd naar
zelfredzaamheid en autonomie.

Visie

We zijn in Nederland de enige NGO die zowel
opkomt voor basisrechten alsook begeleidt bij
terugkeer. Dit doen we omdat we migranten
zien als vrije wereldburgers die zelf de beste
inschatting kunnen maken over hun toekomst.
Migranten met controle over hun leven blijven
vaker buiten gemeentevoorzieningen. Ook
daarom zetten we ons in voor een inclusieve
stad.



VANAF HET DUJKJE

Maart

U hebt het kerkblad van maart in handen.

De dagen lengen alweer, het voorjaar komt in zicht, en in
de kerk begint op woensdag 2 maart de 40dagentijd op
weg naar Pasen.

Het ziet er naar uit dat de Corona versoepelingen nu
echt door gaan zetten en dat daarmee de samenleving
en het kerkelijk leven langzaamaan weer normaliseren...

Kerkdiensten in de 40dagentijd
De liturgische schikkingen op de
zondagen (uit de brochure van de
PKN) en de aangegeven Evangelie- 4
lezingen vormen de rode draad

door de 40dagentijd heen, om dennt i
te beginnen op de eerste zondag:
op zondag 6 maart.

De liturgiecommissie is er volop mee bezig. En zowel op

zondag 6 maart als op zondag 20 maart hoop ik bij ons
in de kerk voor te gaan.

Locale 40dagenkalender 2022

Ook dit jaar is er weer een mooi locaal 40dagentijd-
boekje uitgekomen, samengesteld door een aantal
kerken uit Ridderkerk, door de parochiekerk en onze
kerkelijke gemeente van lJsselmonde.

De zeven kruiswoorden vormen de rode draad.

Het daglezingenrooster is dit jaar van mijn hand, en ook
heb ik weer de codrdinatie van de meditatieve lees-
groep.

In de parochiekerk is er een aswoensdagviering (2 maart
om 10.00 uur) en er zijn ochtendgebeden op de
vrijdagen om 9.00 uur.

Tegelijkertijd zijn er in de deelnemende Ridderkerkse
kerken vrijdagavondgebeden. Op vrijdag 18 maart mag
ik voorgaan in het avondgebed.

Op vier dinsdagen in maart rond lunchtijd zijn er weer
diaconale solidariteitsmaaltijden in de parochiezaal. De
inschrijflijst hiervoor vind u in de hal van de kerk.

De 40dagentijdboekjes zijn bij ons in de kerk uitgedeeld
op zondag 27 februari na de kerkdienst; verder zijn ze
daarna (via mij) verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Gesprekskring en gebedskring

Eind januari stonden we in de gesprekskring bij de tekst
van lied 538, 'Een mens te zijn op aarde, en vooral bij de
laatste twee regels van couplet 1 *....en net als Jezus
worden, die 't heeft voorgedaan’

De volgende data voor de gesprekskring zijn
woensdagmorgen 23 februari en woensdagmorgen 30
maart. Aanvang om 10.30 uur.

De eerstvolgende datum voor de gebedskring is
woensdag 9 maart. Aanvang om 12.00 uur.

Pastoralia

Lief en leed wisselen elkaar af in ons leven, en dat is ook
zo in het leven van de gemeente.

In de Pastorale Raad passeert het de revue, en ook de
zondagse bloemengroet is er een mooi voorbeeld van.

Danken en bidden.

In de kerkdienst van zondag 13 februari besteedden we
aandacht aan het afscheid van Mees en Lya Hoogerwerf,
waarbij hij bedankt werd voor zijn jarenlange inzet.

Gift

Eind januari mocht ik van mw B. een gift van € 100,-
ontvangen, bestemd voor de diaconie.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Tot slot

Vanwege de 40dagentijd sluit ik
hier nu graag af met een citaat
uit het locale 40dagentijdboekje
(dag 39, donderdag 3 maart)

bron www.opwegnaarpasen.nl :

Zeven woorden aan een kruis.

De aarde schreeuwt mee om recht, gerechtigheid.
En de mens? Gaat zijn ongekende gang.

De geschiedenis herhaalt zich. Dag aan dag.
Jezus sprak, riep, schreeuwde het uit...

Een gezegend begin van de 40dagentijd toegewenst!

Met vriendelijke groet,

ds. Hermie Hummel
06-15866402
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Actie Kerkbalans Groene Tuinkerk

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is zeer tevreden
met de uitkomst van de Actie Kerkbalans 2022.

Van alle uitgezette toezeggingsformulieren kwam maar
liefst ruim 90% retour. Het resultaat is dat er ongeveer

€ 2.000,- meer is toegezegd dan waarop was gerekend.

Daarmee is het begrote tekort volledig gedekt!

Het CvK dankt alle vrijwilligers die L
mee hebben gewerkt aan de actie Actie

Kerkbalans

en natuurlijk ook alle leden die aan
het succes ervan hebben bijgedragen!
Het tweede goede nieuws is dat het jaar 2021 met een
positief resultaat kan worden afgesloten.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Karel Jungheim

Inzage jaarrekeningen kerk en diaconie over 2021

In de maand februari zijn de jaarrekeningen van onze
kerk en diaconie voorlopig vastgesteld door de
kerkenraad.

De bijbehorende stukken liggen voor leden van onze
gemeente vanaf 1 maart 2022 ter inzage in de
consistorie van de Groene Tuinkerk. Indien u niet in staat

bent om deze stukken in te zien, maar toch prijs stelt
om hier kennis van te nemen kunt u contact opnemen
met ondergetekende.

Nadat de controlecommissie haar werk heeft gedaan,
zullen de jaarrekeningen in de vergadering van april
door de kerkenraad worden vastgesteld.

Hierna zullen deze stukken worden ingezonden naar het
CCBB (Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken) en worden gepubliceerd in het kerkblad.

Namens het college van kerkrentmeesters en de
diaconie,

Mees Hoogerwerf

Boekhouder (06-13832868)

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. Kristina Bertha Francisca Muller,

geboren 1 maart 1945, overleden 11 februari 2022.
Mw. Muller woonde laatst Ravenswaard 277.

Stilleven met bijbel Mauritshuis Den Haag

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel
mw. Fisscher en mw. Harmsen.

06-03: Dhr. A. van Splunter
13-03: Dhr. R. de Bruin
20-03: Dhr. J. Jongenotter
27-03: Dhr. A. J Kooijman
03-04: Dhr. G.J. Buizer

Detail uit het hongerdoek van
Lucy D'Souza

(zie overdenking op blz. 5 voor
het hele verhaal)




BLOEMENDIENST

Zondag 23 januari
De familie van Wamelen waren op 25 januari 50 jaar

getrouwd en kregen de bloemen met de hartelijke
felicitaties van onze gemeente.

Zondag 30 januari
Vandaag waren de bloemen voor mevr. Kooij omdat zij,

na een paar dagen in het ziekenhuis doorgebracht te
hebben, gelukkig weer thuis was gekomen.

Zondag 6 februari

Elly Oorebeek werd op 9 februari 80 jaar dus kreeg zij
een mooi boeket. Ze waren in de kerk en Elly kreeg
applaus na de afkondiging van de felicitatie.

Zondag 13 februari
Janny Voogt heeft hartproblemen en daarom was zij

wederom een poosje opgenomen in het ziekenhuis.
Mu zij weer thuis is, verrasten wij haar met de bloemen
en wensen haar van harte beterschap.

Ook was er een boeket voor Mees en Lya Hoogerwerf
omdat Mees afscheid nam van onze gemeente. Mees
werd door de voorzitter van de kerkenraad bedankt
voor het onbeschrijflijk vele werk wat hij voor onze
gemeente heeft gedaan en ontving daarvoor een
beeldje als aandenken. Lya werd bedankt dat Mees veel
tijd bij onze gemeente mocht doorbrengen en ontving

daarvoaor de bloemen.

BERICHT VAN DE DIACONIE

De diaconie heeft onderstaand verzoek van Kerk in Aktie
besproken en vond dat ook onze gemeente in aktie
moet komen om zo veel mogelijk de nood in Afrika te
verlichten.

Ergste honger sinds 40 jaar in Afrika

Eris dringend water en voedsel nodig

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie
in delen van Ethiopié en Kenia, waar op sommige
plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen.
Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.

Gewassen gaan dood en dieren sterven, met
honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde
MNaties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981
niet zo nijpend geweest.

Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen
bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen.
“We installeren tanks om water op te slaan dat met
vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig
ondervoede kinderenen, zwangere vrouwen en
vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra
voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel
en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun
inkomstenbron’, zegt Hilda Timmerman, relatie-
beheerder voor Ethiopié en Kenia bij Kerk in Actie.

Wij geven voor de inwoners van Ethiopié en Kenia! Voor
40 euro krijgen 10 ondervoede kinderen een maand
lang voedsel. Onze bijdrage bijdrage van € 1400.- is
bijeengebracht door de diaconiecollecte van 20 februari
jl. in de kerk aangevuld door de diaconie uit eigen
middelen. Hiermee hopen wij het verschil tussen leven
en dood in Afrika een beetje te kunnen verzachten.

Namens de diaconie,
Ton den Hartog, voorzitter.



Even voorstellen: stagiair Adriaen Janszkerk

Mijn naam is Johan de Vries. Ik kom uit Papendrecht. De
komende maanden hoop ik stage te lopen in de Adriaen
Janszkerk bij ds. Hans Schaap. Ik zit in het laatste jaar van
de predikantsopleiding van de PKN. Ik wil in de stage een
onderzoekje doen naar de ontwikkeling die de kerk de
afgelopen jaren heeft doorgemaakt en welke plaats de
kerk inneemt in de buurt.

Naast mijn studie werk ik als
kerkelijk werker in Sommelsdijk.
Daarvoor werkte ik als docent
godsdienst op een middelbare
school. |k ben getrouwd met
Mathilde en samen hebben wij
vier jonge kinderen.

| —

De stageperiode is in de maanden april en mei, maar
daarvoor zal ik ook af en toe in de gemeente aanwezig
zijn, zoals in de zondagse dienst. Ik hoop u binnenkort te
ontmoeten.

Hartelijke groet, Johan
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Naam Overleden
Mevr. C. de Zwart - Stip 23-12-2021
Mevr. 5. Nout - Levering 25-12-2021
Mevr. J.). Kornaat 15-01-2022
Dhr. G.J. van der Kroon 30-01-2022

Collecte AJK en PK

Als u de QR code scant, komt u bij
‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier
kunt u uw saldo opwaarderen. Er
wordt 35 cent transactiekosten
gerekend. Voordeel van het
opwaarderen is dat alleen bij het
opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Daarom wordt er gewerkt
met opwaarderen, zodat vanuit dit
saldo wekelijks de collecten zonder
verdere kosten kunnen worden

gegeven.

Helpt u ons tijd te besparen? Betaal vanaf nu de
collecte via de App!

Ps. werkt de OR code nog niet, update dan de Kerk in
lJsselmonde App in de App-/Playstore.

Namens de Diaconie Namens College van
Kerkrentmeesters
Mark Engelbracht Annet de Ruiter

NB. Via de app kunt u ook een bijdrage doen voor
het Kerkmagazin!

uw telefoon of
tablet.

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lisselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

i

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Van de predikant

Rondom de diensten

Gelukkig worden steeds meer beperkingen opgeheven
en komt er steeds meer ruimte om weer gewoon samen
te komen. Wat hebben we daar naar gesnakt! Als kerk
proberen we ook de draad weer op te pakken met koffie
drinken voor en na de dienst en ontmoetingen op
andere momenten.

Gaandeweg komen we in de Veertigdagen- of lijdenstijd,
waarin we in het bijzonder stilstaan bij de weg van het
kruis die Jezus voor ons is gegaan, uitmondend in zijn
kruisdood en opstanding.

Zondag 6 maart mag ik zelf voorgaan. Ook op 13 maart
hoop ik voor te gaan. 20 maart is dhr. Martin Padmos
onze voorganger, 27 maart dhr. Nico Bontenbal.
Goede, gezegende diensten gewenst!

Vervolg kringen

Welkom om aan te haken bij de kringen. Gelukkig komen
er al weer wat meer mensen. Je moet soms even een
drempel over omdat het leven al zo druk is. Maar wat fijn
is het om elkaar weer te ontmoeten! De rest van dit
seizoen zijn er kringen over de volgende onderwerpen:

- De Bergrede

- Ontmoetingen met Jezus

- Boek Tim Keller: Bij je volle verstand

- Belijdenis- en doopkring

Ook als je eerder dit seizoen nog niet hebt meegedaan,
ben je welkom om aan te haken. Geef je op via het
mailadres groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl of bij
ondergetekende.

Zieken

Dhr. Adrie Fonteine heeft een operatie ondergaan. Het
was een hele ingreep, maar deze is goed verlopen. We
wensen hem een goed herstel en Gods nabijheid toe.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Overlijden

In de nacht van 16 op 17 februari jl. is mw. M.M.E. Kraets —
de Looze (Bep) overleden op de leeftijd van 91 jaar. Bep
woonde het laatste jaar in huize Dijkveld aan de
Huniadijk. Vanuit haar huis in de Beverwaard zette ze
jaren geleden de stap naar de Adriaen Janszkerk en

deed ze op latere leeftijd belijdenis van het geloof.

Sindsdien heeft ze de kerkdiensten en ook de
inloopmorgen trouw bezocht. Lange tijd kwam ze zelf
met de auto. Toen dat niet lukte kwamen haar dochters
samen met haar in de kerk, totdat het niet meer ging.
Ondanks tegenslagen straalde ze veerkracht uit en
kwam ze een aantal keer weer op de been. Op het
moment van schrijven is nog niet bekend wanneer de
begrafenis plaats zal vinden. We wensen haar dochters
en de verdere familie veel sterkte en Gods nabijheid toe
in het gemis.

Stagiair

Johan de Vries uit Papendrecht zal gedurende april - mei
een korte stage doen in het kader van de
predikantsopleiding aan de PTHU, de Protestantse
theologische Universiteit. Hij legt dat zelf uit en stelt zich
voor in dit blad. We wensen hem een goede tijd toe in
onze gemeente.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt weer iedere dinsdag samen vanaf 9:45
uur in de consistorieruimte van de Adriaen Janszkerk.
We zijn in september weer van start gegaan met de
maandelijkse Bijbelmorgen, over het Bijbelboek
Openbaring. De volgende bijeenkomst is op 15 maart
(let op: gewijzigde datum!).

Advertentie

| VAN DER WIEL

J We maken trond

Van der Wiel
Makelaardij

Snelen goed in
woningaankoop en
-verkoop.

w497 id 41

wwwwielmak.nl
-G

www.wielmak.nl
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New Wine Zomerconferentie 2022 (23-29 juli): United Dat gaan we ontdekken tijdens

'‘United' is het thema van de New Wine deze zomerweek. Voor onszelf als

Zomerconferentie 2022, van zaterdag 23 tot en met christen, voor de plaatselijke

vrijdag 29 juli 2022, in Liempde. Vrij vertaald betekent gemeente én samen als

dit: verenigd. Na een lange periode van op onszelf te gemeenten.

zijn teruggeworpen door lockdowns, mogen we onze

verbondenheid met Jezus, met de kerk en met elkaar Kom je ook? Meld je aan via

weer vieren en versterken. zomerconferentie.new-wine.nl (met aantrekkelijke
vroegboekkorting tot 1 maart!). We willen deze zomer

En hoe uit deze verbondenheid zich? Wat betekent dit weer met een groep uit lUsselmonde naar de conferentie

voor onze betrokkenheid bij andere gelovigen, in onze gaan. Wij zullen als gezin ook weer van de partij zijn!

kerk of gemeente? Hoe leven we als mensen van het Voor meer info, neem contact op met Hanneke of mij.

Koninkrijk van God, in onze gezinnen en relaties, op ons

werk, op school en in de buurt? Uw dienaar, Hans Schaap

Collecteopbrengsten Oppas en kinderprogramma
Zondag Diaconie Kerk Er is geen kinderoppas, wegens het
2 januari €11,50 €11,50 ontbreken van leiding
9 januari €2965 €29,65 Kinderprogramma 6, 13 en 27 maart
16 januari € 15,00 € 14,50
23 januari €10,00 € 500
30 januari € 7,00 € 7,00
Gift Giften bijbelse dagboekjes
Via Jannie v.d. Kruit mochten we €15 voor De opbrengst van de dagboekjes is totaal € 80,00.
de kerk ontvangen. Het geld is overgemaakt naar de diakonie, alle

gevers hartelijk dank.

Corrie Jumelet

[
A
Felicitatie

Op 29 januari jl. waren Nico en Nel Goedhart - v.d. Berg 40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd namens de gemeente van de Adriaen JanszKerk.
We wensen jullie Gods Zegen voor de toekomst samen met gezin en
familie.




Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (SBAJK)

De SBAJK heeft het boekjaar 2021 afgesloten. Onderstaand een overzicht van de balans en

baten en lasten over 2021 en de begroting voor 2022.

Activa Slle20e
Inventaris (vaatwasser) 1.972
Debiteuren 585
Nog te ontvangen bedragen 22
Kas 90
Bank 121.366
124.045
Passiva 31-12-2021
Algemene reserve
Saldo 11 52.269
Mutatie bestermmingsreserves 533
Resulaat boekjaar -791
Saldo 31/12 52.011
mmingsresern
Bestemmingsreserve onderhoud orgel  saldo 1/1 9.009
Benut voor onderhoud orgel -533
8.476
Voorziening groot onderhoud 39.431
Vooruit ontvangen subsidie 24127
124.045

Staat van baten en lasten

Baten
Verhuuropbrengsten
Subsidies

Legaten

Giften

Collecten

Verkoop artikelen

Lasten

Kostprijs

Afschrijving inventaris
Totaal huisvestingskosten
Totaal algemene kosten

Som der bedrijiskosten
Bankrentle

Baten - Lasten

Toelichting:
Het resultaat over 2021 is circa € 10.000 hoger dan
begroot. Dit komt door meevallende energielasten. De

verhuuropbrengsten zijn conform begroting, maar wel
lager dan voor corona.

Het orgel is in 2021 gestemd. De helft van deze kosten is
gedekt door de SIM subsidie, de andere helft komt ten
laste van de bestemmingsreserve voor het orgel.

In 2022 zal het onderhoud aan de toren uitgevoerd gaan
worden dat opgenomen is in de 5IM subsidie. Daarnaastis

§1_1g_m

2.430

719

143

90

112.765

116.147

31-12-2020

58.018

0

-5.749

52.269

9.009

9.009

36.382

18.487

__ 16.147
2022 2021 2021 2020
Begroting  Realisatie  Begroting  Realisatie
12.000 10.013 9.000 10.425
1.500 0 1.500 123
6.000 6.000 6.000 4.540
400 225 300 3.305
50 59 50 40
0 5 0 0
19.950 16.302 16.850 18.433
2100 1.230 1.600 1.751
900 1.949 4.000 3.760
20.600 13.202 20.600 18.004
755 T2 735 680
24.355 17.093 26.935 24.195
0 0 0 -13
-4.405 -791 -10.085 -5.749

de verwachting dat het aantal trouwdiensten zal
toenemen door versoepeling van de coronamaatregelen.

Indien u meer toelichting wenst, dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester A. de Ruiter op
010-4137669 of per e-mail ruiterb@hetnet.nl.

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter,
namens SBAJK




Onderweg

Op woensdag 9 maart is het ‘Biddag voor gewas en
arbeid. En, wat kort door de bocht, er zijn genoeg
gebedspunten! Terwijl ik dit schrijf gaan mijn gedachten
uit naar de dienst op biddag 2 jaar geleden. Het was de
“laatste” dienst waarin geen beperkingen waren. Het
virus sloeg om zich heen. En dat alle beperkingen twee
jaar zouden gaan duren, hadden we toen niet kunnen
vermoeden.

Ik ben dan ook heel blij en dankbaar dat er een ommekeer
is. Op 15 februari j.|. werd in de coronapersconferentie
een hoop versoepelingen aangekondigd. De
versoepelingen die voor ons het meest relevant zijn: geen
maximum aan het aantal bezoekers bij de kerkdiensten
en alle activiteiten kunnen weer (verder) worden
opgepakt.

Er blijven echter best vragen, zoals 'hoe versterken we
weer het gemeente-zijn' Vragen genoeg, gebedspunten
genoeg! Wat is het dan mooi dat we dat kunnen uiten
naar de Hoorder van alle gebeden.

Op het moment dat u, jij dit kerkblad ontvangt zijn we, als
gemeente, (al weer) op weg naar Pasen! In de
lijdensweken worden we nadrukkelijk stil gezet bij de
gang van Jezus Christus naar Jeruzalem, naar Golgotha.
Zijn lijden en sterven op Goede Vrijdag staan centraal,
maar dan op de derde dag: het feest van de opgestane
gekruisigde HERE! Wat zal het heerlijk zijn om dat
binnenkert uitbundig te mogen bezingen.

Alles wat over ons geschreven is,
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid,

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

Preekstof

Ik hoop in de komende weken tijdens de kerkdiensten het
Lucas-evangelie te lezen en te verkondigen. Op de
kerk-app kunt u, kun jij een ‘inleiding’ op dit bijbelboek
downloaden en lezen. Deze ligt ook in geprinte vorm op
de tafel bij de uitgang in de Pelgrimskerk.

Omzien naar elkaar

Voor de namen van de zieken onder ons verwijs ik u, jou
naar onze zondagsbrief. De reden is dat tussen de datum
van de kopijsluiting en het verspreiden van het kerkblad
twee weken liggen, waardoor de gegevens niet meer
echt actueel en soms zelf achterhaald zijn. Raadpleeg dus
de zondagsbrief, ook om voor hen te bidden of om naar
hen een kaartje te sturen. We wensen een ieder die
zorgen en verdriet hebben Gods nabijheid toe.

In Christus verbonden,

Jeannette en Dirk van Vreeswijk.




Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken namens de
gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter
bemoediging

gegaan naar:

23 januari fam. Brugman
30 januari Ineke Lesage

6 februari Mw. de Vlieger
13 februari Mw. de Vries.

Giften

Er is een gift ontvangen van NN van 50 Euro via mw. U.
Hiervan gaat de helft naar de diakonie en de helft naar de
kerkrentmeesters

1 Johamnes 4:11

Advertentie

Verantwoording collecten.
Zondag Diaconie Kerk

23-jan-22 29,10 52,25
30-jan-22 54,80 51,80
6-feb-22 32,25 34,75

13-feb-22 3941* 50,70
* Fam. Romijn en fam. Bontenbal

PogelijkcseBroodiavimedenl

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Traditioneel en eigentijds

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Nieuwerkerk (Zeeland),
Grafgedenkstenen Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

In alle prijsklassen Nieuwe Crooswijkseweg 66b
Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Rotterdam
Deskundig advies telefoon 010-4136910

Overig

44,42 buffet

Vakmanschap sinds 1839
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Zangdiensten Breepleinkerk “ Zingen maakt
Blij“: aanvang 17.00 uur

13 maart:

samenzangdienst met Johannes de Heer liederen
orgel Martin Mans, sopraan Annelies Schep
Voorganger ds. Johan Bos

3 april:

The Martin MansFormation olv Martin Mans,
trompet Jantine Kalkman

Thema: Passie en Pasen’, voorganger ds. Erick
Versloot

Samen

Nederlands-Viaams
Bijpelgencotschap

n®

Podcast Bidden met Psalmen voor Veertigdagentijd

Bij bidden vouw je je handen, sluit je je ogen en praat je tegen God.
Bidden kan ook een diepgaande ontmoeting met God zijn, weet
internetpastor Nikelaas Sintobin. In zo'n gebed spelen Bijbelteksten
een rol. Wie kennis wil maken met deze gebedsvorm — bijvoorbeeld
in de Veertigdagentijd die op 2 maart begint — kan de podcast
Bidden met Psalmen uitproberen.

De eerste drie afleveringen van Bidden met Psalmen gaan over
danken (Psalm 139), vertrouwen (Psalm 91) en verlangen (Psalm 63).
De teksten en stem zijn van Sintobin.

De podcast is vanaf vandaag te volgen. Dat kan via de site, de app en
het Spotify-kanaal van Bidden onderweq. De podcast gaat vooraf aan
en verwijst naar het boek NBV21 Psalmen met 21 gebedsmomenten,
dat in maart bij het NBG verschijnt.

Concertarrangement:
Planken Wambuis en

Z
prachtige muziek ' t

Zaterdag 12 maart kuntu

weer aansluiten bij het traditionele
voorjaarsconcertarrangement van PDC de Herberg in
Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we op stap voor
een prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer door
natuurgebied de Planken Wambuis in Ede. De door de
Herberg bereide lunch nemen we mee.

's Middags is er een concert met Martin Zonnenberg aan de
vleugel en Marjolein de Wit met fluit. Zij zullen een
afwisselend programma ten gehore brengen.

Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-
Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 uur wandelen. Alleen concert:
14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. We vragen bij aankomst
naar het coronatoegangsbewijs.

Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl,
026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

In deze rubriek plaatsen we beichten van (maatschappelijke) organisaties om samen activiteiten te ondernemen of waarin
christelijke activiteiten onder de aandacht gebracht worden. Kopij kunt u aanleveren bij redachtie.ajk@gmail.com
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010-482 49 56
Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010 - 483 82 37
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 9694 86
Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Heleen Maas
kerkblad pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD Usselmonde
NL10 INGB 0000188602

NL0O9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 18 maart 2022
18.00 uur voor het magazin van april
2022 met het thema:

Warmte

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
Scriba: Vacant
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of oo NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending.. s ..NL32 INGB 0000 5634 99

NL61 INGB 0000 2056 29
NLO2 INGB 0003 8639 79

tn.v. ). Busse - Dekker ewor MK ). van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02

Project Werelddiaconaat........cce.....
Bloemendienst.....ermiomin

Kerkradio. i csssssssssianes

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
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De dominee heeft lelijke dingen gezegd tegen de
kosteres mevrouw Bontje. Omdat ze iets ... tamelijk
doms heeft gedaan. Het zat zo. Al maanden stonden in
de kelder geknutselde huizen van dozen met kartonnen
daken die leken op golfplaten. Op een huis stond
‘Kraamkliniek’. Op een ander ‘Schoal’, Ze waren gebruikt
voor de Veertigdagen-actie. ‘Rommel!” dacht mevrouw
Bontje. ‘Daar komen maar muizen in. Ik zal ze netjes
opruimen’. Ze had de dozen platgestampt en bij het oud
papier gedaan. Nu was er weer een Veertigdagen-actie.
De dominee wilde opnieuw de huizen neerzetten met
een collectebus erbij. Hij zocht en zocht. Toen mevrouw
Bontje zei dat ze de dozen had opgeruimd, werd hij
woest... ‘Hoe kwam u erbij om dat te doen, dacht u
helemaal niet ha?

Weet Je wie enorm veel weet?
Een profeet, een profeet

. OMKEREN @@ KiK

Dacht u dat de armoede in de wereld was opgelost?’ Ja,
de dominee ging hard tekeer. Mevrouw Bontje begon te
snikken. ‘lk wilde ...alleen maar... de kelder netjes maken
... het spijt me!!’ De dominee is met een grom
weggelopen. Kikker en de muizen kijken toe. ‘Is het nu
weer goed?’ piept Maarten muis. "Ze zei: het spijt me.
Dan is het toch weer goed??' Kik zucht. ‘De dominee
moet zich 66k omkeren.” Wat ‘omkeren’ is, snapt
Maarten niet. Wel dat de dominee niet boos mag blijven.
Gelukkig komt hij terug en legt mevrouw Bontje alles
rustig uit. Zij gaat naar de winkel om lege dozen te halen.
En die middag knutselen ze samen.

Heel gezellig. 4

% Wees Niet trots zoqls een pauw.
"Bl Voel berouw voel berouw!

Niet omdat hij heeft gestudeerd, @ Wees eenyoudig, maar Niet dom,

maar de Geest van God hem leert
_ wat echt goed is, wat verkeerd.

Weet je wat hi) zegt daarom? @-—"
'Keer je om, keer je om! é

Kik eens écht Naar hoe je doet
is dat voor een ander goed?
Keer je om naar hoe het moet!

Uit de Bijbel

God zegt: Blijf niet vastzitten

aah wat vroeger allemaql is gebeurd.
Ik ga iets hieuws maken!
Het is ol aan het kiemen,
let maar op!

= _
Naar Jesqja $3: 1819 - SEmd

Vast en bid, maak recht niet krom.
God vergeeft je, keer je om!

Veertly dagen duurt de test.
Doe je best! boe je best!

Teksten: Marjet de Il_oru
Tekeningen: M. Jurrigns



