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P 6

November

= Sinclemppe Zondag 7 november Zondag 14 november -Zu-hg 21-wunbw-2nmhg 28 november  yiensdag 3 november
Dankdag

Kerkdiensten

16.00 uur
Verdiepingsdienst

10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: 10.30 uur: kn
ADRIAEN ds. J. Schaap dhr. Setkin Sies ds. ). Schaap ds. ). Schaap
JANSZKERK
Kasteelweg 50

10.00 uur: ko 10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 19.30 uur
PELGRIMSKERK Ds. D. van Vreeswiji Ds. D. van Vreeswijlj Ds. D. van Vreeswijl Ds. D. van Vreeswijk] Ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Samendienst Heilig avondmaal Samendienst Dankdag

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

10.00 uur:

Ds. DJ. Couvee
Dankdag
Collecte:Binnenland
diaconaat + K.A.

10:00 uur:
Dhr. M. Padmaos

Collecte: Kerk

10:00 uur:
Mw. Ds. H. Hummel

Gedachtenisdienst
m.m.v koor "de Zaaiers"

Collecte: Kerk

10:00 uur:
Mw.Ds. H. Hummel
1e Advent

Collecte: Diaconie

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 15.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |Dhr. J. Bos Ds. A.L.A.den Dhr. G. Laheij Dhr. D. van Dijk Ds. D.van Vreeswijk
Ravenswaard 5 Besten Dankdag

10.30 uur: 10.30 uur:

MEERWEIDE Ds. CL. de Rooij Ds. E. van Halsema
MAASSTAD
Ziekenhuis

11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Pastor K. Bos De heer G. Kruit
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. ds. H.P. Hummel

06-158664 02

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-30402 33
06-3643 83 98

schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema

0180-443 884

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland
Mw. ds. E. Lingen
06-816663 10

elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

010-4799111

Ds. AL.A. den Besten
woensdag aanwezig

b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin.kerke!ijk@gmail.co

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer

0180-619 307
06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06 - 49747356
pastoraat@

kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

In Nederland wordt heel wat
geklaagd. Over het weer, over de
politiek, over de buren, over wat
niet eigenlijk. Toch hebben wij hier
in het welvarende Nederland
eigenlijk helemaal geen reden om
te klagen. We zouden juist vaker
dankbaar en tevreden moeten zijn.

Dankbaar dat we geen orkanen en
vulkaanuitbarstingen hebben.
Daankbaar dat we iedereen kunnen
vaccineren tegen Corona. Dankbaar
dat we geen oorlog hebben.
Dankbaar voor onze parlementaire
democratie. Dankbaar dat zelfs
onze armen in vergelijking met de
armen in Afrika of Azié rijke
mensen zijn.

Wij leven hier in Nederland in
overvloed. Er is voldoende van
onze overvlioed om te delen met
degenen die dat goed kunnen
gebruiken. Dus kijk om je heen en
bedenk hoe jij jouw overvloed kan
delen. Dat kan door goede doelen
te steunen met een gift. Maar heb
je al eens over andere manieren
gedacht om uit te delen van jouw
overvloed en talenten?

Heb je bijvoorbeeld een overvioed
aan tijd, ga dan eens bij die
alleenstaande buur op de koffie. Of
nodig iemand uit voor het eten.
Heel eenvoudig: stuur een kaartje.
Kleine moeite, groot plezier. Wees
creatief en ervaar hoe dankbaar het
helpen van anderen is. I'.F

IL'Q, 3

Annet de Ruiter
Eindredactie

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com

Dankbaar

Rooster kerkdiensten ...
Van de redactie /inhoudsopgave
Stiltepagina ..
Overdenking ...
Nieuwe startna 1810 in Twente  .........
Boekbespreking

Gedichten

Muziek
Verslag Vrouwendaag AJK

Puzzelenen lezen ..
Gezamenlijke berichten ...
Groene Tuinkerk ...
Hervormde gemeente ...
Adriaen Janszkerk

Pelgrimskerk ...
Samen

Oplossing puzzel ..
Servicepagina 0@ ...
Kinderpagina ...
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Psalm 107,29

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004



Jaren geleden kwam ik voor het eerstin het
oecumenische klooster van Taizé in het Franse
Bourgondié.

Ik had er een lange reis voor over gehad met trein en
bus, was vervolgens moe de heuvel opgeklommen, had
mijn rugzak tegen de muur van de kerk neergezet en
was naar binnen gelopen.

Het was juist tijd om te bidden. Ik ging zitten, er klonk
een openingslied: Bless the Lord, my soul, and bless
God's holy name. Bless the Lord, my soul...

' I

[Prppap— =
Blmlhllnrd.n?mLmdhlwﬁcd'sho-ly name.

Dat het om psalm 103 ging, realiseerde ik me later pas.
Eigenlijk hoorde ik op dat moment ook niet de hele
tekst, maar slechts de eerst drie woorden: Bless the Lord,
prijs de HEER. Gezongen door zo'n 1500 aanwezigen
tegelijk klonken die woorden meer als een stroom,
waarin ik opgenomen werd. Gebedswoorden als een
mantra herhaald, die als een ademhaling steeds dieper
in mij resoneerden en een weg vonden, ergens diep van
binnen landden.

En zo maakte ik die eerste avond in de kerk van Taize
kennis met een nieuw type meditatief gebed.

Een gebed van dankzegging ook, als een grondhouding
om vanuit op te ademen.

's Avonds na de dienst liep ik nog wat verwonderd rond
over het terrein, door de modder en het gras, op weg
naar mijn slaapplek en vroeg me af wat hier nou toch
gebeurd kon zijn. Dankzegging.

Thuis vertellen aan vrienden lukte niet zo. En toch.....
het gebed was diep geland van binnen. Hoe eenvoudig
kan het zijn.

Zoiets kan thuis natuurlijk ook. Hopelijk is de kerk in
IUsselmonde voor u een plek waar u kunt opademen. Er
zijn tijden dat het dankzeggen bijna als vanzelf gaat en
er zijn tijden dat het leven weerbarstiger lijkt of is.

Alles wat eerst vanzelf leek te stromen lijkt nu wat meer
bedenktijd te vragen. En dat mag er ook zijn.

Het is zoals het is en God kent ons diep van binnen.

Psalm 103: P_rijs de Heer, mijn ziel

Prijs de HEER,
mijn ziel,
Prijs, mijn hart,
zijn heilige naam.

De protestantse kerk heeft een boekje met mooie
teksten uitgegeven met als titel: #DANKBAAR, Bijbelse
inspiratie voor een dankbaar leven. Het is te bestellen
via: petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar.

=y

#DANKLIIST

HDANKBAAR

Het doet goed om stil te staan bij de mooie momenten
en goede dingen in ons leven - hoe klein ook. Het doet
goed om stil te staan, hoe dan ook.

Durft u de uitdaging aan een tijdje elke dag of een week
lang op te schrijven waar u dankbaar voor bent?

Het boekje #DANKBAAR nodigt u daartoe uit.

Dankbaar leven, is het een (op)gave?

Marjan van Weerden,
kerkelijk werker Groene Tuinkerk




Een nieuwe start na 1810 in Twente

De landstreek Twente in het oosten van Overijssel had in
de middeleeuwen al zes grote oude kerken, die gebouwd
waren in de twaalfde en dertiende eeuw ten dienste van
de leer en de viering van de Christelijke Godsdienst. Ze
stonden in de nederzettingen Oldenzaal, Denekamp,
Tubbergen, Ootmarsum, Haaksbergen en Delden in een
sobere Romaanse of een vroeg-gotische bouwstijl. Terwijl
de Kerk Hervorming begint op basis van de aanpassingen
van Lutherin 1572, gebeurde dit in Twente pas veel later,
in 1595, door de vele inviloeden van Munster en de
langere Spaanse Overheersing. In 1598 werden deze zes
oude kerkgebouwen toegevoegd aan de vele Neder
Duitse Gereformeerde kerken in de Noordelijke
Nederlanden en na 1816, op basis van de leer van Calvijn,
opgenomen in de Nederlands Hervormde Kerk .

Twee honderd jaar later
ontstaat de Franse Revolutie in
., Parijs en als gevolg daarvan

| werden de MNoordelijke

¥ Nederlanden in 1798 veroverd
door de legerleider Pichegru.
Napoleon was nog nietin
beeld, die was nog gewikkeld
in een eigen vrijheidsstrijd op
het eiland Corsica tegen de Fransen. Toen
Napoleon-Bonaparte in 1805 de macht had overgenomen
in Parijs, stuurde hij zijn broer Lodewijk Napoleon in 1806
naar de Nederlanden en benoemde hem tot Koning van
onze oude grondgebieden. Zijn vrouw Hortense de
Beauharnais, dochter van Josephine, bleef in Parijs met
iedere avond die frivole feesten, prachtige kleding,
geweldig eten en drank. Haar lijfspreuk was: “Men heeft
mij bestemd voor Holland, een Koninkrijk gehuld in
mist, zonder zon en zonder enige poézie.’

Direct na zijn benoeming in 1806 stelde Napoleon de
vrijheid van Godsdienst in en liet hij in elke stad en in elk
dorp een volkstelling houden over de geloofs-
samenstelling ter plaatse. Bij een meerderheid van de
Neder Duitse Gereformeerde Kerk bleef de kerk
ongewijzigd in hun bezit, bij een gestemde
meerderheidsuitslag van de Lutheranen of de
Katholieken wijzigde de bestemming. Zowel bij een
wisseling als bij een handhaving van het gebouw kregen
alle overige bestaande kerkgenoot- schappen 50%
subsidie van de nieuwe Staat, het Koninkrijk van Lodewijk
Bonaparte, om een eigen nieuwe kerk te bouwen
wanneer ze dat wilden.

De eigen betalingsaan- vulling van die overige 50% liet
wel vaak bij de bouw op zich wachten.

De oude kerkgebouwen van Oldenzaal, Denekamp,
Tubbergen, Ootmarsum en Haaksbergen gingen door de

stemmingsuitslag weer terug naar de Katholieke
kerkorganisatie, de mooie oude Romaanse kerk van
Delden bleef bij meerderheid wel Neder Duits
Gereformeerd en na 1816 dus Nederlands Hervormd,
mede door de grote invloed van de plaatselijke Adellijke
Kasteelheer van Twickel.

In Denekamp, Tubbergen en Ootmarsum kwamen er in
1810 hele mooie, toekomstige, Nederlands Hervormde
kerken in een Neo-Classisistische bouwstijl met de
bijdrage van Koning Lodewijk. In Haaksbergen was deze
nieuwe Neder Duitse Gereformeerde kerk pas in 1811
gereed nadat Lodewijk al een jaar was vertrokken uit ons
gebied. Voor Oldenzaal was het nog onmogelijk om toen
voldoende restgelden te vergaren en deze nieuwe, dan al
Nederlands Hervormde kerk, kwam pas in 1934 gereed in
een hele bijzonder mooie architectuur. Een eenvoudige
Katholieke kerk in Delden kwam met deze subsidie ook
veel later gereed, door het geldgebrek om de eigen 50%
op te brengen en is in 1872 geheel vervangen door een
nieuw groot Gotisch kerkgebouw.

Bij deze twee gescheiden Hervormde en Katholieke
kerkgebouwen in Delden hebben ze wonderlijk wel
dezelfde naam behouden en gekozen, bij de oude
kerkhandhaving van de latere Hervormden en de
gekozen nieuwbouwkerk van de Katholieken en ze
werken nu ook vaak heel veel samen in een echt
ocecumenisch uitgangspunt van geloofsbeleving.

Koning Lodewijk Napoleon was heel geliefd in Holland en
heeft in een korte tijd veel goeds bereikt op vele terreinen
van de samenleving. Bonaparte haalde hem in 1810, uit
jaloezie, terug naar Parijs en de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden werden een onderdeel van het grote Franse
Keizerrijk totdat Bonaparte in 1815 zijn Waterloo tegen
kwam. Deze kerkenbouwhbijdrage is bij de komst van
onze nieuwe Koning Willem |, voorlopig wel gehandhaafd
en in de nieuwe grondwet van Thorbecke in 1848 is dat
ook vastgelegd bij het Hoofdstuk, “De Vrijheid van
Godsdienst”. Helaas is het percentage later wel sterk
verminderd.

Deze “relatief nieuwe"” Nederlands Hervormde Kerken in
Twente, in hun gebouwen van begin negentiende eeuw,
zijn door hun aangepaste ontwerpvorm veel geschikter in
het kerkgebruik als woorddienst, door de centraalbouw
van de plattegrond in een hoefijzervorm rondom de
kansel.

In die 200 jaren vanaf 1810 is er gelukkig onderling wel
meer Vrede en Verzoening ontstaan.

Frits van Veldhoven



Geestelijke groei
Veranderen naar het beeld van Jezus - Deel 2

Routekaart voor geestelijke vorming

De schrijver van dit boek Robert Mulholland was een
Amerikaanse theoloog (overleden in 2015) en zijn
routekaart is een gewaardeerd werk. Overigens is deze
uitgave een bewerking van Ruth Haley Burton. Zij is
oprichter van een Transforming center. Ja hoor daar is
het woord weer. Een plek waar ruimte wordt gemaakt
voor God zodat Hij ons de kracht kan geven, inspireren
om gemeenschappen te veranderen. Ruth heeft haar
eigen verhaal in het voorwoord geschreven. Hoe zij in
contact is gekomen met Robert Mulholland, toen ze
merkte dat ze niet kon groeien in het geloof. In de tekst
heeft zij gebeden en vragen en tips heeft geschreven,
zodat de tekst toepast kan worden voor persoonlijk
gebruik of in groepen.

Opnieuw een buitenlandse schrijver, maar de Neder-
landse boeken die over groeien in geloof gaan, spreken
niet direct over worden als Jezus. Wel over wat je
identiteit in Jezus is. Maar God wil de wereld bereiken
door ons leven in te zetten. Geestelijke vorming is
daarom volgens Robert Mulholland een proces van
gevormd worden naar het beeld van Christus met het
oog op anderen. In het eerste deel van het boek wordt
deze definitie stap voor stap uitgelegd.

Het tweede deel staat stil bij het feit dat wij mensen van
elkaar verschillen. De schrijver gebruikt daarvoor een
analyse van psycholoog Carl Jung. De ene mens is
introvert en de ander is extrovert. De een reageert op
basis van intuitie, de ander op basis van feitelijke
waarneming. De een heeft een
voorkeur voor denken, de ander voor
voelen. Tenslotte zouden we menselijke
voorkeur nog kunnen indelenin
oordelen of observeren. Natuurlijk zijn
wij mensen een combinatie van deze
factoren enis

dit lang niet altijd even duidelijk,
maar toch heeft de wetenschap zo
een aantal persoonlijkheidstypen.

ledereen is anders, er is niet één methode voor
iedereen

Waar Robert Mulholland vervolgens mee aan de slag
gaat, want geestelijke groei is voor al deze mensen
anders. Eris niet één methode die voor iedereen van
toepassing is. We hebben immers een andere voorkeur
en daarom werkt stille tijd, contact zoeken met God niet
voor iedereen op dezelfde manier.

Ik vond dit echt leuk om te lezen. De uitdaging is
volgens Mulholland wel dat we juist kunnen groeien op
het terrein wat niet onze voorkeur heeft. Dit gebeurt als
je samen met andere mensen bent, die niet zijn als jij.
Daarom is een gemeenschap zo belangrijk. Hij heeft
daarvoor een parafrase gemaakt op het bekende 1
Korinthe 12, over het lichaam van Christus.

Geestelijke vorming is het

proces van vorming naar het

beeld van Christus met het
00g op anderen.

Deel drie van het boek gaat over geestelijke oefeningen
waarbij dan bidden, geestelijke lezing (lectio divina) en
liturgie worden genoemd. Tenslotte wordt nog eens
benadrukt hoe belangrijk het is om dit samen te doen.
Juist in deze tijd bestaat het gevaar dat wij individueel
op pad gaan, maar zo is het lichaam van Christus niet
bedoeld. De schrijver maakt vaker kritische kant-
tekeningen over de tijd waarin wij leven en het belang
van geestelijke vorming.

Het boek gebruikt begrippen waar christenen (in
Nederland) niet altijd mee vertrouwd zijn. Die
vervreemding merk ik ook al bij de titel en cover van het
boek. Het ziet er niet uit als een aantrekkelijk boek over
groeien in geloof of worden als Jezus. Heel vaak heeft
de schrijver het over een holistische groei.

Een christelijke pelgrimstocht (het proces van geloof),
wat ik nog ken van de drieslag: ellende, verlossing,
dankbaarheid of zou samenvatten als bekering,
rechtvaardiging, heiligmaking, wordt in dit boek
bewustwording, zuivering, verlichting en vereniging
genoemd. De begrippen en de beeldspraak worden
duidelijk uitgelegd en bijbels gefundeerd, maar doen in
eerste instantie aan moderne mindfulness denken. De
schrijfstijl is niet aantrekkelijk voor een snelle lezer. Dat
is iets wat Robert Mulholland in zijn boek ter sprake
brengt als het probleem van deze tijd waarin wij snelle,
kant-en-klaar oplossingen willen. Zo is geestelijke
vorming beslist niet. Dat blijft een levenslang proces
samen met anderen.

Antoinette Schram



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.

Jezus

Die man uit Nazareth
Weet je het?
Werd geboren in Bethlehem
Ken jij Hem?

Die man ujit Nazareth
Vergeeft, geneest en redt
Werd geboren in Bethlehem
Ken jij Hem?

Die vriend uit Nazareth
Zonder zonde, maar met liefde en gebed
Werd geboren in Bethlehem
Ken jij Hem?

Jezus de Vredesvorst
Nooit meer dorst
Jezus de Verlosser
Altijd Levend Water

Jezus, de Weg de Waarheid en het Leven
Door Hem gezegd, in de Bijbel beschreven
Jezus, de Gekruisigde, de Opgestane
En de Levende

Gloria Gloria Hallelujah

Gloria Gloria Hallelujah

Gloria Gloria Hallelujah
Amen Amen Amen

Licht

Vandaag dacht ik even
Zonder licht dan is er geen leven
Doe de deur van je hart niet dicht
Dan ontvang je het Licht
In dit aardse leven
Het wonder wat je is gegeven

Het Licht moet je delen
Met heel velen
Je kan het ook uitdragen
Aan mensen die er naar vragen
En hun vertellen
Dat je het ook in de Bijbel kan lezen

Is de deur van je hart gesloten?
Doe hem dan snel open
Want dan is er iets mis
En leef je in de duisternis
Dan schijnt er ook geen licht in je leven
En kan je ook niets geven
Er staat geschreven

Jezus Christus, het Grote Licht
Kwam in een wereld vol van duisternis
Hij sprak: wie mij volgt
Zal in de duisternis niet wandelen
Maar zal het licht des levens hebben

Mail uw eigen gedicht naar redactie.ajk@gmail.com




Van Arthur Reynolds via The Byrds en Peter Seeger
naar We shall overcome en Bob Dylan

Vorig jaar stond ik stil bij de single Jesus is just allright dat
50 jaar geleden een hit was voor The Byrds, een
Amerikaanse rock countryfolk groep.

De single was geschreven in 1966 door Arthur Reid
Reynolds. Zij hadden nu precies 50 jaar geleden een
single die geen hit werd in Nederland, alleen een
tipnotering, genaamd Glory Glory Hallelujah. Ditis een
traditional met weer een tekst van Reynolds. Verder is er
weinig over hem bekend en te vinden. Wel had hij met
zijn gospel groep The Art Reynolds Singers ook een Ip
Tellin it like it is in 1966.

En hij was de tweede stem op het nummer wat veel
mensen kennen: Try to remember van Harry Belafonte uit
1927. Toen ik het bekeek en beluisterde op YouTube, las
ik dat een neef reageerde op die clip. Hij schreef dat het
zijn oom was. Het wordt ook niet op de plaat vermeld,
dus dit is een zeldzame ontdekking.

The Byrds hadden overigens nog een religieus nummer
Turn turn turn (to everthing is a season) in 1966. Een
nummer 1 hit in Amerika, met de volledige tekst van
Prediker 3 vers 1 tot en met 8. Voor alles wat er is, is een
uur en dat er een tijd is voor zaaien en oogsten, tijd voor
geboorte en sterven. Het nummer kwam eind jaren 50
uit door folkzanger, muzikant en activist voor de
mensenrechten Peter Seeger (1919-2014). In 1962 stond
het op zijn album The bitter and the sweet. Wel had hij er
1 regel aan toegevoegd en daarom wordt hij als auteur
vermeld op de uitvoering van The Byrds.

Prediker 3 vers 8 eindigt met een tijd voor corlog en een
tijd voor vrede. Daarna maakte hij er 1 zinnetje bij |
swear it’s not too late. Ik zweer dat het niet te laat is.

aonie

ny
Hagry Bel

Peter Seeger is ook de schrijver van het lied We shall
overcome. Wij zullen overwinnen. Dat is ook opgenomen
in de Evangelische liedbundel 502. Het is een
gospelnummer dat een protestlied werd, ook belangrijk
voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Joan Baez zong het in 1963 bij protestmarsen en ook
Peter, Paul and Mary.

Het werd meestal tekstueel toegeschreven of
afstammend van het lied I'll overcome some day, een
hymne van Charles Albert Tinley (1851- 1933). Hij was
een predikant uit Philadelphia van de Methodist
Episcopal Church. Hij was ook componist en schreef 50
gospels en hymns en een protestlied. Dit lied werd voor
het eerst gepubliceerd in 1907.

We shall overcome
Van gospel naar
protestsong!

De mederne versie zou zijn gezongen door
tabaksarbeiders onder aanvoering van Lucille Simmons
tijdens een sigarenstaking van 1945 in Charleston.

In 1947 werd het lied onder de titel We shall overcome
gepubliceerd in een uitgave van het People Songs
Bulletin, een organisatie waar Peter Seeger werkte als
regisseur. Peter Seeger heeft nog veel meer
protestliedjes gemaakt tegen misstanden. Zijn
voorbeeld was folkzanger Woody Guthry (1912-1967).

Peter Seeger inspireerde Bob Dylan die later ook een
paar christelijke albums uitbracht eind jaren 70 en begin

jaren 80, waaronder Slow train coming, Shot of love en
Saved.

Ronald van Pelt
rpelt4a8@upcmail.nl




Verslag vrouwendag AJK

Vanuit onze triade is het idee ontstaan om een vrouwendag te organiseren, we hebben het ‘Soulsisterday’ genoemd.
Aan het begin van de dag hebben we geluisterd naar het aangrijpende verhaal van Fatima. Ook was daar Lieneke die
de bijbel met ons opende en met ons zong onder begeleiding van Gerdien. Hierna hebben we met elkaar geluncht
en was het tijd om deel te nemen aan de verschillende workshops. Het was erg fijn deze dag met elkaar te beleven.

"Dank lieve vrouwen van de "Creatief, inspirerend, "Was echt heel goed

AJK voor deze mooie dag. verbindend, samen zijn, geregeld! Wat een

Een dag met blessings. liefdevol, God, jezelf zijn, fantastische dag!"
verrassend!"

Handletteren

Een krans met droogbloemen maken Taartjes met een twist maken
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Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Onstoffelijk, tot de geest behorend 9 Protestantse
evangeliedienaar 11 Album 13 Deel van een hanenkop

14 Symbool voor cerium 15 Loofboom 17 Steekwapen
19 Groente 20 Durf 21 Terug naar afzender 23 Handvat
24 Gedicht 25 Geen ding 27 Tand 28 Gemeente in Gelderland

29 Buitengewoon hevige stormwind 32 Geribde groente
33 Gek 36 Brandnete| 38 Naaldboom 39 Vervolgens 41 Viugge

vaart 42 Boerenplaats 43 Mondzweertje 45 Slaperig 46 Editie

(afk.) 48 Zwarte barnsteen 50 Voorzetsel 51 Vroomheid
54 Viering.

Verticaal

1 Spitsvondige Bijbelse uitspraak 2 Hetzelfde (afk.) 3 Kleding-

stuk 4 Islamitische geestelijke 5 Tijdschakelklok (Eng.) & United
Mations (afk.) 7 Gelofte 8 Fries water 10 Die zijn zalig volgens

Matteds 5:3 12 Vouw 14 Aanwijzing (Eng.) 16 Productnaam
18 Bruinige kleur 19 Gemeente in Utrecht 22 Liver 26 Werk-
weigeraar 27 Bijbels bruiloftscord 30 Afstamming 31 Strijd-
toneel 34 Bijbelse figuur die 930 jaar oud werd (Genesis 5:5)
35 Intens plezier 37 Inborst 40 Valse godheid 44 Springaapje
47 Op grote afstand 49 Gelijke stand (Eng.) 51 Internetextensie

van Duitsland 52 Verenigd Koninkrijk (afk.) 53 Voegwoord.

www.wimdeweerdt.com
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Gezamenlijke berichten

Acti
Kce:'ibalans Geef
vandaag
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan VOOTr

In januari doen onze gemeenten mee aan de Actie Kerkbalans
2022,

Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een
financiéle bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen
doen waar we als kerk voor staan.

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen. Want ook in de toekomst willen we als kerk van
betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting
zoeken. Maar ook uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun
leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we
geen subsidie. De financiéle bijdrage van onze leden is
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze
gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Begin januari 2022 ontvangt u daarom een brief met het
verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen
rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke
taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.
Voor de kerk van morgen.

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Actie L

Kerkbalans

OQQMlT®

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Heeft u voor 2021 een toezegging
gedaan, maar nog niet betaald?
Wilt u dan voor het einde van het

jaar uw betaling voldoen?



Groene Tuin 353, lJsselmonde

b Groene Tuinkerk

VANAF HET DIJKJE

November

De herfstmaand november is bij uitstek de maand van
gedenken. Hetzij aan het begin van de maand rondom
Allerheiligen/Allerzielen, hetzij op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. Dit laatste is bij ons in de Groene
Tuinkerk gebruikelijk.

Verderop in deze kolommen leest u meer over de
Gedachtenisdienst. En bovendien is het op de eerste
woensdag van de maand november Dankdag.

Nog even terug ........

We hadden een mooie startzondag op 19 september,
met eerst de kerkdienst en daarna het gemeenteberaad.

De thema's sloten op elkaar aan:
Van U is de toekomst’

ging vanuit de kerkdienst over in:
de toekomst van onze gemeente’.

Kerkdiensten

Na de zendingsdienst op 31 oktober rondom de
zendingserfgoedkalender 2021, sta ik in de maand
november twee keer op het rooster om bij ons in de
kerk voor te gaan. Op zondag 21 november in de
Gedachtenisdienst en een week later op zondag 28
november in de dienst op de eerste Adventszondag.
Het ene kerkelijke jaar gaat aan het eind direct overin
het begin van het andere kerkelijke jaar,
Eeuwigheidszondag wordt gevolgd door de eerste
Adventszondag.

Gesprekskring en gebedskring

De bijeenkomsten van de gesprekskring en de
gebedskring zijn telkens weer mooie en ook kostbare
momenten van (ons) gemeente-zijn door de week. De
gesprekskring hoopt weer samen te komen op
woensdagochtend 27 oktober en 24 november om
10.30 uur in de grote zaal beneden, en de gebedskring
op woensdag 10 november om 12.00 uur in zaal 1 de
trap op (de pastorale werkkamer).

Ook op de andere woensdagochtenden ben ik vaak in
de kerk aanwezig, tussen 10.00 en 12.00 uur.

Pastoralia

In het kerkblad noem ik in deze kolommen doorgaans
geen namen, omdat er nogal wat tijd zit tussen het
schrijven van de kopij en het verschijnen van het
kerkblad.

U kunt aan Marjan van Weerden of aan mij een verzoek
tot een dankgebed of een voorbede (blijven) doorgeven
voor in de zondagse kerkdienst; ook ligt het voorbede-
boek op zondagochtend klaar.

Als pastores hebben we de diverse secties onderling
verdeeld: ik ben de eerstverantwoordelijke voor de
pastorale secties 1 t/m 5 en 9, en Marjan voor de secties
6 t/m 8 en 10 + Meerweide en Sonneburgh. Hebt u
behoefte aan een bezoek van en/of een gesprek met
&én van ons, laat u het ons dan weten?

Lief en leed gaat door, in het groot en het klein, en ook
hierbij geldt: 'Van God is de toekomst, kome wat komt....

Gedachtenisdienst

Zondag 21 november is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag, de zondag waarop
we in de kerk de overledenen van het voorhije kerkelijke
jaar gedenken.

Hielden we vorig jaar bij ons in de kerk twee diensten op
deze zondag, vanwege corona, we hopen dat er dit jaar
weer gewoon eén Gedachtenisdienst zal zijn 's-morgens
om 10.00 uur.

Het thema van de dienst sluit aan op het jaarthema Van
U is de toekomst, met een Schriftlezing uit Openbaring.
Samen met Marjan van Weerden hoop ik in de dienst
voor te gaan, ons koor "de Zaaiers" verleent mede-
werking, en er is een liturgische schikking.

In deze Gedachtenisdienst noemen we met eerbied de
namen van de overledenen, waarna de familieleden het
gedachtenissteentje voor in de kerk mogen ophalen.
Daarna mogen alle kerkgangers voor in de kerk een
kaarsje komen aansteken, ter gedachtenis.

Gedenken is van belang, ook al kan het emoties
oproepen. Gedenken is van belang, en gelukkig heeft
de kerkelijke traditie er betekenisvolle rituelen, teksten
en liederen voor.

U bent ook in deze speciale dienst van harte welkom,
om samen met de uitgenodigde familieleden te
gedenken en om tegelijk zo ook uw eigen rouw een
plaats te geven. Na de dienst is er voor de nabestaanden
gelegenheid om koffie te drinken en na te praten.
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Op het moment van schrijven, vrijdag 15 oktober, is het
zo dat we deze Gedachtenisdienst tien gemeenteleden
gedenken en één oud-gemeentelid.

WIJ GEDENKEN:

Christina Lodder — Nederlof

Hendrik Drop

Cornelia Schop — van de Polder

Hendrika van den Boogert — Trouw
Willemina Vermeulen — Batenburg
Elizabeth Cornelia van Soomeren — Breimer
Gijsbertha Louise van Wezel - van der Vioed
Anna Koudijs - Vijn

Louwrens Filius

Johanna van der Meer

Harmina de Waard — Heuving

“Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,

dat zij gekend zijn bij U en bijons...”
(lied 199)

Tot slot

De gift van eind augustus van mw B was niet €50,-
(zoals in het vorige kerkblad vermeld) maar €100,-
ter vrije besteding.

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor!

En graag sluit ik deze keer af met een tekst uit het boekje

U die voor mij uitgaat, een recente uitgave van
PKN/Petrus (net als het boekje Vaste grond). Er staan
‘gebeden voor onderweg' in, waaronder deze (blz 8):

EERSTE STAP:

God, als wij het nu doen:

Dat U de eerste stap zet en dat ik dan volg.

Dat U het eerste woord spreekt en dat ik dan antwoord.
Dat U de Eerste bent en ik ergens onderweg.

En dat steeds opnieuw U mij roept als het leven mij te heet
onder de voeten wordt en ik wegduik voor U,

dat U me dan heel voorzichtig tevoorschijn roept?

Een gezegende novembermaand toegewenst!

Met vriendelijke groet,

ds Hermie Hummel -

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd, (voorkeurslid) :

Fam. A.v.d. Kapel - van de Logt,

naar: Scheepswerfstraat 40,
9501NR Stadskanaal.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren momenteel mw. Fisscheren
mw. Harmsen.

07-11: Mw. D. van Hengel

14-11: Dhr. JLEK. Jungheim

21-11:Dhr. A. van Splunter

28-11: Dhr. R. de Bruin

05-12: Dhr. J. Jongenotter

TOELICHTING

Toelichting op de begrotingen 2022 van de
Gereformeerde kerk van Rotterdam-lJsselmonde.

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde
begroting voor de kerk geeft voor 2022 een tekort aan
van € 4.300,00. Deze begroting is opgesteld op basis
van de vastgestelde meerjarenbegroting.

Hoewel we een tekort begroten voor het jaar 2022 en de
verminderde opbrengsten verhuurin 2021 door de
Coronacrisis, kan gesteld worden dat de financiéle
positie van onze kerk er op dit moment nog goed voor
staat. Voor bezoek- en begeleiding in het kader van het
pastoraat is, naast het werk van onze predikant, ook
voor 2022 een kerkelijk werker begroot.

Een belangrijk deel van de daarmee gepaard gaande
kosten zullen worden gefinancierd uit de reserve
pastoraat.

De begroting 2022 opgesteld door de Diaconie geeft
een tekort van € 2.640,00.

Gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren
vertrouwen wij erop dat de tekorten worden gedekt
door onder andere de actie kerkbalans 2022 die in
januari 2022 zal worden gehouden.

De volledige begrotingen liggen voor leden van onze
kerk ter inzage in de consistorie van ons kerkgebouw.
Deze begrotingen zullen door de kerkenraad in
november worden vastgesteld.

Oktober 2021
Mees Hoogerwerf



BLOEMENDIENST

Zondag 19 september
gingen de bloemen naar Mevr. Fousert,
Grote Hagen 98, Meerweide. Op 17 september beretkte

Mevr. Fousert de mooie leeftijd van 90 jaar, als gemeente

wensten wij haar nog een goede tijd toe.

Zondag 26 september waren er twee boeketten, Eén
voor Meuvr. Rijnsbergen, Ravenswaard 5/215. Zij mocht
28 september 95 jaar worden en €én voor de Fam. v.d.
Molen, Ravenswaard 357. Zij vierden 27 september dat
ze 65 jaar zijn getrouwd. Als gemeente feliciteerden wij
hen en wensten wij hen een mooie dag toe.

Zondag 3 oktober.

Dianne de Bruin mocht weer uit het ziekenhuis
thuiskomen, zij ontving het boeket van deze zondag,
Wij wensen Dianne en Roy sterkte toe.

Zondag 10 oktober.

9 oktober vierde Mevr. Akerboom haar 91e verjaardag
en Mevr. De Groot vierde op 11 oktober haar 95e
verjaardag. Beiden werden door de gemeente van harte
gefeliciteerd en wij wensen hun nog veel gezondheid
en een mooie tijd toe.

Ontvangen

Via Elly ontvangen € 10,- van fam. A. bestemd voor het
bloemenfonds,

Op 15 september heeft Joke een gift ontvangen in
Meerweide van €9,-

Op 20 september heeft Joke via Ton den Hartog een gift
ontvangen van € 20,-en Tvan € 3,-

Op 22 september is door Joke het Bloemenkistje weer
geleegd, er zat dit keer een mooi rond bedrag in van

€ 80,— Alle gevers weer hartelijk dank!

Met de vriendelijke groeten van Joke Busse en Elly
Oorebeek, tel 06-177 337 19

DE ROMMELMARKT STOPT ER MEE

Heel veel jaar is met plezier de rommelmarkt door

verschillende mensen georganiseerd. De organisatie

hiervan wordt een steeds groter probleem, de mede-

werkers komen op leeftijd en kunnen niet

meer helpen. “

Afgelopen jaren kon er geen rommelmarkt Q‘
5!

meer plaats- vinden door de pandemie.

In overleg met de kerkrentmeesters is nu besloten om

de bijeengebrachte spullen te schenken aan het nieuwe

kringloopwarenhuis ‘Het Goed' op het bedrijventerrein

Hordijk West, Kinderdijkstraat 49, nabij de Pascalweg.

Zo krijgen de spullen nog een goede bestemming.

De commissies van nu en vroeger willen iedereen

bedanken voor de inzet hiervoor.

Namens de commissies: Hennie Kranenburg.

KERK-TV

Veel gemeenteleden die fysiek niet meer in
staat zijn de kerkdiensten bij te wonen,
volgen die, door gebruik te maken van het
internet. Dat gebeurt door te surfen naar
www.kerkomroep.nl of naar YouTube. Niet bekend
is of er gemeenteleden zijn die van deze mogelijkheden
geen gebruik kunnen maken. Dat kan zijn omdat zij
geen internet hebben of omdat zij tegen andere
problemen aanlopen. Deze leden kunnen contact
opnemen met Piet van Rikxoort (06 - 273 140 93). Hij is
bereid hierover advies te geven en mee te denken over
mogelijke oplossingen.

GEMEENTEBERAAD (een verkort verslag..)

Op zondag 19 september was er na de kerkdienst een
gemeenteberaad. Onze penningmeester stelde
tevreden vast dat er in 2020 hogere opbrengsten waren
van de VVB, de giften en de collecten, waardoor het jaar
met een minimaal tekort kon worden afgesloten.

Ook vertelde hij dat het College van Kerkrentmees-

ters een meerjarige onderhoudsbegroting heeft opge-
steld met een dekkingsplan voor de komende tien jaar,
hetgeen wel inhoudt dat er voorlopig jaarlijks een
bedrag uit de algemene reserve aan de onderhouds-
begroting zal worden toegevoegd. Voor de kosten van
het pastoraat wordt jaarlijks een bedrag uit de pastorale
voorziening gebruikt. Het dagelijks bestuur schetste een
toekomstbeeld door het zetten van een denkbeeldige
stip aan de horizon. Over een aantal jaren zal niet zozeer
het ledenaantal of de stand van de financién bepalend
zijn bij de discussies over de toekomst van onze kerk,
maar vooral de vraag of er nog voldoende kader zal zijn.
In maart volgend jaar wordt er een nieuw gemeente-
beraad belegd.

Namens de Kerkrentmeesters: Karel Jungheim

Op zondag 5 december vieren we Sinterklaas in de
Groene Tuinkerk

Een primeur in 2021. We doen dat in de koffiezaal, bij het
vertellen van zijn levensverhaal. De Sint heeft ook een
klein pakje voor wie hem verwacht en zelfs een

5-regelig gedichtje voor u geschreven
Doet u graag mee? Dan wordt u
zondag 14 november na de
kerkdienst bij de koffie verwacht.
Want dan trekken we lootjes. Mocht u graag meedoen,
maar zondag de 14e geen lootje kunnen trekken, dan
mag u even bellen naar 06-14050968 en passen we er
een mijter aan. Graag tot zondag de 14e november en
tot zondag 5 december natuurlijk! Het feestje is kort
maar intens, tot uiterlijk 13.00 uur.

Marjan van Weerden, kerkelijk werker
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Vanuit de kerkenraad

Welkom (weer) om de diensten fysiek bij te wonen.
Inmiddels is duidelijk dat u zich niet langer hoeft op te
geven. Ook mag u weer zelf een plaatsje in de kerk
uitkiezen. Er zijn vakken in onze kerkgebouwen waar u
kunt plaats nemen als u liever (nog) wat meer afstand
wilt houden.

Voor beide kerken wordt een live-stream aangeboden
(met beeld en geluid), ook achteraf te bekijken. Deze is
te bekijken via de website www.kerkinijsselmonde.nl.
Via kerkomroep wordt alleen het geluid uitgezonden.

De collecte zal nog steeds gehouden worden bij de
uitgangen van de kerk. Uiteraard kunt u ook
rechtstreeks geld voor de collecte blijven overmaken,
m.b.v. onderstaande QR-codes of door handmatig de
rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie
elders in dit blad. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk

www.kerkinijsselmonde.nl

o A
Collecte AJK en PK
Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet. Dus buiten
de bankapp om.
Diaconie Kerk(rentmeesters)
R J
3

Door de komst van onze App 'Kerk in lJsselmonde’, voor
leden van de gemeente, waarin de optie 'geven'is
opgenomen, zullen wij per 31-12-2021 stoppen met het
faciliteren van collectebonnen. Geven via de App heeft
voor u dezelfde voordelen als collectebonnen en voor ons
scheelt het aanzienlijke tijd en administratiekosten. Uw
bijdragen via de App zijn ook aftrekbaar voor uw
belastingaangifte.

Probeer vanaf nu de 'geven’ functie in de App! Het principe
is hetzelfde. Laad uw saldo op in de App en geef op
zondag vanuit uw saldo aan het doel waaraan u wilt
geven.

.

Functie "Geven" via App Kerk in IJsselmonde vervangt de collectebonnen

De App nog niet gedownload? Download de App in de
playstore of Appstore, zoek op: "Kerk in Usselmonde”,
Apple link naar Kerk app:
https://apps.apple.com/nl/app/kerk-in-ijsselmonde/id1534
502604

Android link naar Kerk app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.donke

ymobile.pknijsselmonde

Heeft u hierover vragen, neem dan even contact met Hans
Gorter Email: penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl
of telefoon: 06-53792023




Verkiezing nieuwe ambstdragers

De verkiezing van ambtsdragers staat weer voor de deur.
ledereen die belijdend lid is van onze gemeente wordt
van harte uitgenodigd om namen in te dienen voor de
volgende vacatures:

* 2 ouderlingen in de Adriaen Janszkerk

* 1 ouderling in de Pelgrimskerk

* 1 jeugd-ouderling in de Pelgrimskerk.

De vacature van jeugd-ouderling is ontstaan doordat de
huidige jeugd- ouderling, Jonna van den Berge diaken
wordt.

* 3 ouderling- kerkrentmeesters in het College van
Kerkrentmeesters.

Een ouderling-kerkrentmeester is een ouderling die
deelt in de ‘gewone’ taken van andere ouderlingen die
betrekking hebben op de zorg voor de gemeente als
geloofsgemeenschap. Daarnaast heeft deze ouderling
de bijzondere taak van het financigle beheer van de
gemeente (beheer gebouwen, begraafplaats, betalingen
en giften).

Wilt u meer weten over dit ambt? Neem dan contact op
met Harro den Hartog: harrodenhartog@hotmail.com.

* 3 diakenen in het College van Diakenen
* 1 diaconaal medewerker voor Meerweide.

Wie zoeken we? We zoeken mensen die beleid willen
maken en mensen die praktische zaken willen
uitwerken. Waar houdt de diaconie zich mee bezig?
MNaastenhulp, ouderenzorg, sociale ongerechtigheid en
rentmeesterschap. Heb jij hart voor deze zaken of ken jij

Vanuit de diaconie

De diaconie heeft € 200,- geschonken aan Open Doors, zij steunen
christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors
brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten

Zijn.

Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie

praktische hulp zoals traumazorg en noadhulp.

iemand die hier goed in zou zijn, laat het ons weten!
Je kunt hiervoor Mark Engelbracht,
markengelbracht@hotmail.com, of Sita van Vliet,
scriba@kerkinijsselmonde.nl, aanspreken.

De namen voor alle vacatures kunt u schriftelijk indienen

bij Renata van Mastrigt (renatamas@kpnplanet.nl), ds

Hans Schaap (jschaap1@solcon.nl) of bij de scriba
(scriba@ kerkinijsselmonde.nl ). U kunt dat doen tot
uiterlijk 31 oktober zodat de namen in de
taakgroepvergaderingen van begin november
besproken kunnen worden. Schiet u na deze datum toch
nog een naam te binnen, dan is het niet verboden om
deze alsnog door te geven.

Hartelijke groet,
Sita van Vliet-Visser, Scriba Hervormd lJsselmonde

OpenDoors
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Van de predikant

Rondom de diensten

Ik heb een begin gemaakt met spreken over het laatste
Bijbelboek Openbaring. Ik zal dat in de loop van het
seizoen afwisselen met soms een los thema of een tekst
voor een speciale gelegenheid. Van harte welkom in de
diensten, aanmelden hoeft niet meer. Het blijft wel
mogelijk om de dienst te volgen via de livestream
(Youtube kanaal: Hervormd Usselmonde Adriaen
Janszkerk).

*Zondag 7 november ga ik zelf voor en wil ik (ook)
stilstaan bij de Dankdag voor gewas en arbeid.
*Zondag 14 november is Setkin Sies onze voorganger.
*Zondag 21 november zal ik zelf voorgaan in de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. We zullen dan ook de
namen gedenken van hen die uit de kring van onze
gemeente overleden zijn in het afgelopen jaar.
*Zondag 28 november is de eerste zondag van de
Adventstijd. Ook in deze dienst hoop ik zelf voor te
gaan.

Nieuwe leden

Dennis en Margreet Scherpenzeel-Kasbergen leven al
een poosje met ons mee, maar hebben onlangs
besloten om zich ook echt bij ons aan te sluiten als lid.
Ze wonen in Ridderkerk-Slikkerveer. We heten hen
opnieuw welkom en wensen hen toe dat onze
gemeente een plek is waar ze mogen ontvangen en
bijdragen.

Vacatures kerkenraad

In de gezamenlijke berichten kunt u lezen over de
vacatures in de kerkenraad (het geheel, samen met de
Pelgrimskerk). Ook vanuit de Adriaen Janszkerk hopen
we, mede door het vertrek van Elizabeth Scheepbouwer

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

en binnenkort ook Christine Troost als ambtsdragers,
op versterking van ons team. We hopen wat de Adriaen
Janszkerk betreft op minimaal één ouderling en één
ouderling-kerkrentmeester. Bid en denk je mee?

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop kemt elke dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
consistorie-ruimte van de Adriaan Janszkerk. We zijn in
september weer van start gegaan met de maandelijkse
Bijbelmorgen, over het bijbelboek Openbaring. De
volgende bijeenkomst is op 2 november.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Advertenties

We ma<en 'L rond

{) | VAN DERWIEL

Van der Wiel
Makelaardij

Snel en goed in
woningaankoop en
-verkoop.

DAY 84 47 |
wywwielmak.nl

g

www.wielmak.nl

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl



Beste gemeenteleden,

Zondag 19 september j.I. heeft Hans Schaap, predikant
van de AdrJanszkerk, in de dienst bekend gemaakt dat
ik, Elizabeth Scheepbouwer, mijn ambt als ouderling,
wegens zorgelijke familie/gezinsomstandigheden heb
neergelegd.

Het was al de bedoeling om mijn taak als ouderling (
Pastoraat) aan het eind van dit jaar te beéindigen. Dit
besluit, om eerder te stoppen,heb ik biddende en met
pijn in mijn harte moeten nemen.Mijn ambt als
ouderling van de Adr.Janszkerk heb ik altijd met hart en
ziel uitgeoefend voor onze gemeente. Het is de
gemeente waar ik mij "Thuis" voel en waar ik ook mee
verbonden zal blijven.lk dank God voor de gaven en

Oppas en kinderprogramma
kinderoppas op 7 en 14 nov
kinderprogramma 7, 14 en 28 nov

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
(SBAJK)

Vrijwilligers voor koster(es) / gastheer of gastvrouw
gezocht

Is het misschien iets voor u of jou? Als koster(es) bij
trouwdiensten en concerten tegen een
vrijwilligersvergoeding te zorgen voor de ontvangst van
de gasten en het gebruik van het kerkgebouw. Lees dan
dit artikel eens op uw gemak door.

Eén van de activiteiten van de Stichting is het verzorgen
van de verhuur van het kerkgebouw. De Adriaen
Janszkerk wordt, naast het gebruik door de kerkelijke
gemeente, verhuurd voor trouw- en rouwdiensten,
concerten, lezingen, koorrepetities, vergaderingen en
andere evenementen. Van de opbrengsten van de
verhuur van het kerkgebouw worden o.a.
onderhoudskosten van het kerkgebouw en de
energiekosten betaald.

Bij verhuur voor een activiteit is er altijd een vrijwilliger als
koster/gastheer aanwezig. Dat is meestal Rien van
Mastrigt, Aad Schuijer of Hugo Kneefel. De
koster/gastheer opent de deur bij aanvang van de verhuur
en sluit de deur ook weer af na afloop. Tijdens de verhuur
is de koster het aanspreekpunt voor de huurder. Bij deze
activiteiten komt het ook voor dat er consumpties worden

talenten die ik ontvangen heb van Hem om te mogen
en kunnen werken in Zijn Wijngaard.

Er kunnen in ons leven van het ene op andere moment
dingen gebeuren waardoor je wordt "stilgezet . Wij, als
gezin, kunnen staande blijven door de kracht, die we
iedere dag ontvangen van God zelf. Onze Hoop,
Vertrouwen en Verwachting vinden we bij Hem. Elke
dag ervaren we Zijn nabijheid. We dragen het niet
alleen.

Een hartelijke groet van
Elizabeth Scheepbouwer

Collecteopbrengsten
Zondag Diaconie Kerk

5 september € 22,80 €2280
12 september €23 €23
19 september € 10,55 €10,60
26 september € 23,00 € 2305

verzorgd, bijvoorbeeld tijdens de
pauze van een concert, bij een
receptie na afloop of bij een
condoleance. Ook dit wordt door de
koster geregeld, eventueel met extra
hulp.

Hugo Kneefel is vorig jaar verhuisd en niet meer frequent
beschikbaar. Voor Rien en Aad is het soms wat te druk, iets
wat met name bij afwezigheid in verband met vakantie
speelt. Wij zijn dan ook op zoek naar “nieuwe” vrijwilligers
die zo nu en dan zouden willen helpen. Deze hulp hebben
wij hard nodig omdat anders activiteiten soms niet meer
kunnen worden verzorgd. Aad, Rien en Hugo doen dit
werk met veel plezier. Het is leuk om na afloop van een
verhuring blije gezichten te zien en door de gasten
hartelijk te worden bedankt.

Als u dit leest en hier meer over wilt weten, informeer dan
gerust bij een van de kosters of bij ons. Het is
vrijwilligerswerk, waar een vrijwilligersvergoeding voor
wordt gegeven. Terwijl het vaak leuk werk is om te doen
en dit alles bijdraagt aan het behoud van de Adriaen
Janszkerk houdt u er dus ook nog iets aan over. Wij horen
het graag als u interesse heeft om wel eens te helpen!

Met vriendelijke groet,
Nico Goedhart, 010-4820416, n.goedhart@gmail.com
Annet de Ruiter, 010-4137669, ruiterb@hetnet.nl
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Dankbaarheid

Dankbaarheid is het thema van dit kerkblad. Het is ook
het gevoel bij mij na tal van bijzondere diensten en
ontmoetingen. Zo hebben we o.a. een viering van het
Heilig Avondmaal, een startzondag, een samendienst en
een doopdienst mogen beleven. Het waren diensten
waarin de verbondenheid gevoeld werd; verbondenheid
met God, maar ook met elkaar. Een ieder die aan deze
bijzondere dienst heeft meegewerkt: nogmaals dank.

Op het moment dat ik deze kopij schrijf hebben we zeven
van de acht kennismakingsochtenden/avonden achter
de rug. Hele mooie gesprekken. Er was veel openheid om
ook te vertellen wat ons bezighoudt in het leven, in het
geloof. Maar ook hoe we bij het geloof, bij de gemeente
(door anderen) zijn gebracht. Dank.

Daarnaast is het “winterwerk” weer opgestart. Gelukkig,
nog altijd zonder beperkingen. Ook daar mogen we
dankbaar voor zijn, dat de Alpha Cursus, de catechese, de
16+ en het kringwerk weer gehouden kunnen worden.
Mocht je nog niet hebben aangemeld, schrijf je in! Het
helpt u/jou om je plek te zien én in te nemen in de
gemeente, maar ook in het geloof. Johanna de Sterke
helpt u/jou graag bij het maken van een keuze in het
aanbod.

Dankbaarheid. Bovenal dankbaarheid naar God, die de
Heer is van de gemeente én van ons leven.

Viering Heilig Avondmaal

Op 19 september j.I. hebben we het Heilig Avondmaal
gevierd. Het opstaan na de nodiging en naar voren lopen
om het sacrament te ontvangen, werd al eerder als
waardevol ervaren, Het opstaan heeft dan ook altijd een
belijdend karakter in zich. Om ook een gevoel van
gemeenschap en rust te ervaren tijdens de viering
hebben we het Heilig Avondmaal nu voor de eerste keer
in een kring gevierd. Het was een ruime kring rondem de
Avondmaalstafel, waar we ook de voorste rij van de
zitbanken in meenamen. Het brood en de wijn werden
door de ambtsdragers uitgedeeld, om het vervolgens
gezamenlijk te eten en te drinken. Aansluitend was er
een moment van rust, een lied en de mogelijkheid om
een tekst of een ervaring te delen. Een en ander moet
nog geévalueerd worden in de taakgroep, zelf kijk ik er
met dankbaarheid -weer dat woord- op terug.

Heilige Doop
Op 19 oktober j.I. hebben we in de Pelgrimskerk de
heilige Doop mogen bedienen aan Roos Levienne én
Merle Maria, dochters van William en Arjenne van
Wijngaarden-Overdulve. De doop, dat schitterende teken
van Gods verbond, dat Hij de eerste is in het (prille) leven.
Hun namen werden verbonden aan de Drie-enige God,
aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We lazen over een ontmoeting die de HERE Jezus had. Uit
Marcus 10: over ouders die kinderen bij Jezus brachten,
met het verlangen dat Hij hen zou aanraken.

De doopteksten waren: voor Roos, ‘De HERE zal Zijn volk,
zal jou kracht geven, de HERE zal jou zegenen met vrede!
(Psalm 29:11) en voor Merle, ‘De HERE, Hij zegent jou en
behoedt jou; de HERE doet zijn aangezicht over jou
lichten enis jou genadig; .| (Numeri 6: 24, 25)
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In memoriam: Grie Rijsdijk

Op vrijdagmiddag 24 september 2021 overleed in de
leeftijd van 95 jaar, Grietje Adriana Rijsdijk-Kooy. De
laatste tijd verbleef ze in het hospice 'de Reiziger’ in
Barendrecht. Daarvoor woonde ze aan de
Kruisherenstraat 14 in Rotterdam-lJsselmonde. Sinds
2002 weduwe. Ze nam destijds haar plek in de Hoeksteen
als HVD-er. Een zeer zorgzame vrouw, moeder, oma en
overgrootmoeder. Een gelovige vrouw. Haar
huwelijkstekst is levenslang met haar mee gegaan, ‘Loof
de HERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn
weldaden. Psalm 103 stond dan ook centraal in de
afscheidsdienst. Daarna was er de begrafenis op
Vredehof in Ridderkerk.

Haar focus op die eerste verzen van Psalm 103 zegt iets
over haarzelf, over hoe zij in het leven stond. Ik heb haar
niet lang gekend. Alleen maar vanuit de periode dat zij in
het hospice lag. Slechts een aantal ontmoetingen, maar
wat mij vooral trof was haar dankbaarheid. |k zag haar als
een sterke vrouw, een vrouw die overzicht wil houden,
zelfs in het hospice. Het schema bij de hand en ik merkte
gelijk wel, dat is iemand die gewend is om de regie in
handen te houden en destijds erop uittrok om dingen te
ondernemen.

Al die jaren in lJsselmonde was ze betrokken op de
Hoeksteen. Die begin deze eeuw samenging met de
Pelgrimskerk.




In die Hoeksteengemeente heeft ze veel kunnen
betekenen, met name in het bezoekwerk als HVD-er.
Haar kinderen omschreven haar als een moeder met een
sterk karakter. Standvastig, eerlijk en zorgzaam; Een
eenvoudige vrouw. Daarmee wordt niet bedoeld simpel,
maar éénduidig. Wie God is en wie God voor haar was,
dat zag zij terug in de weldaden van God, in Zijn
zegeningen. Datgene wat ze van Hem ontvangen had,
en heeft meegemaakt. Die haar goed deden, waar ze
van op knapte.

In onze voorbeden willen we denken aan het gezin van
mevr. Rijsdijk, aan een ieder die haar zal missen, maar
ook aan hen die al langer een verdriet met zich mee
moe-ten dragen. Gods troost toegebeden.

MO )

LOOF BE HEERE, 7

EN VERGEET NIET N
VN ZIN HELDADEN

Omzien naar elkaar

Ruim drie maanden geleden is mevr. |.M. Bakker in onze
wijk komen wonen. In de afgelopen periode is ze
geopereerd aan haar schouder in het Maasstad
ziekenhuis. Ze keerde al snel terug naar huis. Ze voelt
zich ‘online’ al helemaal thuis in de gemeente, maar we
hopen dat ze binnenkort ook daadwerkelijk in ons
midden kan zijn.

Mevr. J. Schras-Tuil is na een lange revalidatie in het Aafje
Zorghotel Maasstad terug gekeerd naar huis.

We willen ook denken aan Kumara Sendanayaka.
Wanneer het vervolgonderzoek zal plaatsvinden is nog
niet bekend.

Fred de Zoete werd 8 oktober in het Maasstad
ziekenhuis aan zijn rug geopereerd.

We wensen hen maar ook zij die zorgen hebben,
(langdurig) ziek zijn en hen die re-valideren, Gods
nabijheid toe.

Preekstof

In de afgelopen maand ging het vooral over
ontmoetingen van Jezus met mensen. Het is ook het
thema, de gesprekstof voor de kringen. Dit thema zal in
de loop van dit seizoen meerdere keren aan de orde
komen. Rondom de ICAD dienst (24 oktober) en de
samendienst (7 november) lezen we uit bijbelboek Jona.
Mocht u of jij willen rea-geren op een preek, bel of mail
gerust.

In Christus verbonden, ook namens Jeannette,
Dirk van Vreeswijk.

dankbaarhed,

+ 4 e +
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Kidspraise - Dankdag
Op dankdag organiseren we weer een kidspraise in de
Pelgrimskerk. We hebben met elkaar vast meer dan
10.000 redenen om dankbaar te zijn, ook al zit het soms
tegen. We gaan samen aan de slag rondom het thema
“God is een kunstenaar”. Zien we jou en u ook in de kerk
op 3 november om 15:30 uur? We sluiten weer af met
pannenkoeken!
Het programma kondigen we verder aan via de
zondagsbrief,
We starten gezamenlijk en splitsen de groep dan op in
tweeén: oudere kinderen en jonge kinderen. In elk geval
is iedereen welkom om met ons mee te danken, zingen,
luisteren, knutselen en samen te zijn. Alleen voor het
weer kunnen samenzijn mogen we al dankbaar zijn!

Esther van lersel en Louise den Hartog

Kerstherberg

Vorig jaar heeft het team van de kerstherberg bij bijna
100 mensen een kerstmaaltijd gebracht. Dit jaar willen
we dat weer organiseren. Als u mensen weet die dit
nodig hebben, let dan op. In het kerkblad van december
komen alle gegevens hierover.

Namens het team kerstherberg, Hennie Schreuder.

Verantwoording Collectes

zondag diaconie kerkrentm. overig
5-sep-21 61,70 64,15

12-sep-21 43,95 26,75

19-sep-21 /135*% 62,65

26-sep-21 51,25 64,95 96,05 **

#fam Romijn en fam Bontenbal
= Malawi Wells of Joy

Giften

Via mw. N.is van mw. V. een gift ontvangen van € 10,00
en van de fam. M. is een gift ontvangen van €20,00.
Deze zijn allebei bestemd voor de bloemen.

Hartelijk dank hiervoor.

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

19 sept  mw. Van der Schoor
26 sept mw. Bakker

3 okt dhr. Karels

10 okt Ronald Vuik
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Zendingserfgoedkalender 2022
Wij als zendingscommissie Groene
Tuinkerk willen u graag weer wijzen op
het beschikbaar komen van een wederom
fraaie en kleurrijke zendingskalender voor
2022,

De Zendingserfgoed-
kalender 2022 toont
schilderijen van mevr.
Mahboobeh Salem,
kunstenares en
vluchteling uit Iran.

Het thema luidt: Van het duister naar het
licht. Bijbelverhalen in sprekende kleuren
geinspireerd door het eigen levens-
verhaal van deze Iraanse vluchtelinge en
haar gezin uit het duister van Iran naar
het licht van Nederland

Is uw enthousiasme gewekt dan kunt u
een exemplaar bestellen bij Mw. D. van
Hengel. E-mail: dvhengel@gmail.com

Namens de zendingscommissie GT-kerk
van harte aanbevolen.
Dikkie van Hengel & Bram van Splunter

Samen

Groot Korenfestival in de Pelgrimskerk in IJsselmonde
“Jingle all the Way"”

Eindelijk is het zover!

Op zaterdag 18 december 2021 houden wij, 7th Street Pop &
Rockkoor, ons Kerstfestival “Jingle all the Way” in de Pelgrimskerk
met medewerking van onder andere:

Popkoor J2sing — Barendrecht
Popkoor That's it - Hoogvliet

Popkoor Xing — Rotterdam
Gospelkoor — Chananja - Wijngaarden
Kioso Kyuwenda — Oud-Beijerland
Bella Cantara - Rotterdam

Something Else - Ridderkerk
Gospelkoor Spirit — Maasland

New pop art - Rijswijk

15-12-2021

Het belooft een fantastische dag te worden in de Pelgrimskerk met
een grote diversiteit aan koren en genres.

Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement kan
worden.

De entree is € 5, per persoon inclusief een kopje koffie of thee.

De aanvang op zaterdag 18 december is vanaf 10.30 uur waarna er elk
half uur een koor optreedt. De afsluiting wordt rond 16.30 uur
verzorgd door 7th Street Pop & Rockkoor.

Wij hopen jullie te zien op 18 december 2021!

7th Street Pop & Rockkoor

Advertentie

j TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zealand),
Hellevoetsluis, Rotterdam
Berkel en Rodenrijs, Goes

Grafgedenkstenen

Traditioneel en aigentijds
In alle prijsklasse I vilk
Natursteen of glas/BVS 3034 PS Raollerdam
Deskundig advies elafon 5

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:
Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010- 413 7669
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD UJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD lsselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 19 november 2021
18.00 uur voor het magazin van
oktoberber 2021 met het thema:

Verwondering
Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
Scriba: Vacant
bijdragen kerk (o.a. VVB)..cccconeeeeeee.. NLT10 INGB 0000 1886 02
Of i NLO9 RABO 0159 0964 80
[ BIFTalo] 1 1T —— | N 1 W | (€1 Mo [0 [s[o e Lo Yo ppde]

..NL32 INGB 0000 5634 99
NL61 INGB 0000 2056 29

NLOZ2 INGB 0003 8639 79
tnw. ). Busse - Dekker en EK. Oorebeck- van Poppel
Kerkradio o neeneercesnsceseerssenennenne WL 10 INGB 0000 1886 02

Verjaardagsfonds......ccccocceneenerneenn NL10 INGB 0000 1886 02
Of wccreererrcreserennrenen.NLO9 RABO 0159 0964 80
o.v.v. Verjaardagsfonds

Zending....ii
Project Werelddiaconaat........cceeieeeee
Bloemendienst......mmmom,

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. 5. van Vliet-Visser, 010 - 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en Bastiaan de
Ruiter (010-4137669), internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Diaconie:

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ......ccicciveniinenn. NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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De muizen hebben iets geweldigs gehoord. Binnenkort
gaan de kinderen in het donker langs de deuren om
liedjes te zingen, dan krijgen ze snoep van de bewoners.
Wat een feest! Dat ze daar zélf niet aan gedacht hebben!
Altijd-hongerige-muis roept haar kinderen bij elkaar en
leert ze een liedje. Het gaat zo: ‘Miezer mager muisje,
wie klopt er aan uw huisje? Wees zo goed, mevrouw,
mijnheer. Geef ons snoep, dan gaan we weer.

De muisjes staan klaar als de kinderen zich bij de kerk
verzamelen. Die hebben lampions bij zich met kaarsjes
erin. Wat een prachtige optocht. De muizen trippelen
dapper mee. Wel jammer dat het zulk slecht weer is!

De lampionnen wapperen in de wind, mutsen

waaien af, handjes worden blauw.

o

Soms heb je wind mee, en dan weer wind tegen.
Soms baal je van iets wat je hebt gekregen:
een niet coole trui, of een vét stom cadeau.
Dan wil je wel schreeuwen, dat véek dan zo.

Je zou haast vergeten hoe gelukkig je bent:
gezond, een mooi huis en met speelgoed verwend.
Bedenk dah maar wat &chte tegenwind Ts:
ziekte en honger, onvrijheid, gemis.
bus als jij wind mee hebt en een ander niet,
zeg niet: Die heeft pech, wat een zielenpiet,
maar déél Je geluk, geef hen wind in de rug,
doneer en trakteer en kom over de brug!
Bedenk dat de herfst als de tegenwind blaast
de tijd is van Maarten en Sinterklaas!

Q)

Bij het eerste huis bellen de kinderen aan en zingen hun
lied. De mevrouw zegt door de kier van de deur: ‘Mooi
hoor! Hierzo, een toffee voor iedereen.’ De deur klapt
dicht, nog voordat de muizen huin lied hebben kunnen
zingen. De groep loopt door. De wind blaast nog harder.
‘Mijn lampion is uit!” kermt een jochie. ‘De mijne ook!’
roept een ander. ‘Koude handen! Mammaaaa!’ Ineens
vliegen alle kinderen ervandoor. De muisjes vinden het
maar jammer. Ze klimmen door een brievenbus naar
binnen en zingen dapper Miezer mager muisje, maar
hiemand luistert. Alleen de hond. Die blaft enthousiast
en brengt ze hondensnoepjes. Van schrik viiegen de
muizen - roetsj - terug door de brievenbus. Dan maar
liever met tegenwind naar huis!

i
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Uit de Bijbel

Soms blijft de zon onzichtbaan

terwi)l ze achter de wolken straalt,
mMaar daaMa Komt de wind
en blaast de hemel schooh.

Job 37:2)




