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Deze liedregels uit het bekende lied ‘Samen in de naam
van Jezus' kwamen bij me op toen ik zag dat ik over het
thema ‘communicatie” mocht schrijven. Op wikipedia
vind ik de volgende definitie van communicatie:
“tommunicatie is een activiteit waarbij levende wezens
betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te
reageren.” Wij mensen communiceren wat af. Bewust of
onbewust. Je staat er vaak pas bij stil als de
communicatie niet goed verloopt. Als de boodschap
niet aankomt bij de ander of (heel) anders begrepen
wordt. Dan stokt de communicatie.

In de Bijbel vinden we het verhaal van de torenbouw
van Babel (Genesis 11), waar van hogerhand een stokje
gestoken wordt in de communicatie tussen mensen. Als
de mens zich verheft om de Schepper naar de kroon te
steken, wordt hij op zijn plek gezet. Volgens het
Bijbelverhaal zorgt God ervoor dat de mensen
verschillende talen spreken en elkaar niet langer
kunnen verstaan. Ze kunnen dan ook niet meer
samenwerken en gaan hun eigen weg. Dat zijn
waarschuwende woorden aan het adres van alle
mensen die aan God voorbij gaan en vol zijn van
zichzelf en van hun kennis en kunde, ook vandaag.

Maar daar blijft het niet bij. Het grote verhaal van de
Bijbel is juist dat God de mens, zijn schepping, niet in de
steek laat, maar elke keer weer het initiatief neemt in de
communicatie. God is geen vage kracht die ergens in dit
universum aanwezig is. Hij laat zich kennen als een
sprekende God, die altijd weer contact en verbinding
zoekt. Daar staat de Bijbel vol van. Hij heeft zich niet
opgesloten in een oud boek met verhalen van toen,
maar is nog steeds dezelfde sprekende God als waar de
Bijbelse geschriften over spreken. Hij is na het voltooien
van de Bijbel niet gestopt met spreken. Zelf groei ik daar
nog dagelijks in, om zijn stem te horen en in relatie met

De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. .. De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt...

hem te leven. Dat is nog maar één kant van het verhaal.

De sprekende God,
die altijd weer
contact en
verbinding zoekt

Naast het feit dat hij zelf het initiatief legt in de
communicatie met ons, geeft hij herstel in de
communicatie tussen mensen. Het Pinksterverhaal in de
Bijbel zou je een omkering van Babel kunnen noemen.
Jezus' zelfoffer aan het kruis en zijn opstanding uit de
dood maken de weg vrij voor zijn Geest, om herstel te
brengen. Op de 1e Pinksterdag in Jeruzalem horen we
dat iedereen de apostelen hoorde getuigen in hun
eigen (moeder)taal. Het is Gods verlangen dat zijn
Woord voor ieder mens duidelijk is en goed te
begrijpen. Daarom komen er elke keer weer nieuwe
vertalingen uit van de Bijbel, zoals nu ook weer NBY '21,
een revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004.

Zoals gezegd, de Geest geeft ook herstel in de
communicatie tussen mensen. Misschien zijn er wel
relaties waarvan je zegt dat de communicatie wat stroef
verloopt. In je huwelijk, met broer of zus, je ouders, je
kind, oude vriendschappen of mensen in de kerk... Ik
zou je willen zeggen: word niet cynisch, geef het niet
op. Denk niet: dat wordt toch niks meer, maar bid
God om herstel en geef zijn Geest de ruimte. De Geest
doet ons elkaar verstaan en doorbreek de grenzen die
door mensen zijn gemaakt. Hij doorbreekt grenzen die
zijn ontstaan door verwondingen, pijn en teleurstelling:
aan jouw kant of aan de kant van de ander. De weg is
open, naar de Vader, naar elkaar. Het is mijn verlangen
en gebed dat we in de kerk een gemeenschap zijn
waarin herstel van relaties mag plaats vinden. Waar
open lijnen zijn in de communicatie. Waar mensen, hoe
verschillend ook, er echt bij mogen horen. Waar we blij
zijn met elkaar omdat we aan elkaar gegeven zijn, om
elkaar tot bloei te brengen, met de hulp van Gods
Geest!

Hans Schaap




Geestelijke groei
Veranderen naar het beeld van Jezus - Deel 1

Paulus schrijft hartstochtelijk in een brief naar de
Galaten: "Kinderen zolang Christus geen gestalte inu
krijgt, doorsta ik telkens barensweeén om u.’(Galaten 4
vers 19). Dat wij beelddragers van Jezus zijn of worden,
staat op verschillende plekken in de Bijbel (onder
andere in Romeinen 8 vers 29).

Terugblik zomerconferentie New Wine

Afgelopen zomer heeft New Wine een online zomer
conferentie gegeven met als thema Leven in Jezus.
Het programma is nog terug te kijken via

https://zomerconferentie.new-wine.nl/terugkijken.

Hoofspreker was Alexander Venter. Hij is een
Zuid-Afrikaanse voorganger van een evangelische
Vineygard gemeente. Hij heeft 5 lessen gegeven over
het leven in Jezus en met de nadruk op geestelijk leven.
Hij leerde onder ander dat het Gods plan is dat
christenen beelddragers/vertegenwoordigers van Jezus
zijn in de wereld hier en nu. Hij deed dat naar
aanleiding van zijn boek: Doing Spirituality: The Journey
of Character Formation toward Christiikeness. Het boek is
niet in het Nederlands verschenen, maar ik zou het
vertalen met Geestelijke groei, de reis van
karaktervorming naar Christus beeld.

De serie is als volgt opgebouwd:

- Het verhaal van mijn/jouw leven, het leven van Jezus
en van God.

= Discipelschap: leerling zijn van Jezus in de Evangelién.
- Transformatie: kijken naar de brieven van Paulus

- Hoe dan? Het praktische proces van transformatie

- Plan voor het leven: wat is jouw plan om te worden als
Jezus?

a

De eerste twee bijeenkomsten kon ik zijn onderwijs
goed volgen, ook al sprak hij Engels en ging hij in
sneltreinvaart door de bijbel. De uvitzending was
ondertiteld en er waren samenvattingen die je kunt
downloaden. Maar bij het onderwerp transformatie,
haakte ik af. Kwam het door het woord wat de spreker
gebruikte om aan te geven dat wij, christenen
veranderen naar het beeld van Jezus?

"Ik geloof en
ben christen
maar wil ik ook
echt veranderen?"

Natuurlijk weet ik dat het in de Bijbel staat. Maar opeens
klonk transformatie als een formule, als een proces van
de Heilige Geest, waar ik geen ervaring mee heb. Ik
geloof en ik ben christen, maar wil ik ook echt
veranderen? Zijn wij daar in het geloof mee bezig?

Ik vond het moeilijke vragen om te beantwoorden en
eerlijk gezegd was ik er de rest van de zomer niet mee
bezig. Totdat ik van Uitgever Van Wijnen een boek
Routekaart voor geestelijke vorming kreeg opgestuurd
om te bespreken. Dat zal ik volgende maand in deel 2
bespreken.

Wat past bij jou als het gaat om inspiratie voor
geestelijke groei? De zomerconferentie met video's van
een spreker of het lezen van een boek? Laten we met
elkaar communiceren over hoe wij kunnen worden als
Jezus!

Antoinette Schram




Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt.

Lezen danken bidden zingen

Over God kun je in de Bijbel lezen
Over God kun je zingen

Tot God kun je bidden
Hem kun je danken
En elke dag opnieuw beginnen
Over Hem raak je nooit uitgepraat

Hem kan je loven

Hem kan je prijzen
Hem moet je liefhebben

Dan komt Hij in je hart wonen

Reis
Naar het Paradijs
Naar het Toekomstige Beloofde land
Staat nooit in een reisgids of in de krant

[ EH
Naar Parijs
Naar Frankrijk dat grote land
Staat in elke reisgids en in elke krant

Abraham moest reizen
Naar een land dat God hem zou wijzen
Jakob vluchtte en reisde naar Bet-el
Zijn geweten kwam in de knel

Israel maakte uit Egypte de uittocht
Niet met een omweg of scherpe bocht

Maar recht door zee
God wees de weg en ging met hen mee

Maak de reis
Naar Gods Nieuwe Paradijs

Hij zal met je meereizen
En je de weg daarheen wijzen!

Mail uw eigen gedicht naar redactie.ajk@gmail.com




Mahalia Jackson
De grootste gospelmuziekzangeres ooit - Deel 2

Vorige maand ging het ook al over de grootste
gospelzangeres in de geschiedenis. Ze was niet alleen
zangeres, maar nog veel meer.

Onderstaand wat meer over de muziek van Mahalia
Jackson in een beknopte discogratie. |k heb het zo
mogelijk was in onze eigen taal gedaan, omdat er veel
oudere lezers de Engelse taal niet machtig zijn.

De eerste single had 4 nummers op het Decca label:
God scheidt de tarwe van het onkruid, Oh mijn God.
Houd me elke dag, God zal de tranen wegnemen.

Bekende gospelnummers die Mahalia
zong waren o.a.
Je kunt beter rennen rennen, Amazing
grace, Zegen dit huis, Ga een beetje
hoger en hoger, Ga het op de hoge
berg vertellen, Stille nacht heilige
nacht, Onze Vader, Hoe ik over kwam,
Gewoon zoals ik ben, Miemand kent
de problemen die ik heb gezien.

Maar liefst 12 albums op het Columbia label:

1955 Lieve kleine Jezus jongen en 's Werelds grootste
gospelzangeres

1956 Zegen dit huis en je zult nooit alleen lopen

1959 Geweldige ochtend om op te staan

1960 Kom kinderen laat ons zingen, Ik geloof en De
kracht en de glorie

1961 Elke keer als ik de Geest vind

1962 Grote liederen van liefde en geloof en 5tille nacht -
liedjes voor Kerst

1963 MJ s Greatest hits en Maak een vreugde vol geluid
voor de Heer

1964 Laten we samen bidden

1966 Mahalia zingt

1967 Mijn geloof

1968 Een machtig fort, Kerst met Mahalia, Gebedstuin en
Mahalia zingt de favoriete hymns van dr. Martin Luther
King

1969 Mahalia zingt Amerika's favoriete hymns en Wat de
wereld nodig heeft

1971 Stille nacht liedjes voor Kerstfeesten de grote
Mahalia

1972 De grote Mahalia Jackson

N

Live albums

1958 Newport 1958

1962 Opgenomen in Europa gedurende haar laatste
tour

1967 Zondag 1967

1968 Live in Antibes

1968 Frankrijk

Mahalia Jackson
speelde ook in films
als missionatris,
begrafeniszangeres
of als zichzelf.

Mahalia speelde ook in 5 films:

1958 St Louis blues, als missionaris Bessie May
1959 Imitatie van het leven, als begrafeniszangeres
1959 Jazz op een zomerse dag, als zichzelf

1964 De beste man, als zichzelf

2001 Zomer van de ziel, als zichzelf postuum

Ze won 4 prijzen op het Grand prix du disque van
Academie Charles Gros met 4 gospels:

1951 Ik kan mijn vertrouwen in Jezus stellen

1961 Elke keer dat ik de Geest voel

1962 Geweldige liedjes over liefde en geloof
1978 Hoe ik over kwam, postuum

Ze had 6 speciale albums, 35 verzamelalbums en was
10 keer genomineed voor een Award.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl




En wat zeggen de twee broers de volgende morgen tegen
elkaar?

Deze maand is het thema van ons kerkblad
‘communicatie. De bijbel staat er vol mee. Jezus vertelt
ons vele verhalen bij monde van de evangelisten,
waarin het feitelijk over communicatie gaat, op allerlei
manieren. Deze keer vraag ik uw aandacht voor de
gelijkenis van de verloren zoon. Of moeten we zeggen:
het verhaal over de oudste broer? Wie zal het zeggen? U
kunt de gelijkenis die Jezus vertelt zelf lezen in Lucas 15:
11-32. Het begint zo: “lemand had twee zonen." En dan
volgt er een lange geschiedenis.

U kent het verhaal vast wel. Deze gelijkenis nodigt uit
om er lang over te (s)preken. Deze keer iets geheel
anders. Want heeft u zich weleens afgevraagd hoe het
verder is gegaan met die twee zonen? |k heb geluisterd
naar wat verschillende mensen daar zoal over in
gedachten hebben en me zeiden. Misschien kunt u uw
eigen gedachten er ook eens over laten gaan. Eens
kijken wat er in u opkomt als het om hun communicatie
gaat. De gelijkenis eindigt met de volgende woorden:
31Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd
bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we
konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn,
want je broer was dood en is weer tot leven gekomen.
Hij was verloren en is teruggevonden.” (NBV)

Hier is je vader:
welkom thuis

Maar dan de volgende morgen... hoe ging het verder
met die twee zonen? Een kleine inventarisatie:

*De jongste moet lang uitslapen van het feest. En de
oudste neemt een extra uitgebreid ontbijt?

“De oudste is nog steeds ontzettend kwaad en zegt: wat
ben jij toch een enorme ... (?) Maar, hij is toch wel iets
veranderd, doordat hij zijn broer nu in de ogen kijkt. En
de jongste zegt: het spijt me.

*De oudste zoon zegt zoiets van: zo, heb je lekker
geslapen? Goeiemorgen, lekker geslapen. En dan kijken
ze mekaar aan en dan loopt het gesprek nog niet
helemaal goed. Waarop de oudste zoon zegt: ik begrijp
Vader echt niet. Waarop de jongste zoon zegt: ik
verwonder me over de liefde van Vader.

*De oudste zegt: goedemorgen, hoe is het? En de
jongste zegt: prima, heb je het al met Vader bijgelegd?
*De jongste zegt: goedemorgen broer, ben je niet blij
me weer te zien? Maar vermoedelijk negeert de oudste
zoon hem nog een beetje.

Door Rembrandt - Hermitage Torrenti.torrent with info-hash), Publiek

domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.phpfcurid=7490475

*Ze zeggen allebei niks, maar ze kijken mekaar wel in de
ogen.

*Het is lang stil, negerend, en dan zegt de oudste zoon
verwijtend: zo broertje, daar ben je weer. En de jongste
zoon reageert bedachtzaam met... hoe is het met ons
familiebedrijf?

*De oudste zegt: zie je ook wat een verdriet je Vader
heeft gehad, dat je zo lang weg bent geweest? En de
jongste zegt: ik kon niet anders. Ik moest de wereld
verkennen en uitzoeken wat ik wil met mijn leven en
met Hem.

En ik moet denken aan de woorden, zoals gezongen in
couplet 2 van Lied 185. De tekst is van René van Loenen:

Dag jongen met je grote mond, hier staat je vader en
hij stond er gister al en ook daarvoor. Waarom ging jij
er toch vandoor, terwijl je niets te zoeken had dan het
goedkope leven dat zo duur betaald wordt, ver van
huis. Hier is je vader: welkom thuis.

Over communicatie gesproken....... We kunnen zo
verschillend omgaan met situaties die ons overkomen.
En we mogen ons daarin oefenen, een leven lang.

Groeten vanuit de Groene Tuinkerk,
Marjan van Weerden - kerkelijk werker




Houvast Tekst: Aaldert van Soest, Foto: Dick Vos

Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze eerste

vraag uit de Heidelbergse
Catechismus. Ditmaal Jan

Pronk, hoogleraar, voormalig

minister en VN-gezant.

Ik denk niet aan de
dood, maar aan wat ik
nog moet doen

'DE BIJBEL IS EEN
UNIEK BOEK'

k ben niet spiritueel ingesteld. Houvast zoek ik niet bij
iets dat ik me niet goed kan voorstellen. Wel is mijn
overtuiging sterk gekoppeld aan de basiswaarden van
het bestaan. Alle mensen hebben recht op een leven
dat meer is dan overleven. En ieder mens moet zelf
de zin van zijn of haar leven kunnen bepalen, of je nu man
bent of vrouw, jong of oud, Nederlander of Keniaan, of je
vandaag leeft of nog geboren moet worden.
De Bijbel is een uniek boek. Het is door mensen opgeschre-
ven, maar het is niet enkel humanistisch. Voor mij hangt dat
samen met het concept van de Geest. Zonde is het falen
van mens en samenleving tegenover de waarden die ons
zijn aangereikt. |k geloof niet dat je christen hoeft te zijn
om zo te denken. Maar in de praktijk wordt het recht steeds
opzij geschoven. Je moet het steeds weer bevechten tot in
de kem.
Ik ga af en toe nog naar de kerk en lees soms theologische
lectuur. Aan mijn kleinkinderen lees ik voor uit de kinder-
bijbel. Dat is, in verschillende vormen, teruggaan naar het
Woord. Theologen als Buskes en Berkhof maakten indruk op
me. Zij waren niet vrijzinnig, maar het geloof verbonden zij
sterk met de maandag, met de opdracht die we als chris-
tenen hebben in de wereld. In die lijn ben ik altijd blijven
denken.
Ik geloof niet in een persoonlijke God en kan ook niet meer
bidden. Althans, niet het traditionele gebed waarbij je hulp
en leiding vraagt. De EO vroeg me ooit een brief aan God te
schrijven. Maar we hebben een prachtige brief gekregen, de
Bijbel. Alle handvatten om te leven staan erin.
Ik denk niet aan de dood, ik denk aan wat ik nog moet
doen. De dood is voor mij Somalig, Rwanda, Sudan. Moord
en doodslag. Ik heb het gezien, gevoeld en geroken. De
zonde in uiterste vorm. Het is z0 erg dat je alles wilt doen
om het tegen te gaan. Voor mensen die daar midden in zit-
ten, is het een troost als anderen zich met hen inlaten. ®

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze
verhalen lezen? Ga naar ww.nd.nl/houvast




Puzzelen en lezen

Horizontaal I

2 R-k. geestelijke 9 Vrij van doping (Eng.) 10 Kunstgreep
12 Voornaamwoordelijk bijwoord 14 Uitgestorven reptiel (ver

kort) 15 Condemnatie tot de helse straf 18 Krachtweefsel | 12 13 14
19 Gran turismo (afk.) 20 Betaaldvoetbalclub uit Breda
22 Vreemde munt (JPY) 24 Afdeling 26 Antwerpse schilder
(1577-1640) 28 ltaliaanse vrouwelijke eretitel 30 Waterige
oplossing (Fr) 31 lapanse parelduikster 32 Familielid
34 Onbeduidend 36 Olympische stad in 2016 37 Moment
39 Akelig 40 Vaar Christus (Lat. afk.) 42 Moeilijk bespreekbaar
thema 44 Godgeleerd 48 Keltische taal 49 Gevierde zangeres
50 Dopheide 52 Bloemenstoet 53 Joodse mystieke leer.

Verticaal

115 nu 1 met de KRO 2 Stuk fruit 3 Werelds 4 Geesteskind van
striptekenaar Charles Monroe Schulz 5 Operatiekamer (afk.)
6 Voorzetsel 7 Onbesmet 8 Geloofsverzaking 11 Uniek
13 Schout 16 Muze van het minnedicht 17 Muziekstuk 21 In
koffie gedoopt suikerklontje dat men opeet 23 Nostalgische
bijeenkamst 25 Weerdienst (afk.) 27 Gegoten staaf kostbaar
metaal 28 Leer van de leerstellingen 29 Hoeveelheid 33 Fris-

drank 35 Verplichting 38 Juiste redenering 41 Amerikaanse

zangeres 42 Opera van Giacomo Puccini 43 Tot de nok gevuld
45 Jongen van Hef klein insectenboek 46 Aartsmoeder (o.a.
Genesis 20:12) 47 Positieve verwachting 51 Bloedgroep.

wwwivimdeweerdtoom
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HARTIGE TAART MET
PADDENSTOELEN EN NOTEN
Voor 8-12 personen: twee
ingevette taartvormen van ca.
24cm.

Ingrediénten

« 12 plakjes diepvriesblader-
deeg, ontdooid

« 1 ui, fijngesneden

- 4 bakjes paddenstoelen, in
plakjes gesneden

- 2 preien, het witte deel in
dunne ringetjes gesneden

« 100-200 g walnoten of hazel-
noten, fiingehakt of vermalen

+ 6 eleren

+ 300 ml melk

- 300 g geraspte kaas

- peper

+ olie om in te bakken

Werkwijze

Verwarm de oven op 200 graden.
Bekleed elke taartvorm met 6 plak-
jes deeg. Fruit de ui in olie. Voeg
prei en paddenstoelen toe. Breng
op smaak met peper. Schep het
mengsel in de taartvormen. Strooi
de noten erover. Klop de eieren
los met melk. Voeg de geraspte
kaas toe, roer goed en schenk het
mengsel in de taartvormen.

Bak ca. 35 minuten in het midden
van de oven. Lekker met rode
eikenbladsla en peer in een
dressing van yoghurt, honing
en geroosterde noten of zonne-
bloempitten.

Bron:

naar een recept van br. Rangel
Geerman ofm in: Koken met
Bezieling, KOK, 2011)

Ter inspiratie -

DE SMAAK VAN
VOLTOOIING

erfst: paddenstoelen schieten uit de aarde
in allerlei kleuren en vormen. Niet alle pad-
denstoelen in de natuur zijn eetbhaar. Ko-
penis veiliger. Er zijn biologisch geteelde
boleten en champignons.
Bomen voltocien hun jaarcyclus: eerst vallen de hazel-
noten, daarna de walnoten. Eekhoorns verstoppen ze
als wintervoorraad.
De walnoot is al eeuwenlang bekend. Ik ging naar mijn
notengaard, lezen we in Hooglied 6,11. Bij kerkvader
Augustinus (354-430) is de walnoot een beeld van
Jezus: de groene bolster is zijn mens-zijn, de harde schil
is het kruis en de zachte binnenkant is zijn goddelijke
natuur. Later wordt de walnoot door deze drie lagen
ook een verwijzing naar de Drie-eenheid.
De Romeinen strooiden bij een bruiloft noten als wens
dat het huwelijk vrucht zal dragen. Het is een Bijbels
beeld: vrucht dragen in het Licht van de Eeuwige. Op
Dankdag en bij het herdenken van overledenen staan
we dankbaar stil bij de vruchten van het leven.m

Teksten foto's: Tini Brugge
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Gezocht: vrijwilligers voor de kerkdiensten in
Meerweide

Om de week worden er protestantse kerkdiensten
gehouden in zorgcentrum Meerweide, Grote Hagen
98 in Rotterdam lJsselmonde. Ongeveer dertig
mensen worden begeleid naar het restaurant van
Meerweide die voor de gelegenheid wordt ingericht
tot kerkzaal.

Het bijwonen van een kerkdienst kan voor deze
mensen een grote bron van troost en kracht zijn. Sommige
dementerende mensen zingen uit volle borst liederen mee.
Ook voor mensen die op een somatische afdeling of in het
verzorgingshuis terecht zijn gekomen kan het bijwonen
van een kerkdienst een lichtpunt zijn. Alleen, ze kunnen er
niet komen als er niet iemand is die hen daar naartoe
brengt.

Wij vragen: vrijwilligers die bereid zijn om
verpleeghuisbewoners op te halen, met hen de dienst mee
te vieren en na de dienst terug te brengen. Na afloop
drinken we koffie met de groep vrijwilligers, ook om een en
ander te evalueren. In de praktijk bent u vanaf 9.30 uur
bezig met alles wat er te doen is. Omdat veel bewoners in
een rolstoel zitten is het van belang dat uw lichamelijke
conditie zo is dat u in staat bent om dit werk te verrichten.
Natuurlijk is een warm hart voor mensen onontbeerlijk.

Wij bieden: een prettig team van vrijwilligers. Ook wordt u
uitgenodigd voor inhoudelijke themabijeenkomsten, voor
het jaarlijkse vrijwilligersfeest. De vrijwilligers delen in
attenties, zoals met kerst.

Er heeft zich in de loop van de jaren een hecht team
gevormd. Sommigen zijn bij elke dienst inzetbaar, anderen
hebben aangegeven één keer per maand beschikbaar te
zijn. Het is steeds moeilijker om het rooster helemaal
ingevuld te krijgen. Daarom is er dringend behoefte aan
versterking van het team.

Voor meer informatie of opgave kunt u zich richten tot
Joke Busse, zij is de coordinatrice van het team, tel. 010-
4822895 of 06-48696235 of via email j.busse@upcmail.nl
Of naar Agnes Bonnen, de participatiecoordinator binnen
Meerweide 06-46642659 of via email naar
agnes.bonnen@aafje.nl.

YOLUNTE

ERS

Advertentie

i

Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl
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B Groene Tuinkerk

VANAF HET DIJKJE

Oktober

Met de maand oktober glijden we ook zo de herfst in.
Het nieuwe kerkelijke seizoen is op gang aan het komen
- na de zomer - én na de coronaversoepelingen. Terwijl
ik dit schrijf is het 15 september, en liggen de
startzondag en het aansluitende gemeenteberaad van
zondag 19 september nog net een paar dagen voor ons.
Net achter ons ligt het weekend van nationale
ziekendag (12 september) met in onze kerkelijke
gemeente de mooie actie van de diaconie...

Kerkdiensten

In de maand oktober sta ik twee keer op het rooster om
in onze kerk voor te gaan: zondag 10 oktober en zondag
31 oktober. Deze laatste dienst zal de jaarlijkse
zendingsdienst zijn, voorbereid en vormgegeven met
de zendingscommissie.

Op zondag 17 oktober hoop ik voor te gaan in de
kerkdienst in verpleeghuis Smeetsland.

We gaan vanaf de startzondag ook alweer
voorbereidingen treffen voor de gedachtenis-dienst in
november. Jaarlijks houden we deze dienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 21 november.

Gesprekskring en gebedskring

Eind augustus had de gesprekskring een gezellig uitje
naar Slikkerveer, naar Paviljoen Struis aan het water! Het
was die woensdag mooi weer zodat we metz'n
dertienen heerlijk buiten konden zitten met onze koffie
en ons gebak (zie foto). Met dank aan het CvK en aan de
wijkbus.

Groene Tuin 353, lJsselmonde

De volgende data van de gesprekskring zijn
woensdagmorgen 29 september en 27 oktober om
10.30 uur, dan weer ‘gewoon’ in de kerk.

De gebedskring was na de zomer op woensdag 8
september weer bij elkaar. De volgende keer is op
woensdag 13 oktober aanvang 12.00 uur.

Pastoralia en spreekuur
Zoals uinmiddels zult weten ben ik doorgaans op
woensdagochtend vanaf 10.00 uur in de kerk aanwezig.
En mocht u er eens behoefte aan hebben om rustig in
de kerkzaal te zitten om te bidden of te mediteren,

dat kan die ochtend ook.

Liefen leed gaat door,
soms in het groot,
soms in het klein.
Ook hierbij geldt:

Van God is de toekomst,

@ i coos

HAND

kome wat komt...

Gift
Eind augustus mocht ik bij het uitstapje van de
gesprekskring van mw B een gift van €50,- ontvangen -
ter vrije besteding. Onze dank hiervoor!

Tot slot
Graag sluit ik deze keer af met een gebed uit het kleine
boekje 'Vaste grond’ een recente ultgave van PKN /
Petrus. Over vertrouwen en overgave, in de wetenschap
dat de toekomst in Gods hand is (blz 19).

God, fluister het in mij,

in de stilte van de dag,

in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet,

dat U met mij op weg bent.

I .
Fluister het m

als de twijfel mij ov .
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat,
Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.
Amen.

Een goede oktobermaand toegewenst!
Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel




BLOEMENDIENST
Zondag 22 augustus.
Fam. Grandia,
Zevenoord 46
ontvingen de
bloemen uit de kerk, zij waren 35 jaar getrouwd, en het
bloem- bakje ging naar Mevr. Schenk, Grote Hagen deze
zondag werd zij 90 jaar. Beide fam. werden van harte
gefeliciteerd.

Zondag 29 augustus.
Mevr. Sari Los werd op 2 september 85 jaar en zij kreeg
het mooie boeket met onze felicitatie.

Fam. Hess ontving het bloemstukje in Meerweide en
werd door ons veel sterkte toegewenst.

Zondag 5 september.

Deze zondag gingen de bloemen naar dhr. Arie
Kooiman, 6 september vierde hij zijn verjaardag en ook
werd hij door ons bedankt voor het vele werk wat hij
doet voor onze kerk.

Zondag 12 september.
Mevr. Bep Bil was deze zondag jarig, zij werd 85 jaar en

daarom kreeq zij de bloemen. En er was ook een
bloembakje, dat ging naar Mevr. Hoogerwerf, zij vierde
op 14 september haar 99e verjaardag.

Beiden werden door de gemeente van harte
gefeliciteerd.

Ook werd dit weekend heel veel boeketten bezorgd
door de diakenen vanwege de Nationale Ziekendag.
Onze diaconie haakt elk jaar aan bij deze actie van
Stichting de Zonnebloem.

Dit jaar werden wel 40 personen in het zonnetje gezet
door ze van een boeket te voorzien.

De bloemen zijn goed
aangekomen bij mevr.
Hoogerwerf in huize
Siloam. Ook de tekst
van de kaart is
voorgelezen.

In Meerweide werden ook op afdelingen alle
gezamenlijke huiskamers van een bos bloemen
voorzien zodat alle bewoners ervan kunnen genieten.
Zij zagen veel verbaasde en blijde gezichten, maar
wat is het toch fijn om op deze manier wat vrolijkheid
te brengen bij veel gemeenteleden.

Ontvangen

Via Elly ontvangen van dhr. M. € 10,- voor de
bloemendienst en € 10,- voor Noodhulp Haiti.

Van Mevr. L. € 10,- voor de bloemendienst,

Van Mevr. 5. € 20,- voor de Kerk en de Diaconie.

Via Dikkie van Hengel ontvangen van 2 personen N.N.
totaal € 20,- voor de Bloemendienst.

Heel hartelijk bedankt hiervoor.

Vriendelijke groet Joke Busse en Elly Oorebeek,
tel. 06-177 337 19

Leuk weetje:
Een aantal weken geleden was de familie Jongenotter
die aan de Rijksstraatweg in Ridderkerk woont, blij
verrast toen zij een Hop in het weiland van het paard
zagen foerageren.

Het is in Nederland een zeldzame vogel. Deze is .
ontsnapt bij een vogelliefhebber een kilometer

verderop nabij bij Restaurant de Wevershoeve.

Hop (Upupidae)
De hop is een insectenetende weidevogel en is gemak-

kelijk te herkennen aan het roodbruine verenkleed met
een lange zwart gepunte kuif, die kan worden opgezet
als de vogel opgewonden is. De staart en de vleugels
zijn zwart en getekend met brede witte strepen. De
snavel is lang en dun.

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Het kerkelijk bureau heeft in deze uitgave van
het kerkblad géén mutaties.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren momenteel mw. Fisscher en
mw. Harmsen.

03-10: Dhr. R. de Bruin

10-10: Dhr. J. Jongenotter

17-10: Dhr. AJ. Kooiman

24-10: Dhr. G.J. Buizer
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Vanuit de kerkenraad

Welkom (weer) om de diensten fysiek bij te wonen. Op
dit moment wordt er in Nederland gesproken over het
loslaten van de 1,5 meter en het verdere verloop van het
virus. Op het moment van schrijven (17 september) is
nog niet duidelijk of dat tot aanpassingen van de
richtlijnen gaat leiden. Vooralsnog blijven we
vasthouden aan de richtlijn om op 1,5 meter afstand
van elkaar te zitten en u vooraf op te geven.
Medewerkers zullen u in de kerk een plaats toewijzen.
Zo mogen we weer zingen en koffie drinken na de
dienst in de buitenlucht.

We vragen u en jou dus nog steeds om je in te schrijven
als u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via de
website www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide kerken
wordt een live-stream aangeboden (met beeld en

geluid), ook achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via
de website www .kerkinijsselmonde.nl. U kunt de

opname ook op een later tijdstip terugkijken. Via
kerkomroep wordt alleen het geluid uitgezonden.

De collecte zal nog steeds gehouden worden bij de
uitgangen van de kerk, zodat er geen zakken van hand
tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard
kunt u ook rechtstreeks geld voor de collecte blijven
overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes of door
handmatig de rekeningnummers van diaconie en kerk
in te voeren, zie elders in dit blad. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk

www.kerkinijsselmonde.nl

Collecte AJK en PK

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet. Dus buiten
de bankapp om.

Diaconie

Kerk(rentmeesters)

House of Hope

De diaconie heeft € 260,- geschonken aan House of Hope, dat staat
voor een Rotterdam-Zuid, waarin iedereen volwaardig deelneemt aan
de samenleving en waar bewoners, zowel persoonlijk als in

verbondenheid met elkaar, tot bloei komen.

Vanuit christelijke bewogenheid wil House of Hope er zijn voor bewoners
in Rotterdam-Zuid waar armoede, eenzaamheid en gebrokenheid is. Zij
bieden een hoopvolle en familiaire plek. Ze zijn present in de wijk en

bouwen aan langdurige relaties.




33% van de Nederlanders denkt nu meer na over de zin
van het leven dan voor de coronacrisis. Zo blijkt uit een
nationaal onderzoek dat Alpha Nederland liet uitvoeren.

Levensvragen zoals de vraag van Dunya (26 jaar), die zich
in een tijd als deze afvraagt wat het doel van haar leven
is. Clifford (33 jaar), die zijn christelijke opvoeding in zijn
tienerjaren achter zich liet, maar zichzelf nu toch de
vraagt stelt wat hij nog met het christelijk geloof moet.
En Jelmer (15 jaar), een fanatieke gamer, die wil
uitzoeken of er nog een next level (leven na de dood) is.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je...
..meer wilt weten over het christelijk geloof
..wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde

..nieuwe mensen wilt ontmoeten
...Je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema's van het
christelijk geloof besproken, zoals:

- Is er meer?

- Wie is Jezus?

+ Bidden: waarom en hoe?

= Hoe relevant is het christelijk geloof?

- Hoe leidt God ons?

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De
Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over
het christelijk geloof.

Alpha cursus

De cursus is vrijblijvend en gratis. Op de Alpha-cursus
maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk
geloof.

Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met
een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een
boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna
praat je in kleine groepjes door.

90% van de cursisten in Nederland komt door een
persoonlijke uitnodiging. We roepen iedereen dan ook
op om iemand uit te nodigen. Juist omdat meer dan ooit
mensen tijd en behoefte hebben om hun zoektocht
handen en voeten te geven.

Het is ook mogelijk om mee te gaan, om de stap iets
makkelijker te maken om te beginnen aan een cursus.

De cursus duurt 10 avonden. De cursus is gratis. Lijkt het
je wat? Kom dan de eerste keer gewoon eens
vrijblijvend kijken of de cursus iets voor jou is. Het is fijn
als je laat weten of je komt.

We starten op 12 oktober om 19.00u (inclusief maaltijd)
op het adres Verlengde Kerkweg 13 Ridderkerk.

Van harte welkom namens Gerdien Engelbracht, Dylan
van Goor, ds. Dirk van Vreeswijk en Johanna de Sterke.

Meer informatie?
Contactpersoon: Johanna de Sterke
Tel.nr. 0628743320

E-mailadres: info.alpha.ijsselmonde@gmail.com
www.alpha-cursus.nl
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Van de predikant

Rondom de diensten

We zijn het seizoen gestart met een aantal diensten rond
het thema 'verlangen’ Wat mij betreft is de toon
daarmee gezet, van verlangen naar Gods aanwezigheid
in onze persoonlijke levens en ons gemeente-zijn! Van
harte welkom in de diensten, maar vergeet niet om je
even aan te melden via de website
www.kerkinijsselmonde.nl of (als u geen beschikking
over internet hebt) bij Renata van Mastrigt:
06-24916845. Verder blijft het mogelijk om de dienst te
volgen via de livestream (YouTube kanaal: Hervormd
lJsselmonde Adriaen Janszkerk).

Zondag 3 oktober ga ik zelf voor.

Zondag 10 oktober hoop ik eveneens zelf voor te gaan.
Zondag 17 oktober is Bram Dijkstra onze voorganger.
Zondag 24 oktober zal Nico Bontenbal bij ons voorgaan.
Zondag 31 oktober hoop ik er zelf weer te zijn.

Meeleven

We leven mee met mw. J. Ouwens-de Koning nadat
begin juni dit jaar haar zoon Richard overleden is.
Richard was verstandelijk beperkt en woonde in een
instelling. Door de epilepsie was zijn lichaam uitgeput.
We leven mee met mw. Ouwens in het gemis en wensen
haar Gods nabijheid toe. (Ik was dit bericht vergeten te
plaatsen in de zomereditie van het kerkblad; het was
wel in de dienst genoemd].

Ziekte

We leven mee met mw. C. van der Linden — van den Berg
(Rini}, nadat ze bij een val in huis haar dijbeen lelijk
gebroken heeft. Ze verblijft voor revalidatie in het
Maasstad Zorghotel. We wensen haar beterschap en
Gods nabijheid toe.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Afscheid

In de maand oktober zullen Ruben en Marit Anker met
hun dochtertje Linde afscheid van ons nemen. Ze
hebben een woning gevonden in Maassluis (waar ze
ook vandaan komen). We gunnen hen van harte dit
mooie plekje, maar vinden het jammer dat ze uit onze
gemeente zullen vertrekken. We wensen hen alle goeds
en Gods zegen toel

Afscheid als ouderling

Onze ouderling Elizabeth Scheepbouwer-de Jager heeft
besloten haar ambt per direct neer te leggen. Ze was al
van plan te stoppen aan het eind van dit jaar. Haar gezin
en thuissituatie laten het op dit moment niet toe om
haar werk als ambtsdrager voort te zetten. We
respecteren dit besluit en wensen haar met haar gezin
van harte Gods vrede en nabijheid toe. We danken haar
hartelijk voor haar inzet als ouderling in onze gemeente!

Nieuwe start met kringen

In dit kerkblad leest u en jij over de kringen die in
oktober weer van start gaan. Welkom om aan te haken,
wie je ook bent. ledereen mag meedoen!

Alpha-cursus

Er start ook een nieuwe
Alpha-cursus voor mensen die in
een ongedwongen sfeer willen
kennis maken met het christelijk
geloof. Denk je na over wie je in
jouw netwerk daarvoor zou
kunnen uitnodigen? Misschien die
ene buurvrouw of collega wel...

Belijdenis- en doopcatechese

Naast het kringen-aanbod wil ik dit seizoen een aantal
bijeenkomsten plannen voor mensen die overwegen
om belijdenis van het geloof af te leggen en gedoopt
willen worden. Als je interesse hebt, geef het dan even
bij me aan, zodat ik je op de hoogte kan houden.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt elke dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. We zijn in
september weer van start gegaan met de maandelijkse
Bijbelmorgen, over het bijbelboek Openbaring. De
volgende bijeenkomst is op 5 oktgber.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap



Kringen

Binnenkort gaan de kringen weer starten. Wat zou het
mooi zijn als iedereen uit de gemeente een plek vindt in
een kleinere groep, waar je met elkaar je leven kunt
delen, over je geloof sparren, de Bijbel bestuderen en
voor elkaar bidden. Welkom!

Bijbelstudiekringen

Op dinsdag- en woensdagavond zijn er
bijbelstudiekringen, 1x per 2 weken. De bedoeling is om
de eerste week van oktober te starten. Een avond ziet er
als volgt uit:

*19:30 uur triade: deel je leven en je geloof in een klein,
vast groepje en bid voor elkaar

* 20:30 uur Bijbelstudie: bespreek een onderwerp, boek
of Bijbelgedeelte met een wat grotere groep

* 21:30 uur gezamenlijk afsluiten met een drankje met
iedereen die deze avond aanwezig is

Dit jaar zijn er Bijbelstudies over de volgende

onderwerpen:

» ‘Ontmoetingen met
Jezus'

(Ontmoetingen met Jezus
(2021-2022) - Evangelisch
Werkverband (eww.nl))

- De Bergrede: wat vraagt
Jezus eigenlijk van ons?
Geleid door Ds. CorBert de
Rooij

« ‘Bij je volle verstand, Tim Keller

(Bij je volle verstand - Tim Keller - 3789051945454
(gospel.nl))

Opgeven kan per mail:
groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl

of WhatsApp: 0650122521

of spreek na de dienst Hans, Dylan, Gerdien of Renata
aan.

Felicitaties

Namens de gemeente van de Adriaen JanszKerk is dhr. K.J.

van der Pol bezocht. Hij mocht op 7 september 80 jaar
worden. Van harte gefeliciteerd en we wensen u Gods
onmisbare Zegen.

De heer en mevrouw J.J van der Horst - van der Wolf
mochten gedenken dat zij 64 jaar getrouwd waren op 17
september. Ook u beiden van harte gefeliciteerd en nog
een goede tijd samen gewenst onder Gods Zegen.

Via mevr. Jannie van de Kruit is €10 ontvangen voor de
Wijkkas. Hartelijk dank daarvoor.

Irene de Rooij

Oppas

Voorlopig is er alleen op de 1e en 2e zondag oppas. We
kunnen voor de andere weken niemand vinden.

Hartelijke groet,

Renata

Advertentie

, VAN DER WIEL

J We maken 't rond

Van der Wiel
Makelaardij

Snel en goed in
woningaankoop en
-verkoop.

010 44T Bl 41
wimwielmak.nl

www.wielmak.nl

Collecteopbrengsten
Zondag Diaconie Kerk
1 aug t/m geen dienst
15 aug
22 augustus € 35,07 € 35,07
29 augustus €23,10 €23,10

%

Joubrirterdaly

Kow ondmoeden & (aal je verrasyen met:
WORKSHOPS

Handlettering
Taartje met een twist

' Gedroogde bloemenkrans

ETEN B DRINKEN
MUZIEK
VERDIEPING
BOEK- & KLEDINGRUIL
Aanmelden en kosten
Minimale bijdrage van €5,= per persoon dit bedrag is
gekozen om het voor ledereen toegangelijk te houden,

mocht je meer kunnen of willen geven, graag!

Aanmelden voor 1 oktober via mail

vrouwendagajk@hotmail com

ﬁ‘ Whatsapp: 0681448177

3 OKTOBER 2021 | 10:00-16:30

A
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Bijzonderheden rondom de diensten

De scholen zijn weer opgestart, maar ook het ‘nieuwe’
winterseizoen is begonnen. Als het goed is, bent u/ ben
jij op de hoogte gebracht van alle activiteiten via de
zondagsbrief, de kerk-app of via de mededelingen in de
kerk.

De prekenserie over Abraham heb ik nu even 'stop gezet.
Ik wil me nu eerst richten op het jaar-thema, dat we ook
in het kringwerk gebruiken: ‘ontmoetingen met Jezus.
Johanna de Sterke heeft een mooi aanbod samengesteld
van wat er mogelijk is op het gebied van kringwerk. Maak
er gebruik van! Met elkaar in gesprek over het geloof is
een enorme verrijking.

Wat betreft de afgelopen maand, kijk ik terug op een heel
mooie doopdienst. En als ik dit schrijf dan wacht ons nog
de viering van het Heilig Avondmaal en het
startweekend. De burendag, 25 september, heeft nog
niet het massale van voor-corona, maar de
versoepelingen zijn zichtbaar in en rondom de kerk. En
daar zijn we heel blij en dankbaar voor.

In de maand oktober zijn er opnieuw een aantal
'bijzondere diensten. Allereerst is daar de 'samendienst’
op 3 oktober, daarna een doopdienst op 10 oktober.
Mooi dat de gemeentemuziekgroep ons helpt, naast de
organist, om het een extra feestelijk karakter te geven.
Dank voor alle inzet!!

En last but not least is er op 24 oktober een ICAD-dienst.
Mooi om ook voor hen ruimte te maken in de
Pelgrimskerk: om mensen met een verstandelijke
beperking op aansprekelijke wijze in contact te brengen
met de Bijbel. Goede, gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

Mevr. J. (Janny) Schras-Tuil verblijft nog in het zorghotel
Aafje Maasstad, maar wellicht is ze nu, bij het uitkomen
van dit kerkblad, weer in haar vertrouwde omgeving.
Onlangs is mevr. |.M. Bakker in onze wijk komen wonen.
Online voelde ze zich al heel welkom en thuis. In
september is ze geopereerd aan haar schouder in het
Maasstad ziekenhuis. Zeer waarschijnlijk is nu weer thuis.
Sterkte bij het verdere revalideren. En dat geldt ook voor
Klaasjan Dijks. Hij kwam eind augustus bij het sporten
heel ongelukkig ten val. Een gebroken rugwervel was de
diagnose.

Daarna al redelijk snel geopereerd in het Maasstad
ziekenhuis, maar nog sneller keerde hij al weer naar huis
terug. Ondanks alle misére dankbaarheid voor hoe het nu
gaat.

In onze voorbeden willen we dan ook denken aan
anderen die revalideren, maar zeker ook aan hen die
zorgen hebben of (langdurig) ziek zijn én aan hen die
onlangs of langer geleden met verdriet te maken kregen.
Gods nabijheid voor u en jou.
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Tenslotte...

We zijn verhuisd. Het was een hele klus, maar ik ben blij
dat we ons nu meer kunnen concentreren op de
gemeente. Voor alle volledigheid: ons huisadres is nu
Sleedoornsingel 3 in Gouda (2803 BZ).

Maar ik ben van dinsdag tot en met vrijdag te “vinden” in
en rondom de Pelgrimskerk. En natuurlijk ook telefonisch
en via de mail bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl.

Mocht er iets zijn of heeft u/heb jij behoefte aan een
gesprek, maak van de mogelijkheid gebruik! Lang niet
alles komt mij ter ore.

En tenslotte, in de komende weken zijn een aantal
kennismakingsmomenten georganiseerd. Fijn, als we ook
op die momenten elkaar kunnen zien en spreken.
Welkom!

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van
Vreeswijk.

Kroonjaren Pelgrimskerk
tijdvak mei t/m augustus 2021

In deze periode werd er bij 1 gemeentelid die de leeftijd
van 100 en 2 die de leeftijd van 95 jaar bereikten een
boeket bloemen gebracht. Ock ging er naar een
gemeentelid die de leeftijd van 90 jaar en 3 gemeente-
leden die de leeftijd van 85 jaar bereikten een bos
bloemen. 4 gemeenteleden die de leeftijd van 80 jaar
hebben bereikt, ontvingen eveneens een mooi boeket.
De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Marrie Meijer, Jenny Neele, Nel van QOers en
Hennie Schreuder en de heer Hans Welter.

Met vriendelijke groet, Nel van Oers



Bijbelkringen

Met de start van het nieuwe kerkseizoen 2021-2022
willen we ook met elkaar weer starten met
doordeweekse ontmoetingen in de vormen van
kringen/triades.

Samenkomen in een kleine groep is een waardevolle
aanvulling op de zondagse diensten. Als kleine groep in
een grotere gemeente kun je meer naar elkaar omzien
en groeit de onderlinge verbondenheid. Aansluiten bij
een kring bied je een veilige plek waar je open en eerlijk
je hart en leven kunt delen. Discipel zijn en de principes
van het Koninkrijk uitleven in de praktijk van alledag is
soms best een uitdaging. Daar hebben we elkaar bij
nodig en een kring geeft je de mogelijkheid hierin met
anderen op te trekken en samen geestelijk te groeien in
je persoonlijk geloof.

ledere kring/triade heeft een vaste aanspreekpunt, hoe
het kringleiderschap vorm gegeven wordt kan in de
kring met elkaar bepaald worden. De kringleiders
ontvangen ondersteuning en toerusting vanuit de
kerkenraad.

Voor aankomend seizoen zijn er de volgende opties om
elkaar te ontmoeten:

Bijbelstudiekringen

- Bijbelstudiemorgen

ledere derde woensdag in de maand in de Pelgrimskerk,
start 20 oktober. Bijbelstudieleider: ds. Dirk van
Vreeswijk.

- Bijbelstudiekring voor mannen

Informele inloop en afsluiting van de avond in grote
groep, na inloop opsplitsing in vaste kleine groepen van
6 mannen waarin de bijbelstudie plaatsvindt.

1xin de 3 weken op donderdagavond

(mocht donderdagavond een probleem zijn laat dit dan
weten bij de aanmelding, zodat er mogelijk op een
andere avond nog een aparte kring kan starten)

- Bijbelstudiekring voor vrouwen

Een groep met max. 6 vrouwen die 1x in de 3 weken bij
elkaar komt.

Nav aanmeldingen wordt de avond en groepsindeling
bepaald.

Triade

Een triade bestaat uit een groep van 3-4 gemeenteleden
die elkaar in vaste frequentie een kort moment zien
(afhankelijk van de gevormde triade 1x in de 2-3 weken).

Gebed, bidden voor elkaar en de ander is een belangrijk
onderdeel van de triade, naast de ontmoeting en het
lezen van een gedeelte uit de bijbel.

Huiskring

4-5 gezinnen/stellen/alleenstaanden die samen een
combineerde groep vormen met 3 verschillende
ontmoetingen per maand:

- 1x per maand een activiteit/samenzijn (ook met de
kinderen)

- 1x per maand een avond Bijbelstudie

- 1x per maand gebedstriade met mannen en vrouwen
apart

Opgeven kan via de website of het bericht in de kerkapp
met de link naar het opgaveformulier.

Het streven is om in oktober 2021 te starten met de
kringen.

We bevelen het van harte aan, en hopen dat ieder
gemeentelid zijn plek zal vinden.

Voor vragen en meer informatie kunt u met mij contact
opnemen,

Groet Johanna de Sterke

(ouderling vorming en toerusting Pelgrimskerk)
Emailadres: johannadesterke@upcmail.n!
Telefoon: 06-28743320

Verantwoording Collectes

zondag diaconie kerkrentmeesters
8-aug-21 42,70 40,30

15-aug-21 59,25 40,70

22-aug-21 43,20

29-aug-21 51,50

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging gegaan naar:

4 juli Fam. de Winter

11 juli Fam. Drenth

18 juli Fam.van Wijngaarden
25 juli Fam. Hoogenboom

1 augustus Mw. Schras Tujl

8 augustus Mw. van Gulik

Dhr. Evers
Mw. de Vlieger

15 augustus
22 augustus

29 augustus Mw. van Campen
5 september Klaas Jan Dijks
12 september  Dhr. Schras

21
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Samen

Kom-op-adem ‘midweken’: Leven

Oplossing puzzel

SCHOENENDOOSACTIE VOOR POLEN

Het is alweer zover! De bekende schoenendoosactie gaat
weer van start. De Polen-commissie van de Immanuelkerk
Barendrecht gaat er alles aan doen om onze schoenen-
dozen persoonlijk in Polen te brengen. Knutsel je weer
mee?

In de Pelgrimskerk staat de actietafel weer klaar voor deze
actie, daarop liggen folders waarin staat hoe u/jij een
schoenendoos kunt vullen. Ook staat daar de spaarpot
weer klaar, maar u kunt natuurlijk ook uw gift overmaken.

U kunt op verschillende manieren meedoen:

- Een schoenendoos vullen en een gift van 4 euro
overmaken voor het transport van de schoenendoos en
deze achterlaten bij de actietafel;

« Een schoenendoos vullen en deze achterlaten bij de
actietafel;

- Een of meerdere giften geven van 4 euro voor het
transport van schoenendozen die we gaan samenstellen
van de verzamelde producten. U kunt uw gift storten op
rekeningnummer NL12 INGB 0000 031620 tnv NED HERV
GEM R-DAM IJSSELMONDE onder vermelding van
‘Schoenendoosactie’;

met verlies en In balans

FASTORAAL CLACONAAL CENTELS

De Herberg biedt ~
herstelarrangementen van 2 tot 6

weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting,
spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn
van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse
rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren
en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is
vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je
verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je
hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.
Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in
groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te
genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 - 27 november en Leven met verlies van 29
november - 1 december.
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem.

- Lege (beplakte) schoenendozen en spullen meenemen
en deze bij de actietafel in de kerk neerleggen, met al deze
spullen vullen we een paar extra schoenendozen
(schoolspullen: bijv. potloden, pennen, gum, schrijfblok,
kleurboek /speelgoed: bijv. knuffel, puzzel, bellenblaas,
ballonnen /toiletartikelen: bijv. haarspelden, tandpasta,
tandenborstel, kam, zeep).

De laatste zondag om spullen en gevulde dozen in te
leveren is 21 november 2021.

Bij vragen/onduidelijkheden kunt u contact opnemen met:
Louise den Hartog

louisedenhartog@hotmail.com
06-49747356
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:
Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010- 413 7669
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD UJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 15 oktober 2021
18.00 uur voor het magazin van
oktoberber 2021 met het thema:

Dankbaar

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
Scriba: Vacant
bijdragen kerk (o.a. VVB)....cccconeeeeee... NL10 INGB 0000 1886 02
Of weeeveeeeeee. NL 09 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending...ise e NL32 INGB 0000 5634 99

Samenwerkingsproject ... NL6 TINGB 0000 2056 29
Herv./Geref, Diaconie o.v.v. Project Werelddiaconaat
Kerkradio.. .. NL 10 INGB 0000188602
Verjaardagsfonds....... ..NL10 INGB 0000 1886 02
NLOS RABO 0159 0964 80

o.v.v. Verjaardagsfonds

of sausnssnane i

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. 5. van Vliet-Visser, 010 - 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersonen: Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en Bastiaan de
Ruiter (010-4137669), internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris:

Diaconie:

William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ......ccicciveniinenn. NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie
komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt
nors. Zoals altijd. ‘Vrienden!” bromt hij, ‘lk heb een
afgevallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer.
Hij ploft naast hen neer. ‘Het wordt winter. Koud.
Geen eten.’ Al gauw zitten alle muizen te somberen.
‘Waar lag dat blad, Humbert?’ vraagt Kik opgewekt.
Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. ‘Bij die
boom!” wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog.
Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen
zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: ‘Kijk
eens!’ Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook
rozerood. ‘Jawel! Een rijpe pruim!’ roept Kik. “Wat?
Is die ook uit de boom gevallen?’ vraagt Martje.

el °
Dak |

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma?
Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je

huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje.
Met een beetje hulp lukt dat beslist!

2 el amandelschaafsel,

}
2 el suiker, kaneel,

1dl room,
250 gr pruimen (evt. wat jam) =

e

Nodig:
4 plakjes bladerdeeg,

ﬂllfé“l'” :3'."

Fa
=
L

l.._A_"'

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.

Er zit in de schepping van alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
HIj schept de vreugde, wat zit jij te zuchten?

=
God zegt: 'Lk zal jullie op gezette tijden regen schenken,

zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht drqsen
) g

k)
e

‘Naar Leviticus 264

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen.
‘Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!’ roepen ze door
elkaar, ‘Léve het einde van de zomer!’ De volgende
morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor
élke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk
gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets
meer. ‘Het is met ons gedaan,” moppert Humbert. Een
heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu
snappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimen-
taarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn
opgetogen. ‘Taart! Nog lekkerder! Kruimels!!” ‘Als er
tenminste wat valt,” moppert Humbert. Maar hij is

altijd een beetje een zuurpruim.

Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en
bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi
een schepje suiker over de deegbodem.

2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit)

., met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop

het ei los met de room, een schepje suiker en kaneel
en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de
oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.

3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen

& eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam

op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

Tek&ten Marjet de Jorg
Tekeningen: M. Jurrigns



