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September
Zondag 12 sept |

Kerkdiensten

Zondag19sept  Zondag26sept

10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko +kn 10.30 uur: ko +kn
ADRIAEN ds. J. Schaap dhr. Martin Padmog ds. J. Schaap ds. 5. van der Vlies
JANSZKERK Heilig Avondmaal
Kasteelweg 50

10.00 uur: ko 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK Ds. D. van Vreeswijk Ds. 5.). van der Ds. D. van Vreeswijl{ Ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Samendienst Vlies Heilig Avondmaal Startzondag

10.00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK |Ds. J. Brederveld Ds. Johan Bos Mw. Ds. H. Hummel| Dhr. P. v Genderen
Groene Tuin 353 Startzondag

Collecte: Kerk en K.A. | Collecte: Diaconie Collecte; JOP / PKN Collecte: Viredeswerk

Koffie na de dienst Koffie na de dienst Koffie na de dienst Koffie na de dienst

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |Ds. W. Jochemsen | Dhr. R.L. Antes Dhr. G. Laheij Ds. ALA.den
Ravenswaard 5 Besten

10.30 uur 10.30 uur
MEERWEIDE Dhr. M. Boot Dhr. R.L. Antes
Voorlopig worden | in Maasstad

MAASSTAD i.v.m. Corona geen | diensten
Ziekenhuis gehouden

11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND Pastor K. Bos De heer G. Kruit
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. ds. H.P. Hummel

06-158664 02

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-30402 33
06-3643 83 98

schaapherder@solcon.nl

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19636126

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
06-816 663 10
elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111
Ds. A.L.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68 .
groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk

mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180-619 307
06-83811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
06 - 49747356
pastoraat@
kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Het thema van deze editie is vrede.
Ik vind dit woord zo mooi en
rustgevend. Vaak verlang ik naar
vrede, en dan niet alleen denkend
aan de oorlogen die er zijn. Want
als je erbij stil staat, is er zoveel van
Gods vrede om je heen te zien,
maar door de drukte van het leven
raak ik het soms even kwijt. Bij
vrede moet ik bijvoorbeeld denken
aan een vlindertje dat voorbij vliegt
en heel rustig op een bloem gaat
zitten. In de natuur zie ik vaak de
vrede van God.

In de bijbel komt het woord vrede
meer dan 350 x voor. In Filippenzen
hoofdstuk 4 gaat het over ‘De vrede
van God die we niet kunnen
begrijpen. Ik vind een aantal verzen
hieruit zo mooi dat ik ze een
kleurtje heb gegeven in mijn
(online)bijbel. In vers 4 tot 7 staat:

‘Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg
het nog een keer: wees blij! Laat
alle mensen zien dat jullie
vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij
jullie. Maak je nergens zorgen over,
maar vertel in gebed wat je nodig
hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan
zal de vrede van God, die wij met
geen mogelijkheid kunnen
begrijpen, jullie hart en jullie
gedachten beschermen in Jezus
Christus!

Dit wil ik
jullie graag
meegeven,

Marith Rijfers
Redactielid

\.

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u

iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Jakobus 5,15




VREDE b

DS. D. (DIRK) VAN VREESWLIK

Wat kun je hunkeren naar vrede op aarde. Want juistin
deze zomer, in de afgelopen weken werden we opnieuw
heel hard geconfronteerd met het tegenovergestelde
van vrede: met onrecht, met onderdrukking, met
geweld.

Velen ervaren lichamelijk, psychisch en economisch de
gevolgen van de pandemie. Op verschillende plaatsen
in de wereld worden mensen onderdrukt, vervolgd,
lijden honger, gaan gebukt onder uitbuiting en
armoede! Er worden oorlogen gevoerd, de natuur wordt
verwoest, er sterven dagelijks mensen.

Het werd in de afgelopen tijd nog eens onderstreept
door de moord op Peter R. de Vries, in de ellende op
Haiti en de diepe angst die er nu heerst na de
overwinning van de Taliban in Afghanistan. Wat kun je
hunkeren naar vrede op aarde.

Jezus Christus.
Hij is de
belichaming van
de vrede!

En toch ....In geloof in (de) vrede. Waarom? Omdat er
iemand onder ons heeft geleefd: Jezus Christus. Hij is de
belichaming van de vrede. ‘Vrede laat |k u, mijn vrede
geef Ik u; .- Ja, het een vrede van een andere soort. Maar
Jezus heeft wel laten zien wat vrede is, wat vrede
betekent, waar vrede naar toe leidt. Woorden, ettelijke
woorden heeft hij erover gesproken. Een Bergrede vol.
Woorden waar Hij zelf uit leefde. Over vergeven en de
eerste stap zetten. Over hoe je ontwapenend met elkaar
kan omgaan. Over samen delen. Over gerechtigheid
voor laten gaan boven dat miezerige getob over je
eigen belangen. Over door muren heen breken en
grenzen overschrijden. Over al die dingen waar we
ernstig over kunnen doen zonder ze metterdaad ernstig
te nemen.

En Hij heeft het voorgeleefd. Hij heeft er voor gestreden.

Hij ging daarvoor het lijden niet uit de weg om de vrede

tot stand te brengen. Hij gaf Zijn leven voor u, voor jou

en mij, voor deze wereld om de vrede tot stand te

brengen. Niet alleen de vrede onderling, nee, ook dat wij
in vrede verder zouden kunnen leven met Zijn vader,
met God.

Zijn leven stond in dienst van de verzoening, van de
vrede. Het heeft Hem uiteindelijk Zijn leven gekost.

Maar Hij ging zijn weg verder, de rechte weg, de weg
naar de vrede. En Hij overwon! En zo leeft Hij verder.

En waar Hij voor stond, wat Hij tot stand heeft gebracht;
'het’ leeft verder. Het brengt mensen in beweging,
telkens opnieuw. Een beweging van hoop tegen de
machten van angst en dood. En dat zie ik ook om mij
heen gebeuren.

Dat zie ik in al die hulpverleners die zich inzetten zodat
het leven minder hels wordt.

Dat zie ik in mensen die ervoor zorgen dat de
minderbedeelden iets extra’s krijgen.

Dat zie ik als een eenzaam iemand zich welkom voelt in
een kring.

Daar waar recht wordt gedaan aan hen die gekwetst
door het leven gaan.

Daar waar mensen met een gemis bemoedigd worden.
Daar waar mensen met elkaar en met God zich
verzoenen.

Een stukje vrede op aarde. Vrede op aarde. Dat is Gods
programma. Het woord voor de zin van ons leven.

Jezus Christus heeft “in zijn eentje” de wereld veranderd.
En alles wat ik over hem hoor en lees, prent het mij in:
ieder mens wordt geroepen, om volgeling van die
Vredevorst te zijn, ieder mens telt mee.

Ik mag het weten, ik geloof dat God zelf zich voorgoed
gemengd heeft in onze mensengeschiedenis en partij
heeft gekozen voor de vrede. En Zijn zoon Jezus
Christus, Hij is daar het overtuigende bewijs van.



Eind juli zouden we met een groep jongeren uit de Pelgrimskerk en de Adriaen Janszkerk naar de New
Wine conferentie gaan. Helaas kon New Wine niet door gaan en hebben we een alternatief bedacht. We
vertellen jullie graag wat we hebben beleefd.

Een gezellige week waarin we lekker actief
mochten zijn, gezellige spellen met elkaar
mochten spelen en dankzij God's aanwezigheid
nieuwe banden mochten creéren!
Aurelio

Het was erg leuk en gaafl Mooie en leuke dingen
gedaan en erg veel goeie gesprekken gehad!
Gert Jan

Ik vond het een super gezellig lang weekend
met alle tieners. [k vond het erg leuk om
iedereen goed te leren kennen en andersom.
Blijkbaar ben ik niet te vertrouwen in spelletjes,

dus daar moet ik nog aan werken.
Verder een fijne spreker gehad die mij wist te
raken met zijn verhaal. Ik kijk uit naar het hele
jaar en een volgend nachtje weg met z'n allen.
Ik bedank iedereen die dit mogelijk heeft
gemaak gemaakt!!l
Wim

Aan het begin van de zomervakantie hebben we een
fantastisch weekend georganiseerd met de tieners van onze
kerk (en wat gasten)! De aanleiding was dat zich een grote
groep had opgegeven voor het Next-tienerprogramma van
New Wine. We hadden daar enorm veel zin in als jeugd en als
leiding. De teleurstelling was groot toen 2 weken
voorafgaand het programma werd afgeblazen vanwege
opnieuw strengere maatregelen (nadat het programma eerst
al was ingekort tot 24 uur). Omdat iedereen er toch al mee
gerekend had, hebben we last minute besloten om als
leiding een alternatief programma aan te bieden.

En wat een mooie dagen waren het! Het weer was prachtig,
zodat we konden genieten in Outdoor Valley en aan het
strand. Er waren twee programma’s waarin Peter Dijkstra voor
de tieners gesproken heeft. Fijn om te merken hoe hij de taal
van de jongeren sprak en ons allen wist te raken en uit te
dagen met zijn boodschap. We hadden toestemming om in
de Pelgrimskerk te slapen. Tot diep in de nacht was er
gezelligheid en goede gesprekken. Zondagmorgen sloten we
het programma af met een tienerdienst in de schuur van
Hans & Loes. Dank aan het college van kerkrentmeesters voor
het beschikbaar stellen van de Pelgrimskerk, aan Hans & Loes
voor het gebruik van hun schuur en tuin en dank aan Marja &
Ferdinand, Diane en Dik voor ondersteuning met praktische
taken.

Hartelijke groet, de leiding,
Jos & Corlinde, Dylan, Wim, Marith, Hans




Het was super leuk en gezellig! Veel gelachen, veel
gedaan en weinig geslapen. Volgend jaar weer!
Sabine

Ik vond het leuk en de leiding was ook gezellig,
lekker mee kunnen praten. De activiteiten waren
ook leuk en gezellig, het was een leuke midweek.

Sebastiaan

Ik vond het ook heel gezellig! Leuke dingen gedaan
en goeie gesprekken gehad met vrienden!
Jurian

Ik vond het een heel erg leuk weekend. Het was
heel erg gezellig met iedereen en de meneer die
kwam vertellen had hele mooie verhalen.
Rinske

[ Ik vond het erg leuk en gezellig. We hebben leuke

activiteiten gedaan. Gezellig samen spelletjes
spelen in de avond en beachvolleybal op het
strand. Buiten alle gezelligheid hebben we ook
mooie verhalen gehoord waar ik veel van heb
geleerd. De begeleiding deed overal gezellig mee,
kortom het was super leuk.
Elvera

Ik vond het echt gezellig, leuke sfeer, volleyballen op
het strand en spelletjes doen midden in de nacht,
oh en leuke film natuurlijk! 2)

Esther

Het was leuk en gezellig! Het kanoén was heel
grappig, veel lol gehad! Levensverhaal van Peter
Dijkstra was echt boeiend. Spelletjes spelen met
elkaar vond ik ook tof en slapen in de kerk doe je
ook niet elke nacht en de laatste nacht gewoon

niet. Haha! lol! Wat mij betreft voor herhaling

vatbaar.
Marten




Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer drie gedichten van Ronald van Pelt.

Geloven is vertrouwen

Geloven is vertrouwen
Zijn naam eren en prijzen

Een ding is zeker dat Jezus zal terugkomen

ledereen zal Hem zien op de wolken

Sommige mensen vinden het fijn
Om te zeggen dat dat verzonnen is
en leugens zijn
Dan doet dat mij pijn
Dat zij zo blind zijn

Andere spotten en zeggen
Hoe lang gaat dat dan nog duren?
Of is Hij het soms vergeten?
Dat Hij terug moet komen

Dan zeg ik, geloven is vertrouwen
De Rots waarop we bouwen
Dat Jezus wel degelijk terug zal komen
En dat we bij Hem dan zullen wonen

Als ik nu in de hemel kon kijken

Als ik nu in de hemel kon kijken
Dan zag ik de Mensenzoon
Regerend en zittend op Zijn troon
Zingende en biddende heiligen
Zingende en biddende engelen
Die Zijn Naam loven en prijzen

Als ik nu in de hemel kon kijken
Dan zie ik de Mensenzoon
Regerend en zittend op Zijn troon
Zingende en dansende heiligen
Zingende en dansende engelen
In het Licht

Lezen danken bidden zingen

Over God kun je in de Bijbel lezen
Over God kun je zingen
Tot God kun je bidden
Hem kun je danken
En elke dag opnieuw beginnen
Over Hem raak je nooit uitgepraat
Hem kun je loven
Hem kun je prijzen
Hem moet je liefhebben
Dan komt Hij in je hart wonen

Mail uw eigen gedicht naar redactie.ajk@gmail.com



Mahalia Jackson
De grootste gospelmuziekzangeres ooit - Deel 1

De bijdrage in deze rubriek is opgesplitst, volgende
maand volgt deel 2. Het gaat over de grootste
gospelzangeres in de geschiedenis. Ze was niet alleen
zangeres, maar nog veel meer.

Mahalia Jackson werd geboren op 26 oktober 1911 in
MNew Orleans, de bakermat van de jazzmuziek. Haar
moeder heette Charity Clark en haar vader heette
Johnny Jackson, een stuwadoor en in de weekends was
hij kapper. Ze waren ongehuwd wat destijds gebruikelijk
was voor zwarte vrouwen in New Orleans. Mahalia’s
grootouders werden in slavernij geboren, van
vaderskant werkten ze in de rijstplantages en van
moederskant waren ze katoenplukkers.

De Clarks waren vrome baptisten van de Plymouth Rock
Baptisten Church, ze hielden zich strikt aan de sabbat.
Mahalia was zelf ook baptist en zong als gospelzangeres
in de kerk waar zij lid van was.

In 1927 verhuisden ze naar een andere grote stad
namelijk Chicago en verdiende ze de kost als werkster.
Ze zong daar in het koor van de Greater 5alem Church.
Ze vormde een groep met de Johnson Singers en nam in
1934 haar eerste plaat op. Dit was God gonna separate
the wheat from the tares (God scheidt de tarwe van het
onkruid) op het Decca label, wat populair was in het
zuiden van Amerika.

Later werkte ze samen met Thomas Dorsey die het
gospelnummer Precious Lord take my hand
componeerde, het lievelingsnummer van dominee
Martin Luther King dat zij ook zong tijdens zijn
begrafenis in april 1968. Hij was ook lid van haar kerk.

Van haar gespaarde geld begon ze een bloemenzaakje
en een schoonheidssalon. Bij het blanke publiek brak zij
doorin 1945, ze was toen 34 jaar, door de opname van

| will move on up higher and higher. Daar werden

2 miljoen exemplaren van verkocht. In de loop van de
jaren 50 werd ze pas bekend in Europa waar zij optrad in
1952, 1961, 1964, 1968 en 1971.

Op 23 april 1961 trad ze op in Amsterdam in het
concertgebouw en als laatste in Munchen in 1971. Ze
had ook optredens in het Witte Huis en werd in 1961 in
een prive audiéntie ontvangen door Paus Johannes 13.

Haar hoogtepunt in haar zangcarriére behaalde ze
hoogst waarschijnlijk op 28 augustus 1963 tijdens de
massademonstratie tegen rassendiscriminatie bij het
Lincoln Memorial in Washington.

Voor 250.000 mensen zong
Mahalia Jackson live I've
been buked and I've been

scorned op verzoek van
dominee Martin Luther
King.

Het bekende folktric Peter, Paul and Mary die zich ook
voor veel dingen inzetten, zongen daar ook.

Mahalia heeft een grote bijdrage geleverd aan de
emancipatie van Afro-Amerikaanse vrouwen. De vrouw
van King Corette was ook tegen de apartheid.

De volgende keer zal er aandacht zijn voor al haar
uitgebrachte albums.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl




In begin van het jaar 1100 na de geboorte van Christus
waren zij daar aangekomen over de grote onbekende
zee, deze erfgenamen van onze Verlosser, de verre
opvolgers van Mattels, Marcus, Lucas en Johannes. Ze
vonden de ingang van de rivier de Charente in het
huidige zuid-westen van Frankrijk en zij trokken in
oostelijke richting langs deze rivier, om plaatselijk in
vrede de blijde boodschap te brengen bij de bewoners
van deze kleine dorpen aan beide zijden van de rivier.

Negenhonderd jaar daarvoor volgde Keizer Hadrianus
met zijn soldaten deze rivier in omgekeerde richting, om
deze streek, heel wat minder vredig, toe te voegen aan
zijn enorme Romeinse Rijk .

Een zwart-wit contrast periode van vele lange corlogen
en korte vredestijden, zoals de foto's tonen als een
spiegel van het verre verleden, een tijdperk, bijna een
eeuw geleden, in de historie van Christelijke
Godshuizen binnen bijna alle landen van Europa na het
grote West-Romeinse rijk.

Zo was het daar begonnen tussen
1100 en 1200 na de geboorte
van Jezus Christus, heel
eenvoudige Romaanse kerkjes,
bijna 3500 stuks in heel Europa,
slechts 6 meter breed en 12 tot
15 meter lang. Een uitgebouwde
half-ronde absis tegen de
oostelijke achtergevel en met
een half koepeltje als afdekking.
Een houten dakconstructie of
een stenen tongewelf met

@ gordelbogen, maar zonder

versieringen en met slechts éen

doel, de intieme omgang met de Allerhoogste, met veel
eerbiedige stilte, met een wonderlijke beschouwing en
een nederig gebed.

het jaar 1121, dit jaar precies 900 jaar geleden, en begon
het Christelijk geloof in alle eenvoud te leven, ze
konden nog niet lezen, nog niet schrijven en de
Bijbelgeschriften stonden voor hen in vreemde
onbekende woorden en zinnen, maar de uitleg was heel
wonderlijk .

Ze hadden de plundering van de Noormannen overleefd
en de ingreep van Napoleon overwonnen.

Het oude dorpje Coulonge in
zuid-west Frankrijk is heel klein,
slechts 10 oude huizen, een
klein middeleeuws kasteeltje en
dat oude Romaanse kerkje als
een oase van rust in een wereld
die rondom deze plek wel erg
snel is geworden en die de
oude kerkhistorie altijd haastig
voorbij snelt.

Elke zondagochtend luidt daar
nog dat torenklokje in die
kleine platte toren opbouw in de gedachte dat nu 900
jaren later, in dit kerkje van God, de nederige mens
welkom is in stilte en een gebed. Ze komen nu nog
steeds samen en lezen bij toerbeurt, zelfstandig, de
wisselende teksten uit het nieuwe Bijbelboek, die ze nu
wel in hun eigen taal kunnen uitspreken en opnemen in
echte eerbied.

De toegangsdorpel is verdiept ingesleten, de tijd, de
mens, heeft de kerktoegang “laag drempelig”
uitgeschuurd, maar die resterende 2700 kleine
Romaanse kerkjes in Europa zijn nog steeds een sober
monument gebleven van geloof, hoop en liefde voor
onze Schepper en Verlosser, nog steeds in een echte
gelovige éénvoud, zoals het misschien eigenlijk ooit
bedoeld was, 900 jaren geleden.

Aan de zuidelijke oever van de rivier de Charente in het
dorpje Coulogne werd zo'n Romaans kerkje gebouwd in
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Puzzelen en lezen

Horizontaal 1T 2 3 |4 |5 6 [7 8 |9

1 In hoge mate nooddruftig volgens een gelijknamig
Bijbelboek 10 Land in Azié 11 Overal 12 Koker 13 Wandelen
15 Gracht 16 Biljartstok 18 Gemeente in Gelderland
20 Europeaan 21 Middenstuk van een vliegtuig 23 Vies
24 Stemmingmaker 25 Zeewler voor sushi 26 Domstad in
Duitsland 28 Vleesspies 29 Tijdperk 30 Droge woestijn-
bedding 32 Onmetelijk 35 Gang van een paard 36 Stad in
Frankrijk 37 Springstof (afk.) 38 Moerbeiachtige klimplant
39 Regelmatige beweging 41 Muurpijpje 43 Bezieling, vuur
45 Luizenei 46 Restaurantklant 47 Vijftig worden volgens
Joh. 8557,

Verticaal

2 Wilde haver 3 Vermaak 4 Spoorstaaf 5 Symbool voor
mangaan 6 Horige 7 Veldgewas 8 Adellijke manspersoon
9 Voorzetsel 12 "Toen werd de duisternis verdreven"
volgens Gen. 1:3 13 Religieus 14 Haarkloven volgens Matth.
23:24 17 Vader van Jozef 19 Amerikaanse auteur (1809-
1849) 20 Eng 22 Onderkennen met de smaakzin 27 Vogel-
product 31 Zoon van Jakob en Bilha 33 Chinese staatsman
(1893-1976) 34 Vliegendoder 39 Moabitische vrouw ult de
Hebreeuwse Bijbel 40 Stad in Frankrijk 42 Eerste vrouw van
Jakob 44 Vlaktermaat 45 Nota bene (afk.) 46 Emeritus (afk.).

wwiw.wimdeweerdf.com

Bijbelleesrooster september

1 1 13 19 25

Galaren 311 14 fohannes 7225 16 Palm g2 Marcus 930 47 I'salm 62
Tact? Tuyd en plaaty GCetnel van de rustdag Delangiikhed Rustgevend

2 8 14 20 26

Galaten .15 29 fohannes 7237 52 Sprevken 11 18 Marcus 9:42 50 Efeziérs 4:1 16
Mululensclap Wee vy Jeeun? Eerlygk dunrl et langst Anipulatie Een geschenk uil

de hemel
Golaten 4:1-11 Galaten 4,12 11 Sprevken pruy-qr Psalm ro2:5-12 Efezifrs ai17-14
Rechiten van hiet Vol Il gords Pusitief ol negaliel Noodkeel Hirtwe weden
kind vaorbeeld inslaan
Psalm 54 Galaten 5:1-12 Spreuken 12:1-12 Fsalm ro2:13-29 Efezifrs a:25-5.2
Ciebaed wa verrad Scheipie Cmgaan met knnek Vertromen Maak Cols helige
Caenl sy

5 1 17 43

Johannes 7:i-13 talaten 5:13-264 Spreuken 12:13-28 sprevken 13:1-9
PR-stiategie Vruchtbaarheid Verstandipg of dwaas Leeflessen

kearnen|

6 12 18 24 30

fehannes 771424 tGalaten &:7-18 Mareus g:14-29 Sprewken r3:re 25 Spreuken 141 14
Wysheid van boven  Draagtyd Celoptskracht Keuzemopeh k- Wat s wijsheid?
weden?



Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lisselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com




~ Groene Tuinkerk

VANAF HET DIJKJE

September

Dit is alweer de kerkbladeditie van september 2021.
Maar wanneer ik dit schrijf is het nog maar vrijdag 20
augustus, en zijn de schoolvakanties in onze regio nog
aan de gang. Ondertussen maken we ons (nu nog
voornamelijk achter de schermen) al wel op voor weer
een nieuw kerkelijk seizoen. En laten we hopen dat dit
in toenemende mate vooral een lockfree-seizoen
wordt...

Startzondag

In het weekend waarin ik dit schrijf hebben we bij onsin
de kerk op zondag een Avondmaalsviering (22
augustus). In september hoop ik bij ons in de kerk op
zondag 19 september voor te gaan, in de kerkdienst op
startzondag.

Het landelijke thema is dit jaar Van U is de toekomst, en
daar sluiten we plaatselijk op aan - om te beginnen - op
de startzondag zelf, met een toespitsing op ‘Uw
koninkrijk kome', maar ook verderop in het seizoen.

De woorden zijn afkomstig uit een bewerking van het
Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als titel 'Onze
Vader verborgen':

Onze Vader verborgen / uw naam worde zichtbaar in ons /
uw koninkrijk kome op aarde / uw wil geschiede, een
wereld / met bomen tot in de hemel, / waar water
schoonheid, en brood / gerechtigheid is, en genade - / waar
vrede niet hoeft bevochten / waar troost en vergeving is /
en mensen spreken als mensen / waar kinderen helder en
Jjong zijn, / dieren niet worden gepijnigd /nooit één mens
meer gemarteld, /niet één mens meer geknecht./ Doof de
helin ons hoofd /leg uw woord op ons hart / breek het ijzer
met handen / breek de macht van het kwaad. Van U is de
toekomst / kome wat komt...

lJsselmonde

De liturgiecommissie hoopt er in elk geval weer een
mooie dienst van te maken! Het is de bedoeling om na
afloop van de kerkdienst (en de koffie) op 19 september
weer een gemeenteberaad te houden. Hierover wordt u
nog nader geinformeerd.

Gesprekskring en gebedskring

Eind juli hadden we het in de gesprekskring over het
thema van het zomerkerkblad: Rust. Terwijl ik dit schrijf
ligt de gesprekskring van eind augustus (met het
beoogde uitstapje) nog voor ons. En ook in september
is de datum voor de gesprekskring de gebruikelijke
laatste woensdag van de maand: woensdagmorgen 29
september. De gebedskring had na juni even een
zomerstop. We hopen op woensdag 8 september weer
bij elkaar te komen (de tweede woensdag van de
maand) voor een half uur van gebed, lezing en lied,
zoals gebruikelijk om 12.00 uur.

Pastoralia en spreekuur

Het overlijdensbericht van mevrouw Johanna van der
Meer (An) kon nog net mee in het vorige kerkblad.

Ze overleed op zaterdagavond 3 juli j.I. Het 'in
memoriam’ hield u toen nog te goed - dat volgt nu
hieronder.

Zoals u inmiddels wel zult weten was ik doorgaans op de
woensdagochtenden in de kerk aanwezig, en dat blijft
in principe ook zo in het nieuwe seizoen.

Die ochtend is een mooi moment om contact te zoeken
mocht u iets door willen geven en/of behoefte hebben
aan een pastoraal gesprek. Maar contact zoeken mag
ook per telefoon of mail op een ander moment, of 's
zondags na de kerkdienst wanneer ik er ben...



In memoriam

Op 3 juli j.l. overleed in het Maasstadziekenhuis

Johanna van der Meer (An) in de leeftijd van 86 jaar.

Ze woonde aan de Hockeystraat 25. Vanuit Delfshaven was
ze in de oorlog al op Sportdorp komen wonen.

Trouw kerklid was ze, eerst van de Zomerlandkerk en later
van de Groene Tuinkerk. En van beroep was ze kraam-
verpleegster, als ‘zuster Van der Meer' geliefd bij velen,
eerder gericht op anderen dan op zichzelf...

De afscheidsdienst vond plaats op zaterdag 10 juliin de
aula van de Zuiderbegraafplaats.

We stonden daarin stil bij psalm 23, omlijst door liederen
door haarzelf bij leven aangegeven, waar ‘Abba Vader' er
€én van was. En neef Eric sprak woorden ter nagedach-
tenis. Aansluitend volgde de begrafenis.

Dat An van der Meer moge rusten in vrede bij God. We
wensen en bidden haar naaste familie, onder wie uit onze
gemeente haar zus Wil, veel steun en kracht toe. En laat
haar nagedachtenis hen en ons allen tot zegen zijn.

Eind juli mocht ik van mw B. een gift van € 50,-
ontvangen voor de kerk. Onze hartelijke dank!

Bedankje
Ook langs deze weg wil ik u nog van harte bedanken voor
alle felicitaties rond mijn verjaardag begin juli en daarbij

ook bedanken voor de bloemen die ik op zondag 11 juli

behoed haar voor gevaren.
Geef Christus door van hand tot hand.
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

14

Een goede septembermaand toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds. Hermie Hummel

COLLECTEN IN CORNATLID
Nu we weer aanwezig mogen zijn bij de kerkdiensten
houden we toch nog geen collecte. We maken gebruik
van offerblokken bij de uitgang. Om toch ook de
collectedoelen te kunnen ondersteunen als U de
kerkdiensten via Kerk-TV bijwoont, =
vragen wij u vriendelijk uw collectegeld

over te maken op de bankrekening van

onze kerk.

Wij zullen de opbrengsten, naar verhouding, verdelen over
de verschillende doelen.

U kunt u gaven voor de collecten overmaken op
banknummer: NL10 INGB 0000 1886 02 t.n.v.
Gereformeerde kerk Rotterdam lJsselmonde.

In de afgelopen tijd is via bank, kas en bonnen aan
collectegeld ontvangen en als volgt verdeeld:

April Mei Juni Juli
Kerk € 308,30 €162,72 €134,88 € 220,52
Diaconie € 235,08 € 124,07 €10285 € 168,15

Voedselbank € 12506 € 66,01 € 54,72 € 8946
Zending € 720 € 38B0€ 3,15 € 515
Bloemenfonds € 5435 € 2341 € 1940 € 31,72
Totaal € 730,00 € 380,00 € 315,00€ 515,00

Ook zijn van verschillende gemeenteleden extra giften
ontvangen ter dekking van gederfde (huur) inkomsten,
extra te maken kosten of bestemming bloemen.




BLOEMENDIENST

Zondag 4 juli de dames
Boot, Sluiskreek 146,

ontvingen deze
zondag het boeket uit
de kerk. Beide vierden zij hun verjaardag en werden van
harte gefeliciteerd door de gemeente.

Zondag 11 juli ontving onze predikant Hermie Hummel
de bloemen, zij vierde 7 juli haar verjaardag. Met een
kaart en de handtekeningen van de gemeenteleden
werd zij hartelijk gefeliciteerd.

Zondag 18 juli, Op 17 juli vierde Mw. Emmy van Esveld
haar 80e verjaardag. Zij kreeg de bloemen en werd door
de gemeente van harte gefeliciteerd.

Zondag 25 juli, Mw. Van de Borden bereikte op 29 juli de
prachtige leeftijd van 98 jaar, dus vanzelfsprekend kreeg
zij een mooi boeket.

Dhr. Lodder kreeg een bloembakje, op 31 juli vierde hij
zijn 89e verjaardag. Beiden werden door de gemeente
van harte gefeliciteerd.

Zondag 1 augustus, Onze koster Hennie Kranenburg
vierde haar verjaardag op deze zondag, natuurlijk kreeg
zij dan de bloemen. Ock Hans en Mar Helleman kregen
een boeket, zij waren op 3 augustus 55 jaar getrouwd,
allen werden door de gemeente van harte gefeliciteerd.
Janny VYoogt was gelukkig weer uit het ziekenhuis, zij
ontving een bloembakje en wij wensten haar verder
veel sterkte toe.

Zondag 8 augustus. Dhr. Jan Vos vierde op 8 augustus
zijn 88e verjaardag, op deze leeftijd verdiende hij zeker
het boeket uit de kerk. Wij wensten hem een goede
verjaardag toe en ook veel sterkte.

Zondag 15 augustus, Mw. Den Hoedt was op 12
augustus 85 jaar geworden, zij kreeg een mooi boeket
met de bijbehorende felicitaties.

Fredy en Harry Bal vierden op 18 augustus dat zij 55 jaar
waren getrouwd en zijn dankbaar dat ze dit konden
vieren. Zij ontvingen eneens een mooie bos bloemen en
werden een mooie dag toegewenst, met de felicitatie
van de gemeente.

Zo proberen we, ook in deze nog steeds lastige periode,
veel kerkleden wat vrolijkheid te bezorgen met
bloemen. Het gezegde “Zeg het met bloemen” is nog
altijd een mooi zinnetje om mensen blij te maken en
omdat er aan hen wordt gedacht. Zolang het kan en
zolang het mogelijk is blijven wij dit zeker doen!!!

Ontvangen

Via de bezorger van de bloemen, ontvingen we € 10,-
van de Fam. H. voor de bloemendienst.

Hartelijk dank hiervoor!

Wij wensen u allen een goede tijd toe, met de
vriendelijke groeten van Joke Busse en Elly Oorebeek,
tel06-177 337 19

Bedankje

Hartelijk bedankt, voor de bloemen die wij kregen,
voor ons 55 jarige huwelijk.

Hans en Mar Helleman.

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam,
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Johanna van der Meer,

geboren 11 november 1934, overleden 3 juli 2021.
Mw. Van der Meer woonde Hockystraat 25.

Mw. Harmina de Waard - Heuving,
geboren 18 april 1929, overleden 18 juli 2021,
Mw. De Waard woonde Ravenswaard 5 231.

Verhuisd naar Kralingen:
Dhr. J.H. van Wezel,
Grote Hagen 438.

Verhuisd naar Charlois (Sonneburgh):
Mw. M.M. van den Heuvel - Krabbendam,
Guldenwaard 89.

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren momenteel mw. Fisscheren
mw. Harmsen.

05-09: Dhr. J. Verschoor
12-09: Mevr. D. van Hengel
19-09: Dhr. JLEK. Jungheim
26-09: Dhr. A. van Splunter
03-10: Dhr. R. de Bruin
10-10: Dhr. J. Jongenotter
17-10: Dhr. AJ. Kooiman
24-10: Dhr. G.J. Buizer



Vanuit de Groene Tuinkerk: “Geef vrede Heer, geef vrede”

Vrede is het thema van deze maand. Ik vroeg een aantal
leden van de Groene Tuinkerk wat er allemaal in hen
opkomt bij het woord ‘vrede. Welk symbool, een mooi lied
of een bijbeltekst? Waar denken jullie aan?

Allereerst dat het
lastig is, zo hoorde ik
steeds weer. Dat de
mensen aardig zijn
tegen elkaar, dat is
helaas niet zo.
Dagelijks journaal
met beelden van
oorlog trekt voorbij. De duif wordt symbolisch in verband
gebracht met vrede. En steeds weer hoorde ik een zelfde
lied noemen: “Geef vrede, Heer, geef vrede’, op een oude
16e eeuwse melodie, maar met de tekst van
dichter/predikant Jan Nooter. Een kerklid zegt: “In 1991
tijdens de Golfoorlog, zat ik op een zangkoor dat eens in
de zoveel tijd in de Laurenskerk zong. Arie Pronk was de
dirigent. En samen met de organist werd gezongen: Geef
vrede, Heer, geef vrede. Je hoorde echt de kanonnen
bulderen. Dat kon de organist allemaal uit het orgel halen.
Dat vond ik zo bijzonder. Het orgelspel van Aad van der
Hoeven heeft toen wel indruk op mij gemaakt. Het is een
heel bekend lied, we zingen het regelmatig in de Groene

Tuinkerk. En het is wel heel actueel zo nu." Dat lied gaat zo:

Geef vrede, Heer, geef vrede / de wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden / de sterkste wint het pleit
Het onrecht heerst op aarde / de leugen triomfeert
ontluistert elke waarde / o red ons sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede /de aarde wacht zo lang

Er wordt zo veel geleden /de mensen zijn zo bang
De toekomst is zo duister / en ons geloof zo klein
O Jezus Christus, luister / en laat ons niet alleen!

het eerste wat in me opkomt. Ik heb net vanochtend over
Afghanistan een heel stuk zitten lezen in de krant en dat
houdt me bezig, dus ja: vrede op aarde. Maar dat lijkt net
kerst, dus laat ik het zo zeggen: vrede voor de wereld.
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Dat is nogal wat, heé? Gisteravond dacht ik ineens: als God
naar beneden kijkt — als Hij in de hemel is — dan moet Hij
toch... ja, dat is een beetje kinderlijk natuurlijk, maar dan
moet Hij toch schreien..., dat kan toch niet anders?

Zoals de wereld er nu uitziet, in mijn beleving hé. Dat komt
natuurlijk ook omdat al het nieuws z6 binnenkomt. Het is
bij mezelf al vrede, dus ja...

En wat voor symbool hoort daarbij: een duif, dat is zo
obligaat, datis nou een keer zo. En dan denk ik aan de val
van de muur in Berlijn, het was een hele grote hit, die ik
pas geleden nog op de radio heb gehoord: Over de Muur
van het Klein Orkest. En Harrie Jekkers die zingt het. Als ik
het op de radio hoor, dan zing ik het bijna uit mijn hoofd
mee. Het refrein herinner ik me ook nog:

"En alleen de vogels viiegen van Oost naar West Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de
muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen,
soms ook in het oosten willen zijn".

i, i " “ ¥ s
Vrede', zo gaat weer iemand anders verder, “dat is hoe je

hart slaat, dat je hartelijk bent met mekaar. Je hartis zo
belangrijk als je vrede wilt hebben met elkaar. En met
elkaar praten. Zeker na de coronatijd dat ik weer eens
mensen kon gaan bezoeken, merk ik hoe fijn mensen het
vinden.”

En tot slot nog een kerklid:"Het maakt me heel verdrietig,
altijd maar oorlog en geruchten van oorlogen. Ik bid wel
voor vrede, maar... ik zie het nog niet verhoord worden. lk
wil het wel graag, maar je ziet het niet gebeuren. Je kan
zingen van: Geef vrede, Heer, geef vrede. En dat is
eigenlijk een smeekbede. Het lied schiet gelijk zo in je
gedachten. In mijn gedachten kan je dan een wereld zien
die vriendelijk en vredig met elkaar omgaat. Mensen die
vriendelijk en behulpzaam zijn en die delen met elkaar”
En als ik vraag naar Alle Menschen werden Briider, het EU

wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet".

Hartelijke groet,
Marjan van Weerden, kerkelijk werker Groene Tuinkerk



Vanuit de kerkenraad

Welkom (weer) om de diensten fysiek bij te wonen. Juist
als u/jij lange tijd niet bent geweest, nodigen we je zo
aan het begin van een nieuw seizoen uit om de draad
weer op te pakken. De enige beperkingen/richtlijnen
die op dit moment nog gelden zijn de richtlijnen om op
1,5 meter afstand van elkaar te zitten en u vooraf op te
geven. Medewerkers zullen u in de kerk een plaats
toewijzen. Zo mogen we weer zingen en koffie drinken
na de dienst in de buitenlucht.

We vragen u en jou dus nog wel om je in te schrijven als
u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via de website
www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide kerken wordt een
live-stream aangeboden (met beeld en geluid), ook
achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via de website
www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de opname ook op

een later tijdstip terugkijken. Via kerkomroep wordt
alleen het geluid uitgezonden.

De collecte zal nog steeds gehouden worden bij de
uitgangen van de kerk, zodat er geen zakken van hand
tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard
kunt u ook rechtstreeks geld voor de collecte blijven
overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes of door
handmatig de rekeningnummers van diaconie en kerk
in te voeren, zie elders in dit blad. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk
www.kerkinijsselmonde.nl

Collecte AJK en PK

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet. Dus buiten
de bankapp om.

Diaconie

.

Kerk(rentmeesters)

Nieuwe vertrouwenspersonen

De afgelopen jaren heeft Irene De Rooij-Wildeman de functie van vertrouwenspersoon binnen onze gemeente
vervuld. Recent zijn wij, Marjolein Bol-Plaisier (06-45012434) en Bastiaan de Ruiter (010-4137669), benoemd als
vertrouwenspersonen. Per mail zijn wij te bereiken via internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl. Een
vertrouwenspersoon kan benaderd worden als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt binnen de gemeente, of als
daar vermoedens over zijn. In een latere editie van Kerk in [Jsselmonde zullen we wat nader ingaan op de rol van een

Mevr. W. Petridis - van der Marel 07-7-2021
Mevr. MW. Gret-vanden Berg  13-7-2021 93
Mevr. J.H. Meijboom - Hooimeijer 29-7-2021 93
Mevr. J. Cleton - van Zoelen 05-8-2021
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Van de predikant

Rondom de diensten
Zo net na de zomer is een mooi moment om de draad

weer op te pakken, als je langere tijd niet geweest bent
vanwege de Corona-beperkingen. Van harte welkom in
de diensten, maar vergeet niet om je even aan te
melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als
u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van
Mastrigt: 06-24916845. Verder blijft het mogelijk om de
dienst te volgen via de livestream (Youtube kanaal:
Hervormd lJsselmonde Adriaen Janszkerk).

Zondag 5 september ga ik zelf voor. Zondag 12
september zal dhr. Martin Padmos bij ons spreken.
Zondag 19 september hoop ik er zelf weer te zijn. In
deze dienst zal ook het heilig Avondmaal worden

gevierd. Zondag 26 september is ds. Simon van der Vlies

onZe voorganger.

In de diensten in augustus/september wil ik stilstaan bij
het thema Verlangen naar God, vanuit de Psalmen. Op 1
augustus in de Pelgrimskerk (gezamenlijke dienst) heb
ik gesproken over Psalm 33 (Wij verwachten vol
verlangen de Heer). Zondag 29 augustus wil ik spreken
over Psalm 40 (lk verlang om uw wil te doen) enin
september over Psalm 84 (Van verlangen smacht mijn
ziel...) en Psalm 145 (Gul is uw hand geopend / U
vervult het verlangen van alles wat leeft).

Kinderen

Op zaterdag 4 september is er een feestje van 11.00 uur
t/m 13:30 uur bij de Adriaen Janszkerk. Het is voor alle
kinderen van groep 1 t/m groep 8. Vergeet niet om een
schoenendoos mee te nemen.

Na de zomer willen we weer een kinderprogramma in
twee groepen gaan aanbieden op zondagmorgen: voor
de jongere (Kidsclub) en de oudere kinderen

Adriaen Janszkerk

lJsselmonde

(InBetween). Helaas lukt het niet om dat elke zondag te
organiseren. De 3e zondag van de maand blijven de
kinderen in de dienst.

Overlijden

We kregen bericht van overlijden van dhr. Pieter
Zeelenberg, op 4 juli jl., op de leeftijd van 88 jaar. Dhr
Zeelenberg kwam al langere tijd niet meer in de kerk,
maar de oudere lJsselmondenaren zullen hem nog wel
kennen, hetzij van de kerk of als hoofdmeester van de
lagere school. De uitvaart van dhr. Zeelenberg heeft op
12 juli jl. plaats gevonden op de begraafplaats Hofwijk.

Ziekte

We leven mee met mw. (Loes) van den Berg-van Beesd
die ongelukkig ten val is gekomen met de fiets. Na een
operatie aan haar bovenbeen heeft ze een poosje
moeten revalideren in het Maasstad Zorghotel. We
wensen haar sterkte en Gods nabijheid toe in het
verdere herstel.

arbe Grom Gecep Zeagesh yatad

Ontmoetingen

d- met

Nieuwe start met kringen

Na de zomervakantie willen we een nieuwe start maken
met de Bijbelkringen in de Adriaen Janszkerk op
dinsdagavond of woensdagavond om de week. We
gaan werken met het thema ‘Ontmoetingen met Jezus,
het nieuwe materiaal van het Evangelisch Werkverband
dat dit jaar niet meer als een fysiek boekje maar alleen
digitaal (als pdf) beschikbaar is. Er is ook een
verdiepingsgroep die met elkaar in gesprek gaat aan de
hand van een boek van Tim Keller. Je kunt je opgeven
via groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl . Ik hoop op een
goede herstart en mooie ontmoetingen!



Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt weer elke dinsdag samen vanaf 9:45 uur
in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Na
de zomervakantie, op 7 september willen we een
herstart maken met de Bijbelmorgen over het
Bijpelboek Openbaring.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Gift
We mochten een contante gift van € 500 van een
gemeentelid ontvangen via Hans Schaap.

Felicitaties

Op 12 juli was jarig dhr. GJ. van Eldik en op 27 juli
mocht mevr. E. Hartmann haar verjaardag vieren.
Beiden werden 80 jaar.

Op 26 juli mochten dhr. en mevr. H. Bakker - Oosterman
hun 60-jarig huwelijk vieren.

Allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente van
de AdriaenJanszKerk. We wensen u Gods Zegen voor
het nieuwe jaar dat voor u ligt.

Collecteopbrengsten

Zondag Diaconie Kerk

4 juli €41,90 €41,90
11 juli €- €103,50
18 juli €2535 € 2530
25 juli €3455 €3450

"Soulrirt

Dag voor de vro

Kowy onbmoeten & (aal je verrassen met:

WORKSHOPS

9 OKTOBER 2¢21 ) 10:0(0-1€:30
AR
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Bij de diensten

De septembermaand zit altijd vol met bijzondere
diensten. Eind augustus was er al een doopdienst.
Vervolgens is er op 3 september er weer de maandelijkse
samendienst. Op 17 september willen we het Heilig
Avondmaal met elkaar vieren. En de week erna is er de
(jaarlijkse) startzondag. Voor die laatste zondag wordt
meerdere activiteiten voorbereid. Via de zondagsbrief
zult u/zul je ongetwijfeld op de hoogte worden gebracht,
ook van de komende jaarlijks activiteiten. Al met al,
diensten waarin we de verbondenheid met God en met
elkaar mogen beleven. Hele goede, gezegende diensten
toegebeden. En mag ik bij deze u en jou nog eens heel
nadrukkelijk uitnodigen om de diensten live bij te
wonen. De ervaring leert dat er plek genoeg is.

Omazien naar elkaar

Mevr. J. (Janny) Schras-Tuil is verleden maand geopereerd
aan haar dijbeen en verblijft nu tijdelijk in het zorghotel,
en langs deze weg wil zij iedereen heel hartelijk
bedanken voor het medeleven en alle kaarten.

Evert Jan Romijn heeft net als Anna al eerder, een
verblijfsvergunning gekregen. Ze zijn ontzettend blij en
dankbaar.

Het is een lange weg geweest, maar de Heer heeft de

zegen toe!

We leven ook mee met hen die een verdriet met zich
meedragen. Zo overleed de broer van mevr. H. (Riet)
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Akkerman-de Jonge overleed na een lange lijdensweg op
83 jarige leeftijd. Wij wensen haar kracht en sterkte in dit
verlies. Ook mevr. PA. (Pie) Dorsman - Fortuin had een
droevig bericht: haar schoonzus is drie weken geleden
overleden. Ze had echter ook een blij bericht: haar derde
achterkleinkind is geboren. We leven met haar mee, in
verdriet en in vreugde.

In memoriam: Mar Gret

In Me/mo-;w/ava

Op dinsdag 13 juli 2021 overleed in de leeftijd van 93 jaar
Marigje Willemina Gret-van den Berg.

Ze woonde aan de Bredenoord 266 in Rotterdam
IUsselmonde (3079 JH). Sinds 2015 weduwe. Ze nam haar
plek in onder ons o.a. tijJdens de kerkdiensten en
bijbelochtenden. Vriendinnen omschreven haar als een
lieve en gelovige vrouw. Zij was gezellig in de omgang en
las veel.

'HEERE, U
doorgrondt en
kent mij.

Op dinsdag 20 juli vond na een besloten
afscheidsplechtigheid, de begrafenis plaats op de
Zuiderbegraafplaats aan de Slinge te Rotterdam.

‘God houdt van je en daar zal Hij nooit mee stoppen. Een
zin die Mar typeerde.

e ’ = [

Mensen om Mar heen die haar omringden.



Ouderling Wim Biezepol hielp mij door wat over haar en
haar geloof te vertellen. Voor in haar Bijbel, zei hij, had
ze het gedeelte wat ds. Jos Slager, mijn voorganger,
bewaard, wat hij destijds in het kerkblad had
geschreven na het overlijden van haar man, jullie vader
en opa. En dat had voor haar heel veel waarde. En dan
citeer ik uit zijn in memoriam: ‘Een twijfelaar - die
tegelijk zo zocht en verlangde naar houvast aan en
steun in het geloof. Wat is het dan een bemoediging dat
het niet afhangt van de kracht van ‘ons geloof, maar van
Hem, die ons bij name kent en roept. De goede Herder
kent Zijn schapen en roept ze bij hun naam!

‘Daar hou ik mij aan vast, zei ze in de gesprekken, ‘over
een God die ons bij name kent en roept. Daar hou ik mij
aan vast!

In onze voorbeden willen we dan ook haar gezin en een
ieder die haar zal missen opdragen aan die God die ons
door en door kent. dinsdag tot en met vrijdag te
“vinden” in en rondom de Pelgrimskerk. Maar natuurlijk
ook telefonisch en via de mail bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Mocht er iets
zijn of heeft u/heb jij behoefie aan een gesprek, maak
van de mogelijkheid gebruik! Lang niet alles komt mij
ter ore.

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van
Vreeswijk.

Back in town
We zijn weer terug. Na een paar vakantie en klusweken
heb ik het werk in en rondom de Pelgrimskerk weer
opgepakt. En dat voelde meteen vertrouwd.

Toch nog een keer de praktische info: ik ben van dinsdag
tot en met vrijdag te "vinden” in en rondom de
Pelgrimskerk. Maar natuurlijk ook telefonisch en via de
mail bereikbaar: 06-19636126 /
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Mocht er iets
zijn of heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak

Verantwoording Collectes

zondag  diaconie Doel kerkrentm.
20-jun-21 27,40 39,00
27-jun-21 79,40 109,25
4-jul-21 36,50 42,25
11-jul-21 156,20 heilig avondmaal 76,15
/zending

18-jul-21 59,40 80,20
25-jul-21 39,80 50,35
T-aug-21 52,10 45,30

VluchtelingenWerk Nederland

De diaconie heeft in augustus € 215,- overgeschreven
naar de rekening van VluchtelingenWerk Nederland.
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen
van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf
het moment van binnenkomst tot en met de integratie
in de Nederlandse samenleving.

VluchtelingenWerk houdt zich onder andere bezig met:
- Begeleiding tijdens de asielprocedure

- Begeleiding bij werk en integratie

- Maatschappelijke begeleiding

- Begeleiding bij gezinshereniging

- Belangenbehartiging

- Begeleiding aan kinderen

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen

Traditioneal en elgentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

TIMMERMAN-NATUURSTEEN. NI

Niauwerkerk (Zesaland),
Hellevoetsluls, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswikseweq 66b
3034 PS Rotlerdam
telefoon 010-4136910

Vakmanschap sinds 1839
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Samen

Het lkazia ziekenhuis is op zoek naar jou als vrijwilliger!
Oplossing puzzel
In het lkazia Ziekenhuis geven we graag zorg met aandacht. Daarin
spelen vrijwilligers een grote rol. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers
die hun weg al hebben gevonden naar het Ikazia maar wij zoeken nog
versterking.
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Voor de kerkdiensten zijn we op zoek naar vrijwilligers die
op zondagochtend patiénten willen rijden naar de
kerkdienst, met een bed, of met een rolstoel. Voor deze
vrijwilligerstaak ben je 1 keer per 5 weken aan de beurt.
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VRIJWILLIGER

Zou je liever doordeweeks aan de slag gaan als vrijwilliger
in lkazia, ook dat is mogelijk, we zoeken onder andere
gastvrouwen/gastheren voor in de centrale hal en
vrijwilligers voor het interne patiénten vervoer.

-H|Z m'g{m|m cl= :p

Dit is maar een greep uit de mogelijk- heden om ingezet te worden als
vrijwilliger. Ben je geinteresseerd om vrijwilliger te worden in het lkazia
ziekenhuis, stuur dan een mail naar m.wagner@ikazia.nl, dan nodig ik
je graag uit voor een kennismakings- gesprek.

Met vriendelijke groet, mede namens de geestelijk verzorgers,
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ACHTSTE RIDDERKERKSE ORGELDAG

Op zaterdag 11 september 2021 is het Nationale Orgeldag.
Deze dag wordt voor de achtste keer de Ridderkerkse
Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de
voorgaande edities worden ook nu weer overdag drie
Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een toegankelijk
miniconcert. s Avonds is er een slotconcert in de
Singelkerk.

Het eerste miniconcert wordt om 10:30 uur gehouden op
het Leeflang-orgel van de Eben-Haézerkerk (Oranjestraat
110). Het orgel wordt bespeeld door Wim Boogaard en
Jaap Visser (beide vaste organisten van de kerk) en Jan
Peter Teeuw. Op het programma staan werken van o.a.
Kellner, Bach en improvisaties.

Op het historische Batz-Witte-orgel van de Hervormde
Kerk in Rijsoord (Rijksstraatweg 43) wordt om 13:00 uur
het tweede miniconcert gehouden. Organisten zijn dan
René Barnard en Jan Peter Teeuw. Ze spelen werken van
Telemann, Bach, Lefebure-Wely en Asma. Jan Peter zal het
concert besluiten met een improvisatie op verzoek.

Het derde miniconcert vindt om 15:30 uur plaats op het
Reil-orgel van de Protestantse Kerk in Bolnes
(Pretoriusstraat 56). Jan Peter Teeuw speelt hier een
programma met werken van Buxtehude, Handel en De

Martijn Weststrate en Lida Tamminga,
Marjolein Wagner, cogrdinator vrijwilligers

Kaort. Ock speelt hij twee eigen bewerkingen uit zijn recent
gepubliceerde bundel ‘Alle eer en alle glorie!

Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats
op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk (Kerksingel
1). De organisten op zijn Roeland de Reuver en Jan Peter
Teeuw. Roeland de Reuver staat internationaal bekend als
improvisator. Die specialiteit zal hij die avond ook
meerdere keren laten horen. Daarnaast speelt hij werken
van o.a. Boéllmann en Saint-Saens. Jan Peter speelt muziek
van o.a. Bach, Widor en Antalffy-Zsiross.

De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, het
slotconcert ongeveer vijf kwartier. Alle concerten zijn
gratis toegankelijk. Wel is er na afloop een collecte voor de
onkosten van deze orgeldag.

Tijdens alle concerten zijn de dan geldende richtlijnen van
de RIVM van kracht (afstand houden, vaste plaatsen,
thuisblijven bij klachten).

In het programmaboekje zal meer informatie over de
bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd's en
bladmuziek verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op

www.iangeterteeuw.nl.

ledereen van harte welkom!
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Kerk in IJsselmonde

Bezorging:
Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|

Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 010- 413 7669
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart
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Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD UJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 17 september 2021
18.00 uur voor het magazin van
oktoberber 2021 met het thema:
Communicatie

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 -482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 2019 25
Piet van Rikxoort 06- 27 31 40 93
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Of weeeveeeeeee. NL 09 RABO 0159 0964 80
Diaconie..... ..NL61 INGB 0000 2056 29
Zending...ise e NL32 INGB 0000 5634 99

Samenwerkingsproject ... NL6 TINGB 0000 2056 29
Herv./Geref, Diaconie o.v.v. Project Werelddiaconaat
Kerkradio.. .. NL 10 INGB 0000188602
Verjaardagsfonds....... ..NL10 INGB 0000 1886 02

Of e NLO9 RABO 0159 0964 80

o.v.v. Verjaardagsfonds

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. 5. van Vliet-Visser, 010 - 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184 - 77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
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Ruiter (010-4137669), internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
MNL30 INGB 0002 7781 42
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Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Diaconie:

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ......ccicciveniinenn. NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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o
“Gezondheid!” roepen de muizen in koor, als Kikker ©
op een zonnige dag heel hard niest. Dan piept Martje
muis: “O neee! Je hebt toch niet de kikkerkoorts?” e
Ineens springen alle muizen zenuwachtig door elkaar, °
De kikkerkoorts is besmettelijk. Je gaat ervan niezen

en je wilt maar één ding: de koele vijver inplonzen. ©
De muizen willen niet ziek worden - want zwemmen,
brrr! “Voel je je wel goed, Kik?” vragen ze bezorgd. o
“J-jawel,” zegt Kik “Ik-ik-kwatsjoe! Voel me prima. O

Een beetje warm. Ik neem even een duik in de vijver,
doeil” De muizen blijven achter. “Zie je wel. Hij hééft
het. En wij krijgen het ook.” Ineens vraagt Marius muis

Gezond

be kerk is een plek voor gezonden én zieken,
een plek waar je bij een gemeenschap hoort,
waal ieder de anderen ziet ols vrienden, =
dat is het genezende van Gods woord! _ F ]
Want Jezus ging rond om de mensen fe ;‘, -
niet enkel hun kwalen, maar ook hart

Zo leer jij met iedereen te spelen,

hiet enkel met knap, rijk en blakend 3ezn
Dat is het bijzondere van dokter Jezus _
Hi) kijkt door je heen ... Jje lichaam, je 3eest."
en weet wat de oplossing van je probleem s,

Zijn geloof inspireert ons en prikt ons Nog steeds!

Uit de Bijbel -

Een vriendelijke uitspraak
is een korf vol hohing,
zoet voor de ziel en
gezond voor het lichaam.
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Spreuken 16,24

AGEZONDHEID /ﬂ KiK

o
De muizen gaan in een kring om Marius heen staan.

“Ik heb het op televisie gezien. We moeten allemaal een
PRIK. Of twee! Daarna word je niet meer ziek.” Dat is
topnieuws! “Waar kunnen we de PRIK halen?”, “Mag ik
er ook twee??”, klinkt het door elkaar. Marius wijst vier
muizen aan om alles te organiseren. Zij snellen weg naar
de keuken en even later klinkt een klotsend geluid.
Twee vrienden rollen een fles sinas voor zich uit, de
derde draagt een teiltje, de vierde een heleboel rietjes.
Samen gieten ze de fles leeg en dan mag elke muis naar
hartenlust prik nemen. “Heerlijk!” roepen ze “Ik voel me
stukken gezonder!!” Als Kik terugkomt, is er geen prik
meer over. Maar ach, hij voelt zich alweer Kiklekker.
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