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Ir';.I'.an de redactie k.

Bloei is het thema van deze editie van ons
kerkmagazine. Een bloeiende natuuren
een bloeiende kerk. Allebei zijn ze mooi.
De natuur is ondanks het koude natte
voorjaar nu volop aan het bloeien. In april
was de Keukenhof drie dagen open. Ik
was een van de gelukkigen die de
bloemenpracht mocht bewonderen en
fotograferen. Dat was genieten ondanks
de regen!

Maar ook dichter bij huis bloeit er van
alles: de bloemen in de tuin en de kerk
om de hoek. In deze uitgaven kunnen we
weer lezen over waarom een gemeentelid
geniet van haar favoriete lied. Ook leren
we twee andere gemeenteleden beter
kennen. Daarnaast staan er twee mooie
gedichten in gemaakt door een
gemeentelid. U kunt lezen dat de Adriaen
Janszkerk op vaste tijden de deuren
opent voor belangstellenden. En we
kunnen kennismaken met de nieuwe
predikant van de Pelgrimskerk. Allemaal
tekenen van een bloeiende gemeente
met betrokken leden. Daar krijg je
gewoon energie van!

Ook binnen de redactie is er vernieuwde
energie. Dat heeft u al een paar keer
kunnen zien in de nieuwe rubrieken over
gemeenteleden. Deze pagina's hebben
een nieuwe verfrissende layout,
Binnenkort hopen we nog meer
bladzijden met een nieuwe layout te
kunnen presenteren. Maar voor nu veel
leesplezier toegewenst.

Annet de Ruiter
Redactie AJK/
Eindredactie

\. J
~
Coverfoto
De foto op de cover is gemaakt in de
Keukenhof tijJdens een van de drie dagen
dat de Keukenhof open was dit jaar.
\. /

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com

. J
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Groei en bloei

Thuis hebben wij een roos van Jericho, gekocht
tijdens een van onze reizen naar lsraél.

Het bijzondere van deze roos is dat hij kan
overleven in de woestijn. Hij ziet er dan meestal
ook heel dor en doods uit. Typerend voor de
omgeving waarin deze roos kan leven is een
tekort aan water. De woestijn is een droog gebied,
waar weinig regen valt. Zo gauw er dan toch een
beetje regen valt, gaat de roos open. Wat
onmogelijk lijkt gebeurt, die grauwe en doodse
roos gaat open en komt tot bloei. Valt er geen
regen meer, dan sluit hij zich om zo min mogelijk
vocht te verliezen.

Het is dus niet vanzelfsprekend dat deze roas
bloeit. Geldt dat ook niet voor ons eigen leven? Er
zijn periodes dat het lijkt of alles vanzelf gaat. Je
bent gelukkig, hebt werk, bent gezond, krijgt
kinderen en zit goed in je vel. Alles lijkt
vanzelfsprekend, totdat er iets gebeurt waardoor
alles verandert. Dat kan in het groot zijn, zoals de
Corona pandemie. Maar ook in het klein, kunnen
er plotseling dingen in je leven gebeuren,
waardoor het tot stil stand komt. De groei
stagneert, de bloei is ver te zoeken en alles
verdort. We komen in de woestijn terecht, waar
het gaat om overleven en alles dor en doods lijkt.

De pijnpunten in
ons leven

kunnen worden
tot groeipunten

Is het dan einde verhaal? Is er dan geen hoop
meer of bloei mogelijk?

Juist wel. Moeilijke en verdrietige gebeurtenissen,
hindernissen op onze weg, zijn niet alleen maar
negatief. De pijnpunten in ons leven kunnen
worden tot groeipunten.

Net zoals bij de rozen in onze tuinen. Wil je ze
mooi houden en de bloei stimuleren, dan moeten
ze gesnoeid worden. Op het moment dat dit
kerkblad uitkomt, zie je ze overal in schitterende
kleuren. In mooie en onderhouden tuinen, maar
ook op verwilderde plekken. Het lijkt wel of ze het
altijd blijven doen. Maar als je ze niet onderhoudt,
worden ze van onder steeds kaler en komen de
rozen alleen nog maar aan de bovenkant. Rozen
vragen om onderhoud: ze moeten gesnoeid
worden, hoe korter hoe beter.

Toen ik dat voor het eerst deed, vond ik het
spannend om te doen. Want je bent bang dat je
te veel weg snoeit. Dan moet je erop vertrouwen
dat na de rigoureuze snoei de roos toch weer tot
bloei komt. Dat vertrouwen wordt niet geschaad,
want elk jaar staan ze weer volop in bloei.

Ook in ons leven wordt soms gesnoeid en dat gaat
niet zonder moeite en pijn. Maar het zijn wel
groeipijnen. Het is daarom zinvol, om je zelf af te
vragen of de pijn en het verdriet alleen negatief
zijn of dat het je ook iets brengt? Kun je er
misschien iets van leren? Niet om de pijn en het
verdriet te ontkennen. Die mogen er helemaal
zijn. Maar wel om te kunnen groeien als mens en
geen slachtoffer te worden van wat je overkomt.




Je bent nooit te oud
om te groelen en te
bloeien

In dat verband moet ik denken aan het boek “de
keuze” van Edith Eger. Zij was zestien jaar oud
toen ze in 1944 naar Auschwitz werd
gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de
gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen
om voor Mengele te dansen. Haar
onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te
overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in
leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd. Na
veel ontwikkelingen in haar leven wordt ze op
haar 50e een succesvol therapeute en helpt
anderen met trauma’s om zich van hun pijnlijke
herinneringen te bevrijden. Haar overtuiging is
dat iedereen een keuze heeft. De keuze om geen
slachtoffer te worden van wat je overkomt. Qok al
is het nog zo erg. Als Holocaustoverlevende kan
zij daarover meepraten. Je kunt je bevrijden van
belemmerende en negatieve gedachten en zo tot
bloei komen na een woestijn ervaring.

In het Bijbelboek Jesaja wordt ook gesproken over
de woestijn die zal bloeien als een roos. Naar
aanleiding daarvan zijn er verschillende liederen
geschreven. Een daarvan is het bekende lied “De
dorre vlakte der woestijnen”. Huub Qosterhuis
schreef n.a.v. deze tekst uit Jesaja 35 het mooie
lied “De steppe zal bloeien” Niet makkelijk om te
zingen, maar met een prachtige melodie.

Eris dus leven en bloei mogelijk in de woestijn. Na
een fikse regenbui verschiet die dorre omgeving
opeens van kleur en verandert in een fris
bloeiende bloemenzee. In de aarde van de
woestijn liggen de zaadjes te wachten op de
regenbui. Zo kan het ook in ons leven gebeuren.
Als je denkt dat er niets meer groeien kan en dat
het een doffe ellende is in jouw leven, kan er
zomaar iets gebeuren, dat alles in een ander licht
stelt.

Waar je op het eerste gezicht aan voorbij kijkt, wat
onzichtbaar is, blijkt wel degelijk van betekenis in
je leven. Het ligt als een zaadje te wachten op de
regen, zodat het kan ontkiemen.

De vraag is: heb jij het vermogen en de wil om op
die manier naar je eigen leven te kijken? Om de
verborgen zaadjes, de onvermoede groeikrachten
te ontdekken, om de kiemen van een nieuwe
toekomst ruimte te geven?

Durven wij daar met Jesaja van te dromen,
vertrouwen wij die belofte van God, dat de
woestijn tot bloei komt? Geloven we dat er
zaadjes liggen te wachten om te ontkiemen? Qok
in uw en mijn leven en dat je nooit te oud bent
om te groeien en te bloeien?

Ds. Emmy Lingen, geestelijk verzorger van Aafje
[Jsselmonde




Het lievelingslied van...

"lk zal er zijn" (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
Uw naam is 'lk ben’ en ‘lk zal er zijn' naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! O Naam aller namen, aan U alle eer.
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, Miets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die lk ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘lk ben; en ‘Ik zal er zijn;

Een prachtig lied! En hoe vaak ik het lied ook hoor of beluister het
blijft mij steeds weer raken. Op de meest onverwachte momenten in
mijn leven verschijnt de regenboog, vaak juist op die momenten dat

ik het nodig heb, dat God mij wilde laten zien: “Ik ben er”.

Zelf hou ik niet heel erg van de regen, meer van
een stralende zon, maar beide is nodig om te
komen tot de regenboog. Mijn leven vol met
regen (zonden en ontrouw) heeft de zon (God)
nodig zodat Hij met Zijn licht door mijn zonden

Corlinde Dominie

(Pelgrimskerk)
heen kan stralen, waardoor er weer hoop en
toekomst is.
In dit lied en in het teken van de regenboog Tegelijkertijd herinnert mij dit lied er ook aan dat
beloofd God dat Hij er altijd zal zijn. God is Geod in verbondenheid met ons wel leven. Hij is
trouw aan ons, we kunnen op hem trouw en vraagt mij ook om trouw te zijn aan
rekenen. Hij is niet alleen een God van het hem door dicht bij hem te leven en trouw te zijn
verleden, maar juist van het hier en nu. aan elkaar. Trouw als vrucht van de Heilige Geest
Waar we ook gaan Hij gaat met ons mee. (gal 5:22). Dat is mijn verlangen zo te leven. Het is
Zijn wij ontrouw, Hij blijft Trouw. Dat te een weg van vallen en opstaan, wetend dat Hij
weten bemoedigd mij telkens weer. vol genade is en altijd bij mij is.

Ook jouw lievelingslied delen?

Mail dan naar
redactie.ajk@gmail.com

4] Foto door Frank Leenen [ frankovotsj



Laat je kennen

In deze rubriek leren we iedere maanc
Vijf vragen leiden tot vijf per
Deze ma

Marieke Hazewindus
(Adriaen Janszkerk)

Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

Naast mijn bed staat een wandbord met

“smile everyday” erop. Dit doe ik dan ook elke dag.
Glimlachen gaat eigenlijk vanzelf, iedere dag!
Schaterlachen of zo hard lachen dat de tranen over
je wangen lopen, gebeurt minder vaak. Maar dan
meestal omdat de kinderen iets heel grappigs
zeggen. Op Netflix kijk ik samen met Roelof de serie
“Friends” terug, ook heel erg grappig!

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Ik lach makkelijk en ik huil ook makkelijk. Soms al om
een “zielige” reclame.... In de kerk raak ik ontroerd
door muziek en veeg ik af en toe een traantje weg.
Echt verdriet geeft ook echte tranen, ook uit
medeleven met de mensen om mij heen of als ik zelf
iets moeilijks meemaak.

Laat je kennen en mail uw a
vragen naar redactie.




Bloei
Bloei is een geliefd woord in titels van boeken. Heel veel
romans over liefde gaan vanzelf over bloei. Toen ik
daarnaar op zoek was, zag ik ook een nieuw boek
waarbij bloei niet over liefde gaat, maar vooral over tot
je recht komen op je werk. Het is een coachboek
geschreven door een jonge ambitieuze vrouw die mij
liet zien dat christelijke vrouwen tegenwoordig heel
anders over werk en God denken dan ik. Maar verder
richt ik mij deze maand vooral op romans. De zomer
komt er aan en wat is er dan fijner om een lekker boek
te lezen.

Kom tot bloei! - Jij, je werk en God

Corinne Starreveld is een jonge ambitieuze vrouw die
een passie heeft voor loopbaancoaching. Het praktische
boek Kom tot bloei inspireert gelovige vrouwen om tot
hun recht te komen op de werkvloer. Dat dit niet
vanzelfsprekend is, blijkt uit de eerlijke worsteling die
Corinne Starreveld deelt als het gaat over haar eigen
ambitie.

Het boek geeft vooral advies en informatie over werken,
talentontwikkeling en met plezier de kost verdienen.
Het boek is heel positief over werk. Goede vragen, tests
en kaarten over talenten en waarden geven lezers
inzicht over wat het beste bij hen past. Hier en daar
klinkt het zweverig. Je hebt alleen een duwtje nodig in
de goede richting. Het motiveert na te denken over je
drijfveren, maar je moet als lezer zelf aan de slag met de
antwoorden die dit geeft.

In alles merk ik dat Corinne een jonge schrijfster is en dat
een mooie goede carriére belangrijk is voor haar. In de
opbouw van haar hoofdstukken klinkt veel structuur.
Veel onderwerpen bespreekt ze, zelfs
menstruatieklachten en seksisme op de werkvloer. Qver
het combineren van werk en moederschap (zeker in
relatie tot wat God van een vrouw vraagt) is geen apart
hoofdstuk. Het is terug te vinden in een hoofdstuk van
werk en privébalans, waar het vooral gaat om
veerkracht.

God is erbij, maar op de achtergrond. Hij gelooft in het

talent van de vrouw en geeft passie. Alleen bij het

onderwerp vriendelijkheid wordt er gezegd dat het een
eigenschap is waar christenen om bekend staan.

Tegelijkertijd koppelt de schrijfster vriendelijkheid aan
assertiviteit, want op je werk moet je niet over je heen

laten lopen. Hier en daar vermeldt de schrijfster dat je -
God betrekt bij de keuzes op je werk. Wat God of de !
Bijbel zegt over werk komt in dit boek niet aan de orde.
Het boek biedt mogelijkheden om tot bloei te komen
tijdens je werk en daardoor zul je ook groeien als mens.

Voor vrouwen die werken in een kleine organisatie waar
geen aandacht is voor loopbaanontwikkeling biedt dit
boek veel handvatten om aan de slag te gaan met je
carriére,

Uitgave: Jongbloed januari 2021 [ 190 blz. € 17,99

KLASSEN

Het strand van de verloren schatten - Julie Klassen il
“Zelfs nu de kilte van de herfst is ingevallen, groeien '
stoicijns sierlijke bloemen — paarsrood, oranje, wit — op
voor het overige kale rotsen. Schoonheid onder
hardvochtige omstandigheden. Leven waar niets kon
bloeien. Kan ik dat ook van mezelf zeggen? Bloei ik, of
overleef ik alleen maar?”

e

¥ sl
Dit denkt Laura Callaway, die dagelijks loopt langs de S
kust van Cornwall, die berucht is om de vele
scheepswrakken. Ze zoekt naar kostbare spullen en
doet haar best om die terug te brengen bij de
rechtmatige eigenaar. Zelf komt zij niet van Cornwall. é
Op een dag spoelt er een man aan die geheimzinnig
doet over zijn achtergrond. Voor de Julie Klassen is dit
genoeg om een heerlijke historische roman te schrijven )
over liefde en geloof. Uiteindelijk komt Laura Callaway

ook tot bloei. i

Uitgave: Kokboekencentrum januari 2021 | 464 blz.
€23,99 (ook als e-book en luisterboek beschikbaar)



Al zou de vijgenboom niet bloeien -

Monica Nieuwenhuijse — Thijsen

Melchior, die vier is, merkt hoe de wereld van de een op
de andere dag verandert als zijn vader thuis komt met
bloemen en die naar zijn moeder smijt. De vader van
Melchior is directeur van een bloemenhandel. Elke
vrijdag kwamen er nieuwe bloemen in huis, maar
vandaag is het geen vrijdag.

Langzaam maar zeker merkt Melchior dat de grote
mensen niet praten over zijn leeftijd maar dat er iets is
dat niet weg gaat, zelfs als hij zijn verjaardag mag
vieren. Hoe corona dit gezin binnensluipt en wat het
verandert, is invoelbaar geschreven doordat de
schrijfster het steeds doet vanuit het perspectief van de
kleine Melchior.

Het is een aangrijpend verhaal waarbij zijn opa in een
tehuis zit en niet meer door Oma bezocht kan worden.
Oma die over bloemen zegt dat ze schitterend zijn,
maar wel afgesneden en dus aan het sterven. Zij
vergelijkt mensen met geplukte bloemen. De vader van
Melchior wordt kwaad om zulke vrome praat, maar
Melchior merkt wel dat er een kern van waarheid in zit.
De stijl doet denken aan In Zijn arm de lammeren van
Cornelius Lambregtse. Een aanrader!

Uitgave: Den Hertog oktober 2020| 124 blz. € 12,50

De Kastanjehove

“Wat erg, ja wat erg, nou wij waren blij dat hij leefde. Hij
was in een zwart gat verdwenen na het ongeluk, wist van
niets en werd wakker met minder dan hij had. Veel minder
zelfs, in zijn beleving. En wij, zijn moeder, zijn zus en ik, wij
hadden in doodangst gezeten, wij dachten dat we hem al
kwijt waren en toen hij uit de coma ontwaakte, hadden wij
meer dan toen hij halfdood in het ziekenhuis aankwam.
We hadden hem terug want we wisten niet of hij het zou
overleven. Precies de tegenovergestelde beweging. En dat
is nooit bij elkaar gekomen.”

Dit vond ik een confronterende opmerking van de
directeur van het verzorgingshuis Kastanjehove. Het
laat heel duidelijk zien dat eenzelfde situatie door twee
mensen heel verschillend kan worden ervaren.

De Kastanjehove is een roman met een lach en een traan
over Thomas, een jongen van 19 jaar die stage gaat
lopen in het verzorgingshuis. Thomas weet niet of hij dit
wil en kan, maar andere opleidingen waren ook geen
succes en uiteindelijk stapt hij in de voetsporen van zijn
moeder. De vertwijfeling van de jonge man in
combinatie met alle clichés waar je zo'n beetje

tegenaan loopt in de zorg, maken dit een heerlijke
romar.

De directeur heeft voor het verzorgingstehuis grootste
plannen voor een verbouwing, maar communiceert het
nogal beroerd met zijn personeel en bewoners.
Ondertussen is er ook nog een incident met verdwenen
medicijnen uit de medicijnkast. Thomas krijgt het als
nieuweling zwaar voor zijn kiezen, maar uiteindelijk
loopt het op een prachtige manier af.

s‘n‘ i 3 i ir [
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Tommie Niessen
Kastanjehove

De mensen in het boek, hun leven, hun karakters en
verhalen, maken het boek zo levensecht dat het mijn
hart raakt. Het lijkt mij een geweldig boek om meer
jongeren te motiveren om zich voor de zorg in te zetten.

Uitgave: Ambo Anthos februari 2021 | 224 blz. € 19,99
(ook als e-book en luisterboek beschikbaar)

Antoinette Schram

Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

www.wbgij.nl
Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com




Wat kies jij?

In deze rubriek leggen we een aantal keuzes voor passend bij het thema van de editie.
Wie durft zich op deze manier te laten kennen?

Bloemen Planten
Nu bloeien Straks bloeien

Rennen Stilstaan

Dansen Zingen
Oude testament Nieuwe testament

Bloemen! Ik houd van kleur. Mijn hele huis is
kleurig en dat wordt ik ook nooit zat. lk zou op
grijs/wit of bruin heel gauw uitgekeken zijn.

Ik denk dat ik de neiging heb om nu te bleeien in
plaats van strakjes. Dus sneller voor korte termijn
gaan dan voor langetermijn- beslissingen.
Inmiddels weet ik, dat dat niet altijd even
verstandig is.

-

Elisabeth Gorter-Bontenbal

Rennen, vroeger deed ik alles rennend: naar (Eelgrimskerk)
school, naar het station, op hoge hakken op de

lijnbaan winkelend. Nu hou ik ook wel van

stilstaan, vooral met een Donald Duckje in m'n - .
bed. Wanneer kom jij tot (geestelijke) bloei?

Een goede inhoudelijke preek, bijvoorbeeld van Jos
Slager. En vooral de preken die een beetje
ongemakkelijk zijn. Waarvan ik denkt: 'tja Lies, je moet
aan de bak' Daarnaast merk ik dat ik de laatste tijd de
diensten, het samenzijn, ook nodig heb om te blijven
groeien. In het begin dacht ik: "lekker zondag niks", nu
mis ik het toch. Geloven kan ik blijkbaar niet alleen.

Dansen, overigens kan ik het allebei niet. Toch de
reformatorische heupjes zonder ritmegevoel.

Het Oude testament. Daar staan de psalmen en
Job in. Die laten beide zien, dat je soms mag
schreeuwen en schelden tegen God en dat dat
oké is. Het is de menselijke kant, van de Bijbel.
Alhoewel ik wel veel moeite heb met het geweld
in het oude testament. En de vrouw komt er ook
niet best vanaf.

Volgende maand weer
nieuwe keuzes. Uw keuzes
delen? Mail dan naar
redactie.ajk@gmail.com



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt, r.pelt48@upcmail.nl.

Mirjam

Mirjam, blijf daar niet staan
Kom achter die boom vandaan
De prinses komt eraan
Ze ziet je heus wel staan

Wees niet bang
Wacht daarom niet te lang
Je moet naar haar toe gaan
Blijf daar niet staan

Ze komt zich straks baden
Ze zal je wat gaan vragen
Blijf daarom niet staan
Kom snel achter die boom vandaan

Kom in actie
Met een reactie
Je moet nu echt gaan
Want de prinses komt eraan

Ze gaat wat tegen jou zeggen
Je hoeft het niet uit te leggen
Je hoeft ook niets te vragen
Alleen het mandje te dragen

Jouw baby broertje wordt uit het water
getogen
Jouwe moeder mag hem gaan zogen
Je kan nu naar huis toe gaan
Goed dat je naar de prinses bent gegaan

Ongelofelijk mooi

De nacht verdwijnt
De dag verschijnt
Dit gebeurt iedere dag
Dat je leven mag
Dat je er zijn mag

De zon die schijnt
De maan verdwijnt
Elke dag
Dat je er zijn mag
Dat je leven mag

Dank u dat ik dit zien mag en ervaren
Dank u dat ik dit mag meemaken
Dank U, het is moeilijk te begrijpen
Dank U voor dit grote wonder

De dag verdwijnt
De nacht verschijnt
ledere nacht
Dat je er zZijn mag
Dat je leven mag

De maan verschijnt
De zon verdwijnt
Elke nacht
Dat je leven mag
Dat je er zijn mag
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Put your hand in the hand of the man from Galilee

Nu in deze maand een single bespreking van een hit die
50 jaar geleden populair was met een christelijke
inhoud.

Het gaat om het nummer Put your hand in the hand of
the man from Galilee van de Canadese gospel soft rock
en christian music groep Ocean uit Toronto Ontario.

Ocean werd opgericht op de highschool door de
vrienden Dave Tamblyn en Greg Brown. Ze groeiden op
in Londen, Ontario in Canada en traden in de weekends
op. Later speelden ze in een groep genaamd Leather
and Lace met een zangeres Janice Morgan. Ze tekenden
een contract bij het platenlabel Yorkshire records en
veranderden de naam in Ocean.

Het nummer waar er wereldwijd 1 miljoen exemplaren
van verkocht werden, was geschreven door Gene
MclLelland, 1 van de 6 leden van Ocean. Hij schreef het
voor de country zangeres Ann Murray die het twee jaar
eerder opnam op het Capitol label dat een onderdeel
was van het Yorkshire label maar geen hit werd.

De singleversie van Ocean op het Kama Sutra label
kwam binnen in de top 40 van 22 mei 1971 en stond 10
weken genoteerd. Het kwam op nummer 3 terecht enin
Amerika deed de plaat het nog beter: nummer 2.

Ocean had alleen maar deze hit in Nederland. In
Amerika hadden ze er nog 3 en ze bestonden van 1970
tot en met 1975.

Er zijn ook versies van dit nummer van o.a. Elvis Presley,
Joan Baez, Lynn Anderson en Frankie Laine.

Discografie singles

Put your hand in the hand 1971  Ned USA Can
Deep enough for me 1971 USA Can

We got a dream 1971 USA Can
Make the sun shine 1972 Can

One more chance 1972 USA Can

| have a following 1973 Can

Discografie albums

Put your hand in the hand 1971
Give tomorrow's children one more chance 1972

Het refrein in het Nederlands is te vinden op
songteksten.net.

Leg je hand in de hand van de man

Die het water rustig maakte

Leg je hand in de hand van de man die

De zee kalmeerde

Kijk naar je zelf

En je zult anders naar anderen kunnen kijken

Door je hand in de hand van de man uit Galilea te leggen

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl




Puzzelen en lezen

Puzzel

Horizontaal

1 Devoot 11 Protestantse evangeliedienaar 12 Lusthof
13 Griekse god der weiden en bossen 14 Muzieknoot
15 Turntoestel 16 Meidenpopband van You're the Greatest
Lover 17 Wijnstop 18 Bestuurder van het oude Venetié
19 Biljartterm 20 Vervoering 24 Megabyte (afk.) 25 Kunst-
stof 26 Muziekalbum 28 Opbrengst 29 Stad in Duitsland
30 Bijbelse naam van de Egyptische stad Heliopolis 31 Spijt
32 Omgeving waarin iets zich afspeelt 33 Teken 35 Bloed-
baan 37 Centrale verwerkingseenheid (afk.) 38 Mon-
seigneur (afk.) 39 Symbool voor hectare 40 Afslagplaats
(golf) 41 Hoofdstad van het voormalige West-Duitsland
42 Chemische stof 44 Deel van een kerkinterieur.

Verticaal

2 Reukwater 3 Aanspreektitel voor priesters in Italié
4 Maanstand (afk.) 5 Tegenaanval 6 Reus (nephil) en zoon
van Arba 7 Vorm van boeddhisme 8 Fries water 9 Exorcisme
10 Cleresij 14 Insect 16 Bijbelse figuur uit Sodom 18 Austra-
lische munt 19 Man met Pieten 21 Stad in Frankrijk
22 Zeewier 23 Opgooien 24 Spijskaart 26 Tarwe 27 Heilige 37 8
Italiaanse pater {1887-1968) 31 Calvinistische struikrover
32 Aanwijzend vnw. 34 Hoofdrolspeelster van de zondeval 39 40 4
36 Op afstand bestuurde vliegmachine (Eng.) 38 De witte
motor 40 Dicht 41 Huisvogel 42 Voorzetsel 43 Film van
Spielberg uit 1982,

42 43
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De Ben Schopbrug is open!

Het Eiland van Brienenoord is niet langer een slecht bereikbaar stukje
natuur op Zuid. Op 12 april 2021 is de gloednieuwe brug, de Ben
Schopbrug, naar deze ‘groene oase aan de Nieuwe Maas' in gebruik
genomen en opengesteld voor verkeer. De ophaalbrug geeft
toegang tot het Eiland van Brienenoord en ligt over het Zuiddiepje.
De ligging van de brug, vlak naast de Kreeksehaven, landt aan in het
midden van het eiland.

De brug is vernoemd naar onze vader, Bernhard Schop, maar bij u
meer bekend onder de naam Ben Schop, zoals hij zichzelf altijd
voorstelde. En daar zijn wij (zijn 3 dochters) natuurlijk supertrots op.
Onze vader Ben (1941 - 2006) was deelgemeenteraadslid voor het
CDA in de deelgemeente lJsselmonde van 1984 tot zijn plotselinge
overlijden in 2006. Hij is geboren en getogen in lJsselmonde en is
altijd in “zijn" lJsselmonde blijven wonen. Hij zette zich, onder andere
via zijn werk in de deelgemeenteraad, in voor het gebied. Zodoende

was hij pleitbezorger van een betere verbinding tussen het Eiland van
Brienenoord en UJsselmonde.

Tot nu toe kon de brug nog niet officieel worden geopend, maar deze week hebben wij vernomen dat op
vrijdagmiddag 25 juni een korte ceremonie zal plaatsvinden, waarbij wethouder Wijbenga vanuit de Gemeente
Rotterdam aanwezig zal zijn. Wij weten nog geen exact tijdstip, maar willen u hier alvast van harte bij uitnodigen.

"Op het Eiland van Brienenoord is
het alsof je op vakantie bent"

Het eiland gaat deel uitmaken van het Rondje Stadionpark,
een recreatieve route van vijf kilometer op Rotterdam-Zuid.
Vorig jaar zijn de werkzaamheden gestart om het eiland
hiervoor geschikt te maken en nog steeds vinden er grote
veranderingen plaats: Er komen getijde-oevers aan beide
kanten van het eiland. De toegangswegen naar de
volkstuinen en de Buitenplaats Brienenocord worden
geasfalteerd. De speeltuin ‘de blije bij’ is zo goed als af en
ook de twee Schotse Hooglanders (Daisy en Dora) komen
binnenkort terug.

We zijn er bijzonder blij mee dat de toegangweg naar het
eiland dat voor ons zo onlosmakelijk verbonden is met onze
vader, nu naar hem is vernoemd en hierbij willen we
iedereen die zich heeft ingezet om dit te realiseren, dan ook
van harte bedanken!

Een hartelijke groet aan u allen,
Corrie, Marianne en Esther Schop




Juli Kerkdiensten

10.30 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn De zondagen 18 en 25

ADRIAEN Ds. ). Schaap Ds. 1. Schaap juli staan in de editie
JANSZKERK die 13 juli uitkomt.
Kasteelweg 50
10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn De zondagen 18 en 25
PELGRIMSKERK Ds. D. van Vreeswijk Ds. D. van Vreeswijk juli staan in de editie
Reyerdijk 51 HA. die 13 juli uitkomt.
10:00 uur: 10:00 uur: De zondagen 18 en 25
GROENE TUINKERK Mw. Ds. H.P. Hummel | Mw. M. van Weerden | juli staan in de editie
Groene Tuin 353 Collecte: Kerk en K.A. Collecte: Kerk die 13 juli uitkomt.
Kaffie na de dienst Koffie na de dienst
10.00 uur: 10.00 uur: De zondagen 18 en 25
Nw. SONNEBURGH Ds. D.E. van Dorsten Ds. ALL.A.den Besten | julistaan in de editie
Ravenswaard 5 v.b. H.A. H.A. die 13 juli uitkomt.
10.30 uur De zondagen 18 en 25
MEERWEIDE dhr. M. Boot juli staan in de editie
die 13 juli uitkomt.
Voorlopig worden er
MAASSTAD iv.m. Corona geen
Ziekenhuis diensten
gehouden
Voorlopig worden er
SMEETSLAND i.v.m. Corona geen
diensten
gehouden
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Groene Tinkerk
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DUJKJE

Juni

Terwijl ik bezig ben met de kopij voor deze editie van
het kerkblad is het vrijdagavond 21 mei.

Het pinksterweekend is begonnen, met daarin op
zaterdagavond ook de finale van het Songfestival.
Met de zomer in zicht zijn we wat corona betreft zo
langzamerhand in de fase van de versoepelingen
gekomen en mogen we onze gedachten laten gaan

over een ‘lockfree’ voor de samenleving én voor de kerk.

Zo kregen we deze week bijvoorbeeld vanuit de
landelijke kerk al een brochure 'Kerk na corona’

toegestuurd, met de nodige ideeén en handreikingen...

Terugblik paastijd en pinksteren 2021

Graag blik ik nog even terug op zondag Cantate (2 mei),
de 5e paaszondag met een extra accent op zang en
muziek ook al kon er geen gemeentezang zijn. De
liturgische schikking die zondag, met de muzieknoten,
was weer prachtig. Een aantal dagen later was het
Hemel-vaartsdag (donderdag 13 mei), met de
gezamenlijk kerkdienst in de Pelgrimskerk waarin ik dit
jaar voor mocht gaan. Er waren die ochtend maar
weinig kerkgangers in de kerk maar des te meer luiste-
raars en kijkers zo bleek, vanuit huis of elders! De
Hemelvaartsactie van Serve the City betrof dit keer ook
de vertrekkende bewoners van het AZC aan de Edo
Bergsmaweg; zij kregen van de lJsselmondse kerken
een klein moestuintje mee met een kaartje er aan (zie
fota).

Foto: Serve the City

En tien dagen later is het pinksteren (23 mei), bij ons in
de kerk rondom het thema: 'Gedoopt met water en
vuur,

Hierbij wel alvast een foto van de liturgische schikking:

Foto: Joke Kooiman
Kerkdiensten
Na Pinksteren sta ik de komende tijd twee keer op het
rooster om bij ons in de kerk voor te gaan.
Allereerst op zondag 13 juni, wanneer we in de kerk ook
weer met elkaar het Heilig Avondmaal hopen te vieren!
En vervolgens op zondag 4 juli.
Ik denk erover om in de kerkdiensten in de zomer-
maanden het leesrooster wat los te laten, ten gunste
van eigen tekstkeuze en thematiek.

Verder is het ook mooi om te kunnen vermelden dat
met ingang van zondag 6 juni weer een klein groepje
voorzangers wekelijks medewerking hoopt te geven
aan de kerkdiensten!

Herstart gebedskring en gesprekskring e.a.

Wanneer de versoepelingen doorzetten willen we in
juni ook weer starten met de gebedskring en de
gesprekskring in de kerk, op woensdag 9 juni om 12.00
uur (gebedskring) en op woensdag 30 juni om 10.30 uur
(gesprekskring).

Zonder tegenbericht bent u weer welkom!

Enin juniis er nog méer is de bedoeling: een
vergadering van zowel de kerkenraad als de pastorale
raad staat gepland, en ook een bijeenkomst van de
werkgemeenschap van predikanten/kerkelijk werkers...
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Pastoralia als het gezongen gedicht van de ‘voetstappen in het
Er zijn drie berichten van overlijden te melden. zand’ waar ook zij, net als veel andere gemeenteleden,
Allereerst overleed op 28 april jl. in Dijkveld mevrouw een kaart van in huis had.
’;1 Elizabeth Cornelia van Soomeren-Breimer (Bep), in De kinderen en kleinkinderen hadden een groot aandeel
' de leeftijd van 83 jaar. in de plechtigheid.
Haar afscheidsdienst en crematie vonden plaats op Wij hebben Bep van Soomeren overgedragen aan God.
donderdag 6 mei in het crematorium aan de Laat haar nagedachtenis haar kinderen en kleinkinderen
Maeterlinckweg. en ons allen tot zegen zijn.

Verderop in deze kolommen volgt een ‘in memoriam.
Thema kerkblad juni

Daarna overleed op 30 april in (een servicewoning van) Het thema van dit kerkblad is BLOEI Buiten in de natuur
Meerweide mevrouw Gijsbertha Louise van Wezel - bloeit er van alles, en wat bloeit er eigenlijk zoal in ons
van der Vloed, in de leeftijd van 88 jaar. eigen leven en in het kerkelijk leven?

De dankdienst voor haar leven en de begrafenis vonden Misschien dat u uw antwoord op deze vragen kunt delen
in besloten kring plaats, eveneens op donderdag 6 mei. met Marjan of met mij, of met een ander gemeentelid...

En op 16 mei overleed mevrouw Anna Koudijs-Vijn
(Kruisherenstraat) in de leeftijd van 91 jaar.

Haar afscheidsdienst in de Palm en aansluitend de
begrafenis op begraafplaats lJsselmonde waren op
dinsdagmiddag 25 mei.

We wensen en bidden alle drie de families veel steun en
kracht toe.

‘Groot is uw trouw o Heer...".

Tot slot

Wanneer dit kerkblad uitkomt hoop ik nog
pinkstervakantie te hebben, tot en met 8 juni;
ontspanning is ook nodig op z'n tijd...

Het tweede deel van mijn vakantie van dit jaar valt in
augustus.

Of de geplande 2-daagse cursus in de loop van juni over
ethiek, over het omgaan met morele keuzes, al of niet

Spreekuur door zal gaan is mij nu nog niet bekend.
Het pastorale spreekuur op de woensdagochtend gaat
ook in de maand juni —tussen 10.00 uur en 12.00 uurin Tot slot sluit ik hier nu graag af met een paar regels uit
de kerk - zoveel mogelijk door. de PKN-brochure Kerk na corona:
Op 2 juni heb ik vakantie.
Maakt u er gerust gebruik van. “De kerk moet vooral doen wat christenen in crisistijd altijd
Even rustig in de kerkzaal zitten kan dan ook... hebben gedaan:
in de stormen vertrouwen op God en Zijn toekomst.
In memoriam Hij heeft het beste met ons voor.
Op 28 april j.|. overleed Elizabeth van Soomeren - En midden in de wereld het goede doen,
Breimer (Bep) in Dijkveld op 83 jarige leeftijd. oog hebben voor de nood van de medemens
Toch nog onverwacht. Geboren in Ermelo heeft ze lang en zo Gods liefde zichtbaar te maken.
in lJsselmonde gewoond, en ze heeft de buurt waar ze Want Gods voorzienigheid doet niets af van
woonde van lieverlee zien veranderen. onze eigen verantwoordelijkheid..." (blz 22).
Ze was getrouwd, ze was moeder, en in 2013 werd ze
weduwe. De ziekte van parkinson maakte haar wereld Een gezegende juni-maand toegewenst!

kleiner. Bep van Soomeren hield van een lied als ‘Groot

is uw trouw o Heer', en het ‘Gebed voor mijn kinderen’

was haar lijftekst. Beide teksten kwamen dan ook op Met vriendelijke groet,
donderdag 6 mei terug in de crematieplechtigheid, net ds Hermie Hummel
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BLOEMENDIENST

Zondag 11 april.
Gerrit Buizer ontving deze keer

de bloemen en werd hiermee hartelijk
bedankt voor al het werk wat hij voor onze gemeente en
ook voor het kerkblad doet.

Zondag 18 april.
De bloemen waren deze zondag voor Mevr. De Waard.

Zzij bereikte op deze zondag de mooie leeftijd van 92
jaar en werd door de gemeente van harte gefeliciteerd.
Er was ook een mooi bloemenbakje bestemd voor Mevr.
Hoogerwerf, met de hartelijke groeten van ons allemaal.

Zondag 25 april.

Mevr. Van Wezel werd 28 april 88 jaar en kreeg daarom
de bloemen en Dhr. De Jong ontving eveneens een
boeket omdat hij op 28 april zijn 80e verjaardag vierde.
Beiden werden door de gemeente van harte
gefeliciteerd.

Zondag 2 mei
Op deze zondag gingen de bloemen naar Dhr. J. Tims.

Hij kreeg dit boeket als dank voor al het werk wat hij al
jaren voor de gemeente doet, maar ook voor wat hij
voor de zondagsdiensten in Meerweide doet.

Zondag 16 mei

Mevr. Van der Hoest bereikte op 13 mei de hoge leeftijd
van 90 jaar. Daarom ontving zij deze zondag de
bloemen en werd door de gemeente van harte
gefeliciteerd.

Ontvangen.
Via Mevr. Telleman € 20,- bestemd voor de bloemen-
dienst van dhr. de 1. Hartelijk bedankt hiervoor.

Met bloemen en kaarten proberen we iets voor elkaar te
kunnen betekenen. Het zijn vaak de kleine dingen die
het doen. Vooral nog steeds in deze lastige tijd, doordat
we elkaar vaak niet kunnen zien, maar daarom wel aan
elkaar kunnen denken. Lieve mensen het is een kleine
moeite: een telefoontje, een kaartje of af en toe een
bloemetje. We blijven volhouden tot betere tijden.

Met vriendelijk groeten van Joke Busse en Elly Oorebeek.

Tel.06-177 33719

KERKELIJKE STAND
(Voor contactgegevens zie de servicepagina)

Overleden:

Mw, Elizabeth Cornelia van Soomeren - Breimer,
geboren 22 juni 1937, overleden 28 april 2021.
Mw. van Soomeren woonde Huniadijk 251.

Mw. Gijsbertha Louise van Wezel - van der Vloed,
geboren 28 april 1933, overleden 30 april 2021,
Echtgenoot van Dhr. LH. van Wezel, Grote Hagen 428.

(Her) ingeschreven, als voorkeurslid:
Mw. Y. Poldermans,
Pottenbakkerij 1, 2993 CN Barendrecht

Verhuisd voorkeurslid:
Mw. J. Gille, Zocherstrat 125, naar
Sichemstraat 10/B.

Verhuisd, (binnen de gemeente):
Mw. K.A. Smeenk-Polderman,
Naar Grote Hagen 98, K 265/B

Verhuisd, (buiten de gemeente):
naar Poortvliet:
Mw. H.C. Rietdijk—de Bouter, Heindijk 252.

naar Rotterdam Centrum:
Mw. L. Mosterd, Onzenoord 6.

De jarigen van deze maand zijn :
4 juni Mw. Smeding-Gort
6 juni Dhr. Filius
9 juni Mw. Louter-Van der Meer
12 juni Mw. De Klerk-Hameeteman | Dhr. Kreuk
Mw. Van der Meer-Koole
13 juni Dhr. Oorebeek | Dhr. Van der Linden
Mw. De Bruin-De Roon | Mw. Melenberg-Schop
17 juni Mw. Van Schaik-De Koning [ Mw. Buizer-Boon
21 juni Dhr. Van Drunen
22 juni Dhr. Kranenburg ] Mw. Verkade
23 juni Dhr. Buizer
25 juni Mw. Van Driel-Veldhoen | Dhr. Stok
30 juni Mw. Grandia-Vermeer

?_eganw%s

In ons hart en in ons huis

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht,

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin,

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.

AMEN

lona Abbey Worship Book

Met hartelijke groet,
Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker Groene Tuinkerk
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Protestantse Kerk in Nederland

Kerkdiensten in coronatijd

Gaandeweg gaat de samenleving na een lange De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de

lockdown gelukkig weer een beetje open. We volgen in uitgangen van de kerk, zodat er geen zakken van hand
principe de richtlijnen van de landelijke PKN. Dat tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard
betekent dat er helaas nog geen gemeentezang kunt u ook rechtstreeks geld voor de collecte blijven
mogelijk is. Wel onderzoeken we de mogelijkheid of het overmaken, m.b.v. de QR-codes of door handmatig de
aantal bezoekers langzamerhand wat omhoog kan. rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie
Houdt u de berichtgeving via mailings in de gaten voor achterin in dit blad. Van harte aanbevolen!

de actuele stand van zaken.

Hartelijke groet,
We vragen u en jou om je in te blijven schrijven als u de De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk
kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via de website www.kerkinijsselmonde.n|

www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide kerken wordt
een live-stream aangeboden (met beeld en geluid), ook
achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via de website
www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de cpname ook op
een later tijdstip terugkijken. Via kerkomroep wordt
alleen het geluid uitgezonden.

Collecte AJK en PK

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet. Dus buiten
de bankapp om.

Diaconie Kerk(rentmeesters)

. Overledenen

Naam Overleden
Dhr. H. Bakker 13-04-2021
Mevr. E. Wijs - Brink 15-04-2021
Dhr. C.G.T. Scheffers 16-04-2021
Dhr. W.A. van der Schoor 26-04-2021
Mevr. A. Weeda - Hol 08-05-2021
Dhr. G.W. Stok 10-05-2021
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Jaarrekening 2020
De jaarrekening van 2020 van de diaconie is in verkorte vorm opgenomen. De jaarrekening is goedgekeurd en
vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad d.d. 12 april 2021.

Gemeenteleden hebben recht van inzage. De volledige jaarrekening is op te vragen bij Mark Engelbracht, de voorzitter
van het college van

diakenen, bij wie u ook terecht kunt voor andere vragen.

Dat kan per e-mail: diaconie@kerkinijsselmonde.nl of telefonisch: 06 42 34 19 65

! "_ Protestantse Hervormde gemeente te Rotterdam-lJsselmonde
QW Kerk College van Diakenen - Jaarrekening 2020
Verkort Overzicht
Begroting  Rekening Rekening
2020 2020 2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 500 140 662
Opbrengsten levend geld 14.500 12.864 12.167
Door te zenden collecten en giften 7.500 4,957 8.170
Totaal baten A 22.500 17.961 20.999
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.100 1.091 1.442
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.250 1.634 5.574
Kosten beheer, administratie en archief 350 447 522
Rentelasten/bankkosten 400 391 379
Diaconaal werk plaatselijk 6.000 6.738 548
Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.500 - -
Diaconaal werk wereldwijd 7.000 279 1.479
Afdrachten door te zenden collecten en giften - 4,957 8.171
Totaal lasten A 23.600 15.535 18.115
Operationeel resultaat (A) -1.100 2426 2.884
."\‘ Protestantse Hervormde gemeente te Rotterdam-lJsselmonde
W Kerk College van Diakenen - Jaarrekening 2020
Balans
2020 2019
Activa
Financiéle vaste activa 0 6.807
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 1.121 2.831
Geldmiddelen 91.787 81.097
Totaal 92.907 90.735
Passiva
Eigen vermogen 91.658 89.232
Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.249 1.503
Totaal 92.907 90.735



Jaarrekening 2020 - Hervormde gemeente Rotterdam LUsselmonde
Hierbij presenteren wij de jaarcijfers 2020.
De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door de kerkenraad op 12 april 2021.
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® Solidariteitskas

B Overige opbrengsten

Zoals u kunt zien is Kerkbalans onze grootste bron van inkomsten. Dankbaar zijn wij dat ondanks de coronacrisis uw bijdragen
gelijk gebleven zijn aan 2019! Dit naast uw fantastisch bijdragen aan de geluids- /camera installatie in beide kerken.
Bent u nieuw en/of benieuwd hoe u kunt bijdragen, neem gerust contact met ons op via de gegevens onder aan deze pagina.
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RESULTAAT Het mooie resultaat is met name toe te schrijven aan de

daling van de pastorale kosten vanwege het vacantschap van
de Pelgrimskerk, zoals u in de kosten kunt zien.
Daarnaast zien we dat kosten kerkdiensten ook een stuk
[ lager uitgevallen zijn, wat te wijten is aan de coronacrisis.
| Ook zijn we verheugd dat alle inspanningen voor de
| ‘ I begraafplaats de laatste jaren, resulteren in dit mooie
® rekening 2020 = begroting 2020 rekening 2019

HERVORMD |JSSELMONDE
-2.165

BEGRAAFPLAATS

TOTAAL RESULTAAT
resultaat.

Balans per 31 december 2020

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019 |
onroerende zaken 387.714  378.564 Algemene-/bestemmingsreserves 1.180.715 1.119.711
installaties en inventarissen 5.806 9.591 fondsen 28.132 43.132 |
activa Begraafplaats 465448  445.814 passiva Begraafplaats 462.228 456.580 |
' debiteuren 275 275 crediteuren 965 1.050
kortlopende vorderingen en 2.220 5.816 kortlopende schulden en 24.187 24.053
overlopende activa overlopende passiva |
geldmiddelen 867.312  837.014 voorzieningen 32.548 32548!
totaal 1.728.775 1.677.074 totaal 1.728.775 1.677.074

U heeft recht op inzage van de volledige jaarrekening. Als u dit wilt, kunt u contact met mij opnemen.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Hans Gorter
Email: penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl Tel.: 06-53792023




| Van de predikant
Rondom de diensten
Op het moment van schrijven hebben we als gezin net
een hectische dag achter de rug omdat één van onze
| gezinsleden positief getest bleek op Corona. Omdat we
daardoor in quarantaine moesten kon ik zelf niet fysiek
voorgaan in de Pinksterdienst en bleek het ook
ingewikkeld om de dienst te streamen. Daarom hebben
we als taakgroep (kerkenraad) besloten om deze dienst
| niet door te laten gaan. Dat voelde ook voor mijzelf in

v ieder geval heel raar. Hopelijk blijft het bij één keer.

'\ We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om het
" aantal bezoekers iets uit te breiden. Houd de actuele
berichten daarover in de gaten. Verder blijft het
uiteraard mogelijk om de dienst te volgen via de
| ' livestream (YouTube kanaal: Hervormd lJsselmonde
¥ Adriaen Janszkerk). Als je naar de diensten wilt komen,
ben je van harte welkom, maar vergeet niet om je even
| aan te melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl

of (als u geen beschikking over internet hebt) bij Renata
van Mastrigt: 06-24916845.

Zondag 6 juni ga ik zelf voor. Ook in de dienst van
zondag 13 juni hoop ik voor te gaan. In deze dienst
zullen we ook het heilig Avondmaal vieren.
Zondag 20 juni is dhr. Matthijs van Welie onze
voorganger.

Zondag 27 juni zal mw. Karen Koppenaal (die vorig jaar
haar stage bij ons gedaan heeft) bij ons voorgaan.
Zondag 4 julien 11 juli ga ik zelf weer voor.

Overlijden

We kregen bericht van overlijden van mw. Arnolda Maria
Wegman. Zij overleed op 13 mei jl. op de leeftijd van 93
jaar. Mw. Wegman heeft lange tijd in de lsselburgh
gewoond. De laatste jaren woonde ze in de Nieuwe
Plantage in Rotterdam-Kralingen. Ze had al langere tijd
een heel broze gezondheid. Ze is gecremeerd na een
afscheidsplechtigheid op 19 mei jl. in crematorium
Hofwijk. We wensen haar nabestaanden Gods nabijheid
toe in het gemis.

Jubileum

Op 9 mei jl. was familie Rog-Harteveld 60 jaar getrouwd.
We feliciteren hen van harte met deze bijzonder mijipaal
en wensen hen, samen met hun dierbaren, van harte
Gods zegen toe voor de toekomst!

Bevestiging ds. Dirk van Vreeswijk
Zondag 27 juni zal ds. Dirk van Vreeswijk intrede doen in
de Pelgrimskerk in Rotterdam-lJsselmonde. Er is die
zondagochtend ook een dienst in de Adriaen Janszkerk,
maar u kunt natuurlijk ook de dienst in de Pelgrimskerk
meekijken als u dat wilt. We heten ds. Dirk van Vreeswijk
en zijn vrouw Jeannette van harte welkom in
lJsselmonde en wensen hen Gods zegen toe!



Sinds enkele weken komt de inloopgroep weer bij elkaar
op dinsdagmorgen. Zoals het er nu naar uitziet willen
we na de zomervakantie een herstart maken met de

Bijbelmorgen.

Kerk open: Ik ben er voor jou!

Tot aan de zomervakantie is de kerk iedere
dinsdagmorgen (9:30-12:00 uur) en woensdagavond
(19:00 — 21:30 uur) geopend om even binnen te

‘. R L VAR
wandelen, even te zitten en tot rust te komen, te
bidden, een praatje te maken en een bakje koffie of thee
te doen met de gastvrouwen of -heren. Buurtbewoners,
passanten, iedereen is welkom. Ook u en jij bent
welkom om eens aan te waaien. Op dinsdagmorgen
ben ik zelf standaard aanwezig en beschikbaar om een
praatje te maken.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

. | Felicitaties

¥ i/ Op 9 mei waren dhr. en mevr. G. Rog - Harteveld 60 jaar
' ?:-.-.“3 Igetrouwd,
h-& 1|-' ”':‘5‘ | | Op 10 mei mocht mevr. M. Withaar - Jongenotter haar
"f;; JIJ‘H"G ..~L' | 90ste verjaardag vieren.
i 1\ "--‘?.i{."‘-'ij | Van harte gefeliciteerd!
A | _ _
"",,t’.pi""g\ \ Namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk is er een|
W -'h;u,"\ | felicitatiebezoek gebracht.
I"'ﬂ ..J:_‘f‘ 'j'f . | Wij wensen hen Gods Zegen voor de tijd die voor hen

B | ligt.
'

Praktische informatie
Oppas

6 juni: Jeanine

13 juni: Gerdien

20 juni: Carin

27 juni: Aafke
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Collecteopbrengsten
Zondag Diaconie Kerk /
2april €7,50 € 750 Goede Vrijdag 1
4 april € 28,25 €2825 ; it
11 april €37,30 €37,30
18 april €33,50 €33,50
25 april €1835 €18,40
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Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

Bloei...

We zien het overal om ons heen, de natuur die na de
koude, donkere wintermaanden weer tot leven komt,
bloesem aan de bomen, bloemen in volle bloei. Zeker in
de maand mei waar veel regen afwisselde met
zonneschijn zien we de natuur als het ware ontploffen in
bloei. Prachtig om te zien en heerlijk om in deze periode
naar buiten te gaan en de pracht en rust van de natuur
op te zoeken. Ook voor de meeste van ons

geldt denk ik, dat we blij en vrolijk worden van een
heerlijke dag met zon. We bloeien op en krijgen

Weer energie.

Inmiddels hebben we de christelijke feesten achter ons
gelaten, met voor mij als mooiste feestdag: Pasen, wat
blijft het een onvoorstelbaar wonder dat Jezus voor onze
zonden is gestorven aan het kruis, de dood heeft
overwonnen, zodat wij, uit genade, met Hem mogen
leven.

Hoe is uw/jouw leven met God? Vol in bloei.. of blijven
hangen in de wintermaanden? Hoeveel van onze tijd
geven we aan God, besteden we met God, verdiepen we
ons in Gods Woord?

Ik moet terugdenken aan de middagdienst met
OpenDoors, het getuigenis van de vervolgde christenen,
die zo in vertrouwen bidden, dat is iets waar ik nog veel
van kan leren. Als we tot bloei willen komen in ons
geloof, iets wat God graag wil, zullen we tijd moeten
nemen voor gebed en het lezen van de bijbel. Niet alleen
tussendoor of bij het eten. We lezen in de bijbel dat Jezus
de stilte op zoekt om te bidden (o0.a. Mattels 14:22-23).

Start u/jij de dag in stilte met gebed en het lezen van de
bijbel? Nee? Begin er eens mee... Bid, lees en komt tot
bloei.

Ik ben de Wijnstok, u de ranken. Wie
in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij
kunt u niets doen.

(Johannes 15:5)

Diensten

Op zondag 6 juni zal ds. ir. W. Markus voor ons voorgaan,
op 13 juni ds. A. Slingerland, op 20 juni ds. Simon van der
Vlies en op 27 juni is de intrede en bevestigingsdienst
van ds. Dirk van Vreeswijk.

Advertentie
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De betrokken gemeente

Mevr. Akkerman mag na lange tijd in het verpleeghuis,
eind mei weer terug naar haar eigen woning. Het gaat
gelukkig weer behoorlijk goed met haar.

Als u dit leest heeft mevr. Rijsdijk een bestraling
ondergaan. We wensen haar sterkte in alles wat op haar
afkomt op haar hoge leeftijd.

Met Margo Bouman-Groeneveld gaat het gelukkig wel
beter met haar been, maar het algeheel herstel duurt
lang.

Alco van Heiningen heeft 18 mei jl. een hernia-operatie
ondergaan. Het is gelukkig goed verlopen en hij kan
weer zachtjes aan wat lopen.

Jacqueline Koudstaal heeft een hart katheterisatie
ondergaan en moet nog verdere behandelingen
ondergaan.

Mevr. Uit den Boogaart is enkele weken geleden lelijk

gevallen en heeft daar nog steeds last van. Wij wensen
haar van harte herstel en sterkte toe.

Geboren

Op 21 april zijn geboren Roos Levienne en Merle Maria van
Wijngaarden, dochters van Arjenne en William van
Wijngaarden, zusje van Annelyn.

Op 29 april is geboren Yael Bakker, dochter van Marieke en
Marijn Bakker en zusje van Nola.
We wensen de ouders Gods zegen toe bij de verzorging en
opvoeding van deze nieuwe wondertjes.

Foto: Leo Lesage

We denken aan hen die al langere tijd ziek zijn of bezig
zijn met verdere behandeling: Wilma en Peter Dekker,
Kumara, dhr. Rien v.d. Graaf, Francien Visser, Wietse en
Ans van Dalen, Nanno en Marrie Meijer. Ronald van Pelt,
mevr. D&rr.

Ook denken we aan hen die psychisch lijden. Vaak niet
opgemerkt door mensen, bidden we voor hen dat de
Heere hen bezoekt met Zijn Heil en in genade op hen
neerziet. Hij belooft Zelf dat Hij heelt die gebroken is
van hart en verbindt in zijn of haar leed. Op deze
woorden mogen we pleiten in het gebed. Het is niet ons
woord maar Gods eigen Woord. Daar mogen we Hem
op aanspreken.

Alle zieken en u die aan huis gebonden bent, u die
zonder werk thuis zit, van harte sterkte in uw
omstandigheden en Gods onmisbare zegen voor elke
dag.

Ten slotte, Ga met God!
Een hartelijke groet vanuit de Pelgrimskerk
van Hans Gorter en Wim Biezepol.




Bedankt

Blij en verrast waren wij met de mooie felicitatie-
kaarten en telefoontjes n.a.v. ons 60 jarig-
huwelijks-jubileum op 9 mei jl en willen allen
daarvoor hartelijk bedanken. Ook onze dank aan
de Hervormde Gemeente Pelgrimskerk voor de
mooie plantenschaal. We voelen ons, ondanks
corona-tijd, hierdoor verbonden met de gemeente.
Het was een dag waarop wij met dankbaarheid
mogen terugkijken.

Jenny en Arie Neele

Nogmaals bedankt

Beste gemeenteleden, hierbij wil ik u hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven, goede wensen en
gebeden voor mijn herstel tijdens mijn ziekte.

Het heeft mij erg goed gedaan zoveel medeleven uit
onze gemeente te ontvangen. Het is fijn om te ervaren
dat ondanks het ontbreken van fysieke contacten de
band niet is verbroken. Ik volg zoveel mogelijk de
activiteiten van onze gemeente online via de computer
zodat ik redelijk op de hoogte blijf. Ook heb ik veel
contact met enkele oudere gemeenteleden. Met mij
gaat het momenteel redelijk goed en ik verblijf
momenteel weer zelfstandig in mijn chalet in Elburg. Ik
probeer hier te revalideren en het leven weer op te
pakken. Al is dit in deze Corona-tijd best lastig.

Even wat info voor degenen die niet weten wat er
gebeurd is. Op 19 februari heb ik hierin Elburg een
hartinfarct gehad en ben toen met spoed opgenomen
in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Daar ben ik d.m.v. een

open hartoperatie aan mijn hart geopereerd en heb ik
een aantal bijpassen gekregen. Al hoewel de operatie
goed is verlopen, hebben er zich toch wat complicaties
voor gedaan zodat ik drie en een halve week in het
ziekenhuis heb moeten verblijven. Daarna heb ik nog
enkele weken bij mijn zoon in Rijssen gewoond. Ik hoop
snel te herstellen. Met de zomer voor de boeg zal ik veel
in Elburg verblijven.

MNogmaals mijn dank en hartelijke groet.
Ga met God.
M.(Rien)van de Graaf

Welkom en dank

Wat waren we blij toen bleek dat ds. Dirk van Vreeswijk
het beroep had aangenomen! En we hebben ondanks
alle beperkende coronamaatregelen toch op een goede
manier kennis met hem en zijn vrouw Jeannette kunnen
maken, gedeeltelijk online en gedeeltelijk in de kerk op
7 maart. We hebben hen toen van harte welkom heten
en dat doen we in dit stukje opnieuw. We bidden dat zij
met ons en wij met hen een goede tijd zullen hebben.

Ds. Van Vreeswijk zal niet in Usselmonde komen wonen,
maar zal wel heel veel dagen per week in de kerk en in
de wijk werkzaam zijn en dus ook bereikbaar en
beschikbaar voor ons. Hij rijdt graag op de fiets, dus we
zullen hem ock buiten regelmatig tegen kunnen
komen.

In de periode waarin we als gemeente vacant waren,
hebben we een beroep kunnen doen op 4 bekende
voorgangers die preekbeurten van ds. Jos Slager
hebben overgenomen: ds. CorBert de Rooij, ds. Simon
v.d. Vlies, Matthijs van Welie en Nico Bontenbal. Zij
worden heel hartelijk bedankt voor de extra diensten
die zij hebben verzorgd.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar ds. CorBert de
Rooij, die zich in deze periode voor 200% ingezet heeft.
Hij heeft niet alleen gewone diensten overgenomen
maar ook speciale zoals bij begrafenis, doop en
huwelijk. Daarnaast heeft hij zich onder andere ingezet
voor vluchtelingen en ook de Bijbelmorgen heeft hij
vormgegeven. Ook aan het pastoraat heeft hij een grote
bijdrage geleverd. Hij heeft vele huisbezoeken afgelegd
en intensieve gesprekken gevoerd. Verder heeft hij om
de 14 dagen overleg gevoerd met Wim Biezepol en mij
over pastorale en kerkelijke zaken. Dat waren bijzondere
bijeenkomsten die we niet gauw zullen vergeten.

Aan de vacante periode is nu dus een einde gekomen,
want we hebben gelukkig een nieuwe herder gekregen.
De intrede en bevestiging zal zijn op 27 juni DV om
10.00 uur in de Pelgrimskerk. Hopelijk zijn tegen die tijd
de coronamaatrdegelen zodanig versoepeld dat er weer
meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig mogen zijn.

Met vriendelijke groet,
Sita van Vliet-Visser
Scriba Hervormd lJsselmonde




Wij gedenken

Op 8 mei is rustig in haar slaap overleden mevrouw

Anny Weeda-Hol in de leeftijd van ruim 80 jaar. Sinds

2012 was zij weduwe van Arend Weeda met wie zij in

1962 trouwde. Haar man was de grote rots in de

branding voor haar die zelf klein van gestalte en

onzeker was. Het christelijk geloof betekende veel voor

hen beiden. Zij deden samen belijdenis en vanaf het

begin van de zestiger jaren waren zij betrokken en actief

in onze gemeente. Naast het geloof speelde muziek

een belangrijke rol in hun leven. Je zag hen niet alleen

samen in de kerk, maar ook bij concerten in De Doelen.

Groot was het verdriet toen zij en haar man onverwacht

afscheid van elkaar moesten nemen na een kort en

ernstig ziekbed. Een leven zonder zijn zorg en Bloemen

bescherming was eigenlijk ondenkbaar. Er volgde een De bloemen zijn de afgelopen

moeilijk rouwproces dat zij dapper probeerde te dragen, weken met een groet en ter

terwijl haar lichaam en geest zwakker werden. bemoediging gegaan naar;

Uiteindelijk is zij gedurende een aantal jaren 18 april mw Akkerman

opgenomen geweest in het verpleeghuis. Op de 25 april fam van Wijngaarden
rouwkaart lezen we: “De HEER is mijn herder. (..) Wij zijn 2 mei Willem Eijkelenboom
dankbaar, dat zij nu weer is herenigd met haar 9 mei fam Bakker

allerliefste Arend” . 16 mei Nanno MeijerDe bloemen zijn de
We danken God voor haar leven en wensen haar dochter

Colete en de anderen die van haar hielden troost en Gift

kracht toe. Via mevr. T. is er een gift ontvangen van EUR. 40,- voor
C.L. de Rooij de bloemen en de collecte.

Via ds de Rooij is er van mw F.V. een gift van 10 euro
ontvangen voor de kerkrentmeesters.

Via Jenny Neele van mevr. N. € 5,00 ontvangen.
Hartelijke dank hiervoor.

Kroonjaren Pelgrimskerk

In de periode van januari t/m april 2021 is bij 2
gemeenteleden die de leeftijd van 95 jaaren 3
gemeenteleden die de leeftijd van 90 jaar bereikten een
boeket bloemen gebracht. Ook ging er naar 2
gemeenteleden die de |eeftijd van 85 jaar bereikten een
bos bloemen. Naar 2 gemeenteleden die de leeftijd van
80 jaar hebben bereikt, ging eveneens een mooi boeket.
De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Marrie Meijer, Jenny Neele, Hennie Schreuder en
de heer Hans Welter.

Collecten

zondag  diaconie kerkrentm. 3e collecte
21-03-21 36,50 31,50 0,00
28-03-21 27,00 2787 0,00
02-04-21 73,25 41,95 0,00
04-04-21 27,25 47,70 0,00
! : 11-04-21 17,50 22,45 0,00
Met vriendelijke groet, N — 18-04-21 34,00 33,55 0,00
Net¥an Dess w o0 £t d) 25-04-21 2225 2350 0,00
02-05-21 20,60 25,75 0,00
09-05-21 22,00 23,70 0,00
Zending 0,00 offerblokken 0,00




Even voorstellen

Waar kom je vandaan, waar ga je naar toe? Een
gebruikelijke vraag in het Midden Oosten. Ook een vraag
die je dus tegenkomt in de Bijbel (Genesis 16:8).

In dit kerkblad beperk ik, Dirk van Vreeswijk, me. Wat
mijn roots zijn? Geboren in het dorpje Kamerik, bij
Woerden. Omdat mijn vader in de bouw werkzaam was
verhuisden we eind jaren zestig naar Zoetermeer. Daar
ben ik opgegroeid, naar school gegaan, daar heb ik ook
Jeannette ontmoet. In de Qude Kerk van Zoetermeer,
destijds bij ds. T. Poot, zijn we getrouwd, daar zijn ook
onze oudste twee kinderen gedoopt (Thom en Esther).
Daarna zijn we verhuisd naar Gouda waar Hanna en Sarah
zijn geboren en gedoopt.

In die (begin)jaren werkte ik, met mijn HTS bouwkunde
verleden, op een architectenbureau in Zoetermeer. Dat
was een goede tijd, maar langzamerhand ontstond steeds
meer het verlangen om nadrukkelijker met het geloof in
God en met mensen bezig te zijn.

Van het één, een studie Kerkelijk werk aan de Hogeschool
van Ede, kwam het ander, pastoraal werk in
Rotterdam-Delfshaven. Daar heb ik van 1999 tot en met
2007 gewerkt en veel (af)geleerd, o.a. van ds. PL. de Jong.
En een hele mooie tijd gehad! Ook mogen ontdekken en
ervaren dat ook in deze eeuw God werkt in en met
mensen. Ook, misschien wel vooral, in de stad!
Ondertussen ingestroomd aan de Universiteit van Utrecht
en eind 2006 de studie afgerond.

In mei 2007 ben ik bevestigd als gemeentepredikant van
Poeldijk: een kleine, maar onderling zeer betrokken,
hartelijke gemeente. In december 2011 werd het
Zevenhuizen, een warme, brede, open gemeente.

Toen we bezig waren met de koop van een woning in
Gouda, belde Jaap Pols met een vraag en roepstem uit
Rotterdam. Van meet af aan, kwam deze vraag op mij af:
‘wat heeft God mij (ons) hierin te zeggen?'

Het antwoord heeft u / heb jij in de afgelopen tijd
gehoord.

In alle voorbijgaande jaren is onze trouwtekst met ons
meegegaan. Heeft mij ook altijd geinspireerd.

Woorden van Zacharias, . .. dat Hij ons zou geven, .. . Hem
te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn
aangezicht, al onze dagen: Dat is ook mijn wens en gebed
om die God van de genade ook te mogen dienen in
Rotterdam lJsselmonde.

Toch ook nog even iets over de andere gezinsleden.
Jeannette werkt al een fiks aantal jaren met veel plezier
op het Driestar College als parttime docente lichamelijk
opvoeding. Het is gezin is ondertussen uitgebreid met
vier partners (Joanne, Tom, Tyler en Arian). En bovendien
zijn we gezegend met drie kleinzonen: Jesse, Otis en
Ruben!

Ondertussen nadert de dag van bevestiging en intrede.
Daar zie ik, daar zien we naar uit! Om jou, u dan en in de
dagen daarna te ontmoeten.

Om samen ons te verheugen over Gods grote daden.

Waar kom je vandaan, waar ga je naar toe? Geen
onbelangrijke vraag. Maar belangrijker is of je zien kunt
dat God met je mee gaat. Hij die gezegd heeft: ‘Mijn oog
zal op u zijn!

In Christus verbonden,

Jeannette en Dirk van Vreeswijk




Uitnodiging intrede nieuwe predikant

Ultnodiging | ]
Intrede ds. Dirk van Vree'SWijk '.'n.lr,-".v_k;emfnii:ssermonde.nl

Dankbaar zien we als kerkenraad en gemeente uit naar de bevestiging en intrede van dominee Dirk van Vreeswijk.
Dominee van Vreeswijk zal bevestigd worden door dominee Jos Slager. In vertrouwen op God mag dominee van
Vreeswijk het werk waar Hij hem toe geroepen heeft, oppakken. Als gemeente willen we hem in dankbaarheid ont-
vangen en hem in deze roeping zegenen.

D.V. Zondag 27 juni 2021 om 10.00 uur in de Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam-lJsselmonde nodigt u / jou van harte uit voor de dienst
waarin dominee van Vreeswijk als dienaar van het Woord verbonden zal worden aan de Pelgrimskerk. Wel is vooraf

aanmelden noodzakelijk via de website:_https://www kerkinijsselmonde.nl/events/pelgrimskerk-intrededienst/ of tele-
fonisch bij Wim Biezepol: 06 51292407

Mochten de beperkende maatregelen m.b.t. het aantal kerkgangers nog gelden, dan kunt u / jij de dienst ook bijwo-

nen via de livestream op_www.YouTube.nl/pelgrimskerkhervormdijsselmonde of via_https://www.kerkomroep.nl/#/ker-
ken/10856

Na de dienst is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om koffie te drinken op het kerkplein, hierbij rekening
houdend met de dan geldende maatregelen.

Wij zien uit naar uw / jouw komst.

Namens de kerkenraad, Hans van lersel, scriba scriba@kerkinijsselmonde.nl




Samen

Qplossing puzzel
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Dik Kok
dikaltijd@live.nl
06-21146727

IJsselmonde Zingt Thuis
In juni maken we nog twee afleveringen van lJsselmonde Zingt
Thuis en wel op 2 juni en 23 juni.

- 2 juni zal Paul Doorn de meditatie verzorgen, Jaap van der Vlies
speelt op het orgel en de GMG speelt en zingt.

- 23 juni de laatste van dit seizoen zal Nico Bontenbal de meditatie
doen. De GMG en Arjan Gorter verzorgen de muziek.

Het is een programma voor jullie. Heb je een nummer dat je graag
wilt horen of meezingt? Laat het mij weten en we nemen ditop in

het programma.

Ik wens jullie veel luister en kijkplezier op het YouTube kanaal van
de Pelgrimskerk.

Vriendelijke groet,

Boekje met Herbergwandelingen:

Bewegen, bewonderen en bezinnen

Wandelen is goed voor je. Gasten van de Herberg worden
gestimuleerd om de prachtige omgeving van de
Pietersberg te verkennen. Ze genieten van de
monumentale bomen, de sprengbeken met
watervalletjes en de uiterwaarden met schitterende
wolkenluchten aan de Neder-Rijn.

Een wandeling is een goed middel om het hoofd leeg te
maken, maar kan ook gebruikt worden om eens wat
dieper over het (geloofs)leven na te denken. Met het oog
op dat laatste zijn er retraitewandelingen gemaakt; korte
wandelingen met teksten en vragen die tot bezinning
leiden.

Om die wandelingen voor een groter publiek toegankelijk
te maken, verschijnt er in mei een boekje met vier
wandelingen. Alle wandelingen beginnen op het terrein
van de Herberg waar vanaf 1 juni van maandag tot
zaterdag (9.30 - 16.00 uur) koffie-to-go verkrijgbaar is.

Hebt u belangstelling voor het boekje (in een cadeaudoos
met nog wat andere presentjes) dan kunt u contact
opnemen met de Herberg. Kosten: 10 euro exclusief
porto. Zie ook www.pdcdeherberg.nl. Bestellen:
info@pdcdeherberg.nl

Advertentie

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijskiassen
Matuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

30

‘g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

MNieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910
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Vakmanschap sinds 1839
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Kerk in IJsselmonde

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter

010- 4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Bezorging:

Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010-429 2573
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010- 483 8237
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD lJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad®
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Ulsselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 2 juli 2021

18.00 uur voor het magazin van half juli

en augustus 2021 met het thema:

Rust

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-4824956
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kosters: Fam. Kranenburg, 06 - 21 20 19 25
Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93
Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a, 3078 RC,

06 - 52 45 26 56, ooreb006@ziggo.nl

bijdragen kerk (0.a. VVB)........ccnne....NL10 INGB 0000 1886 02
Of werceevrecreene. NL 09 RABO 0159 0964 80
DiaconiB. s NLE T INGB 0000 2056 29

NL32 INGB 0000 5634 99
NL6 TINGB 0000 2056 29
o.v.v. Project Werelddiaconaat
.NL 10 INGB 0000188602
Verjaardagsfonds......ccccceecenrneene. NL10 INGB 0000 1886 02

Of cocrinicsinrnensnenne . NLO9 RABO 0159 0964 80
o.v.v. Verjaardagsfonds

Zending:: s cues s
Samenwerkingsproject ...
Herv./Geref. Diaconie

Kerkradio. s sssesssssisssns

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010- 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. 5. van Vliet-Visser, 010- 483 60 24 en
Dhr. H.van lersel, 0184 -77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersoon:
ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans........NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ... . .NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
Usselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Eerst viel het nog niet op. Maar Kik begreep het wel.
Altijd-hongerige muis was niet zomaar een beetje
mollig. Ze zou jonkies krijgen. Toen het nieuws
eenmaal bekend was, werd de aanstaande moeder
geholpen en verwend tot ze er zelf een beetje genoeg
van had. ‘longens,’ zei ze, ‘ik ben niet van suiker. Laat
me mijn gang gaan, ik moet heel veel regelen!’ Ze
begon zachte plukjes stof, snippers papier en dotjes
gras naar haar hol te slepen. Ze trok en duwde tot ze
een prachtig nest had gebouwd. De muizen brachten
- af en toe - lekkers. Kik breide warme babysokjes.
En op een ochtend was er nieuws: er waren acht
jongen geboren! De muizenvrienden
waren door het dolle heen.

| ‘3qb5bed
Verwondering .
is een wonderliik 2 Hullen
woord. 3 Voorwerp
Van ziin letters
kun je veel t Aarde
andere 5 Brede straten
woorden maken, .
Kun Jij dat? 6 Boosheid
Probeer 7 Niet boven
de puzzel
met die letters 8 Lang geleden
in te wfkf.n. a Huis
Dan lees Je
vah onder 10 Kleur
Naar boven

i

een bekend Waterxant
woord! 12. Geen ruzie

U heeft mij gemaakt U heeft me gevormd
in de buik van mijn moeder.

Ik prijs U, want het is een wonder

hoe U mij heeft gemaakt.

Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder.

e ¥

Naar Psalm 139:13-1,
32

Ze namen cadeautjes mee, een voetbal van zilverpapier,
een lege doos, een trampoline van pannenspons.
Moeder liet de muizen een voor een kijken. ‘Oooh!’
zeiden ze vol verwondering. ‘0?’" ‘Huhh??’ hoorde je
ook, Brutale muis zei het maar eerlijk: “Wat een rare
baby’s. Ze hebben geen haar, geen ogen, geen oren.’
Moeder muis had er genoeg van. ‘Kom over twee
weken maar terug.” En ze kroop bij haar kinderen, hield
ze warm en gaf ze te eten. En daarna hield hongerige
muis een feestje. Haar baby’s hadden een prachtig
bontvel gekregen, grote oren en donkere kraalogen.
Ze roetsjten en sprongen als de besten. En moeder
muis was erg blij met de babysokjes van Kik.
Want haar baby’s pasten er allemaal in.

/
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Oplossing: 1 wieg 2 wenen 3 ding 4 grond 5 wegen 6 woede
7 onder & vroeger 9 woning 10 groen 11 cever 12 vrede




