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Mei Kerkdiensten
Zondag 2 mei Zondag 9 mei Zondag 16 mei |Zondag23 mei |Zondag 30 mei
Donderdag 13 mei Hemglvaart Pinksteren
10.30 uur 10.30 uur; ko + kn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn
ADRIAEN Ds. ). 5chaap dhr. Setkin Sies Ds. J. 5chaap Ds. J. Schaap dhr. Jurek Woller
JANSZKERK
Kasteelweg 50
10.00 uur: ko 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko
PELGRIMSKERK Ds. H.N. Visser Ds. R.H.M. de Jongg Ds. H.G.). van Ds. C.L. de Rooij Dhr. N. Bontenbal
Reyerdijk 51 Hemelvaartsdag | Dolder
do 13-5 09.30 uur:
Ds Mw.H.PHummel
10.00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK | Mw. Ds. H.P. Hummel| Mw. Drs. M. Pieterse | Mw. R. Keijzer Mw.Ds.H.PHummel| Dhr. M. van Welie
Groene Tuin 353  |Zondag Cantate | Moederdag Pinksteren

Collecte: Diaconie
en K.A.

Collecte: Kerk Collecte: Diaconie

Collecte: Kerk

Collecte: Zending
(Kerk in Actie)

dienst via de huislijn

Nw. SONNEBURGH

dienst via de huislijn dienst via de huislijn

dienst via de huislijn

dienst via de huislijn

Ravenswaard 5
Voorlopig worden | in Meerweide
MEERWEIDE i.v.m. Corona geen | diensten
gehouden
Voorlopig worden | in Maasstad
MAASSTAD i.v.m. Corona geen | diensten
Ziekenhuis gehouden
Voorlopig worden | in Smeetsland
SMEETSLAND i.v.m. Corona geen | diensten
gehouden
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-15866402
predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-3643 83 98
schaapherder@solcon.nl =

Pelgrimskerk (vacant)
hulpdiensten:

Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
dsrooij@outlook.com

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
06-816663 10
elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111
Ds. A.L.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk r
mw. Elizabeth Scheepbouwer

0180 -619 307
06-83811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

06 -49747356

pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




r
Van de redactie

Het thema van deze uitgave is "HEMEL". Een
mooi woord, wat voor mij een fijn gevoel
oproept. Maar kan je het gevoel omschrijven?
Vraag aan 10 mensen wat het woord hemel
voor ze betekent en je krijgt 10 verschillende
antwoorden.

Toen ik klein was, leerde mijn moeder me het
versje "Hoger dan de blauwe luchten en de
sterretjes van goud, woont de vader in de hemel
die van alle kinderen houdt”. Dat kinderlijk
geloof, die eenvoud van het woordje hemel, is
met het ouder worden, veranderd, heeft zich
meer verdiept, maar is voor mij ook meer
ongrijpbaar geworden, Ds, Hans Schaap
omschrijft het zo mooi in zijn overdenking:
"het is niet zozeer een plek die je ergens kunt
lokaliseren in het heelal, maar een dimensie die
wij nog niet kunnen waarnemen met onze
zintuigen". Een plek waar ik zo graag meer over
zou willen weten: Hoe fijn hebben mijn vader
en moeder het op die plek waar geen pijn en
verdriet meer is? Hoe fijn zou het zijn als je de
geruststelling hebt, dat ze het goed hebben
op die plek? Dat Jezus ze daar met open
armen heeft opgewacht? En waar is die plek
dan? Is het soms een plekje in je hart? Is het
hier om ons heen en geeft het ons soms een
inkijkje hoe mooi het daar is? Net als een
zonnestraaltje wat op een zomerse dag ineens
langs een wolk in je gezicht schijnt?

Een paar weken geleden, toen we in maart een
paar mooie warme dagen hadden, was ik in
mijn tuin aan het rommelen. Ik had een
moeilijke dag, want was in gedachten erg met
mijn moeder bezig. Het is nog maar zo kort dat
ze er niet meer is... Opeens landde er, vanuit
het niets, een vliindertje op mijn trui en bleef
daar een poosje zitten, zich opwarmend aan
het zonnetje dat scheen. Net of God me wilde
geruststellen: het is goed met haar. Op dat
moment voelde ik dat mijn moeder dicht bij
me was. Een momentje hemel op aarde.

In dit magazine valt weer genoeg te lezen. Er
staan 0.a. een aantal mooie verhalen in,
opgetekend van mensen uit de gemeente. Wij
hopen dat u deze verhalen met plezier zult
lezen en wie weet, misschien inspireert het u
ook om iets met ons te delen in een komende
uitgave.

Een hartelijke groet,
namens de redactie,

kCorrie Melenberg, redactielid GTK

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets
leuks te melden of wilt u in een van de
rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Een geschenk uit de hemel

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik
anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie
gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie
met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik
ben. - Johannes 14: 2-3

Zo nu en dan zie ik een anekdote voorbij komen in
de categorie ‘Petrus bij de hemelpoort’ Eén
daarvan is deze: De paus sterft en gaat naar de
hemel. Daar aangekomen wijst Petrus hem zijn
nieuwe verblijf: een piepklein één-kamerflatje. De
paus is met afschuw vervuld en wil weten

waarom hij dat enorme penthouse niet krijgt.
Petrus vertelt hem dat het penthouse wordt
bewoond door een advocaat. ‘Een advocaat?’ zegt
de paus. ‘Maar ik ben de paus, ik ben
toch zeker wel belangrijker?’ 'Met alle
respect, meneer, zegt Petrus, 'we
hebben hier een heleboel pausen, maar
we hebben maar één advocaat!

De hemel - ik vind het altijd lastig om
daarbij een voorstelling te maken. In het
volksgeloof bestaan er genoeg ideeén
over hoe de hemel eruit zou zien, een
utopische plek waar iedereen zijn eigen
dromen en wensen op projecteert... In het
nadenken over de hemel wil ik mij graag laten
leiden door wat God ons daarover openbaart in
zijn Woord. Ik leer daarin dat de hemel niet zozeer
een plek is die je ergens kunt lokaliseren in het
heelal, maar een dimensie die wij nog niet
kunnen waarnemen met onze zintuigen. De
hemel is dus ook niet een plek waar de gelovige
naar toe gaat als hij sterft, dat is een dualisme dat
vreemd is aan de Bijbel. Alsof we dit lichaam en
deze aarde moeten verlaten om naar een andere
‘geestelijke’ bestemming te reizen. In plaats van
over ‘de hemel’ spreek ik zelf graag over 'Gods
koninkrijk, dat zowel deze aarde als het heelal
omvat: de hele geschapen werkelijkheid.

Hoe dan ook, Jezus spreekt in menselijke,
beeldende taal over het huis van zijn Vader met
de vele kamers. Dat is de ‘plek’ waar Jezus nu is en
waar hij bezig is om plaats te maken voor allen die
in hem geloven. Hij belooft ons dat hij niet
voorgoed verdwenen is, maar weer terugkomt om

-

ons mee te nemen in Gods eeuwige toekomst.
Wat een geweldige troost is dat! Door geloof in
Jezus krijgen wij deel aan een toekomst vol van
hoop, een leven in de nabijheid van God en van
Jezus, eeuwig leven dat nooit meer stuk kan! Hoe
dat leven eruit ziet? |k weet het niet. [k neem
genoegen met het idee dat het mijn voorstelling
verre te boven gaat. Het zal in ieder geval een
heerlijk weerzien zijn met mijn Heer die ik hier en
nu al heb leren kennen en liefhebben! Of er ook
een weerzien zal zijn met onze geliefden die zijn
gestorven, laat ik in het midden.

Jezus belooft verderop in Johannes 14:18 "Ik laat
jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.”
Dat gaat niet alleen over zijn wederkomst aan het
eind van de tijd, maar ook over een nieuw soort
w intimiteit in het leven hier en nu. Hij

kB belooft dat hij bij ons is — d6or zijn
Geest! Misschien kun je het ook zo
zeggen: Jezus belooft een stukje hemel
in je hart, als voorproefje op de grote
toekomst. Jezus noemt de Geest “de
andere pleitbezorger”. Sommige
vertalingen noemen hem de
“plaatsvervanger’, maar dat is een wat
misleidende vertaling, alsof we het met
minder moeten doen. Het is de diepe
overtuiging van de Bijbelschrijvers dat we met
Jezus’' Hemelvaart geen stapje terug gaan, maar
juist vooruit! Geen plaatsvervanger dus, maar net
zo iemand als hij!

Ik wens u en jou toe dat je in dit licht Jezus’
Hemelvaart en Pinksteren mag vieren, uitziend
naar het geschenk uit de hemel dat Jezus jou en
mij belooft. Een stukje hemel in je hart. Een
helper. Een trooster. lemand die het voor je
opneemt en voor je pleit. Dat is de heilige Geest
die Jezus belooft als geschenk uit de hemel. Zo
komt hij ook vandaag bij ons terug, in ons hart.
Hoe mooi is dat!? Paulus zegt het zo in de brief
aan de Efeziérs: "Hij die is afgedaald is dezelfde als
hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om
alles met zijn aanwezigheid te vullen” (Efeziérs
4:10). Vanuit zijn hoge hemelse positie deelt hij
zijn Geest aan ans uit, het geschenk uit de hemel.
Strek je armen maar vast uit!

Hans Schaap




Het lievelingslied van...

Jan Oorebeek (Groene Tuinkerk)

Of het mijn lievelingslied is, is moeilijk te zeggen, omdat er nog
meer prachtige liederen zijn. Voor mijn gevoel is het meer mijn
favoriete lied: "Abba Vader, U alleen”

Abba, Vader,
U alleen,
U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig
zijn,

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik niet zo'n zanger ben. |k U laat nooit alleen.
luister liever naar een lied. Terwijl mijn ouders enorme Abba, Vader, U alleen ,
zangliefhebbers waren. Mijn moeder heeft zelfs als soliste (mezzo U behoor ik toe.
sopraan) opgetreden. Het lied ‘Abba, Vader, U alleen’ hoorde ik
voor het eerst toen mijn vader terugkwam van zijn wekelijkse

zangkoor cefeningen en vertelde dat hij een prachtig lied had
ingestudeerd. Uiteraard bleek dat dit lied te zijn. Toen het koor

Het lied geeft ten diepste weer wat het betekent om een Vader te
hebben die je nooit alleen- of in de steek laat. En dat je altijd, in
goede en slechte dagen van je leven, op Hem kan terugvallen.

waar hij lid van was een uitvoering gaf (Breepleinkerk) zongen zij
o.a. dit lied. Vanaf dat moment was ik verkocht en behoorde het
tot mijn favoriete liederen. Toen mijn vader overleed in 1996 zong
het koor in de Groene Tuinkerk dit lied en dan besef je eens te
meer wat een Vader voor je betekent. i 2y -

Sander Rijfers (Adriaen Janszkerk)

Hoewel ik niet één favoriet heb, vind ik ‘Rolling Stones’
van Lauren Daigle echt een mooi lied. Dit omdat je het
grote wonder van de opstanding en de kracht van Jezus’
overwinning terughoort in het lied.

Rolling Stones: Veraliog:
All at once | came alive i R & k Wik
Out of the shadows This beating heart, these Olt scha u:.r : DPF::HS wadmih totleven
Bound for the gallows open eyes b Weg naair €929 itioppendeharl;
. Een dode die loopt deze open ogen
A dead man walking The grave let go Tot de liefde H ; Het arsflied
Till love came calling The darkness should dkaelisine Remhen = gr.a i .gaan
. Staop De duisternis had het
Rise up have known
; i 5 moeten weten
You're still rolling stones
; ; : : Zes voet onder U rolt nog steeds stenen
Six feet under You're still rolling stones
Ik dacht dat het over was U rolt nog steeds stenen

| thought it was over
An answer to prayer
The voice of a Savior
Rise up

Een antwoord op gebed
De stem van een verlosser
Staop

Ook jouw lievelingslied delen? Mail dan naar redactie.ajk@gmail.com



Laat je kennen

In deze rubriek leren we iedere maa
Vijf vragen leiden tot vijf
Deze maand:

Wanneer heeft u voor het laatst gelachen?
In oktober 2020 overleed ons lid van de woongroep, Corrie van
Gorp. Een comédienne van het hoogste niveau. Vroeger trad
ze op met Andre van Duin. Na een overlijden, zeker van TV
persoonlijkheden, krijg je dan altijd ter nagedachtenis
beelden van optredens te zien. Zo ook van 'de heer en
mevrouw de Bok’ gespeeld door Andre en Corrie. Of het nu
de waterpartij was, het Chinese diner of gewoon een lunch in
een eetcafé... er gebeuren dan allerlei dingen die je gewoon
niet kan verzinnen. Als ik dan zo iets zie, is het schaterlachen
van plezier!

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?

Dit is een moeilijke vraag. Ik huil niet zo gauw
en al helemaal niet in het openbaar. Na lang
verzinnen weet ik het weer... het is februari
2004. Als voorzitter van de voetbalvereniging
Zwart-Wit'28 wordt ik gebeld door, voor mij
nog steeds onbekende mensen, dat onze
accommodatie in het Zuiderpark in brand
stond. Ja, dan ga je met een toeterende auto
en alle lichten aan op weg naar “De Vaan'". Daar
aangekomen zag ik een totaal vernietigde
accommodatie, een onherkenbare,
verfrommelde en niet meer te gebruiken
onderkomen. Toen het, via de politie bekend
werd dat het brandstichting was... Ja, toen
heb ik achter onze kantine even een traantje
weggepinkt.

Waar verlangt u naar?

Coronavrij mijn kinderen en kleinkinderen
weer knuffelen, naar de kerk gaan, vakantie
vieren en op stap gaan, waar en wanneer je
maar wilt.

Welke uitspraak zou u op een tegeltje zetten?

I !
| Vredeiniedershart |
| is |
| Vrede in ieders leven |
| is |
| Vrede op aarde |
| |
I |

Laat je kennen en mail u
vragen naar reda




Het thema voor deze maand is Hemel. Nu heb ik vorig
jaar in november al een hele stapel boeken besproken
met Hemel in de titel, dus ik zal het deze keer op een
andere manier aanpakken.

Allereerst nog aandacht voor Pasen door het boek Elke
dag leven met de opstanding van Eugene Peterson.

De hemel komt ter sprake in de literaire roman De
terugkeer van Esther Gerritsen. Zelf vind ik dat dit boek
een verband heeft met Pasen, omdat het motto van dit
boek is:"Er is geen graf dat mijn lichaam kan
vasthouden.” Voor mensen die dit te serieuze kost
vinden, tip ik het Papieren paradijs van Eva Medema. In
dit debuut is letterlijk geen sprake van een hemel, maar
worden de beste bedoelingen misschien een ‘hel’ Laat
je niet afschrikken: deze laatste roman is het fijnst om te
lezen.

Elke dag leven met de opstanding - Eugene H.
Peterson

Met Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit
de dood. Dat is op zich al wonderlijk, maar de kracht
waardoor Jezus weer leeft, is ook beschikbaar voor de
mensen die in Jezus geloven. Dat vormt het (geestelijk)
leven van christenen. Alleen beseffen christenen dat
niet voldoende volgens Eugene Peterson. Deze
Amerikaanse predikant en schrijver (overleden in 2018)
schrijft in dit boek welke simpele principes we uit de
verhalen over de opstanding van Jezus kunnen halen
voor ons leven.

Allereerst valt hem op dat de eerste getuigen van Jezus
opstanding verwonderd waren. Die verwondering raken
wij vaak kwijt door de sleur van het leven, het dagelijks
werk. Maar de eerste getuigen gingen juist aan het
werk. Ze wilden het lichaam van Jezus balsemen of ze
gingen terug naar het meer van Galilea om te vissen.
Gewoon je werk doen, hoeft geen reden te zijn om niets
van het leven met Jezus te ervaren. Het geheim volgens
Peterson zit in het feit dat de Joden ten tijde van Jezus
trouw de sabbat hielden. De rust die ze kregen terwijl
Jezus, hun Messias, net gestorven was, zorgde ervoor
dat ze zicht hielden op de orde die God had ingesteld.
Daarom konden ze ondanks alles op God vertrouwen en
door Hem verrast worden. Het houden van de sabbat/
rustdag is in de huidige tijd van een 24-uurseconomie
geen vast patroon meer. Zelfs voor christenen is het niet
altijd een goede gewoonte.

Een tweede punt wat de schrijver uit de verhalen over
Pasen uit de Bijbel haalt, is dat de ontmoeting met de
levende Jezus gebeurt rond een maaltijd. Hij noemter
specifiek twee: de maaltijd in Emmaus en het ontbijt
aan het meer van Galilea.

r,;l'-!'l I |'| il

Door ons gebruik van fastfood en vooral door het alleen
eten, missen wij een kans om Jezus als levende te
ontmeeten en ons door Hem geestelijk te laten vormen.
Volgens Peterson ontbreken verschillende dingen: de
dagelijkse routine, wij hebben eten nodig om te leven.
Het besef dat er voor eten iets geofferd moet worden en
de gesprekken die je hebt rond de tafel. De gesprekken
rond de maaltijd zijn verweven met een derde punt dat
Peterson verbindt met een leven waarin je de kracht van
de opstanding ervaart, namelijk vriendschap.

Is geloof zo ingewikkeld?

Ook op dit punt bespreekt de predikant het gevaar van
de huidige tijd. De wereld is complex geworden en wij
denken dat we niets zelf kunnen als het aankomt op
bijvoorbeeld het repareren van auto’s. Voor elk
onderdeel van het leven gaan we naar een
desbetreffende deskundige. Ook voor ons geloofsleven
neigen wij te luisteren naar mensen die ervoor geleerd
hebben. Geloof is zo ingewikkeld. De duivel vind het
prima als hij christenen kan overtuigen dat ze een leek
zijn. De eerste discipelen van Jezus waren geen experts.
Geloof gaat namelijk over je relatie met Jezus. Ze
dachten er niet allemaal hetzelfde over (sommigen
twijfelen zelfs). Toch kregen ze allemaal van Jezus de
opdracht om het nieuws van het Koninkrijk van God
door te geven en mensen te dopen in zijn naam. Ze
vormen een gemeenschap. Omdat Jezus tot zijn
discipelen spreekt als vrienden in plaats van knechten,
gebruikt de schrijver voor dit laatste onderdeel dit
woord vriendschap.

De boodschap van het boek is duidelijk, maar de
schrijfstijl is vaag. Eugene Peterson doet niet aan
concrete stappenplannen waarbij je geestelijke groei
zou kunnen afmeten. Dat is voor iedere christen anders.
Vaag is het boekje ook omdat Eugene Peterson
balanceert op een dunne draad waarbij woorden soms
zo alledaags zijn, maar iets groters lijken te beloven. Het
boek heeft slechts drie hoofdstukken naar aanleiding
van werken, eten en vriendschap. De tekst is opgedeeld
in stukjes met dikgedrukte tussenkopjes, om de tekst
behapbaar te maken. Toch moet ik regelmatig zinnen
herlezen voordat ik begrijp wat de schrijver wil zeggen.




De Terugkeer - Esther Gerritsen

In de nieuwste roman van Esther Gerritsen moet het graf
van Gerrit open, vandaar ook de schep op de cover. Ze
verwijst er naar met het motto van de roman: er is geen
graf dat mijn lichaam kan vasthouden.

Gerritis op een zomerdag zo depressief dat hij in zijn
onderbroek naar de koelkast kruipt. Zo'n eerste zin laat
zien dat Esther Gerritsen met weinig woorden kan
schertsen hoe ernstig depressie is. Twee mensen die
deze scene zien, zijn Johanna, de veel jongere
echtgenote, en Max, de zoon van 10 jaar. Zij wisselen
een blik met elkaar en denken van elkaar te weten hoe
zij voor het gezin moeten zorgen. Alleen de vijfjarige
Jennie heeft er geen weet van. Nou ja, als vanzelf speelt
zij meer bij vriendinnen dan dat ze thuis is. Haar vader
overlijdt aan een overdosis slaappillen. Het gezin hoopt
dat er nu betere tijden aankomen. Niemand heeft in de
gaten dat Jennie met vragen blijft zitten en worstelt
met haar gevoelens.

Twintig jaar later wordt de moeder van Max en Jennie
door haar vriend uit Ibiza terug gebracht. Zij heeft
Alzheimer en Jenny begrijpt dat als zij wil weten wat er
met haar vader gebeurt is, zij het nu nog kan vragen. Dit
gespit van haar in de herinneringen leidt tot een
spannende who did it, waarbij duidelijk wordt dat niet
iedereen in het gezin dezelfde herinnering heeft aan
wat er is gebeurd. Wat heeft Oom Ed de jongere broer
van Gerrit ermee te maken? Net als twintig jaar geleden
vraagt Johanna zijn hulp.

Esther Gerritsen schrijft een vlotte roman met veel
dialogen waarbij ze meesterlijk kan laten zien dat de
waarneming over een ander vaak niet klopt. Pijnlijk
scherp blijkt dat wat een ander denkt of voelt, voor een
ander niet voor te stellen is. Een mooie roman die
confronteert met de kloof wat mensen van het leven
willen en wat ze uiteindelijk krijgen.

Opmerkelijk detail in dit verhaal is dat vader Gerrit
vanuit de hemel meekijkt en commentaar geeft. Hij is
vooral betrokken als anderen aan hem denken. Nu hij
niet meer depressief is, komt zijn karakter pas echt uit
de verf:iemand die nog steeds het leven van zijn
gezinsleden wil beinvioeden. Het is een stukje artistieke
vrijheid om voor deze insteek te kiezen, maar het kan
als schokkend worden ervaren om zo vanuit de hemel
mee te kijken. Vooral omdat Gerrit zelf helemaal niet
had verwacht dat hij in de hemel zou komen. God
spreekt ook, maar zwijgt vaker. Het geeft de roman wel
een extra dimensie en een vleug humor die de karakters
op aarde niet lijken te hebben.

Het papieren paradijs - Marlies Medema

Het papieren paradijs is het verhaal van Anna
Pannekoek die in 1840 ontdekt dat haar man, de
eerzuchtige predikant Arend van den Brandhof, een
plan maakt om naar Suriname te emigreren. Hij is dan al
lange tijd predikant in Elst en krijgt geen nieuw beroep.
Samen met twee andere predikanten (één daarvan is
zijn zwager Dirk Copijn) bedenkt hij een kolonisatie-
project waarbij arme boeren in Nederland een stuk
grond in Suriname gaan bewerken. Dit is echt gebeurd
en daar heeft Marlies Medema een boeiende historische
roman over geschreven.

Anna Pannekoek, die een longziekte en 8 kinderen
heeft, wil niet emigreren, maar ze is inmiddels al zolang
getrouwd met Arend dat ze weet dat ze niet tegen hem
in kan gaan. Na deze introductie gaat de roman terug
in de tijd en vertelt Anna over haar jeugd rond 1811 en
later 1820. Anna Pannekoek komt uit een voornaam
geslacht, maar haar jeugd was niet zonder zorgen. Haar
broer sterft aan suikerziekte en haar jongere zusje is
verdronken, Daar voelt Anna zich schuldig over, Tegen
de tijd dat ze kan trouwen, ontdekt ze dat haar ouders
een huwelijk hebben geregeld met Arend van den
Brandhof en loopt het mis met haar jeugdliefde. Anna is
zelf aan het woord en vertelt in de tegenwoordige tijd.
Die schrijfstijl zorgt ervoor dat de gebeurtenissen lekker
vlot lezen. Elk hoofdstuk springt verder in de tijd en je
ontdekt hoe verschillend Arend en Anna in het leven
staan en ook hoe het leven er in Nederland in de 19e
eeuw uit ziet,

Naar Suriname

Halverwege het boek maken ze de oversteek naar
Suriname. Het leven in Suriname is veel moeilijker dan
verwacht. Die hoofdstukken maken minder grote
stappen in de tijd, want de rest van het verhaal bestrijkt
nog maar een half jaar, maar wat een ontwikkelingen!
Allereerst is er niet genoeg woonruimte, er breekt een
epidemie uit, de verschillen in werkwijze tussen Arend
en Dick worden duidelijk en komt het tot een moord!
De confrontatie met de slavernij doet Anna beseffen dat
hoe gevangen zij ook zit in haar eigen leven, het altijd
nog erger kan. Het is hartverwarmend om te lezen hoe
Anna Pannekoek er het beste van maakt, terwijl erom
haar heen veel mensen sterven.

Antoinette Schram
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Wat kies jij?

In deze rubriek leggen we een aantal keuzes voor passend bij het thema van de editie.
Wie durft zich op deze manier te laten kennen?

Hemel Aarde
Sterren hemel Blauwe hemel
Hemel voor iedereen Hemel voor gelovige

De hemel voelt ver weg De hemel voelt dichtbij

Ik ben een heel aards persoon, maar de hemel heeft mij wel
altijd gefascineerd. Een lichtstad met paarlen poorten, waar
iedereen alleen maar zingt en sereen glimlacht — daar kan ik
mij niets bij voorstellen. De hemel als een plek waar God

is daarentegen, daar kan ik mij wél iets bij voorstellen.

Rachel van Leeuwen-Biezepol
(Adriaen Janszkerk)

Een blauwe hemel is heerlijk en doet mij denken aan
warme dagen, waar ik erg naar uitkijk. Ik kan niet
wachten tot het zomer wordt en met Arthur kan gaan
zwemmen en spelen op het strand. De zomer is aan mij
besteed, van wind en regen word ik niet echt gelukkig.

Wat dat betreft kies is voor een blauwe hemel, maar een ) )
heldere sterrenhemel is overweldigend. De geboorte van Arthur, de diepe verbondenheid met

Patrick, de spontane en onverwachte ontmoetingen met
leerlingen in de klas, gezellige avonden met vrienden en
familie, het samen muziek maken in het orkest, de
prachtige natuur tijdens het hardlopen - gelukkig is de
hemel vaak erg dichtbij.

Ik moet mij niet bedenken of iemand hier wel of geen
recht op heeft, maar ik mag mij erover verwonderen dat
God mijn leven, met alle goede en slechte dingen, wil
bedekken met zichzelf.

Zie ik sterren aan de hemel staan

aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt

de naam van een machtig God.

De hemel voor iedereen of de hemel alleen voor
gelovigen. Deze tegenstelling vind ik niet interessant.

Het is maar zeer de vraag wat met de hemel wordt
bedoeld: voor de een is het een fysieke plek buiten deze
wereld, maar voor de ander is de hemel iets wat bedekt. Als
dat laatste het geval is, dan bedekt de hemel deze wereld,
of, om het persoonlijk te houden, mijn wereld. lk ga niet
ergens naartoe, maar God komt in mijn leven.

Als ik denk aan de hemel dan denk ik aan
een fragment uit het gedicht
‘Hemel' van Wislawa Szymborska:

Hiermee had ik moeten beginnen: de hemel.
Een raam zonder vensterbank. kozijn of uiten.
Een opening en niets daarbuiten,

Maar wijd open.

Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht,
noch mijn hoofd achterover te buigen,

om de hemel te bezien.

Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden.

De hemel omwindt me strak
en tilt me van onderen op.

Zelfs de hoogste bergen
zijn niet dichter bij de hemel
dan de diepste dalen.

De hemel boven ljsselmonde, gemaakt door Marith Rijfers



Gedichten

Misschien weten velen van u (nog) niet dat ik gedichten en liedjes met refrein maak zonder muziek. Over het geloof,
Bijbelse personen en dingen om mij heen uit het dagelijkse leven, ook voor kinderen. Het kunnen teksten zijn die tot
nadenken stemmen, sommige met een dubbele bodem, een open einde of woordspelingen. Soms met een traan, soms
met een glimlach. Ik heb met Kerst, Pasen en Pinksteren al jaren de dienst opgeluisterd met een eigen gedicht. Ik kreeg
toen vele leuke reacties. Ik heb er nog heel veel en wil ze graag jullie delen. Misschien zijn er nog meer zusters en
broeders die gedichten maken of deze willen gaan gebruiken. Hopelijk hierdoor zal het gezaaide zaad vrucht gaan

dragen.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.ni

Zois het gegaan (Hemelvaart)

Na Zijn opstanding
Is Hij aan hen verschenen
Maar daarna was Hij weer verdwenen
Soms kwam Hij in hun midden
Terwijl zij zaten te bidden
Maar daarna was Hij weer verdwenen
Hij had beloofd
De Geest der Waarheid zal ik zenden
Daar moesten zij op wachten

Zij moesten naar een hoge berg gaan
Buiten Jeruzalem vandaan
Daar zou hij verschijnen
Daar is hij heen gekomen
En heeft hen toen meegenomen
Toen werd hij in de wolken voorgoed opgenomen
Op deze manier zal hij ook terug gaan komen

. w

Pinksteren

Hé, kijk nou eens op jouw hoofd
Een vlam, een tong van vuur
Op dit vroege uur
Is dat nou de Heilige Geest die aan ons is beloofd?

Ja dat zal hem wel zijn, het was aan ons beloofd
Een vlam een tong van vuur
Op dit vroege uur
Hé, bij jou ook op jouw hoofd

Het is hem, ik weet het zeker, het is het teken
Een vlam, een tong van vuur
Uitgestort op ons op dit vroege uur
De belofte is niet vergeten

Wij zijn niet dronken
Op dit vroege uur
Met een vlam en een tong van vuur
Wij zijn niet beschonken

Kijk eens bij ons allemaal
Een vlam en een tong van vuur
Op dit vroege uur
Gekomen als een wind in onze zaal

Wij kunnen spreken door de Geest in andere talen
Zodat iedereen ons kan horen
Begrijpen en verstaan
Zodat wij de wereld door kunnen gaan

Vertellen over de wonderen
Die wij gezien hebben
Over de opstanding en de verschijningen van onze Heer
Aan alle volken telkens weer

Vanaf dit uur
Staan wij in vlam en vuur
We verbranden ons daar niet aan
Zodat wij met ons boodschapswerk mogen doorgaan

\_ )
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Sister Rosetta Tharpe

Zoals ik ooit beloofd heb, nu een stukje over de wortels
van de gospelmuziek. Een van de pioniersters was Sister
Rosetta Tharpe (20 maart 1915 - 9 oktober 1973). Ik
besteed ook nog een keer aandacht aan Mahalia
Jackson.

Rosetta Tharpe werd geboren als Rosetta Nubin in
Cotton Plant, Arkansas. Haar ouders Katie Bell Nubin en
Willis Atkins waren katoenplukkers. Haar vader zong,
haar moeder was zangeres en speelde mandoline en

: was prediker voor The Church of God in Christ, een

“| kerkgenootschap dat in 1894 door Charles Mason was
opgericht. In deze kerk werd ritmische muzikale
expressie, dansen en het prediken voor vrouwen

NE aangemoedigd.
L
BN

Met steun van haar moeder begon ze vanaf 4-jarige
leeftijd al met zingen en gitaar spelen! Al op 6-jarige
leeftijd reisde ze met haar moeder door het zuiden van
Amerika als the Singing Miracle. Ze gaven optredens
met gospelmuziek en preken. In de jaren 20 was
Chicago hun thuisstad. Ze reisden ook naar
kerkconventies in het land. Eigenlijk was ze een
muzikaal wonderkind.

In 1934 trouwde ze op 19-jarige leeftijd met Thamas
Thorpe, een priester van eerdergenoemde kerk die vaak
meeging met haar en haar moeder. Het huwelijk duurde
maar kort, 4 jaar. Ze nam wel een aangepaste versie van
zijn naam over als artiestennaam.

Ze verhuisde in 1938 naar New York. Ze was toen 23 jaar
en daar nam ze 4 singles op voor het Decca label: Rock
me, That's all, My man and | en The lonesome road met
begeleiding van Lucky Millinder's Jazz Orchestra.

Ze was de eerste commerciéle succesvolle gospel-
artieste. Nog bekender werd ze door samenwerking
met Cab Calloway en John Hammond. Ze trad zelfs op
in de Carnegie Hall, ook in 1938. In de jaren 40 trad ze
op met The Hummingbirds en met veel blues artiesten.
In 1945 hoorde ze Little Richard {aan wie ik ook wel
eens aandacht besteed heb) vlak voor haar concert
twee van haar gospelliedjes zingen. Tijdens het concert
nodigt zij hem uit om op het podium te komen
meezingen.

b

Ze was een van de eerste donkere vrouwelijke
zangeressen die op een elektrische gitaar speelde in de
geschiedenis van de muziek. In de jaren 30 en 40 werd
ze zeer beroemd. Ze combineerde spirituals met
ritmische rock begeleiding, terwijl de term rock and roll
in 1954 pas overwaaide voor jongeren.

Ze durfde het aan de lijn tussen het heilige en het
profane te doorbreken. Ze bracht haar interpretaties
van spirituals net zo goed ten gehore in nachtclubs als
in de kerk en ze had invloed op de komst van de
popgospelmuziek.

Ze leed aan diabetis en kreeg in 1970 een beroerte
waarna een been moest geamputeerd worden. Na een
volgende beroerte in 1973 overleed zij. In 2007 werd ze
opgenomen in The Blues Hall of Fame.

Ze had met haar muziek ook invlioed op rock 'n roll
artiesten als Little Richard, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis
en Johnny Cash waarvan alleen Jerry nog in leven is.

Selecte discografie:

The lonesome road 1941

Blessed assurance 1951

Gospel train 1956

Famous negro and spirituals 1957

Gospels in rhythm 1960

The gospel truth with the Bally Jenkins Singers 1961
Crown 1961

Negro gospel Sister Rosetta Tharpe and the Hot Gospel
Tabernacle Choir and Players 1967

Precious memories 1968

Singing in my soul 1969

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl




Puzzelen en lezen

Puzzel ‘

Horizontaal

1 Vroom 10 Verwaand door status 11 Turkse munt 12 Oud-
spits van Oranje 13 In het jaar des Heren (Lat. afk.) 14 Vorm
van boeddhisme 15 Doctorandus (afk.) 16 Agaat met witte
en donkere strepen 17 Bewuste handeling 18 Wanorde
19 Zitplaats voor kinderen 23 Internetextensie van Duits-
land 24 Melange van whisky 25 Wintersport 27 Deel van
een toneelstuk 28 Schrijver van het derde evangelie 29 Vi-
nylplaat (afk.) 30 Ingrediént van beton 31 Baal 32 Object
34 Beeldmerk 36 Zeer lange tijd 37 Kilowattuur (Eng. afk.)
38 Nomen nescio (afk.) 39 Voorzetsel 40 Verschoten
41 Tweede stad van Lombardije, na Milaan 43 Hypocriet,

Verticaal

1 Confessie 2 Wedstrijd tussen streekgenoten 3 Dessert
4 Romanum Imperium (afk.) 5 Domstad met kleine broer in
Zuid-Afrika 6 Stad in Frankrijk 7 Modieus, trendy 8 Internet-
extensie van Turkije 9 Conflict 13 Papegaai 15 Marterachtig
roofdier 17 Plaats waar Bonifatius werd vermoord in 754
18 Geheimschrift 20 Muziekvideo 21 Persoonlijk vnw.
22 Prul 23 James de Hollywoodacteur (1931-1955)
25 Bridgeterm 26 Duitse snelle trein (afk.) 30 Autowasseret-
te 31 Rivier in Oostenrijk 33 Positief geladen deeltje
35 Eivormig 37 Pienter 39 Onbelemmerd 40 Romeinse 7
41 Stuk lingerie 42 Symbool voor cerium.

WWww wimdeweerdr.com
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Ter overweging

PINKSTEREN EN DE HEILIGE GEEST:

/0O KUN JE ER
WAT MEE

aatst vroeg iemand mij: ‘Hoe moet ik mij als
gelovige opstellen ten opzichte van de vrienden
die niets met geloof hebben? Terwijl ze haar vraag
toelichtte, heb ik mij gericht tot de Heilige Geest

JEROEN MILTENBURG en gevraagd of Hij mij wilde helpen. Ik kreeg een
pastoor van parochie De ingeving. Dit moet ik gaan antwoorden: ‘Je kunt tegen de
Goede Herder in Tilburg sceptische vrienden zeggen dat God en zijn nabijheid voor

jou waardevol en mooi is. Dat leidt niet tot een zinloze
discussie, je geeft alleen aan wat voor jou mooi is. Bij die
ingeving heb ik Gods nabijheid heel concreet ervaren.

Pinksteren is een mooi feest, maar hoe vertellen we het aan
anderen? Daarvoor is het belangrijk te zien wie de Heilige
Geest is en wat we zelf met dat inzicht kunnen doen. Niet
voor niets zijn we gedoopt: In de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest’,

De Geest zet aan 2

fot beweging Liefdesband

In het Nieuwe Testament staat: “God is liefde” (1 Johannes

4,8). De Heilige Geest is de liefdesband tussen God de Vader

en God de Zoon. Een wederzijdse liefde. Daarom wordt

de Heilige Geest ook door de Vader en de Zoon samen

gegeven aan ons.

Wat heb je eraan

Omdat we ons niet gemakkelijk een voorstelling kunnen
maken van de Heilige Geest, hebben we er vaak beelden
bij zoals: wind, vuur, adem. Deze beelden geven ook de
vrijheid aan die bij de Heilige Geest hoort. Als je de Heilige
Geest toelaat in je leven krijg een soepelheid van Geest.
De Geest zet aan tot beweging, is scheppend en leven-
gevend. Je wordt krachtig, enthousiast, wijs en je leert
onderscheiden wat goed is en wat niet. Mooie zaken die
aantrekkelijk zijn.

Nabijheid en concreet

In het voorbeeld dat ik gaf is de Heilige Geest degene die
een ingeving geeft. Tegelijk is Hij ook te vinden in de Bijbel,
want die is door de Heilige Geest geinspireerd. We zien het
in concrete mensen. Maria is vervuld van de Heilige Geest,
maar ook de apostelen en vele mensen na hen, Jijook? m
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Ter inspiratie - column

RITUELEN BRENGEN
TRUIS

Is je met aandacht leeft op sleutelmomenten

van de dag, ontdek je dat je eigen ego kleiner

wordt en niet meer allesbepalend is. Ik heb

het over dagelijkse rituelen die ons verbinden

met de grotere wereld van Gods schepping en
letterlijk en figuurlijk de hemel boven ons even openen. De
bekende Duitse mennik Anselm Griin leerde me ooit een
paar van die rituelen:

- Rituelen doen een deur dicht en openen de volgende
deur. Als ik thuiskom van mijn werk en samen met mijn
vrouw ga eten, is het gebed een vast ritueel, als overgang
om de deur van het werk dicht te doen en de deur naar
de huiselijke kring te openen.

- Rituelen geven identiteit aan je bestaan. Elke dag begin ik
in stilte, met een ontbijt. Als alles en iedereen nog slaapt,
eet ik mijn boterhammen met snijkoek en zeg ik het Je-
zusgebed zachtjes in mezelf. Elke dag ben ik zo in relatie
met Christus. Dat gebed en die stilte, elke ochtend weer,
zeggen wie ik ben.

- Rituelen maken van de tijd een heilige tijd. Ik wandel elk
weekend, op een vaste tijd, in een herkenbaar rondje. De
wereld is om mij heen, maar tegelijk ver weg. Dit is mijn
tijd en mijn plek die me openen voor de schepping en de
Schepper. En heel vaak vallen me daar de mooiste ideeén
toe, als een geschenk van boven.

- Rituelen zijn gedenktekens in mijn hectische bestaan.

Als ik wandel of wanneer ik fiets, als ik in de trein zit of
wanneer ik in de auto op weg ben naar een lezing, dan
kijk ik altijd naar de lucht. In de wolken, door de regen, bij
de dauw of de rijp op het land, tegen de wind in, als ik zo-
maar de zon daardoorheen zie komen maak ik een kruisje
als een teken van dankbaarheid. Die zon is gedenkteken
van de Schepper die me dankbaar maakt en me ruimte
geeft om te bloeien.

- Rituelen geven een thuisgevoel. Als ik bid voor en na
het eten, doe ik dat met de woorden die mijn ouders
me hebben geleerd. Ik bid dan het Onzevader. Niet
gedachteloos, maar met aandacht, want ik ervaar daar
ten diepste dat ik deel in een gezin, een familie, een
persoonlijke God. Als ik zo bid kom ik thuis, waar ik ook
ben en hoe het ook met me gaat. m
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Groene Tuinkerk
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DUJKJE

Mei

Met het paasfeest nog maar net achter ons is het
kerkblad van de maand mei al weer aan de beurt.
Terwijl ik deze kopij schrijf is het 9 april; de lockdown en
de avondklok zijn nog een feit.

Ook hoe bijvoorbeeld Dodenherdenking op 4 mei en
Bevrijdingsdag op 5 mei er dit jaar uit komen te zien is
nog niet precies bekend.

En ook al zijn er steeds meer mensen gevaccineerd, ook
in onze kerkelijke gemeente, het leek het dagelijks
bestuur goed om op zondag 2 mei na de kerkdienst nog
geen gemeenteberaad te houden.

Terugblik Palmzondag, Stille week en Pasen 2021

We kunnen dankbaar en met voldoening terugkijken op
de mooie reeks diensten bij ons in de kerk op
Palmzondag (28 maart), op Witte Donderdag, op Goede
Vrijdag en op Paasmorgen (4 april) - met gelukkig weer
een aantal kerkgangers, en met luisteraars en kijkers
thuis! Veel mensen hadden een aandeel in deze reeks,
zowel voor als achter de schermen.

We lazen uit het Marcus-evangelie, voor elk van de
dagen was er een liturgische schikking, er was orgelspel,
we hoorden liederen uit het liedboek én uit het
oratorium van de Graankorrel,.

Op beide zondagen konden we genieten van een
passend filmpje van de Zandtovenaar, de liturgische
kleuren wisselden, de diverse rituelen waren
betekenisvol...

Op paasmorgen was er onder andere het nieuwe Licht
van de paaskaars van 2021 (zie foto) en solozang van
Karin de Rooij!

PaASKAARS 2001

DE LEVENSBOOM
Do Levensboom heet © do Bibel meerdore symbokechs
R

Do chnseie Cpenbanng van Johanres noamt “een nieuwse
Famal a0 gen niouwe Barce”, SN haiigs stad Jenazaom cie
vamwe de homel naerdaat

in hel middan van de st siond sen venstodom
in Bibo roms. Spreken staat do boom syinbaal voor
Viyohost.

Paaskaars 2021, motief Levensboom (foto Fiet van Rikxoort)

Kerkdiensten, hemelvaartsdag en Pinksteren

In de maand mei sta ik drie keer op het
voorgangersrooster. Zondag 2 mei, de vijfde
paas-zondag, is het zondag Cantate, Zingt!

Het is de bedoeling dat er dan, hoe dan ook, een extra
accent komt te liggen op zang en op (orgel)muziek.
Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag, 40 dagen
na Pasen.

Ik hoop die ochtend voor te gaan in de gezamenlijke
dienst in de Pelgrimskerk (volgens de daar dan
geldende corona-regels).

Op zondag 23 mei is het Pinksteren, het feest van de
Geest, 50 dagen na Pasen. Deze dienst op de ochtend
van eerste pinksterdag wordt voorbereid met de
liturgiecommissie; de liturgische kleur wisselt dan van
wit naar rood.

Gebedskring en gesprekskring

Houdt u voor (de hervatting van) zowel de gebedskring
als de gesprekskring op de woensdagen de kerkelijke
berichtgeving via afkondigingen en website in de gaten.
Ik heb in mijn agenda 12 mei (gebedskring) genoteerd
staan, 28 april (gesprekskring) en 19 mei
(gesprekskring).

Solozang Karin de Rooij tijdens Paasmorgen




Pastoralia en spreekuur

Ook al zijn er dan op het moment geen maandelijkse
vergaderingen van de pastorale raad, de leden van de
pastorale raad zitten ook nu niet stil. Zo zijn er
bijvoorbeeld op initiatief van de liturgiecommissie voor
(en rond) Pasen mooi vormgegeven paaskaarten
bezorgd bij alle pastorale eenheden van onze
gemeente. Als het goed is hebt u dus zo'n paasgroet
thuis ontvangen...

Verder heeft helaas €én van de contactpersonen,
Annelies ter Meulen, te kennen

gegeven om priveredenen te

stoppen met haar pastorale taak.

Annelies, langs deze weg in elk geval

dank je wel voor je inzet! .

Dat betekent dat er in de pastorale raad nog een
vacature van contactpersoon bijgekomen is.

En tegelijk is en blijft het wél van belang dat behoefte
aan ‘contact met of bezoek van de kerk’ bij de juiste
persoon terechtkomt.. ..

Het pastorale spreekuur van Marjan van Weerden en mij
op de woensdagochtend gaat ook in de maand mei
zoveel mogelijk door - tussen 10.00 uur en 12.00 uurin
de kerk. Welkom! Bellen of mailen kan natuurlijk cok.

Felicitatie
Het einde van de predikantsvacature die in de
Pelgrimskerk ontstond bij het vertrek van ds Jos Slager

komt in zicht. Onze hervormde zustergemeente heeft
een beroep uitgebracht op ds. Dirk van Vreeswijk en hij
heeft het beroep inmiddels aangenomen.

Van harte gefeliciteerd!

De bevestiging en intrede van de nieuwe predikant
staan gepland op DV zondag 27 juni a.s.

Thema kerkblad mei

Het thema van dit kerkblad is HEMEL. Dit thema is
ongetwijfeld zo gekozen omdat hemelvaartsdag in deze
maand valt.

Waar denkt u trouwens aan bij het woord ‘hemel’?

Is het een idee om dit te laten weten aan Marjan of aan
mij, aan elkaar, of aan de redactie van het kerkblad?

Liturgische schikking Pasen 2021

Tot slot

‘Als mens zijn we nooit te oud om te leren’ zeggen we,
en ook een predikant is feitelijk nooit vitgeleerd.

Dat is ook de gedachte achter de ‘permanente educatie’
van predikanten en kerkelijk werkers. Het is belangrijk
dat er temidden van alles ook tijd en ruimte is en blijft
voor studie, voor nascholing.

Na de recente afronding van het coachingstraject over
leiderschap heb ik nu een korte cursus over ethiek op
het cog, over het omgaan met morele keuzes.

Wordt vervolgd.

Daaraan vooraf neem ik graag het eerste gedeelte van
mijn vakantie van dit jaar op. Want er moet temidden
van alles toch 6ok tijd en ruimte zijn en blijven voor
ontspanning, voor vakantie.

Het gaat om twee weken, van 26 mei (vlak na
pinksteren) tot en met 8 juni.

In principe zal Marjan van Weerden mij dan vervangen
bij acute situaties.

Tot slot sluit ik hier nu graag af met het Lied van het vuur
uit de hemel, een tekst van Andries Govaart:

Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
fakkel doorgegeven, Woord om mee te leven,
wijzer op de lange duur.
Geschenk uit de hemel, tongen van vuur:
talen om te spreken van Gods levensteken.
Woord dat klopt en vindt gehoor.
Geschenk uit de hemel, mensen van vuur:
door de Geest bewogen met Gods Rijk voor ogen.
Kom, vervul ons Geest, dit uur. ..

Een gezegende meimaand toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel




Resultatenrekening 2020

werkelijk werkelijk
Opbrengsten en Baten 2020 2019
Opbrengsten verhuur £ 26.119,00 31.511,00
Opbrengsten uit rente £ 11,00 55,00
Opbrengsten levend geld € 75.694,00 72.284,00
Door te zenden collecten en giften € 8.648,00 7.773,00
Totaal baten A € 110.472,00 111.623,00

Uitgaven en kosten

Kosten kerkgebouw 33.756,00
Kosten keuken 1.024,00
Kosten Pastoraat 59.122,00
Kosten kerkdiensten en activiteiten 1.163,00
Verplichtingen aan andere organen 4.619,00
Vergoedingen vrijwilligers/organisten 7.248,00
Kosten beheer en administratie 6.253,00
Kosten rente en bank 575,00
Afdracht door te zenden collecten 8.598,00
Totaal Lasten B 122.358,00

18.000,00 23.328,00
- 3,891,00
59,900,00 52.555,00
500,00 1.524,00
4,600,00 4.592,00
6.500,00 6.818,00
7.800,00 8.457,00
700,00 568,00
6.300,00 7.773,00
104.300,00 109.506,00
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Operationeel resultaat A-B -11.886,00
Uit voorziening pastoraat 5.200,00
Ten lasten van bestemmingsfondsen 5.802,00
Resultaat -884,00

Toelichting resultatenrekening 2020.

Het boekjaar 2020 kon worden afgesloten met een klein tekort van totaal € 884,00. Dit tekort is afgeboekt van het
eigen vermogen.

In de begroting was voorzien dat een bedrag van € 5.200 onttrokken kon worden aan de voorziening pastoraat. Dit
bedrag is volledig gebruikt voor kosten aanvullend pastoraat.

In 2020 zijn de totale inkomsten ten opzichte van de begroting wederom gunstig geweest. De opbrengst VVB is hoger
dan de begroting, de overige posten zijn, behalve de renteopbrengst en de opbrengst voor het kerkblad, ook hoger
uitgekomen. Er is door de Corona omstandigheden wel minder huur opbrengst ontvangen. Per balansdatum waren
nog wel toegezegde VVB bijdragen over 2020 te ontvangen.

Voor wat betreft de kosten kunnen we constateren dat de meeste posten binnen de begroting zijn gebleven. De
overschrijding in de onderhoudskosten heeft te maken de aanschaf van zonnepanelen en apparatuur voor
Kerktelevisie

De jaarrekening is voorlopig vastgesteld door de kerkenraad in februari 2021, goedgekeurd door de
controlecommissie in april 2021, en definitief vastgesteld door de kerkenraad in april 2021.

Rotterdam, april 2021
Namens de kerkenraad,

Mees Hoogerwerf'
Penningmeester




BLOEMENDIENST

Zondaq 14 maart

Twee boeketten werden

er weer weggegeven, deze

keer was er 1 voor Jan Oorebeek.

Hij werd bedankt voor het vele werk

wat hij voor de kerk doet, ook in deze coronatijd
(met al die brieven naar de gemeenteleden sturen.)
Ook kreeg de fam. Van Schaik een boeket, als dank voor
het jaren verzorgen van het verjaardagbusje.

Ze zijn er dit jaar mee gestopt en de fam. Van Schaik
werd hiervoor hartelijk bedankt.

Zondag 21 maart.
Mevr. Den Hollander en Mevr. Hukema ontvingen deze

zondag de bloemen, zij bereikten beiden de mooie
leeftijd van 85 jaar en werden door de gemeenteleden
van harte gefeliciteerd.

Zondag 28 maart

Een boeket en een bloemenbakje stonden in de kerk. De
bloemen gingen naar Mevr. Van Dordrecht, zij vierde op
deze zondag haar 85e verjaardag en het bloemenbakje
was bestemd voor Dhr. Van de Molen voor zijn 92e
verjaardag.

Zij werden van harte gefeliciteerd en wij wensen beiden
nog een goede tijd toe.

Zondag 4 april

Ook deze keer was er een bloemenbakje en een boeket
om weg te geven.

De bloemen waren bestemd voor Mevr. Koudijs, 5 april
vierde zij haar verjaardag en Fam. Kruithof vierde 5 april
dat zij 60 jaar waren getrouwd. Zij ontvingen het
bloemenbakje en werden eveneens van harte
gefeliciteerd door de gemeente.

Ontvangen.
Via Dhr. Van Splunter van fam. V.d. M. € 20,- bestemd

voor de bloemendienst,
Via Elly € 20,- ontvangen van Mevr. V.d. M bestemd voor
de kerk, en van dhr. T. € 10,- voor de bloemendienst.

Ondanks dat er weinig kerkdiensten geweest zijn heeft
Joke toch het bloemenkistje geleegd, er zat een bedrag
in van € 36,55.

U kunt uw bijdrage voor de bloemendienst ook
overmaken op NLOZ INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse-Dekker en E.K. Oorebeek-van Poppel

Hartelijk bedankt hiervoor.

Met de vriendelijke groeten van Joke Busse en
Elly Oorebeek, tel. 06 -17733719

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
of :kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Er zijn dit keer géen mededelingen van het kerkelijk
bureau voor het kerkblad.

Een hartelijke groet,
Aad Maijers

EEN
NIBUW JAAR | | S\
GESCHENK AN
VAN Go9 P
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TE LEVEN
MET HEMm

TE GENTIETEN
EN MET HEM
TE OELEN

De jarigen van deze maand zijn:

1-mei Mw. Tims-Blom | 2-mei Dhr. Melenberg

3-mei Mw. Bal-Rietveld | Dhr. Poldermans en

Dhr. Melenberg

4-mei Dhr. Quak; Dhr. Van Vliet | Dhr. Van Keulen

10-mei Dhr. Koudijs

11-mei Mw. Oudenaarden |12-mei Mw. Boertje

13-mei Mw. Hoest-Van den Berg en Dhr. Helleman
15-mei Mw. Van Hengel | 23-mei Mw. Melenberg-Schop
25-mei Mw. Langstraat- De Zeeuw

26-mei Mw. Valster-van Spingelen | Mw. Gille-Van Keulen
27-mei Dhr. Van der Meer

30-mei Mw. Waal-Boender | Mw. Herbert.

Verras elkaar met een telefoontje, stuur een kaart geheel
corona-proof, bezorg een zelfgebakken taart met een
kaarsje erop. Zing een lied door de telefoon. Stuur een
(achter)kleinkind langs met een bloem, een tekening. Of
als u al gevaccineerd bent, geniet van een gezegende
verjaardag met koffie, thee en elkaars gezelschap.

Gods zegen voor het nieuwe levensjaar voor al wie jarig
is.

Zelf hoop ik ook een aantal van jullie persoonlijk -
telefonisch - te kunnen feliciteren de komende maand.

Hartelijke groet,

Marjan van Weerden
Kerkelijk werker Groene Tuinkerk,




" Hervormd lIJsselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Op het moment van schrijven is nog niet
duidelijk of en zo ja welke verruimingen er
voor mei worden mogelijk maakt in de strijd
tegen het Corona-virus. Vooralsnog gaan we
ervan uit dat we in de kerkdiensten
maximaal 30 volwassen bezoekers (afgezien
van de mensen met een taak) mogen
verwelkomen in de dienst. Houdt u de
berichtgeving via mailings en website in de
gaten voor de actuele stand van zaken.

We vragen u en jou om je in te blijven
schrijven als u de kerkdiensten wilt
bezoeken. Dat kan via de website
www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide
kerken wordt een live-stream aangeboden
(met beeld en geluid), ook achteraf te
bekijken. Deze is te bekijken via de website
www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de
opname ook op een later tijdstip
terugkijken. Via kerkomroep wordt alleen
het geluid uitgezonden.

hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook
rechtstreeks geld voor de collecte blijven
overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes
of door handmatig de rekeningnummers
van diaconie en kerk in te voeren, zie elders
in dit blad. Van harte aanbevolen!

Wij wensen en bidden u en jou de vrede
Christus toe, die vanuit zijn overvlioed Gods

Geest en al Gods gaven uitdeelt!

Hartelijke groet,

De collecte zal vooralsnog gehouden worden
bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen
zakken van hand tot hand doorgegeven

Collecte

Kerk(rentmeesters)

De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk &

Pelgrimskerk
www.kerkinijsselmonde.nl

Scan de QR code
met de camera van
uw telefoon of
tablet. Dus buiten
. debankapp om.

Beste mensen van de

De diaconie kan uw hulp gebruiken

Als diaconie proberen we handen en voeten te
geven aan de hulp aan onze naasten, binnen
en buiten de gemeente. We kunnen over het
concrete werk wat we doen niet vaak iets
communiceren, omdat het vaak gaat om
privacygevoelige informatie. Toch kunnen we
uw hulp en betrokkenheid goed gebruiken! We
zijn maar een kleine diaconie, maar we willen
wel graag van betekenis zijn in onze wijk.

We hebben afgelopen maanden nagedacht
over welke zaken we belangrijk vinden en dat
zijn de volgende aandachtsgebieden:
~Naastenhulp

- Ouderen

- Sociale ongerechtigheid

- Rentmeesterschap

Kunt u op een van deze gebieden een bijdrage
leveren, bijv. bij het ontwikkelen van visie, het
toerusten van de gemeente of het praktisch
uitvoeren, wilt u dan contact met ons
opnemen?

Mail: diaconie@kerkinijsselmonde.nl
WhatsApp: 06-42341965 (Mark Engelbracht)

AdriaenJanszKerk en de
P'e[grlmskerk,
Wat een hartverwarmend

nadat ik bij een val mijn
ruggenwervel had gebroken.
Jullie woorden, kaarten,
bloemen en bezoeken
hebben mij enorm goed
gedaan.

‘Ook dank voor de zeven
prachtige rozen: symbool
voor de 7 kruiswoorden van

medeleven mocht ik ervaren,

Jezus , die ik op Goede
Vrijdag kreeg uit de kerk.

Gelukkig gaat het al heel wat
beter, maar het zal nog wel
een tijdje duren voor ik alles
weer "gewoon" kan doen.
Bovenal dank ik de Here God

‘dat Hij met ons is en dat we
altijd bij Hem mogen

schuilen.

Hartelijke groet, Irene de Rooij

20

Overledenen

Naam Leeftijd
Dhr. J.M. Schipper 20
Mevr. H. Kuil - Jumelet 89

Dhr. AE. van Dongen 85

Dhr. W. Trommel 74
Mevr. A.B. van Poelwijk - den Boer 94
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Adrlaen Janszkerk

Rotterdam-IlJsselmonde

Van de predikant
Rondom de diensten

In de week waarin wij stilstonden bij Jezus' lijlden en
kruisdood en toeleefden naar Pasen, was er in Den Haag
een lang en spannend debat n.a.v. de vastgelopen
verkenningen. De formatie zal nog een ingewikkelde
klus worden... Ondertussen kijken we naar de geleidelijk
afnemende COVID-besmettingscijfers en het
toenemende aantal mensen dat gevaccineerd wordt. De
vrijheid lonkt en we snakken allemaal naar verruiming
van de maatregelen, naar contact met andere mensen.
Dat is de wereld waarin wij leven. Midden in deze wereld
nodigt God ons uit om te leven uit de kracht van Pasen,
uitziend naar een hernieuwde aanraking van zijn Geest,
naar de gaven die hij ons wil schenken, persoonlijk, als
gemeente, voor Nederland en voor de wereld. Met de
voeten in de modder en de blik naar de hemel: kom,
heilige Geest, vernieuw ons!

Wat de diensten betreft: helaas mogen we nog steeds
maar max. 30 volwassen bezoekers ontvangen in de
dienst (m.u.v. de mensen met een taak). Gelukkig is er de
gelegenheid om de dienst te volgen via de livestream
{Youtube kanaal: Hervormd lJsselmonde Adriaen
Janszkerk]. Als je naar de diensten wilt komen, ben je
van harte welkom, maar vergeet niet om je even aan te
melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als
u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van
Mastrigt: 06-24916845.

Zondag 2 mei mag ik zelf voorgaan. Zondag 9 mei is dhr.
Setkin Sies onze voorganger. Donderdag 13 mei
(Hemelvaartsdag) is er een gezamenlijke dienst in de
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Pelgrimskerk, waarin ds. Hermie Hummel van de Groene
Tuinkerk voor zal gaan.

Zondag 16 mei hoop ik zelf voor te gaan. In deze dienst
zal ook een kindje worden gedoopt. Met Pinksteren,
zondag 23 mei, mag ik eveneens voorgaan.

Zondag 30 mei is dhr. Jurek Woller onze voorganger,
verbonden aan de gemeente Noorderlicht te Rotterdam.

Terugblik Paasdienst (belijdenis)

We zijn dankbaar dat afgelopen Pasen, 4 april jl, twee
echtparen hun geloof mochten belijden: Jack & Tiny van
Balen-Joosten en Tonnie & Elly Rijksen-Korporaal. Mede
door hun “zwervende" leven als schippers was het er
niet eerder van gekomen om deze stap te zetten. Wat
mooi dat we als kerk getuige mochten zijn van hun
ja-woord in een prachtige muzikale Paasdienst!
Persoonlijk kijk ik terug op mooie gesprekken bij de
senioren-Alpha, als voorbereiding op deze belijdenis. We
wensen de echtparen Van Balen en Rijksen voor de
toekomst Gods zegen toe op hun belijdenis!

Doop

Zondag 16 mei zal de kleine Hugo Jan Sas Bel gedoopt
worden, broertje van Anna en zoontje van Arthur en Eva
Bel. Met de keus om Hugo te laten dopen, kiezen de
ouders ervoor om hun kinderen in Gods nabijheid te
brengen en beloven zij hun kinderen voor te gaan in het
spoor van Jezus. We feliciteren de ouders van harte met
het voornemen om hun kindje te laten dopen en
wensen het gezin Gods zegen toe!

Nieuwe predikant voor de Pelgrimskerk

We feliciteren onze broeders en zusters van de
Pelgrimskerk van harte met de nieuwe predikant die is
gevonden in ds. Dirk van Vreeswijk. Sinds het vertrek van
ds. Jos Slager in januari 2020 is onze zustergemeente
vacant. In de loop van maart jl. maakte ds. Dirk van
Vreeswijk bekend dat hij het op hem uitgebrachte
beroep wilde aannemen. Op 27 juni a.s,, bijna anderhalf
jaar na het vertrek van Jos, hoopt hij intrede te doen. Hij
zal zichzelf t.z.t. in dit blad nog wel voorstellen en het is
de bedoeling dat hij af en toe ook bij ons in de Adriaen
Janszkerk zal voorgaan. lk zie uit naar de samenwerking
met Dirk als nieuwe collega en wens hem samen met
zijn vrouw Jeannette van harte Gods zegen toe in het
afscheid nemen en loslaten van de huidige gemeente in
Zevenhuizen én het voorbereiden op de nieuwe
uitdaging in Rotterdam-lJsselmonde.
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Cursus ‘luisterend bidden’

In mei/juni dit voorjaar wil ik een cursus van 6
bijeenkomsten organiseren op een doordeweeks avond
rond het thema ‘luisterend bidden’ Het materiaal is
ontwikkeld door New Wine Nederland en de aanleiding
ligt in mijn nascholingstraject ‘Gods koninkrijk en de
heilige Geest, waarin ik zelf een module over dit
onderwerp volg. Onderdeel van dit traject is dat ik deze
cursus zelf organiseer (en daar weer over reflecteer). lk
zie er naar uit om met dit thema aan de slag te gaan en
nodig jou uit om daaraan mee te doen, als het enigszins
kan (i.v.m. de Corona-regels) fysiek in de kerk, op een
doordeweekse avond. ledereen is welkom. Geef je z.s.m.
bij mij op (schaapherder@solcon.nl / 0636438398).

Over de cursus het volgende:

In zes bijeenkomsten ga je op ontdekkingstocht. Kunnen we
echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God
dan? Hoe kunnen we onderscheQ0iden wat van God is? En
hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle
manier met elkaar delen? Na deze cursus heb je iets
geproefd van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En
je hebt ervaren dat God door jou heen wil werken om
anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen (1
Korintiérs 14:3), zodat je steeds meer gaat leven als getuige
van Jezus en zijn koninkrifk.

Inloop- & Bijbelmorgen

Sinds de lockdown in december is ingegaan, komt de
inloop en ook de Bijbelmorgen niet meer bij elkaar. Op
dit moment is niet duidelijk wanneer deze weer van
start kunnen gaan. Houd de berichtgeving hierover in
de gaten, ook via de afkondigingen in de dienst.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Felicitatie

Namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk is mevr.
Jannie van de Kruit bezocht.

Zij mocht op 18 maart haar 85ste verjaardag vieren. We
wensen haar Gods Zegen voor de tijd die voor haar ligt.
Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Praktische informatie
Oppas

2 mei: Aafke

9 mei: Jeanine

16 mei: Gerdien

23 mei: Carin

30 mei: Aafke

Collecteopbrengsten

Zondag Diaconie  Kerk

7 mrt €32,00 € 32,00
14 mrt €2445 € 24,50
21 mrt €40,60 € 40,60
28 mrt €0 € 3585 ; fam. Romijn

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl
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Advertentie

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

a

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wij khusgromijsselmonde@mil.mm
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Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

Tussen Pasen en Pinksteren

Twee mannen lopen van Jeruzalem naar Emmais. Zij
spreken samen over de gebeurtenissen van de
afgelopen dagen van de kruisiging en nu ook het
gerucht van de opstanding. In deze verwarring loopt er
ineens iemand met hen mee. Een vreemdeling uit
Galilea. Zijn spreken raakt hun hart. "Wij hoopten dat Hij
het was die Israél zou verlossen”. Die hoop is echter weg.
Maar wat deze Man zei, daar kwamen ze niet meer van
los. Daarom zeggen ze als ze bij het huis komen: “Blijf bij
ons, want de avond is nabij.” Als Hij het brood neemten
zegent, gaan hun ogen open en Hij verdwijnt uit hun
gezicht.

De discipelen zijn bijeen in Jeruzalem en vertellen aan
de Emmalisgangers dat Jezus waarlijk opgestaan is en
door Simon is gezien. Onder het spreken over deze
dingen, staat Jezus Zelf in het midden van hen en zegt:
“Vrede zij met u. Waarom denk je zoals je denkt? Zie
Mijn handen en Mijn voeten, want lk ben het Zelf

Als er in ons leven een periode is van verdriet en pijn,
kan het zijn dat de Heere dit juist wil gebruiken om Zich
te openbaren. Op zoveel vragen geen antwoord. Zoveel
noden en geen uitkomst. Juist in die nood verschijnt Hij
en zegt: Zie Mijn handen en Mijn zijde, want |k ben het
Zelf. IK, geleden voor jou. Gestorven voor jou. De dood
overwonnen voor jou. lk leef en jij zult leven door Mij.

Herken je hier iets van uit je eigen leven?

Deze twee situaties vertellen ons hoe zegenrijk het is om
met elkaar juist te spreken over de dingen van Gods
Koninkrijk. Hier en dan gebeurt wat Hij Zelf belooft:
Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben Ik in
het midden. Jezus verdwijnt uit het gezicht. Een wolk
neemt Hem weg. Maar de discipelen zijn niet
ongetroost. Want Hij belooft met hen te zijn alle dagen,
in blijde en moeilijke dagen.

En ook nu, tweeduizend jaar later, als Hij het middelpunt
is van ons doen en denken, verschijnt Hij in het midden
door Zijn Heilige Geest Die geschonken is als de
Trooster en de Leidsman ten Leven. Totdat Hij komt.
Wat een genade om in die verwachting te mogen

leven. Zijn komst is het die ons heil volmaakt.

De zondagse diensten:

D.V. zondag 2 mei verwelkomen we ds. R. Visser, een
jonge, vurige spreker.

Op 9 mei zal voorgaan ds. R.H.M. de Jonge, een oude
bekende.

16 mei ds. H.G.J van Dolder, die we inmiddels al even
kennen vanuit de Johanneskerk.

23 mei verwachten we ds. C.L. de Rooij. Dit is voor hem
de laatste dienst in de vacaturetijd.

En 30 mei mag Nico Bontenbal weer in ons midden zijn.
Ook voor hem is het de laatste keer dat hij in deze
vacaturetijd voorgaat.

Een maand met vijf zondagen. Vijf uitnodigingen. Kom
net als Ruth, die met haar mandje naar de akker van
Boaz kwam, naar de kerk om aren te verzamelen op de
akker van het Woord.

13 mei is het Hemelvaartsdag. Dan spreekt ds.mw. H.P.
Hummel uit de Groene Tuinkerk. De dienst begint dan
om 9.30 uur.

De maatregelen zijn gelukkig wat versoepeld. U moet
zich echter nog wel opgeven via de website van de kerk.
De link hiervoor vindt u in de zondagsbrief en op de
nieuwe kerk-app. Oock mogen enkele voorzangers hun
stem weer laten horen. Wellicht dat na het uitkomen
van dit kerkblad we wel met elkaar mogen zingen.




Bijbelmorgen woensdag 19 mei

Woensdagmorgen 19 mei zal er dit seizoen voor de
laatste keer een online Bijbelmorgen zijn.

Ds. de Rooij zal dan spreken over Hand. 1:6-8 en in het
licht daarvan luisteren naar Pred.3 en psalm 31 en dan
met name over vers 16: “Mijn tijden zijn in Uw hand®,
Het belooft een mooie ochtend te worden als we hier
over nadenken.

Via het YouTube kanaal van de Pelgrimskerk kunt u
meeluisteren. De verbinding is gelijk aan de zondagse
diensten. Om 10 uur opent de dominee deze morgen
met zingen en gebed en vervolgens de overdenking.

Na een halfuur is er een pauze van een kwartier met
passende muziek, waarin de deelnemers hun reacties,

vragen en opmerkingen kunnen delen en doorgeven
aan Ds. De Rooij, via mail, dsrooij@outlook.com,
Whatsapp of per telefoon 06-22210076 .

Na deze pauze worden de vragen beantwoord en de

opmerkingen gedeeld.

De vorige keren was dit een heel mooie manier om met
elkaar in contact te zijn. Maak er gebruik van.

Nodig andere gemeenteleden uit om mee te doen.

U bent van harte welkom.

Huisbezoek/ Ziekenbezoek
Voor algemene vragen of opmerkingen, dan benadert u

de scriba 5ita Van Vliet-Visser, tel. 010-4836024 of e-mail:

scriba@kerkinijsselmonde.nl

Als u een pastorale vraag heeft, een predikant nodig
heeft of zomaar een gesprek wil, dan benadert u
ouderling Wim Biezepol, tel. 0651292407 of Louise den
Hartog, tel. 0649747356. Of u mailt naar:
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

De betrokken gemeente

Met mevr. Akkerman gaat het gelukkig steeds wat beter.
Eris nog geen datum bekend wanneer ze terug naar
huis mag.

Mw. Rijsdijk moet verdere behandelingen ondergaan.
We wensen haar van harte sterkte en Gods nabijheid in
deze moeilijke tijd.

Margo Bouman -Groeneveld heeft een fietsongeluk
gehad en heeft er een zwaar beschadigd been aan over
gehouden. Dat is niet alleen pijnlijk maar ook lastig als
pianolerares. Van harte beterschap.

Wilma Dekker heeft haar heup gebroken en is
geopereerd. De operatie is goed geslaagd. Zij moet wel
zes weken rust houden voor ze haar been weer kan
belasten. Jullie hebben een heftig jaar achter de rug.
Van harte sterkte, geduld en beterschap.

Kumara ondergaat momenteel een reeks
chemo-spoelingen. We hopen en bidden dat dit tot zijn
algehele genezing en herstel mag leiden.

Alco van Heiningen heeft een hernia en wacht op een
operatie.

Ronald van Pelt moest opnieuw een cardioversie
ondergaan.

Dhr Rien vd. Graaf heeft een zware hartoperatie achter
de rug en herstelt nu bij zijn zoon.

Wietse van Dalen heeft een kleine hersenbloeding
gehad.

We vragen gebed voor Anna en Evertjan in Rusland. Zij
leven in een onzekere tijd en hebben zorgen waar nog
geen oplossing voor gevonden is. Toch ervaren zij dat
de Heere hun gebed hoort en dat Hij ook voor hen alle
dingen leidt.

Alle zieken en u die aan huis gebonden bent, u die thuis
zit zonder werk, wij wensen u van harte sterkte en Gods
onmisbare zegen. Geduld in alle beproevingen en hoop
op God, Die altijd meer doet dan wij kunnen bidden en

denken.




Sluiting AZC Beverwaard

Vanaf deze maand zijn de eerste bewoners van het
Asielzoekerscentrum Beverwaard vertrokken naar een
locatie elders in het land. De overige moeten binnen
twee maanden vertrokken zijn.

Met meerderen hebben wij een goed contact gehad. En
is ook een blijvende vriendschap ontstaan. Wij moeten
hen overgeven, zoals de barmhartige Samaritaan hen
overgaf aan de herbergier en zelf zijn weg ging. Dat is
de weg van het Koninkrijk, zoals Jezus het Zelf voorzegd
heeft.

Persoonlijk heb ik het wel ervaren dat we enigermate
een plaats hebben mogen bieden aan de vreemdeling
die in onze poorten is. God zij met hen.

Corrie ten Boom zei eens:

Wees niet bang om een onbekende toekomst te leggen
in de handen van een bekende God.

Dat hebben wij hen meegegeven op de
afscheidsmiddag van 6 april. Ook voor hen gelden de
afscheidswoorden van de Heere Jezus: IK ben met u alle
dagen.

De Thuisfrontcommissie

In alle verwarring van onze tijd is het goed om te
beseffen dat Gods kinderen altijd een strijd gehad
hebben. Hebr. 11 laat een geweldig grote wolk van
getuigen zien, die ons aanmoedigt om alle ballast en de
zonde af te leggen die ons zo makkelijk omringt en
moedigt ons aan te volharden en naar het einddoel te
blijven zien, Jezus onze bestemming, de Hoop der
heerlijkheid.

Tenslotte: Gezegende gedachten over de Hemelvaart,
zoals de discipelen met blijdschap naar huis gaan als
hun Meester ten hemel gevaren is. En vervulling met de
Heilige Geest, want Die alleen leidt ons in het rechte
spoor.

Wim Biezepol

Bloemen

De bloemen zijn de
afgelopen weken met een
groet en ter bemoediging
namens de gemeente van
de Pelgrimskerk gegaan
naar;

14 maart
21 maart

Alco van Heiningen
Fam. van Dalen

28 maart Herman Elzenbroek
2 april, Goede Vrijdag Mw. Vlasblom

4 april Mw. de Rooij

11 april Wilma Dekker

Gift
Ik ontving een gift van € 10,00 voor de bloemen van
mw. V.

Met vriendelijke groet,

Hans Gorter
Penningmeester, college van kerkrentmeesters

Collecten

zondag diaconie  kerkrentm. 3e collecte
21-feb-21 44,90 48,50 0,00

28-feb-21 23,00 2775 0,00

7-mrt-21 46,67 60,50 23,00 Biddag 10-3
14-mrt-21 18,50 19,65 0,00

zending 0,00 offerblokken 0,00

Advertentie
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Samen

Pinkstercampagne GZB - Houdt het vuur brandend

Zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk. Dit is de start van een bijzondere
pinkstercampagne met als thema ‘Houd het vuur brandend’ Kijk voor meer info en om u aan te melden op
www.gzb.nl/pinkstercampagne.

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We
verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om
samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld. De GZB nodigt u uit
om vanuit dat verlangen met de wereldkerk op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten
aansteken en zelf ook door te geven.

Zaterdagavond 15 mei wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur).
Reis mee naar Indonesié, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnié en Herzegovina en laat u inspireren door
verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee!

Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: een challenge voor kinderen en jongeren, bidden en
Bijpellezen met de wereldkerk, een kleurwedstrijd.

Maar een van de hoogtepunten is toch wel het online event dat de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Zorg dat u
erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/event.
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Kerk in IJsselmonde

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en
Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter en Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en

Hanneke Bosschaart
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter
010-4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Bezorging:

Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010- 483 8237
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD lJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
VVB. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Lisseimonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 21 mei 2021

18.00 uur voor het magazin van juni en
half juli 2021 met het thema:

Bloei

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG, 010- 482 49 56

Kosters: Fam. Kranenburg, 06-21 20 19 25
Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93
Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 803, 3078 RC,

06 - 52 45 26 56, ooreb006@ziggo.nl

bijdragen kerk (0.a. VVB)................NL10 INGB 0000 1886 02
Of e NL 09 RABO 0159 0964 80
DHACONIE e smremssnrersrneeennee N LB T INGB 0000 2056 29

NL32 INGB 0000 5634 99
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Samenwerkingsproject ...
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Kerkradio.......ocovvrcenccnnescscssnsnene NL 10 INGB 0000188602
Verjaardagsfonds.......ccccnecnrrnneee. NL10 INGB 0000 1886 02
Of e NLO9 RABO 0159 0964 80
o.v.v. Verjaardagsfonds

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 48242 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. S.van Vliet-Visser, 010- 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184-77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersoon:
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Diaconie:

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans........NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ...cccicicsniinennn. NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoan:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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BLOEIEN © KK

Sinds Pasen staan er twee enorme vazen voor in de kerk.  Dat troost mevrouw Bontje. De muizen houden de
Met dode takken erin. De muizen lopen er al een paar  takken dus goed in de gaten. “Bloeien, wat is dat?”
weken verbaasd omheen. “Wat Iélijk! Is dat nou feest?”  fluistert kleine muis, “iets griezeligs, met bloed?”
roepen ze. Ze hebben wel een beetje gelijk. Mevrouw  “Nietes,” piept een ander, “het betekent dat er

Bontje, de kosteres, heeft zich al met rode wangen blaadjes aan komen”. “Neel” zegt Kik, “Bloeien is dat
verontschuldigd: “Dominee, het is zo erg! Ik had er bléémen aan komen!” Dat kan kleine muis niet
bloeiende magnolia besteld bij Blom, en wat kwam hij  geloven. Ineens zien ze het. Er beginnen roze
brengen? Kale takken! Komt wel goed - zei Blom - bloemblaadjes uit de takken te komen! Mevrouw

geduld hebben. Ik zeg: ‘U weet toch dat het féést is, Bontje is dolblij. Vooral als ze de takken optilt: er zitten
de boel moet in blééi staan!’ Toen mompelde hijiets  al wortels aan! Kik lacht tevreden. “Zie je wel.
over de veiling ... en het weer, en corona, en wég <%
was-ie”. De dominee is in een toegeeflijke bui. “Ach, t komt het altijd goed.”
mevrouw Bontje, ik heb mijn paaspreek toch mooi /)

aangepast?” zegt hij, “Jezus stierf aan het dorre (¥
kruishout en is daarna voor ons een bloeiende
levensboom geworden.”

Waar je je als mens niet mee hoeft te bemoeien //
dat is of het gras en de bomen nog wel groeien. * #Z—
e, e Net dls eb en vioed: st R L

-

dat komt heus wel goed.
Zit maar niet met zorgen die je enkel maar vermoeien.

Hoe de sterren staan en hoe rivieren vioeien,
hoe de winden gaan en hoe vulkanen gloeien.
Echt geloof het maan
1 zit goed in elkaan

Wil Je 16ch wat doen, zaaien, planten, snoeien? ===
: Zij Je vingers groen, wil je gieteren en sproeien? ;)
. NI Doe dan wat jij kan o
- in Gods grote plan,
in zijn visioen: de woestin zal bloeien!

Uit de Bijbel v & 2

De woestijn zal juichen,
de dorre viakte vrolilk zijn,
de wildernis zal jubelen
en bloeien!

PRI S T

o, leksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns

Naar Jesqja 35!
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