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April

Kerkdiensten

| Stille week

Zondag 4 april

Zondag 11 april

Zondag 18 april

.Zondag 25 april

Goede vrijdag 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko + kn
ADRIAEN 2 april Ds. J. Schaap Ds. S. vd. Vlies Ds. J. Schaap dhr. Nico
JANSZKERK 19.30 uur Bontenbal
Kasteelweg 50 Ds. J. Schaap

Goede vrijdag 2-4| 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko
PELGRIMSKERK 19.30 uur: ko Ds. CL. de Rooij Ds. J. Schaap Dhr. N. Bontenbal |Dhr. M. van Welie
Reyerdijk 51 Ds. CL. de Rooij

Heilig Avondmaal

Witte Donderdag | 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK [19.30 uur Mw. Ds. H.R Hummel | Dhr. B. Starreveld | Dhr. M. Padmos Mwe. M. van
Groene Tuin 353  |Goede Vrijdag M.m.v. Karin de Capelle a/d UUssel | Krimpen a/d lssel |Weerden

19:30 uur Rooij (solozang)

Mw., Ds. HP. Hummel

Collecte: Kerk en K.A

Collecte: Diaconie

Collecte: Digconie

Collecte: Kerk

dienst via de huislijn

dienst via de huislijn

dienst via de huislijn

dienst via de huislijn

dienst via de huislijn

Nw. SONNEBURGH |Goede Vrijdag 2-4| 1e Paasdag 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur
Ravenswaard 5 10.00 uur 09.45 uur Ds. ALLAA.den Ds. JM.van Wijk  |Ds.??
: Ds. A. Christ Dhr. R.L. Antes Besten
Voorlopig worden | in Meerweide
MEERWEIDE i.v.m. Corona geen | diensten
gehouden
Voorlopig worden | in Maasstad
MAASSTAD i.v.m. Corona geen | diensten
Ziekenhuis gehouden
Voorlopig worden | in Smeetsland
SMEETSLAND i.v.m. Corona geen | diensten
gehouden
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-1586 6402
predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 938
schaapherder@solcon.nl ~

Pelgrimskerk (vacant})
hulpdiensten:

Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
dsrooij@outlook.com

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
088-8231343
elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111
Ds. ALL.A. den Besten
woensdag aanwezig
b.den.besten@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden
06- 140509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com '

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk e
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180 -619 307

06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
06 -49747356
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl
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Van de redactie

Het thema van deze uitgave is 'naar
buiten' De lente is weer aangebroken en
het wordt daardoor steeds aangenamer
om naar buiten te gaan. Mijn voorkeur
heeft het om dan de natuur in te gaan:
lange wandelingen maken met gezin of
vrienden of alleen hardlopen en genieten
van de kwinkelerende vogels. Ik voel mij
vaak bevoorrecht dat ik de vrijheid,
gezondheid, tijd en de middelen heb om
dit vaak te doen.

Ik realiseer me dat lang niet iedereen vaak
naar buiten kan gaan. Helemaal met de
steeds verlengde lockdown voelen veel
mensen zich opgesloten en geisoleerd.
Het is belangrijk dat we regelmatig
contact met hen zoeken door een
telefoontje of kaartje. Via de nieuwe
rubrieken over gemeenteleden proberen
we ook in het kerkblad een persoonlijke
noot toe te voegen. We zijn blij dat we
een nieuw redactielid hebben gevonden
om vorm en inhoud aan deze rubrieken te
geven. We heten Marith van harte
welkom in ons team en zijn blij met de
nieuwe frisse uitstraling van de pagina's
die zij onderhanden heeft genomen.

We hopen dat u plezier beleeft aan het
lezen van haar persoonlijke verhaal op
pagina 7. En we hopen dat u zelf, net als
Helma, Jev en Marit, ook iets persoonlijks
met ons allen wilt delen in een komende
uitgave. Schroom niet en stuur een kort
mailtje naar Marith

(redactie.ajk@gmail.com) zodat zij contact

met u op kan nemen voor uw verhaal.
Veel leesplezier,

Annet de Ruiter
Eindredactie

\.
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Op de cover:
Ook met windkracht 7 is het heerlijk
wandelen in de duinen bij Egmond.

. s
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Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u

iets leuks te melden of wilt uin een van

de rubrieken? Mail dit dan naar

redactie.ajk@gmail.com
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NAAR BUITEN
‘En toen zij de lofzang gezongen hadden,

vertrokken zij naar de Olijfberg’ (Mattheus 26 vers
30)

‘Naar buiten, dat is het thema van dit kerkblad. Als
je op een zonnige dag aan een willekeurige
bewoner van het verpleeghuis vraagt wat ze
graag zouden willen doen, dan is het meest
gehoorde antwoord: naar buiten. Na een lange
periode van binnen zitten, verlangen mensen er
intens naar om de frisse buitenlucht op te
snuiven. Daar hoef je niet voor in een
verpleeghuis te wonen, dat verlangen is breed
herkenbaar. Heerlijk om de wind door je haren en
de warmte van de zon op je wangen te voelen.

Naar buiten. Jezus en Zijn discipelen gaan naar
buiten en verlaten de zaal waar zij het Avondmaal
hebben gevierd. Het is de dag voor Goede
Vrijdag. Het is die avond in de paaszaal een
tijdlang onrustig geweest. Er heerst spanning als
Jezus zegt: één van u zal Mij verraden. Geen van
de discipelen heeft toen gedacht 'dat ben ik zeker
niet, nee, ze vroegen allemaal ‘ben ik het Here'?
Op dat moment hebben ze niet zulke hoge
gedachten van zichzelf. En daarna heeft de Here
Jezus Judas ontmaskerd: Judas, wat je van plan
bent, ga dat snel doen' Toen is Judas de zaal
uitgegaan om Jezus uit te leveren.

Op die avond heeft Jezus met hen het Avondmaal
gevierd. Het breken van het brood en het
schenken van de wijn gebruikte Hij als symbool
om hen te wijzen op Zijn gebroken lichaam en
Zijn vergoten bloed aan het kruis, tot verzoening
van hun zonden. Wat zal dat goed zijn geweest.
En wat missen we dat in deze hectische tijd, het
gezamenlijk gebruiken van brood en wijn om te
gedenken wat het de Zoon van God gekost heeft
om onze zonden te vergeven. Om Hem te loven
en te prijzen voor Zijn onmetelijke liefde.

Overdenking

Jezus en Zijn discipelen. We zien hen liggen aan
tafel. Jezus in hun midden als gastheer. De laatste
keer dat ze samen zijn. Wat zal er op dat moment
in Jezus zijn omgegaan? Hij weet dat Zijn
vijanden Hem deze nacht gevangen zullen
nemen. Hij weet dat Hij gegeseld zal worden, dat
ze een doornenkroon op Zijn hoofd zullen
drukken. Hij weet dat Hij ter dood veroordeeld zal
worden en Zijn kruis zal moeten dragen. Wat een
contrast met de veiligheid van dit moment van
samen zijn met Zijn vrienden. De lofzang wordt
aangeheven. De Halel liederen (Psalm 115 t/m
118) worden gezongen. Hemels! Kon het maar zo
blijven. Konden ze maar binnen blijven om die
intense ervaring vast te houden. Maar dat kan
niet. Het moet naar Golgotha. Dat is een goddelijk
moeten. Zo alleenkan Jezus verzoening tot stand
brengen.

Naar buiten. Jezus en Zijn discipelen gaan naar
buiten en verlaten de zaal waar zij het Avondmaal
hebben gevierd. Het is de dag voor Goede
Vrijdag. ‘En toen zij de lofzang gezongen hadden,
vertrokken zij naar de Olijfberg’ Jezus weet wat
Hem daar te wachten staat. Jezus buigt voor de
wil van Zijn Vader. Wat een zegen dat de Here
Jezus niet binnen gebleven is, in de paaszaal,
maar dat Hij naar buiten is gegaan om de
lijdensweg te betreden. Goddank, want anders
had Hij nooit duivel en dood tegemaoet kunnen
treden om die voor eeuwig te overwinnen. Dan
was het offer van Zijn leven niet volkomen
geweest. 'En toen zij de lofzang gezongen
hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg’ En daar
zal Jezus, in de olijventuin, Zijn gebedsstrijd
strijden met Zijn hemelse Vader. Daar zal Hij
volkomen met de wil van Zijn Vader instemmen.
Het gaat via het kruis naar Zijn opstandingsdag.

De lofzang getuigt ervan: 'IK zal niet sterven maar
leven’ (Psalm 118 :17). Stemt u met Hem in?!

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.

Ds. A.L.A. den Besten




Het lievelingslied van...

Helma Paul (Pelgrimskerk)

Eén van mijn favoriete christelijke liedjes (er zijn
namelijk heel veel mooie liedjes) is ‘God only
knows' van For King and Country. Wij oordelen
vaak snel en makkelijk over andere mensen op
basis van hun gedrag of wat we hebben gehoord
terwijl we meestal helemaal het verhaal van de
ander niet kennen. Dit lied beschrijft dat God
alleen weet wat je hebt meegemaakt en gedaan.
Hij is niet vol met oordeel maar vol met een Liefde
die God alleen kent!

God only knows what you've been through

God only knows what they say about you

God only knows how it's killing you

But there's a kind of love that God only knows
God only knows what you've been through

God only knows what they say about you

But God only knows the real you

'‘Cause there's a kind of love that God only knows

Jev Overweg
(Adriaen Janszkerk)

Vertaling:

God alleen weet wat je hebt meegemaakt
God alleen weet wat ze over jou zeggen
God alleen weet hoe moeilijk jij het hebt
Maar er is een liefde die alleen God kent
God alleen weet wat je hebt meegemaakt
God alleen weet wat ze over jou zeggen
Maar God alleen kent de echt jij

Omdat er is een liefde is die alleen God kent

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Hij is 2 jaar, maar bijna 3, zoals

hij zelf zegt! Zijn lievelingslied
is Je hoeft niet bang te zijn!'

"Waarom vind je dat een mooi
liedje?" "Omdat je niet bang
hoeft te zijn!"

Wat een mooi lied Jev,

daar kunnen we allemaal wat
van leren.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,

als jij je ogen sluit.

Ook jouw lievelingslied delen? Mail dan naar redactie.ajk@gmail.com



Laat je kennen

d een van de lezers beter kennen.
ersoonlijke antwoorden.
arith Rijfers

Sinds deze maand ben ik nieuw bij de redactie van het kerkblad,
daarom stel ik me bij deze aan jullie voor. Mijn naam is Marith
Rijfers, 26 jaar en ruim 2 jaar lid in de Adriaen Janszkerk. Ik woon in
het oude avondrust samen met mijn man Sander Rijfers. Sinds een
half jaar werk ik als begeleider in gezinnen met gehandicapte
kinderen. Hiervoor heb ik 4 jaar gewerkt als onderwijs assistent op
een ZML school. Naast het zorgen voor deze speciale doelgroep
ben ik hobby fotograaf, verkoop ik vintage spullen/kleding en ben
ik graag creatief bezig.

Deze tekst helpt mij te focussen op de dingen
die belangrijk zijn, zoals de waarheid. Als ik me
zorgen maak bedenk ik vaak dingen die
eventueel zouden kunnen gebeuren, zijn die
gedachten de waarheid? Nee! Zijn het mooie,
goede zorgen? Nee! En dan laat ik het gaan,
geef ik het aan God en vertrouw op Hem.

Waar verlang je naar?

Ik verlang naar rust. Soms vind ik het leven zo
druk en ingewikkeld, dan verlang ik naar vrede
en rust die alleen God je kan geven. Weten dat
God van je houdt en het besef dat hij je
helemaal door en door kent, dat geeft me rust.

Welke uitspraak zou jij op een tegeltje zetten?
Het gaat erom wat God van je vindt, niet de
mensen om je heen. Soms kan je zo bezig zijn
met wat iedereen van je vindt en denkt. Terwijl
dat helemaal niet belangrijk is, natuurlijk moet
je van je naasten houden en zorgen voor
anderen. Maar het belangrijkste is wat God over
jou denkt. Daarom heb ik het volgende tegeltje
gemaakt.

Hel
bela 1grij kste
1s wat God

van je denkt

oorden op de vijf j
@gmail.com 7



s * Boekbespreki“ng

Kookboeken met recepten voor Pasen
Tijdens de kerstdagen wordt er uitgebreid nagedacht
over het eten. Wij doen dat ook met Pasen.

De bijbel zelf geeft daar aanleiding toe. Jezus at met zijn
discipelen aan de vooravond van zijn dood een
uitgebreide pesachmaaltijd. Tegenwoordig noemen de
Joden dat de sedermaaltijd. Seder betekent orde en je
zou gerust kunnen stellen dat het een hele liturgie is,
waarbij de Joden bij alle onderdelen aan het verhaal
van de uittocht uit Egypte worden herinnerd,

Passiemenu

Op het internet zijn ideeén te vinden voor de
sedermaaltijd in christelijke stijl, waarbij naast de
verhalen van de uittocht uit Egypte wordt uitgelegd hoe
Jezus dit heeft vervuld. Toen de Passion in 2019 in
Dordrecht was, hebben restaurants het passiemenu
gereserveerd.

Op passiemenu.nl kun je een opzet vinden met verhalen
en vragen voor volwassenen en voor kinderen. (De
kinderversie is aangevuld met liedjes, want tijdens de
Pesachmaaltijd werd gezongen.)

Het passiemenu is opgebouwd rond de vier bekers
wijn/druivensap die worden gedronken tijdens de
maaltijd. Tijdens het laatste avondmaal heeft Jezus zijn
volgelingen een nieuwe instructie gegeven rondom
brood en wijn, zo vieren wij het Heilig Avondmaal. Maar
de beker van dankzegging is er maar één, De namen
van de andere bekers wijzen ook naar wat Jezus voor
ons heeft gedaan met Pasen.

De vier bekers die tijdens de paschamaaltijd gedronken
worden zijn terug te voeren op de verschillende
woorden die God gesproken heeft in Exodus 6 vers 6 en
7, die de verlossing van het volk Israél weergeven:

"Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie
opleggen van je afnemen (1),

Ik zal jullie uit je slaven bestaan bevrijden (2).

Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen (3)

en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen
als mijn volk (4) en ik zal jullie God zijn."

De opzet voor een paasmaaltijd heeft minimaal drie
gangen. Bij elke gang hoort een verhaal, een vraag voor
een tafelgesprek en een toast uit de beker. De maaltijd
mag je zelf bedenken.

Bijbels Culinair

Wij laten ons al jaren inspireren door het kookboek
Bijbels Culinair van Han Wilmink. Han Wilmink geeft niet
alleen verrassende recepten die bij Israél of het seizoen
passen. Hij heeft ook veel aandacht voor de symboliek
achter de maaltijd.

BIJBELS

 UNINASR

Vooraf: Matse met eiersalade

Eieren haren bij Pasen. Dat is misschien het enige wat de
wereld er nog aan over heeft gehouden. Eieren staan
voor het leven wat doorbreekt. Matses zijn niet gerezen.

Dat is het enige brood wat de Joden mogen eten
volgens de voorschriften. Gist was er toentertijd nog
niet, wel zuurdesem. Dat bestaat uit meel, water en tijd.

Proef en Zie

Dat daar veel meer over te zeggen is, leer ik uit het boek
van Margaret Feinberg Proef en zie. "Als Jezus ons
waarschuwt voor het zuurdesem van de farizeeén, dan
is dat geen advies tegen iets besmettelijks uit een
externe bron. (..} Onze ware vijand is niet dat wat wij in
anderen zien, maar wat in onszelf opkomt. De
oordelende houding, de kritische blik, de geniepige
trots (..) Natuurlijk wil Jezus dat we op onze hoede zijn
voor het zuurdesem. Zijn invloed in het enige tegengif
voor de zonde!’

MARGARET FEIMNBERG

PROEF EN ZIE

s doar de




Tussengerecht: Woestijnsoep

Dadels. Bedoeienen in de woestijn lusten er wel soep
van. Zo'n beetje alles wat eetbaar is in de woestijn wordt
er in geknikkerd. De spullen voor deze versie kun je ook
dichterbij huis krijgen.

De soep herinnert aan de tocht door de woestijn van het
volk Israél na de bevrijding. Hoewel er toen nog geen
blender was, pureer ik de soep om hem een mooie
structuur te geven. Hij blijft iets zoets en machtigs
houden, vaak is een klein schaaltje al genoeg in deze
ronde.

Woestijn daar willen wij niet veel van hebben. Geen
wonder dat Han Wilmink er in deze versie cayennepeper
toevoegt voor een pittige twist. Het recept is niet
koosjer, daarom kan er ook creme fraiche bij geserveerd
worden.

Hoofdgerecht: Lamsvlees

Wij kiezen met Pasen altijd voor lamsvlees en daar
variéren wij mee. Soms is het een bout met een
heerlijke marinade soms zijn het spiesen met
gedroogde vruchten. Bij het lamsvlees eten wij bijna
altijd couscous en salade.

Nagerecht van appel tot taart
Toetjes zijn elk jaar een verrassing. Han Wilmink heeft in

zijn menu Charoset. Hiervoor zijn ook recepten op
internet te vinden. Dit appelgerecht met noten is een
van de onderdelen van de sedermaaltijd. Het verwijst
naar het leem en de klei waarvan de Israélieten
bouwstenen moesten maken toen zij slaven waren in
Egypte. Het is geschikt als toetje omdat de zoete smaak
iets laat proeven van een nieuw begin.

Omdat mijn verjaardag nogal eens valt met Pasen,
serveer ik soms taart. In 2010 koos ik voor een
chocoladetaart, zonder bloem. Mooie bijkomstigheid is
dat het deeg dan niet kan rijzen. Het gevolg was wel dat
de taart een geweldige krater had toen ik hem uit de
oven haalde en hij was afgekoeld.

Het leek wel een leeg graf! Ik heb het opgevuld met
slagroom zodat ik toch nog iets feestelijks te serveren
had. Het wit van de slagroom gaf een mooi contrast met
het donkere van de chocolade.

Ja, als je aan de slag gaat met eten, dan zie je overal wel
een teken in.

Antoinette Schram

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lIsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

—
OO =)

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden,

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

O 0104132582

24 yur per dag
bereikbaar.

Wij 2ijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Julst bi] ser averlijdsn heeft o een
ultvaartverzorger nodig die met esn enkal

woord begrijpt wat de wensen zijn. Die
kan hogen op ean [arenlangs enaring.

Die weet dat |uist de keinste detalls 20
belangrijk rijn. Cnze mensen staan
klaar als het nodig is.

O Van der Kraan
0 De Palm Palment
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Wat kies jij?

In deze rubriek leggen we een aantal keuzes voor passend bij het thema van de editie.
Wie durft zich op deze manier te laten kennen?

Ochtend wandeling Avond wandeling
Buiten mens Binnen mens
Alleen naar buiten Samen naar buiten

Strand Bos
Hardop bidden  Stil bidden

Ochtend of avondwandeling... Hmm... dit ligt Marit Anker
grotendeels aan het seizoen! In de zomer vind ik een
late avondwandeling met de warmte van de dag echt
heel fijn. In de winter kan ik erg genieten van een
vroege winterwonderwandeling met rijp op de
grassprietjes of dwars door de sneeuw. In de winter wil B i
Ik’e avoinds in hot donker Hiover Rict moor de deur uit fietsen, klauteren en spelen. Heerlijk om me zo uit te leven.
ARk ekt ot monten ki zon 2ot livens Daarnaast vind ik het wonderlijk mooi hoe God soms het

ochtendwandelingen gaan, zodat ik de dagq fris en zonlicht zo prachtig tussen de dansende blaadjes van de
fruitig begin. ' bomen door laat schijnen.

(Adriaen Janszkerk)

Bos! Deze plek daagt mij meestal uit om lekker te rennen,

Stil bidden. Als ik stil bid, vind ik het makkelijker om me

Buitenmens! Sowieso. Van buiten zijn knap ik ) ) o
puur op God te richten. Als ik hard op bid vind ik het

altijd op. Heerlijk om lekker te bewegen en s it d d Becisii ik .
ondertussen te genieten van kleine/grote wonderen bedanglru a_:ag ;re me”:fn 1ebg e “;at_ ; prejes i
= de Pt Bijvoomeeld samen met mijn dochter eqaoel, terwu od me toch we egnjpt als Ik Zzonder gOE

kijken naar het grappige gedrag van eenden in de Io_peu_'lde zinnen en n’:I_Et mISSChIEﬂ_ d_e verkeerde woorden
bt stil bid. Maar voor mijn dochter wil ik mezelf aanwennen

om vaker hard op te bidden, zodat zij hoort dat je gewoon
Samen! Alleen kan ik me ook zeer goed vermaken, :uat God kan praten zonder per se goed uit je woorden te
maar zonder het uitzicht op weer samen zijn, zou ik me INER:

denk ik niet zo ontspannen voelen.

Deze foto's zijn ingezonden door Marinke Roos {links) en Mathea van Dam (rechts).
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Houvast

Wat is uw houvast in leven en Il K BEN NOG NOOlT
i . oo 70 GELUKKIG

persoonlijke vraag.

S GEWEEST ALS NU'

orry was heel lang mijn stopwoord. |k dekte me

daarmee in voor dingen die anderen van mij

zouden denken. Op een gegeven moment zei een

klasgenoot op de Pabo dat-ie me elke keer als

ik sorry zei een klap zou geven. Zo wilde hij me
ervan bewust maken dat ik het woord zo vaak gebruikte.
Inmiddels zeg ik het vooral nog vaak in spannende situaties.
Het sorry zeggen is het staartje van onzekerheid over
mezelf in mijn tienerjaren. Volgens mijn moeder is het
begonnen toen een jongen in groep 8 tegen mij zei: “Wat
heb je een dikke kont” Ik ben nooit gepest, maar was als
puber en later ook als twintiger niet zo tevreden over
mezelf. Sinds een aantal jaar is mijn man Arjan in mijn
leven. Hij vindt mij van a tot z mooi en ik vind mezelf nu ook
eigenlijk best wel een leuk mens.
Ik ben wel eens bang om te verliezen wat ik nu heb. Ik ben
namelijk nog nooit zo gelukkig geweest als nu en heb zo
veel liefde om me heen. Soms lijkt het te mooi om waar te
zijn. Zo kijk ik verwonderd naar mijn kinderen, hoe ze nog
puur en onbevangen met dingen bezig zijn, zoals de licht-
val in onze huiskamer. We hebben er filmpjes van gemaakt
hoe ze proberen de zonnestralen te grijpen, prachtig!
Het is mooi als mensen geraakt worden door mijn muziek
en dat ik op die manier tot zegen kan zijn. lemand vertelde
me dat toen ze burn-out was de woorden van mijn lied
‘Geniet, maar niet met mate’ bij haar binnenkwamen. En
dat terwijl er ook kritiek is gekomen op dat lied, het zou
te oppervlakkig zijn. Geloven en genieten gaan voor veel
mensen moeilijk samen, dat blijkt maar weer. En dat is
precies de reden waarom ik het lied geschreven heb. m

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze
verhalen lezen? Ga naar ww.nd.nl/houvast

Tekst: Roeland van Mourik, Foto: Dick Vos

Ik ben nog nooit
zo gelukkig geweest
als nu’
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Handel en Bach

Omdat het Pasen wordt geen Jesus Christ Superstar,
daar heb ik vorig jaar al aandacht aan besteed. Deze
keer gaat het over klassieke muziekstukken uit de
baroktijd die wereldberoemd zijn geworden: The
Messiah van Handel en de Matthaiis Passion van Bach.

Hoewel ze beiden in hetzelfde jaar zijn geboren (1685)
en in hetzelfde land (Duitsland) hebben ze elkaar nooit
ontmoet. Als je een vergelijking maakt, zou je tot de
volgende conclusie kunnen kamen. The Messiah is niet
in de eerste plaats bedoeld voor de kerk, maar eerder
voor een concertzaal. Het behandelt zowel de geboorte
van Christus en de dood van Christus dus zowel
geschikt voor de Kerst en Pasen. De Matthaus Passion is
wel voor de kerk voor Pasen bedoeld.

Handel

Georg Friedrich Handel werd op 23 februari 1685 in
Halle geboren. Zijn vader was arts en zijn ouders waren
tegen muziek. Hij leerde stiekem op het klavier. Hij
verliet Duitsland in 1712 en ging in Engeland wonen en
werd zelfs Brits staatsburger. Handel overleed in Londen
in 1759,

Hij maakte 2000 aria’s in 40 opera's, 30 oratoria en 120
cantates. Hij verdiende zoveel dat hij veel kunst en o.a.
een Rembrandt kon kopen. In 1741 verscheen The
Messiah, het oratorium dat uit 3 delen bestaaten is
gebaseerd op teksten uit de Bijbel van geboorte tot
kruisiging en opstanding van Jezus. Het bezit prachtige
aria's en koortjes en 47 deeltjes. Over de geboorte van
Jezus met 'For unto us a child is born' en 'Glory to God'

Het overbekende 'Hallelujah' koor is het magistrale eind
van deel 2 over het lijden van Christus. In Engeland is
het een traditie dat het publiek opstaat en gaat staan
als dat gespeeld wordt. De uitvoering van The Messiah
duurt 2 uur. Andere oratoria waren Judas Makkabeus,
Saul, Salomo, Simson, Jacob in Egypte, Jefta, Jozua,
Esther, Susanna, Belsassar, Deborah en Gideon.

Bach

Johann Sebastian Bach werd ook geboren in 1685 maar
dan in Eisenach. Dit was ook waar Maarten Luther
(1483-1546) heen vluchtte, naar kasteel Wartburg, om
het Nieuwe Testament in het Duits te schrijven. Johann
Sebastian was het achtste kind van de stadsmuzikant
Johann Ambrosius Bach (1645-1695) en diens vrouw
Elisabeth Lammerhirt (1644-1694) uit Erfurt, die net als
haar man uit een muzikale familie stamde.

De Matthatls Passion behandelt het lijldensverhaal van
Christus uit Mattheus 26 en 27. Er wordt aangenomen
dat het voor het eerst uitgevoerd werd op Goede
Vrijdag 1727 in Leipzig.

\

Het werd geschreven door Picander, de vaste schrijver
van Bach. Hij schreef ook het Weihnachtsoratorium in
1734,

De Matthals Passion opent met 'Kom dochters, deel
mijn rouw, daarna 'Van God onschuldig’ Het oratorium
word ook wel de Passiespelen genoemd. Kort daarna
volgen recitatieven, aria's en koren op het verraad van
Judas Iskariot. Voordat Jezus wordt overgeleverd zingen
de gelovigen 'Halt laat Hem gaan en bindt Hem niet' en
het koor zingt 'So ist mein Jesus nun entfangen.

Deel 2 begint met klaagzangen: 'Ach nu is mijn Jezus
weq, daarna de berechting, het koor vraagt zich af 'Wie
heeft U zo geslagen'. Na de verloochening van Petrus
komt de bekende aria 'Erbarme Dich’. Als Pontius Pilatus
Jezus uitlevert en Judas zich verhangen heeft, volgt het
koraal 'O hoofd bedekt met wonden' en ook heel
indrukwekkend '"We zetten ons met tranen neder.

De Matthais Passion wordt in ons land beschouwd als
een cultureel erfgoed en het duurt 3 uur. In 1948 kwam
de Nederlandse vertaling van Jan Engelman die weinig
aandacht kreeg. Daarom hertaalde Jan Rot het in 2006
in het Nederlands wat wel aandacht kreeg. Hij hertaalde
meer bestaande Engelse liedjes.

Johann Sebastian Bach overleed in Leipzig in 1750.
Andere religieuze werken zijn Hohe Messe, Johannes
Passion,Weihnachtsoratorium en Magnificat.

Jaren later haalde Felix Mendelssohn Barttholdy
(1809-1847) Bach's composities Paulus en Elia uit de
vergetelheid.

Dit alles is maar een beknopt overzicht. Alles is te vinden
op www.historiek.net, ook over de geschiedenis van
histarische personen.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl
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Ter inspiratie - rocop!

PASEN: EIEREN EN
GRAAN

p veel manieren spelen eieren en graan een
rol in tradities rond Pasen. Bijvoorbeeld in
paasbroden (vaak met extra eieren) als een
verwijzing naar het beeld van de graankorrel
die moet sterven in de aarde om vervolgens
uit te groeien tot vele korrels, bestemd voor brood om te
delen (Johannes 12,24). Soms worden eieren geverfd met
kleuren zoals groen als verwijzing naar het nieuwe leven,
en rood naar het bloed en het lijden van Jezus. Eieren en
graankorrels verwijzen zo naar verborgen nieuw leven.

Eieren worden vaak op paasmorgen buiten verstopt.
Volgens de katholieke traditie krijgen de klokken, die vanaf
Witte Donderdag zwijgen, in Rome vleugels en brengen ze
eieren mee terug. Protestanten vertellen hun kinderen dat
het de paashaas is die de eieren brengt. In de Germaanse
mythologie werd Eastra, de godin voor vruchtbaarheid,
vaak afgebeeld als haas. Easter, de Engelse naam voor
Pasen, is daarvan afgeleid. m

Tekst en foto’s: Tini Brugge
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Gezamenlijke berichten

Puzzel

Horizontaal 1 2 3 4 5 & 7 8 9

1 Theoloog die de persoon van Christus bestudeert 10 Toe-
nemende bloei 11 Erg groot 12 Gelofte 13 Milliliter (afk.)
14 Aanhanger 15 Mensen 16 Melkklier 17 Volkomen be-
wusteloosheid 18 Stevig samenhangend 19 De dwarse
dracden die door de schering worden geslagen 23 Zuur-
graad (afk.) 24 Houtsoort 25 Spaanse hertog (1507-1582)
27 Doelpoging 28 Katoenen weefsel 30 Frans eilandje
31 Boekstaaf 32 Kaviaarvis 33 Vrijmetselarij 35 Oorspronke-
lijk zwarte muziekstijl 37 Loofboom 38 Aangesloten
iemand 39 Amerikaanse soldaat (Eng. afk.) 40 Dodelijke
stof 41 Tijdelijk gebruik 42 Gemeente in Noord-Brabant
44 Sacrament van de rooms-katholieke en de byzantijns-
orthodoxe kerk.

24 25 26
Verticaal

129

5

1 Gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in
de gedaante van brood en wijn 2 Graansoort 3 India pale 30 31
ale (afk.) 4 Slowakije (op auto's) 5 Berberstam 6 Voorteken
(Lat.) 7 Drug (afk.) 8 Deel van de Bijbel (afk.) 9 Reus in het
leger van de Filistijnen (7 Sam. 17:4) 13 Ogenblik 15 Neef
van Abra(ha)m en zoon van diens broer Haran 17 Berghuis
18 Broer van Grietje 20 Personificatie van de overwinning
uit de Griekse mythologie 21 Muzieksoort 22 Afmeting
23 Hofjonker 25 Zoon van Jakob en Zilpa (Genesis 49:20) 37 38
26 Vlaamse openbare omroep (afk.) 29 Oerdwaling van de
mens, een centrale leerstelling in de christelijke dogmatiek 39 40 EY
30 Geloofsovertuiging 31 De duivel véor zijn val 32 Refor- :
matorische politieke partij 34 Dat had ik beter niet gezegd! I | 42 ' 43 | 1T B
36 Politiernan 38 Stad in Peru 40 Wat je nu zegt! 41 Onder- .

richt 42 Symbool voor scandium 43 Het Romeinse Rijk (Lat. 74
afk.).

32

33 |34 35 36

wwwwimdeweerdt.com

Bijbelleesrooster april |

1 7 13 19 43

Mdarcus 14.12-72 Jesdja 35:0-5 Psalm &r Erechiél 34.23-30 i Johannes 3i-io
Maaltijd en meer Beschutting Liefdesverklaring Herderhijke zorg God 15 Vader

Marcus 15°1-47 Jesaja 2506-12 Ezechi®l 33:0-11 Paalm 100 1 Jjohannes 3:11-24

Werkelijk. deze mens Hetnieuwe normaal Een gewaarschuwd Oproep God is betrouwbaar Dit ZeGt GOD, D€ HEER:
was Gods Zoon mens K ZaL ZeLF naar

3 g 15 21 27 en ZeLF VOOR Ie ZoRGen
Psalm 88 Psalm 133 Ezechi®] 33:12-20 1 fjohannes 121-1o Ezechidl 35:1-15

Duisternis Liefde en zegen Afkeren of terugkeren God is licht Bergrede

Marcus 16:1-8 Jesaja 36:1-11 Ezechi®l 33:21-43 I johanmnes 2:1-11 Ezechiél 36:0-15

De eerste geluigen Sterk Het verleden is geen God i85 vergevend Qphloe

garantie voor de
tockomst

5 11 17 23 29

Marcus 16:9-20 Jesaja 26:12-2711 Ezechi¥l 14:1-10 I Johannes 2:i2-17 Brechidl 36:06-28

overtuigd Leven! Wie isde goede God is eraltipd Terugkeer en inkeer
herder?

Psalm 3o Jesaja 27:2-13 Ezechid] 34:11-12 i johannes 2:18-19 Ezechid] 36:29-38

Vreugde na verdriet  Hoop Zoekende liefde God is rechtvaardig  Paradijsbelofte
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Groene Tuinkerk
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DUJKJE

April

Het is vrijdag 12 maart terwijl ik mijn kopij voor deze
kolommen schrijf. We zitten nog in de lockdown en de
avondklok is verlengd tot het eind van de maand, maar
tegelijk is het ook vlak voor het moment dat onze kerk
op zondagmorgen weer voorzichtig opengaat voor
kerkgangers (zondag 14 maart voor het eerst).

De lente begint, en eind maart zal in het weekend van
palmzondag de zomertijd weer ingaan...

Palmzondag, Stille Week en Pasen 2021

Zondag 28 maart is het Palmzondag en begint ook de
Stille Week. Binnen het christendom is dit de meest
betekenisvolle week van het jaar, uitlopend op het
hoogfeest van Pasen, van de Opstanding, zondag 4
april. Op beide zondagen heeft ook het thema ‘lk ben er
voor jou' rond de zeven werken van barmhartigheid
nog z'n plaats, onder andere in de liturgische schikking.

Ik ben er voor jou

Veertigdagenkalender Ridderkerk / Usselmonde

Bij ons in de Groene Tuinkerk is er ook dit jaar een
avondviering op Witte Donderdag (1 april), zij het nog
zonder de viering van het Heilig Avondmaal.

En op de avond van Goede Vrijdag (2 april) lezen we in
de kerk het lijJdensevangelie volgens Marcus. Op stille
zaterdag (3 april) is er geen avonddienst in onze kerk.

Zowel op Palmzondag als op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en op Paasmorgen hoop ik voor te gaan.

We zingen nog niet, maar voor Paaszondag is er wel een
solozangeres uitgenodigd.

Ook zullen we op zondag 4 april in de
Paasmorgenviering het Licht van de nieuwe Paaskaars
2021 ontsteken, en het Paasevangelie volgens Marcus
lezen. De Paastijd met de liturgische feestkleur wit
duurt vervolgens tot aan Pinksteren (23 mei).

Gesprekskring en gebedskring op woensdagochtend
Ook in maart is er geen gebedskring geweest (2e
woensdag) en evenmin zal er een gesprekskring (4e
woensdag) zijn.

lk heb de 'kringen’ in de maand april genoteerd staan op
woensdag 14 april om 12.00 uur (gebedskring) en
woensdag 28 april om 10.30 uur (gesprekskring).

Maar houdt u daarvoor ook de afkondigingen en de
website in de gaten!

Pastoralia

We kregen bericht dat ons oud-gemeentelid Willemina
Vermeulen-Batenburg (Wil) op 26 februari j.l. is
overleden, 83 jaar oud. In oktober 2019 was ze naar
Breda verhuisd, vanuit Hollands Tuin. Haar begrafenis
was op donderdag 4 maart op de begraafplaats in
Rhoon. Daar aan het graf heb ik (ds Hummel) op verzoek
van haar dochter aan het graf een korte toespraak
gehouden, rondom het lied: Jezus ga ons voor....

Dat Wil moge rusten in vrede bij God, en laat haar
nagedachtenis haar familie, haar kennissenkring en ons
allen tot zegen zijn.

Het pastorale spreekuur op woensdagmorgen tussen
10.00 uur en 12.00 uur in de kerk gaat ook na pasen
zoveel mogelijk door. Maakt u er gerust gebruik van, of
gecombineerd met de wens om zomaar even stil te
zitten in de kerk... Per mail of telefoon contact zoeken
kan ook, zowel met mij als met collega Marjan van
Weerden.




Naar buiten

Het thema van dit kerkblad van april is NAAR BUITEN.
Het lenteseizoen nodigt er toe uit om naar buiten te
gaan, en we vieren bovendien met Pasen dat Jezus uit
het graf naar buiten treedt. Wat roept dit thema bij u
op? Wellicht is het een idee om dit te [aten weten, aan
mij of ook aan de redactie van het kerkblad!

Leiderschap

Op maandag 8 maart heb ik het individuele
coachingstraject over ‘leiderschap’ afgerond en mocht
ik ook het certificaat in ontvangst nemen. Dat was een
mooi moment, een mooie afsluiting van een traject wat
me de nodige inzichten gegeven heeft. “Hoe geefik (als
predikant) leiding vanuit wie ik ben, wat is mijn
bovenliggende stijl, en hoe kan ik wanneer dat nodig is
bewegelijk zijn?" Vanaf vorig jaar zomer heb ik me
verdiept in mijn vrijheid en bewegelijkheid als leider en
hoe ik deze neg kon/kan vergroten. Het traject was niet
alleen ‘teksten lezen en gesprek’ maar ook werken met
verbeelding, met praktijkvoorbeelden en

ervaringsgerichte oefeningen.
Iemﬂng

geven
onidakken yan

vanmt
Uniglengad
wie je

bent

Het gedachtengoed van Simon
Walker (the undefended leader)
spreekt me erg aan en deze
coaching smaakt beslist naar
meer!

Wie weet...

Gift

Bij het rondbrengen van een aantal 40-dagenkalenders
in de gemeente mocht ik ook een gift in ontvangst
nemen van mw B, ter waarde van €200,-.

Hiervan is €100,- bestemd voor de Kerk en ook €100,-
voor de diaconie.

Ongze hartelijke dank!

Tot slot
Er zijn tal van mooie Paasliederen en Paasteksten, en
met de Paaszegen die op de achterkant van het
40-dagenboekje staat, de Zegenbede van 5t Patrick,
sluit ik hier nu graag af:
"Moge de Christus die wandelt op doorboorde
voeten met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde
handen jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord
hart jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zal zien".

Gezegende Paasdagen en een gezegende Paastijd
toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

Een lied van veriange..

God,

Samen kunnen wij niet zingen.

In deze onzekere tijden

zwijgen onze stemmen en instrumenten,
en valt het ons zwaar

dat het ons juist nu

aan muziek en zang moet

ontbreken.

Wanneer we samen zingen

vieren we onze verbondenheid

met U en met elkaar.

De klanken van de muziek dragen ons,
en met alles wat in ons is

loven wij Uw naam.

Nu wijin de kerk niet kunnen zingen,
laat ons dan in het bijzonder in gebed
Uw aanwezigheid ervaren.

We noemen de namen van mensen
dichtbij en ver weg,

verwoorden wat goed is en wat pijn
doet, en zoeken in alles Uw aangezicht.

Eens zullen wij weer samen zingen

over Uw liefde, Uw goedheid en trouw.

Maar tot die dag, waarnaar we hoopvol uitzien,
mag Uw diepe verbondenheid met ons

ritme, klank en melodie geven aan heel ons bestaan.

’fﬁl nf‘f
,QfL

Halleluja! Amen




Het gebed, op de vorige pagina, van ds. Esther
Scheer-Weijenberg, uit Tubbergen las ik deze maand.
En ik moet zeggen dat het me raakte. Want, wat zouden
we graag weer die verbondenheid willen ervaren met
God en met elkaar door te zingen, een lied van hoop,
van gemis, van uitkijken naar, juist in deze tijd, een lied
van dankbaarheid, voor alles wat er toch wel is en een
lied van verlangen naar vernieuwing van deze aarde,
waarin alles heel is, ooit heel zal worden.

En nu we niet mogen zingen in de Groene Tuinkerk,
laten we het dan vanuit onze huizen doen, voor de
laptop op zondagmorgen en liefst ook doordeweeks
tijdens de afwas. Gewoon omdat zingen hoop geeft dat
ook deze coronatijd een keer weer voorbij zal gaan.

Wat zal het een vreugde geven als we echt weer samen
een lied mogen inzetten. Dat eerste lied, na coronatijd,
daar wil ik graag bij zijn.

Als bijna niets meer vanzelfsprekend is, zelfs niet een
lied, dan is eigenlijk alles bijzonder.

Laten we bidden: “Eens zullen wij weer samen zingen over
uw liefde, uw goedheid en trouw.”

En tot die tijd....
zingen we alle jarigen
van deze maand

in gedachten toe.
Doen jullie mee?

2-apr Mw. Grandia | 3-apr Mw. Boering-Witpen |

S5-apr Mw. Koudijs-Vijn | 5-apr Mw Fokkema-Wolfs |

5-apr Dhr. vd. Meer | 8-apr Mw. Hoogerwerf-Jongenotter|
9-apr Mw. Gille | 10-apr Mw. Moor-van der Spek |

11-apr Mw. Jongenotter | 12-apr Dhr. Hommersom |
17-apr Mw. Jager-Vliegenthart |

17-apr Mw. Ossewaarde | 18-apr Mw. De Waard-Heuving|
21-apr Dhr. Melenberg | 23-apr Mw. E en S. Buitelaar |
25-apr Dhr. Den Hartog | 27-apr Mw. Kooij-van Ettinger |
28-apr Mw. Van Wezel-van der Vioed |

28-apr Mw. Bax-Spek | 28-apr Dhr. Groeneweg |

29-apr Dhr. De Jong | 29-apr Dhr. Hess |

30-apr Mw. Maijers-van der Meij |

Een hartelijke groet,

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker Groene Tuinkerk

OPHEFFEN VERJAARDAGSFONDS

Ruim 50 jaar is het Verjaardagsfonds van de
Gereformeerde Kerk Rotterdam lisselmonde actief
geweest. Ter gelegenheid van hun verjaardag
ontvingen de leden van de gemeente een
felicitatiekaart en werd men daarbij in de gelegenheid
gesteld een gift te doen in het verjaardagsbusje.

De opbrengst werd altijd gebruikt voor een specifiek
doel, dat in het kerkblad werd vermeld.

Echter worden we nu geconfronteerd met het feit dat
niet alleen vanwege de lockdown, maar er sowieso geen
verjaardagskaarten te koop zijn voor een redelijke prijs.
Bovendien krijgen we ook te maken met het feit dat
sommige medewerkers in verband met hun leeftijd de
kaarten niet meer persoonlijk door de bus kunnen doen,
maar deze per post verzenden. Dit brengt natuurlijk
extra kosten met zich mee.

Tevens konden we tijdens de coronaperiode niet met
het busje bij de jarigen langs.

Zakelijk gezien worden en zijn de kosten hoger dan de
opbrengst.

Om bovenstaande redenen is besloten te stoppen met
het Verjaardagsfonds.

Bij deze alle medewerkers dankend
voor hun inzet.

Met vriendelijke groet namens het Verjaardagsfonds,

MNel en Ton van Schaik
Tel.010-4821337

INZAGE JAARREKENINGEN kerk en diaconie

In februari zijn de jaarrekeningen van onze kerk en
diaconie over het jaar 2020 voorlopig vastgesteld door
de kerkenraad. De bijbehorende stukken liggen voor
leden van onze gemeente vanaf 1 april 20201 ter inzage
in de consistorie van de Groene Tuinkerk. Indien u niet
in staat bent om deze stukken in te zien, maar toch prijs
stelt em hier kennis van te nemen kunt u contact
opnemen met ondergetekende.

Nadat de controlecommissie haar werk heeft gedaan,
zullen de jaarrekeningen in de vergadering van april
door de kerkenraad definitief worden vastgesteld.
Hierna zullen deze stukken worden ingezonden naar
het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken).

Mees Hoogerwerf
Penningmeester (06-13832868)
mlhoogerwerf@zonnet.nl




BLOEMENDIENST

Zondag 14 februari.
De 2 boeketten die in de kerk

stonden, waren dit keer voor

Piet van Rikxoort en Sjaak

van Dorsten. :

Zij werden hiermee bedankt voor het .
verzorgen van de kerkdiensten, die door hen

digitaal naar de gemeenteleden of gasten die meekijken
en luisteren, worden gezonden.

Zondag 21 februari.
Deze zondag gingen de bloemen (via zijn dochter) naar

dhr. Kruithof, hij vierde zijn verjaardag en werd door de
gemeente van harte gefeliciteerd.

Dhr. Mudde vierde 20 februari zijn 93e verjaardag en
kreeg alsnog een mooi boeket. Op zo'n hoge leeftijd
verdien je dat toch? Wij wensen dhr. Mudde nog mooie
gezonde jaren toe.

Zondag 28 februari.
Fam. Van der Waal vierde dinsdag 2 maart hun 50-jarig

huwelijksfeest, ook zij werden van harte gefeliciteerd
met een mooie bos bloemen en wij hopen voor hen
nog een mooie tijd samen.

Zondag 7 maart.
Op deze zondag 7 maart vierde Dhr. Bax zijn 89e

verjaardag. De gemeente feliciteerde hem en wenste
hem een goed nieuw jaar toe. Het is jammer dat we niet
in Smeetsland naar binnen mochten, dus hebben we de
bloemen aan de receptie moeten afgegeven.

Ontvangen
Via Elly ontvangen van Mw. S. € 20,-. (€ 10,- voor de
diaconie en € 10,- voor de bloemendienst)

Fam. Kruithof bedankte de gemeente voor de bloemen
die haar man ontvangen heeft. Zij kunnen niet meer
naar onze kerk komen, maar iedere zondag kijken ze
online mee, daar zijn ze erg blij mee. De collecte
bonnen, die zij nog hadden, hebben ze opgestuurd en
zijn bestemd voor de zending.

Voor het verjaardagbusje ontvingen we € 10,-
Allemaal hartelijk bedankt hiervoor.

Wij wensen u allemaal heel veel geduld in deze tijd. Fijn
dat er weer op zondag 30 gemeenteleden in de kerk
mogen.

We kunnen elkaar weer ontmoeten, maar laten we ook
af en toe elkaar eens bellen of een kaartje sturen, om op
een goede manier iets van je te laten horen.

Doen hoor..... en ook een hoop geduld opbrengen!!

Vriendelijke groeten van Joke Busse en Elly Oorebeek
tel: 06-1773 3719

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
of :kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:;

Mw. Hendrika van den Boogert-Trouw,

geboren 10 februari 1925, overleden 13 februari 2021.
Mw. Van den Boogert woonde Grote Hagen 98.

600 BRILLEN VOOR HET GOEDE DOEL

In onze kerk zijn een aantal jaren brillen ingezameld voor
het goede doel. Deze brillen waren opgeslagen in een
kast in de kerk, en het werd weer eens tijd om er een
nieuwe bestemming voor te zoeken.

De brillen zijn gesorteerd,

de brillen en zonnebrillen

van elkaar gescheiden.

Dit leverde 4 verhuisdozen

met brillen op. Via Pearle

Optidiens in winkelcentrum

Kerzerswaard werd duidelijk

dat Opthalmology Worldwide

een project heeft inSri Lanka.

In totaal waren het 480 brillen

en 120 zonnebrillen en zijn

door Henriétte en Gerrit Buizer

afgeleverd bij Pearle Middelharnis.

Dhr. Hans Berkhout (1) van Pearle Middelharnis nam de
brillen in ontvangst van Gerrit Buizer(r), en wist ons te
vertellen dat zij heel blij waren met deze donatie. Deze
brillen krijgen een 2e leven in Sri Lanka en mogelijk
gaan de zonnebrillen naar de zoutvlakten in India. De
werknemers aldaar werken hele dagen met zout dat een
witte schittering geeft in het veelal aanwezige zonlicht.
Het geeft een goed gevoel om te weten dat ons werk
van inzamelen van deze brillen, hiermee een goede
bestemming heeft gekregen.

Namens de diaconie,
Piet van Rikxoort en Gerrit Buizer.

I#.




" Hervormd lIJsselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Op het moment van schrijven is nog niet
duidelijk of en zo ja welke verruimingen er

het geluid uitgezonden.

voor april worden mogelijk maakt in de strijd De collecte zal vooralsnog gehouden worden
tegen het Corona-virus. Vooralsnog gaan we bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen
ervan uit dat we in de kerkdiensten zakken van hand tot hand doorgegeven
maximaal 30 volwassen bezoekers (afgezien hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook

van de mensen met een taak) mogen rechtstreeks geld voor de collecte blijven
verwelkomen in de dienst. Houdt u de overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes
berichtgeving via mailings en website in de of door handmatig de rekeningnummers
gaten voor de actuele stand van zaken in de van diaconie en kerk in te voeren, zie elders

maand april. in dit blad. Van harte aanbevolen!

We vragen u en jou om je in te blijven Wij wensen en bidden u en jou de vrede van

schrijven als u de kerkdiensten wilt de opgestane Heer toe. Er is hoop, want

bezoeken. Dat kan via de website Jezus Christus leeft! Kerk(rentmeesters)
www.kerkir&iisselm_unde.nl. Voor beide ) Scan de QR code
kerken wordt een livestream aangeboden Hartelijke groet, WAt dacamers van
(me_t_ beeld en geluid), of)k achterafte _ De ke_rkenraad van de Adriaen Janszkerk & i talafasn of
bekijken. I_Je_;_‘ze is te bekijken via de website Pelgrlmskt_erl_c_ tablet. Dus bulten
www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de www.kerkinijsselmonde.nl

. debankapp om.
opname ook op een later tijdstip

terugkijken. Via kerkomroep wordt alleen

-

online zendingsorganisatie die online bijbelcursussen

Naar buiten - zending verzorgt in verschillende talen.

Ga er dan op uit om alle volken tot mijn feerlingen te maken

(Mat. 28: 19a). De opbrengst van de collecten bij het avondmaal zijn
Of dat nu ver weg is of dichtbij. God geeft ons allen de ook het komende jaar bedoeld voor deze twee
opdracht om mensen tot Hem te brengen. gezinnen. Wilt u Anna, Evert-Jan, Nico en Jolanda en

hun werk ook meenemen in uw gebeden?
Als diaconie steunen we Anna en Evert-Jan Romijn, die

wonen en werken in Sint-Petersburg en Nico en Jolanda Wilt u meer lezen over hun werk en/of structureel

Bontenbal, die wonen en werken in Rotterdam. Anna en partner van één of beide projecten worden, mail

Evert-Jan werken voor de stichting Agape in het a.romijn@studentlife.nl of e.jromijn@studentlife.nl voor |

leiderschapsteam dat werkt voor studenten in Rusland, informatie m.b.t. het werk van Anna en Evert-Jan Romijn

zodat zij Jezus kunnen leren kennen. in Rusland. U kunt ook bellen of appen met Anna:
+79274456185.

Nico en Jolanda wonen met hun dochters Sarah en Eva Mail naar tft. bontenbal@gmail.com m.b.t. het werk van

in Rotterdam. Nico werkt voor de stichting Moslim & Nico Bontenbal in Nederland.

Evangelie, waarvoor hij onderzoekt hoe we onze

moslimburen kunnen bereiken met het evangelie. Van harte aanbevolen,

Daarnaast is Nico actief voor GlobalRize. Dit is een De diaconie

Overledenen

Naam Datum
Mevr. G. van der Giessen - den Hollander 15-2-2021
Dhr. C. Bravenboer 24-2-2021
Mevr. H.C.G. van Kalsbeek - van Houten 25-2-2021
Mevr. G. Nederlof - Noordzij 2-3-2021
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Van de predikant
Rondom de diensten
Het is weer Pasen! Door de crisis, het lijden en de dood
heen, komt nieuw leven. Zoals het kruis een teken is van
de eindeloze liefde van God voor zijn schepping, is het
open graf vooral een teken van hoop! Hoop die verder
en dieper gaat dan het verlangen dat “alles weer
normaal wordt”. Wat een liefde, wat een hoop! Wij zijn
gezegende mensen. lk hoop en bid dat we die toon met
elkaar zullen vinden, ook al hebben we nog steeds met
beperkingen te maken.

Wat de diensten betreft: helaas mogen we nog steeds
maar max. 30 volwassen bezoekers ontvangen in de
dienst (m.u.v. de mensen met een taak). Gelukkig is er de
gelegenheid om de dienst te volgen via de livestream
(Youtube kanaal: Hervormd lJsselmonde Adriaen
Janszkerk). Als je naar de diensten wilt komen, ben je
van harte welkom, maar vergeet niet om u even aan te
melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als
u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van
Mastrigt: 06-24916845.

Goede Vrijdag 2 april, in de avond, mag ik zelf voorgaan.
We staan stil bij Jezus’ lijden en dood aan het kruis tot
ons heil...

In de dienst van zondag 4 april, 1e Paasdag, hoop ik
eveneens zelf voor te gaan. Op zondag 11 april is ds.
Simon van der Vlies onze voorganger. Hij is onlangs in de
Maranathakerk te Rotterdam-Zuid bevestigd als
gemeentepredikant. In de dienst van zondag 18 april
mag ik zelf weer voorgaan. Zondag 25 april is dhr. Nico
Bontenbal onze voorganger.

Overlijden
We ontvingen bericht van overlijden van mw. Emmy
Giesbert - Djoemenah, op 19 februari jl. in de leeftijd van
91 jaar. Sinds een aantal jaar woonde ze elders in het
land, in een verpleeghuis, maar de ouderen zullen haar
nog wel herinneren als trouwe bezoekster van de
diensten in de Adriaen Janszkerk. Als ik haar bezocht
kreeg ik steevast de vraag of ik een potje van favoriete
zelfgemaakt garnalensambal wilde meenemen ;-) We
wensen haar nabestaanden Gods nabijheid toe in het
gemis.

Zieken
We leven mee met mw. Irene de Rooij die in februari lelijk
ten val is gekomen en daarbij een rugwervel heeft
gebroken. We wensen haar beterschap en sterkte toe.
Dhr. J. Kunz is overgeplaatst van Stadzicht in Schiebroek
naar de Thuishaven in Scheveningen. Zijn geestelijke
gezondheid gaat langzaam verder achteruit.

Inloop- & Bijbelmorgen
Sinds de lockdown in december is ingegaan, komt de
inloop en ook de Bijbelmorgen niet bij elkaar. Op dit
moment is niet duidelijk wanneer deze weer van start
kunnen gaan. Houd de mondelinge berichtgeving
hierover in de gaten, ook via de afkondigingen in de
dienst.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Advertentie

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Niguwerkerk (Zeeland),
Hellevoatsluis, Rotterdam,
Berkal en Rodenrjs, Goes
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Felicitatie

Dhr. en mevr. C.J. Wolters - Karman, Regenboogkade
waren 4 maart 50 jaar getrouwd.

Namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk van
harte gefeliciteerd.

Praktische informatie
Oppas

4 april: Aafke

11 april: Jeanine

18 april: Gerdien

25 april: Carin
Bedankt
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes
tijdens en na mijn ziekte.
Deze blijken van medeleven hebben mij veel goed
gedaan.
Lenie de Lijster-den Otter.

Collecteopbrengsten

Zondag
7 feb

14 feb
21 feb
28 feb

Diaconie
€10,35
€22,20
€39,00
€19,25

4'_ De SBAJK heeft het boekjaar 2020 afgesloten. Onderstaand een overzicht van de balans en
baten en lasten over 2020 en de begroting voor 2021.

2020
Begroting

2021
Begreting

2020
Realisatie

9.000
1.500
6.000
V]

300
50

17.250
1.500
4500
200
300
80

10.425
123
4540
0
3.305
40

Toelichting:

Het resultaat over 2020 is circa € 5.000 minder negatief
dan begroot. Als gevolg van de Corona maatregelen is
een groot deel van de verhuur weggevallen waardoor
de verhuuropbrengsten ruim € 7.000 lager zijn dan
begroot. De Stichting Paardenmarkt heeft zichzelf
opgeheven en het batig saldo gedoneerd aan goede
doelen. SBAJK heeft hiervan een gift van € 3.000
ontvangen welke niet begroot was. De kostendaling
van € 10.000 komt voornamelijk door een kapotte
gasmeter waardoor de energiekosten bijna € 8.000
lager zijn dan begroot. Het is niet bekend of er nog een
verrekening gaat komen voor de periode waarin het
verbruik niet gemeten is.

9.309

9.000
750
6.600
500

750
6,600
E28

80

Q

500
150

50
28.230

i}
-10.550

a1
30
484
127
753
20.357

=31
=-1.471

De onderhoudskosten voor 2020 zijn hoog doordat er
brandwerende maatregelen in de toren getroffen zijn
begin 2020. Ook is er geinvesteerd in een E-Dryer om
het vocht- en zoutprobleem in het torenportaal en een
aantal pilaren aan te pakken.

31-12-2020 21-12-2019
2.430 45698

719 1.718

143 1.876

907
120
87.3%0

EXT)

Inventaris (vaatwasser)
Debltauran
|Neg te ontvangen bedragen

80
112.765

116.147

Momenteel worden voorbereidingen getroffen om
geplande onderhoudswerkzaamheden (metsel- en
voegwerk, schilderwerk en pleisterwerk) uit te laten
voeren.

-

31-12-2020 31-12-2019

58.018
0
-5.748

8133
356
-1.471

Indien u meer toelichting wenst, dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester A. de Ruiter op
010-4137669 of per e-mail ruiterb@hetnet.nl.

( Resulaat boekjaar
Owvarig
Saldo 31112

52269 58.018

Bestemmingsraserves
Bestemmingsreserve onderhoud orgel
' Benut veor cnderhoud orgel

9,365
-386
9.009

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter,
namens SBAJK

saldo 1/1 5.009

9.009

36.382
18.487

116.147
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Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

Hoop doet leven!

We leven al enige tijd naar Pasen toe. De tekstgedeeltes
in onze dagboeken en leesplannen gaan volop over het
leven van Jezus. Hij leert ons hoe we Zijn Vader kunnen
leren kennen en we zien Hem wonderen en tekenen
doen. Het gaat ook over de discipelen die alles van
dichtbij meemaken en Hem volgen, maar tegelijkertijd
ook vragen om uitleg over zijn uitspraken en
gelijkenissen omdat ze niet alles begrijpen. Dat laatste is
herkenbaar voor ons, elke week mogen we weer
bijleren, onze vragen stellen en onze zorgen bij Hem
brengen.

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, is de
kennismakingsdienst met Ds. Dirk van Vreeswijk en zijn
vrouw Jeannette net achter de rug. Het was een
kennismaking waar velen van ons naar uitkeken. We zijn
dankbaar dat, ondanks dat het grotendeels online
moest, we toch echt contact met elkaar konden maken
en het een waardevol moment was, Daarna volgt er 1,5
week van wachten en gebed. Hoopvol kijken we uit naar
een nieuwe herder!

De hoop van Pasen gaat nog dieper! Deze is gericht op
ons persoonlijke leven. We staan met Pasen stil bij het
Licht dat het duister heeft overwonnen. Jezus heeft de
dood overwonnen en daardoor is er een weg
vrijgemaakt naar God voor ons allemaal!

We zijn dankbaar dat Jezus deze straf in onze plaats
heeft gedragen en ons zo genade schonk en dagelijks
blijft schenken! Daarom mag Pasen elke keer weer een
feest zijn. Jezus leeft! Hij is opgestaan.

Op Goede Vrijdag 2 april zal ds. CorBert de Rooij
voorgaan. Na lange tijd zullen we dan weer het Heilig
Avondmaal vieren. Ook Eerste Paasdag zal ds. de Rooij
voorgaan.

Op 11 april zien we ook een goede bekende van ons:
ds. Hans Schaap. Op 18 april zal wederom een bekend
gezicht bij ons voorgaan, namelijk Nico Bontenbal. En
25 april zal er ook een zeer vertrouwde voorganger zijn:
Matthijs van Welie.

ledere zondag dienst

De PKN heeft de maatregelen enigszins versoepeld. Er
mogen 30 mensen fysiek aanwezig zijn tijdens de
dienst, exclusief de medewerkers die een taak hebben.
En ook mogen er weer een aantal voorzangers hun stem
laten horen. Verder zijn de diensten online goed te
volgen, ook voor de kinderen. De link naar de dienst op
Youtube is te vinden op de zondagsbrief, op de website
en in de nieuwe kerkapp.

Bijbelmorgen woensdag 21 april

De afgelopen maanden hebben we tweemaal een
Bijbelmorgen gehouden via het inmiddels voor velen
vertrouwde YouTube kanaal van de Pelgrimskerk. Het
was een succes! Op woensdag 21 april om 10 uur kunt u
weer verbinding maken met de Pelgrimskerk op
dezelfde wijze als bij de kerkdiensten en lJsselmonde
zingt.

Om 10 uur opent Ds. CorBert de Rooij de ochtend en
geeft een inleiding over een Bijbelgedeelte gedurende
ongeveer een half uur. We kiezen dan, in de tijd tussen
Pasen en Pinksteren, voor de overdenking van Psalm 68
samen met Mattheus 28: 18-20.

Na een half uur is er een pauze met passende muziek en
zang, waarin de deelnemers hun reacties, vragen en
opmerkingen doorgeven aan Ds. De Rooij via mail,
Whatsapp of per telefoon. Na de pauze worden de
bijdragen van de deelnemers verwerkt, ledereen is
welkom!




Huisbezoek / Ziekenbezoek

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gemeente of
de kerkenraad, dan benadert u daarvoor scriba Sita van
Viiet-Visser, tel. 010 4836024 of e-mail:
scriba@kerkinijsselmonde.nl

Als u een pastorale vraag heeft, een predikant nodig
heeft, of wil vragen om contact voor uzelf of een ander
gemeentelid, dan benadert u pastoraal ouderling Wim
Biezepol (010 4821149) of Louise den Hartog (06
49747356), codrdinator van het pastorale team.

Mailen kan ook: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

De betrokken gemeente:

De echtgenoot van Jacqueline Koudstaal heeft een ICD
ingeplant gekregen als een extra bewaking voor zijn
hart. Wij wensen hem heel veel sterkte na al zo'n lange
periode van zwakte. Dat wij elkaar mogen opdragen in
het gebed.

Mevr. Akkerman is gevallen en heeft haar heup
gebroken. Ze is geopereerd in het Maasstad. Gelukkig is
ze er goed door gekomen, al heeft ze veel pijn. We
wensen haar van harte beterschap en moed en krachten
om de weg naar herstel te mogen gaan.

We leven mee met Irene de Rooij. Tijdens de sneeuw-
periode is zij gevallen en heeft een ruggenwervel
gebroken. Na enkele weken van pijn en nauwelijks
kunnen bewegen, gaat het nu gelukkig iets beter. We
wensen haar sterkte in het herstel en van harte
beterschap.

We leven ook mee met Kumara Sendanayaka, dhr Rien
de Graaf, Anja van Kooten en mevrouw Rijsdijk die allen
fysiek ongemak ervaren hebben in de afgelopen
maand.

We denken aan hen die geen werk hebben en het ook
niet kunnen vinden. Dat wij mogen pleiten in gebed bij
Hem Die ons leerde bidden: “Geef ons heden ans
dagelijks brood”,

We wensen alle zieken en hen die aan huis gebonden
zijn, de nabijheid van de Heere toe. Juist in deze
lijldenstijd mogen onze gedachten uitgaan naar wat
Jesaja 53:4 en 5 ons beschrijft van de lijdende Christus.
Dat onze verwachting mag zijn op God Die leeft en aan
uw ziel het leven geeft.

Ten slotte, Ga met God!
Een hartelijke groet vanuit de Pelgrimskerk van Harro
den Hartog en Wim Biezepol

Gedicht: Paasmorgen
Ronald van Pelt

Wij zijn vandaag heel vroeg opgestaan
Om naar Zijn graf te gaan

Met balsem en specerijen

Om Hem de laatste eer te bewijzen
Waar het was, wisten wij wel

Daarom liepen wij heel snel

Buiten adem daar aangekomen

Schrokken wij hevig want de steen was weggenomen
Met lefen angst en beven gaan we naar binnen

En zien we twee engelen zitten

Daar hoorden wij dat Hij was opgestaan

En dat we naar de apostelen terug moesten gaan

Zij wilden ons niet geloven

Ze vonden het zottenpraat en verzonnen

Ze namen ons niet voor vol aan

Dat wij vertelden dat Hij leeft en was opgestaan
Toen zijn zij ook zelf gaan kijken

Zagen de engelen en de bewijzen

Ik loop alleen verder in de tuin

Met mijn tranen en mijn verdriet

Het is maar goed dat niemand mij zo hier ziet
lk ben hopeloos,

Troostloos

Radeloos

Stuurloos

Mijn leven ligt in puin

Een paar meter van mij vandaan

Veronderstel ik dat ik de tuinman ziet staan

lk vraag hem: Heeft u het lichaam van Jezus meegenomen?
Dan zal ik hem meenemen

Hij antwoord door mijn naam, Maria, te noemen

Ik herken Zijn stem

lk wil zijn voeten aanraken

En hem voor altijd bij mij vasthouden

Dat kan en mag niet

Ik weet nu zeker dat Hij leeft en is opgestaan
Hij is als eerste aan mij verschenen

En heeft mij een opdracht meegegeven

Die ga ik vertellen

Aan de apostelen




Nieuwe Gemeentegids 2021
De gemeentegids wordt goed gebruikt in de gemeente.
Fijn!

De huidige gids kan wel een verfrissing gebruiken. We
willen jullie vragen om te controleren of uw/jouw
gegevens nog up-to-date zijn. Ook een nieuwe foto zou
leuk zijn!

Graag ontvangen we deze voor eind april via de mail of
per post.

Voor u die er nog niet in staat, willen we vragen om dit
alsnog te doen. Zo zijn we zichtbaar en herkenbaar voor
elkaar. Het zou mooi zijn als het gidsje steeds dikker
wordt.

Het email adres is: gemeentegids@kerkinijsselmonde.nl
Per post sturen of afgeven kan bij:

Wim Biezepol Louise den Hartog

Hordijk 1 Lagendijk 104

3079DD Rotterdam 2981EN Ridderkerk

Mob: 06-51292407 Mob: 06-49747356

Samendienst = samen voorbereiden

In de Pelgrimskerk is het de gewoonte om de eerste van
de maand met jong en oud samen in de kerk te zijn. Er is
dan geen kindernevendienst.

Om de Samendienst nog meer vorm te geven kan een
groepje deze dienst voorbereiden, welke liederen
worden er gezongen, wie doet de schriftlezing, wat is
leuk om te delen met de kinderen n.a.v. het thema en
waar gaan we voor bidden?

Wil je meewerken aan deze diensten? Laat het dan
weten bij Jonna van den Berge of Antoinette Schram
tel. 06-11713617 of tatlschram@kpnmail.nl.

Zondag Thema
2 mei God is Koning

Bijbelgedeelte
Psalm 97

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

mw. Van Wijk
mw. Dorsman

31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
28 februari
7 maart

mw. Daams
fam. Meijer
fam. Nicolai
Anja van Kooten

Met vriendelijke groet,
Joke Vlot

Gift
Ik ontving een gift van € 10,- voor de bloemen van fam.
M.

Met vriendelijke groet,
Hans Gorter
Penningmeester, college van kerkrentmeesters

Collecten

zondag diaconie kerkrentm. 3e collecte doel overig
31-jan-21 44,95 1745 0,00

7-feb-21 12,00 7,00 0,00

14-feb-21 12,00 12,00 0,00

zending 0,00 offerblokken 0,00

Advertentie

0 VAN DER WIEL MAKELAARDL
We maken 't rand

Het vertrouwde adres voor:
Woning verkoop

Woning aankoop

Woning taxatie

+Bredencord 2 - Rottendam - 010 4978441 - info@wielmak.nl -
« www . wielmak.nl -




Berichten van de Protestantse Kerk

A, protestantse

W verk

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een
greep uit de komende activiteiten.

Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Online workshop
GroeneKerken

GroeneKerken organiseert dit jaar
verschillende online workshops
over kerk-zijn en duurzaamheid.
Op 15 april neemt Alfred Slomp,
bekend van de workshop ‘God in
de supermarkt, deelnemers mee in
het onderwerp ‘bewust inkopen:.
Hoe maak je keuzes als gemeente?
En wat voor overwegingen laat je
meespelen? Na deze avond maakt
u gegarandeerd andere keuzes
dan daarvoor...

>> groenekerken.nl/webinars

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Liederen

Op zoek naar een mooi lied, om te luisteren of te delen?

Op petrus.protestantsekerk.nl vindt u een verzameling
populaire Liedboek-liederen, in een eigentijdse uitvoering.
Ds. Oane Reitsma van de Protestantse Gemeente Enschede
licht de diepere lagen van de liederen toe. Van een deel van
de liederen is ook de bladmuziek beschikbaar.

>> petrus.protestantsekerk.nl/liederen

Geloof, Hoop, Liefde

Op veler verzoek zijn de S Fioleitictos
boekjes Geloof, Hoop oy ek

en Liefde herdrukt. Deze
hardcoverboekjes bevatten
citaten uit de Bijbel, uitspra-
ken van ‘mensen van naam'
en gedicht- en liedteksten
van bekende schrijvers. Met
prachtige foto’s en illustra-
ties zijn ze zeer geschikt om
cadeau te doen, aan een
ander of aan uzelf. De prijs
is € 4,- per stuk, vanaf 10
exemplaren € 3,50 per stuk,
vanaf 25 exemplaren € 3,-
per stuk.

>> protestantsekerk.nl/web-
winkel (of tel. 030 880 18 80)
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Samen

Kom-op-adem-driedaagse - Leven met verlies R——
De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 de Herberg
weken aan. Mensen die last hebben van

In het leven

eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld is elk eind

de kans voor
een nieuw

geloofs- of zingevingsvragen hebben zijn van harte welkom. Daarnaastis erin
april weer een driedaagse rond het thema verlies. Het verlies van iemand die je
dierbaar is, grijpt diep in. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven
en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in
alle rust bij stil te staan. Dat is mogelijk tijdens een driedaagse in Pastoraal
Diaconaal Centrum de Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal,
herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar
dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en
verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije
tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: 15-17 april 2021.

Leiding: Diewertje Dorr en Bea Sonneveld

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom o
adem-leven-met-verlies.
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Kerk in lUsselmonde app

Onze eigen Kerk in lJsselmonde app is beschikbaar. Juist in tijden waarin we
elkaar niet wekelijks kunnen ontmoeten willen we graag met elkaar in contact
blijven. Deze Kerkapp zorgt ervoor dat we snel en eenvoudig met elkaar kunnen
communiceren.

Ook de inzage in de agenda,
het digitaliseren van de

gemeentegids en het .
collecteren zijn grote Onze e'gen
voordelen van de Kerkapp. IJsselmonde

We hopen je online te app s erl!

0 [ L ontmoeten!

M

[E ED

Zoek op 'Kerk in lJsselmonde’
in je eigen Play-store.

Meld je aan, kijk mee, denk
mee en blijf zodoende op de
hoogte!

[ Y Direct communiceren

~) Collecteren

(v) Gemeentegids

Heeft u vragen of lukt het u
niet om de app zelf te
downloaden, neem dan
contact op via kerkapp@
kerkinijsselmonde.nl

'_'_: Groepen en agenda’s

Zoek de app in de store op de

naam van uw kerk!
Of gebrulk de QR code




Kerk in IJsselmonde

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter

Marith Rijfers
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Robert Bontenbal
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter
010-4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Bezorging:

Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010- 483 8237
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD lJsselmonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad’
VVB. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010- 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Lisseimonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 9 april 2021

18.00 uur voor het magazin van mei
2021 met het thema:

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG, 010- 482 49 56

Kosters: Fam. Kranenburg, 06-21 20 19 25
Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93
Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 803, 3078 RC,

06 - 52 45 26 56, ooreb006@ziggo.nl

bijdragen kerk (0.a. VVB)................NL10 INGB 0000 1886 02
Of e NL 09 RABO 0159 0964 80
DHACONIE e smremssnrersrneeennee N LB T INGB 0000 2056 29

NL32 INGB 0000 5634 99
NL6 1INGB 0000 2056 29

Zendingo s s
Samenwerkingsproject ...
Herv./Geref. Diaconie o.v.v. Project Werelddiaconaat
Kerkradio.......ocovvrcenccnnescscssnsnene NL 10 INGB 0000188602
Verjaardagsfonds.......ccccnecnrrnneee. NL10 INGB 0000 1886 02
Of e NLO9 RABO 0159 0964 80
o.v.v. Verjaardagsfonds

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 48242 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker

Scriba: Mw. S.van Vliet-Visser, 010- 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184-77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersoon:

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans........NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ...cccicicsniinennn. NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135565 85en 010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoan:

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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De muizen zijn in paniek. ‘Kik!" roepen ze, ‘Die vogels
willen ons opeten!” Al een paar dagen fladderen er
twee koolmezen door de kerk. Het vrouwtje wilde
eieren leggen, dus zocht ze een plek om te nestelen.
Via de toren zijn ze de kerk binnengeviogen. Daar is
ruimte genoeg, maar geen zonlicht, geen gras, geen
insecten om later de jonkies mee te voeden!
Wanhopig vliegen de mezen van raam naar raam,

van pilaar naar pilaar. Ze hebben honger en dorst!
Mevrouw Bontje heeft al hulp gevraagd aan Teun, de
tuinman. Maar Kik stelt zijn vrienden gerust: ‘Mezen
lusten geen muis! Wél spinnen, rupsen ... pindakaas ...
De muizen zijn er niet gerust op. ‘Maar als ze straks
jonkies hebben?

Woaar je kunt wonen, daar is het goed.
Kilk hoe de mezenmoeder broedt:

diep in de boomstam mackt ze een thuis,

bouwt ze een nest van hooi en pluis. |

Waar ze je kennen, daar is het goed L
voor wie alleen door het leven moet.
De warmte van vrienden, liefst een boel

Uit de Bijbel

Een schriftaeleerde zei tegen Jezus:
Meester, ik zal U volgen waarheen
U ook gaat. Jezus zei tegen hem:
'Vossen hebben holen en vogels hebben nesten,
maar de Mensenzoon heeft niets waar
Hij ziln hoofd op kan laten rusten.

Mattelis 8,9-20
28

qfm. NESTELEN ﬁ KIK

En er komt bezoek? Wat eten ze dan: beschuit met
MUISJESY Ze beginnen te gillen van angst. ‘Rustig,’
zegt Kik, ‘de mezen zoeken nu vooral water. Zoals hier.
Kwaadk.” En Kik plonst in zijn gieter. Dan klinkt er luid
gefladder. De mezen hebben Kiks gekwaak gehoord
en dalen uitgeput neer. Na het drinken vallen ze in
slaap tussen de muizen. Ineens zwaait de deur van

de kerk open en horen ze Teun roepen: ‘Dominee,
mevrouw Bontje! Het is af, kom maar kijken’. Natuurlijk
hollen de muizen mee naar buiten. Tegen de dikke
stam van de eikenboom hangt een kerkje, speciaal
voor de mezen. Die trekken er al gauw in. Wat een
ideale plek voor hun mezengezin! ledereen is blij.
Behalve ... de rupsjes in de eikenboom.

Waar Je kunt slapen, daar is het goed,
waar Jé je brood eet, iemand je groet.
Zie de dakloze die leeft zonder nest,

hi} woortt, Maar anders dan de rest.

]
,U

Jezus zocht mmsen Jezus trok rond,

Hij had geen huis, 9een haard, geen grond.

Een mens als een vogel we Noemen hem Koning,
Jezus is zelf voor mensen een woning!




