


Maart

Kerkdiensten

Zondag 7 maart

Zondag 14 maart

Zondag 21 maart

Zondag 28 maart

10.30 uur: ka + kn

10.30 uur: ko + kn

10.30 uwur: ko + kn

1030 uur: ko + kn

Collecte: Zending en Kerkelijke
Activiteiten

Collecte: Kerk

Collecte: 40 dagenproject
{Kerk in actie)

ADRIAEN Ds. J. Schaap Ds. J. Schaap Ds. C.L. de Rooij Ds. J. Schaap
JANSZKERK Palmzondag
KBSIE'E-‘IWEQ_ 50 Viering Heillig Avondmaal

10.00 uur: ko 10.00 uur: ke 10.00 uur: ko 10.00 uur: ko
PELGRIMSKERK Dhr. N. Bontenbal Dhr. N.van Splunder | Ds. J. Slager Ds. PL.de Jong
Reyerdijk 51

19.30 uur 10 maart

Dhr. J. Bos - Biddag

10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK Mw. Ds. H. Hummel Ds. C. de Rooy Mw. R. Keijzer Mw. Ds. H. Hummel
Groene Tuin 353 Biddag Palmpasen

Collecte: Diaconie

Nw. SONNEBURGH

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-15866402

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 938

Pelgrimskerk (vacant})
hulpdiensten:

Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
dsrooij@outlook.com

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

schaapherder@solcon.nl ~

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
088-8231343
elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111

Ravenswaard 5
Voorlopig worden in Meerweide i.v.m.
MEERWEIDE Corona geen diensten | gehouden
Voorlopig worden in Maasstad i.v.m.
MAASSTAD Corona geen diensten | gehouden
Ziekenhuis
Voorlopig worden in Smeetsland i.v.m.
SMEETSLAND Corona geen diensten | gehouden
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden
06- 140509 68 "
groenetuin.kerkelijk@gmail.com '

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk e
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180 -619 307

06-83 811847

L
Pelgrimskerk Sl 0\
mw. Louise den Hartog . N
06 - 49747356 o 3

pastoraat@kerkinijsselmonde.nl
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Van de redactie h

Op het moment dat ik dit stukje schrijf ligt
er ijs en hebben we net een heerlijk
schaatsweekend achter de rug. Wat
hebben wij genoten van het schaatsen bij
Kinderdijk. Wat een mooie plaatjes met
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_de (_:Iohnkere sombere Coronawinter is dus Boekbesprekfng ......... 8
in zicht.
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zonder licht. En dan vooral daglicht. Met :
het lengen van de dagen krijgen we daar Muziek 12
geldddgrweer stoetls megr i, Met een beetjehulp ... 13
Ook worden er steeds meer mensen PUZZEI/bng’HE’ESFOGSfEI" ......... 14
gevaccineerd tege_n Corona. Ook dat |‘5 Groene Tuinkerk ... 15
een groot geluk. Hierdoor wordt het licht
aan het eind van de sombere Corona Hervormde gemeente @ =0 ... 19
lockdown -tunnel steeds een beetje i
lichter. Op dit moment is de lockdown Adriaen Janszkerk ... 20
nog verlengd tot 2 maart, maar als u dit Pe!gn'mskerk ......... 22
leest is de lockdown hopelijk afgelopen .
en krijgen we steeds meer van onze Berichten PKN s 25
vrijheden terug. Vrijheden die zo Samen 26
vanzelfsprekend waren en die we nu zo Opl ; / 2%
missen: een knuffel van een dierbare, een plossing puzzel. e
huis vol verjaardagsvisite, samen sporten Servicepagfna ......... 27
of gewoon met een paar vrienden koffie, ; p
thee of een borrel drinken. K‘mderpagma """"" 28

Zoek het vrolijke voorjaarslicht op en blijf
volhouden.

Annet de Ruiter
Redactie AJK
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IJsseimonde .
app is er!
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Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com




it te groot is leg ik terzijde,
aandacht en eenvoud mogen mij leiden

Liedboek 2013, lied 131a




WANDELEN IN HET LICHT
Efeziérs 5:8 “ Wandel als kinderen van het licht”

Maart 2021: het licht wordt met de dag sterker. Het is voorjaar en we hebben regelmatig prachtige
heldere dagen. Licht is een geschenk uit de hemel. Als de zon zou doven, zou het binnen enkele
ogenblikken ijskoud zijn op aarde en zou het leven onmogelijk worden. Alle leven is begonnen met het
scheppingswoord: “Er zij licht!” Het licht dat God schiep, is levenscheppend, alles ontkiemend. Het
schenkt leven en geeft vreugde in het hart. We moeten goed beseffen dat het licht niet van ons is, maar
van de Here God. Wij kunnen het slechts weerkaatsen. We zijn volkomen afhankelijk van het licht en we
mogen erin wandelen: wij zijn in feite geschapen als ‘kinderen van het licht! Echter, sinds mensen-
heugenis probeert de mensheid het licht te doven. Onze oer-geschiedenis is duister: de zondeval en de
moord van Kain op Abel, het leven voor de zondvloed, de torenbouw van Babel.... Deze geschiedenis
herhaalt zich voortdurend in alle haat, oorlog, goddeloosheid en verwoesting in de wereld, maar ook in
ons eigen leven. Er is veel duisternis dichtbij en veraf, in angst, zonde, schuld, verdriet en pijn. We zijn
geschapen voor het licht, maar in de praktijk gaan we vaak de weg van de duisternis.

Deze maanden krijgen we niet alleen dagelijks meer zonuren, maar in de kerk wordt het licht ook steeds
sterker: Veertig dagen lang wandelen we met Jezus mee door de duisternis naar het licht. Zijn lange
lijdensweg loopt uit op de Paasmorgen. We mogen voor het eerst of opnieuw ontdekken dat door de
diepten heen de Zon opgaat. Jezus verzoent de zonde, overwint de dood, verslaat de macht van de
duisternis en brengt het nieuwe leven aan het licht. Daar gaat een enorme kracht vanuit. Het Evangelie
van Pasen geeft een groot licht dat zelfs na tweeduizend jaar door geen mens te doven is.

Na de zeven weken vodr Pasen volgen nog eens zeven weken op weg naar Pinksteren. Dan wordt het
licht van Jezus heel dicht bij ons gebracht, tot in ons hart. En zo wordt ons de mogelijkheid gegeven om
opnieuw kinderen van het licht worden, hoe duister ons leven ook geworden is. We mogen in Zijn kracht
de duisternis van ons hart en de duisternis van de wereld om ons heen overwinnen.

In de tekst van vandaag zegt Paulus tegen de Efeziérs en ook tegen ons in IJsselmonde:
“. want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de

kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de
wil van de Heer is" Efeziérs 5:9,10

Na een lange winter waarin we veel binnen moesten blijven vanwege de lockdown en de avondklok, hoef
ik niemand aan te moedigen om naar buiten te gaan als de zon schijnt. ledereen snakt ernaar om van het
voorjaar en de zomer te gaan genieten. Maar misschien hebben we wel wat aanmoediging nodig om te
wandelen in dat andere licht, het Licht van Pasen en Pinksteren. Laten we elkaar opwekken om te leven
met dat nieuwe Licht van de opgestane Heer. Het geeft troost en kracht. Let op:het nieuwe licht komt

niet vanzelf. Het is een bewuste keuze om ervoor open te staan. En het is een bewuste keuze om het
goede, nieuwe leven dat Jezus heeft gebracht ook te doen. Daarom: Ga! Ga de weg van de kinderen van
het licht!

Ds. CorBert de Rooij



Ter overweging

NIET SOBER MAAR
JUIST ROYAAL

ober in de betekenis van ‘niet dronken’is iets dat
me makkelijk af gaat. Als het gaat om soberin de
zin van karig, magertjes dan denk ik bij mezelf:
daar kan ik nog wel wat aan werken. Als kloos-
terling legde ik de gelofte van armoede af en
woonde ik samen met een aantal medezusters in een kloos-
tergebouw dat door de architectuur gerust kaal genoemd

ZR. MONICA RAASSEN mocht worden (architectuur van de Bossche school). Nu het
CRSS klooster gesloten is, bij gebrek aan voldoende zusters om
Kanunnikes van het Heilig het te bewonen, mag ik in een pastorie wonen bij een van
Graf en pastoraal werkster de kerken van onze parochie, omdat ik daar als pastoraal
van de H. Johannes de werkster werkzaam ben. Dat is geen tiny house’ zullen we
Doperparochie Vecht en maar zeggen, en hoe meer ruimte je hebt, des te meer je de
Venen neiging hebt om niet op te ruimen. Hoe houd ik mijn leven

sober als ik midden in een maatschappij woon die mij van
alles aanprijst en als ik de ruimte heb om het ergens neer te
zetten?

Voor mij betekent het dat ik regelmatig in gebed reflecteer
op mijn gedrag. Heb ik een begeerte naar onnodig bezit
of kan ik ook zonder? Terugkijkend zie ik waar ik over de
schreef ging en waar ik dacht: dat kan ik verantwoorden.
De veertigdagentijd kan dit reflectieve gedrag een extra
opfrisbeurt geven. Bewust probeer ik gewoontes te door-
breken om mij te realiseren hoe snel ik ergens aan hecht.
Dat materie niet gelukkig maakt ervaren we allemaal op
bepaalde momenten. In 2020 leerden we ook dat alles wat
we vanzelfsprekend vonden in één klap door een bedrei-
ging van onze gezondheid anders werd.

Om sober te leven is voor mij bewustwording nodig van
waar het om gaat als ik denk aan gelukkig leven. Het eerste
wat dan opkomt is liefde: liefde is nooit sober maar altijd rijk
en maakt mensen rijk ongeacht hun materiéle rijkdom. In
de eerste brief van Johannes staat: ‘God is liefde’ en de hei-
lige Augustinus stelt:‘liefde is God' God geeft ons onvoor-
waardelijke liefde en die kunnen wij doorgeven zonder dat
het ooit op raakt, niet sober maar royaal, zelfs in de veertig-
dagentijd, God zij dank! m




Foto: Leo Lesage

Verborgen schatten

vernieuwde vergezichten
er is een vaste tijd voor van alles
gebeurtenissen tussen wieg en graf

morgen zal ik weer vergeten
hoe het gisteren was
we zijn geborgen in Zijn hand

schatten van eeuwigheidswaarde
in het koninkrijk van God
hier gaat het om

verborgen schatten, en
diep weggeborgen rijkdommen
soms worden wij wakker geschud

om geestelijk
rijker te worden
echte liefde te ervaren

Dichter: Werners, Elle, bron: www.gedichtensite.nl
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[l | Boekbes,

Boeken over het begin

In de Pelgrimskerk houdt Nico Bontenbal een serie over
fundamentele vragen aan de hand van Genesis. Voor
mij een reden om Oer, het verhaal van nul tot nu te
lezen. Het boek wat vorig jaar kans maakte op het beste
theologische boek van 2020. Een tweede boek wat ik
wil bespreken is de grote roman Ten oosten van Eden
van John Steinbeck. Ik blijf dicht bij Genesis en
tegelijkertijd reis ik mijlenver weg naar Amerika.

Oer - Corien Oranje, Cees Dekker e.a.

Het boek Oer van Corien Oranje (kinderboeken-
schrijfster) en Cees Dekker (natuurkundige) maakt een
vertaalslag om evolutie en geloof in de Schepper van de
Bijbel samen te brengen. Daarvoor is de verteller een
proton, een van de kleinste deeltjes die er al zijn vanaf
het begin en onverwoestbaar.

Proton maakt van alles mee en krijgt daardoor zicht op
het plan van de Schepper. Eerst zweeft hij door het
heelal en dat duurt miljoenen jaren. Hij ziet hoe de
sterren ontstaan en komt op aarde terecht. Daar is hij
getuige van hoe leven ontstaat. Een proton kan overal
inzitten. Hij kan voedsel zijn of een cel in het lichaam
van een dier. Hij kan verteren of verbranden en komt
dan elders in de natuur weer terug.

Tegen de tijd dat er mensen zijn op aarde is Proton een
onderdeel van een bamboehek. Hij vangt op hoe
mensen contact hebben gehad met de Schepper. Hun
taak is om de schepping te onderhouden en van eén
bron mogen ze geen gebruik maken. Er komt een
opstand en de rest is geschiedenis. Proton is onderdeel
van een spinnenweb als Jezus wordt geboren in een
stal. Hij zit in de wandelstok van Jezus, die rondtrekt
door Israél.

Elke keer als Proton denkt nu komt het goed met het
plan van de Schepper, dan loopt het verhaal voor hem
toch anders dan gedacht. Proton discussieert daarover
met de andere minuscule deeltjes waarmee hij samen in
een atoom zit.

Oer zorgt voor verrassende inzichten. Het feit dat het
scheppingswerk met de oerknal een veel oudere datum
heeft dan 6000 jaar, plaatst alles in een ander
perspectief. Hoe zo duurt het lang voordat Jezus
terugkomt? Als je bekijkt wat Proton allemaal al heeft
meegemaakt dan zijn de laatste 2000 jaar maar een
fractie van een seconde.

Wat ook een eyeopener is, is de opdracht om alle volken
op aarde het goede nieuws te vertellen. Proton en zijn
vrienden weten dan al dat er mensen wonen aan de
andere kant van de wereld. “Stel je voor dat ze genoceg
menskracht zouden hebben, dan is het nog steeds

prekin |

onmogelijk om iedereen te bereiken. De continenten
zijn veel te ver uit elkaar gedreven.”

In dit boek is de letterlijke volgorde van het
scheppingsverhaal uit de Bijbel losgelaten, maar niet
het evangelie van Jezus. Er is eerder een regenboog dan
een zondvloed. Het is eten en gegeten worden. Het feit
dat de schrijvers een verhaal willen vertellen waarbij we
in het evolutieproces nog steeds de hand van God
kunnen zien, vind ik mooi, maar het verhaal schuurt.
Behalve in het contact met de Homo Sapiens en later
met de komst van Jezus en de uitstorting van de Heilige
Geest, lijkt er niet zoveel interactie van God te zijn.
Sterker nog, er is zoveel overvloed aan materie en leven
dat het ook verloren kan gaan. Bovendien kan ik mij niet
veel bij een proton voorstellen, maar door hun
onderlinge discussies krijgen ze mij een te menselijk
tintje. Het zou kunnen natuurlijk, maar het botst in mijn
verbeelding.

Aan de andere kant maakt Corien Oranje sterke
vergelijkingen. In eerste instantie was er alleen maar
leven in het water. Voor levende wezens was het
gevaarlijk buiten het water. “Het was net zo onmogelijk
als dat het nu voor een mens zou zijn om op Jupiter te
leven, zonder ruimtepak” Hier merk ik de vrijheid die
een ‘eeuwige’ vertelstem heeft, die moeiteloos door de
tijd heen springt om iets duidelijk te maken.

Een verhaal als Oer helpt om perspectief te zien in het
evolutieproces en er meer achter te zoeken dat alleen
toeval. Tegelijkertijd laat het mij zien dat een
scheppingsverhaal, zeker als ik het wegzet naar de
kennis die men toen had over het ontstaan van het
leven, meer zeggingskracht heeft. Dat komt omdat de
Bijbel geen wetenschappelijk verhaal is, maar hoop &
geloof wil doorgeven.

Oer is verschenen in 2020 | 160 blz- € 14,99. Uitgever
Jongbloed heeft op hun website een gesprekshand-
leiding bij Oer, vragen over het begin.




Ten oosten van Eden - John Steinbeck

Ten costen van Eden is een letterlijke passage uit de
Bijbel. Het staat aan het eind van het verhaal van Kain
en Abel in Genesis 4 vers 16: “Kain vestigde zich ten
oosten van Eden!” Ik heb er altijd overheen gelezen,
maar in de gelijknamige roman van John Steinbeck uit
1952 lees je nauwelijks over de plaatsbepaling heen. Zo
uitvoerig opent de schrijver met een beschrijving van
het landschap uit zijn jeugd, de Salinasvallei in het
Noorden van Californié. Het zou het paradijs zelf
kunnen zijn.

Maar paradijselijk is het allerminst in deze grote roman
van de Amerikaanse schrijver. In 600 pagina'’s neemt de
schrijver je mee in de tijd vanaf de Amerikaanse
burgeroorlog, waar de vader van Adam Trask als
oorlogsinvalide terug komt en weet op te klimmen tot
de hoogste lagen van het ministerie van oorlog. Zijn
zonen blijven verweesd achter nadat ze onderling
strijden om de liefde van hun vader. Die geschiedenis
herhaalt zich bij de zonen van Adam, waarvan
uiteindelijk €én zal vechten in de Eerste Wereldoorlog.

Het boek is goed in etappes te lezen. Vaak begint de
schrijver een hoofdstuk met filosofische overpeinzingen
over maatschappelijke ontwikkelingen of menselijke
karaktertrekken. Dan komen de scenes en de dialogen
die verhalen in een verhaal zijn. Soms lijken die scenes
een heel eind bij het hoofdthema, de broederstrijd van
Kain en Abel te staan. Bijvoorbeeld als het gaat om
Cathy de moeder van de jongens en haar sinistere
praktijken. Toch zijn de verhalen op zichzelf boeiend om
te lezen. Sommige verhalen zijn verrassend actueel, dat
blijkt als de Chinese knecht Li vertelt hoe hij zich als
immigrant staande moet houden in de Amerikaanse
maatschappij. Meerdere keren heb ik de neiging om
zinnen te onderstrepen om hun wijze lessen vast te
houden.

Een van die wijze mannen is Samuel Hamilton, een
vriend van Adam Trask. Samen met knecht Li buigen zij
zich over Genesis 4 als ze namen zoeken voor de
tweeling van Adam.

Het Bijbelgedeelte is overgenomen uit de
Statenvertaling, een oudere versie, waardoor de
woorden andere dingen laten zien. Ik ontdek
bijvoorbeeld dat God ondanks dat wij denken dat Hij
kwaad is op Kain, wel de moeite doet om met hem te
praten en hem advies geeft om te leven. Dat laatste
ontdekt Li ook als hij er een andere vertaling op na slaat.
Hij komt daardoor tot een sleutelwoord in de roman het
Hebreeuwse begrip timshel, (gij moogt). Welk verschil
dat uitmaakt voor de levens van de hoofdpersonen, is in
de roman uitgewerkt.

Naar aanleiding van dit gedeelte in de roman, viel mij op
dat God Kain een teken op zijn voorhoofd geeft. Hij
wordt beschermd door God, zelfs nadat hij slechte
dingen heeft gedaan. Dit kantelde mijn idee over God
ten opzichte van Kain. Waarom hebben wij zo'n moeite
met God als Hij ons offer niet aanneemt? Hoe komt het
dat wij ons zo snel afgewezen voelen? Die herkenbare
pijn komt steeds terug in dit boek. Nog niet zolang
geleden, besprak ik in deze rubriek Ode aan de verliezer
van Alain Verheij, waarbij alle aandacht valt op de
zwakke, in dit geval Abel. Deze roman lijkt juist een
boodschap te hebben voor Kain, die wij misschien toch
wel meer zijn, dan we willen toegeven.

Ten Oosten van Eden laat zien dat een oerverhaal als
Kain en Abel op meerdere manieren kan worden

herverteld.

Ten Oosten van Eden verscheen in 2020 in een nieuwe
vertaling bij uitgeverij van Oorschot | 608 blz € 32,50.

Antoinette Schram
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Wat kies j1j?

In deze rubriek leggen we een aantal keuzes voor passend bij het thema van de editie.
Wie durft zich op deze manier te laten kennen? Ditmaal: Esther van lersel

Licht of donker?

Duidelijk licht! De overgang van de zomer naar
de herfst vind ik bijvoorbeeld altijd heel lastig.
Ik hou van lange zomeravonden en als het dan
ineens weer om 19 uur en later nog om 17 uur
donkeris....brrr.

Als ik er eenmaal doorheen ben dan kan ik wel
erg genieten van een gezellig huis met
kaarsjes, kerstboom en verlichting in de tuin.
Dus ook dan toch weer licht!

Verlichting geven of verlichting krijgen?

Verlichting krijgen heb ik gelukkig nog niet zo nodig
gehad, dus dan geef ik het liever...al kan dat misschien
nog wel wat meer. Ik hou wel van de dingen luchtig
maken, dus dat probeer ik altijd wel te doen. Natuurlijk
als het past, want niet alles is simpelweg luchtig te
maken. Ik hoop nu meer invulling hieraan te kunnen
geven door mijn werk als coordinator bij Stichting
Present. Net mee gestart en veel zin in. Ik zal er niet over
uitweiden, maar als je iets wil weten, vertel ik er graag
over. En je kan ook altijd Jan de Sterke even
aanschieten, die weet er nu nog veel meer van!

Keuzes voor april

Welke keuze maak jij? En waarom?

Ochtendwandeling of avondwandeling?
Strand, bos of heide?
Alleen of samen naar buiten?
Als kerk naar binnen of naar buiten gericht
zijn?

Mail je keuzes naar
redactie.ajk@gmail.com o.v.v. Wat kies jij?
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Zonlicht of lamplicht?

Zonlicht natuurlijk! Ik hou heel erg van de zon. In de
lente heerlijk voor het huis in het zonnetje een kop
koffie drinken, in de zomer lekker kamperen en nu in
de winter heerlijk die paar zonnestralen! En als het kan
zelfs schaatsen en spelen in de sneeuw in de volle zon.
Ja dan ben ik ook zeker buiten te vinden.

Sta op en schitterje licht is gekomen,
uverjeuschijit de luister van de HEER.
(Jesaja 60:1) of

Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen. (Johannes 15]

Die laatste tekst kan veel troost bieden, ik hou me daar
maar aan vast. En heb ook wel om me heen gezien dat
als het donker of duister om je heen is, het Licht kracht
en vertrouwen biedt. Ook in onze eigen gemeente.

De tekst S5ta op en schitter kies ik nu. Mooi als je dat
kan en er invulling aan kan geven. lk wens dat
iedereen toe. lemand heeft me ooit eens gezegd dat
je deze tekst niet te groot hoeft te interpreteren. Door
iets kleins te doen, kun je ook opstaan en schitteren in
Gods Koninkrijk. Dat betekent dus dat iedereen, klein
of groot, dat kan. Simpelweg door te doen waar je
goed in bent (van God gekregen) en daarvan uit te
delen. Prachtig dat het eigenlijk zo simpel mag zijn.




Laat je kennen

In deze rubriek leren we iedere maand een van de
lezers beter kennen. Vijf vragen leiden tot vijf
persoonlijke antwoorden.

Deze maand: Renata van Mastrigt

Wanneer heb je voor het laatst gelachen?

Gelukkig gaat er geen dag voorbij zonder gelachen te
hebben. Vooral de dagen dat wij op onze kleinkinderen
passen zijn dagen dat er veel gelachen wordt. Kinderen
zijn ontwapenend en onbevangen en voor hen zit de
wereld zo simpel in elkaar. Geweldig toch! Verder
wandelen wij veel en daarvan is bekend dat er
hormonen vrij komen die je een geluksgevoel geven. Ik
merk dan vaak dat ik met een lach op mijn gezicht loop
en niet zelden maak ik een grapje tegen volstrekt
onbekenden die we onderweg tegenkomen. Verder
merk ik dat humor voor iedereen weer anders is. Een
grap moet wat mij betreft eenvoudig, maar vooral niet
smakeloos zijn. En dan is er nog de slappe lach, heerlijk
om zo ontspannen te lachen en bijna niet meer te
kunnen stoppen.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Eigenlijk gaat er ook geen dag voorbij dat ik niet een
traantje heb weggepinkt. Niet om mijn eigen leed, maar
gewoon omdat ik moet huilen bij diverse emoties. Als
een ander huilt, huil ik mee. Vooral bij de beelden op de
televisie als mensen vertellen van hun verlies. Helaas
komen deze beelden dagelijks voorbij in het nieuws. Als
ik een getuigenis hoor van hoe God zich aan mensen
openbaart, raakt me dat enorm en schiet ik meteen vol.
Naar een film uit het drama genre kijk ik liever niet, want
dan wordt het meestal €één groot tranendal.

Welk bijbelverhaal spreekt je aan en waarom?

Het verhaal dat Jezus in de boot ligt te slapen en er een
storm opsteekt. Dat de discipelen zo bang zijn en hem in
paniek wakker maken. Dat Jezus de storm stilt en vraagt
waar ze zo bang voor waren. lk wil dit verhaal met me
meedragen om er steeds zeker van te zijn dat God elke
storm in mijn leven kan en wil stillen.

Waar verlang je naar?

Vrede! Vrede in de wereld waar ieder mens mag zijn wie
hij is, waar ieder mens recht gedaan wordt, waar
iedereen vrede heeft met zichzelf en zijn eigen positie
en waar iedereen de Vrede van God in zijn leven ervaart.

Welke uitspraak zou jij op een tegeltje zetten?

Daar ben ik niet zo van, die vind ik altijd wat geforceerd.
Ik ga dan liever voor een proclamatie. Zoiets als Jezus is
overwinnaar’ of mijn lievelings bijbeltekst Joh 3: 16.
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij
Zijn enige Zoon gegeven heeft. ledereen die in hem
gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. (Bijbel in
Gewone taal)

Of: ‘Mijn identiteit ligt in Jezus en niet in wat de wereld
over mij zegt.

" Jezus is

overwinnaar’

Mail jouw antwoorden op de vijf vragen naar
redactie.ajk@gmail.com
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Jeruzalem

Deze maand gaat het over liedjes over Jeruzalem uit het
seculaire circuit. Dit naar aanleiding van het overlijden
eind december van de Frans-Israélische zangeres Rika
Zarai (1938-2020). Zij zong in het Hebreeuws, Engels,
Frans, Duits, Spaans en Italiaans, maar zij zal altijd
bekend blijven door haar hit Jeroesjalajim sjel zahav
(Jeruzalem, stad van goud). Dit lied werd ook in
Nederland na 3 pogingen een hit, eerstin 1967 en
daarna nog 2x (in november 1968 een top 10 hit op
nummer 4).

Het lied werd geschreven voor de Zesdaagse oorlog met
Jordanié door Naomi Shemer (1920-2004), maar na die
oorlog uitgebracht toen het oostelijk deel van
Jeruzalem weer toegankelijk was. Zangeres Shuli

Nathan (geb. 1947) zong het tijdens het Israélische
songfestival en het werd een van de populairste
liederen van Israél en van de Joden wereldwijd.

Het was het tweede volkslied na het bestaande Hatikwa.
In de Knesset werd in 1967 een poging door
vredesactivist Uri Avneri gedaan en voorgesteld om
Jercesjalajim sjel zahav als volkslied te gaan gebruiken
maar hij ving bot.

Het lied werd gebruikt in de soundtrack van de film
Schindlers List aan het eind van de film. Er is ook nog
een versie van de Israélische zangeres Ofra Haza.

In het Nederlands is het refrein:
Jeruzalem van goud en van koper en van licht, is het niet
zo dat voor al jouw liederen ik een viool ben?

The Holy City

De versie van The Holy City van Marco Bakker kwam 50
jaar geleden in januari 1971 als single binnen in de
tipparade. Helaas werd het geen hit. Het lied werd
geschreven door de Engelse advocaat Frederic Edward
Weatherly (1848-1929) in 1892 met muziek van Michael
Maybrick alias Stephan Adams (1841-1913). Het was een
religieuze Victoriaanse ballad. De bladmuziek was zeer
populair en het meest gekopieerde muziekstuk voor het
internettijdperk.

Het lied is opgenomen in de African Methodist Episcopal
Church Review in 1911. Een veroordeelde alcoholist
werd na het zingen vrijgesproken omdat de rechter de
uitvoering mooi vond. Het wordt ook genoemd in de
Ullyses van James Joyce in 1922. Het nummer kreeg
weer populariteit in de film San Francisco uit 1936 toen
het werd gezongen door actrice Jeannette Mac Donald.
De melodie vormde de basis van een spiritual getiteld
Hosanna. Het is ook opgenomen in het liedboek van
Johannes de Heer als De Heilige Stad met andere
refreinen na elk couplet.

De eerste is: Jeruzalem, hef je poorten op en zing
Hosanna in de hoogte, Hosanna voor je Koning. Andere

bekende versies zijn van o.a. Mahalia Jackson en
Charlotte Church.

Jerusalem

Oaok 50 jaar oud uit 1971 is het nummer Jerusalem van
de Israélisch-Duits-Russische zangeres en actrice Dahlia
Lavi (1942-2017). Het lied is geschreven door het
echtpaar Alain en Marilyn Bergman en de muziek is
geschreven door Herb Alpert. Zij zong het in het Engels
en is meer een protestlied. Later werd zij een schlager
zangeres.

Gerusalemme

Ditis een ruim 7 minuten durend lied van de ltaliaanse
zanger Amedeo Minghi (geb. 1947). Het is gezongen in
Rome in 2008 met de Israélische sopraan Orit Gabriel en
Hakeem Abu Jaleela. Echt de moeite waard om dit te
bekijken en te beluisteren op YouTube, de soloversie
van hem is minder mooi.

Dan zijn er nog nummers van Elly en Rikkert over
Jeruzalem getiteld Jeruzalem 1 en 2 en zelfs van
Emerson, Lake & Palmer.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl
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Is het u opgevallen dat er geen interview meer in het kerkblad staat? Of dat de rubriek "doorgeefpen” verdwenen is?
Jammer vinden wij van de redactie dat. Een interview met en het leren kennen van een gemeentelid maken het
kerkblad wel persoonlijker. Helemaal in deze Corona-tijd waarin we niet veel mensen persoonlijk spreken, is deze
persoonlijke noot belangrijk. Daarom hebben we een aantal nieuwe rubrieken die we vanaf volgende maand willen
starten. Wij zijn hier enthousiast over, maar ....... het gaat alleen lukken met uw hulp!

Wij, de redactie, verzamelt kopij en maakt hier een mooi kerkblad van. Maar we hebben u, als lezer en
gemeentelid,nodig om de kopij aan te leveren. Wat zou het mooi zijn als iedere lezer minimaal eenmaal per jaar iets van
kopij aanlevert. Dan krijgen we een heel mooi, persoonlijk en gevarieerd kerkblad. Onderstaand nieuwe rubrieken
waarvoor we u vragen om kopij in te sturen. Kies een rubriek die bij u past en kies het moment dat bij u past. ledere
bijdrage, hoe klein ook, helpt ons om maandelijks een mooi blad voor alle gemeenteleden te maken.

We hopen dat we maandelijks mooie kopij mogen ontvangen op: redactie.ajk@gmail.com. Vermeld dan de
betreffende rubriek en de naam die we mogen vermelden (mag ook alleen voornaam zijn). Een foto erbij maakt het

Beelden van hoop

In deze tijd van Corona heeft iedereen zijn
eigen manier gevonden om het vol te
houden. Deel dit met anderen om hen

inspiratie te geven als ze het moeilijk
hebben. Maak een foto van hetgeen je in
deze tijden houvast geeft. Een gedicht
maken mag ook. Of schrijf het gewoon op.

Wat kies jij?
ledere maand hebben we een
aantal paren van woorden. Welke
keuze maak jij? En waarom?
Maak zelf de keuze, vraag het aan
je partner, of maak allebei de
keuze.

Lief en leed )

Veel bedrijven hebben een lief en leed potje om
collega's die iets leuks of vervelends meemaken
een kleine attentie te kunnen geven. Wij
hebben geen potje om cadeautjes van te
kopen. Maar we willen wel aandacht schenken
aan het lief en leed van gemeenteleden. Dus
stuur een kort berichtje met of zonder foto als u
iets meemaakt. Denk bijvoorbeeld aan
geboorte, ziekte, enorme pech, veel geluk,
trouwen, doop, jubileum of een nieuw huisdier.

Laat je kennen
Beantwoord onderstaande vragen zodat we je
beter leren kennen:

Wanneer heb je voor het laatst gelachen?
Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
Welk bijbelverhaal spreekt je aan en waarom?
Waar verlang je naar?

Welke uitspraak zou jij op een tegeltje zetten?

De week van ..
Vindt je het leuk om te delen hoe jouw

Coverfoto

Op de voorkant van dit
kerkblad staat altijd een
mooie grote foto die bij
het thema past. Tot nu toe
kwam deze foto steeds van
Pixabay. We zouden het
leuk vinden als de
coverfoto voortaan steeds
door een gemeentelid
gemaakt wordt. Heb je een
mooie foto gemaakt die bij
een van onderstaande
thema's past, mail hem
dan. Vooor de cover moet

de foto circa 2 mb zijn. Is je
foto te klein, dan plaatsen
we hem ergens anders in
het kerkblad.

april Naar buiten
mei Hemel

Jjuni Bloei

juli Rust
september Vrede

oktober Communicatie
november Dankbaar
december Verwondering

week eruit ziet. Beschrijf dan kort per dag
wat je meemaakt. Laat ons meeleven met
een week uit het leven van ... een
predikant, een verpleegster, een tandarts,
een juf, een leerling, een moeder, een oma,
Oftewel een week uit jouw leven.

Overig
Passen de rubrieken op deze pagina niet bij jou,
maar wil je wel helpen om een bijdrage te
leveren? Wees dan vrij om zelf iets te verzinnen.
Op deze manier is ook de muziek-rubriek
ontstaan. Een eenmalige bijdrage (passend bij
het thema) is ook altijd welkom.




e Gezamenlijke berichten

Puzzel

Horizontaal 1 Z (3[4 | 5 |6 |7 |8
1 Kerkvergadering 5 Stad met zeven pelgrimskerken 9 Plaats in 5 10
Overijssel 10 Heisa 11 Enak was er een 12 Bestemd voor (afk.) .
13 Symbool voor radon 14 Timide 16 Bijbels moordslachtoffer 7 12 3
17 Okselverfrisser 18 Kerkelijke gemeente mbt. haar geeste- .
lijke leider 20 Die is Goed op 2 april 2021 23 De jongere (Lat. 14 15
afk.) 24 Houtscort 25 Vrij van doping (Eng.) 27 Herinstel-
lingsknop (Eng.) 28 Indische taal 29 Grote sportgebeurtenis 16 7
(afk.) 30 Zonnebaden 31 Religieuze liedvorm 32 Spinnenweb
34 Motorvioeistof 35 Onderdeel van een tijdschrift 38 Het 18 19
onderbewuste (in de psychologie) 39 Vaartuig van Noach |
40 Vrijzinnig-protestantse Radio-omroep (afk) 41 Niets 20 (21 22 23
43 Compagnie (afk.) 44 Een van de geschenken van de Wijzen
uit het Oosten voor de jonge Jezus 45 Sacraal. 24 25 26
Verticaal 27 28
1 Die is Babylonisch volgens Genesis 71:7-9 2 Amper 3 Gewicht 29 30
4 Internetextensie van Duitsland 5 Nederlandse auteur
(1923-2006) 6 Overdosis (afk.) 7 Seintaal 8 Wat je niet zonder | Y] ‘
ergernis kunt aanzien volgens Numeri 33:55 (5 woorden) |
10 Ziener van David 12 Achteruit 15 Gemeente in Gelderland 32 |33 34
18 Duitse filosoof (1724-1804) 19 Raaigras 21 Boerenwerktuig
22 Vioor een stukje 23 Kostbaar bleekgroen gesteente 25 Zoon 33 36 i“
van Noach 26 Tenniswedstrijd tussen twee personen30Llicht | | 4 | | | N
van gelaatskleur 31 Persoonsgebonden budget (afk.) 33 Ge- n8 .39 w
luid (voorvoegsel) 36 Militaire expeditie in vijandelijk gebied v - -
(Eng.) 37 lerland {op auto's) 40 Romeinse 7 42 Internetextensie .
van Hongarije 43 Symbool voor cerium. 7 5 ‘

www.wimdeweerdb.com
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Groene Tinkerk |
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DIJKJE

Maart

Het is bijna half februari wanneer ik dit schrijf. Buiten is het
koud, er ligt al de hele week sneeuw en dat is best een
mooi gezicht! De lockdown en de avondkliok zijn verlengd
tot in elk geval 2 maart. De adviezen van de PKN zijn, in
het verlengde daarvan, ook verlengd: ‘houdt online
kerkdiensten, zonder kerkgangers en zonder zang.

En zo déen we het ook in onze Groene Tuinkerk — met
variaties in orgelspel en dankbaar voor de mogelijkheden
die Kerk-tv biedt. We kunnen vanuit onze huizen zelf
kijken en luisteren naar de zondagse kerkdiensten, en er is
naast onszelf ook nog een breder bereik...

Veertigdagentijd 2021

Als kerkgemeenschap maken we ons op voor de jaarlijkse
40-dagentijd, die markante periode op weg naar Pasen
vanaf aswoensdag, 17 februari. Het is een periode van
bezinning (gebed), van consuminderen (vasten) en van
solidariteit (aalmoezen geven), met de liturgische kleur
paars. De beide eerste zondagen vallen dit jaar nog in
februari (21 en 28 februari) en zullen voorbij zijn wanneer
u dit leest.

Zelf hoop ik in onze kerk voor te gaan op 7 en op 28
maart, op de derde zondag van de 40-dagentijd en op de
zesde zondag die tevens Palmzondag is.

Beide zondagen zetten de lezingen van het leesrooster de :
toon, in combinatie met het thema van dit jaar.
{Onwillekeurig gaan mijn gedachten ook even terug naar
een jaar geleden, toen half maart de kerk plotseling dicht
ging vanwege corona, vlak voor de derde zondag in de
40-dagentijd. Niemand wist toen hoe lang die situatie zo
zou blijven, maar uitzonderlijk was het wél. Toch hebben
we die zondag achter gesloten deuren wel een korte
meditatie met Schriftlezing, gebed en orgelspel
gehouden waar u thuis naar kon luisteren. |k heb toen uit
psalm 25 gelezen. En al met al hebben we zondag aan
zondag, week aan week de lofzang/lofzegging gaande
kunnen houden in onze Groene Tuinkerk...).

Ik ben er voor jou is het thema van de 40-dagentijd dit
jaar, ons aangereikt door de landelijke kerk (Kerk in Actie),
rond de zeven werken van barmhartigheid uit Mattheus
25. Elke zondag wordt er een werk van barmhartigheid
belicht, en bij ons in de kerk ook door de liturgische
schikking uitgebeeld. Het is een mooi thema!

Zondag 21 februari: de zieken bezoeken (1), en zondag 28
februari: de dorstigen laven (2). Zondag 7 maart: de
vreemdeling onderdak geven (3). Zondag 14 maart: de
naakten kleden (4). Zondag 21 maart: de hongerigen te
eten geven (5). Zondag 28 maart (palmzondag): de doden
begraven (6). Pasen: liefhebben, barmhartig zijn. (Het 7e
werk van barmhartigheid ‘de gevangenen bezoeken'
krijgt accent in de diaconale paaskaartenactie voor
gevangenen).

Op 10 maart is het 'biddag’ en dat zal er op één van de
zondagen ook in verweven worden. De liturgiecommissie
boog (en buigt) zich over de rode draad voor de hele
periode, uitlopend op de stille week en pasen; over dit
laatste meer in het kerkblad van april.

Veertigdagenkalender Ridderkerk / |Jsselmonde




Veertigdagenkalender

Door de landelijke kerk is een veertigdagenkalender
Ik ben er voor jou uitgebracht en ook door een aantal
kerken uit Ridderkerk - lJsselmonde (waaronder de
Groene Tuinkerk) is er weer één samengesteld. Van de
‘locale’ kalender wordt een aantal boekjes in de
gemeente verspreid, weliswaar in beperktere aantallen
dan eerdere jaren maar de situatie is ook anders. En
helaas kunnen verschillende activiteiten die in het
boekje vermeld staan niet doorgaan, waaronder de
solidariteitsmaaltijden in de parochiekerk. (Mocht u
wanneer u dit leest nog graag een boekje willen
hebben, laat het dan even weten; wellicht dat er begin
maart nog wel een paar boekjes in voorraad zijn). De
digitale versie van het boekje komt op de website.

Gesprekskring en gebedskring op woensdagochtend
In februari was er geen gebedskring en zal er eind
februari ook geen gesprekskring zijn. Over de
gebedskring in de maand maart overleggen de vaste
deelnemers met elkaar. En mocht er eind maart wel
weer gesprekskring zijn dan zal dat in elk geval niet op
31 maart (stille week) zijn maar een week eerder, op
woensdag 24 maart.

Pastoralia

Het pastorale spreekuur op woensdagmorgen tussen
10.00 uur en 12.00 uur in de kerk gaat zoveel mogelijk
door. Maakt u er gerust gebruik van, telefonisch kan
ook, of gecombineerd met de wens om zomaar even stil
te zitten in de kerk...

In de maand maart vervalt het spreekuur op 17 maart
(verkiezingen) en op 31 maart (stille week).

Het leven gaat voor ieder van ons zo z'n gang, voor de
een wat rustiger dan voor de ander. Soms is het moeilijk,
hebben we vragen, voelen we ons beperkt of maken we
ons zorgen. Of het is juist fijn en we hebben iets te
vieren. Hoe het ook zij: Ga met God, en Hij zal met u zijn.

Oproep

Al een heel aantal zondagen verzorgen collega Marjan
en ik een '(gebeds)tekst van de week!

De eerste weken werd deze uitgedeeld aan de
kerkgangers op zondag en daarna (toen er geen
kerkgangers meer konden komen) werden de teksten
op facebook en op de website van de kerk gezet. Een
enkele keer gebeurde het dat een gemeentelid de tekst
aanleverde.

Vandaar nog eens deze oproep: hebt u ook een mooie
tekst (van een gedicht, lied, gebed) die u wel zou willen
delen met anderen?

Laat het ons dan weten, dan zorgen wij dat de tekst
verder komt!

Licht

Het thema van dit kerkblad is LICHT.

Een veelomvattend thema. God is Licht, we bidden in de
kerkdienst voordat we uit de Bijbel gaan lezen om
ver-licht-ing met de Heilige Geest, we zeggen wel ‘er is
licht aan het eind van de tunnel, er is daglicht en
zonlicht - en ga zo maar door...

Wat roept dit thema bij u op?

Tot slot
De landelijke veertigdagenkalender van dit jaar heeft
als ‘'vooraf’ de woorden van lied 774, en met deze
woorden van Huub Oosterhuis sluit ik hier nu graag af:

Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste,

Alfa, Omega, begin en einde.

Wie dorst zal lk om niet te drinken geven

uit mijn bron, die bron van levend water.

Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.

Ik zal er zijn.

Een gezegende (verdere) 40-dagentijd toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel

Impressie gemeenteberaad

Op zondag 13 december j.l. hielden we na de kerkdienst
weer een gemeenteberaad, gericht op de toekomst van
onze kerkelijke gemeente. Voor het eerst was het
beraad ook via Kerk-tv te volgen, waarmee we een nog
groter bereik hadden dan alleen de aanwezigen in de
kerk. Hierbij een korte impressie:

De voorzitter van de kerkenraad, Roy de Bruin, schetst
om te beginnen in het kort de situatie sinds het vorige
gemeenteberaad (oktober 2019) met daarbij ook de
situatie vanaf maart, toen de corona uitbrak.

Karel Jungheim licht vanuit het CvK het één en ander
over het kerkbeheer toe, over de mogelijke scenario’s
richting de toekomst en over de contacten die er tot nu
toe zijn geweest met zowel de Petrakerk als de kerk van
Bolnes.

Vervolgens komt Mees Hoogerwerf aan het woord over
de financién. Hij doet zijn uitleg aan de hand van
grafieken, over het ledental en hoe we er als gemeente
van de Groene Tuinkerk financieel voorstaan. Er worden
de komende jaren, zeker tot 2025, geen grote financiéle
tekorten verwacht en we kunnen dus financieel gezien
vooralsnog ‘gewoon’ doorgaan met ons gemeente-zijn.

Ds Hermie Hummel vertelt ook iets over het
gemeente-zijn maar dan gezien vanuit het samenzijn
als gemeente.




We hebben zowel een gesprekskring als een
gebedskring, en we hebben op zondag kerkdiensten.
De lofzang is ook toen de corona uitbrak gaande
gehouden in onze kerk! En dat er nog altijd mensen zijn
die zich inzetten in een taak of activiteit stemt (ook) tot
dankbaarheid. Ze sluit daarna het gemeenteberaad af
met de gebedstekst van de zondag.

Zijn er vragen of suggesties aan het dagelijks bestuur?
Laat ons deze gerust weten! En: de scriba, Jan
Oorebeek, schreef een uitgebreider verslag van het
gemeenteberaad dan alleen deze impressie.
Desgewenst kunt u hem er naar vragen.

Bij leven en welzijn is er in maart a.s. weer een
gemeenteberaad.

Namens het dagelijks bestuur,
ds. Hermie Hummel

Liicht en W‘“J

Zegenen, het woord komt overal in voor. We hebben het
over een gezegende (= hoge] leeftijd, een vrouw in
gezegende omstandigheden (= zwanger) en zo voort.
We moedigen elkaar aan met een “mijn zegen heb je"
en zo geven we ook ruimte aan elkaar. Als we elkaar
feliciteren, gelukwensen, ook dat is een vorm van
zegenen. In het jaar 2021 hopen we een zegen over
ieders gezondheid, over ons leven, voor iedereen licht
en leven, ook wereldwijd. En zelfs bij begroeting en
afscheid zeggen we “God bless you', God zegene je. Ga
zo maar door.

Welnu, deze maand wensen we licht en zegen voor ieder
die zijn/haar verjaardag mag vieren:

mw Muller | 1] mw van Nes [2| mw Tims |3|

dhr Melenberg |5]| dhr Tamse |6] dhr Bax |7]

dhr Kooij |9] dhr Jongenotter |12| mw Poldermans |13
mw de Haan |19 mw vd Linden |20] mw Groeneweq,

dhr Debesay |21] mw Jungheim |22| mw de Rooij |23|
mw den Hollander |24| mw Hukema, dhr Rienks,

dhr Wezeman |25| mw Klop |26| mw van Dordrecht,

dhr Stok |28| dhr vd Molen [30] mw ter Meulen [31]

Uit het Liedboek de zegen van Adron: Lied 429c

“De Eeuwige zal je zegenen en behoeden;

de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat over je doen schijnen
en je genadig zijn;

de Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.
Amen.”

(Numeri 6: 24-26)

Een hartelijke groet,
Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker Groene Tuinkerk

Kerkbalans 2021

In de maand januari is een groep gemeenteleden
wederom druk bezig geweest met de actie Kerkbalans
met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Het is altijd weer spannend of het gestelde doel kan
worden bereikt. Ook dit jaar was het, om de begroting
sluitend te krijgen, noodzakelijk om € 59.500,00 aan
toezeggingen binnen te krijgen.

Op dit moment is van een groot deel van de
gemeenteleden een reactie ontvangen, en nu al kunnen
wij u laten weten dat dit bedrag gehaald is. Voor de
vrijwillige bijdrage is een bedrag toegezegd van €
52.000,00 en aan giften is € 9.800,00 toegezegd.
Hiermee kan het tekort geheel worden gedekt. De
bijdrage voor het kerkblad heeft tot nu toe € 2100,00
opgebracht.

Een prachtig resultaat waar wij heel dankbaar voor zijn,
te meer omdat wij u nu ook al kunnen laten weten dat
het jaar 2020, ondanks de mindere huuropbrengsten
door de sluiting van het kerkgebouw en de
noodzakelijke investering in zonnepanelen en kerk-tv,
met een klein tekort van een paar honderd euroc kan
worden afgesloten.

Alle gemeenteleden natuurlijk hartelijk dank voor uw
betrokkenheid en de gedane toezeggingen.

Dit jaar een bijzonder woord van dank aan alle
vrijwilligers, die het ondanks de beperkingen die er dit
jaar waren, weer opnieuw mogelijk hebben gemaakt
deze actie te kunnen houden.

Het college van Kerkrentmeesters




BLOEMENDIENST

Zondaq 10 januari

5 kleine boeketjes gemaakt uit &

een groot boeket. Deze 5 waren

bestemd voor de 5 koorleden

die toen iedere zondag nog y

mochten zingen in de kerk. }

1 Koorlid kreeg diezelfde zondag ook thuis een

boeketje aangeboden. Zij werden allen hartelijk bedankt
die zondag, maar....toen nog niet wisten dat er voor het
laatst gezongen mocht worden.

Zondag 24 januari.

Deze zondag waren de bloemen bestemd voor de
fam. Telleman. Zij werden bedankt voor het weer klaar
maken van de V.V.B. lets wat ieder jaar weer een hele
klus is.

Krijn werd ook bedankt voor de begeleiding van het
zangkoortje uit de Zaaiers.

Zondag 31 januari.

Op 5 februari mocht Dhr. Bal zijn 80e verjaardag vieren,
daarom ontving hij een boeket namens de gemeente.
Ook onze gastvoorganger deze zondag, dhr. Joh. Bos,
kreeg een mooie bos bloemen. Hij is vanaf deze maand
werkzaam in Willemstad en heeft een Masterstudie
afgerond over missionair gemeente-zijn. Dhr. Bal en Joh.
Bos werden door de gemeenten van harte gefeliciteerd.

Zondag 7 februari.
Mevr. v.d.Boogert bereikte 10 februari haar 96e

verjaardag, dat verdient toch zeker een bloemetje. Zij
werd gefeliciteerd en de gemeente wenste haar nog
een goede tijd toe.

Het is toch goed, dat ondanks deze tijd, (terwijl er geen
volle kerken meer zijn), aandacht wordt besteed aan
gemeente leden die hun verjaardag mogen vieren.
Een klein gebaar, dat doet soms goed, daarom blijven
wij het gewoon doen. Zo kregen wij een lief briefje van
fam. Bal. |k vermeld het hieronder.

Ik heb een piepklein berichtje.

Via deze weg willen wij, Harry en ik, u bedanken voor de
bloemen die wij via Jilles Tims kregen aangereikt op
zondag 31 januari.

Wij zijn dankbaar dat Harry 80 jaar mocht worden op
vrijdag 5 februari.

Dat we bloemen kregen, deed ons beseffen, hoe fijn het
is deel uit te maken van de Groenetuin gemeente, waar
het omzien naar elkaar veel prioriteit heeft.

Dank jullie voor het mooie boeket,

Harry en Fredy Bal.

Lieve mensen, wij wensen u sterkte toe, want velen
hebben dat nu hard nodig. Daarom blijven we aan
elkaar denken en vertrouwen op God dat we het mogen
volhouden.

Alle kleine dingen die we voor elkaar doen, geven die
ander toch nog steeds een oppeppertje. Vele kleine
dingen worden vanzelf groter.

Met vriendelijke groeten van Joke Busse en Elly
Qorebeek, tel 06 177 33 719.

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
of :kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Vergeten plaatsing:

Overleden:

Dhr. Hendrik Drop,

geboren 14 juni 1931, overleden 7 december 2020.
Dhr. Drop woonde Grote Hagen 434.

Verhuisd:

naar Barendrecht:
Mw. Y. Poldermans,
Startstraat 9.

naar Assen:
Dhr. A. van Kapel - van de Logt,
Frambozentuin 15.

binnen de gemeente:
Mw. W. Boot — de Zeeuw
Mw. LW, Boot

Van Biezenkreek 7/e,
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KERK IN ACTIE MELDT:

De collecte was een groot succes!

Met meer dan 5.500 collectanten,

online en fysiek, en bijna 500

collectecodrdinatoren hebben

we met de eerste landelijke huis-

aan-huiscollecte van Kerk in Actie eind vorig jaar maar
liefst € 540.000 opgehaald! Voor iedereen die hieraan
heeft bijgedragen: enorm bedankt! Het geld is voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. De collecte is erg
positief ontvangen, zowel door collectanten als gevers.
Mensen waardeerden het collectedoel en waren verrast
dat de kerk zich van deze kant liet zien. Ook dit jaar
komen we weer in actie voor viuchtelingenkinderen in
Griekenland. Doet U ook (weer) mee!?




" Hervormd lIJsselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Collecte
Op het moment van schrijven is de lockdown van kracht tot in ieder geval 2 maart. Dat betekent

dat we afgezien van de kerkdienst helaas nog steeds niet fysiek kunnen samenkomen als
gemeente. Wat betreft de kerkdiensten geldt nog steeds dat we maximaal 30 volwassen
bezoekers (afgezien van de mensen met een taak) mogen verwelkomen in de dienst. We
kunnen ons goed voorstellen dat u juist nu ervoor kiest om de dienst online te volgen. Houdt u
de berichtgeving via mailings en website in de gaten voor de actuele stand van zaken in de
maand maart.

We vragen u en jou om je in te blijven schrijven als u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via
de website www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide kerken wordt een live-stream aangeboden
(met beeld en geluid), ook achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via de website
www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de opname ook op een later tijdstip terugkijken. Via
kerkomroep wordt alleen het geluid uitgezonden.

" . Kerk(rentmeesters)
De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen

zakken van hand tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks Scande QR code

geld voor de collecte blijven overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes of door handmatig de met de camera van
uw telefoon of

tablet. Dus buiten
de bankapp om.

rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie elders in dit blad. Van harte
aanbevolen!

s

-

Wij wensen en bidden u en jou Gods vrede toe.
Hartelijke groet,

De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk
www.kerkinijsselmonde.nl

Overledenen

Naam Leeftijd
Mevr. AW. Verhoef - Bronkhorst 98
Mevr. J. Boellaard - Leijdens 89
Mevr. L. van Werkhoven - Verhage 84
Mevr. A.G. Christen - Ekelmans 60

Advertentie

0 VAN DER WIEL MAKEL AARDIJ
We maken 't rond

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Het vertrouwde adres voor: 3

Woning verkoop

Woning aankoop @ @
Woning taxatie Y b :
Y 4

- Bredenoord 2 - Rotterdam - 010 4978447 - info Gwiclmak.nl -

- www wielmak.nl -
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Adriaen Janszkerk

Rotterdam-lJsselmonde

het heilig Avondmaal worden gevierd (met de
mogelijkheid om dat thuis mee te doen).

Overlijden

Op 8 februari jl. overleed dhr. Jacob Willem (Jaap) van
Zanten op de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst en
begrafenis hebben vanwege de corona-maatregelen
plaats gevonden in besloten kring, op maandag 15
februari op de begraafplaats |Jsselmonde. We wensen
zijn vrouw, mw. C. (Corrie) van Zanten-van der Hoff, met
de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troost
toe in het gemis. Vanuit hun appartement met uitzicht
op de Maas kwam het echtpaar Van Zanten
(oud-schippers) de afgelopen jaren trouw naar de dienst
in de Adriaen Janszkerk. In de afscheidsdienst stonden
we stil bij de troost van het evangelie, dat voor ieder die
in hem gelooft, je levensscheepje de haven van Gods

Van de predikant (eeuwige) rust mag binnengaan.

Rondom de diensten

Het is inmiddels een jaar geleden dat we de eerste Zieken

verontrustende berichten kregen vanuit China en later We leven mee met mw. L. de lijster — den Otter nu ze is

vanuit Noord-Italié over hoe het Corona-virus daar om geopereerd aan een tumor bij een van haar nieren. Op

zich heen groep. In maart vorig jaar gingen ook wij in dit moment lijken er geen uitzaaiingen te zijn, datis een

Nederland de eerste lockdown-tijd in. We ondergaan enorme opluchting! We wensen haar een goed herstel

deze tijd vanuit onze eigen huizen, op onze eigen en Gods nabijheid toe.

manier, met ups en downs. Maar dat het voor velen

(jong en oud) ook een hele pittige tijd is van afzien, is Kerk app

wel duidelijk! Laten we naar elkaar blijven omzien en Sinds begin dit jaar 2021 is de nieuwe kerk app actief.

elkaar bemoedigen om vol te houden en ons op God te Veel mensen hebben zich al aangemeld voor deze app.

richten. Als u of jij het nog gemist hebt: je kunt hem in de store
vinden onder de naam ‘Kerk in lJsselmonde! Installeer de

Vooralsnog blijven we te maken hebben met de app, maak een profiel aan en je kunt makkelijk contact

beperking van 30 volwassen bezoekers per dienst (m.u.v. houden met andere gemeenteleden, zelf groepen

de mensen met een taak). Gelukkig is er de gelegenheid aanmaken voor een commissie of kring en op de hoogte

om de dienst te volgen via livestream (Youtube kanaal: blijven van nieuwsberichten.

Hervormd Lisselmonde Adriaen Janszkerk). Zie ook de

algemene info in de rubriek ‘algemene info Hervormd Inloop- & Bijbelmorgen

Usselmonde! Als je naar de diensten wilt komen, ben je Sinds de lockdown in december is ingegaan, komt de

van harte welkom, maar vergeet niet om u even aan te inloop en ook de Bijbelmorgen niet bij elkaar. Op dit

melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als moment is niet duidelijk wanneer deze weer van start

u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van kunnen gaan. Houd de mondelinge berichtgeving

Mastrigt: 06-24916845. hierover in de gaten, ook via de afkondigingen in de
dienst.

In de dienst van zondag 7 maart hoop ik zelf voor te

gaan. Ook op zondag 14 maart mag ik voorgaan. Hartelijke groet,

In de dienst van zondag 21 maart is ds. CorBert de Rooij Uw dienaar, Hans Schaap
onze voorganger. Zondag 28 maart is het Palmzondag.

We staan dan aan het begin van ‘de goede week;

voorafgaand aan Jezus' kruisdood en zijn opstanding.

Ook dan hoop ik zelf voor te gaan. In deze dienst zal ook
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agboekjes

Voor de bijbelsedagboekjes heb ik € 52,00 mogen

nptvancee. Zondag  Diaconie 3e collecte

Alle gevers hartelijk dank 3jan €31,75

Corrie Jumelet 10jan £19,25
17 jan €62,50

Praktische informatie 24 jan €44,25

Oppas 31jan €27,25

7 maart: Aafke en Engely

14 maart: Gerdien en Rini

21 maart: Jeanine en Rinske

28 maart: Carin en Engely

SBAJK nog steeds op zoek naar leden voor de technische commissie

Op onze oproep in de decembereditie voor nieuwe leden voor onze technische commissie
hebben we nog geen reactie gehad. We zijn nog steeds op zaak naar een of meerdere mannen
of vrouwen met technisch inzicht die ons willen helpen om ons mooie monumentale
kerkgebouw in goede staat te houden.

Wil jij ons helpen door je talenten in te zetten om te zorgen voor goed onderhoud en beheer
van onze Adriaen Janszkerk?
Neem dan contact op met onze voorzitter Kees Havenaar via c.havenaard@upcmail.nl.

Namens de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
Annet de Ruiter,
Penningmeester en secretaris

Melding van overlijden

Onlangs is mijn broer, Piet Oostlander, overleden.

Hij is geboren in lJsselmonde en heeft daar ook gewerkt. Voor de CJV Timotheus verzorgde hij de bibliotheek in de
oude kleuterschool aan de Benedenrijweg. Als ambtenaar van de burgerlijke stand van de hulpsecretarie lJsselmonde
van de gemeente Rotterdam was hij aanspreekpunt voor het doen van aangifte van geboorte, huwelijk en overlijden.
Omdat hij een bekend persoon is voor oud lisselmondenaren wil ik u op de hoogte brengen van zijn overlijden.

Met vriendelijke groet, Piefer 005‘”&)}0’9!

Leo Qostlander ]
- Piet -
* Rotterdam T Zeist

Verstopt verdriet 31 augustus 1935 25 januari 2021
De pijn probeert te vluchten

Ik wil er nog niet aan
Het verdriet is veel te groot
Om middenin te staan

Liever loop ik er omheen
En zorg ik goed voor jou
Liever blijf ik weg bij mij
Van het verdriet
De kou

Maar ergens diep vanbinnen
Huilt het kind in mij
Verstopt verdriet
Pakt ergens ruimte
Zelfs al kan ik er niet bij
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Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

Veertigdagentijd

Op woensdag 17 februari is de Veertigdagentijd van
start gegaan. Dit noemt men ook wel vastentijd of
lijdenstijd. Het zijn de veertig dagen voor Pasen. Veertig
is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is:
het staat bijvoorbeeld voor ‘een volle generatiel

Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk
meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus
symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd
veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het
huis uit gingen. In de Bijbel komt het getal veertig
regelmatig terug. Bij Jezus komen alle verhalen samen
als hij zelf veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn.
Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar
uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en
begint hij zijn publieke optreden.

Je hoort regelmatig van mensen die besluiten te vasten
in deze periode door bijvoorbeeld te minderen of te
stoppen met bepaalde gewoontes zoals eten van vlees,
alcohol, Netflix of bijvoorbeeld Social Media. Het is goed
om jezelf te trainen en je bewust te maken door
geestelijk een beetje onder druk gezet te worden. Het
gaat dan niet om spierkracht maar om wilskracht.

De veertigdagentijd spoort ons ook aan om je te
bezinnen en tijd te nemen voor gebed. Om na te
denken over welke plaats God in je leven krijgt, over wat
Hij je te zeggen heeft maar ook om te veranderen, te
vernieuwen. De tijd te nemen om even stil te staan, te
luisteren en lief te hebben. Een spoor van liefde is het
thema dit jaar van Bijbel Basics. Jezus geeft Zijn leven
uit liefde voor ons. Hij vraagt ons Hem te volgen en uit
liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben.

In deze hijzondere tijd van corona, maatregelen, groei
van eenzaamheid, verandering van gedrag en

onzekerheid mogen we weten dat onze Heiland met ons
is, maar mogen we ons ook bezinnen op het volgen van
Hem en hoe we er voor de ander kunnen zijn en hoe we
van betekenis kunnen zijn. En om jezelf een beetje te
trainingen kan dus geen kwaad.

Praktische tips tijdens de veertigdagentijd:

- Meer tijd nemen voor gebed en bezinning
(gebruik eventueel een gebedsschrift)

- Elke dag een Bijbelvers opschrijven en met je
meenemen (of zelfs uit je hoofd leren)

- Start dagelijks met luisteren naar de Bijbelpodcast
'Eerst dit’

- Bid dagelijks voor de vervolgde broeders en zusters
wereldwijd (bijv. opendoors.nl/doe-mee/bid/)

- Schrijf elke avond je dankpunten op

- Bedenk wie je zou kunnen helpen in deze tijd.

ledere zondag dienst

Helaas is de periode van de maatregelen weer verlengd
en ook strenger geworden door 0.a. een avondklok en
de bezoekersaantallen bij mensen thuis zijn terug-
gebracht tot één persoon. De fysieke kerkdiensten gaan
door hetzij in zeer kleine kring van maximaal 30
gemeenteleden waarbij men zich van te voren zal
aanmelden. Gelukkig zijn de diensten online goed te
volgen, ook voor de kinderen.

De link naar de dienst op Youtube is te vinden op de
zondagsbrief maar ook terug te vinden in de nieuwe
kerkapp. Zie het artikel op pagina 26.

Op 7 maart zal voorgaan onze broeder Nico Bontenbal.
10 maart is het biddag voor gewas en arbeid en zal
Johan Bos bij ons voorgaan om 19.30 uur.

Zondag 14 maart zal Nico van Splunter de voorganger
zijn. Op zondag 21 maart verwachten we een heel
vertrouwd gezicht, ds. Jos Slager en we vinden het fijn
dat we hem weer zien. Op 28 maart gaat ds. PL. de Jong
voor, We bidden om Gods leiding tijdens de
erediensten.




Bijbelmorgen woensdag 17 maart

De volgende Bijbelmorgen is op 17 maart. We gaan
maandelijks een kring houden via het inmiddels voor
velen vertrouwde YouTube kanaal van de Pelgrimskerk.
Om 10.00 uur opent Ds. De Rooij de ochtend en geeft
een inleiding over een Bijbelgedeelte gedurende
ongeveer een half uur, Hij gaat verder met de lezing en
overdenking van de Psalmen en wel met Psalm 5.
Daarna is er een pauze van een kwartier met passende
muziek en zang. In die pauze kunnen de deelnemers
hun reacties, vragen en opmerkingen doorgeven aan
Ds. De Rooij via mail, Whatsapp of per telefoon. In het
gedeelte na de pauze worden de bijdragen van de
deelnemers verwerkt. De afsluiting zal plaatsvinden
uiterlijk om 11.30 uur.

ledereen is welkom! We raden u aan om zo mogelijk
samen met een ander deel te nemen, Dat is niet alleen
fijn en goed voor de gemeenschap, maar tevens kunnen
we elkaar op deze wijze van dienst zijn. Immers niet
iedereen is even vertrouwd met internet, tablet en
smartphone. Nadere bijzonderheden volgen in de
zondagsbrief.

Huisbezoek / Ziekenbezoek

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gemeente of
de kerkenraad, dan benadert u daarvoor scriba Sita van
Viiet-Visser, tel. 010 4836024 of e-mail:

scriba@kerkinijsselmonde.nl.

Als u een pastorale vraag heeft, een predikant nodig
heeft, of wil vragen om contact voor uzelf of

een ander gemeentelid, dan benadert u pastoraal
ouderling Wim Biezepol (010 4821149) of Louise

den Hartog (0180 721897), coordinator van het pastorale
team. Mailen kan cok: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl.

Betrokken gemeente

Mw. Kreukniet heeft even in het ziekenhuis gelegen,
evenals mw. Bosch. Beiden zijn inmiddels weer thuis.
Ronald van Pelt heeft een geslaagde cardioversie gehad
waardoor zijn hartslag nu normaal is. Kumara
Sendanayaka is woensdag 10 februari weer geopereerd
en hij moet nog in het ziekenhuis blijven. We denken
verder aan enkele gemeenteleden die wachten op een
behandeling. Aan de oude gemeenteleden, die hun
krachten zien verminderen. Oud worden is een gunst.

Wat zullen wij zeggen als we de leeftijd van de sterken of
de zeer sterken bereikt hebben en de ongemakken zich
aandienen? Staan de zorgen in verhouding met de vele
jaren dat we in gezondheid en vreugde onze weg
konden gaan?

Psalm 71 zegt het wel heel treffend: Want u bent mijn
verwachting, Heere, mijn vertrouwen vanaf

mijn jeugd. Verwerp mij niet in mijn ouderdom en
verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat.

Wij bidden voor u dat de Heere uw verwachting is, dan
zult u nooit beschaamd worden,

Huwelijk

Op 12 maart hopen Aarnoud Hobbel en Ineke
Noorthoek in het huwelijk te treden. Ineke woont

in lJsselmonde en is lid van onze gemeente, Aarnoud
komt uit Willemstad. Afgelopen zomer vroegen zij of
hun huwelijk onder verantwoordelijkheid van de
Pelgrimskerk kon worden ingezegend. We waren er blij
mee en begonnen aan de voorbereiding met elkaar. Nu
de lockdown met alle beperkingen voortduurt, is het
onmogelijk om een feestelijke trouwdag met familie en
vrienden te organiseren. Aangezien Aarnoud en Ineke
een fijn huis gevonden hebben in QudBeijerland en
daar graag samen willen gaan wonen, kiezen zij ervoor
om toch op 12 maart hun burgerlijk huwelijk te laten
doorgaan en de kerkelijke inzegening uit te stellen tot
DV 12 november. We bidden hen Gods zegen toe,
wensen hen een mooie dag en een goed begin samen
in QudBeijerland.

Verhuisd

Liesbeth de Bruijn (van de HVD) verhuist 18 februari naar
het dorpje Borger in Drente, samen met haar dochter,
Zelf is ze vorige week daar al ingetrokken, maar haar
hele meubilair gaat er volgende week achteraan.
Liesbeth, bedankt voor je betrokkenheid in de jaren dat
je in de Pelgrimskerk was. Voor je inzet voor het werk
van de HVD. Dat je daar mag leven in de kracht van

de woorden: De eeuwige God is voor u een woning en
onder u zijn eeuwige armen. Deut.33:27.

Giften

Tijdens een huisbezoek ontvingen we van mw. v. W. een
gift van €10,- t.b.v. het werk van Anna en Evert Jan.
Waarvoor hartelijk dank.

Ten slotte, Ga met God!
Een hartelijke groet vanuit de Pelgrimskerk van Jaap Pols
en Wim Biezepol




Samendienst = samen voorbereiden

In de Pelgrimskerk is het de gewoonte om de eerste van
de maand met jong en oud samen in de kerk te zijn. Er is
dan geen kindernevendienst.

Om de Samendienst nog meer vorm te geven kan een
groepje deze dienst voorbereiden, welke liederen
worden er gezongen, wie doet de schriftlezing, wat is
leuk om te delen met de kinderen n.a.v. het thema en
waar gaan we voor bidden?

Wil je meewerken aan deze diensten? Laat het dan
weten bij Jonna van den Berge of Antoinette Schram
tel. 06-11713617 of tatlschram@kpnmail.nl.

Thema
Pasen
God is Koning

Zondag
4 april
2 meij

Bijbelgedeelte
Johannes 20
Psalm 97

Pastoraat

Vanuit het Pastoraat willen wij u en jou bedanken!
Bedanken voor het omzien naar elkaar! Voor de
telefontjes die gedaan worden, de vele kaarten die
worden gestuurd, voor het meeleven met elkaar.
Boodschappen die zijn gedaan, spontane uitnodigingen
voor de kerstdagen, presentjes die werden rond-
gedeeld, kinderen die aan het kleuren zijn geweest voor
anderen, Geweldig,

We leven in een roerige tijd, waarin het extra lastig is om
naar elkaar om te zien. Wat eerst zo vanzelfsprekend
was, is nu iets wat niet meer zomaar kan. We zijn blij
met de Gemeentegids en de Pelgrimskerk app die we
hebben en gebruiken, maar we proberen ook zoveel
mogelijk mensen te bereiken die niet in de
Gemeentegids staan. Via het pastoraat komen er ook
mensen op ons pad. Schroom niet om contact op te
nemen met ons! Fijn om te merken dat dit ook gebeurt.

Verder hebben we de wekelijkse online kerkdiensten,
kinderdiensten, muziekavonden, triades en de online
Bijbelmorgen. Allemaal momenten waarin we met
elkaar verbonden kunnen zijn. Mooie momenten, Daar
zijn we de technische mannen dankbaar voor. Ook al
zouden we elkaar graag in het echt zien.. dit verbindt
ook!

Laten we naar elkaar blijven omzien, voor elkaar blijven
zorgen, voor elkaar blijven bidden, laten we op God
gericht blijven! Op Hem vertrouwen. Dan alleen komt
het goed! Dat bidden we jullie allemaal van harte toe!

Hartelijke groeten,

Wim Biezepol, Hennie Schreuder, Lydia van Heiningen,
Machteld Bezemer en Louise den Hartog (06-49747356)
Email: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl

Schoenendoos actie 2020

De schoenendozen zijn aangekomen in Polen!
Hieronder staat een mooie foto van een aantal kinderen
die ze gekregen hebben. Wij hebben maar liefst 54
dozen kunnen wegbrengen naar het verzamelpunt en
heel wat spullen en giften! Het totaal aantal dozen wat
naar Polen is gebracht kwam op 722!

Dankbaar voor zo'n grote opbrengst. Dank jullie wel
allemaall!

Hartelijke groeten,
Louise den Hartog

Bedankje

Hartelijk bedankt voor de mooie en lieve kaarten die ik
heb ontvangen van mensen uit de gemeente. |k ervaar
de kracht van het gebed en het meeleven.

Mw. Dorr-Walraven

Gift

Via Sita van Vliet is er een gift van mw. B. ontvangen van
€ 25,00 voor de diaconie en € 25,00 voor de
kerkrentmeesters,

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gegaan naar:

fam. Vermeulen
mw. Peiman
Joke Kuijper
Ineke Lesage

3 januari

10 januari
17 januari
24 januari

Met vriendelijke groet,
Joke Vlot

Collecten

zondag  diaconie kerkrentm. 3e collecte
03-jan-21 25,90 31,10 0,00
10-jan-21 23,80 26,80 0,00
17-jan-21 11,15 17,20 0,00
24-jan-21 32,20 zending 57,70 0,00
zending 0,00 offerblokken 0,00




Berichten van de |

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeentefeven. Hieronder een
greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoom

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

The Passion 2021

Op Witte Donderdag 1 april kunt

u kijken naar The Passion vanuit
gaststad Roermond, met als thema
‘#ikbenervoorjou’ Dit thema
vraagt ons stil te staan bij de vraag
wat het betekent dat Jezus er voor
ons wil zijn, én voor wie wij er
willen zijn. Tegen wie zeggen wij:
#ikbenervoorjou?

The Passion beslaat in 2021

een hele week. In aanloop naar
Witte Donderdag vinden in het
hele land intieme, kleinschalige
concerten plaats, in combinatie
met een toegankelijke paaswake
rond een replica van het bekende,
witte Passionkruis. Ga voor meer
informatie naar petrus.protestantse-
kerk.nl/thepassion.

« | — -1 &
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geloof, hoop en liefde

A, protestantse
Wy el

Volg de veertigdagentijd-
kalender online

De veertigdagentijdkalender
2021 daagt uit tot bezinning
in de veertig dagen op weg
naar Pasen. Dit jaar is de
kalender voor het eerst ook
online beschikbaar! Volg de
overdenkingen en extra’s op
petrus.protestantsekerk.nl/
veertigdagentijd en meld u aan
voor de dagelijkse updates per
e-mail,

Bestel gratis de vastenkaart
van Kerk in Actie

Steeds meer mensen vasten in de tijd voor Pasen. Vasten
kan betekenen dat je ergens vanaf ziet, zoals viees, auto-
rijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist
iets extra’s doet, zoals iemand een kaart sturen, iemand een
compliment geven of voor iemand bidden. Met de vasten-
kaart van Kerk in Actie kunt u zeven weken lang elke week
op een andere manier vasten. Op de kaart houdt u bij hoe-
veel tijd en geld u bespaart en wat u daarmee zou kunnen
doen. Bestel de vastenkaart nu gratis via kerkinactie.nl/vasten.

kerk

in actie

Jewen wekieh vadlon, fewen Mot Batenhartighaa
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Samen

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.whbgij.nl
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Kerk in lUsselmonde app

Onze eigen Kerk in lJsselmonde app is beschikbaar. Juist in tijden waarin we
elkaar niet wekelijks kunnen ontmoeten willen we graag met elkaar in contact
blijven. Deze Kerkapp zorgt ervoor dat we snel en eenvoudig met elkaar kunnen

communiceren.

Ook de inzage in de agenda,
het digitaliseren van de
gemeentegids en het
collecteren zijn grote
voordelen van de Kerkapp.
We hopen je online te
ontmoeten!

Zoek op 'Kerk in lJsselmonde’

in je eigen Play-store.

Meld je aan, kijk mee, denk
mee en blijf zodoende op de
hoogte!

Heeft u vragen of lukt het u
niet om de app zelf te
downloaden, neem dan
contact op via kerkapp@
kerkinijsselmonde.nl

Onze eigen
IJsselmonde

app is er!

{~) Direct communiceren
) Collecteren

(v) Gemeentegids

_': Groepen en agenda’s

Zoek de app in de store op de

naam van uw kerk!

Of gubrulk de QR code

Pl
on
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SOBER LEVEN ©® KikK

De dominee houdt een vergadering in de keuken met  “Jawel,” zegt Henk, “maar ... de mensen zijn al een heel
mevrouw Bontje en Henk Hartman van het zangkoor.  jaar sober aan het leven. We mochten van alles NIET.
De muizen luisteren stiekem mee, want ze horen Niet op reis, niet winkelen, niet feesten, niet knuffelen,
graag welk feest eraan komt en hoeveel lekkers er dan  niet naar de kerk, het was verschrikkelijk!” “We hébben
klaarstaat! “Punt één. De veertigdagentijd!” galmt de al gevast!” zegt mevrouw Bontje met een traan op
dominee, "Dat is de voorbereidingstijd op het paasfeest. haar wang, “Het is gendég geweest. Ik wil een

Veertig dagen gaan we ons bezighouden met Jezus’ feestelijke veertigdagentijd! Een fleurige vasten!” De
lijden, met vasten, inkeer, séber leven. Is dat geen dominee is even stil. “Ik geloof dat jullie gelijk hebben.
mooi thema, Sober Leven?” Henk Hartman kucht. Jezus houdt van het leven.” Mevrouw Bontje schenkt
“Maar dominee, is dat nu wel zo'n goed idee?” zegt koffie in. “Op het leven!” roept ze. “Op het leven!”

hij. Mevrouw Bontje staart naar het plafond. Ook de antwoordt de rest. En dan gaan ze plannen maken
muizen rollen met hun ogen, want sober leven, daar voor een feestelijke vasten “Op het leven”. Met veel

houden ze nu eenmaal niet van. “Wat bedoel je, gezelligheid en ... koek. Dat gaan de muizen gauw aan
Henk?” vraagt de dominee, “We doen dit toch elk jaar,  Kikker vertellen! H:_%—_— e
A

veertig dagen vasten?”

Boek lezen  Boek —oorlezen aan lemand
In plaats van... o .Q &

Geen koek  Samen b kken en uitdelen
In plaats van d
Je_zetf i Muziek draalen  Samen zingen en pelen
binnen te
keren in de Al : .
veertig- ; een wandelen  Met zn allen op 51 jap
dagentijd, b | .
kun je je ook N Kde kymer ersiering en Ha
E:?ernbUften Voo het schern zitten  Naar de ke k o .ﬁ-

s ) .r' . —_—

Hiernaast voor- . . .
beelden van ll!\ Huispak en sloffen M iole Keren en geurtje
‘In plaats van ... { _ . _
Raad de letters MWD Koartjes en opples  Handen en omhe  zingen
die hier
ontbreken. Mensen opzoeken en bl

Als je ze goed
hebt ingevuld,
lees je waar
de puzzel
over gaat!

Lekker [ 1oken voor elkaar

Uit de Bijbel

Droog Je tranen en wees blij met

wat de Heer voor jullie doet.

(vehemiq 8,0) IS~
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