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Februari

Kerkdiensten

Zondag 7 februari

Zondag 14 februari

Zondag 21 februari

Zondag 28 februari

10.30 uur: ka + kn

10.30 uur: ko + kn

10.30 uwur: ko + kn

1030 uur: ko + kn

ADRIAEN Ds. J. Schaap Ds. J. Schaap Dhr. Joris Refo Dhr. Joris v.d. Spek
JANSZKERK. Viering Heillig Avondmaal
Kasteelweg 50

10.00 uur: ko 10.00 uur: ko 10.00 uur: ke 10.00 uur: ko
PELGRIMSKERK Dhr. M. van Welie Mw. K.Koppenaal Ds. C. Hendriksen Dhr. M. van Welie
Reyerdijk 51

10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK Ds. C. van der Niet Ds. J. Brederveld Mw. Ds. H. Hummel Ds. D.). Couvee
Groene Tuin 353 Collecte: Diaconie en Callecte: Kerk Collecte: Diaconie Schiedam

Kerkelijke activiteiten

Koffie na de dienst

Koffie na de dienst

Collecte: Kerk
Koffie na de dienst

10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:

Nw. SONNEBURGH Dhr. G. Laheij Ds. C.L. de Rooij Ds. A. Christ Ds. A.L.A. den Besten
Ravenswaard 5 vb. HA. Viering H.A.

Voorlopig worden in Meerweide i.v.m.
MEERWEIDE Corona geen diensten | gehouden

Voorlopig worden in Maasstad i.v.m.
MAASSTAD Corona geen diensten | gehouden
Ziekenhuis

Voorlopig worden in Smeetsland i.v.m.
SMEETSLAND Corona geen diensten | gehouden

Predikanten Geestelijk verzorgers

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-15866402

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 938

schaapherder@solcon.nl ~

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
088-8231343
elingen02@aafje.nl

Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden
06- 140509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com '

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk e
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180 -619 307

06-83 811847

Pelgrimskerk (vacant})
hulpdiensten:

Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
dsrooij@outlook.com

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
010-4799111

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
0180-721897

06 - 49747356 \
pastoraat@kerkinijsselmonde.n|
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Van de redactie

Het thema van dit februarinummer van
uw kerkblad is geduld.

We hebben als redactie uw geduld in
januari al op de proef gesteld. Menig
kerklid verwachtte het kerkblad eind
december om de gegevens van de
kerkdienst van 3 januari te kunnen
bekijken.

Het kerkblad bevat altijd de zondagen van
een kalendermaand. Alleen rond
jaareinde (en in de zomervakantie) wijkt
dat wel eens af. De redactie heeft gewoon
vergeten om 3 januari ook in het
decembernummer op te nemen,
Waarvoor onze excuses.

Desalniettemin hebben we weer een mooi
februarinummer voor u samengesteld vol
berichten die ons op de hoogte houden
van het wel en wee in onze kerken.

Dat vanwege de coronacrisis de maat-
regelen steeds worden aangescherpt
maakt het de kerkgangers het ook niet
gemakkelijk elkaar te ontmoeten.
Hierdoor wordt het ook lastig om de
redactieleden een briefje met kopij voor
het kerkblad toe te stoppen.

Alles gaat momenteel online en via e-mail.
We hebben visueel kontakt met elkaar via
Skype en vergaderen via Zoom of bellen
met Signal of KPN. Gelukkig dat het kan!

U mag ons natuurlijk ook mailen met uw
bijdrage voor het kerkblad. Mogen we u
uitnodigen een stukje te schrijven waarin
u noteert wat u in een week beleeft voor
Een week uit het leven van...

Of vertel iets meer over jezelf.... voor de
rubriek Laat je kennen. Of maak een
keuze en vertel ons welke keuze je hebt
gemaakt voor Wat kies jij?

We zien reacties graag tegemoet, en voor
nu: veel leesplezier!

Gerrit Buizer

\,

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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Uwf@uw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand

Psalm 119,90

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004
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Overdenking

Geduld

Deze overdenking schrijf ik vlak na 12 januari, de datum waarop we via een persconferentie te horen
kregen dat de ‘lockdown’ in Nederland verlengd wordt tot en met 9 februari. Het is sinds medio
december steeds het zelfde refrein: te veel mensen raken besmet door het coronavirus. Hoe je het ook
wendt of keert, we zullen geduld moeten hebben en ons moeten houden aan de RIVM regels.

Dat valt lang niet altijd mee. We worden ongeduldig, ik merk het om me heen en bij me zelf. Een grote
groep mensen verlangt terug naar het oude leven, naar hoe het was toen scholen en winkels nog
‘gewoon’ open waren. Toen je nog bij familie en bekenden langs kon gaan en elkaar ongedwongen kon
aanraken.

(

Ook aan de kerken gaat de coronacrisis niet voorbij. Wie had ooit kunnen bedenken dat diensten digitaal
bijgewoond zouden worden, met uitzendingen vanuit vrijwel lege kerken? Ook ik verlang naar de
vieringen waarbij iedereen welkom is om aan het 'heilig spel’ van de liturgie mee te doen, inclusief het
samen zingen en na afloop de ontmoetingen bij een kopje koffie.

In zorgcentrum Meerweide vraagt bijna elke werkdag iemand aan mij als geestelijk verzorger van het
huis: “Wanneer beginnen de kerkdiensten weer?” Niemand die het weet. We zullen geduld moeten
hebben.

Tijdens de eerste lockdown in maart bezocht ik een vrouw met een chronische ziekte die al jaren verblijft
in één van de verpleeghuizen waar ik werk. Ze heeft veel hulp nodig bij de dagelijkse verzorging, maar
onderschat haar niet: ze is een pittige tante, met een scherpe tong, een sterke wil en een flinke dosis
humor. Wat ze toen zei is me bij gebleven, misschien ook door de wat bittere ondertoon: "Wat een ophef
met die coronacrisis, het is vreselijk wat dat virus kan aanrichten, maar mensen worden ook geraakt
omdat ze niet meer alles kunnen doen waar ze zin in hebben. Zo maken ze mee waar ik al jaren mee
worstel: hoe het is om te moeten leven met grenzen” En ze grapte er met een knipoog achteraan:
“Misschien kunnen ze nog wat van me leren, over geduld en vertrouwen”.

Inderdaad, dat moet ik toegeven, we zouden wat van die vrouw kunnen leren, want ze is een 'goede
patiént. Ook dat komt aan de orde in onze gesprekken: hoe kun je een ‘goede patiént’ zijn als je op bed
moet liggen en noodgedwongen in een klein wereldje leeft, als je moet wachten op hulp bij de
toiletgang en zo veel meer? Als ‘goede patiént’ heeft deze vrouw vertrouwen dat ze geholpen zal
worden, ook al moet ze wel eens langer wachten dan haar lief is. Dat kost geduld, door de jaren heen
heeft ze daar een weg in gevonden.

Niet voor niets komt het woord ‘patiént’ van het Latijnse patientia. Dat betekent volharding of geduld. In
het Engelse woord voor geduld, patience, vind je dat terug.

Vervolg op volgende pagina




Wat is dat eigenlijk, geduld hebben?

Er zit iets traags en slooms in, alsof alles in een slakkengangetje
moet gaan. Het lijkt zo'n woord dat je als oudere gebruikt om een
jongere met een opgeheven vingertje tot rust te manen: ‘Geduld is
toch zo'n schone zaak! Dat kan irritatie oproepen: “Wat nou,
geduld, ik ben het wachten zat, er mag nu eindelijk wel eens iets
veranderen. Geduld een goede eigenschap, je kan me wat, we
moeten wel realistisch blijven”.

Toch neemt uitgerekend Jezus het op voor het geduld, dat doet hij in de gelijkenis van de vijgenboom. Wie geduld
heeft krijgt een scherp oog voor de realiteit. Scherp in de zin dat je 0ok ziet wat je liever niet wil zien. ‘Al drie jaar
kom ik kijken of de vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. (Lukas 13: 7) Wie geduld heeft ziet wat niet klopt,
niet deugt, niet beantwoordt aan bedoeling. Geduld heeft oog voor onze wereld die niet af is, niet ideaal, niet
gezond en gaaf. Dat kan ook omslaan in gelatenheid, dan laten mensen het hoofd hangen, is er geen uitzicht. Wie
echt geduld heeft overkomt dat niet, want geduld heeft een zusje: de hoop.

De vijgenboom is in de Bijbel beeld van de hoop. Als weinig andere bomen
verliest deze in Israél al haar blad in de winter, om in het voorjaar weer uit te
lopen. Eerst een kale, doodse tak, dan een fris groene. Niet voor niets is het een
gedroomde toekomstbeeld om onder de vijgenboom te zitten.

Hoop en geduld zijn zusjes van elkaar, vullen elkaar aan. Waar alleen hoop leeft
kan de concrete realiteit en de concrete mens waarde en betekenis verliezen.
Waar alleen geduld is kan het perspectief uit beeld raken. Dan verliest het leven
zijn glans. Beide horen bij elkaar: hoop én geduld, geduld én hoop. Zijn die twee
verbonden, dan kunnen we het beter uithouden in de moeilijke tijd waarin we
nu leven.

Naast een scherpe blik en de hoop, leidt geduld tot actieve inzet. “Laten we de grond om de vijgenboom nog eens
onder handen nemen”. Van alles is er te doen: grond omspitten, bemesten. Om vervolgens de boom tijd te gunnen
om te rijpen. Het is net alsof geduld helpt om zelf bij te dragen, maar ook iets over te laten. Het is tenslotte aan de
vijgenboom om vruchten voort te brengen, om vijgen te laten zien. Zo gaat het proces van rijping en vrucht
dragen. Geduld is de tijd en de ruimte die wij de natuur en elkaar gunnen. Zo geven wij door waar wij als mensen
van leven: van Gods geduld. Als wij hierin toch eens iets meer op God zouden lijken. Moge de Heilige Geest ons de
vrucht van het geduld geven, juist in de moeilijke tijd waarin wij leven.

Ds Rianne van Halsema
Geestelijk verzorger in Meerweide




Houvast

FEMKE VAN DER LAAN:

b e el 'EBERHARD IS NOG

geven antwoord op deze

erdubciiion STEEDS BIlJ ME’

en weduwe van Eberhard van der
Laan.

e liefde geeft mij houvast. Wij zijn deel van
een groter geheel, Het overstijgende, dat veel
mensen God noemen, is de liefde, Die komt
van buitenaf tot ons. Ik geloof dat er ontzet-
tend veel van ons wordt gehouden.

Na het overlijden van Eberhard ben ik teruggevallen op
mezelf en op andere mensen. Juist in het verdriet kun je
veel verbinding maken met anderen. Ik heb voor De Wereld
Draait Door een college opgenomen over verdriet. Daarin
zeg ik dat verbinding ontstaat door je kwetsbaar op te
stellen. Als je het in je eentje wilt doen, sterk en stoer, dan
creéer je afstand. Maar als je laat zien waar je kapot bent
gegaan, kan de ander dat ook vertellen.

We spreken veel te weinig over ons verdriet. De meeste
mensen stralen uit dat hun leven mooi en succesvol is. Als
we iemand vragen hoe het gaat, hopen we maar dat die
persoon “goed” zegt. Dan kunnen we weer door. Als iemand
verdrietig blijkt te zijn, weten we er vaak geen raad mee.
Terwijl het zo simpel is: je hoeft alleen te luisteren.

Ik voel me niet verlaten, ook niet door Eberhard. Hij is nog
bij me, en niet alleen in mijn gedachten. Het leven stopt
niet nadat je je lichaam hebt verlaten. Er wordt voor mij
gezorgd en van me gehouden. Dat geeft houvast.

Dood zijn lijkt me heel fijn, maar doodgaan verschrikkelijk.
Ik hoop dat ik pijnloos in mijn slaap ga. Het moet heerlijk
zijn om opgenomen te worden in het grotere geheel. Ik
verwacht daar mensen terug te zien. Het lichamelijke laat je
dan los, maar op zielsniveau zul je elkaar herkennen. Daar
ben ik heel zeker van. Het lijkt me heel moeilijk als je een
rouwproces door moet gaan zonder zo'n spiritueel kader. m

Ditinterview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze
verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast

Dood zijn lijkt me heel
fijn, maar doodgddn

verschrikkelijk
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De kracht van rust - Een praktisch boek om te
onthaasten

De kracht van rust is een prachtig boek met concrete
tips die je helpen balans te vinden veoor je leven. Mirjam
van der Vegt spreekt over 8 tegendraadse lessen. Dat
komt omdat rust tegenover productiviteit (werk) wordt
gezet.

Door de verhalen, voorbeelden en adviezen in dit boek
ontdek je dat rust een belangrijke speler is om goed te
kunnen leven en werken. Het boek is prachtig, omdat
het 10 keer een kans geeft om na te denken over wat
rust kan betekenen.

Elk hoofdstuk heeft op de linkerpagina een titel en een
samenvatting in één regel en een motiverende quote
op de rechterbladspiegel. Dit alles met een extra
steunkleur in oudroze. Zo'n opmaak laat al iets zien van
onthaasting, waar elk hoofdstuk ook mee afsluit. Dit zijn
verwerkingsvragen of concrete tips om de stof die in
het hoofdstuk is besproken te laten bezinken of toe te
passen in je leven. Mirjam van der Vegt geeft zelf in haar
boek al aan dat er teveel wordt aangeboden. Om rust te
vinden en de kracht daarvan te ervaren, hoef je niet
alles in dit boek te doen, maar alleen datgene wat je
aanspreekt of bij je past.

De kracht

van rust

Elk hoofdstuk begint met een verhaal van een
ervaringsdeskundige. Mirjam van der Vegt bijt het spits
af. Zij trekt de lezer het boek in en vertelt hoe zij zich
haast door de kloostergangen terwijl ze er was voor
haar rust. Die oprechtheid tekent Mirjam van der Vegt.

Hoe leren we leven
en werken vanuit
verbinding zonder
opgebrand te raken
en wat is de rol van
stilstand daarin?

Zij weet wat het is om noodgedwongen rust te nemen.
Vroeg in haar carriére kreeg ze een burn-out en
zodoende |eerde zij de stilte te waarderen. Daar heeft zij
haar product van gemaakt. Zij werkt als stiltetrainer en
coach en heeft meerdere boeken over stilte en rust
geschreven. In dit boek put zij regelmatig uit haar eigen
levenservaring. Het is mooi hoe zij haar kwetsbaarheid
kan delen en daarmee het belang van rust en stilte
onderstreept.

Als je het werk van Mirjam van der Vegt kent dan hoor je
in de kracht van rust meerdere van haar ontdekkingen
door de jaren heen. Ze geeft door wat zijzelf en anderen
geleerd hebben. Ze bewijst dat met diverse
onderzoeksresultaten. Toch is de kracht van rust een
goed boek. Al was het alleen maar omdat je niet zelf al
dat spitwerk hoeft te doen, wat Mirjam van der Vegt
heeft gedaan. Ze heeft uiteindelijk 8 lessen gebundeld
waardoor je kunt groeien.

Kom op adem, loop
langzamer, word stiller,
het leven heeft al
zoveel in zich voordat
wij er iels van maken,

Het is een coachboek dat vragen oproept die je onrustig
kunnen maken, omdat ze niet één twee drie te
beantwoorden zijn. Vaak staan die vragen in aparte
kaders of zijn ze schuin gedrukt. Als je de tijd neemt om
ze te overdenken, te beantwoorden, dan brengt het je
ergens. Het is een inspirerend boek voor bezinning.

Overigens Mirjam van der Vegt heeft aan dit boek
gewerkt toen de eerste lockdown inging vanwege het
coronavirus. Zijdelings komt deze stilstand van de
samenleving terug in haar boek. Het onderstreept hoe
belangrijk het is om over rust en werk na te denken.

Flirt - Serieus over liefde

De nieuwe roman Flirt van Lisette van de Heg begint
met een definitie van flirt: niet-serieuze, vrijblijvende
hofmakerij. Maar in wat er speelt in Flirt is voor Laura al
heel gauw serieus, dat blijkt uit dit gesprek tijdens het
eerste afspraakje:

‘Ik ben blij dat jij het eerste bericht stuurde, fluisterde ik,
‘hoewel ik eerst niet zo goed wist wat ik ervan moest
denken. Zonder jouw bericht had ik er nooit aan
gedacht om jou hulp te vragen. Ben je bijiedereen zo
attent en hartelijk?’

Hij schoot in de lach en ik lachte mee, maar mijn vraag
was serieus bedoeld.




Dat een tweede liefdesrelatie helemaal niet zo
vrijblijvend is, bewijst Lisette van de Heg met elke
bladzijde die je verder leest. Deze roman laat de
gevolgen van second love zien en anders dan het
preutse protest waar christenen om bekend staan als
het gaat om overspel, blijft de christelijke schrijfster
dicht bij haar lezers. Vreemd gaan gebeurt ook in
christelijke kring. Het huwelijk is heilig, maar hoe houd
je het goed? Lisette van de Heg, een geliefd schrijfster
voor christenen, bewees met de roman Sub Rosa, die
gaat over homoseksualiteit, al eerder dat zij taboes
durft te doorbreken.

Het begint allemaal als de moeder van Laura
onverwacht overlijdt en zij een nieuw baasje voor
Tobias, de hond moet zoeken, want haar eigen man
Johan is allergisch voor huisdieren.

In de dagen rond de begrafenis krijgt ze via Facebook
Messenger een appje van een relatief onbekende Jean
Paul. Ooit had ze met hem in de
medezeggenschapsraad van school gezeten. Het toeval
wil dat Jean Paul voor zijn dochter op zoek is naar een
hond en van het een komt het ander. In het begin
sturen ze vooral berichtjes. De appjes die de schrijfster
in haar tekst heeft verwerkt, laten zien hoe wij
communiceren in deze tijd en hoe verslavend dat kan
zijn.

(FSETTE VAN DT HED

Laura, enig kind, die door haar moeder is opgevoed met
het idee dat je met je emoties niet te koop moet lopen,
worstelt met het verdriet en dat haar enige zoon Kay
gaat studeren in een andere stad. Opeens heeft ze meer
tijd dan haar lief is. Ze verzet extra werk en Johan, een
praktische hulp bij alles wat komt kijken, krijgt het druk
met werken.

Het verdriet van Laura ziet hij niet, maar Jean Paul, die
vorig jaar een vader heeft begraven, blijkt er wel oog

voor te hebben. Als ze ook nog eens een gezamenlijke
hobby hebben, ontwikkelt zich een vriendschap die
grote aantrekkingskracht heeft.

Flirt leest als een trein. Juist wat niet mag, is extra lekker
om te lezen, zo verleidelijk. Maar Flirt is meer. De
verhouding tussen Laura en Jean Paul komt uit en hoe
dan verder? Dat is het tweede deel van de roman. Het
perspectief verschuift naar de bedrogen Johan en zijn
pijn spat van de pagina’s.

Het is knap hoe de schrijfster bijna als een therapeut,
vervolgens afdaalt naar het niveau hoe men in een
huwelijk uit elkaar kan groeien. Er is een dominee en
een vriendin die optreden als mediator, zonder oordeel.
Het boek laat zien hoe ook christenen vaak met hun
maskers oplopen, niet alleen voor elkaar, maar ook voor
de pijn die ons in het verleden is aangedaan.

Het boek raakte mij juist op dat niveau. Opeens gaat er
een luikje open en ontdek je iets wat onbewust zorgt
voor de patronen in je leven. Deze leeservaring is
tamelijk uniek en gaat wat mij betreft ver boven de vijf
sterren.

Lisette van der Heg heeft bij dit boek een aparte website
https:/flirtromance.nl gemaakt, waarop het verhaal
verder gaat. Een aanzet om na te denken over liefde en
hoe je met je relatie bezig kan zijn. Er zijn ook
gespreksvragen, die behalve over het boek en de
relatie(s), ook gaan over de rol die je als omstander hebt
als het huwelijk van vrienden in zwaar weer komt.

Antoinette Schram

Advertentie

@ 0104132582

24 uiw per dag
bereikbaar

Wij zijn er om u te helpen
We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

Een perfecte uitvaart worde vaak bepaald
door de kleine details. Door aandacht an
ks van zaken, Doos fust en p!anrlirqg.

Wat een historie van 85 jaar weren de
mensen van Van der Kraan als geen
ander, dat een uitvaart moet worden
omringd met 200g en respect.
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Het verhaal van Amazing Grace
Het is deze maand 50 jaar geleden dat de single
Amazing Grace van Judy Collins (1 mei 1939)
geschreven door John Newton in de Top 40 binnen
kwam op 20 februari 1971. Het stond slechts 4 weken
genoteerd met nummer 24 als hoogste positie.

De Nederlandstalige versie(die iedereen kent) Waarheen
Waarvoor was van Mieke Telkamp, eigenlijk Telgenkamp
(1934-2016). Dat werd geschreven door Karel Hille. Het
wordt heel vaak bij uitvaartdiensten of in crematoria
gebruikt of aangevraagd door de nabestaanden. De
Nederlandse versie kwam als single een maand later
binnen dan de versie van Judy Collins, op 27 maart
1971, en stond maar liefst 24 weken genoteerd met
nummer 7 als hoogste positie.

Amazing Grace was ook een album van Judy met
allemaal gospels. Crosby, Stills en Nash (zonder Young)
hadden een ode aan haar Suite Judy Blues Eyes in 1969
geschreven door Stephen 5tills, de toenmalige vriend
van Judy. Er zijn nog meer albums van haar verschenen
met religieuze nummers.

Het verhaal achter het ontstaan van de Amazing Grace
(Verbazingwekkende Genade) klassieker die bijna
iedereen kent, is dat deze geschreven werd door John
Newton (1725-1807). Hij werd geboren in de omgeving
van Londen en had weinig op met het geloof. Hij was
slavendrijver en op zijn 23ste werkte hij bij de Roval
Navy als bemanningslid. Later werd hij zelf kapitein in
het slavenvervoer.

De eerste stap naar het geloof ontstond toen er op een
reis een storm losbarste waarbij velen over boord
sloegen en verdronken. John riep God om hulp en het
schip werd gered en hij werd gespaard. Hij besefte dat
zijn leven niet in zijn eigen hand lag. Daarna ging hij in
de Bijbel lezen en kwam tot geloof. Later pleitte hij voor
de afschaffing van de slavernij, werd dominee en
schreef Amazing Grace.

Men beweerde dat hij Amazing Grace in 1772 schreef als
voorbereiding voor een preek uit het Oude Testament

(1 Kronieken 17 vers 16 en 17) waarin David zich
verwondert over Gods keuze voor hem en zijn familie.

Het lied werd op vele melodieén gezongen. In 1835
werd de tekst door William Walker in zijn liedboek
Southern Harmony gekoppeld aan de huidige melodie
en traditionele tune genaamd New Britain. Het werd
hoofdzakelijk gespeeld op doedelzakken en wordt
gezien als volkslied van de Cherokee indianen, omdat zij
het zongen bij begrafenissen.

Het lied is een christelijke hymn en ook opgenomen in
het liedboek als Genade,zo oneindig groot met tekst

van Elly Zuiderveld. Het is ook te vinden in Opwekking
428, ELB 203, Hemelhoog 298 en Op Toonhoogte 182.

Er is ook een Duitse versie van de Litouws-Duitse
zangeres Lena Valaitis als Ein schoner Tage, een theater
voorstelling via de EO. Vele ook seculaire artiesten
hebben dit nummer gezongen o.a. Elvis Presley, Johnny
Cash, Aretha Franklin, Joan Baez, |l Divio, Willie Nelson,
Michael J. Smith, Rod Stewart waarvan de eerste 3
christen waren en overleden zijn.

Verdere informatie is te vinden op o.a. kerkliedwiki.nl,
eva.eo.nl, judycollins.com en songteksten.nl.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

Micke Telkeip
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L ] e @ ?
Wat kies jij:
In deze rubriek leggen we een aantal keuzes voor passend bij het thema van de editie.
Wie durft zich op deze manier te laten kennen? Ditmaal: Loes Gorter

Veel of weinig geduld?

Ik zou natuurlijk moeten kiezen voor veel

geduld.... En als ik een goede dag heb, kies ik

hier ook voor. Maar er zijn dagen dat mijn geduld

erg weinig is. Als de kinderen al een hele dag aan Geduld heb ]'e of qedu|d kun je leren?
het zeuren zijn of als ik m'n kleine teen stoot, Of

als ik slecht geslapen heb. Of als ik haast heb en

er iemand ontzettend langzaam doet in de rij bij

de kassa. Of als iemand voor mij blijft zeuren over Ik hoop dat je wel zeker geduld kunt leren en jezelf
iets en geen tempo maakt. Genoeg situaties kan trainen in geduldig zijn. Ik denk niet dat je dan
waarbij mijn geduld weinig is, eigenlijk te weinig. nooit meer uit je slof schiet, maar dat je er wel beter in

kunt worden. Bijvoorbeeld door er op tijd voor te
zorgen dat ik geen stress in mij heb, kan ik veel
gemakkelijker geduldig blijven. Of door bewust te zijn

Beheersinq Of WijShEi d? van waarom we hier op aarde zijn en door te beseffen
dat alles wat je doet en zegt er toe doet in Gods
koninkrijk, kan ik ook geduldiger zijn.

Tja, dan kies ik toch voor wijsheid. Wat zou het heerlijk

zijn als je altijd op de juiste manier, de juiste tijd en de

juiste toon de juiste dingen weet te zeggen. Wat precies

de plank raak slaat of waar anderen precies op dat

moment wat aan hebben. Wat dat betreft ben ik wel

een beetje jaloers op Salomo die gewoon mocht kiezen

wat hij hebben wilde en daarbij Wijsheid koos. Wat een

voorrecht als je dat gewoon krijgt van God! Beheersing Herhalen of opgeve n?

vind ik ook mooi, maar tegelijk vind ik het verhaal uit de

Bijbel waarin Jezus de tafels omgooit in de tempel ook

prachtig. Dat Jezus zo boos en temperamentvol kan Hierin kies ik in de praktijk vaak de makkelijkste weg

zijn, vanwege het onrecht dat daar gedaan wordt! van opgeven. Als iets niet lukt, dan maar niet.. Terwijl
het soms veel beter zou zijn om door te zetten en het
nogmaals te proberen. Maar ja, ik ben al snel tevreden
en dan laat ik het maar of zoek ik naar een andere
oplossing. Wel de gemakkelijkste, maar niet altijd de

Keuzes voor maart beste optie :-)

Welke keuze maak jij? En waarom?

Licht of donker?

Zonlicht of lamplicht?
Verlichting geven of verlichting krijgen?
Sta op en schitter, je licht is gekamen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
(Jesaja 60:1)
of
Het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen. (Johannes 1:5)

Mail je keuzes naar
redactie.ajk@gmail.com o.v.v. Wat kies jij?




Overzicht van kalenders en projecten voor de
Veertigdagentijd

Op woensdag 17 februari 2021 begint de Veertigdagentijd.

Een tijd van aftellen en bewust toeleven naar Pasen. Het
wordt ook wel een vastentijd genoemd en er zijn
verschillende projecten, kalenders of boeken, die daarbij
kunnen helpen. Een overzicht van het aanbod dit jaar:

PKN: Ik ben er voor jou

De protestantse kerk heeft als thema dit jaar gekozen 'k
ben er voor jou. De veertigdagenkalender gaat over het
leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat
barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen
drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen
onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen
bezoeken en de doden begraven. Elke week staat één van
deze werken van barmhartigheid centraal. Zo inspireert
Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van
goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood.

Voor iedere dag is er een Bijbeltekst, een vraag om over na
te denken of een oproep om aan de slag te gaan,
afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of quote, Zo
kom je iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest.

Eén gratis exemplaar aanvragen kan via
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender.
Meerdere bestellen kan ook, dan zijn ze één euro per stuk.
Je kunt de kalender ook digitaal ontvangen.

Kind op zondag: levensweg

Kind op zondag is een kindernevendienstmethode. In
deze tijd gaat veel anders dan we gewend zijn. Maar de
verhalen gaan door! Juist nu is het mogi om stil te staan
bij de Veertigdagentijd, zowel in de kerk als thuis, Met dit
gezinsboekje kun je daar elke dag aandacht aan besteden.
Het heeft een vaste opbouw met verhalen, spelletjes en
een spaarplan voor een project van kerk in actie.

Het centrale thema is 'levensweg.

Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van
verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in
de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is
nooit afgelopen. Als de kerk werkt met deze methode, kan
zij aangesloten gezinnen zo'n gezinsboekje geven. Set van
10 boekjes kost 12,50.

Meer info: www.kindopzondag.nl/veertigdagentijd

Tearfund: Een wereld van verschil

Jezus was de grootste verschilmaker in de geschiedenis.
Zeven schrijvers nemen je mee op reis door Mattheus om
te zien hoe Jezus het verschil wist te maken in de wereld
van een ander. We hopen dat de dagelijkse
overdenkingen je inspireren en handvatten geven om ook
verschil te maken. Bij de kalender is ook een speciaal
gezinsboekje gemaakt, passend bij de scheurkalender.

Ook biedt Tearfund materiaal voor kerken en kringen.
Prijs: €4,50 (korting & digitale versie mogelijk) Meer info:
kalender.tear.nl

Nederlands Bijbelgenootschap: Niet van brood alleen
Het veertigdagenproject van het Nederlands
Bijbelgenootschap is gebaseerd op de methode van
Lectio Divina. Bij Lectio Divina staat het beleven van een
tekst centraal. Je neemt de tijd om alle facetten van de
tekst tot je door te laten dringen. Zo komt het paasverhaal
op een nieuwe manier dichtbij. De Bijbelteksten in het
leesplan zijn gekozen rond een uitspraak van Jezus in de
woestijn, die teruggaat op de woestijnervaring van het
volk Israél: ‘De mens leeft niet van brood alleen! Naast een
dagelijkse Bijbeltekst, is er iedere zondag een Bijbeltekst
en een overdenking. Het leesplan is gratis en wordt
thuisgestuurd.

Het project van de Bijbel Basics heet een spoor van liefde.
Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt
aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief
te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk
achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen
mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen
nooit alleen laten. Voor dit project is een themalied,
filmpjes (net als bij advent) en een boekje met een poster
voor thuis. Prijzen voar de boekjes van de
kindernevendienst zijn nog niet bekend bij het schrijven
van dit stukje. eer info: bijbelgenootschap.nl

Ignatiaans Bidden: Het licht van uw gelaat

Veertig dagen lang dagelijks om 18.00 uur een
gebedsmail. In deze mail staat de meditatie voor de
volgende dag. Zo'n meditatie bestaat uit een Bijbeltekst
en enkele vraagjes die je helpen om de woorden binnen
te laten komen in je hart. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je
hiervoor uittrekt. Op de zaterdagochtenden kun je
deelnemen aan een meditatie via Zoom.

Prijs: gratis. Meer informatie: ignatiaansbidden.org

Antoinette Schram
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Is het u opgevallen dat er geen interview meer in het kerkblad staat? Of dat de rubriek "doorgeefpen” verdwenen is?
Jammer vinden wij van de redactie dat. Een interview met en het leren kennen van een gemeentelid maken het
kerkblad wel persoonlijker. Helemaal in deze Corona-tijd waarin we niet veel mensen persoonlijk spreken, is deze
persoonlijke noot belangrijk. Daarom hebben we een aantal nieuwe rubrieken die we vanaf volgende maand willen
starten. Wij zijn hier enthousiast over, maar ....... het gaat alleen lukken met uw hulp!

Wij, de redactie, verzamelt kopij en maakt hier een mooi kerkblad van. Maar we hebben u, als lezer en
gemeentelid,nodig om de kopij aan te leveren. Wat zou het mooi zijn als iedere lezer minimaal eenmaal per jaar iets van
kopij aanlevert. Dan krijgen we een heel mooi, persoonlijk en gevarieerd kerkblad. Onderstaand nieuwe rubrieken
waarvoor we u vragen om kopij in te sturen. Kies een rubriek die bij u past en kies het moment dat bij u past. ledere
bijdrage, hoe klein ook, helpt ons om maandelijks een mooi blad voor alle gemeenteleden te maken.

We hopen dat we maandelijks mooie kopij mogen ontvangen op: redactie.ajk@gmail.com. Vermeld dan de
betreffende rubriek en de naam die we mogen vermelden (mag ook alleen voornaam zijn). Een foto erbij maakt het

Beelden van hoop

In deze tijd van Corona heeft iedereen zijn
eigen manier gevonden om het vol te
houden. Deel dit met anderen om hen

inspiratie te geven als ze het moeilijk
hebben. Maak een foto van hetgeen je in
deze tijden houvast geeft. Een gedicht
maken mag ook. Of schrijf het gewoon op.

Wat kies jij?
ledere maand hebben we een
aantal paren van woorden. Welke
keuze maak jij? En waarom?
Maak zelf de keuze, vraag het aan
je partner, of maak allebei de
keuze.

Lief en leed )

Veel bedrijven hebben een lief en leed potje om
collega's die iets leuks of vervelends meemaken
een kleine attentie te kunnen geven. Wij
hebben geen potje om cadeautjes van te
kopen. Maar we willen wel aandacht schenken
aan het lief en leed van gemeenteleden. Dus
stuur een kort berichtje met of zonder foto als u
iets meemaakt. Denk bijvoorbeeld aan
geboorte, ziekte, enorme pech, veel geluk,
trouwen, doop, jubileum of een nieuw huisdier.

Laat je kennen
Beantwoord onderstaande vragen zodat we je
beter leren kennen:

Wanneer heb je voor het laatst gelachen?
Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
Welk bijbelverhaal spreekt je aan en waarom?
Waar verlang je naar?

Welke uitspraak zou jij op een tegeltje zetten?

De week van ..
Vindt je het leuk om te delen hoe jouw

Coverfoto

Op de voorkant van dit
kerkblad staat altijd een
mooie grote foto die bij
het thema past. Tot nu toe
kwam deze foto steeds van
Pixabay. We zouden het
leuk vinden als de
coverfoto voortaan steeds
door een gemeentelid
gemaakt wordt. Heb je een
mooie foto gemaakt die bij
een van onderstaande
thema's past, mail hem
dan. Vooor de cover moet

de foto circa 2 mb zijn. Is je
foto te klein, dan plaatsen
we hem ergens anders in
het kerkblad.

maart Licht

april Naar buiten
mei Hemel

Jjuni Bloei

juli Rust
september Vrede

oktober Communicatie
november Dankbaar
december Verwondering

week eruit ziet. Beschrijf dan kort per dag
wat je meemaakt. Laat ons meeleven met
een week uit het leven van ... een
predikant, een verpleegster, een tandarts,
een juf, een leerling, een moeder, een oma,
Oftewel een week uit jouw leven.

Overig
Passen de rubrieken op deze pagina niet bij jou,
maar wil je wel helpen om een bijdrage te
leveren? Wees dan vrij om zelf iets te verzinnen.
Op deze manier is ook de muziek-rubriek
ontstaan. Een eenmalige bijdrage (passend bij
het thema) is ook altijd welkom.




Gezamenlijke berichten

Puzzel

Horizontaal

1 Door Leen Jongewaard en André van den Heuvel be-
zongen etmaal 10 Okselverfrisser 11 Bevelschrift 12 Schou-
dermantel met kap 13 Erffactor 14 Moment om erkentelijk
te zijn voor gewas en arbeid (prot.) 17 Delfstof 18 Foto-
grafische term 19 Gelijk deel 21 Controletoestel 24 Land-
bouwwerktuig 25 Aanhoudend 26 Spieringachtige vis
28 Griekse letter 29 Afgodsbeeld 30 Stad in de VS (afk.)
31 Britse wielrenner 32 Spoedig 33 Internationaal nood-
sein 35 Mythisch monster zoals Shrek 36 Met een bepaald
openbaar vervoermiddel reizen 39 Voorzetsel 40 Inter-
nationale organisatie (afk.) 42 Ontzag (Fr) 44 Wapen
45 Gereformeerd, luthers of doopsgezind.

Verticaal

2 Gebergte op Kreta 3 Familiebegunstiging 4 Zoogdier
5 Samen 6 Plaats van het paradijs 7 Gladde vloer voor
rolschaatsen 8 Gelijkstroom (Eng. afk.) 9 Bovenste hals-
wervel die het hoofd draagt 12 Persoon die het schep-
pingsverhaal letterijk neemt 15 Aanwijzend vnw. 16 Theo-
loog 19 Gemalin van Zeus 20 Hobbit en hoofdfiguur uit The
Lord of the Rings 22 Amerikaanse award voor televisie-
programma's 23 Platte vloersteen 24 Bijbelse streek die
vermoedelijk rood betekende 26 Turkse munt 27 Over-
dragen 31 Amerikaanse komische tv-serie (1994-2004)
32 Koning van Juda (7 Kon. 15 en in 2 Kron. 13-16) 34 Be-
stelling 37 Afmeting 38 Lopend gerucht 40 Familielid
41 Stilte! 43 Oosters bordspel.

www.wimdeweerdtcom
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Groene Tuinkerk
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DUJKJE

Februari

Terwijl ik dit schrijf is het vrijdag 15 januari. Eerder in de
week hoorden we dat de lockdown verlengd is met drie
weken, dus tot 9 februari. Als kerkelijke gemeente gaan
we zodoende door met kerkdiensten die ‘volledig online’
zijn, dus zonder kerkgangers en zonder koffiedrinken (en
voorlopig zelfs ook even zonder voorzangers!).
Ondertussen zijn de vaccinaties van start gegaan. Laat
2021 het vaccinatiejaar worden, daar waar 2020 het
virusjaar was...

Na de Actie Kerkbalans en de Gebedsweek voor de
Eenheid in de tweede helft van januari begint op
woensdag 17 februari met Aswoensdag de jaarlijks
terugkerende 40-dagentijd op weg naar Pasen weer.
Zondag 21 februari is de eerste zondag in deze markante
periode waarin de liturgische kleur paars is. Dan hoop ik
voor te gaan bij ons in de kerk en aan de hand van het
leesrooster stil te staan bij het evangelie-gedeelte over
Jezus' verzoeking in de woestijn. De liturgiecommissie
buigt zich over de rode draad voor deze periode. En het is
de bedoeling dat er ook weer een lokale
40-dagenkalender uitkomt, dit jaar rondom de zeven
werken van barmhartigheid.

Terugblikken

Zowel de seniorenkerstviering op 22 december als de
kerstmorgenviering op 25 december waren volledig
online. Met het kerstverhaal van Varenka en het
kerstevangelie uit Johannes 1, en met medewerking van
een zanggroepje uit De Zaaiers.

De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar, op zondag 3

januari, was ook anders dan eerdere jaren: volledig online.

Er was die ochtend geen nieuwjaarwensen vooraf.

Wel hingen verschillende van de aanwezige medewerkers A
hun nieuwjaarswensen in de kerstboom voor in de kerk I
(zie foto).

Over het gemeenteberaad van 13 december kuntuin het |
volgende kerkblad weer iets lezen. '

foto Piet van Rikxoort

Gesprekskring, gebedskring en spreekuur op
woensdag

Het ziet er niet naar uit dat er eind januari gesprekskring
zal zijn. Of dit eind februari wel zo zal zijn (op de laatste
woensdagmorgen van de maand) hoort u via de
zondagse afkondigingen. De gebedskring van woensdag
13 januari is niet doorgegaan, of dat wel zo zal zijn op 10
februari spreken de vaste deelnemers met elkaar af.

Het pastorale spreekuur in de kerk op woensdagmorgen

tussen 10.00 uur en 12.00 uur gaat in principe door. Maakt i

u er gerust gebruik van, en dit geldt ook voor Marjan van
Weerden (zij schrijft er zelf ook nog iets over). We hebben
de secties onderling verdeeld. Marjan is met name
verantwoordelijk voor de secties 6 t/m 8, sectie 10 en
Meerweide (sectie 5.1) en Sonneburgh (5.2). Ik ben het
zelf met name voor de secties 1 t/m 5 en voor sectie 9.
Ook verzoeken tot voorbede mag u aan ons blijven
doorgeven.




Pastoralia en in memoriam

Op 26 december overleed Cornelia Schop - van de
Polder (Corrie), in de leeftijd van 78 jaar. Ze woonde aan
het Wagtendonkpad. Tot november was ze een trouw
kerkgangster en betrokken in de gesprekskring. Toen
werd ze ziek, en uiteindelijk werd het corona-virus haar
fataal. In vroeger jaren was Corrie actief voor de kerk en
ook daarbuiten is ze lang actief geweest, bijvoorbeeld
voor ‘In de Loop’ bij de Petrakerk..

Corrie's dankdienst was op donderdag 31 december in
onze kerk, en deze werd op verzoek van haar dochters
geleid door Ria Keijzer-Meeuwse, oud-opbouwwerkster/
pastor van de Groene Tuinkerk.

De dienst was besloten, maar dankzij Kerk-tv konden
veel mensen mee- luisteren en meekijken. De familie
had een grote inbreng in het geheel en ook veel
herinneringen van mensen die niet aanwezig konden
zijn, werden door hen verwoord.

Ria's overweging ging over psalm 121. Na de dienst was
de begrafenis op Oud-lJsselmonde.

Dat Corrie Schop moge rusten in vrede bij God, en laat
haar nagedachtenis haar kinderen en kleinkinderen,
haar vriend(inn)en en ons allen tot zegen zijn.

Een van Corrie’s vriendinnen {(en mede-gemeentelid)
Mathea van Dam schreef het volgende in memoriam:

"Op 2e kerstdag overleed mijn dierbare vriendin Corrie
Schop. Ze kon altijd gezellige uitstapjes verzinnen en
dus 2e kerstdag is een mooie dag om met de engel naar
Boven te gaan! Op zondag 8 november na de kerkdienst
heb ik haar voor het laatst gezien en gesproken en zag
dat het niet goed met haar was. En bij het weggaan
voelde het al als een afscheid.

Corrie was een vast punt in de kerk, ik leerde haar
kennen toen ik voor het eerst in de Groene Tuinkerk
kwam. Het klikte gelijk. Ook ontstond er een vast
vriendinne groepje en Corrie verzon de uitstapjes.
Samen gingen we op de fiets op zondagmiddag naar de
Breepleinkerk. Later bracht Wim ons en namen dan ook
Sari Los mee (was altijd dolle pret als ze de autogordels
niet vast kregen). Ook naar lJsselmonde Zingt en in
2019 naar het Schipperskerstfeest! Tegen de uitgeleide
zeiden we lachend: "We hebben genoten, volgend jaar
komen we weer" en terwijl we de trap afliepen. "...bij
leven en welzijn natuurlijk.. We hebben samen veel
gelachen, gehuild en gebeden, want we spraken veel
over het geloof!

Deze mooie herinneringen zal ik blijven koesteren, maar
niets is zo moeilijk als loslaten omdat vasthouden zo
vertrouwd voelt!

Ze was een trotse moeder en oma. Haar kinderen
hebben haar met liefde moeten loslaten! En dat is goed.
God heeft het laatste woord. Ik eindig met het lied van
Corrie: "Ga met God en Hij zal met je zijn...”

Lief en leed, wel en wee, het gaat ook in deze coronatijd
in allerlei facetten ‘gewoon’ door. Ga in alles met God,
en Hij zal met u zijn (naar lied 416).

Passiebloem uit de tuin van Corrie (foto: Mathea van Dam)

Coachingstraject leiderschap

Ik heb al wel eens eerder geschreven dat ik vanaf de
zomer een coachingstraject over leiderschap volg, op
basis van het gedachtengoed van Simon Walker, the
undefended leader. Leidinggeven vanuit wie je bent.
Het is boeiende materie, waar ik ook na inmiddels meer
dan 30 jaar predikantschap nog het nodige van leer!
Als alles volgens plan gaat ga ik in februari mijn eind-
verslag schrijven en volgt begin maart het eindgesprek
van de coaching. Daarna kom ik er (in deze kolommen)
vast wel weer mee terug bij u...

Geduld

Het thema van dit kerkblad is GEDULD. Geduld hebben
is voor veel mensen lang niet altijd gemakkelijk, en toch
is het regelmatig nodig of zelfs ook wenselijk. Geduld
heeft te maken met rust en met kunnen wachten.
Geduld is bovendien één van de ‘vruchten van de Geest’
uit Galaten 5... Wat roept dit thema bij u op?

Tot slot

Langs deze weg wil ik u nog graag bedanken voor alle
kerst- en nieuwjaarswensen die mij op verschillende
manieren bereikt hebben. Dat deed goed.

En voor nu ter afsluiting, alvast vooruitkijkend naar de
40-dagentijd, twee coupletten uit lied 539: Jezus, diep in
de woestijn:

“lezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen, voerde
daar een zware strijd veertig lange dagen. (...)

Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, bleef het in
de zware strijd met Gods woorden wagen..."

Een goede februarimaand!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel




Alweer vroeg dit jaar ...

Zo begonnen we de eerste zondagse viering in het
Nieuwe Jaar op gepaste afstand met vijf mensen in de
Groene Tuinkerk of.. een paar weken later is het alweer
bijna Aswoensdag. We herinneren ons die dag dat we
maar beperkte mensen zijn en sterfelijk, maar ook is de
as een teken van nieuw leven. As werd vroeger gebruikt
om de landbouwgrond vruchtbaarder te maken. Het is
in ieder geval de eerste dag van het begin van de weken
naar Pasen. En zo is Aswoensdag een dag van bezinning
en gebed.

Soren Kierkegaard zei over gebed ooit het volgende:

Bidden betekent niet
jezelf horen praten.
Maar het betekent:
stil worden, stil zijn en wachten,
tot de biddende God hoort

Week van gebed

In januari kon de gesprekskring vanwege de
maatregelen niet doorgaan en de gebedskring bleef
eveneens thuis. Maar, ook vanuit huis kun je als
gebedskring met elkaar verbonden zijn, zo blijkt. Zo was
er de mogelijkheid om tijdens “de gebedsweek voor
eenheid van christenen” van 17-24 januari dagelijks te
bidden in verbondenheid met elkaar. Elke dag stond er
een lezing met gebed en aandachtspunten op de
agenda.

De week sloot af met het volgende gebed:

“Heilige God, wij danken U dat U ons hebt geschapen en
van ons houdt. U bent aanwezig in ons en in de schepping.
Leer ans kijken naar de wereld zoals U dat doet, met liefde.
Laat ons gelovig werken aan een wereld waar
gerechtigheid en vrede bloeien, tot eer van uw naam.”

Open Kerk op woensdagmorgen

ledere woensdagmorgen is de Groene Tuinkerk
geopend vanaf 10:00 uur. De predikant of de kerkelijk
werker zijn dan aanwezig voor een gesprek.

Je kunt in de Groene Tuinkerk in de stille kerk even zitten
op afstand. Het is fijn om je omringd te weten door die
muren, een omhulling die je gebed voor even draagt.
We zetten de ramen wel op een kiertje open vanwege
corona, dus doe een warme jas aan.

Maar u/jij bent wel welkom voor een warm gesprek, een
kopje warme thee misschien en vooral een warm hart
dat probeert te luisteren naar jouw verhaal. Want we
maken allemaal zo het een en ander mee in deze
onwerkelijke tijd. De een heeft een groot verhaal, de
ander maar een paar woorden. Het doet er toe. Ook kan
het zijn dat je helemaal niets te zeggen hebt, alleen
maar even tijd voor jezelf wilt. Ook dat is helemaal goed.

Natuurlijk gaan de pastorale gesprekken ook gewoon
door. Meestal telefonisch in deze tijd, maar ook aan huis.
Net wat voor u/jou prettig voelt en wat mogelijk is op
dat moment gezien de maatregelen. Maar, je kunt dus
ook in de kerk terecht op woensdagmorgen. Even zitten
in die ruimte van gebed, waarin zoveel klank en
woorden hebben geklonken tientallen jaren en - zo
mogen we hopen — ook weer gaan klinken verderop in
2021. Het is een plek waar we even mogen opademen,
straks weer met z'n allen, nu even individueel. Misschien
krijg je er wel nieuwe moed van.

Pastoraal gesprek

Heeft u behoefte aan een gesprek? U kunt bellen met
predikant ds. Hermie Hummel of kerkelijk werker Marjan
van Weerden. Mailen mag uiteraard ook. We maken dan
een afspraak.

Hartelijke groet,

Marjan van Weerden
Kerkelijk werker Groene Tuinkerk

Kerkelijke Stand
Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
of :kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Cornelia Schop - van de Polder,

geboren 18 juni 1942, overleden 26 december 2020.
Mw. Schop woonde Wagtendonkpad 2.

VERVOER NAAR DE KERK

Let op dit is een aangepast rooster i.v.m. de
coronamaatregelen.

I NB Tijdens de rit van en naar de kerk bent u verplicht een
mondkapje te dragen, zowel chauffeur als inzittenden.

14 feb. : GJ. Buizer; A.J. Kooijman; J. Jongenotter.
28 feb. : J. Oorebeek; Mw. D. van Hengel; R. de Bruin.
14 mrt. : LEK. Jungheim; A. van Splunter; R. de Bruin.




Bloemendienst

Zondaq 13 december
Deze zondag gingen de
bloemen naar de fam.
Melenberg. Zij werden
veel sterkte toegewenst
i.v.m. het ziekteproces van
hun moeder Corrie Schop.

Zondag 20 december

Dit mooie boeket van tulpen gingen naar fam. Van
Drunen, zij vieren morgen dat ze 122 jaar zijn
getrouwd. Als gemeente wensten wij hen een gezellige
dag toe met hun gezinnetje en veel gezondheid.

Zondag 27 december

Er waren 2 boeketten, die gingen vandaag naar Mevr.
Blokland, zij viert morgen haar verjaardag en naar

onze organist Wim Smit die op 1 januari zijn verjaardag
hoopt te vieren. Zij worden van harte gefeliciteerd door
de gemeente.

Zondag 3 januari
Een boeket en een prachtig bloemenbakje stonden deze

zondag in de kerk. Dhr. van Keulen, die 5 januari zijn 85e
verjaardag viert, kreeg het boeket.

Het bloemenbakje ging naar Mevr. De Graaf, zij vierde op
2 januari haar 92e verjaardag, Beiden werden van harte
gefeliciteerd.

Bij deze wensen we alle kerkleden voor het komende
jaar 2021 een goed en gezegend nieuwjaar toe.

We blijven hopen op betere tijden en laten we elkaar
a.u.b niet vergeten, We vertrouwen erop dat alles weer
goed zal komen.

Ontvangen

In januari heeft Joke een gift ontvangen voor het
bloemenfonds van € 20,-

Via Elly van Mevr. B. € 20,- voor de Kerk en € 20,- voor de
Diaconie,

Hartelijk dank hiervoor.

Met de vriendelijke groeten van Joke Busse en
Elly Oorebeek tel. 06 1773 3719

Bedankje

Lieve mensen,

Een warmer en mooier afscheid van onze meeder,
schoonmoeder en oma Cornelia Schop-van de Polder
(Corrie) hadden we ons niet kunnen wensen. Het was
voor u helaas niet mogelijk om de dankdienst voor haar
leven die op 31 december werd gehouden, persoonlijk
in de kerk bij te wonen, maar via een livestream was het

g/

toch mogelijk gemaakt om de dienst te kunnen volgen.

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van
medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes en
bloemen. We houden van haar en het is een troost te
weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.

Een vriendelijke groet,
Corrie, Marianne en Esther Schop

Collecten in Coronatijd

Nu er minder, en de laatste weken geen kerkgangers
aanwezig kunnen zijn bij de kerkdiensten, dragen de
gemeenteleden die de diensten niet (meer) kunnen
bezoeken, en vaak meeluisteren of —kijken, via
bankstortingen bij aan de verschillende doelen.

Wij verdelen de opbrengsten dan, naar verhouding, over
de verschillende doelen.

U kunt u gaven voor de collecten overmaken op
banknummer: NL10 INGB 0000 1886 02 t.n.v.
Gereformeerde kerk Rotterdam lJsselmonde.

In de afgelopen maanden tijd is via bank, kas en bonnen
aan collectegeld ontvangen en als volgt verdeeld:

oktober november december

334,90 € 497,35 € 48683

17595 € 301,00 € 270,39

114,52 € 101,61 € 128,75
20,33 € 3604 € 4158
3,30 € 12535 £ 6,75
79,01 € 50,00

67,35 € 4205

80,40

Kerk £
Diaconie =
Voedselbank €
Bloemenfonds €
Zending €
Noodhulp €
Werelddiaconaat €
Binnenlands diaconaat €
Kerstactie diaconie € 101,15+

Totaal € 716,35 £€1.262,90 €1.035,45

Ook zijn van verschillende gemeenteleden extra giften
ontvangen ter dekking van gederfde (huur) inkomsten
en extra te maken kosten.

Het is wederom hartverwarmend om in deze tijd deze
collectebijdragen en giften te mogen ontvangen.

Namens de kerkenraad, hartelijk dank hiervoor.
Mees Hoogerwerf,
Penningmeester




" Hervormd lIJsselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Collecte
Op het moment van schrijven is de lockdown van kracht tot in ieder geval 9 februari. Dat

betekent dat we nog steeds maximaal 30 volwassen bezoekers (afgezien van de mensen met
een taak) mogen verwelkomen in de dienst. We kunnen ons goed voorstellen dat u juist nu
ervoor kiest om de dienst online te volgen. Houdt u de berichtgeving via mailings en website in
de gaten voor de actuele stand van zaken.

We vragen u en jou om je in te blijven schrijven als u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via
de website www.kerkinijsselmonde.nl. Voor beide kerken wordt een live-stream aangeboden
(met beeld en geluid), ook achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via de website
www.kerkinijsselmonde.nl of (rechtstreeks) in de Youtube-kanalen. U kunt de opname ook op
een later tijdstip terugkijken. Via Kerkomroep wordt alleen het geluid uitgezonden.

De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen
zakken van hand tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks
geld voor de collecte blijven overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes of door handmatig de

rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie elders in dit blad. Van harte Scan de QR code
aanbevolen! met de camera van

uw telefoon of

Wij wensen en bidden u en jou Gods vrede toe. tablet. Dus buiten
. debankapp om.

Kerk(rentmeesters)

-

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk

www.kerkinijsselmonde.nl

Gezocht: Kerkblad bezorgers!!

Wie wil er werken aan zijn/haar gezondheid, lekker buiten zijn en tegelijk daarmee uw medemens helpen?

We zoeken namelijk voor 2 wijken in de Beverwaard bezorgers. Het gaat om 7 adressen op de Schinnenbaan en
17 adressen rondom de :Tongelaarweg - Valkenburgsingel - stukje Beverwaardseweg.

Het kerkblad komt 1x in de maand uit, wat betekent dat u 1x per maand 30 minuutjes bezig bent met de
bezorging van het kerkblad.

Wie wil dit gaan doen? Dat hoor ik erg graag, dus bel mij of mail mij via onderstaande gegevens.

Ik hoop op veel positieve reacties, dus twijfel niet en neem contact op via:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl of 06-10382850

Loes Gorter - coordinator bezorging kerkblad

Overledenen

Naam Overleden
Dhr. J. Dullemond 12-12-2020
Mevr. C.H. Boer - van Dongen 13-12-2020
Mevr. T.N. van der Hoek - Sintemaartensdijk  19-12-2020
Mevr. PW. Roodenburg 22-12-2020
Mevr. L.F. van der Pluijm - Saas 30-12-2020
Mevr. PA. Krijgsman - Verboon 5-1-2021
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'Adriaen Janszké

Rotterdam-IlJsselmonde

Geboren

Op 11 december jl. kregen Arthur en
Eva Bel (Ridderkerk) een zoon, Hugo
Jan Sas, broertje van Anna. Zijn
roepnaam is Hugo (zie foto). We
feliciteren de ouders van harte en
wensen hen als gezin Gods rijke
zegen toe!

Verhuisd
Mw. Bep Kraets-de Looze woont nu in Laurens Dijkveld.
Na een tijdelijk verblijf in een tehuis in Hoogvliet bleek
het helaas niet meer mogelijk om terug te keren naar
haar huis in de Oosterse Tuin. Gelukkig is er nu wel een
plekje voor haar gevonden in lJsselmonde. We wensen

haar Gods nabijheid toe.
Van de predikant Meeleven
Rondom de diensten We leven mee met dhr. Ben Thommis en familie. Op het
We hebben de komende periode nog flink wat geduld en moment van schrijven (half januari) ligt de zoon van Ben
uithoudingsvermogen nodig! Bij mezelf en om mij heen (38 jaar) op de IC met Corona. Zijn toestand is ernstig.
merk ik dat mensen z¢ klaar zijn met Corona. Het Ook geeft hij aan dat zijn eigen gezondheid matig is en
inenten is begonnen, maar tegelijk maken we ons dat er zorgen zijn over de gezondheid van zijn dochter.
zorgen over alles wat ons nog te wachten staat. Laten we Al met al geen gemakkelijke situatie. Toch getuigt hij:
hoe dan ook elkaar vast blijven houden, elkaar steunen “Wij leven met de Heer. Hij is onze rots en dat ervaren wij
en voor elkaar blijven bidden! in moeilijke tijden zoals nu en Hij is onze Heiland.” We

wensen hem en zijn gezin van harte Gods kracht en

Vooralsnog blijven we te maken hebben met de nabijheid toe.

beperking van 30 volwassen bezoekers per dienst (m.u.v.

de mensen met een taak). Gelukkig is er de gelegenheid Gift

om de dienst te volgen via livestream (Youtube kanaal: Via mij is een anonieme gift van € 1.000,- contant

Hervormd lisselmonde Adriaen Janszkerk). Zie ook de binnengekomen t.b.v. een nieuwe laptop/computer voor |

algemene info in de rubriek ‘algemene info Hervormd de live stream van onze diensten. Dat was een

Usselmonde! Als je naar de diensten wilt komen, ben je verrassing! De giftis in goede orde ontvangen. Namens

van harte welkom, maar vergeet niet om u even aan te de kerkenraad hartelijk dank aan de giftgever!

melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als

u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van Inloop- & Bijbelmorgen

Mastrigt: 06-24 916 845. Houd u er rekening mee dat Sinds de lockdown in december is ingegaan, komt de

tegenwoordig alle diensten in de Adriaen Janszkerk om inloop en ook de Bijbelmorgen niet bij elkaar. Op dit

10:30 uur beginnen. moment is niet duidelijk wanneer deze weer van start
kunnen gaan. Houd de mondelinge berichtgeving

In de dienst van zondag 7 februari hoop ik zelf voor te hierover in de gaten, ook via de afkondigingen in de

gaan. Ook op zondag 14 februari mag ik zelf voorgaan. dienst.

In deze dienst zullen we (binnen de geldende

beperkingen) het heilig Avondmaal vieren. Hartelijke groet,

Op zondag 21 februari is dhr. Jos Refo van de Hoop onze Uw dienaar, Hans Schaap

voorganger. In de dienst van zondag 28 februari zal dhr.
Joris van der Spek, pionier te Rotterdam-Feijencord
voorgaan.
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Felicitaties Beste gemeenteleden,
Deze gemeenteleden mochten we gefeliciteren met hun  Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties
80ste verjaardag : die we met ons 50 jarig huwelijksjubileum hebben
Mevr. |. Bakker -Oosterman, Dalenoord ontvangen. De vele kaarten, telefoontjes, presentjes,
Mevr. M.PJ. Tims, Kees Pijlstraat bloemen en muzikale felicitaties hebben
Mevr. M.C. Zeelenberg- de Widt, Keninginneweg deze dag onvergetelijk gemaakt.
en
Dhr. en Mevr. A. Fonteine - Jonker, C.D. Tuinenburgstraat, = Adrie&Adrie Fonteine
waren 30 december 50 jaar getrouwd.

Praktische informatie
U allen, namens de gemeente van de Adriaen Janszkerk, Oppas
van harte gefeliciteerd. 7 februari: Aafke en Engely

14 februari: Gerdien en Rinske
Bedankt 21 februari: Jeanine en Rini
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 28 februari: Carin en Engely
gebeden kaarten en telefoontjes die ik mocht
ontvangen toen ik met Corona in het ziekenhuis lag ze Zondag Diaconie  Kerk
hebben mij gesterkt en vertrouwen gegeven op 6 dec €25.25 € 2520
beterschap ik ben weer thuis en het gaat 13 dec €33,25 € 33,25
langzamerhand beter. Hoe i e €30.00

ol 24 dec €0 €0 £€19,75
Hee!, heel hartelijk dank. 25 dec €27.75 € 27.75
MNellie van der Padt

27 dec €66,75 € 66,75

SBAJK nog steeds op zoek naar leden voor de technische commissie

Op onze oproep in de decembereditie voor nieuwe leden voor onze technische commissie
hebben we nog geen reactie gehad. We zijn nog steeds op zaak naar een of meerdere mannen
of vrouwen met technisch inzicht die ons willen helpen om ons mooie monumentale
kerkgebouw in goede staat te houden.

Wil jij ons helpen door je talenten in te zetten om te zorgen voor goed onderhoud en beheer
van onze Adriaen Janszkerk?
Neem dan contact op met onze voorzitter Kees Havenaar via c.havenaar4@upcmail.nl.

Namens de Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
Annet de Ruiter,
Penningmeester en secretaris

Advertentie

g TIMMERMAN NATUURSTEEN

Nieuwerkerk (Zeeland),
Grafgedenkstenen Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes
Traditioneel en eigentijds
In alle prijskiassen Nieuwe Crooswijkseweqg 66b
Natuursteen of glas/RVS 3034 PS Rotterdam
Deskundig advies telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL
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Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

VOLHOUDEN!

“Houd vol” is een oproep die we regelmatig horen
tijdens de coronapandemie, al bijna een jaar lang.
Volhouden is niet gemakkelijk, zeker niet als het
einddoel ver weg lijkt en de toekomst duister is.

In de Hebreeénbrief lezen we: “En laten wij met
volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl
wij het cog gericht houden op Jezus, de Leidsman en
Voleinder van het geloof” (Hebreeén 12: 1b en 2a).

Volhouden is haast onmogelijk als je gefixeerd bent op
de moeilijke omstandigheden en je eigen onmacht.
Maar wanneer kun je het wel? Wanneer je op God
vertrouwt. En wanneer je beseft dat je niet alleen bent,
maar omringd wordt door een ‘wolk van getuigen;
mensen die een vergelijkbare weg moesten gaan. Zij
moedigen ons aan en zeggen: Kijk, daar voor je loopt
lemand, Hij gaat je voor, Jezus de Leidsman en
Voleinder van het geloof!

ledere zondag dienst

Sinds medio december gelden er strengere
coronamaatregelen die op 12 januari voorlopig zijn
verlengd tot en met 9 februari. De meeste gemeenten
van de Protestantse Kerk in Nederland en ook te
Rotterdam hebben, op aanraden van het landelijk
bestuur, ervoor gekozen om uitsluitend online-diensten
te houden in deze periode. Dit ter bescherming van
haar leden en uit solidariteit met de rest van de
maatschappij waarin een groot deel van het
bedrijfsleven, de scholen, het verenigingsleven, de
cultuur, enz. in lock down zijn. De Kerkenraad van
Hervormd lsselmonde heeft echter gekozen voor de
vrijheid die we als gemeente hebben om met dertig
gemeenteleden, exclusief medewerkers, te blijven
samenkomen.

Of dit bij het verschijnen van dit kerkblad nog zo is,
weten we niet. Er zijn voorgangers die in hun geweten
moeite hebben met dit beleid. Vandaar dat we de
laatste weken verschillende malen een andere
voorganger hebben gezien dan de predikant die was
aangekondigd.

De eerste en de laatste zondag van februari hebben we
onze vertrouwde pastor en prediker Matthijs van Welie.
Zondag 14 februari begroeten we een vrouwelijke
voorganger, proponent Karen Koppenaal uit Dirksland.
Nog niet zolang geleden was zij stagiaire bij Ds. Schaap
in de Adriaen Janszkerk.

Zondag 21 februari wordt de dienst geleid door Ds. C.
Hendriksen, emerituspradikant uit Woudrichem. We
bidden om Gods zegen over alle diensten.

Bijbelkring

De laatste maal dat we als Bijbelkring bijeenkwamen
was op woensdag 19 februari 2020. Dat betekent, dat
we deze maand een jaar niet samen kwamen.
Ongelofelijk! We hebben veel gemist aan onderlinge
gedachtewisseling, hartelijk meeleven en persoonlijke
ontmoetingen. Desondanks blijft God met Zijn Woord
en Geest op allerlei manieren ons leven binnenkomen.
Hier in lJsselmonde zijn talloze ouderen de afgelopen
maanden bedreven geraakt met de iPad en YouTube. Er
wordt heel wat geluisterd, niet alleen naar de eigen
gemeente, maar ook naar andere voorgangers. Ook
beluistert menigeen een dagelijkse podcast met een
korte Bijbelstudie en stelt haar/zijn eigen ‘muzikale
fruitmand’ samen met behulp van internet. Velen
volgen een leesrooster en lezen er een dagboekje bij.
Het Woord van God laat zich niet binden door welk virus
ook.

We zien uit naar het moment dat we elkaar weer mogen
ontmoeten.




IJsselmonde Zingt Thuis

Dit initiatief van Dik Kok, met medewerking van de
organisten, de Gemeente Muziek Groep en onze vaste
voorgangers, wordt ook februari gehouden en
uitgezonden via diverse kanalen. Woensdag 17 februari
vanaf 20.30 uur.

Dominee de Rooij anders verderin 2021

Sinds het afscheid van Ds. Jos Slager op 12 januari 2020
verleent Ds. C.L. de Rooij ‘structurele hulpdiensten’ Dit
betekent, dat hij een contract heeft met de Kerkenraad/
Kerkrentmeesters om minstens acht uur per week, plus
een flink aantal zondagen beschikbaar te zijn voor bijna
alle werkzaamheden van een predikant. Het afgelopen
jaar is hij op deze wijze een soort ‘interim’ geweest. Hij
heeft dit met heel veel plezier gedaan. Toch ging het al
met al te zwaar drukken. Met de Kerkenraad is

overeengekomen om in 2021 op een andere, wat meer
‘ontspannen’ wijze samen verder te gaan.

Vanaf 1 januari hebben we met Ds. De Rooij een
overeenkomst voor ‘incidentele hulpdiensten’ gesloten.
Dit betekent, dat hij geen vast dienstverband meer
heeft, maar wel beschikbaar blijft voor in principe alle
werkzaamheden, wanneer de Kerkenraad daarom
vraagt. De beschikbaarheid blijft onverminderd, het
verband is vrijer.

Dit is niet alleen fijn voor Ds. De Rooij, maar ook goed
voor de gemeente in dit overgangsjaar naar hopelijk
spoedig een nieuwe eigen predikant.

Huisbezoek/ Ziekenbezoek

Als u/jij vragen of opmerkingen hebt over de gemeente
of de kerkenraad, dan benadert u daarvoor scriba Sita
van Vliet-Visser, tel 010-4836024 of email:
scriba@kerkinijsselmonde.nl .

Als u/jij een pastorale vraag hebt, een predikant nodig
hebt, of wil vragen of er contact kan zijn met uzelf of
een ander gemeentelid, dan benadert u pastoraal
ouderling Wim Biezepol (010-4821149) of Louise den
Hartog (0180-721897), coordinator van het pastorale
team. Mailen kan ook: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl .

Voorbeden en medeleven

De afgelopen weken hebben we in de Pelgrimskerk
gebeden voor Kumara Sendanayaka die nog steeds
onder behandeling is voor zijn blaas en voor Tillie
Boogerd die haar elleboog heeft gebroken. Ook was er
gebed voor mevrouw Koudstaal die bezorgd was over
de hartproblemen van haar echtgenocot en voor Jan en
Karen Vermeulen die het moeilijk hebben, omdat zijn
moeder (86 jaar) en zwager (66 jaar) beiden zijn
overleden.

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer mensen die ziek zijn
en/of problemen hebben. Laten we met elkaar
meeleven, laten we elkaar zo mogelijk bezoeken en
voor elkaar blijven bidden.

We bidden uiteraard ook voor onze gemeente, in het
bijzonder voor de komst van een nieuwe herder en
leraar.

Tenslotte-Ga met GOD!
Een hartelijke groet aan u en jou vanuit de Pelgrimskerk.
Sita van Vliet en Ds. CorBert de Rooij

Samendienst = samen voorbereiden

In de Pelgrimskerk is het de gewoonte om de eerste van
de maand met jong en oud samen in de kerk te zijn. Er is
dan geen kindernevendienst. Om de Samendienst nog
meer vorm te geven kan een groepje deze dienst
voorbereiden, welke liederen worden er gezongen, wie
doet de schriftlezing, wat is leuk om te delen met de
kinderen n.a.v. het thema en waar gaan we voor
bidden?

Wil je meewerken aan deze diensten? Laat het dan
weten bij Jonna van den Berge of Antoinette Schram
tel. 06-11713617 of tatlschram@kpnmail.nl.

Bijbelgedeelte
Johannes 14:15-17
Johannes 20
Psalm 97

Zondag Thema

7maart  Jezus belooft vrede
4 april Pasen

2 mei Ged is Koning




Ronald van Pelt is 40 jaar postbode!
Hartelijk gefeliciteerd!

De Postbode

Door weer en wind komt hij aan je deur, je hoorde de
klep van de brievenbus.

Is het verdriet of een brief met een kus?

Hij brengt soms een brief waar je zo naar verlangt

en de brief waarin jij voor jouw brief wordt bedankt.
Ook het kaartje van verdriet wordt door hem gebracht
en jouw kaartje of brief, wat verdriet soms verzacht.
Hij brengt zoveel dingen waar je niet zonder kan.

Zo zie je, die postbode is geen onbelangrijk man!

De taak die hij heeft is van heel groot belang

want in blijdschap en verdriet is het nodig dat ik post
ontvang.

Janna Henstra

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en
ter bemoediging namens de gemeente van de
Pelgrimskerk gebracht bij:

13 december Peter Dekker
20 december mw .Koudstaal
25 december Tillie Boogerd
27 december mw. Tuinman

Met vriendelijke groet
Joke Viot

Giften

Via de fam. D. is er een gift ontvangen van € 200,- voor
de diaconie, € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de
zending. Via mw. van O. is er een gift van € 20,00 van
mw. van Z. voor de diaconie ontvangen.

Van mw. G. en van dhr. E. is er € 20,00 ontvangen voor de
Bijbelse dagboekjes. En een anonieme gift van € 10,00
voor de bloemen.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Verantwoording collecten

zondag  diaconie kerkrentm. 3e collecte / doel
13 dec 22,20 27.55

20 dec 6740+ 37,25 * Zending Rusland
24 dec 36,35 0,00

25 dec 77,55 % 8445 ** St. Ontmoeting
27 dec 17,20 14,15

zending 33,40 offerblokken 0,00

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lisselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

5

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie ? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.wbgij.nl

We maken t rond

G VAN DER WIEL MAKELAARDILJ

Het vertrouwde adres voor:
Woning verkoop

Woning aankoop

Woning taxatie

+Bredenoord 2 - Rotterdam « B'0 L9 TELL . info@wielmak.nl.
«www.wielmak.nl «
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Berichten van de

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeentefeven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Nu gratis beschikbaar:
boekje met lezing
Rutte

Op Hervormingsdag 2020 hield
minister-president Mark Rutte de
Protestantse Lezing. Hij sprak over
de vraag: s een goed leven een
perfect leven? Het boekje met

de tekst van de lezing is nu gratis
te bestellen! Ga daarvoor naar
protestantsekerk.nl/lezing.

DI aAarc wal

oof, hoop en liefde

Protestantse

_n
wr

The Passion Veertigdaagse

In aanloop naar de bekende
landelijke The Passion op
Witte Donderdag organi-
seert de Protestantse Kerk
dit jaar The Passion Veertig-
daagse. In gemeenten in het
hele land vinden intieme,
kleinschalige concerten
plaats, in combinatie met
een toegankelijke paaswake
rond een replica van het
bekende, witte Passionkruis.

Bestel de gratis

Het thema van The Passion,
zowel landelijk als lokaal, is
#ikbenervoorjou. Dit thema
vraagt ons even stil te staan
bij de vraag wat het bete-
kent dat Jezus er voor ons
wil zijn, én voor wie wij er
willen zijn. Tegen wie zeg-
gen wij: #ikbenervoorjou?
Benieuwd naar alle data en
locaties? Ga dan naar petrus.
protestantsekerk.nl/tpvd.

veertigdagentijdkalender

De veertigdagentijdka-
lender 2021 daagt uit tot
bezinning tijdens de veertig
dagen op weqg naar Pasen.
Bij elke dag vindt u een
bijbeltekst en korte over-
denking, aangevuld met
liederen, citaten en prakti-
sche tips rond het thema
‘Ilk ben er voor jou: Bestel de
kalender nu gratis via petrus.
protestantsekerk.nl/veertig-
dagentijdkalender,
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Samen

Wensboom in de kerken

Het was weer een enorm succes!

Binnen de kortste tijd waren veel sterren uit de
verschillende bomen verdwenen. Hartverwarmend waren
de reactie van deelnemers in de kerken aan deze actie:
Natuurlijk doen we, ondanks de beperkingen dit jaar, mee,
leuk dat het dit jaar weer wordt gedaan, waren een aantal
reacties. Voor een bedrag van € 170,00 kregen we

donaties naar een van de kerken overgemaakt. Mooi toch.
Hiervoor zijn verschillende pakjes gekocht en bleef er nog
ene bedrag over voor volgend jaar.

Beste mensen wat is dit fantastisch voor de kinderen van
de verschillende klanten van de voedselbank. Een klein
gebaar voor ons, maar zeer waardevol voor de kinderen.
Namens de gezamenlijke diaconieén uit lJsselmonde:
Hartelijk bedankt en volgend jaar weer?

Riet Schenkeveld
Wil Schuijer
Mees Hoogerwerf

Kerk in lUsselmonde app

Onze eigen Kerk in lJsselmonde app is beschikbaar. Juist in tijden waarin we
elkaar niet wekelijks kunnen ontmoeten willen we graag met elkaar in contact
blijven. Deze Kerkapp zorgt ervoor dat we snel en eenvoudig met elkaar kunnen
communiceren.

Ook de inzage in de agenda,
het digitaliseren van de

gemeentegids en het :
collecteren zijn grote Onze elgen
voordelen van de Kerkapp. IJsselmonde
We hopen je online te upp is er!
ontmoeten!

Zoek op 'Kerk in lJsselmonde’
in je eigen Play-store.

Meld je aan, kijk mee, denk
mee en blijf zodoende op de
hoogte!

{~) Direct communiceren

) Collecteren

(v) Gemeentegids

Heeft u vragen of lukt het u
niet om de app zelf te
downloaden, neem dan
contact op via kerkapp@
kerkinijsselmonde.nl

_': Groepen en agenda’s

Zoek de app in de store op de

naam van uw kerk!
Of gebrulk de QR code




Kerk in IJsselmonde

Redactie:

Groene Tuinkerk

Corrie Melenberg-Schop en

Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Germa van Veen en Robert Bontenbal
kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Annet de Ruiter
010-4137 669
redactie.ajk@gmail.com

Bezorging:

Groene Tuinkerk

Dhr. J.P. van der Meer 010- 429 2573
Niet ontvangen:

Adriaen Janszkerk

Dhr. J. van Balen 010- 483 8237
Pelgrimskerk

Dhr. Welter 06-31 96 94 86
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Wijze van betalen:
GEREFORMEERD lJsseimonde
NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.vy. ‘abonnement kerkblad:.
VV.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
010-482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt

u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:
vrijdag 12 februari 2021

18.00 uur voor het magazin van maart
2021 met het thema:

Licht

Druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)
Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG, 010 - 482 49 56

Kosters: Fam. Kranenburg, 06 -21 20 19 25
Piet van Rikxoort 06 - 27 31 40 93
Seriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a, 3078 RC,

06 - 52 45 26 56, ooreb006@ziggo.nl

bijdragen kerk (0.a. VVB).....cccccceen.....NL10 INGB 0000 1886 02
of ... ...NL 09 RABO 0159 0964 80
Diaconie.. s NLOT INGE 0000 2056 29
Zending...oosssnnensNL32 INGB 0000 5634 99
Samenwerkingsproject ... NLE TINGE 0000 2056 29
Herv./Geref. Diaconie o.v.v. Project Werelddiaconaat
Kerkradio......cmmnmmmommnsaNL 10 INGB 0000188602
Verjaardagsfonds.......cccccenecnrnernecene. NL10 INGB 0000 1886 02
Of wvererierinrenienn . NLOS RABO 0159 0964 80
o.v.v. Verjaardagsfonds

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 48242 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. J. van den Berge-Bakker
Scriba: Mw. S. van Vliet-Visser, 010- 483 60 24 en
Dhr. H. van lersel, 0184-77 10 20
scriba@kerkinijsselmonde.nl
Vertrouwenspersoon: Mevr. Irene de Rooij-Wildeman 010-479 1993
irenedrw@outlook.com
Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl
Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam
diaconie@kerkinijsselmonde.nl
NL30 INGB 0002 7781 42
College van Kerkrentmeesters:
Secretaris: William van Wijngaarden
secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Hans Gorter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Diaconie:

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans........NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen ....cnononnen NL78 INGB 0003 6819 00

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl}
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 135 565 85 en 010-483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam
lJsselmonde

Beheerder: Cor Vink

Vertrouwenspersoon: Mevr. Irene de Rooij-Wildeman 010-479 19 93
irenedrw@outlook.com

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Altijd hongerige muis neemt een aanloop en klautert Het is niet ongevaarlijk. ‘Muis’, zegt hij, ‘weet Valentino
op Kikkers bloembakije. ‘Kik’, hijgt ze, zodra ze op de dat je dat hebt?’ Muis wordt nog roder. ‘Nééé. Ik durf

rand staat, ‘Heeft niemand me gezien? Kan ik een het niet te zeggen. Hij lacht me vast uit!” ‘Zal ik iets
geheim bespreken?’ ‘Natuurlijk’, zegt Kik rustig. Het zal  dédrgeven?’ oppert Kik, ‘Een boodschap?’ Samen
wel weer over geheim snoep gaan, denkt hij. Maar maken ze een briefje met harten en kusjes. Op zondag
muis fluistert: "Wat moet ik doen? Ik ben verliefd. geeft Kik het snel aan Valentino en verdwijnt.

Ik voel me raar en duizelig!. ‘Verliefd?? Op wie dan?’ Valentino opent het briefje. Hij loopt een uur in
vraagt Kik. Muis wordt rood. ‘Op ... Valentino. Hij zichzelf te mompelen, tot hij altijd hongerige muis
komt uit Italié. Hij heeft dromerige ogen. En zwarte tegenkomt. “Waatte??’ vraagt hij haar, ‘Waatte moet
snorharen. En zijn stem klinkt als ... rrroomijs, nee, iek mette die Kieker? Mette die koesjes?? Veraandert
als ... chocoladeboter ... 660, Kik, ik kan hem wel die Kieker in eene mooie muisje als iek hem koesje
opeten! Wat moet ik doen?!” Kik heeft erover gelezen, geef? Mamma mial’ Altijd hongerige muis bloost.
verliefdheid. Het hart is van slag. Je gaat wiebelen ‘Je kunt uitproberen,” piept ze zacht.

en blozen. Je wilt iemand opeten. ‘Op mij bijvoorbeeld?’

Spel: Doorgeefbriefje

Met een aantal spelers (4 of meer) zit je rond de tafel.

Nodig: voor ieder een vel papier en een pen. Doen: schriff allemaal boven aan het papier
‘De allerliefste in de hele wereld vind ik ... [vul in]. Vouw de bovenrand om, zodat de zin
onzichtbaar is. Schrijf hieronder éen doorgeefwoord, zoals ‘omdat’, ‘want’, ‘maar’, ‘en,
‘hoewel’, ‘als’, ‘behalve’, ‘wanneer’, ‘kortom’, of een ander woord waarmee een zin
kan beginnen. Geef het briefie door aan je rechterbuur. Schrijf de volgende zin,
beginnend met het doorgeefwoord. Vouw het blad weer om, schrijf weer een
doorgeefwoord en geef het briefie goed gesloten door. Als het blad vol is,
vouw je het open en lees je om de beurt de hele brief voor.
Dat wordt lachen!

Variant: een andere openingszin kan ook, bijvoorbeeld:
‘Mijn favoriete dier is ... of ‘De grappigste televisiefiguur
vind ik ..., of ‘De beste sporter is voor mij ...
Veel plezier!

Uit de Bijbel

Wat ben je mooi,
mijn vriendin,
wat ben je mooi;

Je ogen zijn duiven!
Je bent mooi, mijn lief
en zo zoet!

Hooglied 14516
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