“Kerk in lIJsselmonde




November

Kerkdiensten

Zondag 1 november | Zondag 8 november | Zondag 15 november | Zondag 22 november |Zondag 29 november

10.30 uur: ko 10.30 uur; ko 10.30 uur: ko 10.30 uur: ko 10.00 uur: ko
ADRIAEN Ds. J. Schaap Ds. J. Schaap dhr. Setkin Sies Ds. J. Schaap ds. Arenda
JANSZKERK Dienst nieuwe stijl Dienst nieuwe stijl Dienst der gedachteniq Haasnoot
Kasteelweg 50 extra collecte: Dienst nieuwe stijl

Cadenza

10.00 uur: ko +kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK Ds. M.C. van Pelt Ds. H.G.J.van Ds. S.J. van der Ds. C.L. de Rooij Dhr. N. Bontenbal
Reyerdijk 51 Dolder Vlies

Dankdag 4-11, 19.30

Dhr. N. Bontenbal

10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK |Ds. H. P. Hummel | Ds.H. Bouma Ds. J. Brederveld | Ds.H.P.Hummel |Mw.Ria Keijzer
Groene Tuin 353 Zendingsdienst Callecte: Binnenlands Heilig Avondmaal Gedachtenisdienst Te advent

Collecte: Zending & K.A.
Koffie na de dienst

diaconaat (KerkinActie)
Koffie na de dienst

Collecte: Kerk en
Werelddiaconaat
Koffie na de dienst

Collecte: Kerk
Koffie na de dienst

Collecte: Diaconie
Koffie na de dienst

10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
Nw. SONNEBURGH |Dhr. A.A. Hofland | Ds. AL.A. den Ds. C.L. de Rooij Dhr. R.L. Antes Ds. A. Christ
Ravenswaard 5 Dankdag 4-11, 15.00 | Besten H.A.
Dhr. R.L Antes
Voorlopig worden | in Meerweide i.v.m.
MEERWEIDE Corona geen dien | sten gehouden
Voorlopig worden | in Maasstad i.v.m.
MAASSTAD Corona geen dien | sten gehouden
Ziekenhuis
Voorlopig worden |in Smeetsland i.v.m.
SMEETSLAND Corona geen dien [sten gehouden
Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-1586 6402
predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 938

Pelgrimskerk (vacant}
pastoraat Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
06-22210076
dsrooij@outlook.com

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema

0180-443 884

rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland
Mw. ds. E. Lingen
088-823 1343

elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard
Mw. J. van Dordrecht

010-4799111

Janet.vdordrecht@sonneburgh.nl

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden

06 - 140 509 68

groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer

0180-619 307
06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog

0180 -721897
06 - 49747356

pastoraat@kerkinijsselmonde.n|
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Van de redactie

We hebben met elkaar weer een mooie
editie van het kerkblad voor U kunnen
samenstellen.

Deze november editie heeft als thema
Stilte op de voorpagina gekregen.

Stilte kennen we en gebruiken we in veel
betekenissen. We kennen 'de stilte voor de
storm', en natuurlijk: 'het is stil aan de
overkant'. Maar ook staan we altijd wel
ergens bij stil en nemen we natuurlijk even
tijd voor een stil gebed.

Maar ... ook om ons heen is het al een
tijdje stil. Veel leuke dingen kunnen de
laatste tijd niet meer of zijn moeilijk te
verwezenlijken vanwege de steeds weer
veranderende of nieuwe coronaregels.
Veel mensen zitten noodgedwongen
stilletjes thuis omdat angst voor het virus
ervoor zorgt dat het dagelijkse leven
ontwricht wordt, en het einde is helaas
nog niet in het zicht.

Maar.... we hebben elkaar om naar om te
zien. We houden contact via de telefoon,
e-mail, facebook, zien elkaar via skype en
zoom, maar gelukkig hebben we, niet te

vergeten, nu ook de Kerk-TV.

Maar.... ook via het kerkblad houden we
elkaar op de hoogte van het wel en wee
in onze kerken alwaar het -voor zover het
gaat- toch bol staat van de activiteiten.

Dus.... we wensen U veel leesplezier met
deze november editie, gemaakt met U
maar ook voor U om eventueel in stilte
door te nemen.

Namens de redactie,
Gerrit Buizer

.

Wij zoeken nog mensen:

- voor een interview

- voor de doorgeefpen

- voor een whats-app interview

- die iets leuks te melden hebben

- die willen helpen bij het maken van dit
kerkblad

Aanmelden bij een van de redactieleden
(info op de servicepagina)

. J
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Stilte

‘Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht’

Psalm 131 vers 2

Een pelgrimslied, van David. David is een reiziger en hij zingt dit lied. In de vertrouwelijkheid met God beseft hij zich
dat het leven niet te doorgronden is. En het maakt hem niet uit. David leeft in de hoop dat wat de Heere doet goed is.

Dan is het goed. Dan komt het goed. David laat zijn trots gaan, de soms niet te stuiten drang te weten hoe alles in
elkaar steekt. Hij zoekt niet langer naar wat te groot en te hoog verheven is. Hij is stil geworden. De pelgrim van God

heeft zijn ziel tot rust gebracht. Zoals een kind op de arm van zijn moeder, legt hij zijn hoofd op de schouder van God.

En zoals een kind op de grond gaat spelen met zijn speelgoed, zo speelt David in de speeltuin van de Almachtige. De
herder is een schaap geworden, een schaap van Gods kudde.

David stelt mij voor de vraag wat ik mag inleveren om mijn ziel tot rust te brengen. Soms moet je iets inruilen om wat
echt van waarde is aan te raken en te genieten. David levert zijn drang in om te weten hoe alles in elkaar steekt, om
alles te doorgronden. Wat lever ik vandaag in? |k geef de Heere mijn gevoel van onafthankelijkheid. De schaduwkant
van welvaart doet een beroep op mij. Alles wat mij gegeven is, al werk ik er hard voor, heb ik in bruikleen. Het kan
zomaar vervliegen. Ik heb de Heere nodig bij iedere stap die ik zet. Ik wil in afhankelijkheid van Hem leven.

Ik breng mijn ziel tot rust. Er is zoveel wat om mijn aandacht vraagt. Zeker in deze tijd waarin we leven. Maar nu even
niet. Ik wil zijn bij God. lk wil beleven wat ik ben: een kind van God. Zijn gedachten zijn hoger dan de mijne. Ik wil
aanwezig zijn in de stille aanwezigheid van de Vader.

Ik ben stil geworden. Mijn ziel is tot rust gebracht. Ock vandaag, misschien wel juist vandaag, mag ik het van de
Almachtige verwachten.

Psalm 131 is een lied voor iedereen die onderweg is. Een lied dat vol is van rust en stilte. Dat kan als je wandelt met
God. Trots en hoogmoed passen daar blijkbaar niet bij, die zijn te hoog gegrepen. En we hoeven ook niet alles te
doorgronden. Als een klein kind bij zijn moeder zo ziet David zich als hij kijkt naar God. Zo mogen ook wij rust vinden
als we onderweg zijn.

Net zoals Israél mogen ook wij hopen op de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid (psalm 131 vers 4).

Janet van Dordrecht, geestelijk verzorger

il




Hemels

Afgelopen zomer werd ik getipt over het boek Hemels
van Marietta Davis. Het is een boek dat in 1854 in
Amerika is uitgebracht en nu opnieuw in het
Nederlands wordt uitgegeven. et is een verslag van een
vrouw die tijdens haar coma een visioen heeft gehad
over het hiernamaals. Een boek met lichtflitsen en
engelen en waarin woorden tekort schieten om te
beschrijven hoe mooi het in de hemel zal zijn.

Het is gek dat we vaak een ander boek dan de Bijbel
nodig hebben om ons nieuwsgierig te maken naar de
hemel. Aan het eind van elk hoofdstuk staan wel de
Bijbelverzen waar het verhaal op gebaseerd zou zijn,
maar het vergt echt wel studie om het te checken. lk
heb zelf moeite met dit boek omdat het boek Marietta
Davis neerzet als een nieuwe boodschapper, die haar
ervaringen uit de hemel moet delen, zodat mensen na
gaan denken over hun leven en een keuze maken om in
de hemel te komen.

Hoe ziet de hemel eruit?
Tegenwoordig zijn christenen er niet veel mee bezig. Wij
leven hier en nu op aarde. Vaak zien wij de hemel als
een plek voor na de dood. Toch wordt er in de Bijbel
veel over gezegd. De eerste teksten gaan al over de
hemel. In het begin schiep God de hemel en de aarde.

In het Qude Testament komt hemel 700 keer voor, in het
Nieuwe Testament 300 keer.

Dit staat in het voorwoord van het boek van Henk
Binnendijk Hoe ziet de hemel eruit? (2019). Als je denkt
dat je met dit boek antwoorden krijgt op hoe de hemel
eruit ziet dan wordt dit misschien een teleurstelling. Het
komt niet in de buurt van de flitsende beschrijvingen uit
Hemels. Maar Henk Binnendijk maakt wel duidelijk dat
de hemel niet alleen een zaak is voor als je gaat sterven.
Hij baseert zich op Paulus, die in Filippenzen 3 schrijft:
ons burgerschap is in de hemel. Paulus spoort ons aan,
bedenk die dingen die boven zijn en niet die op aarde
zijn (Kolossenzen 3: 2).

Een christen leeft in twee werelden: met je voeten op
aarde en met je hart in de hemel. Het wordt duidelijk
uitgelegd door de verschillende wezens die God heeft
geschapen. De dieren hebben alleen contact met de
aarde. De engelen zijn geestelijke wezens die alleen
contact hebben met de hemel. 5Soms krijgen ze van God
een opdracht om op aarde uit te voeren. Tenslotte de
mensen. In het begin leefden Adam en Eva in het
paradijs, in twee werelden, onder een open hemel,
wandelend met God, dagelijks in contact met de
Schepper. Totdat zij zich van God afkeerden en zij uit
het paradijs werden verdreven. De gevallen mens moet
herschapen worden en dat gebeurt door de komst van
Jezus op aarde, zijn lijden, sterven en opstanding.

Wanneer een mens tot geloof komt, krijgt hij of zij de

Heilige Geest. Dit is al één element van het hemelse,

geestelijke leven. Daardoor krijgt een christen een

verbinding, die zich meer gaat richten op wat God wil.

Henk Binnendijk benadrukt in zijn boek dat de hemel

een plek is waar God regeert, waar Zijn troon is.

Daardoor is de hemel voor een gelovige een realiteit,

die zijn dagelijks leven inhoud geeft. L 4te

enk Binnendijk

Is hetleuk in de hemel?

Onbekend maakt onbemind. Het is opvallend dat in alle
boeken die ik heb gelezen over de hemel, de schrijvers
de strijd aangaan met de onwetendheid over de hemel """
en meer nog met het cliché dat de hemel saai is. Hoe G
meer een christen Gods liefde en genade ervaart in zijn [
leven, hoe mooier de hemel voor hem of haar nu al

wordt.

ir

Wij zouden al jong kunnen beginnen met onze aandacht
te richten op de hemel. Het is tenslotte onze
eindbestemming en goed daarover geinformeerd zijn,
verhoogt de voorpret. Dat stelt het boek Is het leuk in de
hemel? met antwoorden op kindervragen. Het is
geschreven door Randy Alcorn in 2010. Hoewel de
kindervragen waarschijnlijk ook bij volwassenen leven,

is het een zeer laagdrempelig boek door allerlei vragen
als uitgangspunt te nemen. é

74

De schrijver kiest ervoor om naast de Bijbel, citaten te
gebruiken uit de Kronieken van Narnia, een allegorische N
vertelling van C.5. Lewis die veel van de thematiek uit

het christelijk geloof duidelijk maakt. De antwoorden {
sluiten echt aan op de leefwereld van kinderen. Het
heeft tien hoofdstukken die op thema meerdere vragen
beantwoorden. lk denk dat alle vragen die je over de
hemel kunt bedenken wel aan bod komen. Natuurlijk
zou je qua theologie misschien op een ander antwoord
kunnen komen, maar hetis in elk geval een aanzet.



vergelijk met die van dominee Visser (zu‘-: het boek hierna).
- Hetis geen boek wat je in een keer uitleest, maar vraag
voor vraag te behandelen is of waar een antwoord op een
o prangende vraag over de hemel makkelijk in terug te

I vinden is.

Stille tijd met het oog op de eeuwigheid. Nadenken over
de hemel is nadenken over je geloof, over je relatie met
. Jezus en dat je daarin een keuze moet maken. Net als bij

~ Hemels, komt het boek Is het leuk in de hemel? cok op dat
Y punt. Het einde van dit boek laat met een voorbeeld van
de gastenlijst op de receptie op een indringende manier
zien, dat je ervoor moet zorgen dat je naam in het boek
van het leven moet staan. Nadeel van dit boek is wel dat
het niet meer te verkrijgen is. Als je het toch wilt lezen,
mag je mijn exemplaar lenen.

- De hemel
dlChterblj

De hemel dichterbij

Het boekje van dominee Paul Visser De hemel dichterbij (in
2020 is er een Bste druk van verschenen) kan gebruikt
worden om samen te lezen (ik denk ook in gezinnen) en
stil te staan bij onze uiteindelijke bestemming; de
eeuwigheid.

% Het heeft 52 hele korte overdenkingen (binnen vijf
minuten te lezen) naar aanleiding van een Bijbelgedeelte.
De stukjes sluiten af met een gebed, waarin God steeds op
een andere manier wordt aangesproken of een
toepasselijk lied. In dit boekje worden verschillende
prangende vragen die wij hebben over de hemel
beantwoordt. Zoals zullen we elkaar herkennen in de

A% hemel? Is er een herinnering aan dit leven?

Ik vind dat dominee Visser op een overtuigende wijze laat
- zien dat het in de hemel niet saai is, doordat God daar

1| altijd gegerd zal worden, zelfs als je nu niet van zingen of
kerkdiensten houdt. Ook al kunnen wij ons er nog geen
volledige voorstelling van maken. Zijn woorden over God
. als onze machtige Schepper die van ons houdt en een

| plan voor ons heeft, zijn zo aantrekkelijk dat je inderdaad
naar de hemel gaat verlangen.

De boeken van Henk Binnendijk en Paul Visser zijn ook als
luisterboek beschikbaar op de app van de online
bibliotheek.

Kijk! Daar komt de hemel!

In mijn boekenkast heb ik nog een boek met Hemel in de
titel. Het is een boek dat ik in 2012 heb gelezen en waar ik
toen erg enthousiast over was. De hemel is in dit boek de
realiteit van wat het betekent om een kind van God te zijn
en te leven in Zijn (bovennatuurlijke) kracht. Het wordt in
dit boek specifiek uitgelegd aan kinderen. Het is een boek
geschreven door Bill Johnson, voorganger, en Mike Steen,
kinderwerker van de Bethel Church in Amerika (dezelfde
gemeente waar ook heel veel aanbiddingsmuziek
vandaan komt).

Moeilijke termen over het geloof (bijvoorbeeld bekeren)
worden uitgelegd, regelmatig herhaald of toegepast op
een papier zodat kinderen het kunnen begrijpen. Verder
wordt het verhaal afgewisseld met voorbeelden uit de
praktijk. De Manga striptekeningen trekken het verhaal in
een sfeer waar je als kind niets van wilt missen. Een goed
alternatief voor al die animatie over geheime missies en
duistere krachten die kinderen regelmatig op tv of online

kunnen zien. =,
£
§

Het leven is een strijd tussen het rijk van God en het v
duistere rijk van de Satan. Kinderen die de Heere Jezusin
hun hart hebben gevraagd, hebben een koninklijke missie
om het Koninkrijk van God te verspreiden. Dat betekent in
dit boek vooral dat mensen Gods liefde en kracht zien.

Ze worden uitgerust met geloofsogen zodat ze de —
onzichtbare wereld kunnen zien. Ze krijgen krachtkleding
enzovoort.

Paul Visser




Er is veel aandacht voor het werk van de Heilige Geest. De
kracht van God openbaart zich vooral door wonderen en
met name genezingen. Dit boek heeft een onmiskenbare
charismatische insteek waar ik als gewoon gereformeerd

| gelovige of nette protestantse kerklid weinig ervaring mee
heb. Maar ik vond het een aanrader voor christelijke
gezinnen en mensen die zich inzetten voor het

| kinderwerk. Het |eert Bijbelse fundamenten.

Het vertelt kernachtig welke kracht het geloof heeft en dat
dit meer is dan dat Jezus stierf aan het kruis voor onze
zonden en wij zijn vergeven. Het laat zien wie de Heilige
Geest is en wat God van ons verwacht en hoe Hij ons erbij
helpt.

Gods liefde voor kinderen spat bijna van elke bladzijde en
ook hoe God kinderen wil gebruiken in zijn Koninkrijk. Het
is erg praktisch. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn er tips
over hoe je tijd met God kunt doorbrengen en is er ruimte
om op te schrijven wat je hebt geleerd of ervaren.

Antoinette Schram

7

Op 30 oktober 2020 verscheen uit de bekende cd-serie van
WOW hits de jaarlijkse editie. WOW is een jaarlijkse serie
compilatie verzamelalbums met hedendaagse christelijke
muziek. De serie is gestart in 1995.

De geboorte van het WOW platenproject is terug te voeren
op Grant Cunningham, A&R directeur bij Sparrow Records
in Amerika. Hij maakte een zakenreis naar EMI Ltd, het
moederbedrijf van Sparrow in Londen. Daar merkte hij dat
op verschillende platenlabels gedistribueerd door EMI
jaarlijks cd's uitgebracht werden met de titel NOW.
Terugkomend in Amerika kwam het idee om hetzelfde te
doen en een tegenpool, de WOW series, uit te brengen. De
christelijke platenlabels waren World Records Reunion en
Sparrow.

Pl Bant drtiuns., Tre fiess AN Ome Piacs
18 Yot L g e, Yowl Le o

Ik

Er verschenen diverse series vanaf 1995 tot op heden
onderverdeeld in verschillende categorieén:

- WOW serie 1996 - 2000
- WOW hits 2001 - 2020 "
- WOW gospel 1998 - 2020

- Wow Worship 1999 - 2019 met lofprijzing en aanbidding
in diverse kleuren blauw, rood, groen, wit, goud, limoen in
totaal 10 albums.

- WOW Essential 1en 2 2008 en 2009

-WOW # 1 hits 2006 en 2011

- WOW Christmas |
- WOW Deluxe '

De WOW hits 2020 zijn te beluisteren op Spotify en
YouTube. De rest is te koop bij amazon.com en ook te
vinden op de websites gospel.nl, gospelflava.com en
imusik.dk of google naar nieuwe gospelalbums 2020.

Heb je opmerkingen of vragen? Je kunt mij e-mailen via
r.pelt48@upcmail.nl.

Ronald van Pelt




Gezamenlijke berichten

Luisteren in stilte

Puzzel
(oplossing op blz. 22

in de stilte schenkt de Geest

verbondenheid uit de bron
voor allen die willen drinken

in de stilte spreekt de waarheid
inzicht zonder woorden
voor allen die willen horen

in de stilte brengt Jezus
liefde met Zijn aanwezigheid
voor allen die willen leven

in de stilte opent de oneindigheid ?
het besef van Zijn nabijheid
voor allen die willen ontmoeten

42
in de stilte fluistert vertrouwen

T

tonen van Gods adem

voor allen die willen luisteren ' ]

|53

Horizontaal

Dichter: Heide, Ad
www.gedichtensite.nl

2 Discipel van Jezus @ Zonnegod van de oude Egyptenaren
11 Tentakel 12 Volksverhaal 14 Karaat (afk.) 16 Soort dier
18 Gemeente in Limburg 20 Deel van een trap 21 Aan-
spreekvorm van God 22 Symbool voor plutonium 23 Reeds
24 Symboo! voor nikkel 25 Soort magazine 27 Toverkol
29 Beperkt, smal 30 Tijdperk 31 Zoom 33 Deel van een
kerkgebouw 34 Afstand 36 Beschermende laag onder de

Bijbelleesrooster november

"Alle mea'ffgén Koninki like intocht

zondag 1 november Psalm 24

| maandag 2 november  Mattels 22:34-46 Kernvragen huid 38 Liefdesgod van de oude Grieken 39 Negatief ge-
dinsdag 3 november  Matteis 23:1-12 Wel hun woorden, niet hun daden laden deeltje 41 Overdosis (afk.) 42 Rooms-katholiek (afk.)
Dankdag Volkenbond 43 Japanse schrijver en Nobelprijswinnaar in 1994 44 Kruis

woensdag 4 november  Psalm 67

donderdag 5november  Mattelis 23.13-24

Schijnheiligheid

opschrift 46 Rekstok 49 Hagedis 50 Niet van deze planeet
52 Voorzetsel 53 Ruimtevaarlorganisatie 54 Zwart-witte
zeevogel 56 Spoorwegbedrijf 57 Rooms-katholieke hoog-

vrijdag 6 november  Mattels 23:25-39 Onwil et

zaterdag 7 november  Daniél 7:1-14 Een biik in de hemel waardigheldsbelieder,

jzondag  |Enovember |Dani@l7:15-28 2 Hogere diedunde Verticaal

maandag 9 november Danigl 8:1-14 De ram en de bok =

[Ginada g_ 10 navember | Daniél 8:15-27 '—_'U'i'ﬁ_é'j van Gabrial 1 Heilige kist (3.3,3,7) 3 Groep voor alcoholisten (afk.) 4 On-

|woensdag 11 november Mattels 24:1-14
Mattels 24.15-28

donderdag 12 november

Zware tijden
ledereen zal de Mensenzoon
(h)jerkennen.

gewenst streepje 5 Familielid 6 Systeemgebruiker (Eng.)
7 Vleesspies 8 Belangrijke religie 10 Aziaat 13 Afgelopen
15 Klaviertoets 17 Brok 19 Niet streng 22 Eerste opvoering
26 Strijdmacht 28 Maatschappelijk hokje 31 Uitroep

vrijdag 13 november  Mattels 24:20-44 Laat je niet overvallen, maar verrassen 32 Langspeelplaat (afk) 35 Viking 37 Bijbelse figuur wiens
2aterdag 14 november Daniel 9:1-14 Verootmoediging naam betekent: wie door God is geschapen (Exodus 6:24)
zondag 15 november Daniél 9:15-27 Nog zeventig weken 38 Onvergelijkelijk, uniek 40 Omwenteling 45 Naar aanlei-

ding van (afk.) 47 Keukengerel 48 Vreemd 49 Deel van een

[1 [ & 10:1-11
maandag & november | Daniél 10 Indrukwekkend houtkachel 51 Vallei $5 Bazige vrouw.

dinsdag [17 november | Dani&l 10:12-11:2a Krachten
woensdag |18 november | Daniél 11:2b-12 Opgaan, blinken en verzinken
donderdag | 19 november |Danigl 11:13-24 De een na de ander

W VITIGEWESTO Com

vrijdag | 20 november iDanléI 11:25-35 Heilig verbond bedreigd
zaterdag |21 november |Daniél 11:36-45 Zelfoverschatting
zondag 22 november |Daniél 12:1-4 Geheimhouding
maandag | 23 november | Danigl 12:5-13 Eindtijd

dinsdag 24 november !Psalm a7 Hemeltaal

Wees goed voorbereid: controleer je
woensdag |25 november |Mattels 24:45-25:13 | ollepeil
donderdag :26 november Iﬁ.ﬂat‘teus 25:14-30 De volle honderd procent
vrijdag 27 november |Mattels 25:31-46 Christelijk sociaal
zaterdag | 2B november |Jesaja 1:1-9 Verlaten en veriaten worden

| 1e zondag Advent Het gaat om |e hartl
zondag 29 november |Jesaja 1:10-20

maandag :35 november i.Jesaja 1:21-31
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Groene Tuinkerk
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DUJKJE

November

Dit is alweer het kerkblad voor de maand november, wat
gaat de tijd toch snel!l Het is inmiddels volop herfst
geworden, de dagen worden nog alsmaar korter, en het is
‘s avonds vroeg donker. Na eind oktober is het wintertijd.

In de kerk is de maand november traditiegetrouw de
maand waar zowel Dankdag, de eerste woensdag van de
maand, als Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, in vallen (zie hieronder). Ook dit jaar is
dat zo, maar wel anders, vanwege corona...

Het seizoen verder in

Zondagmorgen 1 november hoop ik voor te gaan in de
jaarlijkse Zendingsdienst bij ons in de kerk. Dit jaar zonder
een spreker van buitenaf 'uit het veld’ maar wel met volop
aandacht voor het project dat de zendingscommissie
voor het lopende jaar (vanaf pinksteren) uitgekozen heeft:
‘Ondersteuning van de kerken in Marokko”. (In het
kerkblad van juni heeft u daar van de zendingscommissie
al het één en ander over kunnen lezen). Het is een
intrigerend project.

Verder lijkt het mij ook mooi om die zondag met elkaar stil
te staan bij de inhoud van de Zendingserfgoedkalender
2020, met schilderkunst uit India. Hiermee wordt onze
blik dus wijd getrokken, naar twee andere continenten...

In de kerkdienst een week later, zondag 8 november, zal
er aandacht zijn voor Dankdag, met onder andere een
liturgische schikking.

Gedachtenisdienst

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag, zondag van gedenken
van de overledenen van het voorbije kerkelijke jaar. Het is de
bedoeling dat die zondag de Gedachtenisdienst bij ons in
de kerk doorgaat, maar we hebben ook te maken met de
corona-omstandigheden en de daarbij horende
restricties. Het thema van de dienst die we aan het
voorbereiden zijn is een variatie op het thema van de
Startzondag: “Wat maakt het leven goed, ook in tijden
van rouw? Troost!” We willen lezen uit Genesis 24 over
hoe lzadk troost vond. [ ;

Samen met collega Marjan van Weerden hoop ik deze
dienst voor te gaan. (En zie voor nog meer informatie het
bericht van de kerkenraad verderop in deze kolommen).

De woensdagochtenden in november

De bijeenkomsten van de gebedskring en de
gesprekskring in de kerk zijn mooie en kostbare
momenten van gemeente-zijn door de week.

In november is er weer gebedskring op woensdag 11
november van 12.00 tot 12.30 uur (de tweede woensdag
van de maand). Telkens bereidt €én van de deelnemers
dit middaggebed voor.

En de gesprekskring is op woensdag 25 november van

10.30 tot 11.30 uur (de laatste woensdag van de maand).

Het gespreksonderwerp wisselt per keer, en kan

bijvoorbeeld gaan over het thema van het kerkblad. §
Uiteraard zijn beide ‘kringen’ corona-proof. I

Ook de andere woensdagochtenden ben ik in principe in

de kerk aanwezig, tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan houd ik il
(open) pastoraal spreekuur voor wie daar behoefte aan i .“"
heeft. 1)




Bericht van overlijden en in memoriam

In de nacht naar zondag 11 oktober toe overleed in het
Maasstadziekenhuis Gerrit Roodnat (Ger) uit
Meerweide, in de leeftijd van 85 jaar. Hoewel op het
moment van schrijven (vrijdag 16 oktober) de
afscheidsdienst en begrafenis nog moeten plaatsvinden
volgt hier al wel een ‘in memoriam’.

Ger Roodnat werd in Rotterdam geboren op 8 februari
1935. Hij trouwde in juli 1958 met Atie Jumelet, van wie
hij in februari 2011 weduwnaar werd. Samen kregen ze
drie kinderen, en er kwamen kleinkinderen. Hij was een
trouw bezoeker van de Groene Tuinkerk toen alles nog
goed met hem ging. Hij klaverjaste mee op de
woensdagavonden, hij was jarenlang lid van het
Vreewijks Mannenkoor en reed de kerkauto. Ook was hij
jaren vrijwilliger bij de wijkbus. In 2013 verhuisde hij
naar verpleeghuis Antonius en later naar Meerweide.
Ook daar ging hij naar de kerkdiensten. Zijn gezondheid
verslechterde maar het close contact met zijn kinderen
hield hem nog lang op de been. Helaas is het
coronavirus hem uiteindelijk fataal geworden; hij
overleed in zijn slaap.

Dat de afscheidsdienst in de Groene Tuinkerk zou zijn is
volgens zijn wens. En ook de bijbeltekst uit Johannes 14
“in het huis van de Vader zijn vele woningen" en de
liednummers had hij zelf bij leven al eens aangegeven
voor deze gelegenheid. Aansluitend aan de afscheids-
dienst op maandagmiddag 19 oktober de begrafenis op

begraafplaats lJsselmonde, in besloten kring.

Dat Ger Roodnat moge rusten in vrede bij God. En laat
zijn nagedachtenis zijn kinderen en kleinkinderen, zijn
verdere nabestaanden en ook ons allen tot zegen zijn.

Pastoraat

Dat er lief én leed is in de gemeente en dat dat
doorgaat, werd in de gebeden op zondag 11 oktober
treffend weerspiegeld. Er waren dankgebeden gevraagd
vanwege bereikte hoge leeftijden, en er waren
voorbedes vanwege ziekte, tegenslag en overlijden.
Mooi om zowel het €én als het ander zo ook voor God te
kunnen en mogen brengen... Uw gebedsintenties (en
ook uw behoefte aan een pastoraal bezoek) mag u
blijven doorgeven!

Diezelfde zondag zijn we begonnen met de
“(Gebeds)tekst van de week": een inspirerende tekst die
wekelijks uitgedeeld wordt in de kerk na de kerkdienst

en die op de website en op facebook komt te staan.

- We hopen hier mee door te gaan tot aan kerst.-
Marjan van Weerden en ik zorgen hier om en om voor,
maar er is in de reeks zeker ook ruimte voor inspire-
rende teksten die vanuit de gemeente komen... Dus
hebt u een mooie tekst die u op deze manier graag wilt
delen met andere gemeenteleden, geef ‘'m dan aan één van
ons beiden door... |k ben benieuwd!

De tekst van zondag 11 oktober treft u hier beneden
aan.

Leiderschap (wordt vervolgd)

In het vorige kerkblad schreef ik al iets over het
coachingstraject waar ik mee bezig ben in het kader van
de Permanente Educatie (PKN nascholing) over
-"leiderschap”-. Het vierde gesprek (van de in totaal
zeven) staat voor eind oktober op de rol. Ik lees het
nodige over het thema, er zijn oefeningen/opdrachten,
er is huiswerk tussendoor. 'Wie ben ik, welk type leider
ben ik, wat komt er allemaal bij kijken in houding en
gedrag enz’ passeert de revue.

Een volgende keer schrijf ik er graag nog eens wat
uitgebreider over.

Tot slot

In de week waarin ik deze kopij schrijf zijn we in ons
land in een ‘gedeeltelijke lockdown’ terechtgekomen.
Het sociale leven is al met al (nog) wat (meer) aan
banden gelegd, met ais doel dat het coronavirus
teruggedrongen wordt. Dit treft uiteraard ook het
kerkelijk leven en het raakt het leven van ieder van ons.
Laten we hopen dat deze lockdown-periode niet al te
lang gaat duren en vooral: dat het effect heeft!

Ik sluit hier nu af met de “(Gebeds)tekst van de week" van
zondag 11 oktober, en wens u temidden van alles een
gezegende novembermaand!

GEEF ME RUST EN VERTROUWEN :

God, geef me rust en vertrouwen,

opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek.
Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze
laat.

En geef me liefde, opdat ik oog en oor heb voor mijn
medemens, en bereid ben te helpen waar nodig.
AMEN.

door: Irene van der Meulen
uit: Gebeden in een tijd van corona (PKEN)

Graag tot ziens,
ds Hermie Hummel




GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

In veel kerken is het de gewoonte geworden om de
overleden gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk
jaar te gedenken in een speciale kerkdienst. Helaas
moet in deze coronatijd de gedachtenisdienst, van
zondag 22 november a.s., worden aangepast. We zullen
er alles aan doen om ook dit jaar deze dienst te laten
plaatsvinden. Bij voorkeur in één (morgen) dienst, maar
de omstandigheden moeten dit ook toelaten.

In deze dienst noemen we de namen van de overleden
gemeenteleden, waarmee ze gekend zijn en mogen de
familieleden van de overledenen het gedachtenis-
steentje ophalen. Hierna stellen we onze gasten en
gemeenteleden in de gelegenheid om een waxine
kaarsje met een batterij, die op de rugleuning van de
banken staan, aan te steken om de overledenen te
gedenken.

We zijn ons bewust, dat een dienst als deze emoties kan
oproepen bij mensen die korte of langere tijd geleden
een dierbare hebben verloren. Toch heeft het
“herinneren” een belangrijke functie bij het verwerken
van verdriet om de dood van iemand, die in ons leven
van betekenis is geweest. Door de herinnering kan deze
mens voor ons van betekenis blijven.

Wij hopen op uw aanwezigheid in deze dienst om zo
één gemeente te zijn, die om degene heen staan die
rouw dragen, want dan zijn we een gemeente die
omzien naar elkaar.

Wij noemen u de namen van hen die zijn overleden

Cornelia Durfina van Rikxoort - van der Linden
Wim Kooij

Adrianus Grandia

Adriaantje Martina Mout — Swijgers
Karel Cornelis Groenenboom

Gerrigje Tiemersma - Witte

Cornelia van der Weele - de Groot
Geertruy Bakker — Nugteren

Adriaan van der Weele

Pietje Henkes - Groeneweg

Johan Fousert

Bernard Fidder

Geertje Helena van der Linden - Looije
Pieternelle Luijendijk - de Rooij

Willem Elisa den Hollander

Gerrit Roodnat

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor de
nabestaanden om koffie te drinken en na te praten met
de predikant of kerkelijk werker.

Namens de kerkenraad, met vriendelijke groet,
J. Oorebeek

BLOEMENDIENST

Zondag 27 september.

Er stonden 2 boeketten in

de kerk voor 2 dames in )

Sonneburgh. g :

Beiden vierden zij hun verjaardag:

Mevr. Rijnsbergen op 28 september

en Mevr. Gille op 29 september. Beide dames werden
van harte gefeliciteerd door de gemeente.

Zondag 4 oktaber.

Mevr. Van de Akerboom kreeg deze keer het boeket,
want 9 oktober viert zij haar 90e verjaardag.

Voor deze mooie leeftijd werd zij door de gemeente
hartelijk gefeliciteerd. En zij verraste ons een week later
met een heerlijk gebakje bij de koffie. Hartelijk bedankt
en wij wensen u een goed komend jaar toe.

Zondag 11 oktober,

Op deze zondag vierde Mevr. De Groot haar 94e
verjaardag zij ontving een mooi boeket en werd door
de gemeente van harte gefeliciteerd.

Het 2e boeket was voor Corrie Melenberg, wij bedankten
haar voor het vele werk dat zij verricht voor ons
kerkblad.

Een bloemengroet ging ook naar Mevr. Krabbendam
voor haar 94e verjaardag.

Ontvangen.

Via Elly hebben we € 10,- mogen ontvangen van Fam.
v.d. A. bestemd voor de bloemendienst.

Lieve mensen van onze gemeente, wij wensen iedereen
heel veel sterkte in deze coronatijd.

Het blijft nog even in ons leven een vervelende periode,
maar a.u.b. “Blijf aan elkaar denken en laten we ons best
doen, op wat voor manier dan ook: Stuur een kaartje of een
telefoontje doet soms wonderen'.

Vriendelijke groeten van Joke Busse en Elly Oorebeek
tel. 06 17733 719

BEGROTINGEN 2021 van de Gereformeerde kerk van
Rotterdam-lJsselmonde

De begrotingen van onze kerk worden behandeld en
{voorlopig) vastgesteld in de vergadering van de
kerkenraad op 16 november 2020.

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde
begroting geeft voor 2021 een tekort aan van € 4.600,-.
De door het College van Diakenen opgestelde
begroting geeft voor 2021 een tekort te zien van
€2.120,-~.

De volledige begrotingen liggen voor leden van onze
kerk vanaf 1 november ter inzage in de consistorie van
ons kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mees Hoogerwerf, Penningmeester




KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk Bureau adresseren aan:
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,

Groene Tuin 353,

3078KG Rotterdam of:
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd:

Dhr. J. Vos,

Fop van Drielstraat 5,

Maar Ravenswaard 5 133. (Sonneburgh)

Overleden:

Dhr. Gerrit Roodnat,

geboren 8 februari 1935, overleden 10 oktober 2020.
Dhr. Roodnat woonde Grote Hagen 98.

VERVOER NAAR DE KERK
Let op: dit is nog een aangepast rooster i.v.m. de
coronamaatregelen! De ouderen worden om de 14
dagen opgehaald.
1 nov.: G.1. Buizer; A.). Kooiman; J. Jongenotter
15 nov. : J. Oorebeek; Mw. D. van Hengel; R. de Bruin
22 nov.: J.EK. Jungheim; A. van Splunter; R. de Bruin
6 dec.: G.J. Buizer; A.J. Kooiman; J. Jongenotter

BERIICHT VAN DE DIACONIE

Mamens de diaconie willen we graag nu alvast uw
aandacht vragen voor de komende collecte van
zondag 29 november a.s.:

Een grote brand heeft bijna het hele kamp Moria
verwoest. Het nieuws lijkt alweer verdwenen van de
voorpagina's van de kranten en de beeldschermen.
Toch moeten we ons nog ernstige zorgen maken om de
12.000 vluchtelingen die opnieuw hun huis zijn
kwijtgeraakt. Onder de slachtoffers bevinden 4000
kwetsbare mensen waaronder kinderen, 407
alleenreizende minderjarigen, zwangere vrouwen en
ouderen. "

Kerk in actie is via haar zusterorganisaties ter plaatse op
Lesbos nog steeds volop in actie. We bieden hulp aan
de slachtoffers en zorgen voor vervoer, noodonderdak
en andere hulpgoederen. Omdat verschillende
bewoners van het vluchtelingenkamp positief getest
zijn op het coronavirus zorgt dit voor veel angst.

Onze hulp blijft heel hard nodig. Daarom willen we deze
collecte warm bij u aanbevelen.

MNamens de diaconie,
Bram van Splunter

ZENDINGSCOMMISSIE

Rond deze tijd mag de zending in het middelpunt van
onze aandacht staan.

Zo zal zondag 1 november, zendingszondag, in het
teken staan van ons huidige zendingsproject, de
ondersteuning van het christelijk kerkenwerk in Marokko.
Het belang dit werk te blijven ondersteunen is nog
steeds actueel en noodzakelijk. We blijven dan ook
rekenen op uw ondersteuning van dit project.

Eris binnenkort weer een nieuwe zendingskalender
leverbaar!

Ook deze keer is het weer en bijzonder kleurrijk geheel
geworden zoals hier is te zien.

Eenheid in verscheidenheid

De Zendingserfgoedkalender 2021 toont ons Bijbelse
verhalen naar het ontwerp van de Javaanse dominee
Khristian Aris Widodo die met de hand gebatikt zijn
door de batik-studio die ds. Aris in de gemeente
Kalipenten (een voorstad van Yogyakarta) heeft
opgericht om de kerkelijke gemeente meer op haar
woonplaats, met een overgrote meerderheid van
maoslims, te betrekken. Moslims en christenen werken
hierin dus van harte samen.

Uiteraard kunt u voor € 9,00 een exemplaar bij ons
bestellen. We hopen op een grote belangstelling.

Een hartelijke groet,
namens de zendings-
commissie,

Bram van Splunter

en
Dikkie van Hengel

De barmhartige Samaritaan




Beste mensen, lijkt het nu zomer in november. Zomer in november,
veel is al gezegd in de bijdrage van onze predikant. Wat want Uw liefde brandt in mij. — Dat het zo ook voor u
kan ik daar aan toevoegen? Mij rest u te bemoedigen de mag zijn de komende tijd.

komende tijd, met de tekst vrij naar Esther Tims. Het

heet: ‘Zomer in november’; De wind huilt om het huis. Ik Tot ziens in of rond de Groene Tuinkerk,

kijk naar buiten. De beuken staan al donkerbruin, Marjan van Weerden, kerkelijk werker

geduldig in de rij. Tranen van de herfst gaan langs de 06-14050968 (voor gesprek en huisbezoek)

ruiten. Vertellen van herinnering, de zomer is voorbij. Ik

weet nog hoe U mij voor 't eerst omarmde. En met Uw

sterke vleugels mij beschermde als een kind. Liefde die

mij troostte en verwarmde. Streelde door mijn haren als

de zomerwind. Als alles mij ontvalt wat hou ik over? De

zon van Uw genade zo liefdevol en groot. Het vuur dat

in mij brandt is niet te doven. 't Is warmer dan de zomer,

sterker dan de dood. Eenmaal gaan de mooiste zomers

over. En eenmaal gaat het eerste vuur voorbij. En toch

# ..' J .y"'/.

Advertenties
%] 010:132532 Wij zijn er om u te helpen "veren" "n W"jkbus Groot_'-’sse’monde}
ol We regelen G

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf

iedere uitvaart i s
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

met Zorg en [‘ESP&Ct

)i i e overtien hosLuieen Beverwaard, Groot-en Qud-lJsselmonde, Lombardijen.
ultvaariverzorger nodig die met een enkel . ) s i
DD DU R S sttt 9 Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Die weet dat jusst de kleinste details 20
belangrilk zijn. Onze mensen staan
kizar als het nodig |s.

www.whbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

: Al Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
V : 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Q Van der Kraan Oudedijh
0 De Palm Palmentuin

Hier uw advertentie?

Stutr een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl
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‘W Hervormd I3sselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Helaas heeft onze regering half oktober de boodschap bijwonen, zeker bij bijzondere diensten. Voor beide kerken
moeten afgeven dat er weer strengere maatregelen nodig  wordt een live-stream aangeboden (met beeld en geluid),

zijn in de strijd tegen het Corona-virus. Dat is een flinke ook achteraf te bekijken. Deze is te bekijken via de website
tegenvaller, ook voor de kerken. Voor dit moment (eind www.kerkinijsselmonde.nl. U kunt de opname ook op een
oktober) betekent dit dat we voorlopig maximaal 30 later tijdstip terugkijken. Via kerkomroep wordt alleen het
volwassen bezoekers (afgezien van de mensen met een geluid uitgezonden.

taak) mogen verwelkomen in de dienst. Houdt u de De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de
berichtgeving via mailings en website in de gaten voorde  uitgangen van de kerk, zodat er geen zakken van hand tot
actuele stand van zaken. hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard kunt u
We vragen u en jou om je in te blijven schrijven als u de ook rechtstreeks geld voor de collecte blijven overmaken,
kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan via de website m.b.v. onderstaande QR-codes of door handmatig de

www.kerkinijsselmonde.nl. De 1,5 meter-maatregel zorgt rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie

ervoor dat mogelijk niet iedereen die dat wil de dienstkan  elders in dit blad. Van harte aanbevolen!

rd '\l
Collecte

[

Begroting 2021 van het College van Diakenen
Onderstaand is de begroting in verkorte vorm opgenomen. De begroting is goedgekeurd en
vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad d.d. 5 oktober 2020. Gemeenteleden
hebben recht van inzage. De volledige begroting is op te vragen bij Mark Engelbracht,
voorzitter van het college van diakenen, bij wie u ook terecht kunt voor andere vragen.

Dat kan per e-mail: diaconie@kerkinijsselmonde.nl of telefonisch: 06 42 34 19 65.

’\ Protestantse Hervormde gemeente te Rotterdam-lJsselmonde

\ ’ Keark College van Diakenen - '.:i-'.:-'__:'-'.!i""; 2021
Verkort Overzicht

Begroting Begroting Rekening
2021 2020 2019

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 200 500 662
Opbrengsten levend geld 13.500 14.500 12.167 Kerk(rentmeesters)
Door te zenden collecten en giften 6.100 7.500 B8.170 1 "
Totaal baten A 19.800 22.500 20.999 —
Kerkenraad

Uitgaven en Kosten In de vergadering van 8 juni jl. is
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.100 1.100 1442 Jonnavan den Berge—Bakker gekozen
Verplichlinganfbijcira_ggn aap andere _organan 5.650 6.250 5574 tot preses van de kerkenraad. Na
Kosten beheer, administratie en archief 350 350 522
Rerteksienihanikosien 450 400 479  bedenktijd heeft zij besloten dat zij
Diaconaal werk plaatselijk 6.000 6.000 s4¢  voorlopig voor 1 jaar preses wil zijn.
Diaconaal werk regionaal/landelijk < 2.500 - Aan heteind van de vergadering van
CRNIRER i W . 200 7.000 1479 5 oktober jl. heeft zij het stokje
Afdrachten door le zenden collecten en gifien 6.100 E 8171
Totaal lasten A 20,950 33500 8115 Overgenomen van ds. Hans Schaap.
Operationeel resultaat (A) -350 -1.100 2.884

Overledenen

Naam QOverleden Leeftijd

Mevr. M. van de Luitgaren - de Smit 1-10-2020 92 jaar

Mevr. M. Munter - den Boef 2-10-2020 83 jaar

Dhr. N.EL. Terlouw 3-10-2020 81 jaar

Dhr. L. van de Steeg 3-10-2020 92 jaar

| Mevr. 5. Willemstein - Dijkstra 6-10-2020 95 jaar
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Van de predikant
Rondom de diensten
Op het moment van schrijven geldt helaas voorlopig een
beperking van 30 bezoekers per dienst (m.u.v. de
mensen met een taak). Gelukkig is er de gelegenheid om
de dienst te volgen via livestream (Youtube kanaal:
Hervormd lJsselmonde Adriaen Janszkerk). Zie ook de
algemene info in de rubriek ‘algemene info Hervormd
lUsselmonde’ Als je naar de diensten wilt komen, ben je
van harte welkom, maar vergeet niet om u even aan te
melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als
u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van
Mastrigt: 06-24916845. Houd u er rekening mee dat
voortaan alle diensten in de Adriaen Janszkerk om 10:30
uur beginnen.

In de dienst van zondag 1 november (dienst nieuwe stijl)
mag ik zelf voorgaan. In deze dienst zal een aantal
mensen belijdenis van het geloof doen.

In de dienst van zondag 8 november wil ik stilstaan bij de
dankdag voor gewas en arbeid.

Zondag 15 november is dhr. Setkin Sies onze voorganger
in een dienst nieuwe stijl.

Zondag 22 november is de laatste zondag kerkelijk jaar,
waarin we hen willen gedenken die ons vanuit de kring
van de gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Zondag 29 november is ds. Arenda Haasnoot onze
voorganger in een dienst nieuwe stijl.

Beelduitzending van de diensten

Via de website www.kerkinijsselmonde.nl kunt u de
dienst met beeld en geluid meebeleven. Kort voor
aanvang van de dienst ziet u dan een teken dat de live
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uitzending wordt gestart. Daar kun je op klikken. U kunt
ook rechtstreeks zoeken in Youtube op kanaal:
‘Hervormd lJsselmonde Adriaen Janszkerk' Begin
oktober jl. is de stream enkele malen kort onderbroken.
De reden daarvan is dat we liederen van Youtube
hebben laten horen (i.p.v. live muziek) en dat er mogelijk
auteursrechten worden overtreden als we deze liederen
uitzenden via ons kanaal. We werken aan een oplossing,
maar het zou kunnen dat u soms helaas niet mee kunt
luisteren met de liederen.

Draagt u bij aan de beeld uitzending van onze
diensten?

Wij zijn nu vanwege een tijdelijke installatie in staat om
onze diensten te streamen, zodat deze ook live gevolgd
kunnen worden. We vinden het belangrijk dat dit op
deze wijze kan, omdat beeld bijna onmisbaar is
geworden in deze tijd.

Omdat er nu sprake is van een tijdelijke installatie, zien
we graag dat in onze kerk een vast

camerasysteem zou kunnen worden geplaatst. Omdat
een dergelijke nieuwe installatie niet in de begroting van
de kerkrentmeesters is opgenomen, willen we bij deze
een beroep op u doen. Het zou fantastisch zijn als we
met elkaar het gewenste bedrag bij elkaar zouden
krijgen. Er is inmiddels al wel -via giften e.d.- geld
beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een
camerasysteem. We denken nu nog een bedrag van
rond de € 2.000,00 nodig te hebben. Daarom aan u de
vraag of u hiervoor wilt geven. U kunt uw bijdrage voor
de installatie overmaken via onderstaande QR code of
iDEAL of per bankoverschrijving naar:

Hervormde gemeente Rotterdam lisselmonde, IBAN:
NL12 INGB 0000 0316 20 ovv: Beeldinstallatie Adriaen
Janszkerk.

We willen eind oktober 2020 de balans opmaken van wat
we hebben opgehaald en vervolgens ook een besluit
nemen over het plaatsen van deze installatie.

We kunnen ons voorstellen dat u hier nog vragen over
heeft. Neem dan contact op met Mark Engelbracht via
markengelbracht@hotmail.com of whatsapp
06-42341965.
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Overlijden

Op 2 oktober jl. overleed mw. Marigje (Marry} Munter —
den Boef op de leeftijd van 83 jaar. Mw. Munter bezocht
tot enkele jaren geleden met haar man trouw de
diensten in onze kerk. Met het overlijden van haar man
in 2018 heeft ze een flinke knauw gekregen. Enkele
weken voor haar dood werd in het Albert Schweizer
ziekenhuis in Dordrecht ernstig nierfalen geconstateerd.
Daar is ze uiteindelijk aan overleden. In de
afscheidsdienst op 7 oktober jl. stonden we stil bij Psalm
121, een lied waarin de nabijheid van God op onze
levensweg bezongen wordt. We bidden haar kinderen,
kleinkinderen en verdere familie toe dat ze Gods
nabijheid op hun levensweg mogen ervaren en wensen
hen veel sterkte.

Zieken

Dhr. J. Kunz is opgenomen in Laurens Stadzicht, waar het
voor hem nog wel behoorlijk wennen is aan de nieuwe
situatie.

Mw. Kraets - de Looze verblijft op het moment van
schrijven nog ter revalidatie in Siloam Hoogvliet.

We wensen hen Gods nabijheid toe!

Belijdenis

In de dienst van 1 november zullen een aantal personen
belijdenis van het geloof doen. Zij hebben véor de
zomer al een doop- en belijdeniskring gevolgd, maar
vanwege de Corona-crisis is het moment van belijdenis
toen uitgesteld tot na de zomer. In onderling overleg
hebben we besloten dat we — met de beperking van 30
bezoekers — de dienst t6ch door laten gaan. Wie er niet
bij kan zijn, kan de dienst online meebeleven.

De openbare geloofsbelijdenis zal worden afgelegd door
Arthur & Eva Bel-Graansma, Sander & Marith
Rijfers-Molenaar en William Romijn. We wensen hen van
harte Gods zegen toe in het uitspreken van hun
ja-woord voor God en zijn gemeente. Dat het een
bijzonder markeringspunt mag zijn in hun leven, waar ze
kracht uit mogen putten en verder op mogen bouwen.

Opheffen HVD

We ontvingen bericht dat de HVD (Hervormde Vrouwen
Dienst) besloten heeft zich op te heffen. Nadat de dames
zich vele jaren hebben ingezet voor de onderlinge zorg
en meeleven in de gemeente en de medewerkers zelf
ook steeds ouder werden, heeft men hiertoe besloten.
Het geld wat nog in kas was, is besteed aan een dikke
banden rolstoel voor op de begraafplaats. We danken de
dames van de HVD van harte voor hun inzet en wensen
hen Gods zegen toe!

Inloop & Bijbelmorgen
MNormaal gesproken is er iedere dinsdagochtend inloop.
Het tijdstip is van 9.45 — 11:30 uur. Lv.m. de Coronacrisis

r.ﬂ"‘ﬁdﬁf ; .' -I"

is besloten om deze tijdelijk te pauzeren, maar wél
verder te gaan met de Bijbelmorgen over het Bijbelboek
Openbaring. De eerstvolgende bijeenkomst is op
dinsdag 3 november. De groep houdt elkaar onderling
op de hoogte over het moment waarop de gewone
inloop weer kan doorgaan.

Kringen nieuw seizoen

Er is inmiddels een start gemaakt met de nieuwe kringen,
uiteraard met inachtneming van de nodige maatregelen.
We zijn blij dat we hierin toch stappen kunnen zetten en
persoonlijk zie ik uit naar zegenrijke en mooie
ontmoetingen!

Mocht je de informatie gemist hebben en alsnog willen
aanhaken, neem dan even contact op met onze
coodrdinator Gerdien Engelbracht, 06-501 225 21,
gerdienengelbracht@hotmail.com.

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Praktische informatie
Oppas

1 nov: Gerdiene en Engely
8 nov: Aafke en Rinske

15 nov: Wil Schuijer

22 nov: Jeanine en Engely
29 nov: Rini en Rinske

Gift
Ontvangen € 10 van mw. K. voor kerkblad.

Felicitaties

De familie Rijksen - Korporaal uit de Fop van Drielstraat
heeft bij een bezoek bloemen gekregen i.v.m. hun
50-jarig huwelijksfeest.

Namens de gemeente van de AdriaenJanszKerk van harte
gefeliciteerd!

Collecteopbrengst

Kerk

£€46,18
€2935
€32,15
£4410

Diaconie 3e collecte
£46,18
£ 035
€32,15

€440

Zondag
6 sept

13 sept
20 sept

27 sept

Advertentie

VAN DER WIEL MAKEL

We maken 't rond

+ Bredenoerd 2 - Rotterdam - 010 778441 - nfolwielmak.nl-
« www wielmak.nl -

Het vertrouwde adres voor:
Woning verkocp

Woning aankoop

Woning taxatie




Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

November met Dankdag en Eeuwigheidszondag

Ons leven, de onderlinge gesprekken en het dagelijkse
nieuws worden nog steeds beheerst door de
coronapandemie. Ook in de kerk ontkomen we daar niet
aan, want ook hier wordt het gemeenteleven enorm
beperkt.

Het mooie van de Kerk is echter dat zij weliswaar midden
in het leven staat, maar zich niet door het nieuws laat
leiden. We laten ons leiden door Woord en Geest en
volgen daarbij de gang van het Kerkelijke Jaar. Daarmee
worden we als gemeente gedwongen om met andere
ogen naar de werkelijkheid te kijken.

In de maand november is daar in de eerste plaats de
Dankdag voor Gewas en Arbeid, op woensdag de 4e.
We worden opgewekt om te DANKEN! Dat is een
fantastisch Bijbels recept: ‘dankt onder alle
omstandigheden!’ De Dankdag is een oefening voor
iedere dag van het jaar. Het is enorm belangrijk om
iedere dag je zegeningen te tellen. Je ziet dan Gods
liefde en regering door alles heen.

Eind november, voordat Advent begint, is de Laatste
Zondag van het Kerkelijke Jaar, ook wel
‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Deze zondag werpt een
belangrijk ander licht op de actualiteit. In onze
turbulente tijd wordt er enorm over elkaar geoordeeld.
Mensen en groepen geven elkaar de schuld van de
ellende en allerlei complottheorieén doen de ronde.

Er wordt gedemonstreerd en gescholden. Op straat en in
de sociale media wordt een hoop drek over elkaar
uitgestort. In de Kerk horen we deze maand een ander
geluid:als het erop aankomt is er maar Eén die het
oordeel in handen houdt.

Paulus schrijft: “Wij zullen allen voor Gods rechterstoel
komen te staan, 11want er staat geschreven: ‘Zo waar ik
leef — zegt de Heer —, voor mij zal elke knie zich buigen,
en elke tong zal God loven! 12leder van ons zal zich dus
tegenover God moeten verantwoorden.13Laten we
elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u
voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en
hen niet te ergeren.’ (Romeinen 14)

November: danken en buigen voor Gods regering,
oordeel en troost!

ledere zondag open!

Na bijna vier maanden met een aantal fijne diensten
waarin we konden zingen en - met beperkingen - elkaar
konden ontmoeten, is nu helaas weer een tijd
aangebroken met ingrijpende beperkingen.Voorlopig
mogen de diensten door slechts dertig kerkgangers
bezocht worden en is het beter dat we als gemeente
niet zingen. Gelukkig kunnen we de kerkdienst thuis
volgen, omdat diensten met beeld en geluid worden
uitgezonden. Laten we dankbaar zijn voor wat mogelijk
is en laten we vooral aandacht houden voor elkaar.
Laten we het virus niet de macht geven om de
gemeente uit elkaar te spelen.

Dit zijn de diensten waarnaar we mogen uitzien:

Op 1 november is Ds. Marc van Pelt onze voorganger,
jarenlang was hij missionair predikant in Kralingen-West
en nu alweer een tijdje herder en leraar van de Goede
Herderkerk van Ridderkerk.

Woensdag 4 november is het Dankdag voor Gewas en
Arbeid. Onze eigen Nico Bontenbal hoopt dan met ons
de Schriften te openen en voor te gaan in de
dankgebeden.

Zondag 8 november verheugen we ons op de komst van
onze naaste buurman, Ds. Hans van Dolder uit de
Johanneskerk van Lombardijen.




Ds. Simon van der Vlies hoopt op zondag 15 november
het Woord te bedienen. Hij woont al vele jaren in
lJsselmonde. Hij was negen jaar predikant met
bijzondere opdracht (GZB) en ging daarna terug in het
onderwijs, terwijl hij ‘beroepbaar predikant’ bleef. De
afgelopen maand kreeg hij een beroep van de
Maranathakerk om als predikant te gaan werken in
Rotterdam-Zuid naast de kortgeleden bevestigde
nieuwe predikant, Dr, PJ, Visser. Van harte willen we Ds.
Van der Vlies feliciteren en Gods zegen toewensen!
Zondag 22 november is de Laatste Zondag van het
Kerkelijke Jaar. Dan gedenken we hen die ons zijn
voorgegaan en staan we nadrukkelijk stil bij het laatste
oordeel en het eeuwige leven. Misschien worden er op
deze zondag twee diensten gehouden, zoals we
onlangs op de Avondmaalszondag deden. Op die
manier kunnen meer gemeenteleden en nabestaanden
de dienst bijwonen, In de zondagsbrief leest u hier
tijdig over. Ds. CorBert de Rooij is onze voorganger.

Op de laatste zondag van november begint de

Adventtijd en hoopt Nico Bontenbal de dienst te leiden.

Als het goed is hebt u dan alweer een nieuw kerkblad.

Kringenwerk

Helaas moesten we de Bijbelkring van 22 oktober
afzeggen. Het is niet verantwoord om met een grote
groep ouderen rond de tafel te gaan zitten, We
bezinnen ons op een alternatief.

Ondertussen heeft Dik Kok, evenals in het voorjaar,
initiatief genomen om regelmatig een ‘lJsselmonde
zingt' uit te zenden. Zie de aankondiging bij Samen in
dit kerkblad.

Huisbezoek/ Ziekenbezoek

Als u/jij vragen of opmerkingen hebt over de gemeente
of de kerkenraad, dan benadert u daarvoor scriba Sita
van Vliet-Visser, tel 010-4836024 of email:
scriba@kerkinijsselmonde.nl .

Als u/jij een pastorale vraag hebt, een predikant nodig
hebt, of wil vragen of er contact kan zijn met uzelf of
een ander gemeentelid, dan benadert u pastoraal
ouderling Wim Biezepol (010-4821149) of Louise den
Hartog (0180-721897) codrdinator van het pastorale
team. Mailen kan ook: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl .

Voorbeden en medeleven

De afgelopen weken hebben we in de Pelgrimskerk
gebeden voor Ronald van Pelt, Kumara Sendanayaka,
Wim Klapwijk en de hoogbejaarde heer Van der Torre
die zich in de laatste fase van zijn aardse leven bevindt
met uitzicht op de eeuwigheid. In het bijzonder deden
we in de Pelgrimskerk voorbede voor de mantelzorgers
die hun belangrijke werk met grote trouw en vaak
onopgemerkt doen.

Laten we met elkaar meeleven, laten we elkaar zo
mogelijk bezoeken en voor elkaar blijven bidden.

Laten we ook bidden voor onze gemeente, in het
bijzonder voor het beroepingswerk.

Tenslotte - Ga met GOD en Hij zal met je zijn!
Een hartelijke groet aan u en jou vanuit de Pelgrimskerk.
Sita van Vliet en Ds. CorBert de Rooij

Bidstond

Maandagmiddag 2 november om 13:30 is er bidstond in
de Pelgrimskerk. Wij bidden met een kleine groep voor
de gemeente, onze stad en de nood in de wereld.

Bedankje

Mevrouw Dérr-Walraven wil iedereen bedanken die haar
een kaart heeft gestuurd. Ze kijkt vaak naar de kaarten
en heeft er veel plezier van!

Gift

We hebben een gift van € 50,- voor de bloemen
ontvangen van mw, W. via mw. Schram.
Waarvoor hartelijk dank.

Met vriendelijke groet
Joke Vot

Bloemen
De bloemen zijn de afgelopen periode namens de
gemeente met een groet en ter bemoediging gebracht
bij:
30aug Fam. Vijfvinkel
6sept Kumara Sendanayaka
13 sept Hennie Schreuder
20 sept Fam. van Heerde
27 sept Mw. Molenaar-Bakkere
4okt Mw.de Graaf-de Zeeuw
Mw. Bosch
11 okt Fam.van der Torre

Verantwoording collecten

zondag  diaconie kerkrentm. 3e collecte doel
6 sept 57,40 74,95 0,00

13 sept 41,20 29,60 0,00

20sept 75,00 100,30 0,00

27 sept  27807% 32,10  * Fam. Romijn
27 sept 20,75 18,95 doopdienst

4 okt 52,95 39,70

11 okt 67,21 * 56,00 * Fam. Romijn
zending 81,20 offerblokken 0,00




Nieuws uit huizen

Geestelijk verzorger:
Janet van Dordrecht
010-47991 11

S;inneburgh

De stilte spreekt

Sommige mensen zijn er gek op, andere worden er gek van.
Semmigen zoeken de stilte op, anderen vermijden deze
plekken het liefst zoveel mogelijk.

Sommigen omarmen de stilte, anderen verwerpen deze
linearecta.

Sommigen zien de stilte als een verademing, anderen
worden erdoor verstikt.

Maar één ding is zeker, we hebben allemaal met stilte(s)
te maken. We ontkomen er niet aan. Misschien dat het je
tijdelijk lukt, wanneer je hiervoor op de vlucht slaat maar
zodra je weer thuis bent, valt de stilte je vaak des te
zwaarder.

Stilgezet

De laatste tijd besef ik dat de stilte, het stilgezet worden,
vanwege het corona virus, ook goede dingen teweeg
heeft gebracht. In mijn hoofd is meer rust gekomen,
waardoor ikzelf ook meer rust in mijn leven ervaar. De
voortdurende maalstroom aan gedachten, twijfels,
zorgen over de toekomst etc,, ik heb ze meer ‘in control’
Ze beheersen mij niet meer zoals hiervoor en dat geeft
mij een fijn gevoel. En juist als ik mij fijn voel, lekkerderin
mijn vel zit, kan ik ook de stilte beter verdragen.

Die stiltemomenten waarbij ik mijzelf vaak naar beneden
getrokken voelde, doen zich in mindere mate voor en
wanneer ze toch om de hoek komen, zoek ik gelijk naar
afleiding. Onder andere door te schrijven, lezen of even
naar buiten te gaan voor een wandeling. Dat zijn voor
mij de perfecte manieren om deze stiltemomenten uit te
zitten en simpelweg te verdragen.

Het helpt mij niet om hiervoor op de vlucht te gaan, want
ze komen als een boemerang weer terug. Dat heeft de
ervaring mij wel geleerd. En daarom kan ik nu ook tegen
u als lezer zeggen: ‘Laat de stilte af en toe maar gewoon
toe in je leven. Het zet je weer met beide benen op de
grond. En het geeft je naderhand vaak een verhelderde
blik, waardoor je de dingen weer in het juiste perspectief
ziet! En dat is een moment van stilte je toch zeker wel
waard. En weet je wat nog het allermooiste is van stilte,
dat God juist dan tot u en mij spreekt.

De Stilte spreekt
Hij zoekt ons in de stilte op. En waarom denk je
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misschien? Inderdaad omdat Hij weet, dat Hij in de
stilte(s) van je leven, die momenten waarop jij even
helemaal niks moet, echt contact met jou kan hebben.
Juist op die momenten ben jij het meest ontvankelijk en
in staat om je ogen en oren open te zetten voor de
dingen die je normaal niet ziet of hoort. Daarom is het
van levensbelang dat jij en ik wat vaker heel bewust de
stilte opzoeken. Want middenin de stilte spreekt God tot
ons. Soms zachtjes door het ruisen van de wind, soms
fluisterend als een zomerbriesje. Maar als jij de stilte
toelaat in je leven, zul je Hem zeker horen spreken. Altijd
en overal.

Want... de stilte spreekt!

Rondom de kerkdiensten

Op zondag 1 november hoopt dhr. A.A . Hofland voor te
gaan. Op woensdag 4 november, Dankdag voor gewas
en arbeid, is dhr. R.L. Antes de voorganger. 8 november
gaat ds. A.L.A. de Besten voor en op zondag 15
november begroeten we ds. C.L. de Rooijin de
kerkdienst. Zondag 22 november gaat dhr. R.L. Antes
voor en op zondag 29 november heten we ds. A. Christ
welkom als voorganger.

Zondagse zang

Deze zondagse zang is verplaatst naar de avond en is
bedoeld voor de bewoners van de 1ste tot de 5e etage.
De bewoners van de serviceflat kunnen via de huislijn
luisteren naar het zanguurtje.

Uitzendingen via de huislijn
Donderdagmorgen (10.30-11.00 uur) een
Bijbeloverdenking.

Zondagmorgen om 10.00 uur de kerkdienst.
Zondagse avondzang 19.30-20.30 uur.

Overleden

Mevrouw M. van de Luitgaren — de Smit, geboren 3
september 1928, overleden 1 oktober 2020

Mevrouw A. de Boer —Niemeijer, geboren 27 september
1918, overleden 9 oktober 2020




Collecteopbrengsten
Collecteopbrengsten afgelopen weken € 188,95 voor de
geestelijke verzorging.

Ten slotte
In de afgelopen jaren mocht ik als zorgvrijwilliger mee op

bedevaart naar Lourdes. We mochten dan een week lang

zorgen voor een groep Nederlandse pelgrims, vooral
ouderen en soms enkele jongeren. Maar ze hadden één
ding gemeen, ze hadden allemaal ondersteuning en
begeleiding nodig in hun dagelijkse leven. Het waren
bijzondere weken. Deze herinnering kwam naar boven
toen ik deze bijdrage voor het kerkblad aan het schrijven
was. |k realiseerde mij dat het zijn in Lourdes voor mij
bijzonder is omdat ik daar de stilte hoor spreken. ledere
morgen zet ik namelijk de wekker zodat ik voor dag en

dauw en voor alle hectiek van de dag begint, een moment

voor mijzelf kan nemen. lk zit dan rond 6 uur, half zeven

langs de Gave, een rivier die door Lourdes stroomt. De zon

Samen uit

komt op en er is al een viering gaande. Deze momenten
van stilte zijn mij dierbaar geworden. In de schoonheid
ervan mag ik een stukje hemel op aarde ervaren en mag ik
luisteren naar alle geluiden om mij heen. God spreekt, ook
in deze stilte,

Geloofd zij Jezus Christus. In alle Eeuwigheid. Amen.

Janet van Dordrecht
Geestelijk verzorger

Extraordinary

.‘.""..- jesterbioscoop

Films met een bondschap

Locatie: Filmzaal Islemunda, Podium
van lJsselmonde, Herenwaard 17

vrijdag 27 november
19:30 - 22:00 uur

Kaarten via:
Westerbioscoop.nl

Extraordinary vertelt het verhaal van ultra-marathon atleet en college professor David Horton.

Alle tijd en energie die hij steekt in zijn werk en het trainen voor de marathons trekken een zware wissel op zijn

huwelijk.Ook het lichaam van David ondervindt de nodige schade van de vele kilometers, dit resulteert in een

openhartoperatie en permanente schade aan zijn knieén.

Zijn vrouw probeert hem te overtuigen om zijn hardloopschoenen aan de wilgen te hangen maar David wil de mensen

nog een keer inspireren door 2900 miles door Amerika te rennen. Hoe loopt dit af?

In verband met de verscherpte Corona-maatregelen heeft de Westerbioscoop besloten voorlopig haar deuren te sluiten. Het
is daardoor nog niet duidelijk of bovenstaande voorstelling doorgaat. Op Westerbioscoop.nl kunt u het actuele nieuws

vinden.
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-

' schoenendoosactie voor Polen |

De bekende schoenendoosactie gaat dit jaar gewoon U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL12 INGB
door! De commissie gaat er alles aan doen om onze 0000 031620 t.n.v. NED HERV GEM R-DAM IJSSELMONDE
schoenendozen juist in deze Coronatijd veilig in Polen te onder vermelding van ‘Schoenendoosactie!

krijgen. Knutsel je weer mee?

De laatste zondag om spullen en gevulde dozen in te
In de Pelgrimskerk staat de actietafel weer klaar voor deze  leverenis 15 november 2020.
actie, daarop liggen folders waarin staat hoe u/jij een

schoenendoos kunt vullen. We vragen u dit jaar om uw Bij vragen/onduidelijkheden kunt u contact opnemen met:
financiéle bijdrage over te maken in plaats van een

envelop bij de doos te doen. lkzelf kan in deze tijd niet Louise den Hartog

altijd aanwezig zijn in de kerk om het geld te verzamelen.  louisedenhartog@hotmail.com

06-49747356
U kunt op verschillende manieren meedoen:

- Een schoenendoos vullen en een gift van € 4,- SCHOENEN Sy
DOOQSACTIE -

overmaken voor het transport van de schoenendoos en fil 5

deze achterlaten bij de actietafel v/ .

- Een schoenendoos vullen en deze achterlaten bij de
actietafel

- Een of meerdere giften geven van € 4,- voor het
transport van schoenendozen die we gaan samenstellen
van de verzamelde producten.

LE e I{b aILtE] S:I O (4

en deze bij de actietafel in de kerk neerleggen, met al
deze spullen vullen we een paar extra schoenendozen GEEF EEN SCHAT
(schoolspullen: bijv. potloden, pennen, gum, schrijfblok,
kleurboek /speelgoed: bijv. knuffel, puzzel, bellenblaas,

ballonnen /toiletartikelen: bijv. haarspelden, tandpasta,

tandenborstel, kam, zeep)

IJsselmonde Zingt Thuis Zijn er verzoeknummers? Dien ze in!
Op woensdag 28 oktober om 20.30 uur Dan passen we deze liederen in het
hebben we de reeks lJsselmonde Zingt programma in.
Oplossing puzzel Thuis weer voortgezet in de

Pelgrimskerk. De volgende data zijn woensdag 18

A .W november, donderdag 10 december

[RTA G|E] De meditatie is verzorgd door Ds. C. 2020 en woensdag 6 januari 2021.
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De muizen zijn al uren bezig achter het orgel. En niet

20 zachtjes ook. Hun gekibbel klinkt door de hele kerk.

Kik gaat een kijkje nemen en komt op de trap langs
Marius muis. Die zit stilletjes met papier en een
potlood voor zich. “Wat doe je, Marius?’ vraagt Kik.

‘Ik herinner me’, zegt Marius. Verder niets, Daar komt
Martje muis aangerend: ‘Kik!" roept ze, ‘Zeg tegen
Marius dat hij moet komen helpen! Wij ruimen het
huis van tante Mies op. En hij doet he-le-maal niets!
Tante had zéveel spullen!’ Kik besluit een handje te
helpen. Er moeten kasten worden uitgeruimd,
kleedjes geklopt en breiwol ingepakt. Het huisje moet
helemaal leeg voor de volgende bewoner. Want tante
Mies is er niet meer. Als alles klaar is, drinken

de muizen samen een glaasje fris.

Knutselen

Herinneringenbord

Heb je wel eens van een moodboard gehoord? Dat is een plakwerk van uitgeknipte dingen
en woorden en kleuren die jij mooi vindt. Die jou blij maken. Je kunt ook een moodboard maken
van herinneringen aan iemand die je lief vond en die er niet meer is. Begin november denken
we extra aan hen. Je kunt in je eentje een herinneringenbord maken, maar ook met elkaar.

Nodig: Zorg voor een groot stuk papier (bijvoorbeeld:
achterkant behang), stapel oude tijdschriften, scharen,
kleurstiften, plakstift. Werk op een ondergrond van
oude kranten.

Doen: In het midden van het blad plak je een portret van
die lieve persoon. Schriff zijn of haar naam, verjaardag
en sterfdag er mooi bij. Dan gaat iedereen in de tijd-
schriften op zoek naar woorden, plaatjes, kleuren en
vormen die herinneren aan hem of haar. Knip uit en
zoek door. Daarna plak je de beste knipsels rondom
de foto. Recht of in stralen, allemaal door elkaar of
ieder een eigen vak. Het wordt altijd mooi, als je
gewoon doorgaat. Brand er op Allerzielen

(2 november) een lichtje bij!

Uit de Bijbel @

Ep is niets beter dan wils zin!
Door Je wijsheid zul je voor oftiid voortleven
in de herinnering van de mensen
die je achterlaat.

(Vri) naar Wiisheid 8,3)
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Martje moppert: ‘Marius, waarom hielp je niet mee?
Ze was toch jouw tante? Weet je nog de truien die ze
voor je breide?’ Marius krabbelt op zijn papier. ‘En
haar snoepbakjes!’ roept een ander. ‘En hoe ze kon
vertellen!” Marius krabbelt. ‘En jij hebt niks gedaan!’
piept Martje, Jawél’, zegt Marius. ‘Ik zorg voor de
HERINNERING. Dan legt hij zijn papier in de kring. Hij
heeft een mooie tekening gemaakt van tante Mies.
En daaromheen woorden, zoals “WANDELEN,
PUZZELEN, THEEMUTS', en ook ‘TRUIEN, SNOEP,
VERHALEN'. ‘Wie heeft nog meer herinneringen?’
vraagt Marius. Algauw zitten alle muizen eromheen.
Er komen steeds meer woorden op het papier.

En af en toe... een traantje.
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