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oktober

Kerkdiensten

Zondag 4 oktober

Zondag 11 oktober

Zondag 18 oktober

Z‘ondag 25 oktober

10.30 uur: ka + kn

10.30 uur: ko + kn

10.30 uur: ko + kn

1030 uur: ko + kn

ADRIAEN Ds. J. Schaap Ds. J. Schaap dhr. Bram Dijkstra ds. H.P. Hummel
JANSZKERK dienst nieuwe stijl dienst nieuwe stijl extra collecte:
Kasteelweg 50 kinderdiensten en
jeugdwerk
10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ke + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK Ds. 5.J. van der Vlies Ds. C.L. de Rooij- H.A. | Dhr. M. van Welie Ds. W. Kaerselman
Reyerdijk 51 16.00 uur
Verdiepingsdienst
Ds. C.L. de Rooij
10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK Mw. Drs. M. Pieterse Mw. Ds. H.P. Hummel | Ds. ). Brederveld Mw. Drs. M. Pieterse
Groene Tuin 353 Collecte: Kerk en Israélen K.A. | Callecte: Werelddiaconaaten| Collecte: Kerk Collecte: Diaconie

Koffie na de dienst

Kerk in actie
Koffie na de dienst

Koffie na de dienst

Koffie na de dienst

10.00 uur: 10.00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
Nw. SONNEBURGH Dhr. G. Laheij Dhr. R.L. Antes Ds. J. Schaap Ds. A.L.A. den Besten
Ravenswaard 5

10.30 uur 10.30 uur:
MEERWEIDE Dhr. J. van Egmond Mw. Ds. E.A van

Halsema (H.A.)

MAASSTAD
Ziekenhuis

11:00 uur: 11:00 uur:
SMEETSLAND Mw. Ds. E. Lingen Mw. A. van Drunen

Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Mw. ds. H.P. Hummel

06-1586 6402

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 938

Meerweide

Ds. E.A. van Halsema
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland
Mw. ds. E. Lingen
088-823 1343

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06- 140 509 68

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180 -619 307

groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

r.'_‘

schaapherder@solcon.nl &

Pelgrimskerk (vacant}
pastoraat Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
06-22210076
dsrooij@outlook.com

elingen02@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
Mw. J. van Dordrecht
010-4799111
Janet.vdordrecht@sonneburgh.nl

06-83 811847

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
0180-721897

06 -49747356
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl
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Van de redactie

Het thema van deze uitgave is "“Oogsten’”.
Hoewel we de oogstmaand (augustus) al weer
achter ons hebben, wordt er op het land, in de
kassen en uit volkstuintjes nog volop geoogst
van hetgeen eerder dit jaar met zorg en liefde
in de grond is gestopt.

Enkele duizenden jaren geleden sprak God
direct tot Mozes, en stelde Hij onder andere
een nieuw feest voor zijn volk in. Mozes
schreef op wat God had gezeqd: ‘Verder
moeten jullie het Qogstfeest vieren, het feest van
de eerste opbrengst van wat je op de akker
gezaaid hebt' (Ex. 23:16).

Ook vandaag nog vieren mensen in heel veel
landen over de hele wereld iets vergelijkbaars
om de overvloedige opbrengst van het land te
vieren. Als voorbeeld noem ik het feest van
Thanksgiving in de Verenigde Staten en
Canada.

Om te begrijpen hoe passend het is om een
oogstfeest te vieren, kun je naar Noach kijken.
Direct na de zondvloed herinnerde God Noach
en zijn gezin (en daarmee ook ons} aan zijn
voorzienigheid, waardoor de mens op aarde
een bloeiend bestaan kan leiden. De aarde zou
seizoenen kennen, dag en nacht, ‘een tijd om te
zaalen en een tijd om te oogsten’ (Gen. 8:22).

Waar je ook woont en hoe je de overviced en
opbrengst van het land ook viert, neem
vandaag eens de tijd om God voor dat alles te
danken. Want zonder zijn creativiteit en plan
zouden we niets te vieren hebben.(¥)

Wij hopen dat jullie door deze woaorden
geinspireerd zullen raken en dat je op je eigen
wijze een uiting aan dit oogstfeest kunt geven.

Een hartelijke groet, namens de redactie,
Corrie Melenberg -

{*Bron: www.onsdagelijksbrood.org) :

. S

Wij zoeken nog mensen:

- voor een interview

- voor de doorgeefpen

- voor een whats-app interview

- die iets leuks te melden hebben

- die willen helpen bij het maken van dit
kerkblad

Aanmelden bij een van de redactieleden

(info op de servicepagina)

. J

Oogsten

Rooster kerkdiensten

Van de redactie / inhoudsopgave

Overdenking
Boekbespreking
Muziek

Liefde als houvast
Inspiratierecept
Gezamenlijke berichten
Puzzel

Groene Tuinkerk
Hervormde gemeente
Adriaen Janszkerk
Pelgrimskerk

Nieuws uit de huizen
Samen

Oplossing puzzel
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Oogsten

“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus
de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de
oogst binnen te halen.” — Lucas 10: 2

Als stadsmensen zijn we niet zo heel erg bezig met de
seizoenen van de landbouw. De meeste producten
liggen het hele jaar door in de winkel en zijn — in ieder
geval in ons deel van de wereld - in overvloed
beschikbaar. Als kind, toen we begin jaren ‘80 aan de
Rhijnauwensingel in de Beverwaard woonden, heb ik
nog een herinnering aan de combines die de oogst
binnen haalden, daar waar nu de wijk Beverwaard en
het park zijn aangelegd. Later kwamen daar de
graafmachines en andere apparaten voor in de plaats,
om de Beverwaard verder op te bouwen. De rode
noemden mijn broertjes en ik tomatensoep, de groene
groentesoep en de gele — u raadt het al - kippensoep.
De meeste landbouwgrond in deze buurt is allemaal
volgebouwd. Veel huizen, veel mensen...

Voor het kerkblad van oktober is gekozen voor het
thema ‘oogsten. Staan wij er nog bij stil dat we
afhankelijk zijn van onze God, die de seizoenen geeft en
ons dagelijks voedt uit zijn Vaderlijke hand? Zijn we daar
dankbaar voor en hoe uiten we die dank? Een
belangrijke vraag om geregeld eens bij stil te staan,
persoonlijk en als gemeente. Toch wil ik met deze
overdenking nog een wat andere kant op, samen met
u/jou even stilstaan bij de oogst waarover Jezus sprakin
Lucas 10. Als Jezus het daar heeft over een “grote oogst”
bedoelt hij niet dat de boeren een goed jaar hebben
gehad. De oogst waar hij over spreekt is geen oogst van
graan en ander voedsel. Nee, het betreft een oogst van
mensen.

Toen ik ruim 7 jaar geleden intrede deed in Jsselmonde,
sprak deze tekst mij erg aan. Deze woorden van Jezus
bemoedigden mij heel erg. Ik heb bij mijn intrede in de
Adriaen Janszkerk over deze tekst gesproken. Deze tekst
heeft een aantal jaar in onze huiskamer gehangen, met
een korenveld als achtergrond. Hij staat nu op mijn
werkkamer in de kerk. Toen ik hier kwam als predikant
trof mij enerzijds de kwetsbare situatie van de kerk in de
stad, met name ook de gemeenschap rond de Adriaen
Janszkerk. Tegelijk liet God mij ook iets zien van de
veerkracht en de potentie van de gemeente, van de
grote oogst van mensen die hij zijn koninkrijk wil
binnenhalen. Dat hielp mij om niet alleen naar de
omstandigheden te kijken, maar vooral naar God en de
mogelijkheden die hij geeft!

We zijn nu ruim 7 jaar verder. Zo kwetsbaar als toen is de
gemeente rond de Adriaen Janszkerk niet meer. Er is
sprake van groei en van groeiende contacten in de
buurt. Op veel plaatsen in de stad (zeker ook in
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Rotterdam} is er in de kerk sprake van een seizoen van
lente: nieuwe bloei en belofte. Voor wie daar meer over
wil lezen, verwijs ik graag naar het boek dat collega
René van Loon dit voorjaar geschreven heeft onder de
titel Lente in de kerk. Ik herken veel van wat hij daar
schrijft. De oogst is groot en zo nu en dan wordt er iets
van de oogst binnengehaald. Als mensen tot geloof
komen en gedoopt worden, zoals pas nog bij het
strandje aan het lJsselmondsehoofd...

Jezus zegt ook: “arbeiders zijn er weinig”. Dat is een g ‘ l
woord dat altijd wat ongemakkelijk voelt. Alsof de oogst ¥
wordt geremd doordat er (te) weinig mensen *® L
beschikbaar zijn om de Heer te helpen in de cogst. k / "
vind het altijd verbazingwekkend als ik bedenk dat de Ra ™ ’

Heer er voor kiest om met mensen als jij en ik samen te
werken. Dat hij door ons heen wil werken. Het hangt
gelukkig niet van mij af, maar ergens toch ook weer
wel... Niet omdat hij mij nodig heeft, maar omdat hij
daarvoor kiest.

De tekst staat in het kader van de uitzending van 72
leerlingen in de dorpen van Israél. Wie zijn deze
arbeiders? Wat is hun taak? Ben ik beschikbaar of ben ik
te druk met andere zaken? Ik geloof dat de Heer altijd
op zoek is naar mensen die beschikbaar zijn, toen en nu.
Naar mensen die zeggen: 'Heer, bouw Uw koninkrijk, en
gebruik mij in uw plan. De Heer vraagt mij of ik
beschikbaar ben om goed van hem te spreken tegen je
collega, buurvrouw of familielid die hem niet kent. En
als de tijd om te spreken misschien nog niet rijp is, dat je
voor hen bidt. Zijn er mensen voor wie je geregeld bidt?
De Heer vraagt mij om de ander te dienen en zorg te
dragen voor de zwakkere. De Heer vraagt mij om mee te
werken in een bepaalde taak in of namens de kerk,
omdat we samen gemeente zijn en iedereen in het
lichaam een bepaalde rol of functie heeft.

De oogst is groot. Maar de spannende vraag is: ben ik
beschikbaar?

Hans Schaap



Boelgbespreking

In de maand oktober is er de week van de opvoeding, de
kinderboekenweek, aandacht voor geloofsopvoeding,
de Michazondag, de Bijbelzondag; kortom veel
verschillende onderwerpen waar veel over geschreven
is. Aangezien er deze keer niet veel tijd was om te lezen,
deel ik een recensie van een collega Kis Tavernier van
Boekenmening. Zij las onlangs ‘lk ben een
Bijbelontdekker’ van Corinne Zonnenberg.

Ik ben een Bijbelontdekker - Corinne Zonnenberg
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen en
verklappen dat ik enthousiast ben over het boek 'k ben
een Bijbelontdekker’ Dit boek helpt ouders en mensen
die actief zijn in het kinderwerk om op een leuke manier
aan de slag te gaan met de Bijbel. Het hoeft helemaal
niet met slechts het vertellen van een Bijbelverhaal en

dan het inkleuren van een bijhorende kleurplaat. Het
kan veel boeiender en creatiever. Daar is dit boek voor
geschreven.

Het boek behandelt twintig Bijbelverhalen. Elk
hoofdstuk begint met een Bijbelvers uit het verhaal.
Daarop volgt een creatief proefje als inleving om zelf uit
te voeren, vlot uitgelegd met de benodigdheden en het
verloop én geillustreerd met kleurenfoto’s. Vervolgens
wordt teruggekeerd naar het Bijbelverhaal waarbij
ingezet wordt op interactie met de kinderen.

Deze zijn opgesplitst in twee leeftijdscategorieén, van
4-7 jaar (lichtblauwe achtergrond) en van 8-12 jaar
(donkerblauwe achtergrond). Tot slot is er aandacht
voor gebed samen met de kinderen op een creatieve
manier. Sommige hoofdstukken bevatten een extra
Doenl-opdracht.

ik ben eery

BIJBEL-
i ERRER)

Dit boek kun je gebruiken in het gezin om op een leuke
manier met je eigen kinderen aan de slag te gaan met
de Bijbelverhalen. Het is ook geschikt om een extra
boost te geven bij gebruik in een kinderclub,
kindernevendienst of godsdienstonderwijs in de klas.

Daarna volgen enkele verdiepende overdenkingsvragen.

Er bestaan nog meer boeken om met de kinderen aan
de slag te gaan, maar de proefjes en experimenten in dit
boek zorgen ervoor dat dit boek een streepje voor
heeft.

Corinne Zonnenberg is moeder van drie kinderen en dit
boek is het resultaat van haar eigen ervaringen bij het
lezen van Bijbelverhalen met kinderen. Zij is theoloog {4
en werkzaam bij Youth for Christ als leider van het team i
toerusting en hoofdredacteur van de tiener- en
jongerenwerk programma’s. De schrijfster deelt volop
praktijkervaring die ze heeft in dit boek.

-

De opmaak van het boek is zeer aantrekkelijk met een
ruime bladschikking, aansprekende schrijfstijl en veel
kleur. Wil je een voorproefje? Ga dan op zoek naar
BijbelBorrels op Facebook of Instagram of neem een
kijkje op Bijbelborrels.nl.

Een openbaring

Donderdag 17 september wilde ik een stukje schrijven
voor deze boekenrubriek. lk wilde aansluiten bij wat ik
de vorige keer had geschreven over het goede leven,
maar het lukte niet. Ik kreeg een oproep om mee te
doen met een gebedsactie van 10 dagen die de
volgende dag zou beginnen en kwam erachter dat het
Joods Nieuwjaar aanstaande was.

In het overzicht van Leviticus 23 over Gods heilige
feesten is er maar €én vers aan gewijd met de instructie
om op de bazuin te blazen. In de zevende maand van
de Joodse kalender zijn er drie najaarsfeesten; =
Bazuinfeest, Grote verzoendag en het Loofhuttenfeest. i
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De protestantse kerk heeft er aandacht voor door op de
eerste zondag van oktober Israélzondag te vieren. lk
was vergeten dat te noemen in de lijst waarmee ik deze |
rubriek begon. Ergens ging er wel een belletje rinkelen.

ir

Er is een theorie, die de najaarsfeesten ziet als een
profetie voor de wederkomst van Jezus. Maar inwendig
protesteerde ik. Over het boek 'Wake up', wat deze
theorie uitlegt, ben ik heel kritisch. Moet ik daarover
schrijven?

Het Meesterwerk van God - Henk Binnendijk
De volgende ochtend schoot mij te binnen dat ik J
afgelopen voorjaar het boek 'Het meesterwerk van God' N
van Henk Binnendijk had gelezen en nog niet had

besproken. {




Het is een prachtig boek omdat je de passie van Henk
Binnendijk voor Jezus en het geloof en het Bijbellezen op
elke pagina voelt. 'Het meesterwerk van God' is een
verslag van een persoonlijke Bijbelstudie over het boek

| Openbaringen, maar zegt Henk Binnendijk: het is geen

tekstverklaring.

' Hij ziet het boek Openbaring meer als een boek wat

geestelijke principes aanreikt om het geloof te versterken.

« Deze Bijbelleraar, vroeger programmamaker bij de EO

| maakt het boek Openbaringen concreet en relevant door

Muziek

er één grote lijn in te brengen. Hij noemt dit het
meesterwerk van God en laat zien wat Gods plan is van
het begin van de schepping tot aan het einde en wat er
dus nog moet gebeuren, Daarmee worden niet alle vragen
beantwoord, maar het spoort wel aan om Gods hand te
zien in de tijd waarin wij leven en ons voor te bereiden op
de toekomst, door dichter bij God te leven.

achterin het boek, waardoor het geschikt is om samen te
lezen en te bespreken.

Antoinette Schram

Dit keer in de coronatijd 2 lijstjes met nummers die te
vinden zijn op de websites Truetickets.nl en
Grootnieuwsradio.nl,

Truetickets heeft een eigen podcast met 20 nummers welke
gedraaid zijn in september 2020 van artiesten die
binnenkort live te zien zijn. Je kunt ze beluisteren op
truetickets.nl:

1. Sela - Ik zal er zijn

2.EO - U geeft rust (door alles heen)
3. Trinity Wereldwijs - Opblijfavond
4, Christiaan Verwoerd - Soms als ik naar de lucht staar
5, 5ela - Ik leef

6. LEV Band - Voor alles is een tijd

7. Joke Buis - Laat alles los

8. Matthijn Buwalda - Je raakt me niet kwijt

9. Martijn van Essen - Verder gaan

10.Trinity Wereldwijs - Vlammetjes

11. LEV Band -Jaag niet naar de wind

12. Christiaan Verwoerd - Hoor jij de vogels nog fluiten
13. Trinity - Als je wilt gaan reizen

14, Joke Buis - Altijd

15. Christiaan Verwoerd - Als iemand dorst heeft

16. Matthijn Buwalda- Nooit ver bij jou vandaan

17, Trinity - Living to love
18. LEV Band - Stille nacht
19. Joke Buis - Altijd groter
20. Trinity - Are you

e
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Op Pinksterdag 29 mei 2020 werd weer de jaarlijkse
OPWEKKING top 100 uitgezonden bij Groot Nieuws Radio.
Dit is de top 10:

1. Jezus Overwinnaar 832

2. Vul dit huis met uw glorie 815
3.10.000 redenen 733
4.0Opdiedag 818

5. Zegekroon 764

6. Ik zal er zijn 770

7.No longer slaves 784

8. Houd vol 798

9. Lopen op het water 789
10. Stil, mijn ziel wees stil 717

Album top 10 van september 2020

1. Mooi geweest - Elly en Rikkert

2. Mozaiek Worship - Jezus Overwinnaar
3. Thuis - Sela

4, Opwekkingsliederen 44

5. U alleen - Christiaan Verwoerd

6. The In Between - Trinity

7. Geboren - Kinga Ban

8. Dansen in de regen - LEV

9, Rechtop mens - Matthijn Buwalda

10. Light - Jenni Dufoort

Ronald van Pelt




Houvast

Wat is uw houvast in leven en Ll EFDE ALS
sterven? Bekende Nederlan-
ders geven antwoord op deze

persoonlijke vraag. Ditmaal: H O U \/ A S—l—

oud-profvoetballer, spreker en
coach
HANS VAN BREUKELEN
' k ben buitengewoon dankbaar voor alles wat me

in het leven is overkomen. Ock als ik denk aan de
negatieve dingen, zoals het overlijden van mijn vrouw
Karen, overheerst de dankbaarheid dat ik met haar 36
jaar van mijn leven mocht delen. Verder denk ik aan

mijn familie, kinderen, vrienden en aan het feit dat ik weer

een nieuwe liefde heb gevonden. Ik beschouw mezelf als

een mazzelkont dat er in mijn leven twee van zulke vrou-

wen zijh geweest en nog steeds zijn. In de liefde tussen

mensen vind ik houvast.

Karen is twee keer door kanker getroffen. Eerst had ze
borstkanker en daarvan is ze fantastisch genezen. Ander-
half jaar later had ze alvleesklierkanker. Twee vormen van
kanker die niet met elkaar te maken hebben. Ongelooflijk.
De kunst van Karen was dat ze altijd de nadruk legde op wat
ze nog kon. Door de ziekte kon ze op een gegeven moment
nauwelijks nog vijftig meter lopen. Maar fietsen ging nog
wel. Dan vroeg ze: 'Zullen we gaan fietsen?' Soms reden

we gewoon met de fiets een terrasje op, zodat ze niet ver
hoefde te lopen. Die houding is voor mij nog steeds een
inspiratiebron.

Ik geloof heilig dat er meer is tussen hemel en aarde. Door
dingen die ik heb meegemaakt, weet ik dat zelfs zeker. Vlak
voor Karen overleed heb ik haar gevraagd: ‘Als je inderdaad
overstapt naar een andere laag, zoals wij denken, zou je mij
dat dan willen laten weten? Bijna twee jaar later kwam er
een volstrekt onbekende vrouw naar me toe, die zei: ‘Hans,
Karen heeft me gevraagd haar belofte bij jou in te lossen. Via
deze vrouw heb ik nog steeds wel eens contact met Karen.

Ik heb weinig pretenties over de blijvende waarde van

wat ik doe. Maar als er zoiets is, zit dat niet in een gestopte
penalty. Voordat ze stierf zei Karen dat ze hoopte dat we het
nog wel eens over haar zouden hebben, want dan zou ze
op die manier voortleven. Nou, dat doen we meer dan ooit.
En zo hoop ik ook dat ik zal voortleven in mijn kinderen en
mogelijk kleinkinderen. Maar dat vullen zij zelf in.m

In de liefde

tu SSén mensen Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad.
Vin d’ i k h ouva Sf Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar naar www.nd.nl/houvast



Ter inspiratie -

DE SMAAK VAN
GELOOF

-

OJ.
L /

APPEL-DRUIVENSTRUDEL

Ingrediénten
« 16 vellen filodeeg (ca. 275 gram)

- 75 gram boter

- 100 gram (tarwe)biscuits, verkruimeld
- 500 gram (moes)appels

« 300 gram pitloze witte druiven

« 50 gram bruine suiker

- 1 theelepel kaneel

- geraspte schil van 1 (bio)sinaasappel
- 2 eetlepels sinaasappelsap

Bereidingswijze:
Ontdoaol het filodeeg met plastic eromheen.

Vorm met de helft een vierkante lap van ca.
40x40 cm en dek het af met folie. Verwarm de
oven op 200 graden. 5nij de geschilde appels
in blokjes en halveer de druiven. Vermeng de
appels en de druiven met kaneel, suiker, rasp
en sap van de sinaasappel. Voeg 1 eetlepel
gesmolten boter toe,

Verwijder de folie van het resterende filodeeg.
Bestrijk het met gesmolten boter en leg die
boven op de vierkante lap. Verdeel de vulling
hierop. Laat de randen vrij en strooi daarop

roeder Rangel Geerman is een francis-

caan die in het stadsklooster San Da-

miano in Den Bosch woont. Hij draait

nachtdiensten in een verzorgingshuis

waar mensen stilstaan bij de vrucht van
hun leven.

Appel is in de Bijbel een woord vol betekenis. In

de kruimels biscuit. Rol de lap op en vouw de
uiteinden dicht. Bestrijk het deeg met de rest
van de boter.

Bak ca. 20 minuten in het midden van de oven.
Ga terug tot 160 graden en bak de strudel ten
slotte ca. 15 minuten tot het deeg goudbruin is.

Bron:
Recept van br. Rangel Geerman ofm in:
Koken met bezieling, KOK 2011

Broeder Rangel is ook betrokken bij
www.sameneerlijketen.nl.

Onder het kopje ‘Oogst’ zijn op die website van
de Raad van Kerken ook andere recepten te
vinden.

het Latijn heet een appel malus, dat betekent
‘kwaad’ Daarom werd de appel in de Middel-
eeuwen de verboden vrucht die Eva Adam aan-
biedt (Genesis 3), ofschoon de appel daar niet
bij naam genoemd wordt. Voorstellingen waarin
Maria of Jezus een appel in hun hand houden,
verwijzen naar de overwinning op het kwaad.
De druif is een van de gezegende vruchten van
het beloofde land (Deuteronomium 8,8). In de
Bijbel wordt het volk Israél vergeleken met een
wijnstok (Jesaja 5,7, Hosea 10,1). In het evan-
gelie (Johannes 15) is Jezus de ware wijnstok.
Geloven in Hem betekent vrucht dragen als
mens in het licht van de Ene. m

Tekst en foto's: Tini Brugge



Gezamenlijke berichten

daarin

Wat je zaait zul je oogsten

diep in je ziel
ligt een akker
verborgen
die je dagelijks
mag verzorgen

plant het zaad
van je hoop

dan ontkiemt
een nieuw begin

bewerk de akker

met positief

denken

dan kun je ruimschoots
water schenken

bloei als een roos
die de akker
verfraait

en je zult oogsten
wat je zaait

Door Cobie Verheij - de Peuter
www.gedichtensite.nl

' TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Advertentie

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsiuis, Rotterdan
Berkel en Rodenrijs, Goes

rijksaweq GGt

telefoon 010—-4136910

Bijbelleesrooster oktober
donderdag | 1 oktober | Daniél 5:1-12 |Een teken aan de wand
vijdag | 2 oktober |Daniél 5:13-6:1 |Afgeschreven
zaterdag | 3oktober | Daniél 5:2-10 | Machtsmisbruik
zondag | 4 oktober |Daniél6:11-18 [Voor de leeuwen gegooid
[ Daniél 6:19-29 | Wie een kuil graaft voor een ander, valt
maandag | 5 oktober er zelf in.
dinsdag 6 oklober |Psalm 115 De HEER leeft
woensdag | 7 oktober | Matteds 20:1-16 Goed betaald
donderdag | 8 oktober | Mattels 20:17-34 Oog voor elkaar
wrijdag 9 oktober |Psalm 122 Vredesmars
‘zaterdag | 10 oktober |Ezra 1:1-11(-2:70) "I Belofte vervuld
zondag 11 oktober |Ezra 3:1-13 Opbouwwerk
maandag | 12 oktober |Ezra 4:1-16 Geen samenwerking
dinsdag 13 oktober |Ezra 4:17-5:5 Geen bouwvergunning
woensdag | 14 oktober |Ezra 5:6-17 In beroep
donderdag | 15 oktober |Ezra 6:1-5 | Oude papieren
vrijdag [ 16 oktober | Ezra 6:6-12 'Toeste-mming
zalerdag |17 oktober |Ezra 6:13-22 'Oplev(er}ing
zondag | 18 oktober |Matteds 21.18-22 | Vruchteloos
maandag | 19 oktober | Matteds 21:23-32 ' Bevoegd gezag
dinsdag | 20 oktober | Mattels 21:33-46 [Wie krijgt de erfenis?
woensdag | 21 oktober |Matteds 22:1-14 Uitnodigingen
donderdag |22 oktober |Mattels 22:15-22 Belastingregel
vrijdag 23 oktober |Mattels 22.23-33 Levensantwoord
zaterdag | 24 oktober |Psalm 110 Priester-Koning
Bijbalzondag Persoonsregister gevendean
zondag 25 oktober | Nehemia 7.72b-8.12
maandag | 26 oktober |MNehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde?
dinsdag 27 oktober |Nehemia 9:1-17 Droog je tranen
woensdag | 28 oktober  Nehemia 9:18-28 | Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag | 29 oktober |Nehemia 9:29-10:1 (28) | Schuldbewust
vrijdag 30 oktober |Nehemia 10:28-40 Contract
zaterdag | 31 oktober |Psalm 43 ' Hoop op God

Advertentie

VAN DER WIEL MAKELAARDIL

We maken 't rand
>

Het vertrouwde adres voor:
Woning verkoop
Woning aankoop

Waoning taxatie

)
A3

«Bredenoors 2 - Roitercam- 010 £¥7844" - infe@wiclm okl
- www wielmak.n| -

Puzzel
(oplossing op blz. 22

Horizontaal

2 Heidendom 10 En volgende (afk) 12 Ongebonden
13 Spraak 14 Grote tijdseenheid 16 Boomvrucht 18 Enigs-
zins scheel 20 Australische vogel 22 Langere periode zon-
der neerslag 23 Geneesmiddel 25 Deel van een verhaal
26 Edson Arantes do Nascimento 27 Nomen nescio (afk.)
28 Bijbelboek 30 Rivierarm 32 Zeeduivel 33 Staatsiezetel
35 Arabisch snaarinstrument 36 Equipe 38 Symbool voor
lood 39 Stilte 40 Franse filmprijs 42 Mixed martial arts {afk.)
43 Werk van Shakespeare 44 Schriftelijk stuk 46 Stad uit de
oudheid, nu een archeologische site in Turkije 48 Type
tv-serie wit Duitsland 50 Indompeling 51 Maastrichtse
violist 53 Ik (Lat.) 55 Symbool voor seleen 56 Nicodemus
was er één,

Verticaal

1 Calvinistische volksbeweging in 1566 3 In een recent of
ver verleden 4 Hemelbode 5 Fotografische term 6 Artikel
(Eng.) 7 Tuinbroek 8 Deel van de week (afk.) 9 Vader van
Jozef, de man van Marla (Luc. 3:23) 11 Naast de chauffeur
15 Edelgas 17 Schotse rivier 19 Met tegenzin (arch.)
21 Badplaats in het uiterste zuiden van Israél 24 Lid van een
kloostergemeente 29 God 31 Begraafplaats (arch.) 34 Ge-
wrichtsaandoening 37 Binnenwater 38 Clownshguur
41 Politicus van de ChristenUnie 43 Uitroep 45 Kledingstuk
47 Boerenplaats 49 Honingwijn 52 Dierengeluid 54 Japan-
se schrijver en Nobelprijswinnaar in 1994,

© Wi Oe Weerndr
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Groene Tuinkerk
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DUJKJE

Herfst

Deze kopij voor de maand oktober schrijf ik in het
weekend van 20 september. In de gang van het kerkelijk
jaar wordt zondag 20 september aangeduid als de ‘eerste
zondag van de herfst’ en het begin van de Vredesweek.
Bij ons in de gemeente is het ook nog eens Start-zondag
(zie hieronder) Het wordt herfst, een enkele boom
verkleurt al en de dagen zijn merkbaar korter aan het
worden ook al zijn de temperaturen op dit moment
overdag nog best hoog! Het wordt oogsttijd, en dit
weekend begint een nieuw joods jaar (18-20 september),
het begin van de reeks van grote joodse feest- en
gedenkdagen op het snijvlak van zomer naar herfst.

Startzondag en een nieuw seizoen

Er is nog nét gelegenheid op de terugblik op de
Startzondag in dit kerkblad mee te nemen!

We hadden met elkaar een mooie startzondag-kerkdienst
op 20 september, om met een dankbaar gevoel op terug
te kijken. Het thema 'Het goede leven, bloeien in Gods licht'
kwam tot uiting in de eerste lezing uit Genesis 8, over
Noach in de ark, met het schilderij van Marc Chagall dat
prijkte op de voorkant van de liturgie en een bijpassende
liturgische schikking (zie foto hieronder)

De vraag bij het thema gesteld: ‘Wat maakt het leven goed, |

ook in tijden van crisis?’ was van te voren aan vier
gemeenteleden voorgelegd, deze interviews kwamen
ook terug.

Verder was er in en na de dienst aandacht voor de
komende en gaande kerkelijk werker:

Marjan van Weerden werd in de

bediening gesteld en Willemien

Meijboom kwam met een a
persoonlijk woord afscheid nemen. |

Voor Marjan stond er voor in de kerk '

een tweede liturgische schikking .

klaar (zie foto hiernaast)

Zondag 11 oktober (en zondag 1 november) hoop ik weer
bij ons in de kerk voor te gaan. Waarschijnlijk zullen de
leesrooster-lezingen leidend zijn voor de thematiek,

maar ook het thema van de startzondag zal nog wel

door blijven klinken.

En de voorbereidingen voor de kerkdienst op
Eeuwigheidszondag (22 november) staan ook al in de
startblokken...

De woensdagochtenden in oktober

Op woensdag 9 september is de gebedskring weer
begonnen. Het was een goed samenzijn. De eerst-
volgende keer is woensdag 14 oktober (de tweede
woensdag van de maand), ook weer van 12.00 - 12.30
uur, met gelegenheid tot nagesprek tot 13.00 uur, zeker
corona-proof.

De gesprekskring is op de laatste woensdag van de
maand, en dat is woensdag 28 oktober. Van 10.30-11.30
uur, met inloop vanaf 10.00 uur. Ook corona-proof.

De andere woensdagochtenden ben ik in principe ook in
de kerk aanwezig, tussen 10.00 uur en 12.00 uur; dan
houd ik (open) pastoraal spreekuur voor wie er behoefte
aan heeft....

Berichten van overlijden

Ook deze maand zijn er twee overlijdensberichten van
gemeenteleden te melden.

Op 6 september overleed Pieternella Luijendijk-de Rooij |
(Nel), in de leeftijd van 66 jaar. Ze was nog maar nét g
verhuisd van Spijkenisse naar de Twee Bruggen.

Haar ‘in memoriam’ leest u hieronder.




Enop 13 september is overleden Willem Elisa den
Hollander (Wim) van de Grote Hagen, in de leeftijd van
89 jaar. De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
waren op zaterdag 19 september in Charlois. Dat hij
moge rusten in vrede bij God, en laat zijn nagedachtenis
zijn naaste familie en ons allen tot zegen zijn.

In memoriam

Op zondag 6 september overleed Pieternella
Luijendijk-de Rooij, Nel, in de leeftijd van 66 jaar. De
Twee Bruggen heeft niet meer haar thuis kunnen
worden. Nel kwam oorspronkelijk uit Rotterdam-Zuid en
was de oudste in een groot gezin. Ze trouwde, ze werd
moeder van drie zoons, ze werd oma. Ze was contact-
persoon in de (Zomerland)kerk, ze was verzorgende in
de Koningshof, een gastvrije vrouw. Bovenal was ze een
geldvige vrouw, in goede tijden en in slechte tijden...
De besloten afscheidsdienst van Nel Luijendijk was op
vrijdagmorgen 11 september in onze Groene Tuinkerk,
volgens haar wens. We lazen uit Mattheus 11, 'de
uitnodiging van Jezus om bij Hem tot rust te komen' (vers
28). Uit de familiekring en door een goede vriendin was
er ook inbreng in de afscheidsdienst.

Aansluitend volgde de begrafenis op lisselmonde.

Dat Nel Luijendijk moge rusten in vrede bij God. En laat
haar nagedachtenis haar naaste familie, haar verdere
nabestaanden en ook ons allen tot zegen zijn.

Pastoraat

Lief en leed gaat door in de gemeente, ook nu er alweer
een nieuw seizoen begonnen is. Waar dat kan en waar
dat gewenst is nemen we er iets van mee in de
zondagse voorbeden. U mag uw gebedsintenties in het
voorbedeboek (laten) schrijven, of ze aan de
gebedskring doorgeven als u dat liever doet.

Ook mag u aan collega Marjan en aan mij laten weten
wanneer u behoefte hebt aan een pastoraal bezoek van
een van ons. Onderling hebben we de pastorale secties
verdeeld. Marjan heeft de secties 6 t/m 8 en sectie 10
onder haar hoede, en ook Sonneburgh (sectie 5.2) en
Meerweide (sectie 5.1). Zelf heb ik de secties 1t/m 5 en
sectie 9 onder mijn hoede. Bij afwezigheid of vakantie
van een van ons vervangen we elkaar.

Leiderschapstraject

Van de zomer ben ik begonnen met een coachings -
traject over ‘'leiderschap’ dat nog wel zal duren tot het
eind van dit jaar. Het traject is gebaseerd op het
gedachtengoed van Simon Walker, op zijn
aansprekende boek Leidinggeven vanuit wie je bent
(2019). Wie ben ik, wie ben ik als leider en hoe kan ik
daar vrijler) in worden of vrij(er} in zijn?

Wordt vervolgd.

Tot slot

Mijn eerste lustrum in uw midden is op 1 cktober een
feit! Want weet u nog dat ik op 1 oktober 2015 in het
project ouderenpastoraat begon?

Al vrij snel kwamen daar toen ook andere predikants-
taken bij omdat de gemeente vacant raakte. Uiteindelijk
werd ik begin 2017 beroepen voor 50% en vervolgens
op palmzondag 9 april 2017 officieel verbonden aan de
Groene Tuinkerk — dat is binnenkort ook alweer 3,5 jaar
geleden-. De tijd gaat snel!

Op startzondag heeft iedere kerkganger aan de uitgang
het themanummer van de Open Deur van september
2020 meegekregen: Het goede leven. Daarin las ik op
blz 13 de tekst waar ik hier nu graag mee afsluit:

“Slechts het water dat wij te drinken geven zal ons verkwikken,
slechts het brood dat wij te eten geven zal onze honger stillen,
slechts het gewaad dat wij wegschenken zal ons bekleden,
slechts het woord dat leed verzacht zal ons troosten,
slechts de zieke die wij bezoeken zal ons genezen,
slechts de gevangene die wij verlossen zal ons bevrijden..."

Een gezegende oktober-maand toegewenst

Graag tot ziens,
ds Hermie Hummel

Foto's van onze Startzondag:

Marjan van Weerden doet de belofte

Willemien Meijboom neemt afscheid




DE ZEGEN

En zo zijn we alweer een maand verder en een volgende
bijdrage voor dit kerkblad. De afgelopen weken
vergaderden we over de liturgie van de startzondag, er
was een pastorale vergadering, ds. Hermie Hummel en
ik hadden overleg (vaak is dat in de heerlijke tuin van de
pastorie, met vogelzang op de achtergrond). Ook waren
er gebedskring en gesprekskring, sprak ik kerkleden en
ontmoetten we elkaar op zondagmorgen. Fijn dat het
weer kan!

THE SIZE OF YOUR AUDIENCE
' od  DOESN'T MATTER.

En als u dit leest, is “de in bediening stelling” van mij als
kerkelijk werker in de Groene Tuinkerk voor 8 uur per
week alweer geweest. Mooi dat ik de zegen mee krijg, er
gebed is en er een zegenlied klinkt, gezongen door de
zanggroep: LIED 363 (psalm 134, 3 oude berijming).
Wel, 8 uur per week is natuurlijk een heel kleine
aanstelling, maar toch worden we als mensen - met
kleine of grote ‘aanstelling” in Gods ‘bediening gesteld;
tot zijn eer. leder op een plek. Ik voel me ook echt
gezegend.

Wat is het mooi dat ik dit werk mag doen.

Dat s Heren zegen op u daal,

zijn gunst uit Sion u bestraal,

Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer,
looft, looft dan aller heren Heer!

Marjan van Weerden, kerkelijk werker f

ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE KERK

Onze kerkelijke gemeenschap heeft al een aantal jaren
het predicaat Fairtrade kerk. Bij de inkoop van
verschillende zaken en diensten wordt zoveel als
mogelijk Fairtrade producten gebruikt. De koffie en de
suiker die gebruikt worden zijn hiervan voorbeelden.
Ook wordt minder gebruik gemaakt van plastic
materialen.

Vorig jaar heeft het College van Kerkrentmeesters
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om
zonnepanelen te plaatsen op het dak van de kerk. Het
plaatsen van deze panelen is van belang voor het milieu
en is interessant in relatie tot de te maken energie-
kosten.

y

Op 26 februari van dit jaar zijn 24 panelen geplaatst op
het lage dak (zie foto).

De eerst resultaten zijn bekend en tot en met juliis er al
meer dan 4000 KWh. opgewekt, en dan is de zonnige
maand augustus nog niet eens meegerekend.

Per jaar gebruiken wij in de kerk gemiddeld 7.500 KWh.
Het gebruik van zonnepanelen zal dus dit jaar al een
aanzienlijke besparing geven in de energiekosten.

College van Kerkrentr*rw-:esters:_;T

BLOEMENDIENST

Zondag 30 augustus,
waren de bloemen

bestemd voor de

familie Van Wezel,

zij vierden op 31 augustus dat ze 65 jaar

zijn getrouwd. Wat een prachtig jubileum, zo lang

al samen. Van harte gefeliciteerd van de hele gemeente
en natuurlijk verdiende dat ook een mooie bos
bloemen.

Zondag 6 september, op 7 september was het 25 jaar
geleden dat familie W-J. Jongenotter in het huwelijk
trad. Dit moet natuurlijk ook gevierd worden met een
mooi boeket.

En Mevr. Van Rikxoord vierde die week haar 80e
verjaardag, ook zij werd verrast met bloemen. Beide
families werden van harte gefeliciteerd door de
gemeente.

Zondag 13 september, Mevr. Fousert werd 17 september
89 jaar, daar gingen dit keer de bloemen naar toe, met
de felicitatie van de gemeente. Wij wensen haar al het
goede toe.

Zondag 20 september, op 23 september vierde Mevr.
Quak haar verjaardag. De bloemen werden daarom bij
haar bezorgd en we feliciteren haar en wensten haar
een mooie dag toe.

Als gemeente hopen wij op deze manier, aan alle
mensen die wat te vieren hebben, een klein beetje
geluk en liefde te schenken. Vooral in deze tijd, die voor
iedereen lastig is.

Zo wensen wij ook elkaar veel geduld om het vol te
houden en vooral aan elkaar te blijven denken.




Giften

Ontvangen via Elly, van Mevr. B. € 15,- voor de diaconie
en € 5,- voor het verjaardagfonds.

Hartelijk bedankt hiervoor!

We wensen iedereen veel liefs en sterkte toe!

Met vriendelijke groetjes van
Joke Busse en Elly Oorebeek, tel 06 177 33 719

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan:
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,

Groene tuin 353,

3078 KG Rotterdam,

of : kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd,

naar Rotterdam Zuid:
Robin Buitelaar,
Rijkenswaard 30.

naar Harlingen:
Dhr. en Mw. Wiele. Dalenoord 50.

naar Rotterdam Delfshaven:
Marije Luijendijk, Dadeltuin 150.

Overleden:

Mw:. Pieternella Luijendijk - de Rooij,

geboren 31 mei 1954, overleden 6 oktober 2020.
Mw. Luijendijk woonde Hongerlandsedijk 1512,
Spijkenisse.

Dhr. Willem Elisa den Hollander,
geboren 30 juni 1931, overleden 13 september 2020.
Dhr. den Hollander woonde Grote Hagen 644.

VERVOER NAAR DE KERK

Let op: dit is nog een aangepast rooster i.v.m. de
coronamaatregelen!
De ouderen worden om de 14 dagen opgehaald..

4 okt. : ). Oorebeek, Mw. D. van Hengel, R. de Bruin
18 okt. : J.EK. Jungheim, A. van Splunter en R. de Bruin.
1 nov. : G. Buizer, AJ. Kooiman, J. Jongenotter.
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NIEUWS VAN DE KERKRENMEESTERS VAN DE GTK

De afgelopen maanden hebben wij als kerkrentmeesters
bepaald niet stil gezeten. Begin dit jaar vroeg de actie
Kerkbalans 2020 onze aandacht. Gelukkig verliep die
positief. Een keuze voor zonnepanelen hadden we al
eerder kunnen maken. Nu ging de kogel door de kerk.
Ze liggen er al een paar maanden en de opbrengst liegt
er niet om.

Een om meerdere redenen prima investering dus.
Daarna zijn de hal en de kerkzaal door een
gespecialiseerd bedrijf dat vloeren reinigt onder handen
genomen. Het resultaat heeft iedereen kunnen zien.

In die tijd zijn we ook aan het opruimen geslagen. Eris
heel wat rommel naar het milieupark gebracht.

En nu zijn we al een tijdje bezig met het archief.

Wat een ongelofelijke klus blijkt het te zijn om uit te
zoeken wat wel en wat niet naar het Gemeentearchief
kan.

Daar gaan nog wel wat uren

in zitten.

Ja, en dan de coronatijd.

Die duurt helaas nog voort.

Al snel realiseerden wij ons dat, als wij onze
gemeenteleden betrokken willen houden bij de
zondagse erediensten, kerk televisie daarvoor het beste
en meest eigentijdse hulpmiddel is. Met de aanschaf
daarvan, een tweede forse investering dit jaar, zijn we
ook wel even doende geweest. Maar blijkbaar niet voor
niets.

De uitzendingen worden zeer goed bekeken en
gewaardeerd. Niet alleen door onze eigen
gemeenteleden. Een andere grote klus mag niet
onbesproken blijven, namelijk de ontmanteling van de
studio van de voormalige kerkradio en het opknappen
van die ruimte. Die klus is gelukkig zo goed als geklaard
en wij danken hierbij al degenen die ons daarbij
hielpen!

Maast de verhuur, die constant onze aandacht vraagt,
wordt er op dit moment hard gewerkt aan het corona
proof maken van het ventilatiesysteem in de kerkzaal.
Voor de zomermaanden was dat geen probleem, maar
met het oog op het komende stookseizoen worden
extra maatregelen genomen die volgens deskundigen
nodig zijn. Uiteraard laten we ons hierbij adviseren.
Heeft u een vraag of een opmerking?

Mail naar a.j.vanschaik@hetnet.nl en u zult van ons een
reactie terugontvangen.

Een hartelijke groet namens het College van
Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk

Karel Jungheim




‘W Hervormd I3sselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Collecte

Voorlopig hebben we nog te maken met de nodige beperkingen. Binnen die beperkingen
kunnen we gelukkig wel weer samenkomen. Daar zijn we blij mee.

We vragen u en jou om je in te blijven schrijven als u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan
via de website www.kerkinijsselmonde.nl. De 1,5 meter-maatregel zorgt ervoor dat mogelijk
niet iedereen die dat wil de dienst kan bijwonen, zeker bij bijzondere diensten. Inmiddels
wordt voor beide diensten een live-stream aangeboden (met beeld en geluid), ook achteraf
te bekijken. Deze is te bekijken via de website www.kerkinijsseimonde.nl. U kunt de opname
ook op een later tijdstip terugkijken. Via kerkomroep wordt alleen het geluid uitgezonden.
De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen
zakken van hand tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook
rechtstreeks geld voor de collecte blijven overmaken, m.b.v. de QR-codes of door handmatig
de rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie elders in dit blad. Van harte
aanbevolen!

Wij wensen en bidden u en jou Gods nabijheid toe.

Hartelijke groet,
De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk
www.kerkinijsselmonde.nl

Overledenen

- Mevr. Kuiper-Boot op 30 aug., 92 jaar
- Mevr. Verhulst - Euser op 9 sept., 76 jaar

Onze eigen

Kerk in Advertentie

;'::nste::‘::n‘ﬁe ot ‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’ 5
L W Is e = is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf

hinnerikors i de app Stores Le vinden |

voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Y

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.
De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->

_ 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com
Meei informiatie volgl spaedls!
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www.whbgij.nl

Gemepnlagids
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Rotterdam-lJsselmonde

n Janszkerk' '

Van de predikant
Rondom de diensten
Wat fijn om elkaar de afgelopen weken weer te
ontmoeten, op zondag rond de dienst! Zie ook de
algemene info in de rubriek ‘algemene info Hervormd
lJsselmonde’ Als je naar de diensten wilt komen, ben je
van harte welkom, maar vergeet niet om u even aan te
melden via de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als
u geen beschikking over internet hebt) bij Renata van
Mastrigt: 06-24916845. Houd u er rekening mee dat
voortaan alle diensten in de Adriaen Janszkerk om 10:30
uur beginnen.

In deze dienst zal ook een kindje worden
opgedragen/gezegend. Ook zondag 11 oktober hoop ik
voor te gaan. Er is dan een dienst in samenwerking met
st. ICAD. Dan is er een groep mensen met een
verstandelijke beperking uit de regio te gast bij onze
kerk. Zondag 18 oktober (dienst nieuwe stijl) is dhr. Bram
Dijkstra onze voorganger. Zondag 25 oktober is ds.
Hermie Hummel onze voorganger, predikant van de
Groene Tuinkerk in lJsselmonde.

Beelduitzending van de diensten

Het is natuurlijk het fijnst als je in de kerk kunt komen en
andere mensen ontmoeten, maar als dat om welke
reden dan ook niet lukt, is er voortaan de mogelijkheid
om de dienst live (en ook achteraf) mee te kijken via
YouTube. Het makkelijkst is om de uitzending op te
zoeken via de website www.kerkinijsselmonde.nl. Kort
voor aanvang van de dienst ziet u dan een teken dat de
live uitzending bijna wordt gestart. Daar kun je op

Zondag 4 oktober {dienst nieuw stijl) zal ik zelf voorgaan.

klikken. U kunt ook rechtstreeks zoeken in YouTube op
kanaal: ‘Hervormd lJsselmonde Adriaen Janszkerk.

Overlijden

Op 9 september jl. overleed ons gemeentelid Wilhelmina
Maria Verhulst-Euser (Wil) op de leeftijd van 76 jaar. Na
een lang ziekteproces is zij “in vol vertrouwen op haar
Heiland"” overleden. Bovenaan de kaart staat: "U wijst mij
de weg naar het leven!” (Psalm 16:11). Bij deze Psalm
stonden we ook stil in de dankdienst voor haar leven op
15 september in de Adriaen Janszkerk, waarin haar zoon
Johan Bos voorging. Na de dienst is ze begraven op
begraafplaats lJsselmonde. We zijn dankbaar voor wie ze
was en voor het vele wat ze gedaan heeft voor onze
kerkgemeenschap. We wensen haar man Leo, de
kinderen en kleinkinderen van harte Gods nabijheid en
troost toe in het gemis.

Zieken

Dhr. en mw. Van Zanten moesten enige tijd samen
verblijven in Intermezzo. Ze tobben beide met hun
gezondheid.

Dhr. J. Kunz is opgenomen in Smeetsland omdat het
thuis niet meer ging.

We wensen hen Gods nabijheid toe.

Opdragen

In de dienst van zondag 4 oktober wordt Linde Anker
opgedragen. Haar ouders, Ruben en Marit Anker, kiezen
ervoor om de beslissing om zich te laten dopen over te
laten aan hun dochter als ze ouder is. Ze willen haar wel
graag voorstellen in de gemeente en een zegen vragen
voor hun dochtertje. Dat ritueel wordt ook wel
‘opdragen” genoemd.

Inloop

ledere dinsdagochtend is er (weer) inloop. Het tijdstip is
van 945 — 11:30 uur. ledereen is van harte welkom! Op 6
oktober gaan we weer van start met de Bijbelmorgen.
Op verzoek van één van de deelnemers wil ik dit seizoen
aan de slag gaan met het Bijbelboek Openbaring. Ik zie
uit naar goede en leerzame gesprekken!
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Kringen nieuw seizoen
In de Adriaen Janszkerk zijn de laatste tijd best veel
nieuwe mensen gekomen. Daar zijn we superblij mee,
maar het is wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat
mensen elkaar leren kennen. Daar heeft de Coronatijd
ook niet aan bijgedragen.

Alle mensen die zich hebben opgegeven (dat zijn er heel
veel!) zijn inmiddels benaderd om mee te doen. Mocht je
nog niets hebben gehoord en alsnog willen aanhaken,
neem dan even contact op met onze coordinator Gerdien
Engelbracht, 0650122521,
gerdienengelbracht@hotmail.com.

Oproep

Al een poosje lopen we er tegenaan dat veel taken in de
kerk door een (te) kleine groep mensen worden ingevuld.
Dat is niet fijn. Ook kunnen sommige taken niet goed
worden gedaan omdat er te weinig mensen zijn. We zijn
ontzettend blij met nieuwe mensen, mensen die zijn
aangehaakt en willen meeleven. We willen jou vragen om
na te denken over de vraag: op welke wijze zou ik
(praktisch} kunnen bijdragen aan gemeente-zijn? Wat
past bij mij? Welke taak zou ik misschien — samen met
anderen — op mij kunnen nemen? |k begrijp dat velen van
ons best drukke levens hebben en dat het door
omstandigheden soms ook niet zo goed past. Toch zou
ik je willen vragen om serieus en biddend over deze
vraag na te denken. Zeker nu we langzamerhand als
gemeente wat groeien en verder ontwikkelen (waarvoor

we heel dankbaar zijn!), moet de draaglast echt over
meerdere schouders verdeeld worden, om te voorkomen
dat deze te zwaar wordt. En trouwens: als je meedoet met
een bepaalde taak geeft dat ook voldoening en leer je

"

sneller andere mensen kennen! Bij deze leg ik, namens de |

kerkenraad (taakgroep) de vraag vast bij u/jou neer. Zie
ook mijn bijdrage in de overdenking in het kerkblad
(thema: oogsten). We komen er dit najaar nog op terug,
via de diensten en kringen!

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Praktische informatie
Oppas

4 okt: Monique ten Hoope en ?
11 okt: Gerdien en Rinske

18 okt: Aafke en Engely

25 okt: Jeanine en Rini

Gift
Ontvangen € 10 van mw. K. via fam. Fonteine.

Felicitaties

Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk zijn namens
onze gemeente bloemen gebracht bij dhr. en mevr.
Kwikkers - van Dijk, Kolibriestraat 11B.

Van harte gefeliciteerd.

Advertenties

@ 0104132582

24 Ui per dag
bereikbaar,

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

Een perfecte ulivaart wordt vaak bepaald
door de kleine detalls, Door aandacht en
kennis van zaken, Door rust en planning

Met een historle van 85 |aar weten de
mensen van Yan der Kraan als geen
ander, dat een ultvaart moel worden
omringd mer 700 en respect.

Joseline Pameijer
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Meubelstoffeerderij Roza
Vrijblijvend prijsopgaaf

Meubelstoffeerderij sinds 1962.

Telefoon: 06-17988189
Griseldastraat 4 |[3077 CM
Rotterdam
E-mail f.rozal@kpnplanet.nl

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl
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Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

START van het ‘winterwerk’

Normaal zouden we in september een burendag
organiseren, voor ons als gemeente en voor de buurt.
Helaas hebben we het dit jaar moeten laten gaan. De
burendag is anders ook een begin van het ‘winterwerk”:
alle doordeweekse activiteiten die we als gemeente
hebben. Die willen we zoveel mogelijk door laten gaan!
In deze tijden is het juist belangrijk om in de kleine
groepen bij elkaar te komen. We kunnen als kleine
cellen elkaar spreken, aanmoedigen, troosten en
vasthouden (figuurlijk). Juist nu willen we het belang
van een kring bij jullie onder de aandacht brengen.
Afgelopen half jaar gingen groepen door terwijl de kerk
op zondag dicht was. Het was goed om naar elkaar om
te zien in deze tijden.

Voor de komende maanden zijn er de volgende
doordeweekse activiteiten:

- Mannenkring. Donderdagavond (1 maal in 3 weken).
Opgedeeld in kleine groepen.

- Vrouwenkring. Wordt opgedeeld in kleine groepen
{max 6 personen), avond wordt nog bepaald.

- Gebedskring. Maandelijks eenmaal maandagmidddag,
eenmaal maandagavond in de kerk, onder leiding van
Antoinette Schram.

- Triade, 3-4 mensen ontmoeten elkaar thuis, bidden met
elkaar en lezen de Bijbel.

- Bijbelstudiemorgen, woensdagmorgen (derde
woensdag in de maand, eerste morgen 21 oktober) in
de kerk onder leiding van ds. C. De Rooij.

- Follow me (catechisatie), donderdagavond met ds.
Hans Schaap.

- ‘Bijbelstudie Goede Basis. eenmaal per 2 weken op
dinsdagavond onder leiding van Nico Bontenbal en Ds.
CorBert de Rooij.

- Online Marriage Course (huwelijkscursus). Zie uitleg
hieronder.

- Belijdenisgroep. Wil jij je voorbereiden op het doen
van belijdenis? Meld je dan aan. Ds. de Rooij wil je graag
op weg helpen.

We bevelen alle kringen van harte aan en hopen dat
iedereen hierin haar/zijn plek kan vinden. Voor
informatie en vragen kunt u/kun jij terecht bij Johanna
de Sterke.

Online Marriage Course

Hebben jullie er wel eens over nagedacht om samen een
kring of cursus te volgen over het huwelijk? En is het er
nog nooit van gekomen door gebrek aan tijd, omdat je
al allebei een kring volgt of doordat dit niet werd
aangeboden in de gemeente? Dit seizoen willen we
jullie de online marriage course aanbieden. De cursus
kun je samen thuis volgen op een moment dat het jullie
uitkomt. Met een werkboek en videobeelden ga je met
elkaar in gesprek over 7 verschillende onderwerpen.
Onze ervaring is dat je ongeveer 2 avonden van 2 uur
nodig hebt per onderwerp Dat betekent ca. 14 avonden

in totaal.
I —d

De cursus is geschikt voor stellen die net getrouwd zijn
of al vele jaren samen zijn. Je kunt de cursus volgen
wanneer jullie gelukkig zijn samen, maar ook als jullie
een moeilijke tijd doormaken. In elke relatie is er ruimte
om te groeien en om in elkaar te investeren. Wij bieden
jullie een pakket aan met 2 werkboeken en
videomateriaal (kosten € 15,-) en dan kun je zelf aan de
slag! Er zijn in de gemeente al meerdere stellen die op
deze manier de marriage course volgen. Wij zijn
beschikbaar om over onze ervaringen te vertellen, meer
uitleg te geven, een werkboek te laten zien en als
backup tijdens het volgen van de cursus beschikbaar.
Daarnaast willen we proberen als daar behoefte aan is
een aantal keer in kleine kring informeel bij elkaar te
komen om ervaringen te delen en elkaar warm te
houden tijdens het volgen van de cursus. Jos en
Corlinde Domenie




ledere zondag open!

We zijn zeer dankbaar, dat we na de beperkte lockdown
alweer drie maanden lang zoveel fijne diensten samen
mochten vieren en dat alle leeftijden de weg naar de
kerkdiensten weer gevonden hebben. Daarnaast volgt
menigeen de kerkdienst thuis en dat kan ook, omdat we
uitstekende apparatuur hebben om de diensten met
beeld en geluid uit te zenden.

We zien uit naar de komende diensten. Op 4 oktober is
ds. Simon J. v.d. Vlies onze voorganger waarvan we
verwachten dat hij ons stof tot bezinning zal brengen
zoals we van hem gewend zijn.

Zondag 11 oktober vieren we het Heilig Avondmaal met
Ds. CorBert de Rooij. Evenals de vorige maal in juli zullen
we ook ditmaal zorgvuldig rekening houden met de
coronamaatregelen.

Op 11 oktober is er eveneens een
Verdiepingssamenkomst om 16.00 uur. In deze
samenkomst is er plaats voor bezinning op wat we 's
ochtend hebben beleefd. Er is dan ook ruimte voor
persoonlijke getuigenissen zoals we die gewend waren
tijdens de Avondmaalsdiensten van voor de
vacaturetijd. Ds. CorBert de Rooij leidt de bezinning.
Zondag 18 oktober begroeten we wederom een
voorganger die tevens gemeentelid is: Matthijs van
Welie. We verheugen ons op zijn altijd heldere en
pastorale wijze van preken.

De laatste zondag van oktober hoopt Ds. Wim
Koerselman het Woord te bedienen. Hij was jarenlang

voorganger te Overschie en woont en werkt nu als
emerituspredikant te Woerden. Kom naar de kerk en
breng anderen mee!

Nieuw leven

Op 18 augustus kregen Leendert en Linda
Vijfvinkel-Koffijberg hun vierde kind: Anna Johanna
Marchien, zusje van Lisa, Jaco en Noah. We willen de
hele familie van harte feliciteren met dit geschenk uit de
hemel! Anna is thuis geboren en ontwikkelt zich heel
goed. Wanneer dit kerkblad verschijnt is zij
hoogstwaarschijnlijk al gedoopt, want de dienst, waarin
Leendert en Linda haar in de kerk willen brengen en het
teken van Gods verbond willen laten meegeven, is
gepland voor zondagmiddag 27 september.

Huisbezoek/ Ziekenbezoek

Als u/jij vragen of opmerkingen hebt over de gemeente
of de kerkenraad, dan benadert u daarvoor scriba Sita
van Viiet-Visser, tel 010-4836024 of email:
scriba@kerkinijsselmonde.nl .

Als u/jij een pastorale vraag hebt, een predikant nodig
hebt, of wil vragen of er contact kan zijn met uzelf of
een ander gemeentelid, dan benadert u pastoraal
ouderling Wim Biezepol (010-4821149) of Louise den
Hartog (0180-721897) codrdinator van het pastorale
team. Mailen kan ook: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl .

Voorbeden en medeleven

De afgelopen weken hebben we in de Pelgrimskerk
gebeden voor mw. Dorr die een moeilijke tijd
doormaakt en voor Kumara Sendanayaka die geen
goede berichten ontvangen heeft van het ziekenhuis.
Ook leven we mee met Hennie Schreuder die haar enkel
op drie plaatsen heeft gebroken en geopereerd is. Ze is
weer thuis om daar te herstellen. Bidden doen we
tevens voor Ronald van Pelt die wederom een
behandeling moest ondergaan wegens
hartritmestoornissen.

Laten we met elkaar meeleven, laten we elkaar zo
mogelijk bezoeken en voor elkaar blijven bidden. Laten
we ook bidden voor onze gemeente, in het bijzonder
voor het beroepingswerk. Dat de Here God met Zijn
Geest de beroepingscommissie en de kerkenraad zal
leiden naar de voorganger die Hij voor lJsselmonde
heeft bestemd. Als we de signalen uit de commissie
goed verstaan, zal er wellicht binnenkort nieuws te
melden zijn. We hopen het!

Tenslotte - Ga met GOD en Hij zal met je zijn!
Een hartelijke groet aan u en jou vanuit de Pelgrimskerk.
Sita van Vliet en Ds. CorBert de Rooij

Gift
Er is via Hans Welter een gift ontvangen van € 10,- voor
de bloemen van fam. K.

Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet
Joke Vot

Verantwoording collecten

zondag  diaconie kerkrentm. 3e collecte doel
2-aug RS 97,40 0,00

9-aug 60,70 69,65 8,95 doopdienst
16-aug 51,50 38,85 0,00

23-aug 49,47 37,75 0,00

30-aug 80,49 85,10 0,00

zending 0,00 offerblokken 0,00
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Nieuws uit e huizen

Geestelijk verzorger:
Janet van Dordrecht
010-47991 11

S;inneburgh

Wees niet bezorgd

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien
niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader
voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
Mattheus 6 : 26 (HSV-vertaling)

De Here Jezus stelt ons een vogel tot voorbeeld in de
Bergrede. Wees niet bezorgd, daar gaat het over in deze
tekst. Deze woorden zijn bekende woorden, maar wat
mij betreft kunnen we deze woorden niet vaak genoeg
horen. Dat betekent volgens Jezus dus: kijken, kijken
naar de vogels. Goed kijken, de tijd ervoor nemen.
Gelukkig zien we volop vogels om ons heen: grote en
kleine, bruine en gekleurde. En, deze vogels vermaken
zich zonder zich zorgen te maken.

Maar, wij zijn mensen. En wat ons te doen staat is: mens
te zijn. En omdat we mensen zijn, zijn we bekend met
een eigenschap die tamelijk veel voorkomt:
bezorgdheid. En die bezorgdheid stelt ons dit jaar voor
grote opgaven. Bezorgdheid, misschien niet direct over
eten of kleren, maar wel over onze gezondheid.
Bezorgdheid, opgewekt door de beelden, niet alleen
zoals die op allerlei manieren op je af komen, maar ook
zoals je die zelf met behulp van je verbeelding weet op
te roepen. En vooral over dat laatste gaat hetin
Matthelis 6.

Verbeelding, wat een mooi vermogen is dat van een
mens, iedereen heeft het, en ieder op een heel eigen
manier. Maar wat kan het je ook plagen. Bezorgdheid is
een vorm van angst, vrees voor wat er kan gebeuren. Je
verbeeldingskracht heeft het daar vaak druk mee. En
juist op dat mooie vermogen speelt Jezus in. Je kunt met
die verbeelding ook iets anders doen, zegt hij. Kijk naar
de vogel. En hoor daar de uitnodiging van Jezus! Zijn
uitnodiging loopt uit op het zoeken van het koninkrijk.
Het koninkrijk, hoe vertaal je dat in een tijd als deze? |k
vind dat elke dag een behoorlijke uitdaging. Andere
regels gelden daar, regels van het goede leven. Leven
waarbij ieder en alles tot zijn recht komt. Van één ding
kun je zeker zijn: niet de angst, maar de liefde geeft er de
toon aan. Die vogel heeft daar weet van. Daarom ben ik
blij met de vogels, zij roepen ons onverstoorbaar op om
niet bezorgd te zijn, maar om te vertrouwen. De Here
Jezus heeft zelf zijn bezorgde kinderen verwezen naar
de vogels van de hemel. We moeten niet bezorgd zijn
over ons leven, wat we zullen eten of drinken, of over
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ons lichaam, waarmee wij het zullen kleden. God zorgt
ook voor de vogels. Zal Hij dan ook niet voor ons
zorgen?

Rondom de kerkdiensten

Vanaf D.V. zondag 5 oktober 2020 zijn ook de bewoners
van serviceflat weer welkom bij de kerkdiensten met
inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Op zondag 11 oktober hoopt dhr. R.L. Antes voor te gaan.
Zondag 18 oktober is ds. H. 5chaap de voorganger. 25
oktober gaat ds. A.L.A. den Besten voor en op zondag 1
november begroeten we dhr. A.A. Hofland in de
kerkdienst.

Zondagse zang

Zondag 30 augustus is ook het zondagse zanguurtje
weer opgestart. Deze zondagse zang (15.00-16.00 uur] is
bedoeld voor de bewoners van de 1ste tot de 5e etage.
De bewoners van de serviceflat kunnen dit beluisteren
via de huislijn.

Uitzendingen via de huislijn
Donderdagmorgen (10.30 - 11.00 uur) een
Bijbeloverdenking.

Zondagmorgen om 10.00 uur de kerkdienst.
Zondagse zangmiddag 15.00 - 16.00 uur.

Overleden

Meneer C. J. Kalishoek, geboren 25 juni 1939, overleden
21 augustus 2020

Mevrouw E. Vink — Schut, geboren 8 april 1924, overleden
1 september 2020

Collecteopbrengsten

Collecteopbrengsten afgelopen weken € 58,05 voor de
Diaconie. Ook is er een gift ontvangen van € 50,00 voor
de geestelijke verzorging.

Ten slotte

In de achterliggende periode heb ik vakantie gehad. En
net zoals bij vele andere hebben ook wij onze
vakantieplannen aangepast. In plaats van een
fietsvakantie in Denemarken werd het een fietsvakantie
in eigen land. En wat is ons eigen land toch mooi! En wat
hebben we veel vogels gezien. Onder andere een
lepelaar, een wouw en een blauwborstje. Maar ook een
hele zwerm witte trekkende vogels.




En om dan met dit schrijven stil te staan bij de tekst maakt
het wel heel bijzonder. God zorgt voor ons en weet wat wij
nodig hebben. Maar ook dat vandaag alles is wat je in
handen hebt. Dit brengt me op het lied van Kinga Ban met
als titel 'Vandaag' waarmee ik wil afsluiten.

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand.

Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.

En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer
vooruit.

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.

Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn

en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.

Samen uit

Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in lemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

En niets is moeilijker dan laten gaan.
De toekomst, het verleden.

Maar je bent al hier, je kunt het aan.
Gedragen door de Ene.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.
Vandaag...

Geloofd zij Jezus Christus. In alle Eeuwigheid. Amen.

Janet van Dordrecht
Geestelijk verzorger

Indivisible

Locatie: Filmzaal Islemunda, Podium
van lJsselmonde, Herenwaard 17

vrij 16 oktober
19:30 - 22:00 uur

Kaarten via:
Westerbioscoop.nl
Aan de zaal een half uur voor aanvang

Indivisible vertelt het bijzondere, waargebeurde verhaal van legerpredikant Darren Turner en zijn vrouw Heather.
Ondanks het verlangen om verbonden te blijven met zijn familie, eist de harde werkelijkheid van de oorlog haar tol. De
oorlog in Irak laat diepe littekens achter bij Darren. Wanneer hij thuis komt wacht hem echter nog een gevecht, het

gevecht om zijn huwelijk te redden.

Van de makers van Fireproof en War Room komt het verhaal over één huwelijk, één familie en één God.
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Samen

{5 jaar gebedspodcast
Bidden Onderweg

Bidden Onderweg helpt al vijf jaar duizenden mensen
dagelijks met een kort moment van gebed en reflectie.
ledere dag verschijnt een nieuwe podcastmeditatie in de
app en op de website (www.biddenonderweg.org).
Regelmatig bidden met Bidden Onderweg verdiept en
brengt een be-paalde structuur in de ontmoeting met
God.

Bidden Onderweq is een dagelijkse gebedspodcast

Bidden Onderweg is een dagelijkse gebedspodcast van
de jezuieten die je helpt om te bidden, waar en wanneer
je maar wilt. De podcast duurt een goede tien minuten.
Aan de hand van een leesrooster mediteren we met de
bijbeltekst van de dag. Naast de bijbellezing en enkele
vragen ter verdieping, is er voldoende stilte om vanuit je
hart te spreken met God. Dit alles wordt omlijst door
muziek die vaak speciaal voor Bidden Onderweg is
opgenomen. De muziek helpt om een sfeer van gebed
binnen te gaan en om niet afgeleid te worden door de
geluiden om je heen, bijvoorbeeld als je in een drukke
trein zit.

De gebedspodcast is geinspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit. De podcast is iedere dag anders, maar de
basis is steeds dezelfde.

Ongeveer eens per half jaar produceert Bidden
Onderweg een speciaal gebedstraject. Eerdere
pod-castretraites gaan over corona, opvoeding, mentale

d bidden
onderweg

gezondheid, vluchtelingen, ecologie, ouder worden,
misbruik in de kerk en pater Frans van der Lugt.

Een initiatief van de jezuieten

Bidden Onderweg is een initiatief van het Platform voor
ignatiaanse spiritualiteit van de jezuieten in de Lage
Landen. Het richt zich tot christenen van verschillende
denominaties. De meditaties worden geschreven door
jezuieten en mensen met een brede ervaring in de
ignatiaanse spiritualiteit.

- verlies
Oplossing puzzel

Kom-op-adem midweek - Leven met

FASTORAAL DIACOMAAL CENTEUM |

Het verlies van iemand die je dierbaar
is, grijpt diep in. En niet alleen raakt
het jou, maar ook bijvoorbeeld je
gezin en familie. Rouwen is hard
werken op veel terreinen van het leven
en vaak een ingewikkeld proces. Wat
kun je er dan naar verlangen om er
eens in alle rust mee bezig te zijn. Dat
is mogelijk tijdens een korte midweek
in Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg.

Met een kleine groep lotgenoten kom
je samen. Er is ruimte voor je verhaal,
herkenning en erkenning, en
bemoediging vanuit de Bijbel. Dit alles
onder deskundige leiding van de

gastenbegeleiders. Je hoeft een paar
dagen niet te zorgen, maar er wordt
voor je gezorgd. Maaltijden en
verschillende activiteiten vinden plaats
in groepsverband, maar er is ook vrije
tijd om te ontspannen en te genieten
van de natuur.

Datum: 18 - 20 november 2020
Leiding: Jansje Spaan

Informatie:
www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/

kom op adem-leven-met-verlies.
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Daar komen de muizen aangerend door de kerk.
Aangewaggeld, kun je beter zeggen!

‘Oooh... euhhh!” kreunen de muizen, “... Veel te veel
gegeten!’ Ze ploffen neer bij Kiks bloembakje.

‘Ben jij al geweest, Kik?’ vragen ze. "Waar geweest?’
vraagt Kik. De muizen vinden het een domme vraag.
‘Bij het buffet natuurlijk! Voor het feest van morgen!’

Je wordt blij als je ernaar kijkt. Maar wat ligt er toch
veel rommel tussen, denkt Kik. Maisbladeren, klok-
huizen, stro... ineens begrijpt hij het. ‘Muizen,’ zegt

hij boos, ‘dit is géén buffet! Dit zijn geschenken van
het land, waar de mensen God voor gaan bedanken.
Morgen is het dankdag!’ De muizen vinden het maar
raar. Zoveel lekker eten, en je mag er niet aankomen?

Ja, Kik weet van het feest, maar van een buffet weet Ze moeten van Kik alles bij elkaar vegen en weer
hij niets. ‘Dat moet ik zien’, denkt hij en springt netjes maken. De volgende dag valt het de mensen
richting keuken. ‘Nééél’ roepen de muizen, ‘De andere niet eens op. Alleen een klein jongetje. Hij scharrelt
kant op, daar vooraan!’ Kik hopt naar de tafel midden- rond en komt terug met appels en peren vol gaten.
voor en ziet de prachtige stukken die de boeren En hij krijgt op zijn kop. De muizen schamen zich.
hebben aangeboden. Bouwwerken van graan en Zij hebben geen straf gekregen.
groente. Kunstwerken van vruchten en bloemen. Nou ja, wel buikpijn.

Kisten en kazen, flessen en vazen. >
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Die groenten en vruchten vol voedingswaarde
9root geworden, gevoed door dé aarde,

en z5 Kein begonnen ols pitjes en zaden!
Wat is het een wonder en wat een genade,
dat wi) in het Najaar zoveel mogen oogsten:
dank U voor alles, God, Allerhoogste!

.

Het graan ontkiemt, ontkiemt op het land.
Het groeit en groeit, zo hoog als mijn hand,
zo hoog als mijn pols, mijn elleboog..

het groeit door warme, door Nat en droog.
Uiteindelijk is het op zn hoogste
en dan gaan we oogsten!

Het graan wordt 9eoogst en veiliggesteld,
gedorst en gemalen, verkocht voor geld,
gekneed en gebakken in de hete oven,
Brood dat oolt 'gras was, niet te geloven!

Ben je gehoorzaam aah de Heen dan gaat het Je goed.
Gezegend ben je in de stad, gezegend ben je op het land.
Gezegend is de vrucht van Je schoot de vrucht van Je grond
en de vrucht van je vee, de jonge runderen en schapen.
Gezegend is Je oogstmand en je deegkom.

Gezegend ben je bi) je komen, gezegend bij je gaah.
(Naar het Bijbelboek beuteronomium 28,3-6)
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