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september

Kerkdiensten

Zondag 6 september

Zondag 13 september

Zondag 20 september

Zondag 27 september

10.30 uur: ka + kn

10.30 uur: ko + kn

10.30 uwur: ko + kn

1030 uur: ko + kn

ADRIAEN Ds. J. Schaap Ds. J. Schaap Ds. ). S5chaap dhr. Jurek Woller
JANSZKERK viering Heilig Avondmaal| dienst nieuwe stijl
Kasteelweg 50 extra collecte: Fam.
Romijn, Rusland

10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ke + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK Dhr. M. van Welie Dhr. N. Bontenbal Ds. R. Visser Dhr. N. Bontenbal
Reyerdijk 51

10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
GROENE TUINKERK Ds. C.L. de Rooij Ds. J. Brederveld Mw. Ds. H.P. Hummel | Dhr. M. van Welie
Groene Tuin 353 Collecte: Kerk en K.A. Collecte: Diaconie Startzondag Collecte: Vredeswerk

Koffie na de dienst

Koffie na de dienst

Collecte: JOP/Jeugdwerk PKN
Koffie na de dienst

Koffie na de dienst

10.00 uur: 10.00 uur: 10:00 uur: 10:00 uur:
Nw. SONNEBURGH Ds. A. Christ Ds. A.LA. den Besten Dhr. R.L. Antes Dhr. J. Bos
Ravenswaard 5

10.30 uur 10.30 uur:
MEERWEIDE Ds. E.A van Halsema Ds. R.AM. de Jonge

Leiden

MAASSTAD
Ziekenhuis

11:00 uur: 11:00 uur:
SMEETSLAND Mw. Ds. E. Lingen Dhr. Ger Heester

Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06-15866402

predikant.groenetuinkerk@gmail.com

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 93

schaapherder@solcon.nl 22

q

Meerweide
Ds.
0180-443 884
rianne.van.halsema@aafje.nl

Smeetsland

Mw. ds. E. Lingen
088-8231343
elingen02@aafje.nl

E.A. van Halsema

Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden
06-140509 68 .
groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
mw. Elizabeth Scheepbouwer
0180 -619 307

06-83811847

Pelgrimskerk (vacant)
pastoraat Ds. C.L. de Rooij
010-4791993
06-22210076
dsrooij@outlook.com

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
Mw. J. van Dordrecht
010-4799111
Janet.vdordrecht@sonneburgh.nl

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
0180-721897

06 - 49747356
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl
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Van de redactie
Deze editie is het thema "Starten”. Het is
na een vakantieperiode altijd even
wennen. Zo voelt het ook in deze corona
crisis. Ik hoop echt dat sommige
maatregelen niet het "nieuwe normaal" "
worden maar een "tijdelijk abnormaal" Rooster kerkdiensten ... 2
zijn. Dat iedereen zijn verantwoordelijk- Van de fEdGCﬁE’/thUdSOngVE 3
heid neemt zodat je overeen tijdjeweer | 0 T TSR s
veilig kunt omhelzen of een hand kunt Overdenkfng 5
geven. )

Boekbespreking ... 6
Gelukkig kunnen we in de kerk weer :
samenkomen met gepaste maatregelen. Muziek . 7
Ik moet zeggen dat het reserveren van P .
een zitplaats voor een kerkdienst ook wel Gezamenluke berichten ... 8
iets heeft. Naar de kerk gaan is nu niet zo Puzzel 8
vanzelfsprekend als daarvoor en met je
toegewezen plaats zit je ook weer eens Groene Tuinkerk ... 9
naast iemand anders. Weliswaar op
afstand, maar toch. Wel zo verfrissend. Hervormde gemeente 13
I _——"— Adriaen Janszkerk ... 14
startzondag. Na deze zondag beginnen Pe!grimskerk 17
alle activiteiten binnen de kerk weer.Het | <2 "~~~ e
zou geweldig zijn als we dit seizoen relaxt Nieuws uit de huizen ... 20
en vol vertrouwen in kunnen gaan en de
verbinding met elkaar op gepaste afstand Samen 21
gewoon blijft bestaan. Op."OSang pUZZEf 22
Namens alle redactieleden een mooi , i

: Servicepagina 23

seizoen gewenst!

Kinderpagina ... 24
Germa van Veen
Redactielid
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Wij zoeken nog mensen:
- voor een interview

- voor de doorgeefpen

- voor een whats-app interview

- die iets leuks te melden hebben

- die willen helpen bij het maken van dit
kerkblad

Aanmelden bij een van de redactieleden
(info op de servicepagina)

. S




mij aan zoals ik ben.
uiver uit wie ik zal zijn,
uw zegel op mijn ziel



ZAAIEN EN OOGSTEN

Wat jij zaait, zal God oogsten, zegt Jezus ons in Mattels
25. Ik herinner me dat ik als klein meisje witte bonen,
bruine bonen en erwten in glazen potjes stopte en dan
geduldig wachtte wat er tevoorschijn kwam: eerst een

sprietje, dan een blad,

opeens een lange steel,

groener werd het.

Totdat het herkenbaar werd

voor mij als boon of erwt.
Als je leeft naar de Geest van God, zal je mooie vruchten
oogsten, zegt Paulus aan het eind van zijn brief aan de
christenen van Galatié. Eigenlijk oogsten wij die
vruchten niet, maar God. Vaak weten wij niet precies
wat wij gezaaid hebben. Dat weet God alleen. Wij doen
ons best en verder... En zelfs van onze mislukkingen
kan Hij iets moois maken.

De afgelopen maanden hebben velen van ons zich
afgevraagd of de pandemie een betekenis heeft of dat
wij die eraan kunnen geven. Sommigen zien in het
coronavirus een bewijs dat we leven in de eindtijd.
Anderen zien het virus als een manier van God om ons
wakker te schudden. En ga zo maar door. Niemand die
het echt weet. Een nieuw boek van de theoloog Tom
Wright (God en de pandemie, KokBoekencentrum 2020)
onderzoekt deze reacties op het virus en vindt dat ze
tekortschieten. In plaats daarvan nodigt hij ons uitin
zijn boek om na te denken over een andere manier van
kijken en reageren — een manier die put uit de leringen
en voorbeelden van de Schrift, en vooral over de manier
van leven, denken en bidden die Jezus ons heeft
voorgedaan.

Dan wil ik mezelf vooral de vraag stellen: wat kan ik
bijdragen in deze tijd? Hoe kan ik betekenis geven aan
en van betekenis zijn, een steentje bijdragen (of zo je
wilt.. een zaadje zaaien).

En dat kan voor iedereen

anders zijn, met wat je voor 97,;\

gaven en talenten hebt l

gekregen. De gave van 2
zachtmoedigheid, nodig

voor een luisterend oor bij de buurvrouw die alleen is.
Het talent om een appeltaart te bakken voor de buren
die in quarantaine een verjaardag moeten vieren. Een
talent om de online kerkdiensten te ondersteunen met
zang. En ga zo maar door.

We mogen een beetje zaaien hier en daar en afwachten
hoe het ontvangen wordt en wat het de ander doet.
Hoe het groeit... en wat het oogst uiteindelijk. En als we
er ook een beetje mee willen oefenen met dat
verlangen .....

Overdenking

Hieronder een kort Joods (chassidisch) verhaal met een
paar vragen voor een meditatie.

Ga er maar eens ontspannen voor zitten en luister een
tijdje naar je ziel.

Enkel zaden

Aangetrokken door de prachtige en rijkbeladen etalage
betrad een man de winkel. "Wat verkoopt u hier
allemaal, vroeg hij aan de kruidenier. Je kunt het zo gek
niet bedenken, zei deze, ‘we verkopen vrijwel alles.

‘Als u echt alles verkoopt, zei de man weer, ‘dan wil ik
wel vrede op aarde, steun voor de onderdrukten, brood
voor de hongerigen en een thuis voor de vluchtelingen!

‘Wacht even, zei de kruidenier, ‘dan begrijpt u mij
verkeerd. Want wij verkopen hier geen vruchten maar
enkel zaden...!

Lees de tekst rustig en duidelijk en probeer je een beeld
te vormen van de ruimte waarin je je bevindt.

Stel jezelf dan de volgende vragen:
- Hoe ziet de winkel eruit?
- Hoe ziet de kruidenier er uit?
- Hoe zie jij er uit?
- Hoe zien de vruchten eruit?
-En hoe de zaden?
- Wat zou je willen kopen in de winkel?

Geef jezelf wat tijd om bij dat verlangen stil te staan.

Met hartelijke groet,
Marjan van Weerden




Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is
‘Het goede leven’ - leven in het perspectief van Gods
licht. Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, zegt dat de
kerk woorden kan geven aan de vraag: wat maakt het
leven goed, ook in tijden van crisis. Wat geeft het leven
zin? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving.

De zin van het leven - Fokke Obbema

Wat geeft het leven zin? Het is een vraag die volop speelt
in de samenleving. Bijvoorbeeld bij journalist Fokke
Obbema. Hij ging na een hartstilstand en een bijna-
doodervaring in 2017 mensen interviewen over de zin
van het bestaan. Zijn interviews uit de Volkskrant zijn
gebundeld in een boek 'De zin van het leven! Veertig
mensen met verschillende beroepen geven antwoord
op die ene levensvraag en hoe om te gaan met de dood.
In veel gesprekken komt naar voren dat het samenleven
met anderen, met mensen die je lief zijn, het leven zin
geeft.

Voor het perspectief in Gods licht heb ik andere boeken
uitgekozen, die het goede leven als thema onderzoeken.
Ze zijn geschikt om te gebruiken voor een gesprek.

fiL?
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DE ZIN VAN =

; HET LEVEN jou douma

'} VERLANGEN

NAAR HET
GOEDE
FEVEN
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Verlangen naar het goede leven - Jos Douma

In de zomer van 2016, op een conferentie van New Wine
heb ik het boek van Jos Douma ‘Verlangen naar het
goede leven' ervaren. Tijdens een workshop werd
toegepast waar het boek over gaat. Kerk zijn op een
praktische manier door samen lezen, samen delen en
samen eten. We zaten in een grote tent in verschillende
groepen aan tafel. Er werd een Bijbeltekst meerdere
keren gelezen en we mediteerden dan over die tekst.
Daarna vertelden we in de groep wat ons aansprak in
het Bijbelgedeelte.

Het viel mij op dat iedereen er iets anders uit haalde,
waardoor het woord van God zoveel groter wordt. Dat
raakte mij. Het liet mij zien hoe we elkaar nodig hebben
om God beter te leren kennen en ook hoe groot God is.
Tenslotte hebben wij samen avondmaal gevierd. Het was
een mooie ervaring waar ik nog vaak aan denk. Nu kerk
zijn niet meer vanzelfsprekend is, is dit boek een
stimulans om elkaar te blijven ontmoeten, met elkaar
het geloof te delen en samen te eten. Het boek heeft
twee delen, waarvan de eerste hoofdstukken lezen als
een blog, met hier en daar wat lastige lange zinnen die
je moet herkauwen.

Samen ontdekken wie Jezus is en dat Hij het goede leven
wil geven (gebaseerd op Johannes 10 vers 10-11) is de
grondtoon van het boek. Opvallend is dat er geen
gespreksvragen zijn bij dit boek, maar vooral
aansporingen om aan de slag te gaan met wat je leest.
Het tweede deel heeft vooral praktische aanwijzingen
hoe je samen een tekst kunt lezen, delen en hoe je
samen kunt eten.

In dat gedeelte zijn ook best veel moeilijke begrippen
opgenomen, waardoor ik vooral de praktijk van het boek
kan aanraden, meer dan het boek zelf!

Verschenen in oktober 2016 | 128 blz. | € 18,50 ook als
ebook verkrijgbaar.

Het goede leven - Reinier Sonneveld

Als je dan toch een boek wilt hebben voor het gesprek, is
'Het goede leven’ van Reinier Sonneveld een aanrader.
Het verscheen al in 2009, maar heeft nog steeds veel te
zeggen over hoe ons leven kan veranderen als we Jezus
volgen. Het boek heeft 10 hoofdstukken en kanin 10
ontmoetingen worden besproken met de vragen bij elk
hoofdstuk. Er zijn ook uitdagingen voor een week, die je
met elkaar kunt doen. Reinier Sonneveld heeft een
scherpe pen waarmee hij het dagelijks leven analyseert.
Zo kan hij met een vraag naar je droombaan je leven al
richting geven. Hij heeft het over de goden die wij
aanbidden, zoals geld, techniek, status en vrijheid. Dat
we leven in een complexe wereld. Wat dan te kiezen?
Onmacht en schuld en dat wij worden wie we
bewonderen. Het goede leven is volgens hem Jezus. Zijn
teksten zetten je aan het denken over hoe je leeft en
welke plaats Jezus daarin krijgt.

Verschenen in 2009 | 240 blz. | € 13,50

het Goed en
goede zinvol leven
leven

reiner sonreveld

Goed en zinvol leven - Ds. ] Westland

Zoeken naar levenswijsheid kan ook met ‘Goed en zinvol
leven’' van dominee Westland. Het is een degelijk boek
omdat het in 10 hoofdstukken langs de teksten over
wijsheid gaat uit het oude testament, de apocriefe
boeken, de Griekse en Romeinse cultuur, het nieuwe
testament, de reformatie en tenslotte de tegenwoordige
tijd. Het is veel meer een theorieboek. Uiteindelijk wil
ook dominee Westland dat het boek bijdraagt tot een
christelijk leven. Op de website van de PKN staan
gespreksvragen over dit boek. Een voorbeeldvraag:
Vergelijk de vrucht van de Heilige Geest (hoofdstuk 5)
met de Griekse deugden (hoofdstuk 4). Wat zijn de
overeenkomsten? En wat is het kenmerkende verschil?
Verschenen in maart 2019 | 200 blz. | € 13,99




Je kunt het, zinvol leven met dominee Baardmans - Jan
Willem van der Straten

Als je meer van optimisme en lichte kost houdt bij
levensvragen dan kan ik je het boek ‘Je kunt het’ van Jan
Willem van der Straten aanraden. Als dominee Baardmans
maakt hij voor de EO videoboodschappen waarin hij in 90

| seconden een bemoediging uit de Bijbel deelt. Kortom hij
heeft een viotte babbel.

hoofdstuk beschrijft hij dat je van jezelf moet houden voor
een zinvol leven. De verbinding met de Bijbel is soms
flinterdun, maar daardoor weet hij wel een verbinding te
maken tussen gelovige en ongelovige mensen. Aan het
eind van het hoofdstuk staan vragen en tips, kortom ook te
gebruiken voor groepen.

Verschenen in september 2019 | 192 blz. | € 17,99 ook als
ebook verkrijgbaar.

Wat ik inspirerend aan Jan Willen van Straten vind, is dat hij

geen christelijke opvoeding heeft gehad. Als tiener kwam -"‘ et
| hij tot geloof doordat een Amerikaanse tv dominee hem '
liet zien dat niet de omstandigheden het leven bepalen, o e
maar hoe wij over de omstandigheden denken.

Antoinette Schram

4 Nu gebruikt hij voor dat denken verhalen uit de Bijbel. R
De tien lessen in dit boek van Dominee Baardmans staan i..; ‘i:-'= 'T'
vol oneliners zoals word jouw grootste fan. In dit A b
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s Muziek

Dit keer gaat mijn bijdrage over The Les Humphries
Singers.

John Leslie Humphries werd op 10 augustus 1940
geboren in Croydon, Engeland en verhuisde na zijn
diensttijd naar Hamburg. Daar richtte hij in 1969 de Les
Humphries Singers op met hippies uit vele etnische
culturen. §§ '

5house EE

Ze zongen bestaande nummers en gospels, zo ook hun
eerste hit To my father's house welke op 26 september
1970 (bijna 50 jaar geleden) binnenkwam in de Top 40
en de eerste positie bereikte. Deze hit bleef daar maar
liefst 6 weken staan en totaal stond de single 18 weken
genoteerd. Het gelijknamige album deed niets. Daarna
kwamen nog meer gospelnummers, maar deze waren
niet zo succesvol: We'll fly you to the promised land in
maart 1971, We are going down Jordan in november
1671 en Old man Moses in april 1972,

Hun latere grote hit was Mexico in september 1972 en
bereikte de tweede plaats. Dit was geen gospelsong
maar gebaseerd op The battle of New Orleans van
countryzanger Johnny Horton. De gelijknamige Ip was
heel succesvol.

Ook deden ze in 1976 mee aan het Eurovisie
songfestival, toen nog voor West Duitsland, met Sing
sang song. Dit lied was geschreven door Ralph Siegel
die later ook Ein bisschen Frieden van Nicole schreef.
De Singers eindigden teleurstellend op plek 15 van de
18 deelnemers.

The Les Humphries Singers was ook een springplank
voor een paar leden. Bill Bilsbury (1942-2003) die lid was
van 1969 tot 1977 was ook nog lid van The Magic
Lanterns en werd in 1982 beroemd als medeauteur van
de hit Belfast van Boney M. In die groep zat ook Liz
Mitchell die ook lid van de Singers was. Ook de bekende
schlagerzanger Jiirgen Drews was zanger bij de groep.
John Lawton was lid van 1971-1975 ging daarna naar
Uriah Heep. Tenslotte Linda Thompson die in 1973 en
1974 deel uitmaakte van de toen nog niet bekende
Duitse discogroep Silver Convention.

In 1980 verliet Les Humphries zijn groep en keerde terug
naar zijn moeder in Engeland. De groep maakte een
comeback in 2006 en 2009. Les overleed op Tweede
Kerstdag 26 december 2007 in Basingstoke.

Ronald van Pelt




Gezamenlijke berichten

Vrijwilligers gezocht
Sinds vele jaren komen bewoners van Sonneburgh, locatie Ravenswaard,

op zondag bij elkaar om de kerkdienst te vieren.

Advertentie

Meubelstoffeerderij Roza
Vrijblijvend prijsopgaaf

Om alles in goede banen te leiden, is er iedere zondag een koster aanwezig. MEUbE|StOﬁEETdEFij sinds 1962.

De koster zorgt, in samenwerking met de andere leden van het

vrijwilligersteam, ervoor dat de kerkzaal zodanig ingericht is dat de

kerkdienst er kan plaatsvinden. Het is zijn/haar verantwoording dat de
voorganger, de organist en de ambtsdrager de taak die aan hen in de

kerkdienst is toebedeeld, kan uitvoeren, zodat de dienst op een ordelijke

manier kan verlopen.

Door de toenemende afhankelijkheid van onze bewoners, kunnen velen
niet meer zelfstandig naar de kerkzaal komen voor de dienst. De dienst

begint om 10.00 uur en duurt maximaal een uur. De leden van het

vrijwilligersteam halen de bewoners op van hun kamer om ze naar de

kerkzaal te brengen en aan het einde van de dienst weer terug te brengen.

Alle vrijwilligers dienen om 09.00 uur present te zijn voor afstemming met

elkaar, het verdelen van de taken en vervolgens het ophalen van de

bewoners.

We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, alsook een koster. Als u zich
aangesproken voelt voor dit mooie stukje vrijwilligerswerk in Sonneburgh,

locatie Ravenswaard, neemt u dan gerust contact op met de geestelijk
verzorger van Sonneburgh. Daarnaast zij wij altijd op zoek naar
vrijwilligers voor andere functies, zie cok www.sonneburgh.nl

Janet van Dordrecht
janet.vdordrecht@sonneburgh.nl
010-4799118 (maandag en donderdag)

Telefoon: 06-17988189
Griseldastraat 4 [3077 CM
Rotterdam
E-mail f.rozal@kpnplanet.nl

Puzzel
(oplossing op blz. 26

3 4

Bijbelleesrooster september

dinsdag 1 september | Exodus 30:11-16  Inkomens-onafhankelijke belasting
|woensdag |2 september |Exodus 30:17-21  Wasvoorschrift

donderdag |3 september |Exodus 30:22-38  Geurig
|vrijdag 4 september | Mattels 17:24-27  Belastingformule

zaterdag 5 september | Mattelis 18:1-9 Groot en kiein

Zondag 6 september | Mattelis 18:10-20 Zoeken en redden

maandag |7 september |Mattelis 18:21-35  Vergeef van harte, niet uit berekening
dinsdag 8 september | Mattels 19:1-9 Trouw

woensdag |9 september |Mattels 19:10-15  Kinderlijk eenvoudig?

donderdag | 10 september |Mattels 19:16-22 Wil jij volmaakt zijn?

| vrijdag 11 september | MatteGs 19:23-30  Durf rijk te worden

| zaterdag 12 september | Exodus 31:1-18 Creativiteit

zondag 13 september _'Exodus 32:1-14 | Gaan voor goud ...

maandag | 14 september Exodus 32:15-35 | Vernietigend

dinsdag 15 september Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug
woensdag | 16 september | Exodus 33:12-23 | God laat zich zien

donderdag | 17 september |Exodus 34:1-18 Kopie

vrijdag 18 september Exodus 34:18-35 \erbondsregels

zaterdag 19 september |Psalm 145 [ Loflied

zondag 20 september | Daniél 1:1-21 | Gezond gedrag

maandag |21 september | Danigl 2:1-12 | Wie helpt de koning uit de droom?
dinsdag 22 september | Danigl 2:13-23 ' Droom-oplossing

woensdag | 23 september | Daniél 2:24-35 Tekst ...

donderdag |24 september |Daniél 2:36-49 |... en uitleg

vrijdag 25 september | Daniél 3:1-12 Uitkomen voor je geloof

zaterdag 26 september | Daniél 3:13-23 | Laaiende woede

zondag 27 september | Daniél 3:24-30 Wie gaat voor jou door het vuur?
maandag |28 september | Dani&l 3:31-4:14 Droomleven ...

dinsdag 29 september | Daniél 4:15-24 ' ... wordt nachimerrie

woensdag |30 september | Daniél 4:25-34 ' Bij de beesten af

Herizontaal

2 Afspraakje (Eng.) 5 Bercemde filmstudio (afk) 8 Poolse
oud-vakbondsleider en politicus 9 Vrouw en halfzuster
van Abraham 10 Stad in Noorwegen 12 Neef van Abraham
die aan de verwoesting van Sodom antkwam (Lue, 17:28-
22) 13 Ding (Lat) 15 Jeugdige carriéremaker 16 In tegen-
stelling tot {afk.) 17 Muziekinstrument 19 Uitroep van
verrassing 20 Pannenkoek 22 Boeien 25 Tweelingbroer
van Jakob 26 Ik weet niet precies waar 27 Slijmdiertje
29 Schunnig 30 Onderdoorgang 34 Boek van de He-
breeuwse Bijbel 36 Familielid 37 Erg cnrustig onder de wol
39 Zangstem 41 Telwoord 42 Springstof (afk.) 43 Zuid-
Amerikaanse struisvoge! 44 Moeilijkheid 46 De Verschrik-
kelijke (1530-1584) 47 Geestelijkheid 48 Franse rivier en
departement 49 Baas.

Verticaal

1 Boek waarin de hoofdzaken van een godsdienst zijn op-
genomen 2 Okselverfrisser 3 Oud rijk in Mesopatamié
4 Helling, schuin vlak langs een dijk 5 Afrikaanse vrouw
6 De ... van de Apocalyps op het eiland Patmos 7 Joodse
tollenaar die een discipel van Jezus Christus werd (zonder
hin de Nieuwe Bijbelvertaling) 11 Verbond van cliepro-
ducerende landen (Eng. afk.) 13 Die verving Baris lahnson
toen die op intensieve zorgen lag met Covid-19 14 Medi-
sche foto 18 Staat in de WS 21 Het rijk van Satan 23 Brand-
stof 24 Luizenei 27 Weesgegroetje {2 woaorden) 28 Wor-
ding 31 Tokkelinstrument 32 Boomvrucht 33 Mee te zeu-
len gewicht 35 Stengel 38 Drank van vruchten en alcohaol

| 40 Derde zoon van lakob 45 Durf,

& Wim D




Groene Tinkerk |
Rotterdam-lJsselmonde

VANAF HET DLJKJE

Na-zomeren

't Is weer voorbij die mooie zomer, met daarin een heuse
hittegolf.... Terwijl ik dit schrijf is het vrijdag 28 augustus.
De zomer is over haar hoogtepunt heen, het hoogseizoen
is voorbij, we zijn aan het na-zomeren. De dagen zijn al
weer korter aan het worden, en hoewel met september
de “r" weer in de maand komt kan ook deze periode nog
best mooie (en warme) dagen opleveren... 't Is weer
voorbij die mooie zomer, ook in het kerkelijk leven dat in
het ‘nieuwe normaal’ van de coronatijd weer op gang
kwam voor wat betreft het samenkomen... ‘tlsweer
voorbij...

Startzondag

De eerste gedachten over de start van het nieuwe seizoen
waren er al wat langer, en nu worden ze concreter.
Zondag 20 september is het bij ons in de kerk
Startzondag, in de realiteit van het 'nieuwe normaal’

We volgen het thema van onze landelijke kerk: "Het goede
leven, bloeien in Gods licht”.

Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis
(corona)? We lezen uit Genesis over Noach in de ark en we
kijken daarbij naar een schilderij van Marc Chagall:

Er een bijpassende liturgische schikking en...... Het
belooft al met al zeker een mooie kerkdienst te worden,
een dienst die doorwerkt het nieuwe seizoen in!

Het is verder de bedoeling dat er op Startzondag ook
aandacht zal zijn voor Marjan van Weerden (en als het
even kan ook voor Willemien Meijboom).

De woensdagochtenden in september

U weet het inmiddels: op woensdagochtend ben ik
doorgaans in de kerk aanwezig, zo tussen 10.00 uur en
12.00 uur. Dan is er ook pastoraal spreekuur. Mocht u er
behoefte aan hebben dan bent u welkom.

De laatste woensdag van de maand komt de

gesprekskring bij elkaar, in september is dat op woensdag F[-‘..

30 september. De inloop is vanaf 10.00 uur. We beginnen
om 10.30 uur en sluiten om ongeveer 11.30 uur af.
Uiteraard corona-proof, dus op 1,5 meter afstand.
Welkom!

De gebedskring start weer op woensdag 9 september, om
12.00 uur. We bidden ongeveer 30 minuten, waarna er tot
ongeveer 13.00 uur er gelegenheid is tot een nagesprek.
Welkom! (Meldt u zich van tevoren even, vooral wanneer
u er nog niet eerder was?)

Pastoralia en pastoraat

Om te beginnen een tweetal overlijdensberichten.

Op 15 juli overleed mw G H van der Linden-Looije in Het
Haven (locatie van De Twee Bruggen), in de leeftijd van 95
jaar. Haar begrafenis, in kleine kring, vond plaats op 22 juli
op begraafplaats UUsselmonde. Dat zij moge rusten in
vrede bij God, en laat haar nagedachtenis haar
nabestaanden en ons allen tot zegen zijn.

Ook kregen we bericht dat op 10 juli ds. B Fidder
overleden is, in de leeftijd van 89 jaar. Hij was oud-
predikant van de Groene Tuinkerk van 1973 tot1977.

Dat ook hij moge rusten in vrede bij God.

En verder kwam eind juli kwam het bericht dat mw N van
Driel (Sonneburgh) na een val moest gaan revalideren in
Intermezzo.

Lief en leed gaat door in de gemeente. Waar dat kan en
gewenst is nemen we er iets van mee in de zondagse
voorbeden. U mag uw intenties in het voorbedeboek
(laten) schrijven of ze doorgeven aan collega Marjan van
Weerden en mij. Ook mag u het ons laten weten
wanneer u behoefte hebt aan een pastoraal bezoek van
€€n van ons.

We hebben de pastorale secties onderling verdeeld.
Marjan heeft de secties 6 t/m 8 en sectie 10 onder haar
hoede, en ook Sonneburgh (sectie 5.2) en Meerweide

II i"'
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(sectie 5.1). Zelf heb ik de secties 1 t/m 5 en sectie 9 onder | [

mijn hoede.




Studie / nascholing (2)

In het vorige kerkblad schreef ik er ook al over: deze
zomer heb ik een literatuurstudie gedaan over Thomas
Merton (1915-1968). |k heb hier in de kerkdiensten van
12 juli en van 2 augustus iets van laten terugkomen,
rond het thema “wijsheid". Inmiddels is dit afgerond, en
ben ik begonnen met een coachings-traject over
'leiderschap! De eerste twee van de in totaal zeven
gesprekken heb ik gehad, en ze smaken naar meer... U
hoort of leest in de komende maanden ook hiervan nog
wel iets terug...

Giften

Eind juli mocht ik van mw B een gift ontvangen van
€100,-. Deze was voor 50% bestemd voor de Kerk en
voor 50% voor de diaconie. Het diaconale deel is naar
de Noodhulp voor Beiroet gegaan. Eind augustus gaf
mw B opnieuw een gift van €100,-. Ook nu weer 50% en
50% voor Kerk en diaconie. Onze hartelijke dank!

Tot slot

Vorig jaar begonnen we de kerkdienst op Startzondag
met het zingen van vier coupletten uit lied 215, een
morgenlied. Met drie van deze coupletten sluit ik hier
nu deze keer af:

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, die u Gods liefde
doet verstaan als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

2 Rondom wie bidden dag aan dag zijn wond'ren die
geen oog ooit zag, een nieuw geloof, een nieuwe
hoop, een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

6 De kalme gang, de kleine taak, zijn ruim genoeg voor
Godes zaak. Onszelf verliezen in 't gebod brengt dagelijks
nader ons tot God.

Gezegende na-zomertijd toegewenst!

Graag tot ziens,
ds Hermie Hummel

WOORDEN VAN DANK

Mevr. Schreurs wil iedereen hartelijke bedanken voor
de vele kaarten en telefoontjes die zij heeft ontvangen
in de zo moeilijke periode van het afgelopen jaar.

Het gaat gelukkig verder goed en weer beter met haar.

Wij willen iedereen bedanken die de laatste tijd met ons
meegeleefd heeft rond de Fam J. Fousert.

Jullie aandacht was hartverwarmend.

Bedankt voor alle gesprekken, kaartjes en telefoontjes!
Speciaal willen we Hermie nog noemen die een
onvergetelijke afscheidsdienst verzorgd heeft.

Vriendelijke groet,
Els en Ton den Hartog

COLLECTEN IN CORONATIJD

Nu er vanaf juli weer gemeenteleden aanwezig kunnen
zijn bij de kerkdiensten houden we ook weer de
wekelijkse collecte( bij de uitgang van de kerk).
Verschillende gemeenteleden

maken nog geen gebruik van de =

mogelijkheid om weer bij de

kerkdiensten aanwezig te zijn

en luisteren naar of bekijken de kerkdienst thuis.

Als u toch de collectedoelen wilt ondersteunen vragen
wij u vriendelijk uw collectegeld over te maken op de
bankrekening van onze kerk. Wij zullen die
opbrengsten, naar verhouding, verdelen over de
verschillende doelen.

U kunt u gaven voor de collecten overmaken op
banknummer: NL10 INGB 0000 1886 02 t.n.v.
Gereformeerde kerk Rotterdam lJsselmonde.

In de maanden mei juni en juliis via bank, kas en
bonnen aan collectegeld ontvangen en als volgt
verdeeld:

Mei Juni Juli
Kerk € 596,49 588,77 772,05
Diaconie € 45481 547,49 266,94
Voedselbank € 24196 257,75 77,30
Zending € 3,93 13,40 4,45
Bloemenfonds€ 85,81 82,54 2741
Totaal €139300 148995 114815

Ook zijn van verschillende gemeenteleden extra giften
ontvangen ter dekking van gederfde (huur) inkomsten
en extra te maken kosten. Het is hartverwarmend om
deze collecte bijdragen en giften te mogen ontvangen.
Hartelijk dank hier voor.

Mees Hoogerwerf,
Penningmeester




BLOEMENDIENST

Zondag 5 juli. Gingen de bloemen naar

Mevr. Boertje, zij woont weer in ons

midden n.l. in Meerweide 444. Zij krijgt

de hartelijke groeten en wordt door de

gemeente veel sterkte toegewenst.

Zondag 12 juli. Waren er 2 boeketten om weg te geven.
De 1e voor Dhr. Maijers, 15 juli vierde hij zijn verjaardag.
Hij werd door ons bedankt voor het vele werk van het
kerkelijk bureau.

Het 2e boeket ging naar Mevr. van Soomeren, zij is
opgenomen in Huize Dijkveld. De gemeente hoopt

dat het goed met haar zal gaan en wensen haar het
beste toe.

Zondag 19 juli. Op deze zondag werden de bloemen
bezorgd bij Fam. Hess. Dhr. Hess woont sinds kort in
Meerweide, ook bij hem werden er bloemen gebracht.
Wij wensen fam. Hess, veel sterkte toe.

Zondag 26 juli. Het boeket wat in de kerk stond was deze
keer bestemd voor Mevr. v.d. Borden. Zij vierde op 29
juli haar verjaardag. De gemeente feliciteerde haar met
de mooie leeftijd van 97 jaar.

Zondag 2 augustus. De bloemen waren deze zondag
bestemd voor Hennie Kranenburg. Zaterdag 1 augustus
vierde zij haar verjaardag en werd door ons tijdens het
koffiedrinken van harte gefeliciteerd: "Hennie bedankt
voor de koffie die je nu weer voor ons mag klaar maken'”.
Zondaqg 9 augustus. Zaterdag 8 augustus vierde Jan Vos
zijn verjaardag en dat verdient natuurlijk een bloemetje.
We wensen Jan het aller beste toe en sterkte in deze
moeilijke tijd.

Zondagq 16 augustus. Vrijdag 14 augustus was Mevr. van
Brakel jarig, dus deze zondag gingen de bloemen naar
de Wanninkhagen 9. We feliciteerden haar en wensen
Dhr. en Mevr. van Brakel nog een goede tijd samen en
sterkte toe.

Zondag 23 augustus. Vandaag stonden er een boeket
en een mooi bakje. De bloemen gingen naar Dhr.
Rasenberg en het bakje was voor Mevr. Schenk zij

was een zaterdag jarig en vierde haar 89e verjaardag en
Dhr. Rasenberg vierde maandag 24 augustus zijn
verjaardag. Beide werden van harte gefeliciteerd.

Lieve mensen, het is een hele lijst geworden en er zijn
weer heel wat bloemen bezorgd.

We hopen dat we op deze manier weer een beetje aan
elkaar hebben gedacht.

Ook zijn er weer een aantal kaarten verstuurd met de
groeten uit de Groene Tuinkerk. Laten we elkaar niet
vergeten, vooral in deze moeilijke tijd.

Nu het elkaar ontmoeten zo lastig is, een belletje,
bloemetje en een kaartje, het zijn maar kleine dingen,
maar wel belangrijk.

Via Joke is er in Meerweide een gift ontvangen van

€ 5.- waarvoor hartelijk dank. De overige giften komen
nu niet via het bloemenkistje, maar krijgen we
regelmatig binnen via de kerkrentmeesters, dus kunnen
we gelukkig steeds bloemen blijven kopen, ook voor
deze giften heel hartelijk dank.

Via Elly ontvangen van Dhr. v. H. € 5,- en Dhr. M. € 5,-
voor de bloemen en € 10,- voor de diaconie

Van Fam. v. d. A. € 10,- voor de diaconie en € 10,- voor de
bloemen.

€ 20,- van mevr. 5. waarvan € 10,- bloemen en € 10,- voor
de diaconie.

ledereen wensen we veel liefs en sterkte toe!

Met vriendelijke groetjes van Joke Busse en Elly
Oorebeek, tel 06 177 33 719

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan:
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,

Groene tuin 353,

3078 KG Rotterdam,

of : kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Verhuisd, (binnen de gemeente):
Dhr. C. Hess, Benedenrijweg 109,
naar Grote Hagen 98. (Meerweide)

Mw. E.C. van Soomeren — Breimer, Endeldijk 131,
naar Huniadijk 251. (Dijkveld)

Mw. E. Fousert — Noordergraaf, Ravenswaard 283,
naar Grote Hagen 98. (Meerweide)

Overleden:

Mw. G.H. van der Linden - Looije,

geboren 17 mei 1925, overleden 15 juli 2020.
Mw. van der Linden woonde Haringvliet 2.

VERVOER NAAR DE KERK
Let op: dit is nog een aangepast rooster i.v.m. de
coronamaatregelen! De ouderen worden om de 14
dagen opgehaald..

6 sept. : J.EK. Jungheim, A. van Splunter en R. de Bruin.
20 sept. : G.). Buizer, A.J. Kooiman, J. Jongenotter.

4 okt. : J. Oorebeek, A. van Splunter, Mw. D. van Hengel.




KRINGLOOPBORD IJSSELMONDE EN LOMBARDIJEN IS
GESTOPT!

Het kringloopbord is in 1992 ontstaan uit een initiatief
van de werkgroep “Sociale Ongelijkheid” van de
gezamenlijke kerken van lJsselmonde, die in 1989 is
opgericht. De bedoeling was, dat er mensen goede
gebruikte spullen zouden doneren, die dan naar
anderen mensen konden worden gebracht, die daar
geen geld voor hadden. Circa 1998 sloot de Petrakerk
Lombardijen ook bij ons aan.

Sindsdien is het kringloopbord uitgegroeid tot een
grotere organisatie, die jaarlijks ongeveer 400 stuks
goederen vervoerden uit inboedels naar mensen die
deze goederen weer goed konden gebruiken.

Helaas zijn wij gedwongen te stoppen met het
kringloopbord omdat we geen gegadigden kunnen
vinden die onze werkzaamheden willen overnemen.
Het ophalen en brengen van huisraad is fysiek zwaar, en
wij zijn op een leeftijd gekomen dat wij daar niet mee
door kunnen gaan.

We hebben de werkzaamheden nog even door kunnen
laten gaan, doordat we hulp kregen van de Stichting
Pameijer, maar dat is helaas gestopt door andere
beleidsmakers.

Namens onze werkgroep kringloopbord willen wij u
bedanken voor alle goederen, die u in al die jaren heeft
gedoneerd die weer doorandere gegadigden met veel
dankbaarheid werden overgenomen.

Veelal werden aanvragen gedaan door organisaties van
buiten onze kerken, die weten welke mensen uw
spullen goed konden gebruiken om een menswaardig
te behouden.

Wij vonden het fantastisch werk om vele mensen blij te

kunnen maken!

Namens ons werkgroepje:

Arie Vlot namens Hervormde Gemeente,

Leo van Oosten namens Rooms Katholiek Parochie,

Ds. Janet de Vries namens Gereformeerde Kerk
Lombardijen

en Jieles Tims namens Gereformeerde Kerk |Jsselmonde.

Heel hartelijk bedankt!

BERICHT VAN DE DIACONIE

Ondanks het feit dat de diaconie in de afgelopen
maanden noodgedwongen zijn vergaderingen moest
beperken tot samenkomsten van het dagelijks bestuur

is het niet stil en zeker niet rustig geweest.

De wereld kreeg en heeft nog steeds te maken met het
verraderlijke corona virus. Daarnaast zijn geweld,
armoede en honger zaken waar we helaas elke dag mee
worden geconfronteerd.

Het is dan ook een zegen te mogen wonen in een land
waar we vrijheid als vanzelfsprekend vinden. En
armoede en honger (hoewel wel degelijk aanwezig in
ons land!) niet zo schrijnend zijn als de media ons
veelvuldig laten zien elders op de wereld.

We proberen dan ook zo goed mogelijk ons diaconale
“steentje” bij te dragen daar waar we kunnen.

Nadat een enorme explosie begin augustus de haven
van Beiroet nagenoeg had weggevaagd, meer dan
honderd slachtoffers waren te
betreuren, duizenden gewonden
moesten worden geholpen en
honderdduizenden hun huis en
huisraad waren kwijtgeraakt,
heeft Kerk in Aktie opgeroepen tot snelle hulp.

De diaconie heeft een fors bedrag kunnen overmaken
van ruim € 3200,- voor noodhulp aan de slachtoffers.
Noodhulp die direct (zonder tussenkomst van de
plaatselijke overheid/regering) via de plaatselijke
zusterorganisaties zal worden ingevuld.

Beiroet

s L e

NOODHULP

Dichter bij huis zullen we de tweede zondag in
september (de 13e) aandacht geven aan de zieken
binnen onze gemeente die thuis verpleegd worden. De
stichting Mationale Ziekendag vraagt elk jaar op deze
dag onze aandacht voor deze groep die wij dan ook met
uw ondersteuning graag in het zonnetje zetten.

Verder hebben we, hoewel de temperaturen zeker
anders aanvoelen op dit moment, bijdragen gegeven
aan de actie Sint voor Kint en de Kerstactie voor de
mensen die noodgedwongen in het detentiecentrum
Zestienhoven moeten verblijven.

Kortom zijn we dankbaar dat we met uw bijdragen weer
belangrijke en zeer noodzakelijke doelen mogen
ondersteunen. Werk dat naar wij hopen, nog lang
samen met u hopen vol te houden.

Met een hartelijke groet namens de diaconie!
Bram van Splunter




'- Hervormd lJsselmonde

Protestantse Kerk in Nederland

Collecte
Na een lange periode van lockdown en zomervakantie komt het gewone leven langzaam

weer op gang. Tenminste, voor zover we van “gewoon” kunnen spreken. Voorlopig hebben
we nog te maken met de nodige beperkingen. Binnen die beperkingen kunnen we gelukkig
wel weer samenkomen. Daar zijn we blij mee.

We vragen u en jou om je in te blijven schrijven als u de kerkdiensten wilt bezoeken. Dat kan
via de website www .kerkinijsselmonde.nl. De 1,5 meter-maatregel zorgt ervoor dat mogelijk
niet iedereen die dat wil de dienst kan bijwonen, zeker bij bijzondere diensten. We
oriénteren ons erop om voor beide kerken blijvend via een live stream (met beeld) uit te
gaan zenden, zodat u ook thuis de dienst kunt meebeleven. Maar op dit moment is nog niet
duidelijk op welke termijn dat technisch mogelijk is. Zo lang er nog geen stream met beeld
is, kunt u natuurlijk meeluisteren via Kerkomroep.

De collecte zal vooralsnog gehouden worden bij de uitgangen van de kerk, zodat er geen
zakken van hand tot hand doorgegeven hoeven te worden. Uiteraard kunt u ook

rechtstreeks geld voor de collecte blijven overmaken, m.b.v. onderstaande QR-codes of door
handmatig de rekeningnummers van diaconie en kerk in te voeren, zie elders in dit blad. Van
harte aanbevolen!

Wij wensen en bidden u en jou in deze zomertijd Gods vrede, zorg en nabijheid toe.
Hartelijke groet,

De kerkenraad van de Adriaen Janszkerk & Pelgrimskerk

www.kerkinijsselmonde.nl

Overledenen juli/faugustus

Naam Overleden
Mevr. M. Boer - van der Kemp 27-6-2020
Mevr. H. van Doesburg 6-7-2020
Mevr. P. Kuiper - Molendijk 6-7-2020
Mevr. A.M. Broekhuijsen - Bol 12-7-2020
Mevr. K.S. van Egmond - Bretveld 13-7-2020
Mevr. J.C. Oost 18-7-2020
Dhr. E.F. Eekhout 19-7-2020
Mevr. G. Klumpers - van Zwieten 31-7-2020
Dhr. J.L. van Steenbergen 14-8-2020

Advertentie
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Rotterdam-lJsselmonde

Van de predikant

Weer opstarten na Corona...

Langzamerhand start alles weer op, ook in de kerk. |k zie
er naar uit om u en jou weer te ontmoeten! Zie ook de
algemene info in de rubriek ‘Hervormd lJsselmonde’ Als
je naar de diensten wilt komen, ben je van harte
welkom, maar vergeet niet om u even aan te melden via
de website www.kerkinijsselmonde.nl of (als u geen
beschikking over internet hebt) bij Renata van Mastrigt:
06-24916845. Houd u er rekening mee dat voortaan alle
diensten in de Adriaen Janszkerk om 10:30 uur
beginnen.

Zondag 13 september hoop ik zelf voor te gaan. In deze
dienst willen we ook het Heilig Avondmaal vieren,
uiteraard Corona-proof.

Zondag 20 september hoop ik eveneens voor te gaan.
Dan zullen enkele mensen hun geloof belijden en
gedoopt worden (zie onder).

Zondag 27 september zal dhr. Jurek Woller van
Noorderlicht bij ons voorgaan.

Overlijden

Mw. K.5. van Egmond is overleden op 13 juli jl. De laatste
weken verbleef zij in de Wetering, daarvoorin de
Usselburgh. Na een rouwdienst in de kerk is ze begraven
op de begraafplaats lJsselmonde op 17 juli jl. In de

is mijn Herder. Wij wensen de nabestaanden van harte
Gods zegen en troost toe in het gemis.

Verhuizing

Hugo & Carla Kneefel zijn onlangs verhuisd naar Utrecht
om dichter bij hun kinderen en kleinkinderen te zijn. We
zijn dankbaar voor hun inzet in en voor onze gemeente
in de afgelopen jaren en wensen hen van harte Gods
zegen toe op de nieuwe plek.

Huwelijk

Gerben van den Brink en Laura Steinmann hopen op 24
september te trouwen en willen zich samen bij onze
gemeente aansluiten. Ze hebben mij gevraagd om hun
huwelijksdienst te leiden in de Grote Kerk te
Vlaardingen. We wensen het bruidspaar een goede start
toe in hun leven samen, met de zegen van onze God! Ze
gaan wonen in Rotterdam-Charlois, de plek waar Laura
al woont.

Zieken

Mw. C. (Corrie) Hameete is onderweg naar de kerk in de
zomer lelijk ten val gekomen en moest enkele weken
herstellen in het Zorghotel bij het Maasstad Ziekenhuis.

Doop & belijdenis

Op zondag 6 september is de (kinder)doop bediend aan
William Henry (Quin) Overweg, 2e kindje van William en
Jeanine Overweg uit Ridderkerk. Door een moeilijke
start (veel te vroeg geboren) heeft hij nog steeds een
kwetsbare gezondheid.

Op zondag 20 september zullen Aurelio Bulla en Kevin
van Bree gedoopt worden, door onderdompeling in de
Maas. Jurian Barendrecht zal belijdenis doen. Kevin heeft
het afgelopen seizoen meegedaan met een belijdenis-
en doopcatechese. l.v.m. Corona (en het te verwachten
aantal extra gasten) hebben we besloten niet alle
mensen tegelijk belijdenis te laten doen. De anderen
zullen later dit najaar belijdenis doen. Aurelio Bulla en
Jurian Barendrecht zijn beide 18 jaar en hebben
meegedaan met een jongeren belijdenisgroep.

s o b .
We zijn ontzettend blij met deze mensen en de beslissing |
die ze hebben genomen en wensen hen Gods rijke
zegen toe! We vragen uw en jouw gebed voor hen.

dienst stonden we stil bij de troost van Psalm 23, de Heer
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ledere dinsdagochtend is er (weer)
inloop. Het tijdstip is van 9.45 — 11:30 uur.
ledereen is van harte welkom! In oktober
gaan we weer van start met de
Bijbelmorgen.

- 2
COFFEE
Kringen nieuw seizoen

In de Adriaen Janszkerk zijn de laatste tijd best veel
nieuwe mensen gekomen. Daar zijn we superblij mee,
maar het is wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat

mensen elkaar leren kennen. Daar heeft de Coronatijd
ook niet aan bijgedragen.

In september willen we proberen groepjes te vormen. Er
hebben zich al heel wat mensen aangemeld, maar er is
nog plaats voor meer! Wil je nog meedoen, geef je dan

z.s.m. op via groepen.ajk@kerkinijsselmonde.nl . Ga jij de
uitdaging aan!?

Start Follow Me

Donderdag 17 september gaat Follow Me weer beginnen,
de catechese voor jongeren van 12 t/m 15 jaar (1e t/m 4e
klas middelbaar onderwijs), tussen 19:00 en 20:00 uur in
de Pelgrimskerk. De jongeren die het betreft (van Adriaen
Janszkerk en Pelgrimskerk) krijgen daarvoor een
uitnodiging. Als je deze gemist hebt en je kind wilt
aanmelden, neem dan contact op met ondergetekende.
Alle tieners van deze leeftijdsgroep zijn welkom!

Hartelijke groet,
Uw dienaar, Hans Schaap

Kroonjaren

Namens de gemeente hebben wij een felicitatie
overgebracht aan:

- mevr. L.E. Stok - Rappa, Dadeltuin 68, t.g.v. haar 90ste
verjaardag

- mevr. C. van der Linden - v.d. Berg, Kromme Hagen 132
voor haar 85ste verjaardag

- mevr. C. van Pinxteren -van Akelijen, Turkse Tuin 18, die
21 augustus de bijzonder leeftijd van 100 jaar mocht
bereiken!

We wensen hen Gods Zegen voor het nieuwe levensjaar.

Met vriendelijke groet, Irene de Rooij

Collecteopbrengsten

Diaconie Kerk 3e collecte
£89,85 £ 89,85
€75,35 €0

£9823 98,23
€65,48 65,48
£3863 38,63
€1845 18,45
£ 42,65 42,65

€ 44,19 € 4419

Zondag
T mrt

8 mrt
apr/juni
5 juli

19 juli
16 aug
23 aug
30 aug

€70,65 jeugdwerk

Advertenties

@ 0104132582

Wij zijn 1 om u Le helpen

We regelen
iedere uitvaart
met Zorg en respect

Cen pesfecte vitvaart wordt vaak bepaald
duur de kleine details, Door aandacht en
kenmis van zaken, Door rust &n nlanrl-ing.

24 uur per dag
bereikbaar.

het een hisrorie van 85 jaarweten de

mensen van Yan der Kraan als geen

ander, dat een uitvaart most worden
omringd met zorg en respect.

Jan van de Breevaart |

l[{i ;

© Van der Kraan Ou
© De Palm P:

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl




Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (SBAJK)

De SBAJK heeft het boekjaar 2019 afgesloten. Onderstaand een overzicht van de balans en baten en lasten over 2019

en de begroting voor 2020.

Activa 31.12.2019  31-12-2018 2020 2019 2019 2018
1 e 4888 8472 Staat van baten en lasten Begroting Realisatie  Begroting Realisatle

Debitauren 1,718 1,761 Baten

HNog te ontvangen bedragen 1976 20 verhuurophrengsten 17.250 17.370 18.000
Hog te ontvangen subsidie 807 0 Subsidies 1.500 1.855 1.500
Kaz 120 100 Legaten 4.500 4.540 4.500
Bank 87.380 g1.327  Offerblokken 200 150 250
i Gitten 300 785 300
56.808 B1BB0  Coimcten o a

- Paardenmarkt 0 o 500
Passiva 31-12-2019  31-12-2018 23.800 7 25.050

Salsm:.:: W 59,133 B0.072 e
s} 3 2 e
[Mutatie bestemmingsreseres 356 gg7  [Lostprijs ; 2150
Rnpiatbockias -1.471 -1.808  Afschrijving inventaris ; 3,800
g 2 i

Saldo 31/12 58.018 59133 Huisvesingskosten

Enargia, water . 10.000
Bestemmingsreserves Onderhoudskosten 9,000 ; 2.000

Bestemmingsreserve onderhoud orgel salde 111 9.365 SI:I"IDBHIT]EIEIIEIE.DS‘I:EH — [ Ticet
Fosniivaidr ntlatnod B 358 _ Toevoeging anderhoudsvoarzisning z 8.500

9.009 Overige huisvestingskosten " 500 : . £00

20850

Voorziening groot onderhoud 29.782 Kantaorkosten a0 [<Ta]

965,809 Marketingkosten L] a

' Varzekeringan 500 500

Bankkosten 150 150

Cverige kosten 50 50
Som der bedrijfskosten 28,320

Bankrente 0 E -50
Baten - Lasten [ -10580] 1471 -2.290

Toelichting:
Het resultaat over 2019 is € 800 minder negatief dan begroot. Dit komt door een iets lagere kosten dan begroot. De
plaatsing van de geplande GSM antenne op de kerktoren is wederom uitgesteld, de vergunningen zijn rond maar
plaatsing laat op zich wachten. Voorzichtigheidshalve zijn er voor 2020 geen verhuuropbrengsten begroot voor de
antenne. De onderhoudskosten voor 2020 zijn hoog doordat er brandwerende maatregelen getroffen zijn begin 2020.
De afschrijvingskosten zijn ook hoger. Dit is het gevolg van een geplande investering om het vocht- en zoutprobleem
in het torenportaal en een aantal pilaren aan te pakken. In 2018 is een nieuwe subsidieaanvraag van € 64.939
ingediend en toegekend voor het onderhoud in de jaren 2019-2024. De subsidie is echter maar voor 50% van de
onderhoudskosten. Dit betekend dat we zelf komende jaren ook € 65.000 moeten bijdragen. De algemene reserve op
de balans is bedoeld om onderhoud van het kerkgebouw te voldoen in jaren dat de onderhoudskosten hoger zijn dan
inkomsten.

Indien u meer toelichting wenst, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester A. de Ruiter op 010-4137669 of
per e-mail ruiterb@hetnet.nl.

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter,
namens SBAJK

Bericht namens het bestuur van de 5t Behoud Adrianszkerk

Van de Stichting “Paardenmarkt” Oud-lUsselmonde ontvingen wij recentelijk een schenking van € 3.000 aan onze St.
Behoud Adriaen Janszkerk. Het bedrag zal besteed worden aan het onderhoud en instandhouding van de kerk.
Momenteel draait er een proef project met een nieuwe methode waarbij middels een “elektronische droger” getracht
wordt om het vocht uit de pilaren en muren te verminderen. Het bedrag kwam dus op een mooi moment om hieraan
bij te dragen.

Het is spijtig dat de paardenmarkt Oud-lJsselmonde na zoveel jaren als activiteit zal staken en wellicht komt er ooit in
de toekomst weer een nieuw initiatief.

Namens de St. Behoud Adriaen Janszkerk bedanken wij de St “Paardenmarkt” Oud Usselmaonde hartelijk voor de
schenking.

Kees Havenaar, voorzitter




Pelgrimskerk

Rotterdam-lJsselmonde

IR S Tl

START is het thema...

Tot vorig jaar stond ieder septembernummer van ons
Kerkblad in het teken van de start van het winterwerk.
De thema's van ‘Kerk in lJsselmonde’ zijn voor dit gehele
jaar al in het najaar van 2019 gekozen. Vandaar 'START"
We wisten toen nog niet dat ds. Jos Slager zou
vertrekken en dat vanaf maart 2020 het hele leven en
dus ock dat van onze gemeente, voor een deel stil zou
vallen en zou veranderen door de komst van het
coronavirus.

Normaal gesproken zouden we nu de startdienst
hebben, een gemeentedag, activiteiten voor jong en
oud en een burendag met ontmoetingen op het plein,
een gidsje met kringen en groepen....... helaas dit jaar
moeten jij en u daar nog even op wachten. De
Kerkenraad/taakgroep komt begin september bijeen en
beslist dan welke activiteiten van start kunnen gaan.
Gelukkig komt het volgende kerkblad al op DV 3
oktober aanstaande. We hopen dan veel meer te
kunnen bieden.

ledere zondag open!

Inmiddels komen we als gemeente alweer twee
maanden samen op zondag, zij het met beperkingen.
We moeten ons tevoren opgeven en tijdens de diensten
de aanwijzingen opvolgen zodat we voldoende afstand
van elkaar houden. Het is en blijft een onnatuurlijke
situatie.

Maar dat neemt niet weg dat we al een hele rij fijne
diensten mochten beleven, waaronder een
Avondmaalsdienst op12 juli en een Doopdienst op 9
augustus. Begin juliis er een vaste camera geplaatstin
de kerk.

Heel fijn dat dit allemaal tamelijk snel gerealiseerd kon
worden mede dankzij de mooie collecteopbrengst voor
dit doel!

Van de diensten in de Pelgrimskerk worden dus
voortaan altijd beeld- en geluidsopnames gemaakt.

In de kerkzaal bevindt zich op de liftschacht een
bedienbare camera. Beelden worden in de regel alleen
gemaakt van de voorganger, de organist en de
muziekgroep. Daarnaast zal het beamerscherm in beeld
worden gebracht als er informatie gedeeld wordt.
Bezoekers van de kerk worden niet herkenbaar in beeld
gebracht. Als er gebruik wordt gemaakt van een
overzichtsbeeld, worden bezoekers uitsluitend van de
achterzijde gefilmd.

De kerkenraad heeft besloten tot het toestaan van
samenzang op grond van de regels van het RIVM en de
PKN. In de praktijk blijkt dat wij hier in lJsselmonde een
van de zeer weinige gemeentes zijn die dit besluit
hebben genomen. In de meeste buurgemeenten zingt
men nog steeds met enkele voorzangers c.g. een klein
koortje. Terwijl ik dit schrijf, bezint de taakgroep PK zich
hierop. Via de zondagsbrief worden we op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.

Ondanks alle beperkingen verheugen we ons op de
diensten die komen gaan, want waar we samenkomen
in de Naam van Jezus, is Hij in ons midden!

De voorgangers zijn deze maand allen bekend en
vertrouwd. Op 6 september wordt de dienst geleid door
Matthijs van Welie en op 13 september door Nico
Bontenbal. Op 20 september begroeten we Ds. Rene
Visser, sinds kort predikant te Amsterdam. Heel
bijzonder, want zijn vader, Ds. Paul Visser, heeft
kortgeleden afscheid genomen van Amsterdam en is
inmiddels onze buurman geworden hier in de
Maranathakerk. De laatste dienst van september wordt
geleid door Nico Bontenbal.




Wij gedenken

Op 19 juli is overleden dhr. Evert Frits Eekhout in de
leeftijd van 82 jaar, echtgenoot van Henny
Eekhout-Zwarter. Zijn levenseinde was onverwacht in
hun eigen huis. Dhr. Eekhout is geboren en getogen in
Indonesié en kwam in de jaren '50 met zijn hechte
familie naar Nederland. Een groot deel van zijn
werkzaam leven bracht hij door bij Shell waar hij vroeg
met pensioen kon. Daarna beleefde hij samen met zijn
vrouw nog vele mooie ontspannen jaren. Zij woonden
in onze wijk en kwamen regelmatig naar de kerk.

Op vrijdag 24 juli werd de afscheidsplechtigheid
gehouden in crematorium Rotterdam aan de
Maeterlinckweg. We zochten troost bij de liefde van
God in Christus.... zo blijven dan geloof, hoop en liefde.
We leven mee met hen die achterbleven, in het
bijzonder mw. Eekhout.

Huisbezoek/ Ziekenbezoek - het kan weer!

Als u/jij vragen of opmerkingen hebt over de gemeente
of de kerkenraad, dan benadert u daarvoor scriba Sita
van Vliet-Visser, tel 010-4836024 of email:
scriba@kerkinijsselmonde.nl.

Als u/jij een pastorale vraag hebt, een predikant nodig
hebt, of wil vragen of er contact kan zijn met uzelf of
een ander gemeentelid, dan benadert u pastoraal
ouderling Wim Biezepol (010-4821149) of Louise den
Hartog (0180-721897) coordinator van het pastorale
team. Mailen kan ook: pastoraat@kerkinijsselmonde.nl .

Voorbeden en medeleven

De afgelopen weken hebben we in de Pelgrimskerk

gebeden voor mw. De Vroome. Zij had al een tijd
heftige pijn in haar knie. Gelukkig gaat het weer een
stuk beter met haar.

Ook baden we voor mw. Van Damme die last heeft van
een oogziekte en daardoor slecht kan zien.

Eind juli is mw. Daams gevallen en naar het
Maasstadziekenhuis gebracht. Daarna is zij even thuis
geweest, maar terwijl we dit schrijven is ze weer
opgenomen. We leven met haar mee.

Mw. Dorsman die zich altijd zo inzet voor groeten en
meeleven vanuit de gemeente bij ziekte lief en leed,
moest nu zelf een dag in het ziekenhuis opgenomen
worden wegens hartritmestoornissen.

Vanaf februari hebben we regelmatig gebeden voor Levi
Schep, kleinzoon van de familie Van der Vlies. Kort na
zijn geboorte werd hij opgenomen op de IC o.a. met
ernstige hartklachten. Maandenlang wisselden vrees en
hoop elkaar af en was het soms een worsteling wat er
gebeden moest worden. Des te groter is het wonder dat
de artsen groen licht gaven op zaterdag 15 augustus
voor de thuiskomst van Levi bij zijn ouders Mark en
Anne. Wij feliciteren hen, we danken en loven de Here
God en we vertrouwen er biddend op dat Zijn zegende
handen om de kleine jongen en zijn familie zullen
blijven.

Huwelijk

Een bijzondere gebedsdienst werd gehouden op
zaterdag 29 augustus in de kerk van Puttershoek met
medewerking van ouderling Wim Biezepol en predikant
CorBert de Rooij. Frans Bouman en Margo Groeneveld,
die hier in Usselmonde wonen en meeleven met de
Pelgrimskerk, zijn medio augustus in het huwelijk
getreden. Op 29 augustus vierden zij hun trouwdag en
in Puttershoek waar Frans geboren is, luisterden we
samen met hen en hun vriendenkring naar Gods Woord
en baden om Zijn zegen. We wensen hen een
gezegende toekomst toe.

Beroepingscommisie

Laten we met elkaar meeleven, laten we elkaar zo
mogelijk bezoeken en voor elkaar blijven bidden. Laten
we ook bidden voor onze gemeente, in het bijzonder
voor het beroepingswerk. Dat de Here God met Zijn
Geest de beroepingscommissie en de kerkenraad zal
leiden naar de voorganger die Hij voor UUsselmonde
heeft bestemd.

Tenslotte - Ga met GOD en Hij zal met je zijn!
Een hartelijke groet aan u en jou vanuit de Pelgrimskerk.
Sita van Vliet en Ds. CorBert de Rooij




Beroepingscommisie
Beste gemeenteleden,

We kunnen ons voorstellen dat je vol vragen zit over hoe
ver we zijn en wat er zoal gebeurd is tijdens het proces
naar het zoeken naar een nieuwe predikant voor de
Pelgrimskerk. Tot 22 juni konden er namen ingediend
worden vanuit de gemeente. Dank voor je bijdrage!

Samen met een lijst die standaard wordt vertrekt door
de PKN, kwamen we op een totaallijst van 38
kandidaten. Als beroepingscommissie zijn we diensten
gaan luisteren. Door de corona crisis is er veel te vinden
op internet, wat erg handig is. Na een eerste selectie-
roende zijn we gaan informeren of predikanten open
staan voor een beroep.

Aan de hand van het opgestelde profiel hebben we
gekeken wie er past binnen het profiel dat we zoeken
en wie in onze gemeente een verrijking zou kunnen
brengen. We zijn gekomen tot een kleine lijst, waar we
uiteindelijk onze keus uit hopen te kunnen maken. De
volgende stap is om het persoonlijke contact te gaan
zoeken en fysiek een dienst mee te maken.

}ﬁam@&g%ﬁgﬁﬂ@ﬂa@p
eer Wigiyt fr}mflﬁwrt

In dit hele proces stellen we ons onder Gods leiding. Elke
vergadering wordt er gestart met bezinning en richten
we onze harten op Hem, van wie we het allemaal

mogen verwachten. Het voelt als een hele verantwoor-
delijkheid en we vragen of jullie ook voor ons willen
bidden. Wij zijn Zijn kudde en Hij zal ons leiden.

Groet van de beroepingscommissie,

Leni van der Pols, Aline Paul, Jaap Pols, Harro den Hartog,
Johanna de Sterke, Mark Engelbracht (AJK) en ds. E. de
Kruijf (consulent)

Kroonjaren Pelgrimskerk
tijdvak januari t/m augustus 2020

In deze periode werd er bij 4 gemeenteleden die de
leeftijd van 90 jaar bereikten een boeket bloemen
gebracht. Ocok ging er naar 4 gemeenteleden die de
leeftijd van 85 jaar bereikten een bos bloemen.

MNaar 7 gemeenteleden die de leeftijd van 80 jaar hebben
bereikt ging eveneens een mooi boeket.

Giften: via Jenny Neele van mevr. G. € 5,00, via Hennie
Schreuder van fam. de W. € 15,00 en van mevr. de G. €
10,00, via Anneke Luijten van mevr. den D. € 5,00 en via
Nel van Oers van fam. T. € 10,00 en van mevr. V. € 10,00
ontvangen. Hartelijk dank.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke
Luijten, Marrie Meijer, Jenny Neele, Nel van Oers, Hennie
Schreuder en de heren Jan Hoogenboom en Hans
Welter.

Met vriendelijke groet,
Nel van Oers

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen periode namens de
gemeente van de Pelgrimskerk bezorgd met een groet
en ter bemoediging naar:

5juli  Mimi Elisabeth

12 juli Arie Vlot

19 juli Mw.Van Damme

26 juli Mw. Blom-Dolk

2aug Mw. Eekhout

9aug Mw.De Vroome

16 aug Ria Ancher

23 aug Mw. Den Daas

Met vriendelijke groet,
Joke Vlot

Verantwoording collectes
zondag
05-jul-20
12-jul-20
19-jul-20 70,85

26-jul-20 95,90 GZB

zending 0,00 offerblokken 0,00

kerkrentm.
35,00
84,05
91,35
95,65

diaconie
62,65 H.A fam Romijn
104,60




Nieuws ui huizen

Geestelijk verzorger:
Janet van Dordrecht
010-47991 11

Elke morgen een nieuwe start

Het is de goedertierenheid van de Heere dat wij niet
omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet
opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw
trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel, daarom zal ik op
Hem hopen. Goed is de Heere voor wie Hem verwacht, voor
de ziel die Hem zoekt.

— Klaagliederen 3: 22-25 (HSV)

In de Nieuwe Bijbelvertaling begint deze tekst met de
volgende woorden: ‘Genadig is de Heer: wij zijn nog in
leven!’ Dit klinkt misschien niet zo positief. ‘Hoera, ik leef
nog. Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat we steeds
weer een nieuwe dag krijgen. |k sta hier eigenlijk maar
weinig bij stil. Ongevraagd krijg ik het, elke morgen.
Door in Jezus te geloven, verkrijgen we als christenen
zelfs eeuwig leven. Dit maakt de uitspraak nog mooier.
We zijn niet omgekomen, we hebben leven gekregen.
En het houdt niet op!

Gods trouw aan ons slijt niet. God is oneindig
barmhartig. Barmhartigheid betekent een liefdevol
omzien, zorg voor iemand, ontferming en genade. Dit is
wat elke morgen nieuw is. Het is niet een hergebruikt
iets, een versleten gevoel dat God naar ons uit. Het is
iets dieps en oneindig groots. Dit maakt dat zijn genade,
trouw en liefdevolle omzien elke morgen nieuw is.

De schrijver van dit klaaglied ontdekt steeds weer meer
en komt tot het besef: dit is heel veel. 'Uw trouw blijkt
veelvuldig! Er is heel veel genade, voor elke morgen
weer.

Elke morgen is het een geschenk. En ondanks dat deze
vergelijking misschien wel versleten is: u en ik, we
mogen het geschenk elke dag uitpakken. Kent u nog het
gevoel dat u uw schoen hebt gezet en in de ochtend de
trap afrent om te ontdekken dat u een cadeautje hebt
gekregen?

Doet u dit ook richting God? Zet u uw 'schoen van
verwachting’ en ontdekt u elke ochtend weer dat ereen
geschenk op u wacht? Verheugt u zich hier nog over? En
pak u het uit?

Dit zijn mooie vragen om af en toe aan jezelf te stellen.
We mogen ons hart toetsen en er met God over praten,
nadenken en bidden.

Rondom de kerkdiensten

Vanaf jl. zondag 2 augustus 2020 zijn de kerkdiensten
weer opgestart met inachtneming van de anderhalve
meter afstand. Dit betekent dat in eerste instantie de
kerkdiensten alleen voor de bewoners van de 1ste tot
de 5e etage gehouden worden.

Vanaf D.V. zondag 5 oktober 2020 zijn de bewoners van
de 6e t/m de 11e etage weer welkom bij de
kerkdiensten.

Op zondag 13 september is ds. A.L.A. den Besten de
voorganger. Zondag 20 september hoopt dhr. R.L. Antes
voor te gaan. 27 september gaat prop. J. Bos voor en op
zondag 20 september begroeten we wederom dhr. R.L.
Antes in de kerkdienst. Op zondag 4 oktober gaat dhr. G.
Laheij voor in de kerkdienst waar ook de bewoners van
de 6e t/m de 11e etage weer welkom zijn.

Zondagse zang

Vanaf D.V. zondag 30 augustus begint ook weer het
zondagse zanguurtje. In eerste instantie zal deze
zondagse zang in de middag (15.00-16.00 uur)
plaatsvinden en alleen voor de bewoners van de 1ste
tot de 5e etage. Op een later moment zullen ook de
bewoners van de serviceflat weer welkom zijn.

Uitzendingen via de huislijn
Donderdagmorgen (10.30-11.00 uur) een
Bijbeloverdenking.

Zondagmorgen om 10.00 uur de kerkdienst
Zondagse zangmiddag 15.00-16.00 uur

Overleden

Mevrouw J.W. Velthove, geboren 4 januari 1933,
overleden 2 juli 2020

Mevrouw 5. Willemstein-Dijkstra, geboren 13 november
1924, overleden 15 augustus 2020

Collecteopbrengsten
Collecte 2 augustus 2020 € 30,00 voor de Diaconie
Collecte 16 augustus 2020 geen opbrengsten

Ook zijn er diverse giften ontvangen voor de geestelijke
verzorging.




Ten slotte

Zorgen is de meest menselijke handeling die er bestaat las
ik laatst ergens in een boekje. Ze is het gevolg van de
erkenning dat wij elkaar allemaal nodig hebben. Het is de
compassie die ons verbindt met alle mensen, die net zoals
u en ik, onze levensweg gaan. Als wij voor elkaar zorgen,
bezitten we iets kostbaars. Zorgen is kostbaar, omdat het
op meer dan alleen maar genezing gericht is. Zorgen voor
een ander kan helend werken: zowel degene die verzorgd
wordt als degene die zorgt. Degene die zorgt en degene
die zorg ontvangt zijn allebei sterk, maar ook kwetsbaar,
ieder op zijn eigen manier. De zorgende relatie die wij met
elkaar opbouwen, schept daarom een band die een
onverwacht geschenk op ons pad brengt. Juist nu, in deze
tijd. In de achterliggende periode hebben wij dit mogen
ervaren met elkaar, met onze bewoners en hun families.

Samen uit

Begin augustus hebben wij een herdenkingsbijeenkomst

gehouden voor een aantal bewoners die zijn overleden.

Met elkaar hebben we stilgestaan bij wat deze bewoners
voor ons en in onze levens betekend hebben. We hebben
hun namen genoemd, kaarsjes aangestoken en geluisterd
naar muziek en gedichten. Deze bijeenkomst bracht
familie en medewerkers samen. We hebben gezorgd voor
elkaar en we gaan door met zorgen. leder op zijn eigen
manier.

Geloofd zij Jezus Christus. In alle Eeuwigheid. Amen.

Janet van Dordrecht
Geestelijk verzorger

Priceless

Locatie: Filmzaal Islemunda, Podium
van lJsselmonde, Herenwaard 17

za 11 september
19:30 - 22:00 uur

Kaarten via:
Westerbioscoop.nl
Aan de zaal een half uur voor aanvang

Priceless is een romantisch drama gebaseerd op een waargebeurd verhaal over mensensmokkel. Een wanhopige
weduwnaar neemt een klus aan waarbij hij met een truck lading moet vervoeren naar de andere kant van Amerika.
Wanneer hij erachter komt welke vracht hij vervoert moet hij een belangrijke keuze maken. De hoofdrol wordt gespeeld
door Joel Smallbone, de zanger van de bekende australische band ‘For King and Country’

‘Vereniging Wijkbus Groot-lisselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

www.whgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Advertenties

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl
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Samen

[ Zevende Ridderkerkse Orgeldag 12 september 2020

Deze dag wordt voor de zevende keer de Ridderkerkse
Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de
voorgaande edities worden ook nu weer overdag twee
Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een toegankelijk
miniconcert. s Avonds is er een slotconcert in de
Singelkerk.

Vanwege de coronacrisis en de vele RIVM-maatregelen is
het helaas niet mogelijk de concerten voor publiek
toegankelijk te maken. Daarom zullen alle concerten live
gestreamd worden via YouTube en Facebook.

Het eerste miniconcert wordt om 13:00 uur gehouden op
het Pels-orgel van de gereformeerde Opstandingskerk te
Ridderkerk-Rijsoord. Organisten zijn dan Rene Barnard
(vaste bespeler van het instrument) en Jan Peter Teeuw. Ze
spelen een programma dat volledig bestaat uit
arrangementen van instrumentale werken. Er klinken
composities van Bach, Purcell, Sibelius en Grieg.

Het tweede miniconcert vindt om 15:30 uur plaats op het
Leeflang-orgel van de Ichthuskerk in Ridderkerk-Drievliet.
Hier speelt Jan Peter Teeuw, die jarenlang organist
geweest is van dit prachtige orgel, een programma met
bekende en onbekende orgelwerken van Fasch, Homilius,
Walton en Bédard.

\.

Op zaterdag 12 september 2020 is het Nationale Orgeldag.

Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats
op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk. De
organisten zijn dan André van Vliet en Jan Peter Teeuw.
Samen hebben ze een afwisselend programma
samengesteld met orgelwerken van o.a. Bach, Handel,
Mendelssohn, Smart, Watson en Vierne. Jan Peter Teeuw
zal het concert besluiten met een improvisatie.

De twee miniconcerten duren een halfuur, het slotconcert
ongeveer vijf kwartier. Om de onkosten te bestrijden,
wordt er 'digitaal gecollecteerd’ via een Tikkie, dat steeds
te zien is in de omschrijving van de video. Bij elk concert
zullen de musici ook iets vertellen over het orgel en hun
programma.

De concerten zijn te bekijken via
www.youtube.com/janpeterteeuw en/of
www.facebook.com/janpeterteeuw.
Kijkt u mee?

Oplossing puzzel
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Het Ikazia ziekenhuis is op zoek naar
jou als vrijwilliger!

In het lkazia Ziekenhuis geven we
graag zorg met aandacht. Daarin
spelen vrijwilligers een grote rol. Wij
zijn blij met de vele vrijwilligers die
hun weg al hebben gevonden naar het
Ikazia maar wij zoeken nog
versterking.

Spreekt het je aan om:

-patiénten en bezoekers welkom te
heten in de centrale hal, te
ondersteunen bij de aanmeldzuilen en
te begeleiden naar hun afspraak?
-patiénten op de poliklinieken te
voorzien van een kopje koffie of thee?
-de medewerkers op de
verpleegafdelingen te ondersteunen
en de patiént de aandacht te geven
waar het personeel niet altijd aan toe
komt?

Dit is maar een greep uit de
mogelijkheden om ingezet te worden
als vrijwilliger.

Ben je geinteresseerd om vrijwilliger te
worden in het |kazia ziekenhuis, stuur
dan een mail naar m.wagner@ikazia.nl,
dan nodig ik je graag uit voor een
kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Wagner,
coordinator vrijwilligers
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9c VERZOENEN 2 KIiK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het ‘Jle moet wel een beetje moéite doen, veilig!’ zegt
oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders  mevrouw Bontje. Je moet véilig afstand houden!’ zegt
willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door.

De wensers willen elkaar aanraken en de vrede ‘Laten we de voorzitter en de dominee erbij halen!
toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze
Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen
tuinman hoort bij de afstanders. elkaar stevig en roepen ‘Vredevredevrede, lieve vriend!’
“We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en
elkaar de vrede van Christus toewensen?’ zegt fluisteren “Vrede voor iedereen’. Ze besluiten te zoeken
mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, naar iets ertussenin.

maar die stapt geschrokken achteruit. “We moeten ) _
aan de vrede van Christus dénken en erom bidden!’”  In de keuken maakt mevrouw Bontje het gezellig

zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. ‘Als je voor de voorzitter en de dominee. Ze noemen het
alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is anderhalf kopje koffie’. In de tuin staat Teun. .
vrede niet moeilijk!’ zegt ze. Maar Teun roept: % ¢ Zoinzijn eentje is hij altijd het gelukkigst. :

‘Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!’

Een vredeswens zit in je hart, ¢  Een vredeswens kan wahdelen, v Die hoop is ook besmettelijk
en Komt door jou Naar buiten hi) brengt geduld en hoop, die mégen we verspreiden!
in al je daden, horen, zien, W en daarmee help je anderen ’ beel vrede G, opzettelijk,
in liefde, niet te stuiten. uit de put en uit de knoop! < . op weg Naar betere tijden!

hd

Uit de Bijbel

Vergeef je Naaste z{jn onrecht:

dah worden, wanheer Je erom bidt,
Jouw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover

een medemens woedend blijft,

bij de Heer vrede komen vragen? =

Naar Sirach, 28,2-3
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